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ONSOZ YERİNE 

Düşlerin sonsuza koştuğu yerde 
Sabrın çiçeklerini açtığı yerde 
Asla kapanmaz yaşanan defter 
Çünkü tarihin en güzel yerinde 
Son sözü hep direnenler söyler 

A. Yücel 
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ABBA5(DURAN KALKAN) ARKADAŞIN 
ANLATIMI: 


ÖZGÜN SÖYLEŞİ 

15 Ağustos diriliş atılımının 21. yıldönümü 
kutlamalarına katılmak için, Garede toplanan HPG güçlerinden özgün kadın birliği, alanda bulunan Abbas arkadaşı kendi birlik kararğahlarma davet etti. Abbas 
arkadaş davet mekanına vardığında, yaşları 16 ile 20 
arasında değişen Başkan Apo'nun kızları, yer sofralarını kurmuşlar, gece boyu çevresinde oturulacak ateşi çoktan harlamışlar; sofra ile ateş arasında rahat bir düzen, umutlu ve özgür bir duruş içerisinde, sevgili konuklarını bekliyorlardı. 

Mütevazı gerilla sofrası ve ortam, kadın cinsinin doğasına özgü kesin bir temizlik, sadelik ve tertip düzen içindeydi. 

Konuk ile davet sahipleri arasında, teklifsiz ama düzeyli şakalarla bezenip süslenen, cıvıl cıvıl bir söyleşi ortamında süren yemekten kalkıldığında; güneş Bergare tarafında bir yere sinip saklanmış, kendini sarıp sarmalayan Yedi Kat dağlarının gölgesi iyice koyulaşmış, içinde bulunduğumuz Garenin Kafya düzlüğüne, akşamın alacakaranlığı çökmüştü. 

Davet sahipleri, konuklarını yemeğin ardından, kaim kütüklerle besleyerek harladıkları ateşin başında, önceden hazırladıkları yere götürdüler. 

Konuk, ateşin başındaki yerini alınca. Başkan Apo'nun kızları da, onun bağdaş kurup oturduğu yerden, her iki dizinin dibinden başlayarak, ortada alev alev yanan ateşin çevresinde genişçe, büyük bir hare oluşturdular. Ateşin çevresinde oluşan bu sevgi haresinde, Apo'nun kızlarından 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en küçüğünün bir eli, dizinin dibinde oturduğu sevgili konuklarının, dizinin üzerindeki avucunun içindeydi. 

Konuk, insanlık hareketinin çeyrek yüz yıllı aşkın öncü emekçisi, davet sahipleri, insanlık hareketine yeni katılan kadın cinsinin genç öncüleriydi. 

Konuğun mücadele yaşı, davet sahiplerinin yaşam yaşlarından daha büyüktü. PKK'de ve özgürlük hareketinde kuşak değişimi... 

Konuk, ateşin çevresindeki hareye: 

"Akşam için bir çalışmanız, programınız var mı?" 
diye sordu. 

Bu soruya, hare içinden biri: 

"Hayır heval. Bu akşam için farklı bir programımız yok," dedi. 

Bunun üzerine konuk, dizinin üzerindeki avucunun içinde duran elin üzerine, öteki elini de koyup kapatarak. 
Başkan Apo'nun Gare'de ki en küçük kızıyla bir şeyler konuştu. Bu sıkı fıkı, pek sevgili görüşmenin sonunda, konuk başıyla onay işaretleri yaparak: 

"Pekâlâ, tamam," dedi "Bu akşam Önderlik üzerine konuşalım, sohbet edelim. Sohbet konumuz bu olsun," dedi. 

Gare'de, özgür ortamda sağlanan bu buluşmada, davet sahipleri sevgili konuklarına istedikleri her türlü soruyu, özgürce sordular. Ve konuk hiçbir soruyu geri çevirmedi, yanıtsız bırakmadı. 

Okuyucuya şunu da belirtelim ki, davet sahipleriyle, sevgili konukları arasından su sızmıyordu. 

Soru üzerine, konuk: 

"Önderliği ilk kez, Ankara'da bir evde, somyanın üzerinde kitap okurken gördüm. Bu günde öyle görüyorum. 
Odadaki somyanın üzerine bağdaş kurup oturmuş, önündeki açık kitabı okuyordu. Kitaba iyice eğilmiş başı (boynuna götürdüğü eliyle, ensesini yukarı doğru sıvazlayarak) ta şuraya kadar tıraşlıydı. Önderlik, cezaevinden çıkınca okuldaki çevresine: 

"Sınavlara hazırlanacağım. Ders çalışabilmem için bana sakin bir yer gerekli demiş." 
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O zamanki çevresinden, ismini hatırlayamadığım biri, daha önceden tanıdığı, aynı evde birlikte kalan Haki ve Kemal arkadaşla görüşüp. Önderliğin derslerini çalışabilmesi için, onlarda kalmasını sağlamış. Bir yerde mi okudum, birimi anlattı bilemiyorum. Önderlik, ders çalışmak için konuk olarak geldiği bu evde, daha eve gelişinden bir saat sonra, evdekilere talimatlar vermeye başlamış. " 

Konuğun verdiği bu bilgilere, ateşin çevresindeki herkes gülmekten katıldı. Konuk ve davet sahiplerinin katıla katıla gülüşleri, öylesine doğal ve içtendi ki, yaşamda ve mücadelede bütün gerçek gülüşlerin bastırılamadığım görüp, duymak, dahası böylesi gülüşlere katılabilmek bu zamanda çok az kimseye nasip olan, geliştirici bir ayrıcalıktı. 

Soru üzerine, konuk: 

"Önderlik düzenli, planlı, amaçlı ve çok yoğun okurdu. 
12 Eylülden sonra şoven Türk milliyetçiliğinin oluşum 
süreçlerini, niteliğini tanıyıp, anlayabilmek için bu konuya ilişkin olarak, 19.yy'da yayınlanmış bütün eserleri, Avrupadan getirtip okudu. 

Önderliğin zekası, olağan üstü güçlü ve keskindi. 
Okuduğu, gördüğü ve duyduğu bir şeyi bir daha hiç unutmazdı. 

Önderlik sürekli yeni bilgi edinirdi. 12 Eylül sonrasında, Kamışlı'da çalışırken hiç beklemediğimiz bir gün ve anda Önderlik çat kapı içeri girdi. Orada yürüttüğümüz çalışmalarımızı inceleyip, denetledi. O zamanlar çalışma olanaklarımız, kaynaklarımız şimdiki gibi bol değildi, çok sınırlıydı. Çalışmalarımızda kaynak ve bilgi eksikliği içindeydik. Ve bunun yoğun sorunlarını yaşıyorduk. 

Çalışmalarımızı ve koşullarımızı görüp, denetleyen Önderlik, bize: 

"Parça parça da olsa, küçükte olsa ulaşabildiğiniz, elde ettiğiniz bütün bilgileri toplayıp, biriktirin. Ulaştığınız hiçbir bilgiye "işe yaramaz, anlamsız" demeyin. Tek başına tamamen anlamsız olan, hiçbir işe yaramayan bir bilgi; yine kendi başlarına anlamsız, işlevsiz ve gereksiz görünen başka 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bilgilerle bir araya geldiklerinde, anlam ve değer kazanırlar," dedi. 

Önderlik kendisi, düzenli, sistemli ve aralıksız topladığı tek tek, parça parça bilgileri, yaşamın ve mücadelenin akışı içinde birleştirip, bütünleyerek muazzam değerlendirirdi. 

Önderliğin hafızası, duyuları çok güçlüydü. Aynı anda açık olan TV, radyo ve teybi dinleyip, yanındaki ile de kısa diyaloglar yapardı. Avrupalı bir konuk, önderliğin ayrı kaynaklardan aynı anda dinleyerek edindiği farklı bilgileri kendisine sorduğunda, aldığı doğru yanıtlar karşısında afallamıştı. Önderlik not almaz, öğrendiği her bilgiyi akimda tutar; belleğinde biriktirip, akimda tuttuğu parçalı, küçük bilgi yoğunluklarının tümünü, gerektiği yerde ve zamanda, gerektiği gibi ayrıştırıp yeniden bütünleyerek, değerlendirmeler, çözümlemeler yapardı. 

"Önderliğin bu tarzı, bizde de bir genel çalışma tarzı, bir kültür oldu. Geçenlerde Avrupa basınından yanımıza gelip, bizimle bir süre kalan bir arkadaş, bizim Önderlikten aldığımız bu çalışma tarzımıza, kültürümüze bakarak: 

"Bu inanılmaz bir şey. Hiç not almıyorsunuz. Buna rağmen her şeyi aklınızda tutuyorsunuz. Bütün çalışmalarınızı doğrudan ve yalnızca hafızanızla yürütüyorsunuz. Avrupa ya dönüşte, oradaki Avrupalı dostlara sizin çalışma yoğunluğunuzu ve temponuzu açıklayıp, bu çalışma tarzınızı ve yöntemlerinizi anlatsam, bana asla inanmazlar," dedi. 

"Şimdi olanaklarımız epeyce geniş ve zengin. Bunları mutlaka ve en iyi şekilde değerlendirip, sürekli bilgi edinin. 
Bilgilerinizi sürekli yenileyip, zenginleştirin. Okuyun, mümkün olduğu kadar yoğun ve sistemli, fakat amaçlı okuyun. 

Önderlik Ke-sin-lik-le amaçlı, planlı ve sistemli okurdu. Önceden belirlenmiş bir amacı ve hedefi olmadan; bir sorunun aydınlatılıp, çözümüne hizmet etmeden gelişi güzel, rasgele okuyanlara, önderlik: 
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"Böyle, rasgele okumaktan ne anlıyorsunuz? 
Gözünüze yazık," derdi. 

Bende sürekli ve yoğun okurdum. 12 Mart döneminde, evde bahçe sularken, iki su çevrimi arasında bile okuduğumu hatırlıyorum. Fakat o zamanlar okuduklarımız çok soyut ve ezbere dayalı şeylerdi. Sovyet, Çin, Vietnam ve Küba devrimlerini okuyorduk. 

"Edebiyata şid-det-le ihtiyacımız var. Eğilimi olanlarınız edebiyat yapmalı. Pratikten gelen büyükleriniz size anılarını anlatsınlar, sizde bunları derleyin. Öykü yazın, günlük tutun. 

"Önderlik, 94-97 yılları arasında, çok güçlü çözümlemeler yaptı. Güçlü bir çalışma için yeterli, kapsamlı bir taslak, çerçeve verdi. Bunlar mutlaka romanlaştırılmalı. 

"Yeterince üretken değiliz. Üretim sorunlarımız var. 
Her alanda üretken olmalıyız. Bugünkü üretim düzeyimiz ve üretim kalitemiz, gerillanın mücadele hızını karşılamaya yetmiyor. Üretim kapasitemizi geliştirip açığa çıkarmalıyız. 
Gerilla ile üretim arasındaki dengeyi kuramıyoruz. Üretime yoğunlaşınca gerillayı, gerillaya yoğunlaşınca üretimi yapamıyoruz. Bu alanda yeni mücadele ve üretim yöntemleri bulup geliştirmeliyiz fakat bulamıyoruz... Kafalarımız durmuş... Düşüncemiz donmuş sanki... " 

Soru üzerine konuk: 

"Önderlik temizliğe çok titizdi. Akademi bahçesinde, havuzun çevresindeki parkeler üzerinde, en küçük bir leke görse, hemen mendilini çıkarır, o lekeyi temizlerdi. O parkelerin üzerine, ya da ortak kullanılan herhangi bir yere bir damla çay dökülsün, azıcık toz olsun, olur-mu? Müm-künmü? Asla kabul etmezdi! Zaten bize her fırsatta "ben sizin gibi yaşayamam." derken, birazda bunu ifade etmek istiyordu. 

"Önderlik her an derli topluydu. Zamanının bir saniyesinde bile bir boşluk, amaçsızlık yoktu. Her anını örgütler, değerlendirir ve dolu dolu yaşardı. 

Yaşam ve mücadele, önderlikte bütün yanlarıyla iç içe ve birbirine sımsıkı bağlıydı. Hiçbir alanda birbirinden ayrı. 
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kopuk değildi. Yaşam ve mücadele, önderlikte bütünlüklüydü. Önderlikte, mücadelenin kendisi yaşam; yaşamsa mücadelenin ürünüydü. 

Önderlik zamanını, kendisini, çevresini mümkün olan en ileri, en üst düzeyde örgütlerdi. 

Sizde zamanınızı iyi değerlendirin. Boş durmayın, boşlukta kalmayın. Kendinizi, çevrenizi örgütleyin, örğütlenin." 

Soru üzerine konuk: 

"Önderlik, kadın arkadaşların spor yapmalarını; sadece jimnastik değil, voleybol, basketbol ve özellikle futbol oynamalarını ister, onları bu alanda büyük bir özen ve ısrarla teşvik ederdi. 

Önderlik kadınların futbol oynamalarını, özellikle isterdi. Bulunduğu her maçta, takımlara mutlaka kadın arkadaşları da alırdı. Kadın arkadaşlar için futbolu, onların özgürlüklerinin, serbestliklerinin bir aracı, parçası olarak mı görürdü? Bilmiyorum. 

Hakkari Çukurca'dan, bir Şilan arkadaş vardı. Bir gün bir maçta, top ayağına öyle bir geldi; o da topa öy-le bir vole vurdu ki... top oyun sahası dışına çıkmakla kalmadı; o geniş akademi bahçesinin dışına, diğer bahçeye gitti. Bunun üzerine Önderlik, Şilan arkadaşa dönerek: 

"Zalim kız!" dedi. Fakat önderliğin Şilan arkadaşa bu sözü, onun topa vuruşuna değildi. Şilan, zağroslardan, pratikten yeni gelmişti. Ve gelir gelmez platformda, Hakkari Çukurca'da öğrendiği İstanbul Türkçesi ile "k"leri çatlata çatlata, Zağros pratiğini bütün yanlarıyla eleştirmişti. 
Önderlik, platformda yaptığı bütün eleştiri boyunca, Şilan'm sözünü hiç kesmemiş, onu öylece dikkatle ve sonuna dek dinlemekle yetinmiş, sonunda da hiçbir söz söylememişti. 
Aslında topa vuruşunu beğendiği Şilan'a, önderliğin "zalim kız!" demesi, onun Zağros pratiği üzerine yaptığı eleştirilerden dolayıydı. 

"Önderlik, yoğun çalışmaların ardından, öğleden sonraları voleybol, basketbol, futbol oynar, yaptığı bu yoğun 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spor sayesinde fizik olarak son derece sağlıklı ve zinde kalırdı. 

Kalabalık takımlarla futbol oynamak zorunda kaldığında önderlik, oyun boyunca önüne çıkan rakip oyuncuları, iki eliyle birden iterek, kendine oyun alanı açardı. 

"Önderlik sporu: insanı tanımanın en iyi ve en sağlıklı yollarından biri olarak görür ve öyle değerlendirirdi. 
Voleybol, basketbol, futbol maçlarında, oyununu oynarken aynı zamanda her iki takımında bütün oyuncularını, maç boyunca yakından gözleyip, izlerdi. 

Bu oyunlarda, maçlarda yer alan oyuncuların tümünün, temel kişilik özellikleri, maç boyunca oyun sırasında, doğrudan doğal nitelikleri, özellikleri ile ortaya çıkardı. Bu maçlarda ki oyunlarda, çalışkan ve mücadeleci kişilikler, kendini yormayan kişilikler, emeksiz fırsatçılar, oyun kurucu, yönetip yönlendirici kişilikler açığa çıkar, oldukları gibi görünürlerdi. 

Bir keresinde, bir voleybol maçında top, filenin önünde yer alan önderliğin üzerinden geçip, hemen arkasında yer alan Piroz arkadaşın önünde, yere düştü. Aynı durum, oyun içinde iki kez daha tekrar edince önderlik bu arkadaşa dönüp, ona: 

"Kendini yormayan kişilik..." dedi. 

"Önderlik, bütün arkadaşların sporda, maç sırasında, oyunlarda açığa çıkan temel kişilik özeliklerini, devre sonunda onların düzenlemelerini yaparken dikkate alır, arkadaşları bu temelde de değerlendirirdi. 

"Siz de düzenli spor yapın. Dinamik, güçlü, hareketli ve atak olun. Öyle güçsüz, hareketsiz, zayıf ve silik kişilikleri kabul etmeyiz. Böyleleri bizden değildir. 

"Buraya gelmeden önce, Metina'yı (Medya Savunma alanlarının batı bölgesi) voleybolda yendik. Onlarla yüz kasa elmasına oynamıştık. (Avucunun içiyle yüzünün bir tarafını, elmacık kemiği üzerinden sıvazlayarak) Şimdi bize böyle bir borçları var. Bakalım bunu ne zaman ve nasıl ödeyecekler. 
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"Buraya geldik, Gare'de, voleybolda sizi de yendik, (yine avucunun içiyle, fakat bu kez bıyıklarının üzerinden başlayıp, çenesinin altından, ademelmasma dek sıvazlayarak) Sizde yirmi beş kasa üzüm, yirmi beş kasada ayva verirseniz yeterlidir. Gare'nin ayvası pek güzeldir." 

Ateşin çevresindeki sevgi haresinde, konuğun dizinin dibinde, yanı başında oturan ve bir eli hep onun avucunun içinde olan; Başkan Apo'nun Gare'deki kızlarının en küçüğü, azıcık Türkçe biliyordu. Gece boyu o Kürtçe soruyor, konukta onun Kürtçe sorularını, tıpkı onun ki kadar azıcık olan Kürtçesiyle değil, Türkçe yanıtlıyordu. Bir yerde konuk, en küçüğün bir Kürtçe sorusunu; kendi parmaklarını onun parmaklarıyla iç içe kenetleyerek, Kürtçe yanıtladı. Bunun üzerine davet sahibi özgün birlikten, aynı anda özgün çığlıklar yükseldi. Ardından da bir alkış tufanı koptu. Çünkü sevgili konukları Abbas arkadaş, Kürtçe konuşmuştu. Öyle ki buna harenin ortasında, çıtırtılarla titreşerek yanan ateşin yalımları bile sevinmiş gibiydi... 

Soru üzerine konuk: 

"12 Eylülden sonra bir süre Kamışlo'da üstlendik. 
Oradaki çalışmalar sürecinde, epeyce Kürtçe öğrendim. 
Daha sonra örgütsel görev gereği, sürekli ve çok yoğun olarak, Türkçe yazı yazmaya başladım. Bu durumda Kürtçemi ilerletip, geliştiremediğim gibi; öğrendiklerimi de unuttum. Sürekli Türkçe yazı yazmanın, bize böyle bir bedeli oldu. 

"O zamanlar. Cuma (Cemil Bayık) arkadaşta, hi-i-iç Kürtçe bilmiyordu! Bir kelime Kürtçesi yoktu. O da benim gibi Kamışlo'da, biraz Kürtçe öğrendi. Kamışlo'dan sonra Lübnan'a geçti. Orada zorunlu olarak Kütçe, Arapça bilen tercümanlarla çalıştı. Böylece Kürtçesi gelişti. Daha sonra da üzerinde durdu ve Kürtçeyi öğrendi." 

Bu arada, harenin en küçüğü, konuğun avucundaki eline yüklenip, onun kulağına doğru abanarak, yalnızca konuğun duyabileceği bir fısıltıyla, bir şeyler söyledi. 
Kimsenin duyamadığı bu fısıldaşmanm ardından, konuk hiç 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beklenmedik bir çıkış yaparak, kararlı bir ses tonu ve kesin bir tutumla: 

"Po-li-ti-ka! Ke-sin-lik-le Politika! Karasu (Mustafa Karasu) arkadaşın unutkanlık gibi bir sorunu asla yoktur. 
Tersine çok zekidir. İçinizden birinin adını bir kez öğrensin, bir daha hiiç unutmaz! On yıl sonra karşılaştığınız da bile, size adınızla seslenir. Ben öyle değilim, unutuyorum..." 

Eli elinde, dizinin dibinde oturan en küçüğün başını, öteki avucunun içiyle, kıyamayan dokunuşlarla okşayarak: 

"İçinizden bir bunun adı ezberimde. Birde Metina da var. Orada ona adını sordum, Zilan'mış... İsimlerinizi bir süre sonra unutuyorum. Bazen sizleri, birbirinize karıştırdığım bile oluyor fakat Karasu u-nut-maz! İşine gelmeyince, unutmuş görünür, politika yapar... Kürtçe konusunda da öyledir. 

Kürtçe çalışmam gerekiyor. Fiil çekimlerini öğrenmeliyim. Daha fazla Kürtçe sözcük ezberlemeliyim." 

Davet sahiplerinden biri, sevgili konukları hakkında bilgi toplarken, birileri kendisine "Onun Guyi olabileceğini" söylemiş. Bu meyandaki soru üzerine, konuk: 

"Grup döneminde, Ankara'da faaliyet yürütüyorduk. O zamanlar bir Dersimliler Derneği vardı. Orada herkes beni Dersimli biliyor, öyle sanıyorlardı. Bu nedenle, dernekte her zaman büyük ilgi ve hürmet görüyor, adeta yönetim gibi karşılanıyordum. Bir ara, bir Dersimliler gecesi düzenledik. 
Gecenin geliri ile aldığımız silahların paylaşımında, aramızda anlaşmazlık çıktı. Orada Halkın Kurtuluşu örgütünden olanlar vardı. Onlarla tartışıp, çekiştik. O zaman benim Dersimli olmadığımı anladılar ve bir daha da beni derneğe almadılar. 

"12 Eylül öncesinde, Diyarbakır'daydık. Ben, bir okulun öğretmen lojmanında, gizli kalıyordum. Her yerde aranıyorduk. Çok dikkatli olmamız, hiç hata yapmamamız gerekiyordu. 

Aramızda en dikkatli olanımız, M. Hayri Durmuş arkadaştı. Her kararı, her adımı kırk kez düşünür, ondan sonra uygulardı. Buna rağmen, nasıl oldu bilmiyorum, bir 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kez hata yaptı. Hiç gitmemesi gereken bir eve, bir kez gitti ve orada düşmana yakalandı. 

Gizli kaldığım lojmanda bir gün TV. Haberlerini izlerken, Süleyman Demirel: 

"Anarşistler, öğretmen lojmanlarında gizleniyorlar..." 
demez mi? 

Ben: "Bu, bizi mi kastediyor acaba?" diye 

huzursuzlanıp, telaşlandım. Fakat baktık, söz konusu olan başkalarıymış. Çok dikkatli ve tedbirliydik. Bu sayede, o koşullarda çıkış yaptık. " 

Soru üzerine konuk: 

"Unuttum... Nereli olduğumu unuttum..." dedi. 

İçtenlikli bir kayıtsızlıkla verdiği bu yanıtı, kendilerine yakışan olgun bir suskunlukla karşılayan Başkan Apo'nun kızları, sevgili konuklarının: 

"Kaynağa dönebilmek için, kaynaktan savrulup düştüğün yeri ve orada edindiğin zoraki kimliği unutarak aşacaksın. Kim ve nereli olursan ol, insansan, insanlığın anavatanı Kürdistan'a ve insanlığın burada yaratılan kadın eksenli gerçek kimliğine ulaşabilmek için, zoraki olanı aşmak, unutmak gereklidir," mesajını aldılar. 

"Almanya'da, Düseldorf'ta yargılanırken, Fuat arkadaş (kollarını iki yana açıp, avuçlarını alttan birleştirerek, genişçe bir kucak yapıp) bu kadar bir sakal bıraktı. Biz, toplu halde mahkemelere çıkarken, duruşmalarımıza katılan dinleyiciler arasında, tıpkı Fuat arkadaş gibi (yine kolları ve avuçlarıyla aynı oranda bir kucak yaparak) bu kadar sakalı olan biri peyda oldu. 

Fuat arkadaş bir gün, hiçbir duruşmamızı kaçırmayan bu sakaldaşı ile yanındakileri, bana göstererek: 

"Şu, benim gibi sakallı ile yanındakileri görüyor musun? Bunlar benim sempatzanlarımdır," dedi. 

Bende, adamın yanlardan omuzlarına kadar genişleyerek, neredeyse bütün göğsünü kaplayan; alttan da göbeğine kadar sarkan, kalkan gibi sakalı ile Fuat arkadaşın sakalı arasındaki tıpkılığa bakarak, bu durumun, ancak 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kararlı ve sadık bir sempatzanda görülebileceğine, peşinen inanıp, ikna oldum. 

Fakat duruşmaların birinde, Fuat arkadaşın sakaldaşı, gizemli sempatzanmı biraz yakından görme fırsatını bulunca; baktım, adamın sakalı ile saçı arasında sıkışıp kalan gözleri, bana hiç yabancı gelmedi... Gözüm bu gözleri bir yerlerden ısırıyordu ama nereden? Nereden olabilir diye üzerinde düşününce, duruşmalarımızın tümüne düzenli olarak katılan, Fuat arkadaşın sakaldaşı ile yanmdakilerin, Almanya da çalışan bizim köylüler, akrabalar olduklarını anladım. Benimle hiç konuşmuyorlar, duruşmalarımıza toplu halde katılıp, dinliyorlar ve gidiyorlardı... Neden geliyorlardı? Bütün bu duruşmalardan ne anladılar? Hala bilmem..." 

Gecenin ilerleyen saatlerinde, konuk: 

"İzin varsa, biz kalkalım artık. Sizde yatıp dinlenin biraz. Sabahın üçünde yola çıkacaksınız," dedi. Konuğun bu isteği, hareyi oluşturanların en küçüğünün bir büyüğünce, hiç uygun bulunmadığı, sitem yüklü sözlerle, alenen ifade edildi: 

"Daha erkendi. Bir daha görüşülemeye bilirdi. Sabah üçte. Karargâha gitmek için, uyumadan da yola çıkılabilirdi." 
Özcesi, konuğa izin yoktu. 

Konuk, oturduğu yerde, hafifçe iç geçirerek: 

"Eh, peki, ne yapalım... O zaman bizde burada, sabaha kadar sizlerle kalırız," dedi. 

Bunun üzerine, davet sahiplerinden ikisi, kocaman, kaim bir kütüğü elleşerek, gecenin bundan sonraki bölümü için, ateşe verdiler. Konuğun dizlerinin dibinden başlayan, Apo'cu inanç ve sevgi haresinin ortasında biriken, nar gibi kızarmış köz öbeği, gecenin bundan sonrası için, karanlığa sunulan adakla yeniden yalımlanırken; Başkan Apo'nun kızları, sevgili konuklarının önüne, en ciddi sorunlarından birini koydular. 

O gece, Garenin Kafya ovasında yanan, gür ateşin çevresinde Apocu inanç ve sevgi haresini oluşturanların tümü, daha önce örgüte peş peşe sundukları raporlarla. 
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kendilerini Botana önermişler. Ne var ki örgüt, içlerinden yalnızca iki arkadaşlarının önerilerini uygun bularak, değerlendirmiş ve onlar bu yıl Botana savaşmaya gitmişler. 
Aynı istem, konuğun önünde peş peşe yinelendi. Konuk, bu hassas konuyu resmiyete havale ederek: 

"Peşini bırakmayın, ısrarcı olun," dedi. 

Konuğun bu yaklaşımını kendisine fırsat bilen en küçüğün bir büyüğü, hemen oracıkta ısrarcı oldu. Fakat ötekiler, "Israrcının, istese de Botana, savaşa gitmesinin mümkün olmadığını" söylediler. Meğer en küçüğün bir büyüğünün, gözlerinde tavukkarası varmış. Yani ısrarcı, gece körüymüş. Büyük bir üzüntü ve hırçın bir öfke içinde patlayan ısrarcıya göre: 

"Olsundu! O da gündüzleri savaşırdı!" 

Ağırlaşan ortama müdahale eden konuk: 

"Bence görmelisin..." dedi, ısrarcıya ve ekledi: "Zaten Botana gidenin gözleri açılır..." 

Başkan Apo'nun ateş ruhlu, güneş yüzlü kızlarının, Botanda savaşa katılma ısrarları ve bu konu üzerine, sevgili konukları ile yaptıkları kıyasıya tartışmalar sürdü gitti. Ve gece yarısından sonra bir yerde, hiç istenmeyen ayrılık anı geldi çattı. 

Abbas arkadaşın ayağa kalkmasıyla. Başkan Apo'nun kızları tek sıra tören duruşuna geçti. Fakat bu tören duruşunda, alışılagelen katı ve soğuk vedalaşmalar yaşanmadı. Sıradaki her Apo'cu nefer, kendisine ulaştığında, kollarını Abbas arkadaşın boynuna ödül çelenkleri gibi dolayarak, onu olması gereken yaşama özgü yeni tipte, gerçek sevgileri ile yanaklarından öptüler. Ve özgürlük hareketinin otuz yıllık öncü emekçisi, o gece Gare'de, yaşam yaşları mücadele yaşından en az on yıl küçük olan yeni kuşak savaşçılarından, mücadele yaşamının, belki de en değerli sevgi ve bağlılık ödüllerini aldı. 

Bellekte Kaldığı Kadarıyla 
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27 - 8-2005 

Kafya-Gare 


BİLGE YUMUŞAK ARKADAŞ İLE 
AVAŞİNİ GEÇMEK 

Avaşinle, Temmuzun sarı sıcağın da, Zağroslarda teptiğimiz uzun bir yolun sonunda, bütün araziyi boydan boya yaran derin bir vadinin dibinde karşılaştık. Böyle apansız görüverince; hayranlıkla yüklü hayretler içinde bakakaldığımız Avaşinin, en yalın tanımı yabanıl, hırçın güzellikti... 

Avaşini, iki yakasında uzanan paslı bir çelik halata kancalanmış demir çerçeveli, tahta parmaklıklı bir kafesin içinde geçtikten sonra, Zağros Karargâhına giden patikada yeniden yola koyulduk. 

Bu patikaların çeyrek asın aşkın öncü yolcusu, Abbas (Duran Kalkan) arkadaş, tırmanmakta olduğumuz sırtın bir yerinde durdu, elindeki asasına dayanarak, aşağıda vadinin dibinde, hırçınlığını anafor çekimi sarmal döngülerle içine bastırarak akan, Avaşinin yabanıl güzelliğine dalıp gitti... Sonunda "Ey zaman..." diyerek, derin bir iç geçirdikten sonra, Avaşinin, içinde akıp gittiği derin vadinin aşağılarında bir yerleri, eliyle göstererek: 

"Avaşini, ilk 1983 baharında, şu aşağılarda bir yerden geçtik," dedi ve sürdürdü: 

" O zamanlar buralarda, parmakla sayılacak kadar küçük bir gruptuk. Bir görev için, Avaşinin öte yakasına geçmemiz gerekiyordu. Gurubumuzdan Selim Hoca (Selahaddin Çelik), Avaşinden geçişi örgütlemek için önden gitti, sonra dönüp bizi aldı. Zağroslar dan Avaşine doğru yola çıktık. Yolda öyle bir yağmura tutulduk ki, bu Avaşin, o 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gün sanki yatağından çıkmışta, önce göğe ağıyor, oradan da yere, üzerimize yağıyordu. Öyle bir yağmurda, iliklerimize kadar ıslanmış halde, Zağroslarm ağdalı balçık çamuruna bata çıka, hemen şu aşağılarda bir yerde kıyıya ulaştık. 
Orada, yatağında hırsından köpürüp, deliye dönmüş hırçın Avaşini görünce, doğrusu hepimiz büyük bir umutsuzluğa kapıldık... Önümüzde, derin yatağının iki yanında yükselen yalçın kayalıkları döve döve akan Avaşinin kükremiş suyuyla, görüş mesafemizi neredeyse birkaç metreyle sınırlayan, kesif bir yağmur perdesi dışmda,görünen hiç bir şey yoktu. 
Biz, iliklerimize dek ıslaklığın ve çılgın Avaşin karşısında kapıldığımız umutsuzluğun ürpertili can sıkıntısı içinde beklerken; kıyıda biraz ileride, tam geçiş noktasını aramaya giden SelimHoca bizi çağırdı. Yanma gittiğimizde, kaim bir ağacın gövdesine bağlanmış bir naylon ipin öteki ucunun, Avaşinin üzerinden geçerek karşı kıyıya uzanıp gittiğini gördük. Selim Hoca, çılgınca akan Avaşinin ortalarında bir yerde, kesif ve kaim yağmur perdesinin ardında yitip, kayıplara karışan bu naylon ipi göstererek, bize: 

"Karşıya, bunun üzerinden geçeceğiz," dedi. 

Bu sözleri duyunca, doğrusu bizde şafak attı... 
Karşı tarafa uzanırken, ortasında oluşan bombesi, delirmiş Avaşinin köpükleri üzerinde, idam sehpasında ki kement gibi sallanan bu iple karşı kıyıya geçmeye kalkışmak, cesaretten öte şeyler gerektiriyordu... 

Ülke sahasına gelmeden önce, Filistin de gördüğümüz askerieğitimlerin komandobölümünde, çokistekli ve başarılı olan Bilge Yumuşak arkadaşta gruptaydı. Bir ara baktım, parkesinin yakasını kaldırıp, başını içeri doğru çekmiş, üzerinden geçeceğimiz ipin bağlı olduğu ağacın kaim gövdesine sırtını vererek, dizlerini kırıp oturmuş; yağmurdan korumak için avucunun içinde sakladığı sigarasından derin nefesler çekerek, dumanını yağmura ve Avaşine savuruyordu... 

Ele avuca sığmaz, delifişek kişiliklerdenolan Bilgearkadaşı bu halde görünce: 
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"Ne oldu Bilge yoldaş, neyin var? Sen bu işleri çok severdin, Filistin de senin üzerine yoktu bu işlerde," diye, takıldım ona. 

Bilge arkadaş, oturduğu yerde hiç istifini bozmadan, avucunun içinde sakladığı sigarasından derin bir nefes çekip, dumanını hemen omuzunun üzerinden karşıkıyıya geçipgiden ipe savurduktan sonra, bütün yüzüne yayılan kocaman ve çok güzel bir gülümsemeyle: 

"Filistin deki ipin altında, böyle çılgın akan, yaman bir su yoktu..." dedi. 

İçinin, ruhunun güzelliği yüzüne yansımış olanlardan; güzel ruhlu, güzel yüzlü, uzun boylu bir arkadaştı. Bilge Yumuşak arkadaş. 

Biz böyle birbirimize takılırken, bir ara yağmur epeyce hız kesti. Böylece, Avaşinive karşı kıyıyı iyice görme olanağına kavuştuk. Üzerinden karşı kıyıya geçeceğimiz naylon ipin ucu, bu tarafta olduğu gibi, orada da kaim bir ağacın gövdesine bağlanmıştı. 

Hepimiz, ipin öteki ucunu ve karşı kıyıyı incelerken, orada, ipin bağlı bulunduğu ağacmçevresinden bir yerden, ufak tefek ama cin gibi hareketli biri peyda oldu. Hala çiseleyen yağmurun ince perdelemelerine karşın, ufak tefek adamın hareketleri, öyle kıvrak ve canlı görünüyordu ki, ateş gibiydi! Zaten bu dağlarda ve bu havalarda başka türlü olunamaz, aksi halde hayatta kalınamazdı. Yağmurun hız kesmesiyle, karşıda birden peyda olan bu ufak tefek, cin gibi adam, bir ucu beline bağlı bir ipin öteki ucunu, Avaşinin iki yakasında asılı olan naylon ipe bağlayarak, kendini, kıyısından bakarken bile insanı ürperten Avaşinin çılğm suları üzerine salıverdi. Ve kendine özgü, ateş gibi, çok kıvrak ve hiç korkusuz hareketlerle; ayaklarının ucuyla üstteki ipi kementleyip sararak, elleriyle ipin üzerinden gövdesini çeke çeke yanımıza ulaştı. Bu dağlarda ve bu havalarda kazandıran ve yaşatan tarz buydu. 

Bizde, tıpkı bu ufak tefek, cin gibi adamın, kazandıran ve yaşatan korkusuz tarzıyla Avaşini geçip karşı kıyıya ulaştık. Ve karşı kıyıda, bize bu geçişi sağlayan o korkusuz. 
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cin gibi ateş parçası adama, kişi başına yarım dinar (eski dinar) para ödedik. O zamanlar yarım dinar, gerçekten iyi paraydı. " 

Avaşinin kaygılı, hırçın derinliğinde çıktığı yolculuğun burasında, bir an duraksayıp yön değiştirerek, daha derinlere dalan öncü yolcu: 

" Bilge Yumuşak arkadaş, o yıl Çermik taraflarına bir göreve gitti, ertesi yıl orada şehit düştü. Neden ve nasıl şehit düştü? Hiç öğrenemedik, anlayamadık... Bilge arkadaş Elazığlıydı," dedi ve Avaşine dalıp giderek sustu. 

Bu patikaların çeyrek asırlık öncü yolcusu, Avaşinin kaygılı, hırçın güzelliğinde çıktığı bu uzun yolculuğun sonunda, elindeki asasını Avaşine doğru, şöyle usulca sallayarak, derinden bir iç geçirdikten sonra "Ey zaman... 
" dedi. Öncü yolunda gerekti, Zağros kararğahma doğru yeniden yola koyulduk. 


Temmuz-2005 


Avaşin 


Not: Rezan Troçki (Yılmaz Dağlum) arkadaş. Bilge Yumuşak arkadaş üzerine şu bilgileri verdi: "Partinin Urfa Komünündeydi. Eğitim Enstitüsünde öğrenciydi. Urfa da bir eylemde yakalandı. Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Cezaevinde birlikteydik. Kardeşi Gafur Yumuşağın kimliğiyle yatıyordu. On bir Eylül 1980 günü, tıpkı kendisi gibi içeride kardeşinin kimliğiyle yatan, Musa İlk ile birlikte tahliye oldu. 
Aynı günün gecesi askeri darbe gerçekleşti. Tahliye günü içeride yaptığımız toplantıda. Bilge arkadaşın, çıkar çıkmaz arkadaşlara ulaşıp, Filistine geçmesini kararlaştırmıştık. 
Bilge arkadaş, aldığımız kararın gereğini yapmış, darbenin karanlığında. Önderliğin ve özgürlüğün aydınlığına gitmişti. 
Elazığ'lı olan Bilge Yumuşak arkadaş Candan, uyumlu ve çok sevgili, insanlık aşığı, tutkulu bir özgürlük savaşçısıydı. 
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ZULKUF ARKADAŞIN ANLATIMI 


ÖNDERLİĞE VE ÖZGÜRLÜK HAREKETİNE KARŞI KOMPLONUNBAZI DETAYLARI 

Önderlik, Ankarada grubu oluşturduğunda, MİT'in gruba sızdırdığı Pilot'unöncelikli görevi, grubu zamansız ve yersiz bir eylemle harekete geçirerek, henüz rüşeym (oluşum) halindeyken, devletin gelişmiş ve deneyimli güçleriyle karşı karşıya getirip, erkenden tasfiyesini sağlamaktı. 

Dönemin Türkiye sol hareketinin kurucu öncüleri ve örgütlü güçlerinin tümü, devletin bu tatiğiyle, henüz rüşeym halindeyken doğrudan eyleme geçmiş, taktik açıdan güçlü ve deneyimli devlet güçleriyle karşı, karşıya gelerek tasfiye olmuşlardı. 

Hepsi yoksul aile mensubu öğrencilerden oluşan grubun, gündelik yaşam için zorunlu gereksinimlerini sağlamakta bile zorlandığı koşullarda; Pilot, Önderliğe, kolay yoldan cazip miktarda maddi kaynak sağlayacak soygun önerileri ve planlarıyla geldi. Pilotun, grubu erken harekete geçirip, devletin asker, polis ve yargı güçleriyle karşı, karşıya getirerek tasfiye etme oyununu gören Önderlik, onun önerilerini dikkate almayarak, MİT'in gruba yönelik bu erken tasfiye hamlesini boşa çıkardı. 
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Örgüte, yaşam ve mücadele için gerekli maddi değerlerin, ona sunulacak devrimci hizmetin karşılığı olarak, devrimin öznesi halktan iknaya dayalı, gönüllülük temelinde sağlanmasını; böylelikle örgütün kendi öz gücüne dayanmasını esas alan Önderlik, bunun dışında soygun vb. 
yol ve yöntemlerle değer edinmeye, ilkesel olarak tamamen karşıydı. 

Pilot üzerinden, gruba "erken doğum" yaptıramayan MİT, Önderlik, Fatma (Kesire Yıldırım) ile evlenince, kendince "kuş kafese girdi..." diyerek, sevinip, rahatladı 

Cins bilincinden yoksun, erkek egemen cinsiyetçi, sınıflı yaşam içindeoluşmuş gelneksel kadm-erkek ilişkilerinin, egemenkültürü ve zihniyeti yeniden üreterek, yaşattığını; bu ilişkilerin kurumu, geleneksel ailenin, devletin temel yapı taşlarından biri olduğunu; zihniyet ataları Sümerlerin, kadın eksenli Prototip Kürtlere karşı başlatıp geliştirdikleri, tarihsel cins çelişkisi ve cins mücsdelisinin deneyemlerinden beri bilen MİT,Önderliğin Fatma ile evliliğini de "insanlığın kafeslendiği" sıradan bir evlilik olarak görüp, değerlendirdi.MİT'i rahatlatan buydu. 

Ne var ki, çok bilen (!) MİT (bazılarının bildiği armut, oda yazdan, yaza biter...), hemde tarihsel boyutta, çok büyük yamİdı! Aslında, MİT'in bu yanılgısı, nesnel olarak kaçınılmazdı. Çünkü Önderlik, egemen zihniyetin cinsiyetçi, sınıflı yaşamına özgü, sıradan, harcalem, basit bir kişilik değildi. Herkesi kendisi gibi uyduruk, basit erkek görmenin, MİT'e böyle tarihsel bir bedeli oldu. 

Önderlik, MİT'in bu konuda, kendisine ilişkin "işler yolunda..." dediği anda "hızla dönüş yaptım, MİT şaşırdı," dedi. 

MİT'in, "kafeslediğini" (geleneksel kadın, erkek ilişkileriyle denetime girdiğini) sandığı Fatma ilişkisinde Önderlik, Kadını ve onun cins nezdinde, insanlığın geçmişte ve bu gün yaşadığı temel sorunlarının kaynağı olan çins çelişkisini ve cins mücadelesini çözümleyerek, içinde bulunduğumuz Kuantum Çağını baştan sona belirleyecek nitelikte, muazzam ve mükemmel bir çıkış yaptı! 
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1978 Maraş katliamının ardından ilan edilen Sıkı 
Yönetimi, "yem bir topyekün saldırı döneminin ön hazırlığı, ayak sesleri" olarak değerlendiren Önderlik, dönemin Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinin örgütlü güçlerine "güç biliği" çağrısı yaptı. Önderliğin bu çağrısı karşılık görmedi.Önderliğin, gelmekte olan tehlikeye dikkat çekerek, birlik çağrısı yaptığı bu süreçte; Gladyonun İsrailde düzenlediği, Türkiyedeki darbeye hazırlık toplantılarının birinde, cunta çetesinin başı olarak Kenan Evren adı belirlenip, onaylanırken; Önderliğin uyarı ve çağrısına aldırmayan sol güçler; Gladyo ile Ergenekonun, ülkede darbe için gerekli genel istikrarsızlık koşullarını yaratma amacıyla önlerine sürdüğü, MHP'li sivil faşistlerden başka hedef göremiyorlardı. 

Hızla gelmekte olduğunu gördüğü, büyük ve topyekün saldırıyı göğüsleyecek örgütlü gücü sağlayamayan Önderlik, kurallar gereği, Fatmaya da haber vermediği, kesin bir gizlilikiçinde geri çekilme kararı aldı ve bu karar doğrultusunda Suriye'ye çıktı. 

Önderlik Sururiye'ye çıktığında Pilot, Halfetiye, eve kadar gelerek Önderliği aradı, bulamadı. MİT, Pilot üzerinden Önderliğe ulaşamayınca. Önderliğin "denetim alanından" çıktığını anladı. 

Önderliği ve Özgürlük Hareketini, başından beri tasfiyeyi amaçlayan sadece MİT değildi. Şimdi artık değisede, o zamanki "soğuk savaş" koşullarında, Avrupa Gladyosunun yamağı, taşeronu olan MİT, Önderliğe ve Özgürlük Hareketine karşı yürüttüğü tasfiye çalışmalarını, Gladyonun hazırlayıp, kendisine dikte ettiği konspte göre yürütüyordu. 

Suriye-Lübnan sahasına çekilerek, denetim alanlarının dışına çıkan Önderlik ve Özgürlük Hareketini, denetim altına alıp, tasfiye etmek için; Avrupa Gladyosu ve Ergenekon çetesi, içeriden Semir'i (Çetin Güngör), dışarıdan da Taner Akçam'ı harekete geçirdi. 
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Taner çetesinin, ayrıca THKP/C DEV-YOL Örgütünü tasfiye etme. Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesini bozup, dağıtma görevleri vardı. 

Önderlik ve grubun, Ankaradan Kürdistana geçiş kararından sonra, Türkiye sorumlusu olarak Türkiyede kalan Semir, aslmdaen başından itibaren, grubun içinde Gladyo ve Ergenekon sızmasıydı. 

Önderlik, Semir için: "MİT, Semiri Kız Enstitülerinde dolaştırarak hazırladı..." dedi. 

MİT tarafından, "Kız Estitülerinde dolaştırılarak hazırlanan" Semir, Türkiyede sol örgütlerden bazılarıyla, örgüte haber vermeden, kendi başına anlaşmalar yaptı. 
Semir, Önderlik Sahasına çekilince bu tutumundan dolayı soruşturuldu. 

Semirin yerine Türkiye sorumlusu olan Gürcan Özcan arkadaş, çoğunluğu THKP/C DEV-YOL kadroları olan Türkiyeli devrimcileri, darbe koşullarında, Türkiyeden Suriyeye geçirdi. Gürcan arkadaş, bu gruplardan birini geçirirken farkedilince, T.C. sınır güçleriyle girdiği çatışmada şehit düştü. Bu süreçte, dönemin DEV-YOL örgütü yöneticilerinden Taner Akçamda, bu gruplarla Suriye sahasına çıkarılmıştı. 

Semir ile Taner Akçam, Lübnan-Filistin sahasında buluştuklarında; Önderlik, Gladyonun hazırladığı konspt ve talimatlar doğrultusunda, T.C. ordusunun gerçekleştirdiği 
12 Eylül Askeri Faşist Darbesine karşı,Türkiye ve 
Ortadoğuda bir ilk olarak, dönemin Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinin örgütlü güçlerinin önemli bir kesimini biraraya getirerek, "Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesinin" alt yapısını oluşturup, geliştirmişti. 

Önderliğin sağladığı bu başarı; sadece Askeri Cunta ve T.C. devleti için değil, Gladyo içinde büyük bir tehlikeydi. 

1979 da İranda gerçekleşen siyasi devrimde işgal 
edilen Tahran ABD Elçiliğinde ele geçen, 1976- 77 tarihli belgelerde: 

"Türkiyede, Apocular adında bir grup oluştu, dikkat edilmeli," denilmektedir. Aynı belgelerde: 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"Hikmet Çetin'in, MİT'ten maaş aldığı'nm" da kaydedildiğini, zatı tanıtıma katkı amacıyla belirtelim. Zat aynı zamanda Bilderberg katılımcısıdır. 

Önderlik, Gladyo ve Ergenekon çetesinin içeriden Semir, dışarıdan Taner Akçam üzerinden uygulamaya koyduğu yeni tasfiye konsptini de boşa çıkardı.Semir(Çetin Güngör) ve Taner Akçam çetesi. Önderlik karşısında sonuç alamayıp, Lübnan-Filistin sahasında tutunamayınca, Gladyo tarafından Avrupaya çekildiler. 

Avrupada, Taner Akçam, daha önce ordu malı subay olan Kürşat Timuroğlu (Vecihi Timuroğlunun oğlu) ile THKP/ C DEV-YÖL Örgütünü tasfiye ederlerken. Semir ile Fatma da PKK'yi tasfiye için çalıştılar. 

Avrupada, sorguda siyasi polis bana: 

"Semire sıkılan kurşun, bize sıkılmıştır... Sizi bitireceğiz!" dedi. 

1982-83'te, günlük olarak yayınlanan "Demokrat Türkiye Gazetesi", Gladyo ve Ergenekonun birlikte tezğahladıkları, 12 Eylül Akeri Faşişt Darbesiyle yıkılıp, dağılan dönemin demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin örgütlü ve potansiyel güçlerinin "sesi, mücadele aracı" olmak iddiasıyla çıktı. Nevar ki, gazetenin yayıncı ve yazar bileşenleriyle, yayın politikasına biraz yakından bakıldığında;Demokrat Türkiye Gazetesinin, çıkış iddiasının zıddına, darbe saldırısından arta kalan ve toparlanıp direnme çabasında ve eğiliminde olan devrimci, demokrat güçleri, Gladyonun uyguladığı rehabilitasion konspti içinde tasfiye etmenin aracı olduğu görülür. 

Bu gazetenin önde gelen yayıncı ve yazarlarından biri, Taner Akçamm babası. Dursun Akçamdır. Bir diğeri, Demirtaş Ceyhundur. Oğlu Ozan Ceyhun, daha sora Almanyanm Avrupa Parlamentosu vekili oldu. 

Gazetenin yazarları arasında, ilk bakışta dikkat çekici olanlardan biride. Seher Merkitti. İtirafçı Yıldırım Merkit'in kızkardeşi olan Seher Merkit, grup döneminde Fuat (Ali Haydar Kaytan) arkadaş ile evliydi. 
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Gazete, Seher Merkit'in (Gladyonun siyasi kanadının talimat ve perspektifleri doğrutusunda) Önderliği ve PKK'yi mesnetsiz, ucuz iddia ve iftiralarla karalayarak, itibarsızlaştırma çabasından ibaret yazılarına, özel bir önem ve öncelik veriyordu. 

12 Eylül Askeri Faşişt Dabesine karşı. Demokrasi ve 
Sosyalizm Mücadelesinin sesi ve aracı olma iddiasıyla yayınlanan bu gazetede: 

"Sırtımızda PKK kamburu olduğu sürece, faşizme karşı mücadelede sonuç almamız mümkün değildir," denildi. 
Türkiyede darbeyi Gladyo ile Türk ordusu değil de, sanki PKK yapmış gibi (!) Aslında: "PKK var olduğu sürece, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine karşı başarılı olamayız, insanlığı tüketenleyiz," denilmek isteniyordu. 

"Demokrat Türkiye Gazetesi" ile "Aydınlık Gazetesi" aynı nitelikte araçlardı. Derin devlet sıçanları, babası Sadi Perinçek ile Süleyman Demirel tarafından eğitilip, örgütlenerek, Türkiye Devrimci Hareketinin içine sızdırılan Doğu Perinçek'in, bu alanda Ergenekon Örgütünün talimat ve perspektifleri doğrultusunda yürüttüğü, kontra faaliyetlerinin etkili araçlarından olan "Aydınlık Gazetesi'nin", Ergenekon Örgütü tarafından finanse edilmesi gibi; "Demokrat Türkiye Gazetesi" de Gladyo tarafından finanse ediliyordu. "Demokrat Türkiye Gazetesi," Gladyonun Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesini ve cephenin her bakımdan temel dinamiği olanÖzgürlük Hareketi ile onun Önderliğini tasfiye konsptinin bir aracıydı. 

Önderliğin oluşturup, geliştirdiği FKBDC'ne: THKP/C DEV-YOL (Taner Akçam), SVP (Mihri Belli), SBP-KIVILCIM (Şirin Cemgil, Mehmet Yılmazer), THKP/C ACİL (Mihraç Ural), THKO-EMEGİN BİRLİĞİ (Çarıklı Kurmay Teslim Töre), TKP-İŞÇİNİN SESİ(R. Yörükoğlu) katılmıştı. 

Lübnan-Filistin sahasmdakuruluş çalışmalarının ardından, FKBDC Avrupaya taşırıldı. 

Avrupada, FKBDC'nin Birlik Komiteleri (BİRKOM) kuruldu. "BİRKOM" adında, 15 günlük bir cephe dergisi 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çıkaran komite; Avrupanm her yerinde. Faşizme karşı direniş mitingleri, yürüyüşler, seminerler ve konferanslar düzenledi. 

BİRKOM'un bu etkinliklerine, örgütlü devrimci güçlerin ve diyasporadaki halkın ilgisi ve katılımı gerçekten çok büyük ve yoğundu. 12 Eylül Askeri Faşist Darbesiyle yıkılıp, dağıtılan Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinin örgütlü ve potansiyel güçleri. Yurtsever Devrimci Demokratlar; yeniden toparlanıp, birleşerek, örgütlü güç oluyorlardı. Türkiye Devrimci Hareketinde, böylesi bir ilkti. 

Bu durum, Gladyonun hazırladığı ve Ergenekon çetesiyle birlikte uygulamakta olduğu: "Genel olarak Türkiye Devrimci Hareketini, özel olarakta Önderliği ve Özgürlük Hareketini tasfiye ve rehabilitasion" konsptine aykırı ve tehlikeli bir durumdu. 

FKBDC'ne katılanTürkiyeli devrimci örgütlerin, Taner Akçam ve Mihraç Ural gibi sübjektif çetelerin dışındaki öncüleri. Cepheye katılmakla yüklendikleri 

görevlerinintarihsel niteliğinin, ağırlığının ayrımında ve bilincinde değillerdi. Bu örgütlerin öncü kadroları. Askeri Faşişt Darbeye karşı mücadeleyi, Avrupa sahasıyla sınırladıkları gibi, Avrupada BİRKOM çatısı altında yürütülen mücadeleyide, eğemen zihniyetin Kemalist versionuna özgü, ağır ve derin kişilik sorunlarından kaynaklı, inanılmaz derecede basit ve doğmatik gerekçelerle tıkayarak, boşa çıkarıyorlardı. 

BİRKOM toplantılarında ortak kararların alınmasında, bildiri ve basın açıklaması vb. metinlerin hazırlanmasında; kelimeler ve kavramlar, etkinliklerde alınacak yer vb. biçime ilişkin "sorunlar" üzerine, birbirini kırıp, dökerek yarışmaktan, iş yapmaya zaman ve enerji kalmıyordu. Bu toplantılarda, özellikle DEV-YOL temsilcileri son derece üslupsuz, bencil ve "dediğim dedikçi'ydiler". DEV-YOL'un, süreç içinde "Bizim dediğimiz olmazsa, biz yokuz" tutumuna kadar gelişen bu durumunun, Taner Akçam ve çetesi tarafından uygulanan, FKBDC'ni tasfiye konsptinin bir taktiği olduğu anlaşıldı. 
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BİRKOM toplantılarında, kıran, kırana yaşanan didişmeler, çekişmeler, çok ağır ve kaba küfürleşmeler içinde boğulup, kayboluyorduk. Aslında, ortada ödün verilemez, ilkesel hiçbir sorun yoktu. FKBDC'nin asgari müşterek programıyla, katılımcı örgütler arasında genel anlaşma, uzlaşma zaten sağlanmıştı. BİRKOM'un toplantılarında, tarafların birbirlerini ideoljik, siyasi olarak ikna, ya da "mat etmeleri" gerekmiyordu. Ortak düşmanımıza karşı, birlikte iş ve eylem yapacaktık, hepsi buydu. Ve hepimiz buna mecbur ve mahkûmduk! Bu, anlaşılmıyordu. Bu gerçeği, toplantılarda ve ortamda bu arkadaşlara ifade ve izaha çalıştık fakat hiçbir sonuç alamadık. 

Önderliğin, basitten, karmaşığa her alanda ve sürekli verdiği yaşam ve mücadele perspektifleri, somut her göreve ilişkin talimatlarıyla, biz bu durumlara asla düşmüyorduk. 
Fakat bir noktadan sonra, toplantılarda yaşanan bu durumlardan, bize gına geldi... Sonunda dayanamadık, "yaka silkerek, illallah deyip", pes ettik ve onlara: "siz ne istiyorsanız, nasıl istiyorsanız yazın; hangi kavramlarda ve sözcüklerde anlaşırsanız anlaşın, kabulümüzdür. Anlaşma metninde, sadece direniş çağrısı olsun yeter, getirin imzamızı atalım. Bizim tek kıstasımız, koşulumuz budur," dedik. 

Biz, BİRKOM içinde böylesine basit sorunlara takılıp kalırken, Gladyo, derinliğine ve çok yönlü uyğuladığı rehabilitsion konsptiyle, bu örgütlerin öcülerinin ve örgütlü güçlerinin ezici çoğunluğu üzerinde sonuç aldı. 

Siyasal mücadeleye atılırken. Önderliğe ilham veren Mahir Çayan ve arkadaşlarının kurduğu, dönemin kitleselleşmiş en güçlü yapısıTHKP/C DEV-YOL Örgütü, Gladyonun bu görevle yükümlü kıldığı çeteleri, Taner Akçam ve Kürşat Timuroğlu tarafından tasfiye edildi. 

BİRKOM sürecinde, Berlin Eber Platsda DEV-YOL'un bir derneği vardı. İçinde, o zamanın ileri ve yaygın pratik baskı tekniği, teksir makinası vb. imkanlarıda olan, büyük bir dernekti. BİRKOM dan doğan hukukumuz gereği. 
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bildirilerimizi DEV-YOL'un derneğindeki bu teksir makinasmda çoğaltıyorduk. DEV-YOL'cu "dostlarımız" bizden her defasında çoğaltma parası alıyorlardı. 

Aynı süreçte, bizde Berlinde bir dernek açma kararı aldık. Biz dernek yeri ararken, durumu öğrenen DEV-YOL'cular, Eber Plats da ki derneklerini bize satmayı önerdiler. Bizde uygun bularak bu derneği satın aldık. Biz derneği satın aldıktan sonra, bu defa DEV-YOL'cular bildirilerini çoğaltmak için bize geldiler. Teksir makinamızda bildirilerini çoğaltan DEV-YOL'culardan çoğaltma parası 

istemek, bizim aklımızdan bile geçmedi. Onların bizden almış olmalarına rağmen, böylesi bizim için ahlaken mümkün değildi, düşünülemezdi, çünkü çok ayıptı. Aslında, bütün sorunların özü, esası buydu... 

Başta DEV-YOL ve öteki örgütlerin yönetici ve kadrolarının yaşamları, kendi öz gücüne dayanan, paylaşımcı, eşitlikçi değil, maddiyatçı, çıkarcı, basit ve ucuz yaşamdı. Gladyonun, tasfiye amaçlı rehabilitasion konspti çerçevesinde sunduğu. Kültürleri koruma, yaşatma (!) 
fonları, sosyal yardım (!) fonları, kişisel eğitim (!) bursları vb. üzerinden; "devrimciler olarak, yıkıp, yok etme iddiasında olduklarıKapitalis sisteme ve Burjuva yaşama," temel güdülerinden bağlanmışlar ve onu doludizgin 

yaşıyorlardı... 

İlgili resmi makamlar, sözkonusu fon, burs, sosyal yardım vb. maddi imkanlardan, kurumsal ve bireysel olarak bize tek kuruş olsun, zırnık vermiyordu. Çünkü bize verecekleri maddi imkanları alıp, onların kokana 

yaşamlarına katılmayacağımız gibi; bu imkanlarla kendi yaşamımızı güçlendirip, geliştirerek, onlara karşı 

kullanacağımızı çok iyi biliyorlardı. 

THKP/C DEV-YOL Örğütünün kadınları, mücadeleye erkeklerinden daha duyarlı ve olumlu yaklaşıyorlar; daha inançlı, içtenlikli ve etkin katılıyorlardı. Kadınların, Özgürlük Hareketimize yaklaşımlarıda, erkeklere kıyasla çok daha olumlu ve anlamlıydı. Ne var ki kadınlar, örgüte tamamen 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hakim olan egemen erkekleri aşamadılar; cins bilinçlerinden yoksun oldukları o koşullarda aşamazlardı da. 

Gladyo çeteleri Taner Akçam ve Kürşat Timuroğlu, THKP/"C DEV-YOL örgütünü tasfiye etmekle yetinmediler. 
Tasfiyenin tortularını "EŞŞEKLEŞTİRİP", devrimciliği ve devrimcileri itibarsızlaştırarak, insalığm temel değerleriyle oynamaya kalkıştılar. 

Tasfiye sürecinin dibe vurduğu yerde bunlar. Alman Kültür Bakanlığının, "Azınlık Kültürleri Koruyup Geliştirme Fonunundan" aldıkları paralarla, Hamburgtabir "BİBER DERNEĞİ" açtılar ve birde "EŞŞEK DERGİSİ" çıkardılar.Bu düşkün "EŞŞEK" kültürünü, kendine özgü bir maksatla "Yaşatıp, geliştirmekte" bir beis gömeyen Alman Kültür Bakanlığının, kültür anlayışının mantıki sonucuna göre: Vandal, Töten ve Nazipatentli "Üstün Alman Irkı (!)" 
karşısında, Gladyo çetesi Taner Akçam ve şürekasının, EŞŞEKLİKTEN başka bir sıfatı, işlevi ve konumu olamazdı... 

Hamburğda ki "BİBER DERNEĞİ"nin salon duvarına, Taner Akçam ve Kürşar Timuroğlunun cüsselerine eşdeğer. 
Pano ebetlarmda, Merzifon ve Kıbrıs kırması, yağlıboya EŞŞEK resmi yaptılar. "EŞŞEK DERGİLERİ"nin logosuna da, biraz dikkatle bakınca, Gladyonun arpalığında beslenip, semirerek insanlığa çifte atan Taner Akçamı andıran, çifte atmış halde bir EŞŞEK RESMİ koydular. 

Taner Akçam, özellikle THKP/C DEV-YOL örgütünün tasfiyesinde gösterdiği başarılı hizmetlerinden dolayı, Gladyo tarafından yeni görevİer yüklenerek, ABD'de yüksek lisans eğitimi görmekle ödüllendirilip, terfi ettirildi. 

Taner Akçam, terfi ettiği düzeyde, 12 Eylül Askeri Faşişt Darbesinden sonra, cuntanın düzenlediği düzmece seçimlerle, (IMF'in, Süleyman Demirel Hükümetine dayatarak onaylattığı, 24 Ocak 1980 kararlarını uygulamak üzere;dönemin ABD GenelKurmayBaşkanı Aleksadr Hayk'm, Çankayada Kenan Evren'e, kibarca dayatmasıyla iktidara getirilen. Başbakan Turgut Özalm danışmanı oldu... 

Taner Akçam, ABD'de tamamladığı akademik eğitiminin sonunda, ne hikmetse "Ermeni Sorunu Uzmanı" 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oldu... Ve şimdilerde, insanlığın yüz yıldır ılgıt, ılgıt kanayan, bu göz, göz olmuş yarasını. Global Batılı Egemelerin politik çıkarları doğrultusunda kaşıyıp, didiklemekle görevli... 
Türkiye devrimci Hareketinin "Eski Tüfeği" Mihri Belli, Özgürlük Hareketiyle onurlu yürüyüşünü, yaşamının sonuna kadar, ödün vermeden sürdürdü 

THKP/C ACİL örgütü, örğütü kuran Haşan Basri ve arkadaşlarının, 1979 da Malatya kırsalında katledilmelerinin ardından,(Tuhaf bir şekilde.,.)örgütün başına geçen, Mihraç Ural tarafından tasfiye edildi. 

Acil Örgütünden altı nitelikli arkadaş, 1982 yılında Avrupadan Lübnan- Filistin sahasına geçtiler. Örgütü, devrimci direniş çizgisine çekmek için iç mücadele yürüten bu arkadaşlar, Mihraç Ural tarafından komployla katledilerek tasfiye edildiler. 

Aynı süreçte, çalışma alanı Libyadan, Lübnan-Filitin sahasına örgüt için sağladığı 500 bin dolar değerle gelen Haşan (...) arkadaş, Mihraç Uralm komplosuyla katledildi, naaşı Lut Gölüne atıldı. 

Ülkede silahlı mücadeleyi başlatmak için. Kendisini zorlayan nitelikli arkadaşları, değişik zamanlarda, üç grup halinde Türkiyeye çıkaran Mihraç Ural, üç grubuda T.C. 
sınırında ihbar ederek katlettirdi. 

Kıvılcım Örgütü, Lübnan-Filistin sahasında ve Türkiyedeki kadrolarını Avrupaya çekerek, orada çürüttü. 

Emeğin Birliği Örgütü, THKO'dan ayrılışından sonra kurulduğu "Aile örgütü" düzeyini aşamadı. 

TKP (İşçinin Sesi) ve R. Yörükoğlunun, İngiliz gizli servisinin avadanlığı olduğu anlaşıldı. 

Turgut Özal'ın yardımcısı Adnan Kahveci, Alman ve T.C. birimlerince uygulanan ortak rehabilitasion kosptinin sonuçlarını toplamak için, dönemin hala devrimci geçinen (!) 
örgüt yöneticileriyle, Avrupada baş başa görüşerek, onlara, Türkiyeye dönme çağrısı yaptı. TKP genel Sekreteri Nabi Yağcı, 16 Haziran Örgütününzortlama şefi Sarp Kuray ve ötekiler Türkiyeye döndüler. 
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Gladyo ve Ergenekonun, başka rehabilitasion yöntemleride vardı: Ergenekon çetesinin elebaşı Süleyman Demirci'm, pis işleri bakanı Mehmet Ağar: "Yüz kilo eroin yolladık. Dursun (Karataş) satıyor..." dedi. 

Gladyo, bu durumu elbette Mehmet Ağar Söylemeden biliyordu... 

Zülküf (Karakoçan) 


FERHAT (MARDİN) ARKADAŞIN 
ANLATIMI: 

KEŞİF DÖNEMİNDE EGİD ARKADAŞLA 

1982 yılının baharıydı. Hazırlıklarımızı 
tamamladığımız Lübnan dan, gruplar halinde ülke sahsma geçmeye başladık. Egid arkadaş, beş kişilik grubuyla, farklı bir hattan, bizden önce çıkmıştı. 

Onların ardından, on kişilik bir grupla biz çıktık. 
Ülke sahasına Güney Kürdistan dan giren Egid arkadaşların aksine biz, Lübnan, Suriye, Güney batı Kürdistan, Kuzey Kürdistan Gabar Besta, Uludere; Güney Kürdistan Haftanin hattından. Doğu Kürdistan'a geçtik. 

Lübnan dan arabayla geldiğimiz Güneybatı Kürdistanm Derik ilçesinden; Doğu Kürdistan da Şino'ya bağlı Şexan köyüne kadar, yolculuğumuz 29 gün sürdü. 
Bütün bu yolu yaya geçtik. Yol da kuryemizi kaybettik. 
Birkaç yerde kendimiz kayıp olduk. 

Haftanin de. Doğu Kürdistan'da ki ailelerinin yanma gitmekte olan, dört peşmergeyle karşılaştık. Buradan Doğu Kürdistana, onlarla birlikte geçtik. 
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Egid arkadaşın karargahı, bütün şiddetiyle sürmekte olan İran, Irak savaşından dolayı boşlatılmış olan Şexan köyünün yakınında, büyük bir elma bahçesiyle; yeğin bir derenin kenarında kumluydu. Akşamüzeri, hava kararırken girdiğimiz kampta bizi, Egid arkadaş karşıladı. 

Şexanda, Egid arkadaşın yanında bir ayı aşkın bir süre kaldık. On kişilik grubumuzun katmalıyla, kampta toplam otuz kişi olmuştuk. 

Çalışma yeri olarak, küçük bir çadırı kullanan Egid arkadaş, sabah sporları ve yemek saatleri dışında, aralıksız çalışıyordu. 

Egid arkadaşın bu dönemki çalışmalarının tamamını, ülke sahasının tanınması, arazinin ve düşmanın yerleşik güçlerinin keşfi; halkla kalıcı ilişkilerin kurulup geliştirilmesi; Botan dan başlayarak, ülke kırsalının gerillaya açılması için gerekli hazırlık çalışmaları oluşturuyordu. 

O dönemde, keşif çalışmalarının başında, Egid arkadaş kendisine sunduğumuz yazılı faaliyet raporlarımızın yanı sıra, bizden faaliyetler sırasında gördüğümüz her yeri, herkesi ve her şeyi, aklımız da kalan bütün ayrıntılarıyla soruyor, biz den aldığı yanıtların çoğunu notluyordu. 

Şeyxanda ki küçük çalışma çadırının içi. Kendisine sunduğumuz keşif raporları ve genel bilgilerin değerlendirilmesiyle çizilmiş, Botana ve Behdinana ait düzenli krokilerle ve kroki eksizleri -taslaklarla doluydu. 
Birde Türkiye, İran, Suriye ve Irak'm coğrafi haritaları vardı. 

Şeyxan daki kampta her sabah erkenden kalkıyor, bütün yapı toplu olarak, oldukça ağır ve yoğun spor yapıyorduk. Neredeyse kan- ter içinde kaldığımız sporun sonunda Egid arkadaş: "Herkes serbest" dediğinde, hepimiz kendimizi, hemen yanı başımızda akan derenin buz gibi sularına atıyorduk. Biz böyle, istinasız her sabah erkenden spor yapıp, derede yıkanırken hemen ileride, üstümüzde bulunan KDP kampındaki peşmergeler, derenin kenarında yükselen kayalıklara çıkarak bizi izlerlerdi. Bir defasında, spordan sonra derede yıkanırken, Egid arkadaşın, hemen üzerimizdeki kayalıkta bizi izleyen peşmergeleri göstererek: 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"Bunlar mutlaka bizim deli olduğumuzu sanıyorlardır!" dediğini anımsıyorum. 

Egid arkadaşın düzenlemesi ve talimatlarıyla, 82 yılı baharında Şeyxandan (Doğu Kürdistan) Behttinan'a (Güney Kürdistan), buradan da Botana (Kuzey Kürdistan) geçerek 
84 Nisanın da, Botanda, bir ihbar sonucu yakalanıp, 
düşmana esir düşünceye kadar keşif çalışmalarımızı sürdürdüm. 

Yalnızca mücadele yaşamının değil, bütün ömrümün en güzel, en anlamlı ve özgür dönemi olan bu döneme ilişkin, anlatılacak çok şey var. Fakat ne yazık ki, buna şimdi zamanımız ve koşullarımız uygun değil. 

Okuyucunun anlayışına ve hoşgörüsüne sığınarak, şimdilik akla geliveren birkaç kısa anımı anlatabilirim: 

TEK MERMİ 

Egid arkadaşın talimatı ve perspektifleriyle, keşif çalışmaları için bir gruparkadaş Botana girdik. Keşif faaliyetlerimiz üç ay sürdü. Haftaninde bulunan kampımıza dönüşte, Egid arkadaşa faaliyet raporumuzu yazılı olarak sunduk. 

Daha öncede belirttiğim gibi, yazılı resmi raporla yetinmeyen; keşfettiğimiz alanda gördüğümüz her yeri, herkesi ve her şeyi öğrenmek için, ortamda hepimizi adeta soru yağmuruna tutan Egid arkadaşa, Beşebabta yaşadığım ve bana göre basit ve küçük bir ayrıntıyı, sanırım daha çok şaka olsun diye anlattım. 

Ülke sahasına giriş aşamasındaki bu keşif çalışmalarımız sırasında, Egid arkadaşın kesin talimatı gereği, düşmana yönelik doğrudan bir saldırı ve çatışma amacımız yoktu. Böylesi saldırı ve çatışmalardan sakınarak; araziyi ve düşmanın yerleşik güçlerini keşfetme, halkla ilişkiler kurup geliştirerek, bir milis örgütlenmesi oluşturma amacı ve çabası içindeydik. 
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Omuzumda bir kalaşinkof silahım vardı. Belirttiğim nedenlerle, düşmanla bir çatışma durumu olmadığından, aylardır silahımı kullanma, ateş etme durumum olmamıştı. 
Silah ve cephane olanaklarımız yok denecek kadar kıttı. 
Benim, toru topu yaklaşık otuz kadar mermim vardı. Ve ben pek çok arkadaşa kıyasla "Ayaklı cephanelik" gibiydim. 
Aramızda, henüz silahı olmayan arkadaşlar vardı. 

Bu koşullarda, düşmandan ve doğadan gelecek saldırılar karşısında, zorunlu savunma durumları dışında, herhangi bir şekilde mermi yakmak, ciddi bir suçtu. 
Düşmanla çatışma da bile, hedef netleşmeden, rasgele mermi kullanılmaması gerektiği, başta Egid arkadaş olmak üzere, sorumlu bütün arkadaşlar tarafından her fırsatta özenle vurgulanıyordu. 

Kuzeyde Botanda, keşif çalışmalarımızı sürdürürken, Beşebabta yeni ilişki kurduğumuz bir yurtsever den bir (1) tane mermi aldım. Aylardır kullanmadığım silahımı o mermiyle, bir el ateş ederek denedim. 

Ortamda bunu kendisine anlattığımda, Egid arkadaş 

bana: 

" Hım... Öyle ha... Öyleyse, sen bu konuda örgüte yazılı rapor vereceksin," dedi. 

Ben, Egid arkadaşın da bana şaka yaptığını sanarak, olağan sohbet havasında: 

"Heval Egid, bunu size söylemekle, zaten sözlü raporunu vermiş oluyorum," dedim 

Heval Egid: 

"Bu yetmez heval. Bu konuda, örgüte yazılı resmi rapor vermen gerekiyor," dedi. 

Baktım ki, heval Egid'in şakası yok, durum ciddi. 
Bende ciddileşerek: 

"Heval Egid, örgütün bana verdiği mermilerimin hepsi üzerimde. Bir tane bile yakmış değilim. Ben o mermiyi, uzun süredir kullanamadığım silahımı denemek için, halktan aldım," diyerek, durumu kendime göre izaha çalıştım. 

O zaman, Egid arkadaş daha da ciddileşerek: 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"Heval, sen PKK li olmasaydın, halktan o mermiyi alamazdın! O yurtsever, o mermiyi sana değil, örgüte verdi. 
Sense, örgütün mermisini kural dışı, keyfi olarak kulandm. 
Bu durumunu örgüte, yazılı bir raporla izah etmelisin," dedi. 

Egid arkadaşın doğru söylediğini; örgüt- birey ilişkisinde baştan sona belirleyici olan hayati bir noktayı bana kavratmaya çalıştığını, sınırlıda olsa anladım. O bir tek mermi için, bir tam sayfalık bir rapor yazıp Egid arkadaşa sundum. 

Bizimle ilişkilerinde bütünlüklü ve son derece özenli olan Egid arkadaş, kendisine sunduğum özeleştiri raporumu okuduktan sonra, bana: 

"Ha şöyle, meseleyi kavramışsın! O anlayışın önü açılırsa, cephane fabrikamız olsa dayanmaz! Bizdeyse hepimizin mermileri tek, tek sayılı... Bazı arkadaşlara henüz bir silah bile vermedik. Halk partiye bir değer sunmuşsa, o tek bir mermi de olsa örgüte ulaştırılmalı; ondan toplanan değerler, bütün güçlerimizin ortak ihtiyacına, örgüt tarafından sunulmalıdır," dedi. 

Toplumsallaşmanın, toplumsal yaşamın ve mücadelenin esasına ilişkin temel bir dersti bu. Herkes, tuttuğunu kendisi için koparıp, kullanırsa, bu eşitsizliğe, sınıflaşmaya ve sınıf mücadelesine götürürdü... Bizse bunu, kadın eksenli KOM kültürüyle aşmak için savaşıyorduk. O zaman Egid arkadaştan aldığım bu dersi, bende olduğu gibi genç arkadaşlara aktarıyorum. 


RIZGAR KIRAN 

Haftanin zozanlarm da, önceden belirlediğimiz bir yer ve zamanda, Egid arkadaşı bekliyorduk. Yanında iki arkadaşla birlikte noktaya ulaştığında, Egid arkadaş bizi bilgilendirdi: 
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"Heval, biz aslında üç değil dört kişiydik. Fakat Deriya Davetiya tepesini tırmanırken, aramızdan Rızgar arkadaş kırıldı... Biz de onu geri kampa yolladık. Bu yüzden üç kişi geldik," dedi. 

Bize bunları anlatırken, çok hoş bir neşe içinde, gülümsüyordu. 

Deriya Davetiya, Haftanin de yüksek ve sarp bir tepeydi. Aynı neşe içinde bizi bilgilendirmeyi sürdüren Egid arkadaş: 

"Deriya Davetiya da ki o sırta, biz artık: "Rızgar kıran" diyoruz. Oraya bu adı uygun bulduk. Bundan sonra sizde orayı "Rızgar kıran" olarak anm," dedi. 

Deriya Davetiya dan geçiş hattmdaki sırtı, o günden sonra "Rızgar Kıran" olarak andık. Bu günde arkadaşlar arasında orası "Rızgar Kıran" olarak bilinir, öyle anılır. 

Asıl ismini anımsayamadığım, Batmanlı olduğunu bildiğim Rızgar arkadaşın, Deriya Davetiya da kırılma nedeni, aşırı kilolarıydı. Rızgar arkadaş, aşırı kilolarıyla Deriya Davetiyanm sarp sırtında, Egid arkadaşa ayak uyduramayıp kırılmış; yani bir yerde artık yürüyemeyip, kendini yere atmıştı... 

Daha sonra fazlalıklarını atarak, filinta gibi bir gerilla olan Rızgar arkadaşın, düşmanla girdiği bir çatışmada şehit düştüğünü, yıllar sonra öğrendim. 

GERİLLACILIK 

Egid arkadaş, kuzeye çıkardığı keşif gruplarının, kendisine sunduğu çalışma raporları ve onlardan aldığı genel (sözlü) bilgilerle yetinmiyordu. Kuzeyde, Botan daki keşif gruplarımızın çalışmalarına doğrudan katılarak, alanları kendisi de keşfediyor; halk içinde kurduğumuz yeni ilişkilerimizle evlerinde, onların kendi yaşam alanlarında tek, tek görüşerek; onları tanıyıp, sorunlarını paylaşıyordu. Pek çoğuna (yanında yer alarak) tanık olduğum bu görüşmelerin de Egid arkadaş, her zaman kısa ve özlü, muhatabının temel 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sorunlarına parmak basan ve bunlar için çözüm yollarını gösteren konuşmalarıyla; görüşme sırasındaki duruşu, üslubuyla, gittiği her yerde, görüştüğü her kesin gönlünde taht koruyordu. Egid arkadaş bu gün de, halkımızın gönlünde, onun yeniden dirilişi için atılım kahramanı olarak, en müstesna yerindedir! 

Botanm Besta alanında, Umyanus köyüne yakın bir tepede konumlaşmıştık. Egid arkadaş tepedeki tek su kaynağının iki yüz metre uzağında bir noktada çalışmalarını yürütüyordu. 

Yeri gelmişken belirteyim: hem Umyanuslar, hem bölgedeki tüm halkımız, hem de gerilla, burayı bu gün de "Kani Egid'e" olarak bilir, öyle anar. 

Egid arkadaş, her zaman olduğu gibi çok yoğun yazıyor; bölgenin ayrıntılı krokisini çiziyordu. Arkadaşlar, grup halinde Botan içlerine keşfe çıkmışlardı. Egid arkadaşın yanında ben ve bir de pasaklılığına atfen "Ebu" lakabını taktığımız, Ali arkadaş kalmıştık. 

O gün çalışmalarını kesip, kısa bir dinlenme molası veren Egid arkadaş, Ebu Ali ile ikimize dönerek: 

"Araziden birkaç tane kaplumbağa getirin de, bu gün gerillacılık yapalım, kaplumbağa yiyelim," dedi. 

Söylediklerini duyunca, ben de, Ebu Ali de, Egid arkadaşa içimizden gelen, doğal bir tepkiyle karşı çıktık. 
Kaplumbağa yemenin söylemiyle bile, elimizde olmadan nevrimiz dönmüş, bir tür tiksintiye kapılmıştık... Bu nahoş durum için de, stemkar bir yakınmayla: 

"Heval Egid, ben öyle şeyleri hiç sevmem. Sen söyleyince midem bulandı..." dedim 

Bana, tatlı sert bir üslup ve sevecenlikle çıkışan heval 

Egid: 

"Sen ne biçim gerillasın? Gerilla dediğin, hayatta kalıp, düşmanla savaşabilmek için, doğada bulduğu, kendisini zehirlenmeyen her şeyi yer! " dedi. 

Bende, kusma raddesinde yakınmayla ilenerek: 

"Heval Egid, burada ekmeğimiz, otlu peynirimiz, çayımız, şekerimiz; yedekte de çortanımız (çökelek) var. Ne 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istersek, ne kadar istersek halk bize ikiletmeden, hatta biz istemeden veriyor. Bütün bu nefis, leziz, enfes şeyler varken, o pis küssüyü niye yiyelim ki... Hiçbir şeyimiz olmazda, hiçbir şey bulamazsak, o zaman olabilir... " dedim. 

Bunlarıbile söylerken, midem ağzıma geldi. O anda, bir kez daha "Kaplumbağa yiyelim" denilseydi, içim de ne varsa, vahşi bir öğürtüyle ağzımdan dışarı püskürürdü... 

Ebu Ali arkadaş ta karşı çıkmış, o da benim gibi tırş olmuştu... 

Ebu Ali arkadaşla ikimiz, ilaç içmekten sakınan çaresiz çocuklar gibi, küssü yemekten kurtulmanın bir yolunu ararken, Egid arkadaş: 

"Yok, biz şimdi yiyelim de, tecrübe sahibi olalım. Siz zaten şimdi yemezseniz, mecbur kaldığımızda, açlıktan şahadeti tercih eder, yine yemezsiniz... Getirin de şimdi yiyelim," dedi. 

Ve yeniden çalışmasına döndü. 

Kısa bir süre sonra,Egid arkadaş, hemen ileride bir ağaca asılı olan çantasına gitti, fakat çantasını yerinde bulamadı. Bana sordu. Benim de haberim yoktu. Birlikte çevreye baktık, çantayı bulamadık fakat Egid arkadaşın çantasındaki özel eşyalarını, bir çalının dibine özenle bırakılarak, üzeri çıloyla kapatılmış halde bulduk. Egid arkadaş bunları görünce, kaygıyla: 

"Bu Ebu Ali arkadaş, benim çantayla kaplumbağa avına gitmiş olmasın?" diye sordu. 

Ebu Ali arkadaşı aradık, çantayla birlikte oda ortada yoktu. Bir süre sonra Ebu Ali arkadaş, sırtında tıka basa dolu Egid arkadaşın çantasıyla çıkageldi. Gelir gelmez de, sırtındaki çantayı indirip açarak, Egid arkadaşla ikimizin arasının boşalttı. O anda, ortalığı öylesine iğrenç bir koku sardı ki, burnumuzun direği kırıldı, gözlerimiz yaşardı... 

Küssüler, Ebu Ali arkadaş tarafından tıkış, kakış dolduruldukları Egid arkadaşın çantasında, yol boyu birbirlerinin üzerine ve çantanın içine pişmişlerdi... O pırıl, pırıl tertemiz Botan doğasında bile, insanı boğarak fenalık geçirten o iğrenç kokunun nedeni, bu küssü dışkısıydı. 
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Bu durumu esefle karışlayan Egid arkadaş, çalışmasını bırakarak, noktayı terk etmek zorunda kaldı. Birlikte kaniye doğru geri çekilirken, aynı esef içinde: 

"Bizde azıcık iştah vardı, onu da sen kestin Ebu Ali arkadaş... Bu durumda, sanırım ben de artık kaplumbağa yiyemem..." dedi. 

Zaten o gün den sonra da, bu tarz bir gerillacılık söz konusu olmadı. 


TANİN DAĞINDA 

1983 sonbaharında, Haftanin de, Habur suyunun 
kıyısmdaydık. Buradan Kuzey Kürdistana, Botana yönelik keşif faaliyetlerimiz başarıyla sürüyordu. Aralarında benim de bulunduğum, beş kişilik bir keşif grubu oluşturuldu. 
Hedeflerimizi kendisi belirleyen Egid arkadaş, genel çalışma perspektiflerini verdi, uyarılarda bulundu. 

Xozan Hacı Musa ile Cemil (Kerim Baytar) arkadaşlarında bulunduğu gurubumuz hazırlıklarını tamamlayınca, bir sabah erkenden, arkadaşlardan hatır alıp Kuzeye, Botana doğru yola koyulduk. Gideceğimiz hattan, daha önce Botana iki defa gidip geldiğim için, grubumuzun kuryesi bendim. 

Botana, Tanin dağı üzerinden geçecektik. Tanin dağı, ülkemizin Güneyi ile Kuzeyini bölen egemen sınırın tam ortasında yükselen, başı yazın bile pare, pare duman ve karla kaplı, ulu bir dağdır. 

Kuzey yamaçları Uludereye bakan Tanin dağının. 
Kuzey Doğu yamacının silsileleri, Beşebabp bölgesine girer. 
Tanin'in güney etekleri. Güney Kürdistan içlerindedir. 

Taninin eğilmez başı, bağrında yükseldiği Kürt yurdunun; Kürtlerin iradesine rağmen bölünmüşlüğüne inat tek bir vücut, tek bir yürek ve tek bir baş olarak yükselir göğe... 
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Doğanın, dolayısıylaTaninin kendine özgü doğal dili ve duruşu vardır. Biz o zamanlar, çaylak delinecek kadar yeni ve pek acemi gerillalar olduğumuzdan, Taninin doğal dilini anlamaktan, onun doğal duruşunu okumaktan çok uzaktık... Tanımıyor, hiç anlamıyorduk Tanini... Buna kaşın, en tehlikeli cesarete; cehaletin cesaretine sahiptik... 

Habur suyu kıyısındaki kampımız, Tanin dağına üç saat mesafedeydi. Kamptan Tanin'e doğru yola çıkarken, yağmur çiseliyordu. Tanine doğru giderken, yol üstünde geçtiğimiz köylerde halk, artarak yağan yağmura dikkat çekerek, bizi uyarmıştı. Fakat biz, moral destek olarak aldığımız halkın uyarısından da hiçbir şey anlamamıştık. 

Tanin eteklerine vardığımızda yağmur hızlanmış, birbirine ulalı iri damlarlarla sicim gibi, hışırım gibi yağıyordu. 

Yağmur ve gerilla: örste balyozlanan, akkor halinde ki ham demir ile su gibidirler... Yağmur gerillanın iliklerine işler... Gerilla yağmurda çelikleşir... 

İnsan, Tanin'in eteğinden baktığında, onun yeknesak görkemli gövdesinin üzerinde yükselerek, göğe ermiş ulu başını göremez. Bin sekiz yüz metreye kadar, gövdesi ormanlarla kapılı olan Tanin'in, bundan ötesi çıplak zozanlıktır. 

Tanin'in eteğinde, bir insan olarak, eğer onun dilini anlamıyor, duruşunu okuyamıyorsanız, onun sırtındaki bir ağaç kadar hükmünüz yoktur. Dedim ya, dağda henüz çaylak denilecek kadar yeniydik, toyduk. Tanin eteklerinde sicim gibi, hışırım gibi yağan yağmurun anlamını, böyle bir havada, Tanin'in etekleriyle zirvesi arasındaki farkı bilmeyecek, anlayamayacak kadar doğaya yabancı; bir o kadarda gözü kara acemi çaylaklardık. Yağmura aldırmadan yolumuza devam ederek, Tanin'e tırmanmaya başladık. 
Yolumuz Taninin zirvesinden geçiyordu. 

Tırmanmaya başladığımız Tanin'in güney eteklerinden, kuzeyde ulaşacağımız noktaya kadar, dokuz on saatlik bir yolumuz vardı. 
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Bu yolu, o yaz iki sefer gidip, gelmiştim. Yazın Tanin zozanları, gündüzleri bahar serinliğindeydi. Geceleri, Taninde bir kepeneği ya da sağlam bir yeri olmayanın, soğuktan birbirine vuran dişlerinin takırtısı, gün doğana kadar kesilmezdi. 

Tanin'in tam zirvesinde, baştan sona taş örme, derin bir sarnıç vardı. Yazın eriyen kar sularının biriktiği bu kuyunun, karpuz çatlatan soğuk suyu, Tanin çobanlarının ve hayvanlarının yaşam kaynağıydı. 

Ağaç seviyesini, hışırım gibi yağan yağmur altında geçerek, ormanlık alandan, Tanin zozanlarma çıktık. Yağmur hiç hız kesmeden sürüyordu. Üç dört saat kadarda zozanlar da tırmandık. Taninin zirvesine doğru, yağmurun yerini sulu sepken karla karışık yağmur aldı. Zirvenin yakınma ulaştığımızda, Tanin bizi yoğun bir kar yağışı; kesif bir sis ve öfkeden kudurmuş bir tipiyle karşıladı... Böyle yapmakla, Tanin bize bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatmak istiyordu... Fakat biz o kadar çaylaktık ki; anlamak bir yana, hiç tınmadık ulu Tanini... Yolumuza devam ettik. Karlı alanda yürümeye başladıktan bir süre sonra, önümüzü ve çevremizi göremez olduk. Biraz daha ilerlediğimiz de, artık göz gözü göremez oldu. El fenerlerimizi çıkardık, önümüzü aydınlatarak yürümeye çalıştık. Tipi göz açtırmıyor, nefesimizi kesiyordu. İçine düştüğümüz durumun ciddiyetini kavradığımızda, artık çok geçti. Öfkeli Tanine yakamızı kaptırdığımız yetmiyormuş gibi; birde Taninde yönümüzü yitirmiştik... Bir yerde, yönümüzü yitirdiğimizi ve kaybolduğumuzu anladığımızda; umut ve inatla yönümüzü bulup ilerlemeye çalıştık. Fakat sanki yuvarlak bir fanusun içine düşmüştük, hangi yöne gitsek, dönüp dolaşıp aynı yere geliyorduk; yada bize öyle geliyordu. 

Tanine çıkarken, yol boyu hız kesmeden süren yağmur altında, iliklerimize kadar ıslanmıştık. Zirvede yakalandığımız kar tipisinde, üzerimizdeki giysiler dondu, kaskatı oldu. Üzerim de bir kazağım vardı. Onun kollarını parmak uçlarıma kadar çekmiştim, feneri ancak bu şekilde tutabiliyordum. İki pilli metal fenerin yarısı, kazağın kolu 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içindeydi. Bir ara baktım, kazağımın kol ağzı donarak fenere yapışıp, bütünleşmişti. 

Kar tipisi bizi yormaktan öte, fena halde hırpalamıştı. Yürümekte ve nefes almakta zorlanıyorduk. Sık, sık durup lambalarla birbirimizi kontrol ettiğimiz de, saç perçemlerimizin, kaşlarımızın ve bıyıklarımızın, salkım salkım buz torbacıları tuttuğunu görüyorduk. 

Nerede olduğumuzu, ne yöne gittiğimizi bilmiyorduk. 
Mekan, yöne ve zaman kavramlarının dışına çıkmış, kaotik bir fanusun içinde, Tanin doğasıyla ölümüne, canhıraş cebelleşiyorduk. 

Taninle, bu koşullarda şuursuzca cebelleşirken, arkadan bir haykırış duyuldu. Geri dönüp oraya ulaştığım da, dizlerinin üzerine, kara düştüğü yerde yan yatmış olan. Hacı Musa arkadaş: 

"Heval, ben artık yürüyemiyorum, siz durmayın, devam edin," dedi. 

Üzerine tuttuğum fenerin ışığında, perişan ve tükenmiş görünüyordu. Nedense, başına sarmak yerine boynuna doladığı kefiyesi, orada donarak, boğazında ilmik gibi olmuştu. Önünü kapatmadığı parkesi üzerinde donmuş, metal plaka gibi duruyordu. Açıkta kalan göğsü buz tutmuştu. Tipinin şiddetiyle kıtıklaşmış buz parçacıkları, bütün göğsünü kapatmıştı. Hacı Musa arkadaş: 

"Beni bırakıp gidin, bende hal kalmadı, başınıza bela olmak istemiyorum. Burada kalmayın, gidin," diyor, ardından da sloganlar atıyordu: 

" Biji Serok Apo! Biji PKK! Biji Kürdistan!" 

Bir ara, tuhaf bir şekilde sakinleşerek durgunlaşan Hacı Musa arkadaş, neredeyse esneyen, mahmur bir sesle: 

"Siz gidin, ben biraz yatacağım, çok uykum var..." 
diyerek, kendini tamamen karlara bıraktı. 

Başında toplanmış, durumunu kaygıyla izlediğimiz Hacı Musa arkadaş, gözlerimizin önünde donuyordu. 
Dalmakta olduğu uyku, donma öncesi ölüm uykusuydu. 

Fikir kimden çıktı bilmiyorum. Dördümüz birden aynı anda. Hacı Musa arkadaşa tekme tokat girişerek, onu 


40 





dövmeye başladık. Kaba yerlerini, kalça ve baldırlarını tekmeliyor, sırtını yumrukluyor, suratını tokatlıyorduk. 

Arada bir, hep birlikte kollarından, bacaklarından tutup kaldırarak, altı okka yapıp, karların içine çalıyorduk. 
Düştüğü yerde, yeniden basıyorduk tekmeyi, tokadı Hacı Musa arkadaşa... 

Tekme, tokatlarımızı mümkün olduğunca ölçülü, denetimli atmaya çalışsak ta; Hacı Musa arkadaşın aramızdaki feryat, figan haykırışlarına; özelikle bize karşı sarfettiği bazı üslupsuz sözlere bakılırsa, bir hayli canının yandığı anlaşılıyordu. Bilinci yerinde değildi. Tamamen bilinçaltıyla, şuursuzca haykırıyordu. 

Hacı Musa arkadaşı sıkıca tuttuk. Bir arkadaşta onun ayakları üzerinde tepindi; sonra, silahının dipçiğiyle ayaklarını dövdü. Ayakları dipçiklenirken canı çok yanmış olmalıydı ki. Hacı Musa arkadaş: 

"Alçak işkenceciler!" diye haykırarak, direniş çığlıkları attı! 

Asıl adı Abdul Hançer olan Hacı Musa arkadaş, Urfa- Ceylan Pmarlıydı. Çoğu Urfalı gibi. Hacı Musa arkadaşta ozandı. O dönemde aramızda, her fırsatta sıtran söyleyen başka bir arkadaş yoktu. Sesi ve yorumu gerçekten güzel ve güçlüydü. 

Epeyce hırpaladık Hacı Musa arkadaşı. Bu arada, onunla birlikte biz de bir hayli ısındık. Haykırışları eşliğinde. Hacı Musa arkadaşı hep birlikte yeniden elleşerek havaya kaldırıp altı okka yapıp yere, karların içine çaldık. 
Tekrar tekeme, tokat üzerine gitmeye fırsat kalmadan, bu defa Hacı Musa arkadaş, düştüğü yerde kendine geldi. 
Tamamen iradi, kendine ait olağan sesiyle: 

"Yahu heval, siz beni niye dövüyorsunuz?" diye, sordu. 

Biz, sevinç içinde: 

"Hah! İşte bunun için; uyumayasın, kendine gelesin diye dövüyoruz seni," dedik. 

Donma öncesi ölüm uykusuna dalmak üzere olan Hacı Musa arkadaşı, böyle kendine getirdik. 
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Kendisine uyguladığımız şok tedavi ile Hacı Musa arkadaşın kan dolaşımı hızlanmış; donmak üzere olan vücudu, hızlanan kan dolaşımıyla ısınmıştı. 

Onunla, biz de ısınmış ve epey canlanmıştık. Şimdi zaman yitirmeden hızla bir karar vermek, ne yapacağımızı belirlemek zorundaydık. 

Taninin neresinde olduğumuzu, yerimizi bilmediğimiz gibi, ne yöne gideceğimizi de bilmiyorduk. Kar fırtınası bütün şiddetiyle sürüyordu. Rasgele yürümeye devam edersek, hepimiz donarak şehit düşecektik. Bu kesindi! Saatlerin değil, dakikaların belirleyici olduğu bir varlık, yokluk sürecindeydik. Hızla doğru kararı bulup, bunu uygulamamız gerekiyordu ve biz orada bunu başararak, o koşullar da alınabilecek en doğru kararı aldık. Hızla hareket ederek, arazide tespit ettiğimiz ilk eğimli iniş yönünde, Taninden aşağı inmeye çalışacaktık. Kararımız buydu. 

Hacı Musa arkadaşın silahını aldık. Karla kaplı arazide, tipiye rağmen yeniden yürümeye başladık. 
Yürürken, elimizdeki fenerlerle, karla kaplı araziyi dikkatle inceleyerek, Taninden aşağı iniş, eğim aradık. Bu koşullarda böyle bir tespit gerçekten zordu fakat şans bize güldü. 
Eğimli bir yere rastladık. Hemen o yönde ilerledik. Bir süre sonra bir düzlüğe indik. Düzlüğü de aynı yönde geçtik. 
Sonunda tam bir inişe ulaştık ve oradan aşağı inmeye başladık. 

Ben bütün bunları, olmuş bitmiş durumların aşamaları olarak basitçe anlatıyorum, fakat o kesintisiz kar fırtınası içinde yaşadığımız gerçekler, öyle söze, yazıya sığar durumlar değildi. 

İniş sırasında, bu defa Cemil (Kerim Baytar) arkadaş 

düştü: 

Aslen Mardi' nin Derik ilçesinden olan Kerim Baytar (Cemil) arkadaş ile uzun süredir birlikteydik. Kendisi partiye katılmadan önce öğretmendi. 

Onun, neden düştüğünü, yanma gidince hemen anladım. Üzerine tuttuğun fenerin turuncu ışığında, Cemil arkadaşın durumuda. Hacı Musa arkadaşın durumu gibi 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ağırdı. Fakat düşüş nedenleri farklıydı. Cemil arkadaş karda sırt üstü yatmış, bacakları iki yana ayrık tir, tir titriyordu. 
Cemil arkadaşın sorunu donmaktan değil, kandaki şeker oranının düşmesinden kaynaklıydı. 

Yaz, kış koşullar ne olursa olsun, uzun süre bir şey yemediğin de, şimdi olduğu gibi düşer, bacaklarını iki yana ayırarak, sıtmaya tutulmuş gibi tir, tir titrerdi. Onun hemen bir şeyler yemesi gerekiyordu. Sırtımı dönüp, önünde oturarak: 

"Çantamı aç, içinde bir kutu reçel var, onu al da ye," 

dedim. 

Kerim arkadaş, sırtımdaki çantamı açmaya çalıştı. 
Fakat başaramadı: 

"Heval, çantanda, benim parmaklarımda donmuş açamıyorum," dedi. 

Çantanın kapak kilteleri, kayışları donmuştu. Sadece bunlar değil, çantamın tamamı donarak sırtıma, taşıma kayışları da omuzlarımla göğsümün iki yanma yapışmıştı... 

Öteki arkadaşlar da bize doğru gelemeye çalışırken. 
Kerim arkadaşa: 

"Bıçağınla kes kayışları," dedim. 

Cebinden bıçağını güçlükle çıkaran Cemil arkadaş, bu defa da bıçağın ağzını açamadı. Ondan aldığım bıçağın ağzını açabilmek için çok uğraştım. Parmaklarımdaki dokunma duyumu neredeyse yitirmiştim. Sonunda, parmaklarımla bu işi başaramayınca; kabzasını iki elimin parmaklarıyla sıkıca tutmaya çalışarak, bıçağı dişlerimle ısırarak güçlükle açtım. 

Arkadaşlar da yanımıza ulaştılar. Bıçağı onlara verdim. Çantanın kayışını keserek reçeli çıkardılar. Küçük bir kavanoz vişne reçeliydi. Yola çıkarken, yanımıza erzak olarak alacak bir kaç kavanoz reçelimiz dışında, hiçbir şeyimiz yoktu. Yol üstünde bir köyden, yufka arası pirinç pilavı dürümleri almıştık. Kişi başına, birer pilavlı dürüm ve bir de bu reçel; bütün erzağımız buydu. 

Cemil arkadaş yattığı yerden doğrularak, kendisine can veren reçeli yerken, biz de "Dürümlerimizi yiyelim" 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dedik. Fakat dürümlerimizi ağzımıza götürdüğümüzde, olağan koşullarda her insanın, günde en az üç öğün gerçekleştirdiği o yeme; ısırma ve çiğneme yetimizi yitirdiğimizi anladık. Ağzımız, dudaklarımız duyularını yitirmiş, çenemiz çalışmaz hale gelmişti. 

Dürümü ağzıma götürdüğüm de, ağzımı açıp onu dişlerimle ısırarak koparmak ve çiğnemek bir yana, dürümü dudaklarım da ve ağzım da hissedemiyordum. Ağzım, dürümü ısırabilecek kadar açılmıyordu. Cemil arkadaşın dışında, dördümüzün durumu da aynıydı. Cemil arkadaş, reçeli parmağıyla ağzına boşaltıyordu. Onun bu yöntemi bize de ilham verdi. Biz de bir türlü ısırıp koparak, çiğneyip yutmayı başarmadığımız dürümlerimizi açıp, içindeki pirinci ellerimizle alıp, ancak konuşabilecek kadar aralık olan ağzımıza tıkıştırarak, yemeye çalıştık. Fakat soğuktan yarı donarak uyuşmuş parmaklarımızın arasında ki pirinçlerin, yarısından fazlası yere dökülüyor; ağzımızın içine itebildiğimiz pirinçleri de çiğneyemeden, güçlükle yutabiliyorduk. 

Yeme yetimizi bile yitirmiş olmamız, artık hep birlikte donmakta olduğumuzun göstergesiydi. Bu ürkütücü gerçeğimizi, bu kadar somut yaşayarak anlayınca, doğrusu kaygılandık. Bu kaygıyla hemen toparlanıp, yeniden yola koyulduk. 

Birbirimizi, hızlı olma yönünde uyararak yürürken sık, sık düşerek kara kapaklanıyor, toparlanıp yeniden yürüyorduk. 

Elimizde bir tek bendeki büyük fener yanıyordu. Öteki arkadaşların, kalem pilli küçük lambaları, pilleri tükendiği için artık yanmıyordu. Önde ben, elimde fenerle araziyi kontrol ederek Taninden aşağı inmeyi sürdürdük. Kar tipisi aralıksız sürüyordu. Bu şekilde epeyce indik. 

Bir yerde, bir uçurumla karşılaştık. Çok yüksek, asi ve her iki yana da uzayıp giden, bir kayalık silsile önümüzü kesmişti. Yolumuzu kesen bu uçurumu, fenerle her iki yandan dikkatle inceleyerek keşfettik. Fakat kaylık normal geçit vermediği gibi, aşağı atlanabilecek uygun bir yerde 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yoktu. Önümüzdeki uçurumu oluşturan yüksek kaya silsilesi her iki yanda da, Tanin'in zirvesine paralel olarak uzayıp gidiyordu. Zirveye paralel yürüyebilecek gücümüz ve zamanımız yoktu. Her iki yönde de yapacağımız, zirveye paralel bir yürüyüş, bize donarak şahadet dışında hiçbir sonuç vermezdi. 

Kurtuluşumuz için tek seçenek, zaman yitirmeden, hızla aşağı inmekti. Ya asi kayalıklar arasından iniş için bir geçit bulmak, ya gözümüzün kestiği bir yükseklikten aşağı atlamak, ya da orada donarak ölüme boyum eğmek durumundaydık. 

Mevcut duruma uygun, bazı riskleri göze alarak aşağı atlayabileceğimiz bir yer aramak, en akıllıca olanıydı. Eğer böyle bir yer bulamazsak, var olan yerlerin en kısa ve en uyğun olanından aşağı atlardık. Bu da bir umuttu. 

Lambayla, önümüzdeki uçurumu yeniden ama daha dikkatli incelemeye başladık. Ortalık zifiri karanlık ve bir de tipi olunca, uçurumu keşif kolay olmuyordu. Üstelik kar ve buzla örtülü bir zeninde, yanlış bir adımla uçurumdan aşağı düşerek paramparça olmak işten bile değildi. 

İnatçı arayışlarımızın sonunda, uçurumu oluşturan derin kaya ayrıkları, yarıklar arasında, en kısa ve zemini tamamen karla kaplı olanını, yani ehvenişeri seçip, buradan aşağı atlamaktan başka iniş yolu bulamadık. 

Aşağı atlamak için belirlediğimiz yerde, uçurumun başında toplandık. O gün aşağı atladığımız bu yeri, bu gün bana gösterseler; böyle bir yerden insanın aşağı atlaması için, ya akimdan zoru olması, ya da canından bezmiş olması gerek derim. Kesin yüksekliğini bilmiyorum fakat karanlığa rağmen fenerin inip çıkan ışığında, çok derin görünüyordu. 
Aşağı atlayacağımız yerin zeminini, labanm ışığında inceledim. Görünürde hiç kaya çıkıntısı yoktu. Bu bizim için bir şanstı. Fakat aynı durum yanıltıcı da olabilirdi. Karın altında keskin, sivri kaya çıkıntıları olabilirdi. Bu da şansaydı artık. O kadarını düşünüp, hesaba katacak lüksümüz kalmamıştı. 


45 







Birimizin aşağı, önden gönüllü atlaması gerekiyordu. 
Ben gönüllü oldum. Uçurumdan aşağı atlayacağım mesafe ve koşullar gerçekten ürkütücüydü. Bu koşullarda, arkadaşların önüne çıktım: 

"Ya star!" diyerek, kendimi aşağı attım. 

Canlı bir cisim olarak aşağı inerken, havada kaldığım sürenin uzunluğunu şimdi bile hissederek anımsıyorum. 
Havadayken içim bir hoş olmuş, göğsümde, diyaframımda sanki bir boşalma ve yarılma hissetmiştim. O tuhaf hisle, zemine çakıldığımda, göğsüme kadar kara saplandım. İçine saplandığım kardan güçlükle çıktım. Lambam elimdeydi, zemini birde yerinde inceledim. Uygun olan yere lambayı tutarak, yukarıda bekleyen arkadaşlara "Atlamalarını" işaret ettim. Arkadaşlar, birbiri ardına kendilerini aşağı atarak, kara saplandılar. Kimseye hiçbir şey olmadı. Uçurumdan kendimizi atmanın heyecanı ve hareketiyle, hepimiz epeyce ısınıp canlanmıştık. 

Uçurumdan sonra, hava da değişti. Burada kar tipisi yoktu. Rüzğarla savrulan, sulu sepken kar yağıyordu. 

Yaşama umudumuz alabildiğine diri, toparlanmış halde, Tanin den aşağı iniyorduk. Fakat ne yönde, nereye indiğimizi bilmiyorduk. Bunu o anda hiç düşünmüyorduk. 
Hala tek amacımız, yaşama sımsıkı tutunabilmek ve hayatta kalmaktı 

El feneriyle önümüzü, çevremizi kolaçan ederek daha düşük fakat daha güvenli bir tempoyla bir hayli yürüdük. 
Karla karışık sulu sepken yağış, artık yağmura dönüşmüştü. 
Bir yerde, fenerin ışığına bir çalı öbeği takıldı. Hemen gidip baktım. Orada yetişmiş, köklü dağ çalışıydı. Bunu anlayınca büyük bir sevinçle haykırdım: 

"Heval, kurtulduk! Kurtulduk! Ormanın ucu göründü, kurtulduk!" 

Arkadaşlarda yanıma gelip, ormanın habercisi çalıyı gördüler. O anki ortak sevincimize diyecek yoktu. Çünkü bu çalı, Taninde ağaç seviyesine indiğimizin, artık ormana ulaştığımızın elle tutulur kanıtlıydı. Orman, suyla birlikte yaşamın mayası olan, ateşe kavuşmak demek oluyordu. 
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Ormanda ateş yakıp kurulanacak, ısınacaktık. En çok istediğimiz, özlemle aradığımız ateşti; onun diriltici ısısı, hoş kokuşuydu... O sevimli çalıdan sonra, kısa sürede ormana ulaştık. 

Genişçe bir vadinin içinde ilerliyorduk. Vadinin bir yerinde, önü yarım metre taş duvarla örülü, yüksek ve genişçe bir kaya kovuğuna rastladık. Zemini kupkuruydu. 
Tam bize göreydi, hemen girip oraya yerleştik. İçeride biraz kuru yaprak, çalı çırpı vardı. Dışarıdan kucak, kucak odun toplayıp ateşimizi yaktık. 

Biz, ateş için odun toplarken şafak söküyordu. Öğleye kadar ateşin uzağında durarak (donmuş halimizle ateşe yakın durmak, bizi dayanılmaz acılar içinde kangrene götürürdü) üzerimizi kurutup dinlendik. Öğleyin çevreyi keşfettik. Epeyce aşağıda otlayan bir sürü tespit ettik. Oraya indiğimizde, biri yaşlı öteki genç iki çobanla karşılaştık. 
Çobanlar bizi görünce halimizden ürküp, korktular. Onları yatıştırdık. İhtiyar çoban "Kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi" sordu. Ona, peşmerge olduğumuzu, akşam Tanini aşıp geldiğimizi söyledik. İhtiyar çoban bize inanmadı. Bizi yan gözle süzerek: 

"Böyle bir havada, gece kimse Taninde sağ kalamaz, donarak öİür," dedi. 

Ona, donmaktan zor kurtulduğumuzu anlattık. İkna olmadı. 

Biz kendisine "Kim ve nereli olduğunu" sorduk. Çeli (Uludere) nin Becan köyünden olduğunu söyledi. Köy hemen aşağıdaki burnun gerisindeydi. O zaman, Taninin Çeli tarafına indiğimizi anladık. 

Irak'a gideceğimizi, bize kuryelik yapmalarını istedik. 
İhtiyar adam, para karşılığında, yanındaki genci bize kurye olarak verdi. O da bizi Irak'a geçirdi. 

Kampta bizi karşılarında gören arkadalar, şaşkınlık 

içinde: 

"Ne çabuk gidip döndünüz," dediler. Arkadaşlara olanları anlattığımızda: 
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"Geçmiş olsun, demek Tanin bu mevsim de böyle ha, biz de öğrenmiş olduk," dediler. 

SON GÖRÜŞME 

1984 yılının Nisan ayında, bütün keşif gruplarımız 
toplanmıştı. Bu iki yılık bir keşif çalışmasının toplanması oluyordu. 

Üçer dörder kişilik gruplar halinde, Botan da ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalıştık. Yol hatlarını, ana patikaları, mağaraları, köyleri tespit ettik. Köylüleri tanıdık, onlarla kalıcı ilişkiler kurup geliştirdik. Düşmanın alandaki karakollarını ve buralarda konumlanmış güçlerinin sayısını, ateş gücünü belirledik. Alanda, düşmanla işbirliği içinde olan ajanları, muhbirleri; halka zulmeden asker ve polis yetkililerini tanıyıp tespit ettik. 

Silahlı propaganda ve 15 Ağustos 1984 yeniden diriliş atımlımız bu çalışmalardan sağlanan sonuçlar üzerinde gerçekleşti. Bütün keşif gruplarımız Güney Kürdistan da Haftanin kampımız da toplanmıştı. Kampa gelen gruplarımız, son çalışma raporlarını veriyordu. Keşif süreci sona ermişti. 
Artık, hepimiz silahlı propaganda ve yeniden diriliş için atılım tartışmalarını yürütüyorduk. 

Belirttiğim gibi 1984 yılının Nisan ayıydı. Egid arkadaş iki arkadaşla birlikte beni de çağın. 

Ben o zaman Beşebapta birim sorumlusuydum. 
Pervari birim sorumlusu Orhan arkadaş ile Çeli (Uludere) birim sorumlusu Ahmet arkadaşla birlikte EGİD arkadaşın yanma gittik. 

EGİD arkadaş bizimle bir toplantı yaptı. Bize Beşebab ve Çeli de çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğunu belirterek, bunları halletmekle görevlendirdi. 

Kamptan göreve çıkarken EGİD arkadaş: 

"Üzeriniz de yazılı ne varsa burada bırakın," dedi. 

Benim bir günlüğüm vardı. Onu bıraktım. Günlüğümü EGİD arkadaşa verirken: 
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"Heval EGİD, yakalanacak mıyız ki bunları bizden alıyorsunuz," dedim. 

"İlkesel tedbirdir, dönüşte geri alırsınız," dedi. 

Hatır isteyip kamptan ayrıldık. Bu EGİD arkadaşla son görüşmemiz, vedalaşmamız oldu. 

Görevden dönüşte Uludere de bir köyde, ihbar sonucu yakalanarak düşman esir düştüm. 


2006 - Lolan 


KÜÇÜK NEJBİRARKADAŞ 

1997 yılının Mayıs ayında T.C. ordusu, KDP ile 
işbirliği içinde güneydeki güçlerimize yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlemiş, her zamanki gibi sonuç alamadan ve büyük kayıplar vererek, alandan geri çekilmek zorunda kalmıştı. Operasyondan sonra, düzenlemem bölük komutanı olarak, Haftanin-Keşaneye oldu. O zamanın bölükleri, şimdiki taburlarımızdan kalabalıktı. Bölükte benimle birlikte 
73 kişiydik. Bölük komutanı olarak ben bir kenara çekildiğim 
de, bölük gücümüz 36 kadın ve 36 erkek arkadaştan oluşuyurdu. 

Keşanede bölük komutanlığını devraldığımda, 1997 
Temmuz başıydı. Bölük gücü, Keşanede 'koordine tepesi' olarak bilinen, bölgede bütün araziye hakim bir tepede üslenmişti. Göreve başlayalı henüz bir kaç gün olmuştu. 
Yönetim yeri olarak düzenlediğimiz noktada, bir kayanın dibine diz kırıp, çömüdüme oturmuş, düzenlediğimiz son yönetim toplantısından edindiğim izlenimler üzerine, bazı notlar alıyordum. Arada bir, başımı not defterinden kaldırıp düşünürken, bir ara önümden, bana gülerek bakıp geçen bir'çocuk' ilişti gözüme. Kendi kendime, gayri ihtiyari: "Bu çocuğun, burada ne işi var" diye düşündüm. İçimden geçen bu düşüncenin itişiyle, ardından seslenerek onu yanıma çağırdım. Çağrımla döndüğünde, yine yüzünde geçerken 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gördüğüm o bahar çiçekleri kadar güzel ve saf çocuk gülüşüyle, yanıma gelerek, karşımda durdu. 

-Buyrun heval, dedi. 

Onu ayakta karşılamıştım, oda takındığı fakat üzerinde kendisine birkaç beden bol gelen bir elbise gibi duran, resmiyet edası içinde esas duruştaydı. Bu haliyle çok daha çekici ve sevimliydi. Üstelik pekte gülünçtü. Sivilde olsa, dayanamaz, elma yanaklarını avuçlarımın içine alıp, gözlerinden öperdim. Fakat o anda biz, Haftanin-Keşanede, koordine tepesinde, aynı amaçlar uğruna savaşmak için bir araya gelmiş savaşçı arkadaşlardık. Yüzünde yeni açmış bahar çiçekleri kadar güzel gülüşüyle, karşımda esas duruşta duran bu şirin arkadaşa içimden geldiği, duygularımın öngördüğü gibi davranamazdım. Ne yapalım ki savaştaydık ve ne yapalım ki ben onun komutanıydım, o da benim şervanımdı. 

Bu gerçeğin zorunlu gereği olarak, resmi üslupla ona: 

-Sizin adınız ne heval? diye sordum. 

Yüzündeki yeni açmış bahar çiçekleri kadar güzel gülüşüyle uyumlu, pürüsüz, duru ve çmğıraklı bir sesle: 

-Benim adım, Nejbirdir heval, dedi 

-Siz nerelisizin,heval Nejbir? diye sordum 

-Ben, Eruhluyum heval, dedi. 

-Heval Nejbir, siz kaç yaşmdasmız? diye sorduğumda, yüzündeki gülücük pörsüyüp, soldu, sanki bir kusuru anlaşılmış, açığa çıkmış gibi başını öne eğerek: 

-Ben, 13 yaşındayım heval, dedi. 

Bunu söylerken, sıkıntıdan yükselen kan basıncıyla, yüzünü albasmıştı. Gerillaya katılım için, kongre kararıyla belirlenen yaş sınırı 16 idi. Bu yaştan küçük olanlar, normal koşullarda saflara katılmıyordu. Fakat düşmanın bize dayattığı kuralsız özel savaşın binbir türlü hali vardı. 
Parçalanan ve yok olan ailelerin ortada kalan çocuklarının yanı sıra, ailelerinden kaçıp gelen çocuklar vardı. Partinin bu durumdaki çocuklarımız için o koşullarda yapabildiği tek şey, onları kuzeyin sürekli savaş koşullarında tutmadan, güneye aktarmaktı. 
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Bu koşullarda, aramızda kalan çocuk yaştaki arkadaşlara, yapı içinde 'portatif' deniliyordu. 
Portatiflerimizin tümünün ortak özelliği, kendilerini olduklarından daha yaşlı ve büyük göstermekti. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Karşımda yaş konusu gündeme geldiğinden beri artık gülmeyen, uçuk pembe, tomurcuk yüzüyle, Nejbirarkadaş için on üç yaş fazla görünüyordu. İçimden "Kandırıkçı seni" dedim, ardından elimde olmadan gülümseyerek: 

-Doğru mu söylüyorsunuz Nejbir arkadaş? Siz gerçekten on üç yaşmdamısmız? diye sordum. 

Bu defa, neredeyse daraldığından artan kan basıncıyla, yeniden albasan yüzünde uçuşan, sesinde titreşen bir tepkiyle: 

- Tabi doğru söylüyorum heval! Ben kesinlikle 13 
yaşındayım! dedi. 

Tepkisini görmezden gelerek: 

-Olabilir, heval Nejbir. Fakat bu durumda bile savaşmak için üç yaş daha büyümeniz gerekiyor, dedim. 

Ben bunları söyleyince, çaresizlik ve esef içinde: 

-Heval,zaten herkes bana böyle söylüyor, dedi. 

-Herkes size ne söylüyor heval Nejbir? diye sordum. 

Uçuk pembe tomurcuk yüzünde, saf masumiyet ile hinliğin melezlemesi çok tatlı, incecik bir gülümsemeyle: 

-Herkes bana 'Küçük Nejbir' diyor heval, dedi. 

Nejbir arkadaş gerçekten küçüktü, küçücüktü. 

Karşılıklı resmiyet içinde, bu çok küçük, çok sevimli varlığa bakarken, içimden: "Bunun şimdi evinde, oyunda ve okul da olması gerekirdi; oysa burada savaşta'" diye düşündüm, sonra da ona: 

-Siz hiç okula gittiniz mi heval Nejbir? diye sordum. 

-Hayır heval, ben hiç okula gitmedim, dedi. 

Küçük Nejbir, besbelli ki ele-avuca gelmez, kabına sığmaz ve çok zekiydi.Burada kimse onunla körebe. Mendil kapmaca, seksek oynayamaz, ip atlayamazdı. O anda, içimden gelen bir dürtüyle: 
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-Heval Nejbir, lojistiğe gidin, bir defter ile bir kalem alıp gelin, dedim. 

Heval Nejbir, sözlerimden hemen anladığı; fakat bir an inanamadığı şeyi onaylatmak için, o ışıltılı gözleriyle gözlerime bakarak, sordu: "Duyduklarından anladığı duğrumuydu?" 

Bende, onun bu sorusunu: 

“Okuma, yazma öğrenmek istemezmisiniz heval Nejbir?” sorusuyla yanıtladım. Daha ben sözlerimi tamamlamadan, yanımdan fırlayarak kampın için de, lojistiğe doğru sincap çevikliyiğle koşmaya başlayan Küçük Nejbirin, tokayla ensesinde toplamış olan kına kızılı alev saçları, kendi rüzgarında uçuyordu.Göz açıp, kapayıncaya kadar sincap çevikliğiyle koşarak, soluk soluğa döndüğünde, bu defa bu kadar hızlı koşmaktan yükselen kan basıncıyla albasan tomurcuk yüzünde, yine yeni açmış bahar çiçekleri kadar güzel gülücüğü vardı. 

Büyük heycan ve sevinç için de bana uzattığı defter ile kalemi aldım. 
O anda, bana artık tuhaf gelen resmiyeti bir yana iterek, küçük Nejbire: 

-Gel şöyle otur, diyerek, yanımda yer gösterdim. 

Dizlerini kırıp, bir elinin dirseği dizinin üstüne; küçük çeneside küçük avucunun içine dayalı, yanıma oturdu. Pırılpırıl aydınlık gözlerinden taşan merakla, elimdeki defter-kaleme bakıyordu. Ona: 

-Harfleri hiç tanıyormusun? diye sordum. 

Çenesinden avucunun içine dayalı, kına kızılı alev saçlı başını iki yana sallayarak, hiç tanımadığını ifade etti. 

-Peki, okuma yazma öğrenmeyi kesinlikle istiyormusun? diye sordum. 

Ellerini kavuşturup, parmaklarını birbirinin arasına kenetleyerek, sevinçten kıvılcımlar saçan gözlerini gözlerime dikip, başını aşağı-yukarı hızlı hızlı salladı. Ben yaşamım boyunca, bundan daha güçlü, güzel ve özlü bir ‘evet’i ne kimseden duydum, nede kimseye diyebildim. Defteri açtım, alfabenin her harfini bir sayfanın sol üst köşesine yazdım. Yazarken de harfleri tanıttım. 

-Her sayfayı, sayfanın üstünde yazılı harfle ve her harfi yazarken içinden okuyarak dolduracaksın. Bütün sayfaları doldurduğunda bana getir, dedim. 
Sonra da ayağa kalkarak, defteri kalemi ona uzattım. Nejbir arkadaş, kendisine uzattığım defteri-kalemi saf bir heycan ve mutluluk içinde alırken, hiç bir şey demedi. Fakat ışışltılı bakışlarıyla ta içten, candan teşekür etti bana. 
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Nejbir arkadaş, o gün eline aldığı defter ile kalemi bir daha elinden düşürmedi. Aynı mangada kaldığı kadın arkadaşlar bana: “Küçük Nejbirin, geceleri yatarken, defterini başının altına koyarak uyuduğunu; sabaha kadar tomurcuk yüzünün bir yanının deftere yapıştığını”, kahkahalarla gülerek anlatıyorlardı. Kampta, olağan zamanlarda çevreye bir göz attığımda, heval Nejbiri bir ağcın gölgesinde ya da bir kayanın dibinde dersini çalışırken, ödevini yaparken görüyürdum. 

Nejbir arkadaşı zamanla daha iyi tanıdım. Yaşından hiç beklenmeyecek şaşırtıcı bir olgunluk, ciddiyet ve kararlılık içindeydi. O yaşta, toplumsal edinimle oluşması imkansız bir sorumluluk duygusu ve bilincine sahipti. Nejbir arkadaş, yapısal olarak tükenmez bir emek kaynağıydı.Her an bir iş, bir uğraş içinde sürekli hareket halindeydi. 
Katılımcıydı. Bir yerde yapılan işe, kollarını sıvayıp hemen katılıyordu.Kampm için de bir yerlere bırakılmış alet edevatları, avadınlıkları yerlerine götüren, mutfağa, okula, lojistiğe çeki düzen vermeye girişen bir toparlayıcı, düzenleyiciydi. Nejbir arkadaşın mangadaki durumunu sorduğunda, kadın arkadaşlar, gülerek: 

“O, mangamızın küçük anasıdır,"demişlerdi. 

Nejbir arkadaşın dikkatimi çeken bu vb. özelikleri üzerine, o zamanlar şaşkınlık içinde düşünerek, kafa yormuş fakat bütün bunları kendi mantığımda bir yere koyarak tanımlayamamış, anlayamamıştım. Bu yüzden, ona olan sevgim ile şaşkınlığım, zihnimde yarışıyor, onu tanıdıkça daha çok seviyor ve sevdikçe daha çok şaşırıyordum. Nejbir arkadaşın bu gerçekliğine ancak yıllar sonra, savunma çizgimizin ışığında anlam verebildim ve kavradım. 

Nejbir arkadaşın kişilik çekirdeği, insanlığın kadın eksenli yerleşik yaşam uygarlığının yatıldığı Kürdistanda, inkâr ve imha edilen kadın uygarlığını yeniden yaratmak için, diriliş atılımmın gerçekleştiği Eruhta oluşmuştu. Ve Nejbir arkadaş kısa ömründe, erkek eğemen zihniyetin ürünü cinsiyetçi, sınıflı yaşama hiç bulaşmamıştı. Savunma çizgimizin ışığında kavradığım kadarıyla, küçük Nejbir arkadaşın bu yaşta, doğrudan yaşam ilişkileri içinde edinmesi mümkün olmayan bu nitelikleri, kişilik özellikleri, onun cins gerçekliği üzerinden devraldığı, toplumsal-kültürel genlerinden geliyor olsa gerekti. İnsanlığın toplumsal evriminde, esasta iki temel kişilik gerçeği oluşmuştur. Biri kadın eksenli yerleşik yaşam uygarlığının yarattığı bütünlükçü, katılımcı, paylaşımcı, eşitlikçi, dürüst ve iyicil KOM kişiliği; 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ötekide parçalayıcı, talancı, bencil, kurnaz ve kötücül erkek egemen cinsiyetçi-sınıflı yaşam kişiliğidir. 

Nejbir arkadaşı tanıdıkça, beni çok şaşırtan ve onu daha çok sevmeme yol açan, toplumsal-kültürel gen aktarımıyla oluşan kişilik çekirdeği, kadın eksenli yerleşik yaşam uygarlığının yarattığı KOM kişiliğinin katkısız, tipik bir örneğiydi. Kamp ortamında onu göz ucuyla izlediğim gibi, zaman zaman çağırıp soruyordum: 

-Nasılsınız heval Nejbir? 

Her zamanki canlılığı, coşkusu, neşesi ve ona hiç yakışmayan resmiyeti içinde: 

“İyiyim heval! Çalışıyorum” diyordu. 

Doğruydu, onu karamsar, kötü, hantal görmek bir yana, düşünmek, hayal etmek bile mümkün değildi. O, her an iyi, her zeman iyicildi. Kamp yaşamında, bıraksalar her görev de, her işte en önde olurdu. Her zaman en fazlasını yapmak için çalışırdı. Bölükte genel işler belirli bir sistem dahimde yapılan görevlendirmelerle yürütülüyordu. Herkes kendisine verilen görev dahlinde, kendi işini yapıyordu. Olağan işlerde arkadaşların koruyup kollaması altında, görevlendirmelere katılan Nejbir arkadaş, bunların dışında kamp ortamında, gördüğü her işe gönüllü katılıyor, gidip işin bir ocundan tutarak, arkadaşlara destek sunuyor, yan hizmetlerde bulunuyordu. 

Bölük yönetimimizin, düşmanla fiili çatışma durumları dışında, gündelik yaşam sürecindeki zamanının ve enerjisinin esasını; Nejbir arkadaştan iki üç kat daha yaşlı fakat egemen zihniyetin, cinsiyetçisınıflı yaşam sisteminin bizim için oluşturduğu inkar, imha, asimlasyon çarkında kırılarak ufalamış, kişilik sorunlarıyla uğraşma ve bunları aşma çabası oluşturuyordu. Kimi zaman, inanılmaz ve kabul edilemez biçim ve boyutlarda kendini dayatan, bu sorunlardan illalhah edip yaka silktiğimiz oluyordu. Ne kadar gına getirsede, özgürlük karekterimizin varlık nedeni ve nihai amacı, insanımızın ve insanlığın bu kişilik sorunlarına, kaynaklarını ortadan kaldırarak, kökten çözüm getirmekti. 

Nejbir arkadaş, sorun olmak bir yana, bölük yaşamında aramızdaki varlığıyla o şirin duruşu, özlü davranışıyla, sürekli ve yoğun katılımcı emeğiyle, yaşamda, gündelik ilişkilerde çıkacak potansiyel sorunların önünü alıyor, onların açığa çıkmadan, pratikde aşılmasını sağlıyordu. Bölükteki arkadaşlarlarm çoğunluğunun Nejbir arkadaşa bakarak, bilinçli ya da kendiliğinden, kendine çeki-düzen verdiğini, toparlandığını görüyor ve seziyordum. 
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Nejbir arkadaş, kendisine verdiğim ödevi bir kaç gün için de yapıp getirdiğin de, bir kayanın dibine oturup birlikte inceledik. Tümünün ilk yazılımlarında, harflerin çizgileri yer yer kırılıp bükülmüştü. Fakat bütün sayfaların ortalarına doğru, bu kırılıp bükülmeler aşılmış ve sayfaların başına, benim özenerek yazdığım örnek harfler kadar dözenli bir çalışma çıkmıştı ortaya. Ödev gerçekten başarılıydı. Nejbir arkadaş gerçekten çalışkan, özenli, ciddi ve kararlıydı. 

Ona: 

-Heval Nejbir, biliyorsunuz her insan ancak sürekli ve sistemli bir okul eğtimiyle, okuma yazmayı iyi bir biçimde öğrenir. Bizim halk olarak böyle bir imkanımız yok ve hiç olmamış. Başkalarının okullarında aldığımız eğtimle kendimize yabancılaşıyoruz, onlara benziyoruz. Buradaki varlık nedeimiz de özünde bu! Fakat olsun, bizde imkanlarımız ölçüsün de öğrenmeye çalışırız. Ödeviniz, çalışmanız gerçekten çok başarılı olmuş, sizi kutlarım! dedim. 

Ona yeni ödevini verdim. Elimden defteri, kalemi alırken bana sevgi kıvılcımları çakan bakışlarıyla teşekkür etti. Her defasında olduğu gibi yine yanımdan ayrılırken attığı ilk adım, fırtına gibi bir koşu başlangıcıydı ve ben, yine kendimi iyi hissetmeme neden olan tatlı bir sevinç içinde, onun ensesinde toplanmış, kına kızılı alev rengi saçlarının, kendi rüzgarında uçuşunu izledim. Nejbir arkadaş canla-başla çalışıyordu. Ödevlerini bitirir bitirmez bana getiriyor, birlikte inceleyerek değerlendiriyorduk. Ve ona yeni ödevler veriyor, yeni yöntemler gösteriyordum. 

Bölük yönetiminin dar ve geniş yönetim toplantılarında, genel sorunların yanısıra, ağır kişilik sorunları ve iktidar mücadeleleriyle, dengelerle cebelleşmekten bunalınca, nöbetçi subay arkadaşa: 

-Hele, şu heval Nejbir’i çağırın heval! Bakalım neler yapmış, diyordum. 

Çağrıldığında, her zamanki gibi elinde defteri,kalemi gelip belirli bir mesafede esas duruşta durarak, o pürüsüz, billur sesiyle: 

-Müsade heye heval! diye sorduğunda, ben de gayet resmi: 

-Buyrun gelin heval Nejbir! Diyerek, ona yanımda yer gösteriyordum. 

Nejbir arkadaşın gelişiyle birlikte, bütün smtılarım, üfünetim dağılıyor; resmiyette, toplantılarda ağır kişilik sorunları, örtülü iktidar mücadeleleri ve dengelerle cebelleşirken, irademi aşarak öne çıkan kişiliğimdeki olumsuz yanlar, tekrar dibe batıyor onların yerine iyicil, olumlu yanlarım öne çıkıyor, İyi oluyor, kendimi iyi hissediyordum. Onun öyle hep güler yüzlü, şirin, sevgili duruşu, davranışıyla, kararmış içim aydınlanıyor, yüzüm 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gülüyordu.Nejbir geldiğinde, o sırada yönetim yerinde olan, yönetimdeki arkadaşlarda tıpkı benim gibiNejbirden nesnel olarak alıyorlardı. Bu bir damlaNejbirin, bir bana değil bütün bölüğe güç ve moral verdiğini, yaşama sevinci aşıladığını görüyordum. 

Güç neydi? Güç, eğer yetkiyse bölük komutanı olarak en güçlü olan bendim. Eğer yaş ve deneyimse güç, bölüğün en yaşlı ve deneyimlisi bendim. Bu bir damla küçükNejbirin hiç bir yetkisi yoktu. Yaş ve deneyim olarak, dünkü çocuktu. Fizik güç olarak, bağlar gazeliydi. Erkek egemen zihniyetin, çinsiyetçi-sıflı yaşam sisteminden edindiğimiz güç algısının hiçbir niteliği,Nejbirde yoktu. Fakat bütün gücüme, yetkime rağmen,Nejbir arkadaşın bana ve bütün bölüğe verdiğini, benNejbire ve böük gücüne veremiyordum. Gerçek gücün, yaratıcı, geliştirici, yüceltici gücün kaynağı oydu. Farkında olalım yada olmayalım, bütün bölük hepimiz sürekli küçük Nejbirden alıyorduk! Oda kişilik yapısı, doğası gereği hepimize hiç karşılıksız veriyordu. Demekki gerçek güç olgusu, iktidar, mülkiyet, analitik kurnazlıkdeğildi. Asıl gerçek güç,Nejbirin kişiliğinde, toplumsal-kültürel gen aktarımıyla devraldığı güçtü. Bizde zaten bu gerçek gücü yeniden açığa çıkarıp, yaşamda ve mücadelede eksen kılmanın mücadelesini veriyorduk. 
Nejbir arkadaşı ben böyle tanıdım. 

Ana karargahın talimatıyla, yaz sonunda Haftanin-Keşaneden Metinaya geçtik. Bahar opersyonunda T.C ile işbirliği içinde üzerimize gelen KDP güçleri, operasyon sürecinde araziye dağılan güçlerimizin bıraktığı, bazı stratejik tepelere yerleşmişlerdi. KDP güçlerinin buralardan atılmaları için merkezi karar alınmıştı. Haftaninden, Metinaya geçiş nedenimiz, ordaki gücümüzle birleşerek alman bu kararı uygulamaktı. Metina da yaptığımız keşifler üzerine, eylem pılanlaması ve düzenlemeleri yaparkenNejbir arkadaş, tanıştığımızdan beri ilk defa, ben çağırmadan yanıma geldi, bana: 

-Bende eyleme katılmak istiyorum, dedi. Ona: 

"Heval Nejbir, ilerde savaşacak çok zamanınız olacak fakat şimdi çok erken" diyerek, isteğini geri çevirdim. Fakat o ısrar etti. Kendisini o kadar dayattı ki, sonunda: 

-Pekala heval Nejbir, sizin düzenlemenizi savunmaya yapalım, dedim. Savunma gücü, aynı zamanda kararğahtaki bütün güçleri kapsıyordu. 
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Büyük bir kararlılık ve ciddiyet içinde, bana: 

-Savunmaya kesinlikle gitmiyorum, dedi. 

-O zaman koordineye, bizim yanımıza gelin, dedim. 

-Hayır, orayada gelmem, dedi. Şaşkınlık içinde: 

-Peki, nereyi istiyorsunuz heval Nejbir? diye sordum. 

Aynı kararlılık ve ciddiyet içinde: 

-Ben, eylemin saldırı kolunda yer almak istiyorum, 

dedi. 

Doğrusu bu benim hiç aklıma gememişti, gelmezdide. Daha büyük bir şaşkınlık içinde, sesimi yükselterek: 

-Bu, mümkün değil heval Nejbir! Bu konuda alınmış karar ve belirlenmiş kural var. Bunu sizde biliyorsunuz, dedim. 

Ben bunları söyleyince, bu defa ağlayarak, gözyaşları içinde İsrar etti. Dedim ya,Nejbir arkadaş, daha önce ben çağırmadan hiç yanıma gelmemiş, ben çağırınca geldiğinde de, benden hiç bir şey istememişti. Yaşamdada hiç bir sorun çıkarmamıştı. Ne bileyim, herşey bir yana,mesela annesini çok özlediğini bile, hiç kimseye, hiç bir biçimde hissetirmemişti. Mangaarkadaşlarmdan sorduğumda, bana: 

"Hayır,Nejbir arkadaş, aramızda sorunsuz olan tek arkadaşımızdır!" demişlerdi. 

Bizim yaşamımız, gerçekten çok ağırdı. Gerilla olarak düşmana ve doğaya karşı mücadeleyi kesintisiz sürdürmek, her türlü sorunun üstesinden gelmek zorundaydık. Bu koşullarda olanaklarımız sınırlı olmakatan öte, çoğu zaman hiç yoktu. Bizim koşullarımızda bir çoçuğun maddi-manevi zorlanmaması, sorun çıkartmaması düşünülemez, beklenemezdi. Buna karşın Nejbir arkadaş, yetişkinlerden daha dirayetli, daha güçlü olarak, gerçekten hiçbir konuda, hiç bir sorun çıkarmadı. Asla yakınmadı. Hakkı olanıda istemedi. "Ben annemi istiyorum!" diye tutursaydı, ne diyebilirdik? 

Nejbir arkadaş ilk defa burada, bu konuda "sorun" çıkarıyor, "sorun" oluyordu! Onun, eylemde saldırı kolunda yeralmanm, ne olduğunu bilmediği, anlamadığı sanılmasın! 
Hayır, o ne istediğini, neden istediğini çok iyi biliyordu! 
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Zaten isteğin de ısrarıda bu yüzdendi. Öylesine kararlıydı ki ne söylediysem caydıramadım, kabul ettiremedim. Sonun da elimde olmadan, resmi üslupla sert çıkarak: 

-Madem benim söylediklerimi dikkate almıyorsunuz, o zaman hiçbir yere gitmiyorsunuz! Burada, kampta kalıyorsunuz! dedim. 

Benim bu tavrım ve kararım karşısında, benden umudu kesilince gözyaşları içinde kırgın, hatta küskün dönüp gitti. Kına kızılı alev saçları bu defa kendi rüzgarında uçmuyor, usul usul sırtını dövüyordu. Saldırı koluna katılma ısrarı, ona olan sevgimi derinleştirmişti. Şimdi onu daha çok seviyordum. 

Planladığımız eylemi, o gün öğle saatlerinde gerçekleştirdik. Nejbir arkadaşın kampta kaldığı bu eylemde, KDP güçlerini yerleştikleri stratejik tepeden söküp attık. On bir kayıp veren KDP güçlerinden, dördünü de esir aldık. Bizim kaybımız olmadı. 

Bu eylemden bir ay kadar sonra. Eylül sonundaT.C. 
güçleri, onbinlerce askerle ve yine yedeğine aldığı KDP ile işbirli içinde, bize karşı yeni bir operasyona girişti. Bu operasyon başladğmda, bölük olarak biz Metinada, Çarçel tepesindeydik, operasyona karşı burada konumlandık. 
Akşamüzeri, gün batımı zamanıydı. Düşman bütün hatlarıyla Çarçele saldırdı. Kobra helikopterin desteğinde başlayan saldırıyı, Çarçelin hemen yakınındaki bir tepeden, dürbünle anı anma izliyordum. Düşman güçlerine karşı direnen gücümüz geri çekildi. 

Çarçel tepesindeki çatışmada, Sait ve Haşan arkadaşlar şehit düştüler. Manga komutanlarımızadan Şervin arkadaşta, yaralı olarak esir düştü. Altı arkadaşta yaralandı. Bu çatışmadan hemen sonra, gece alandaki güçlerimizin komuta kademesi bir araya gelerek, genel durumu değerlendirdik. Değerlendirmenin sonun da, kaybettiğimiz Çarçel tepesine saldırı için, keşif kararı aldık. 
Tepeyi düşmana bırakarak, geri çekilme talimatını veren yardımcım Mazlum (Mahmuri), bu toplantıda: 
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"Bu tepeye saldırmak, deliliktir! "diyerek, aldığımız karara katılmadı, karşı çıktı. Sonraki yıllarda saflardan kaçarak ihanete giden Mazlumun, düşmanın yoğun saldırısı karşısında iradesi kırılmıştı. 

Mazlumun karşı tutumuna rağmen aldığımız saldırı kararı gereği, tepenin keşfi görevini ben üstlendim. Keşfe deneyimli bir grup arkadaşla çıktık. Düşmanın tepedeki konumunu, mevzilerini, nöbet yerlerini ve nöbet sistemlerini belirledik. Düşmanın belirlediğimiz konumunun kağıt üzerine krokisini de çıkararak, noktaya döndük. Tepede çoğunluğu peşmerge, çok yoğun güç konumlanmıştı. Bir tane 12,5 luk doçkaları vardı. Keşif sonuçlarını değerlendirip bir karara varmak için komuta kademesi olarak yeniden toplandık. Keşif gurubu olarak biz, keşif sonuçlarımızın raporunu ve kağıt üzerine çıkardığımız krokiyi toplantıya sunduk. Tepeye hemen saldırılması yönünde gürüş belirttik. 
Sonuçta toplantıdan bizim görüşümüz, karar olarak çıktı. 
Kararın hemen ardımdan, hızla eylem planlamasını yaptık. 
Buna göre, tepeye dört koldan saldıracaktık. Tepeye saldırı kollarından ikisine ben, öteki ikisine de Mazlum komuta edecekti. Mazluma bu görev, benim itirazlarıma rağmen verildi. Planlama doğrultusunda düzenlemeleri yaptık. Bölük gücümüzü topladım.Yapılan düzenlemelerde görev verilen arkadaşların isimlerini okudum. 

Düzenlemelerde adı geçmeyen Nejbir arkadaş, ikinci defa çağırılmadan yanıma geldi. Bir ay önceki, saldırı koluna katılım sorunundan beri hiç görüşmemiştik. Bu süre içinde görevli subay arkadaşa, iki defa: 

"Heval, hele çağırın şu heval Nejbiride, neler yapmış bakalım" dediğimde, ikisindede görevli subay arkadaş, elinde onun ödev defteriyle gelmişti. Beni görmeye gelmediği gibi, yolladığı ödev defterimde subay arkadaştan istemişti. Derslerine aralıksız çalışıyor, ödevlerini kusursuz yapıyordu. Fakat onu saldırı kolunda eyleme yollamadığım için, beni görmek istemiyordu. Tepeye saldırı için yapılan düzenlemeleri arkadaşlara bildirdikten sonra yanıma 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geldiğinde, kendisine hiç uymayan, resmiyet ve küskünlük karışımı zorlama bir uslupla, bana: 

-Müsade heye heval, dediğinde, ben de tatlı sert bir uslupla: 

-Ne vardı heval Nejbir, buyrun, dedim. 

-Bende eyleme katılmak istiyorum, dedi. 

O anda, bana çok anlamsız gelen resmiyeti bir yana 

iterek: 

-Hani biz küsmüştük! Konuşmuyorduk! Küs değilmiyiz ?dedim. 

Bende az de ğildim. Fırsatını bulmuş, intikam alıyordum ondan. 

Ben böyle süyleyince, Nejbir arkadaş güldü. Önümde, iki elini yan yana getirdi, parmaklarını ters yönde içiçe kenetleyip, gererek: 

-Beni, buraya takım komtanım yolladı, dedi. 

Bu arada, bir ayağının ucuylada yeri çiziyordu. 

Onu karşımda böyle gürünce içim sızladı, yüreğim burkuldu. 

Bu durumda ona, bir önceki gibi sert çıkamadım. 
Olağan yaşamda olsa, ne isterse, nasıl isterse fazlasıyla öyle olurdu! Fakat o anda ona "Ne istiyorsun, nasıl istiyorsun, nereyi istiyorsun?" diye soramazdım. Biliyordum, yine saldırı kolunu isterdi! 

Bu duygusallık içinde, mücadele yaşamımın en büyük hatalarından birini yaptım. Zaman içinde nedenlerini izah ederek kavratmak kaydıyla, kampta bırakmam gerekenNejbir arkadaşa: 

-Heval Nejbir, nereye dersem oraya gideceksin, itiraz yok! İtiraz edersen yine kampta kalırsın, dedim. 

Tomurcuk yüzünde, o bildik gülümsemeyle: 

-Olur, dedi. 

Onu yollayabileceğim, tehlikeye en uzak, en uyğun yer, savunma kolunun takviyesiydi. Bunu düşünerek: 

-Öyleyse, savunma kolunun takviyesinde yer alacaksın, dedim. 
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Ben sözümü bitirdiğim de, hiç bir şey demeden, yanımdan ayrılmak için attığı ilk adım, yine fırtına gibi bir koşunun ilk adımı oldu. 

Bütün hazırlıklar tamamlandı. Eyleme gidemeyen arkadaşlar, üzgün ve tepkiliydiler. Akşam, eylem için harekete geçmeden önce, Nejbir arkadaşı çağırdım. 
Geldiğinde durumunu sordum. Büyük bir moral coşku içinde, elleriyle yeleğini iki yana açarak, bana eylem için kuşandığı raxtmı gösterdi. 

-Dört şarjör taktım. Bir tane de silahıma takılı. İki de bombam var. Yeter değilmi? diye sordu. 

-Yeterli, yeterli Nejbir arkadaş, çoktur bile, dedim. 

Bu arada, Ruken arkadaş yanımıza geldi. O da 15-16 yaşlarındaydı. Eyleme katılmadığı için moralsizdi. Sitem yüklü bir üslupla, bana: 

-Heval, beni eyleme almadınız bari bana bir kalaşnikof getirin. Eyleme gitseydim kendim kaldırırdım, dedi. 

Ona: 

-Söz Ruken arkadaş, sana bir kalaşnikof getireceğiz, dedim. 

Akşam, hedef tepeye saldırı için bütün güçlerimiz önceden belirlenen yerlerini aldılar. Saldırı kollarımız hedefe sızmaya giriştiğin de, yağmur çiseliyordu. Saldırı kollarımızın hedefe sızmaları için bir buçuk saat sureleri vardı. İlk saldırıyı, benim komutamdaki saldırı gurubumuz yapacaktı. Ardından, öteki iki saldırı grubumuz saldıracaktı. 
Karanlıkta çiseleyen yağmur altında tepeye sızan iki saldırı kol komutanımız, cihazda bana "Tamam"dediğinde, elleri tetikte bu anı bekleyen savunma gücümüze "Ateş"talimatmı verdim. Savunma gücümüz, düşman mevzilerini Biksi ve Bisiving silahlarıyla vurmaya başladı. Elemen ardından, öteki şadın kollarımızmsavunması da hedefi vurdu. Bulunduğum koordine noktasından her şeyi dikkatle izliyordum. Hedef tepe cehenneme dönmüştü. Düşman başını kalıramiyordu. 
Savunmanın ateşi altında, düşman mevzilerine bomba atımı mesafeye kadar sızan saldırı kollarımız, savunma ateşinin kesilmesini istedi. Ateş kesilir kesilmez, saldırı kollarımızın 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el bombaları düşman mevzileri içinde peş, peşe patlamaya başladı. Ön mevzilerden kaçan düşman, geri hatta tutunmaya çalıştı. Burada yoğunlaşan çatışma kızıştı. 
Çatışma, neredeyse göğüs göğüse, kıyasıya sürerken, düşman tank ve havanlarla tepeyi dövmeye başladı. 
Hedeflerine düştüğünde patlayan top ve havan güllelerinden fışkıran alevlerle, tepe adeta büyük bir alev topuna dünüştü. 
Tank ve havan atışını T.C güçleri yapıyordu. Yoğun top ve havan atışları altında, çatışma bütün şidetiyle sürerken, öteki iki saldırı kolumuzun komutanı Mazlumu, cihazla arayarak durumlarını sordum. Mazlum cihazda, bana:"Kendilerininde saldırıya geçtiklerini ve bazı mevzileri düşürdüklerini" söyledi. 

Mazlumun bana doğru söylemediği; komutası altındaki kollarımızın çatışmaya katılmalarını engellediği, eylemden sonra yapılan değerlendirme toplantımızda, yanındaki arkadaşlar tarafından yüzüne karşı söylendi. 

Tepede, keşif sırasında belirlediğimiz düşmanın 12,5'luk doçkası, bizi aralıksız tarıyordu. S aldın kolumuzdaki arkadaşlar, bu doçka mevzisini de düşürürek susturdular. 

Bundan sonra, arkadaşlar tepede ele geçirdikleri silah ve cephanelerin kaldırılması için, cihazda benden takviye güç istediler.Takviye gücümüzü tepeye gönderdim. Tepe düşmüşti fakat tepelerdeki mevzilerde ağır kayıplar vererek kaçan düşman güçleri. Mazlumun cihaz da bana saldırıya geçtiklerini söylediği hatta toparlanarak, yeni bir savunma hattı kurdular.Hemen Mazlumu aradım. Cihaz da bana "Zor durumda olduklarını, düşman gücünün kendilerine yöneldiğini" söyledi. Mazulmun komutasındaki saldırı kollarımız, şimdi kendilerini savunma konumuna düşmüşler ve bunda da zorlandıklarını söylüyorlardı. 

Benim komutamdaki iki saldırı kolumuzun önünde, dağınık halde kaçarken, öteki saldırı kollarımızın komutanları Mazlum tarafından engellenmesi sonucu oluşan, boş alanda toparlanan düşman güçleri, tuttukları stratejik bir boğazda etkili bir savunmaya geçmişlerdi. Mazlumda, komutası altındaki iki saldırı kolumuza, saldırı talimatı 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verseydi düşman gücü asla toparlanamaz, tamamen dağılırdı.Gelişmeler böyle olunca, benim komutamdaki saldırı kollarımız takviye istediler. Saldırı kollarımızı savunma gücümüzü, daha önce silah ve cephanelerin kaldırlması için yollamıştım.Bu gücümüz,düşmanm bıraktığı silah ve mermileri yüklenerek çekilmişti. Bu durumda, savunma yedeği dışında, arkadaşlara yollayacak takviye gücüm yoktu. Aralarında Nejbir arkadaşında bulunduğunu bir an unuttuğum savunma yedeği gücümüze cihazda, saldırı koluna takviye gitmeleri talimatını verdim. Nejbir arkadaşı, güvenilidir diye, savunma takviyesine düzenlerken yaptığım affedilmez hataya, savunma takviyesini ön capheye takviye yollarken, onu unutup geri çekmemek gibi, çok daha ağır bir hata ekledim. O zaman bana sorulsaydı"Savaş belirsizlikler ve sürprizlerle doludur" derdim. Bilgi birikimim ile pratiğim arasında, böyle bir boşluk vardı. Böylece, bütün sakınım ve koruma çabalarıma rağmen,Nejbir arkadaşı kendi ellerimle ön saflara yolladım. 

Savunma takviyemiz, saldırı takviyesi kolu olarak çatışmaya girdikten bir süre sonra, çatışmalar bütün şiddetiyle sürerken ön cepheden cihazla, dört arkadaşın yaralandığı bilgisi verildi.Bu bilgiyi alınca, bulunduğum koordine noktasından, hızla çatışmaların sürdüğü noktaya hareket ettim. Tepede çatışan arkadaşların mevzilerine ulaştığımda, ben gelinceye kadar çatışma alanının dışına çıkarılmış olan yaralı arkadaşların isimleri bana verilince, kapıldığım acıdan ve öfkeden kendime ağır sözler sarfederek, lanetler okudum! Çünkü yaralı arkadaşlardan biri, Nejbir arkadaştı ve yarasının ağır olduğu söleniyordu. 

Eylem, son anda verdiğimiz bu dört yaralı dışında, tamamen başarılıydı.Düşman, daha bir gün önce yerleştiği tepeden sökülüp atılmıştı.Ele geçirilen 12,5'luk doçka sökülerek taşınmıştı. Çevremizde her yer, cenazeler ve bunlara ait ferdi silahlar-malzemelerle doluydu.Mazlumla yeniden bağlantı kurdum.Bana "Zor durumda geri çekildiklerini" söyledi. Bu durum da kaldırabildiğimiz kadar silah kaldırarak (25 ferdi silah ve malzeme), geri çekildik. 
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Güğümüz olsa, yüzden fazla ferdi silah kaldırırdık. Geri çekilirken, arkamızda savunma hattı oluşturmak için karargahtan gelen gücümüz arasındaki Ruken arkadaşa: 

-Ruken arkadaş, dönüşte gel silahını al, dedim. 

Çok sevindi.Noktaya ulaştığımızda, hemen hastaneye gittim.Hastene dediğim, açık arazide yaralı arkadaşların tedavisinin yapıldığı yerdi. Otuz kadar yaralı arkadaş, bizimle birlikte hareket ediyordu. Tepede yaralanan dört arkadaştan biri, yanağından derin bir mermi sıyrığı almıştı. İkisi ayaklarından tarama mermilerine hedef olmuşlardı. Aralarında en ağır yaralıNejbir 

arkadaştı. Karnından yaralananNejbir arkadaşın, bütün bağırsakları dışarı dökülmüştü. O halde alındığı amalyatı, hala sürüyordu. Biz noktaya ulaştığımızda, gün çoktan ağarmış, sabah olmuştu. Ormanın içinde, küçük bir düzlükte yere serili bir panço yağmurluğun üzerinde yatan, ağır yaralı küçükNejbir, Dr.Jiyan, Dr.Nujin, Dr.Yekbun ve Dr. 
Timaf tarafından amaliyat ediliyordu. Kenarda durarak, kaygı içinde onları izlerken, hala kendime kahrediyordum. 
Ben, doktor arkadaşlardan sevindirici bir haber beklerken, cihazdan "Düşmanın, vurduğumuz tepenin altına, bizim tarafımızdaki düzlüğe sekiz-on tane skorski helikopterle indirme yaptığı" bilgisi geldi. İndirme bize yönelikti. Tepede ağır darbe alan düşman, üzerimize geliyordu. Bu bilgibize ulaştığında, geri hat savunmamız olarak, arkamızdaki sırta mevzilenen savunma güçlerimizle, düşmanın indirdiği birlikleri arasında ilk çatışmalar başlamıştı. Bu durumda, bizim sorumluluğumuzda olan 34 yaralı arkadaşı, çatşma alanının dışında, düşmanın ulaşamayacağı güvenli bir noktaya ulaştırmak zorundaydık. Arkadaşlardanküçük Nejbir için bir sedye yapmalarını istedim. Onu amaliyat eden doktor arkadaşlara, durumun acilyetini belirterek, hızla çekilmek zorunda olduğumuzu bildirdim. Doktor arkadaşlar, işlerini bırkmadan başlarıyla "Seni duyduk ve anladık" işareti yaparak, amaliyata devam ettiler. 

Geri çakilmek için gerekli hazırlıkları hızla tamamladıktan sonra, kayğı ve umut içinde, yeniden Nejbir 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arkadaşın amaliyat edildiği yere döndüm.Amaliyat sürüyordu. Arkadaşlar, ormandan kestikleri kaim dallar ve bir battaniye ile yaptıkları sedyeyi, amalyatm yapıldığı yere bırakmışlardı. Geri çekilmek için, küçük Nejbirin amaliyatmm bitmesini bekliyorduk. Onu bu halde, karnı yırtık, bağırsakları dışarda götüremezdik. Yakın mesafeden amaliyatı izliyordum. Dört doktor arkadaş, büyük bir dikkat ve titizlik içinde çalışıyordu. 

Düşman, havan ve top atışlarına başlamıştı. Yakın çevremize düşen gülleler, giderek üzerimize doğru geliyordu. Çevremizde ve üzerimizde, keskin vmıltılarla uçuşan şavampnel parçalarının sayıları, giderek artıyor ve bize olan mesafeleri kısalıyoru. Bir süre sonra, artık başımızın üzerinden geçerken tiz sesinden çok, bizi etkileyecek kadar yakınımıza düşeceğini anladığımız güllelere karşı korunmak için, kendimizi yere atmaya başladık. Başımızın üzerinden geçen güllelerle birlikte, kendimi yere atığım her defasında, artan bir vicdan azabı içinde hemen ayağa fırlayarak, yakınımıza savrulan şaramponel parçalarından "Küçük Nejbire bir şey oldu mu" diye bakıyordum. Ve her defasında, kanlı yağmurluğun üzerinde, boydan boya yırtılmış karnından dışarı dökülmüş bağırsakları dışarıda, baygın yatan küçük Nejbirin yanı sıra; başımızın üzerinden kendine özgü keskin ıslığını çalarak geçen güllelerin patlamasından, sadece bir kaç saniye önce amaliyatı bırakarak, kendilerini attıkları yerden toparlanıp kalkan, doktor arkadaşları görüyordum. 

Hemen geri hattımızdaki savunma gücümüzle, düşmanın indirme birlikleri arasında kıyasıya süren çatışmanın şiddeti iyice artmıştı. Düşmanın bize karşı operasyon için indirdiği birlikleriyle aramızda küçük bir vadi vardı. Bu küçük vadinin,bizim tarafımızdaki sırtını tutan iki takındık gücümüz, bizi savunuyordu. Düşmanın, her türlü teknik donanıma sahip, özel eğtimli kollarından biri bile, savunmayı aşıp bize ulaşırsa; bizim bu, 34 yarlı arkadaş ile bir grup görevli arkadaşın, korkunç bir katliamla imhası anlamına gelirdi. Bizi savunan arkadaşlar, cihazda giderek 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artan bir sıklıkla: "Orada, düşmana karşı daha fazla tutunamayacaklarmı" söyleyerek "Bulunduğumuz yerden hemen ve hızla geri çekilmemizi" istiyorlardı. Ben de her defasında, amaliyatı izlediğim yerden, doktor arkadaşlara: 

"Heval, elinizi biraz çabuk tutun! Durum kritik!" 
dediğimde, doktor arkadaşlardan biri, bana dönüp: "Tamam, alındı, anlaşıldı..." anlamında, başını aşağı-yukarı sallayarak, işne dönüyordu. 

Savunma beni, bende onları iyice sıkıştırınca, amaliyatı bırakıp yanıma gelen Dr. Jiyan arkadaş: 

"Küçük Nejbiri böyle bırakmayacaklarını, onun karnımdaki parçalar çıkartılıp, temizlenerek, iç kanaması durdurulmadan buradan götürülmesine izin 

vermeyeceklerini, böyle bir durumun küçük Nejbiri infaz etmek anlamına geleceğini, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını," söyleyerek, geri amaliyata döndü. 

Dr. Jiyan arkadaş bana, bileklerine kadar küçük Nejbirin kanıma bulanmış elleriyle yaptığı keskin jestlerle, durumu izahından sonra, savunmadan gelen "Çekilin!" 
çağrılarına, bende cihazda sadece "Direnin! "demekle yetindim. Ve derin kaygılar içinde, amaliyatı izledim. Otuz üç yaralı arkadaş ile birde küçük Nejbirin sorumluluğunu taşımak, o koşularda gerçekten çok ağırdı! 

Düşmanın, bir kaç yüz metre arkamızda, karadan şidetle zorladığı, top ve havan gülleleriyle, neredeyse üzerimize nokta vuruşu yaptığı, dahası her an hava saldırısının olbileceği koşullarda, küçük Nejbiri yaşama bağlamaya çalışan doktor akadaşlara duyulacak saygının derinliği, elbetteki sonsuzdu! Artık dakikaların hayati önem kazandığı, savunmada ve bizde gerilimin doruğa ulaştığı bir noktada, sonunda doktor arkadaşlar amaliyatm sona erdiğini söylediler. Onlara: 

-Gelip, onu görebilirmiyim? dedim. 

-Tabi, görebilirsiniz. Fakat şu anda bayğm. Ayılıp, kendisine gelmeden onu götüremezsiniz, dediler. 

Hemen, küçük Nejbir'in yanma gittim. Yağmurluğun üzerindeki küçücük bedeni kanlar içindeydi. Yeni açmış 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bahar çiçekleri kadar güzel gülüşünün süslediği, uçuk pembe tomurcuk yüzü solmuş, kireç gibi, bembeyaz olmuştu. 
Yoğun kan kaybından, tamamen fersiz kalmış çitil kolları iki yanma düşmüştü. Bu haliyle onun yaşadığına inanmak çok zordu. Doktorlardan, onun yarasını görmek için izin istedim. 
Üzerindeki örtüyü kaldırdılar. İki belinin arasından, boydan boya yırtılmış karnı, işlerini acele bitirmek zorunda kalan doktorların attıkları, kaba dikişlerle tutturulmuştu. 

Doktor arkadaşların kesmek zorunda kaldıkları, on-on beş santim uzunluğundaki bağırsak parçasıda, hemen yanında, kanlı yağmurluğun üzerinde duruyordu. Mendille tutarak aldığım şarampnelle parçalanmış bağırsak parçasını hemen orada, kasaturayla açtığım bir çukura gömdüm. 

Doktor arkadaşlar "Yaşama şansı yüksek. Fakat ayılıp kendisine gelmeden taşınırsa, o zaman şehit düşme olasılığı, yaşama olasılığından yüksek olur" diyorlardı. Geri çekilmek için, küçük Nejbir'in ayılıp, kendisine gelmesini bekliyorduk. 
Bu arada ellerini yıkayıp dönen doktor arkadaşlardan biri, küçük Nejbirin ellerinden tutarak, beklemeye başladı. 
Arkadaşa, bunu neden yaptığını sordum. 

"Ayılıp, kendine geldiğinde, şoka girerse birden gerilerek karnındaki dikişleri patlatabilir. Bunun önüne geçmek için ellerinden tutmak gerek," dedi. 

Bunu öğrenince: 

"Heval sen bırak, onun ellerini ben tutayım," dedim. 

Arkadaş bıraktı, küçük Nejbirin ellerini tuttum. 
Dedim ya, tomurcuk yüzü solmuş, kireç gibi olmuştu. 
Birbirine kenetlenerek, incecik mor bir çizgiye dönüşmüş dudaklarından, küçük Nejbirin ölümle pençleştiği anlaşılıyordu. Vicdanen azap içindeydim. Ölüme yenilir de, küçük Nejbir şehit düşerse, onu böyle kaybedersek, bu bana çok ağır gelirdi. O zaman kendimi hiç affetmezdim.Bu yüzden, avuçlarımın içindeki küçücük ellerini sımsıkı tutarak, içimden ona bir dua okur gibi: "Ne olur yaşa, ölme sakın..." diye mırıldanıyordum. 

Yakın çevremizde patlayan, top ve havan güllelerinin şarampnellerinden sakınmak için, yere uzandığımızda da 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onun ellerini bırakmadım. Küçük Nejbirin gözleri, bir ara açılıp kapandı.Bunu görünce, heycan ve umut içinde: 

"Nejbir! Nejbir!" diye seslendim fakat beni duymadı. 
Savunmadaki arkadaşlar, artık her beş dakikada bir çağrı yaparak, ısrarla: 

"Heval, çekilin artık!" diyorlardı. 

Düşmanın havan ve top mermileri, yakın çevremize giderek artan oranda yağıyordu. Üzerimizden geçip, çevremizde patlayan bu güllelerin hepsini dikkate almıyorduk. Sadece, sese göre yakın gelenleri dikkate alıyorduk. Güllelerin keskin ıslık sesi, etki mesafesini gösteriyordu. O zaman kendimizi yere atıyorduk. 

O anda başımızın üzerinden geçen bir güllenin vmıltısı ve ıslığının keskinliğinden, onun bulunduğumuz noktaya düşeceğini anladık. Kendimizi yere atarken, bende küçük Nejbirin üzerine kapandım. Gülle, gerçekten noktaya düştü. 
Şarapnel parçaları dağıldıktan sonra, hemen toplanıp küçük Nejbire baktığımda, onunla göz göze geldik. Küçük Nejbir ayılmış, kendine gelmişti. 

Hemen arkadaşları çağırdım. Doktor 

arkadaşlar,Kendilerini attıkları yerden hızla toparlanarak yanımıza geldiklerinde, küçük Nejbir şaşkınlık içinde etrafına bakıyordu.Onu bu şekilde gören doktor arkadaşlar, sevinç çığlıklarıyla birbirlerine sarıldılar; ardından banada sarılarak, sevinçlerini paylaştılar. 

Geri çekilmek için, hemen toparlandık. Küçük Nejbiri sedyesine yatırıp, geri çekilmeye başladık. Biz noktadan çıktıktan hemen sonra, savaş uçakları geldi ve kaldığımız noktayı kazan bonbalarıyla vurdu. 

Noktadan epey uzaklaştıktan sonra, yaralı arkadaşları görevli arkadaşlara teslim ettim. Bölüğe giderken Nejbir arkadaşa uğradım,sedyesinde yatıyordu ve durumu iyiydi. 
Bir elini avuçlarımın arasına alarak yüzüne baktığımda, bana yanlızca gözlerinin içi ile gülebildi. Konuşacak, söz söyleyecek gücü yoktu, gücü ancak buna yetiyordu. Bende konuşmadım.Aynı şekilde gözlerimin içi ile gülerek yanıt 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verdim ona. Gözlerin derinliklerinde şavkıyan gülücük kıvılcımları, sözcüklerden çok daha güçlü dür. 

Bölüğe vardığımda, Ruken arkadaşın ayağından yaralandığı ve bize doğru getirildiği bilgisini aldım. Hemen Dr. Nujm arkadaşı çağırdık.Ruken arkadaş getirildiğinde, gereken müdahale yapıldı. Çok kan kaybetmiş olan Ruken arkadaşıda sedye ile taşıdık. 

Metinadan Zapa çekiliyorduk. Zapta, Gündi Fıllaya (Boşaltımış Asuri-Hırıstıyan köyü) geldiğimizde, buradaki hastahaneyle cihaz bağlantısı kurup,yaralı Ruken arkadaşı almalarını istedik.Bütün bölük gücü, Ruken arkadaşla vedalaştık, en son ben, elinden tutarak: 

"Ruken heval, hastaneyle bağlantı kurduk. Gelip seni alacaklar. İyleşir iyleşmez yine yanımıza geleceksin. Seni bekliyoruz," dedim. 

Benim bu sözlerim üzerine Ruken arkadaş, elimi sıkarak: "Heval Ferhat, bir daha görüşemeyeceğimizden korkuyorum," dedi. 

Ben, Ruken arkadaşın bu sözlerine kızarak: 

"Kuralsız, neler söylüyorsun sen? Senin birşeyin yok ki," dedim. 

Elimi alnına koydum, ateşi yoktu.Nabzını tuttum, normaldi.Hala elimi bırakmayan, Ruken arkadaşa: 

"Gör bak, bir haftada iyleşip yanımıza döneceksin," dedim. 
Ruken arkadaş, bu sözlerim üzerine, sesizce bana bakmakla yetindi. Ondan, böyle ayrılırken, içimde garip bir his oluştu. 
Kendi kendime "Bu arkadaş, neden böyle söyledi, yoksa durumu gerçekten ağırmı" diye söylenerek, kaygılandım. 
Bana "Bir daha görüşemeyeceğimizden korkuyorum" derken, Ruken arkadaşın sözleriden çok, sesinden kaygılanmıştım. 

Daha öncede belirtiğim gibi, Ruken arkadaş küçük Nejbirden birkaç yaş büyüktü. Botanm Dıderi köyündendi. 

Amazon ruhlu bir savaşçıydı.O yaşta düşmanla girdigi iç içe çatışmalarda, Ruken arkadaşın gösterdiği cesaret, atiklik yetişkin pek çok erkek arkadaşa örnek olmuş, güç ve moral vermişti. 
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Ruken arkadaş tutuğunu koparan, sonuç alıcı savaşçılığının yanı sıra, çok sevimli ve sevgiliydi.Bölüğümüzün moral ve güç kaynaklarından biriydi. 

Ruken arkadaşı, cihaz üzerinden teslim ettiğimimiz hastane görevlileri, onu almaya hemen gelmemiş; hastane sorumlusu olan kişilik Dr.Azad, her defasında "Yarası ağır değil, sabah gelip alacağız" diyerek, arkadaşı orada bekletmiş. Ruken arkadaş, sabah hastaneye götürülürken,yolda kan kaybından şehit düşmüş. Dr. Azad kişiligide, operasyon sürerken, aynı günlerde düşmana teslim olarak ihanete gitti. 

Düşman, oprasyonunu genişletiyordu. Tüm güçler, Cudi Tepesinde toplanmıştı.Yaptığımız planlamaya göre,bütün güç gün boyu burada gizlenecek, gece degizlice düşman gücünün arkasına, Metinaya geçecektik. O gün, Cudi Tepesinde 402 kişiydik. Bütün yaralı arkdaşlarda yanmazdaydı.Bunlar arsında, küçük Nejbirde vardı. Onu, özel olarak yerleştirdiğimiz bir kayanın dibinde, sedyesinde yatıyordu. Durumu iyiydi. 

îki gündür kimse birşey yememişti. Dikkatli olmak kaydıyla, ateş yakma izni verilmişti.Arkadaşlar, hemen çay 
ve yemek yapmak için hazırlık yaptılar. Sabah saat 9 
sularında, nereden geldiği belli olmayan serseri bir havan güllesi, tam ortamıza düştü. Gülle, tepemizden ortamıza süzülürken, herkes kendini yere atmıştı. Yere çakılan havan güllesinin sesi, kulaklarımızı sağır edercesine patladığında, herhesin üzerine toprak saçılmıştı. Ben, "Kesin kayıp verdik" diye, düşündüm, çünkü nereden geldiği belli olmayan bu gülle, tam ortamıza düşmüştü. Kalkıp toparlandığımda, etrafıma bakarak, durumu kotrol ettim, tesadüfen kimseye birşey olmamıştı. 

Arkadaşlar "Küçük Nejbirden tiz bir çığlık duyulduğunu" söylediler. Doktor arkadaşlarla hemen Nejbir arkadaşın yanma koştuk. Orada gödüğümüz durum karsısında donup kaldık, gözlerimize inanamadık. 
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402 kişinin tam ortasına düşen, serseri havan 
güllesinden fırlayan avuç içi iriliğinde bir şarapnel parçası, sedyesinde uzanmış yatan küçük Nejbirin sol böğrünün kaburgalarına saplanmıştı. Sevgili küçüğümüzün, şu kör talihine ne demeliydi? Hepimiz şaşkınlıktan ve üzüntüden kahrolmuştuk. Tek avuntumuz, küçük Nejbirin kalbinden büyük şarampnel parçasının, kaburgalarında kalarak, küçük kalbine gömülmemiş olmasıydı. Parça, kaburgalarına saplandığı anda ansızın attığı çığlık dışında, çıt çıkarmayan küçük Nejbirin direnci, metaneti gerçekten örnek ve saygı değerdi.İkinci sefer ağır yaralanan Nejbir arkadaşın küçüçük bedeni, mucizevi bir şekilde bunada dayanmıştı. 

Doktor arkadaşlar ilk müdahaleyle parçayı çıkardıklarında, gelebileceğimizi söyleyince hemen yanma gittim. Küçük Nejbir, bir eli Dr. Nujm arkadaşın elinde, yatıyordu. Beni görünce, o haliyle ve bu defa sadece gözlerinin içiyle değil, bütün yüzüylede güldü. Bende ona gülerek: 

"Ben artık anladım, sen yedi canlısın! İkisi gitti, geriye kaldı beş canın!" dedim 

Yüzündeki gülücük dahada derinleşti. Sesli gülmeye hiç mecali yoktu. 

O akşam hava kararınca, Metinaya geri dönmek için yola çıktık. Küçük Nejbir ve Hogır arkdaş dışındaki tüm yaralılar, azap çekselerde yürüyebiliyorlardı. Zapa çekilirken girilen bir çatışmada, Hogır arkadaş ta göğsünden bir mermi ile yaralanmıştı.Onunda durumu ağırdı, bu yüzden onuda sedye ile taşıyorduk. 

Doktor arkadaşlar o koşullarda, Hogır arkadaşın göğsündeki kurşunu çıkaramamışlardı. Hogır arkadaş, göğsündeki kurşundan dolayı çok büyük acı çekiyordu. Yol boyu karanlıkta, sarp arazide arkadaşların omuzundaki sedyede taşınırken sarsıldıkça,duyduğu acıdan bağırıyordu. 
Bazı yerlerde, arazide konumlanmış düşman güçlerinin burunlarının dibinden, birbirleriyle yaptıklları konuşmaları duyarak geçiyorduk. 
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Hogir arkadaşın, elinde olmadan, can havliyle bağrışları hepimiz için büyük risk oluşturuyordu. Ondan, bağırmamasını isteyemezdik. Elinde değildi... Fakat bütün bir gücü imhaya atacak bu riskide göze alamazdık.Bir arkadaştan aldığım filistin kefiyasi ile Hogir arkadaşın ağzını sımsıkı bağladım,riskli yerleri böyle geçtik. 

Küçük Nejbir, sanki o küçük bedeninde hiç bir yara yokmuş gibiydi. Sanki gecenin karanlığında, gerillaların sırtında taşıdıkları yaralı biri değilde; yeşil, sarı, kırmızırenkli ipeklerle süslenmiş, cicili bicili bir Ninhursag (Dağ Tanrıçası) gibiydi. Herkese ve herşeye gülümseyerek, çıt çıkarmadan, her şeye katlanıyordu. 

Zaptan Metinaya yürürken ay ışığı yoktu, iyiki yoktu. 
Fener, çakmak vb. ışık ve ateş yasaktı. Karanlıkta, sarp bir arazide, yaralı arkadaşları omuzlarında sedyeyle taşıyan arkdaşlarm, yorulmak bir yana, bir yerden sonra tükendikleri, artık düşme noktasına geldikleri oluyordu. 
Fakat yinede kimse düşmüyordu, çünkü omuzlarında taşıdıkları küçük Nejbirden ve Hogırden güç alıyorlardı. 

Kendi başına yürüyen yaralı arkadaşlar, yürüyorlardı yürümesine de; bunun nasılını ancak kendileri bilirdi... Güç verici ve kan yapıcı hiç bir beslenme imkanı olmadığından, çok zayıf düşmüşlerdi. Genel yapı gibi, onlarda operasyon koşullarında hep aç kalıyorlardı. 

Güçleri tükenen bazı arkadaşlar yere düşüyor ve bazen kalkamayanlar oluyordu. Onları tutup kaldırdığımızda, fısıltıyla konuşup, Nejbiri örnek göstererek moral veriyorduk. 

Cudi tepesinden, akşam hava kararırken çıktığımız yolda, bütün gece yürüdükten sonra, sabah saat altı sularında Metinada bir dolda mola verdik. Önümüzde sarp bir sırt vardı. Yaralılarımız bir yana, biz sağlam olanlar bile burayı tırmanmayı göze alamıyorduk. 

Arkamızdan gelen lojistik bölüğümüzü, yaralıların taşınmasına yardım için bekledik. Fojistik bölüğüde geldi, aynı yerde mola verdi. Fakat o arkadaşların sırtlarındaki yükleriyle, bize yardımcı olmaları mümkün değildi. 
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Burada bir durum yaşadık, bunuda anmadan geçemeyeceğim: Egemen zihniyetin çinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminin içinde oluşan kişilikler, kırık dökük, parçalı ve hastalıklı kişiliklerdir. Bu hepimizin gerçeğiydi. 

Yinede, insan bazı durumlarda anlam vermekte zorlanıyor ve kabullenemiyor. Bizim gurupta takım komutanı bir arkadaş, lojistik bölük komutanına " Heval, arkadaşlar uzun süredir hiç birşey yemediler, bize biraz ekmek ve yanında varsa birşeyler verebilirmisiniz?" diye sordu. 

Lojistik bölüğünün sorumlusu Kargo Süleyman "Gidip bir sorayım, bakalım birşeyler varmı?" diyerek gitti. Bir süre sonra döndüğünde "Vallahi, hiç bir sey yok, " dedi. 

O, bunları bize söylediği esnada, biz sedyeyi taşıyacak arkadaşların düzenlemesini yapıyorduk. Yanımızda duran ve lojistiğin boş olduğunu söyleyen sorumlu, bu defa: 

"Bu iki yaralı arkadaşı, burada bir yere saklayalım. 
Sonra gelir onları alırız," dedi. 

Onun bu sözlerini duyunca ben, kapıldığım öfkeden kendimi kaybetmişim. Daha sonra kendime gelince, arkadaşlar söyledi: " Sende hiç insanlık kalmamış!" diye haykırarak, onu oradan kovduktan sonra: 

"Ben, tek başıma taşırım bu arkadaşları ama burada bırakmam! Götürebildiğim yere kadar götürürüm!" diye haykırmışım. 

Böylece yorğunluktan tırmanmayı göze alamadığımız o dik tepeyi, sabahın ilk ışıklarıyla tırmanmaya başladık. 
İlerlerken bir arkadaş yanıma gelerek, bana silahımı uzattı. 
Benim yerime sedyeyi omuzlayan arkadaştan silahımı aldım. 
Yorğunluktan, açlıktan ve susuzluktan dizlerimiz tireyerek bu sırtı aştık. 

İnişten sonra bir düzlüğüde geçince, Metinadaki arkadaşlara ulaştık. Bizi karşılayan arkadaşlar,yaralı arkadaşların sedyelerini aldılar. Noktada hemen yemek ve su verdiler, karnımızı doyurduk, dinlendik. 

Yemekten sonra çaylarımızı içerken, yolda yanımızdan geçen lojistik bölüğündeki arkadaşlar sırt çantalarını boşalttılar. Bir bölük arkadaşın çanlarının tümü ekmek 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doluydu! Çok büyük bir şaşkınlık ve öfke işinde "Yolda neden bize ekmek vermediklerini" sordum. Arkadaşlar bana "Bizim, yiyecek bir şey istediğimize dair, hiç bir bilgilerinin olmadığını ve bölük komutanlarmmda onlardan bir şey sormadığını, zaten sormasmada gerek olmadığını, çünkü bütün bölüğün çatasmm, ekmek ve öteki erzakla dolu olduğunu bildiğini..." söylediler. Bölük Komutanı Kargo Süleymanm bu durumuna, o gün de, bu günde hala bir anlam verebilmiş değilim. 

O gün yaralı arkadaşları güvenli bir yere yolladık. 
Yaralılarımızı yollarken bardaktan boşalırcasma yağmur yağdı. Yaralılarımız, bu yağmur altında sekiz dokuz saat yürüyeceklerdi. 

Yaralıların güvenliğini sağladıktan soraki gün, bizde düşmanın oprasyon gücünün arkasından zapa yürüdük. 
Operasyon boyunca birçok çatışmaya girdik, eylemler gerçekleştirdik. Operasyonun sonuna kadarda yaralılarımızı görmedik. 

Operasyondan sonra Metinaya gelir gelmez, yaralılarımızın gizlendiği yere gittim. Arkadaşlarla bu koşullarda yeniden buluşmanın yarattığı duyğular tarifsizdir... 

Elbette Küçük Nejbirin yanma gittim. Onu bıraktığım gibi, yine sedyesinde yatıyordu. Birbirimizi yeniden görünce çok mutlu olduk. Yanma oturdum, küçük ellerini ellerimin arasına alarak, aslında çok iyi olduğunu bildiğim halde, durumunu sordum. Benimki, cevabını bildiğim bir soruydu. 
Elbetteki iyiydi, hemde çok iyiydi. Elleri avuçlarımın içinde, koyu bir sohbete daldık. 

Dr. Nujin arkadaş geldiğinde, onunla birlikte yaralarına baktık. Gerçekten çok iyiydi. Şaşırtıcı bir şekilde, hızla iyleşiyordu. Dr. Nujin arkadaş: 

"Küçük Nejbirin gıdası, doğuştan ruhunda depolu... 
Ne kan, nede serum verebildik. Birşey yediği de yok. Buna rağmen mucizevi bir şekilde iyleşiyor. Tam teşekküllü bir hastahanede olsa, bu kadar çabuk iyleşemezdi. Morali çok yüksek, temel gıdası bu, bununla besleniyor!" dedi. 
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Küçük Nejbirin tek sorunu, sırtüstü hareketsiz yatmasıydı. 

Yaralı Hogır arkadaş, saklandıkları yerden gizlice sürünerek çıkıp, yakındaki bir dereden bol su içince şehit düşmüştü. 

Küçük Nejbir hızla iyleşti. Bu arada, okuma yazmayıda öğrendi. Gittiği her yerden bana mektup yolladı. Onun son mektubunu, halen tutsak olduğu cezaevinden aldım. 


t (Mardin) 


Ferha 

Lolan-2006 Yazı 


SARI İBRAHİM (RAMAZAN TOPBAŞ) 
ARKADAŞIN ANLATIMI: 


BERU (PALAMUT) BEHDİNAN-1983 

1983'te, Behdinanda küçük bir grup olarak konumlanmıştık. Erzak ve genel lojistik olanaklarımız çok kıttı. En temel zorunlu ihtiyaçlarımızın çoğundan hemen hemen sürekli yoksunduk. Un, nadiren ve azıcık bulabildiğimiz, mücevher niteliğinde bir değerdi. Beyaz un ekmeğinin tadını, biçimini unutmuştuk. Bunun yerine beru (Palamat) ekmeği yapıyor, onu yiyorduk. Beruyu ezip, içine azıcık un katarak, ekmeğini yapıyorduk. Ekmeklik beru ununun içine kattığımız azıcık un, onu tutuyordu. Azıcıkta olsa, içinde buğday unu olmadan, beru unu ne kadar yoğrulursa yoğrulsun tutmuyordu. Temel besin kaynağımız beruydu. 

Kadın arkadaşlar, berunun ezmesini, közlemesini, çorbasını, böreğini, dahası tatlısını yapıyorlardı. Biz 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erkekler, bu çeşitler içinden sadece beru közlemesini yapıyorduk... 

Abbas (Duran Kalkan) arkadaş, böylesine çeşit çeşit zengin beru mönüsünü yerken: 

"Tabi," diyordu , "bu kadar yağı,şekeri neye katsan yenir..." 

O günlerde, görev gereği KDP kampına gittim. 
Kampta yemeğe davet ettiler. Çoğunlukla olduğu gibi aç olduğum halde, ısrarlarına rağmen KDP sofrasına gitmedim, dışarıda kaldım. KDP'liler, koşullarımızı biliyor, bizi de tanıyorlardı. Sanırım, o an da aç olduğumu anlamışlardı çünkü içeriden bir peşmerge, bir ekmek getirip zorla elime tutuşturarak gitti. Elimdeki ekmekten bir lokma almıştım ki, tam o sırada Haşan (Hami Avcı) çıkageldi. Haşanı görünce hemen öte yanıma dönüp, ağzımdaki lokmayı yere tükürdüm, elimdeki ekmeği de cebime sakladım. Haşan, KDP lokması yediğimi görsün istemedim. 


ERZAK TOPLARKEN ( Hakurke- Lelikan 
1983) 

Abbas arkadaşın talimatıyla Lelikan'a, bölgenin önde gelen zengini Hacı Seydo ağadan erzak almaya gittik. Hacı Seydoya, uygun bir üslupla kendimizi tanıtıp, meramımızı anlattım. Kendisine erzak için geldiğimizi öğrenince. Hacı Seydo bizi alıcı gözle, tepeden tırnağa şöyle bir süzdü, sonra da kinayeli bir üslupla: 

"Paranız var mı?" diye sordu. 
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"Bizim Paramız yok," dedim. 

Hacı Seydo, bu defa: 

"Zorunuz var mı?" diye sordu. 

"Biz, açlığımızdan ölsek de, halktan zorla hiçbir şey almayız! Bizim zorumuzda yok," dedim. 

Bunun üzerine. Hacı Seydo bizi açıktan ti'ye alarak: 

"Buralarda bir Komünist Parti var, onun bol parası ve erzakı Rusyadan gelir. Buralarda ki komünistlerin her biri benden daha zengin, benden daha büyük ağadır... 

Birde KDP var, onunda zoru var, o da istediği her şeyi bizden zorla alır. 

Sizin, ne paranız var ne zorunuz... Ee,buralarda böyle parasız, zorsuz nasıl tutunacaksınız? Allahtan hayırlısı ama işiniz zor sizin... Nasıl edelim, ne yapalım sizi?" diyerek gevrek, gevrek güldü. 

Sonra da elini omuzuma koyup, usulca tapikleyerek: 

"Gelin bakalım, gelin," dedi, bizi ambarına- kilerine götürüp bol erzak verdi. O zamanın kıtlık koşullarına göre Lelikandan bol erzak çıkardık. 


Aynı süreçte, bu defa Cuma (Cemil Bayık) arkadaş: 

"İbrahim arkadaş erzağımız kalmadı, çık ta biraz erzak topla," dedi. 

Bende, o sıralar bulunduğumuz Hakkari'nin zozanlarmda erzağa çıktım. Yolda "Nasıl edeyim, ne yapayım da bol erzak çıkarayım," diye epeycekafa yordum. 
Sonun da, KDP'ninkullandığı yöntemi, kendi adımıza denemeye karar verdim. KDP erzak toplarken, bir kağıta not yazıyor, notu verip erzağı alırlarken de, köylülere karşı otoriter davranıyorlardı. KDP peşmergelerinin bu durumlarını, erzak toplarken yakından görüp izlemiştim. 
Bende, dolaştığım yerlerde köylülere, PKK adına erzak notu yazdım ve onlara bu notu verdim, erzağı alırken de becerebildiğim kadar otoriter olmaya çalıştım. Hemen hiçbiri okuma yazma bilmediği halde, yazdığım notlar ve 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otoriter üslubum, köylüler üzerinde büyük ve kesin bir etki yarattı. Bu sayede bol erzak topladım. 


KÜRDİSTAN NEKADAR GENİŞ (Gabar 1984) 

1984 yılının baharında. Gabarin Guina köyünden 
Ferhat'ı (Ömer Kaya) alıp gerillaya kattık. Yanımızda Ferhat, Guinadan birkaç saat uzakta bir köye gittik. Orada, Ferhat bize: 

"Heval, burası da Kürdistan mıdır?" diye sordu. 

"Tabi", dedik, "burası da Kürdistandır." 

Aynı gece, bir başka köye daha uğradık. Ferhat, orada da: 

"Heval, burası da mı Kürdistandır ?" diye sordu. 

"Doğru, burası da Kürdistandır heval Ferhat " dedik. 

Uğradığımız bu son köyün Ardından, sabah gün doğarken, Şırnex - Eruh asfaltına hakim bir noktaya konumlandık. Ferhat burada, yeni doğmakta olan güneşe karşı elini alnına siper edip, asfalta ve doğan günün ufkuna doğru bakarak, neredeyse afallamış bir şaşkınlık içinde: 

"Teey oraya kadar da Kürdistan mıdır heval?" diye 

sordu. 

Biz de kesinlik bildiren bir tonla: 

"Doğru dur heval Ferhat, Tey oraya kadar da Kürdistandır," dedik. 

Ferhat, hayretler içinde: 

"Vii... Küdistan ne kadar geniş! " diye ünledi. 

Botanm kendisi kadar kapalı Ferhat, köyünden dışarı ilk çıkıyordu. 

Ferhat, Egid arkadaşın şahadetinden sonra geldiği Önderlik sahasında. Önderlik Ağit arkadaşın şahadeti ve kişiliği üzerine çözümlemelerini sürdürürken, bir ders arasında kendi canına kıydı. Ferhat, Ağit arkadaşın şehit 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düştüğü pusuda, grubun içinde, yürüyüş kolunun ön sıralarmdaydı. 


TREN (BOTAN -1987) 

1987 yazında Bingöl'ün Genç taraflarmdaydık. Gündüz 
saatleriydi, noktada dinleniyorduk. Nöbetçi Sertaç arkadaş, nöbet yerinden bize: 

"Hevaal, heval! Koşun, koşun! Çabuk buraya gelin!" 
diye, bas bas bağırmaya başladı. Biz noktada hızla toparlanıp nöbet yerine doğru koşarken, hepimizin kafasında kesinlikle tek şey vardı: Düşman... Evet, düşman geliyor olmalıydı... Bu algıyla nefes nefese yanma vardığımızda; arazide gördüğüne inandığımız düşmanı bize göstereceği beklentisiyle: 

"Nedir heval Sertaç ne oldu?" diye sorduk. 

Sertaç arkadaş şaşkınlıktan büyümüş gözleriyle, bulunduğumuz sırttan aşağıda bir yere, gördüklerine inanamayan bakışlarla bakarak: 

"Bakın, heval, bakın! Buranın arabaları ne kadar uzun, şuna bakın !" diyordu, heyecan içinde. 

Düşman beklentimiz çıkmayınca, yeniden toparlanıp sırttan aşağıya, Sertaç arkadaşın ısrarla gösterdiği yöne, dikkatle baktık. 

Altımızdaki vadinin tabanında döşeli rayların üzerinden, birkaç vagonlu bir tren geçiyordu... Sertaç arkadaş gerillaya yeni katılmış, çok genç bir arkadaştı. 
Nasıl olduysa motorlu arabayı Botan'da bir yerde görmüş; nöbet esnasında ilk kez gördüğü treni de araba sanmıştı... 
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KİRPİ PEŞİNDE AYDINLAR (Zağroslar -1983) 

Partimizde, köylü arkadaşlarla, öğrenci-aydm arkadaşlar arasındaki çelişki, ezeli bir çeki ezelidir... Bizde bazı köylüler cin gibi kurnaz, bazı aydınlarsa bön denilecek kadar saftılar... 

Doğanın karla örtülü olduğu bir kış günün de, bütün gün boş oturmaktan sıkılan köylü arkadaşlar, bütün gün kitap okuyup tartışma geliştiren aydın arkadaşlara: 

"Eğer yamaçlara çıkıp teneke çalarlarsa, arazide kış uykusuna yatmış olan kirpilerin, çaldıkları teneke sesinden uyanıp ürkerek, yuvalarından dışarıya çıkacaklarını" söyleyip, buna bir de kirpi etinin lezzetinin tadına doyum olmadığını eklemişler. 

Hayat görmüş, deneyim sahibi köylü arkadaşların verdikleri bilgilere, halka güven ilkesinin gereği olarak inanıveren aydın arkadaşlar, kampta yirmi kiloluk yağ tenekelerinden, bir kiloluk salça tenekelerine dek, bulabildikleri bütün tenekeleri toplayıp, yanlarına birerde çomak alarak, yamaçlara çıkmışlar ve başlamışlar teneke çalmaya... 

Fakat aydın arkadaşların büyük bir istek ve başarıyla çaldıkları tenekelerin, sinir törpüsü sesine; kirpilerin yerine, mangasında çalışmakta olan Abbas arkadaş ile gelişmelerden haberi olmayan birkaç arkadaş çıkmıştık dışarıya... Her yerin karla örtülü olduğu zemheride, teneke sesiyle kirpi avına çıkardıkları aydınları, bir yerlerde hinlere özgü bir hazla izledikleri kesin olan köylü arkadaşlar, Abbas arkadaşın mangasından çıktığını görünce, ortadan toz olduklarından; bizim " Ben bilirimci, kül yutmaz" aydınlarımızın, nereden bakılırsa bakılsın, iyi saatte olsunlar'a " tekabül eden bu evlere şenlik durumlarını açıklayıp, izah edecek kimsede yoktu çevrede. Bu "evlere şenlik" durum üzerine, açıklama ve izah arayışlarından 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sonuç alamayan Abbas arkadaş, kampın içinde ki yamaçlarda teneke çalan aydınlara, " Güler misin, ağlar mısın " gibilerinden baktı, baktı sonra bize dönerek, biraz kaygılı: 

"Bu durum, bize yönelik bir protesto olabilir mi arkadaşlar?" diye sordu. 

Doğrusu, biz böylesine hassas bir duruma ilişkin hiç bir şey diyemezdik. Abbas arkadaşın sorusunu kesin ve derin bir sessizlikle karşıladık... 

Bizden ses çıkmayınca, Abbas arkadaş bu defa elini alnına siper edip göğe bakarak, hicveden muzip bir üslup ve eda ile: 

"Acaba, ay mı tutuldu? Eğer öyleyleyse, olabilir,anlaşılır ve kabul edilebilir bir durumdur... Fakat bunun için, tenekelerini burada da çalabilirlerdi, böyle yamaçlara tırmanmalarına hiç gerek yoktu ki... üstelik benim bildiğim, tutulan Aym kurtuluşu için, teneke gece çalınır. 
Söyleyin onlara, gündüz gözüne teneke çalarak kafa ütülemesinler", dedi mangasına döndü. 


AHMED KESİP ARKADAŞ İLE LOLAN’DA 

1983 yazıydı. Abbas arkadaşın toplantılarından 
birinde, Ahmet kesip arkadaş ile yan yanaydık. Ağırlığını benden yana, yere dayadığı avucuna yüklemiş, yanımda oturuyordu. Abbas arkadaş aralıksız konuşuyor, biz de pür dikkat onu dinliyorduk. Toplantının ortasında, bir yerlerden çıkıp aramıza dalıveren bir akrep, Ahmet arkadaşın, yanımda yere dayalı elini soktu. Arkadaştan çıt çıkmadı. 
Kendisini sokan akrebi öldürmeye de kalkışmadı. Yalnızca kimseye hissettirmeden, akrebi bir çöple usulca kenara itti. 
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o kadar. Akrebin sokmasıyla birlikte arkadaşın eli şişmeye başladı. 

Abbas arkadaş konuştukça toplantı uzuyor, toplantı uzadıkça da Ahmet arkadaşın eli şiştikçe şişiyordu. 

Resmiyette olduğumuzdan, akrebe müdahale edemediğimiz gibi, akrebin yarattığı tehlikeli sonuca da müdahale edemiyorduk. 

Ben içimden "Abbas arkadaş ha bitirdi ha bitirecek" diye sabırsızlanırken... Abbas arkadaş konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyor... Abbas arkadaş konuştukça şişen Ahmet arkadaşın eli sonunda sağım öncesi sütle dolu şişkin ve pespembe inek memesi gibi oldu. 

Ne kadar sürdü bilmiyorum. Fakat istisnasız her defasında olduğu gibi pek uzun süren Abbas arkadaşın konuşması sonunda bitti, toplantı sona erdi, ancak o zaman Ahmet Kesip arkadaşın balon gibi şişmiş eline müdahale edebildik. 

O zamanlar disiplinin, resmiyetin ve saygının gereği buydu, böyleydi. 


EGİD ARKADAŞIN ŞAHADETİ 

Kayalık bir sırtı tırmanarak ilerliyorduk. Geceydi ve hava soğuktu. Mart ayı sonlarında olmamıza rağmen, tırmanmakta olduğumuz Gabar'm yüksekleri hala karla kaplıydı. Kar, gecenin ayazından donmuştu. 

Bir yerde izlere rastladık. Egid arkadaş, eliyle dokunarak izleri inceledi: 

"Bu izler taze ve düşmana ait izler. Dikkatli ilerleyin," diyerek, gücü uyardı. 

Yeniden yürüyüşe geçtik. Yürüyüş kolumuzun öncüsü, Deşta Lala köyünden Abdurrahman'dı. Yürüyüş kolunda. 
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daha sonra düzenli olarak kimler vardı, şimdi anımsamıyorum. Fakat Egid arkadaş ile aramızda, Xırxıla Kemal (Veli Tayhan) ile Selim (Fevzi Aydın) arkadaşların olduğunu anımsıyorum. 

Sırtı tırmanırken, bir yerde silahlar üzerimize çalışmaya başladı. Pusuya düşmüştük ve pusudaki düşmanla iç içe girmiştik. Önümüzde yüksek vedevasa bir kayalık yükseliyordu. Düşman, önümüzü kesen bu kayalıkta pusuya yatmıştı. Saat, gece yarısından sonra 2-3 suları olmalıydı. 

Çatışma sırasında, bulunduğum siperden ön hatlara bakarken. Selim ile Hayri'nin donmuş karın üzerinde parende atarak, aşağı vadiye doğru çekildiklerini gördüm. 
Bir süre sonra onlardan biraz daha ilerde, Egid arkadaşa benzeyen, uzun parkalı birinin daha kar üzerinde parende attığını gördüm. Bu arada, daha sonra akademi sahasında intihar eden Ferhat (Ömer Kaya) yanıma geldi. Ben, grubu korumak için düşmanla bir süre daha çatıştım. Bu süre içerisinde yanımda duran Ferhat, çatışmaya katılmıyordu. 
Nedenini sordum, "Mermisinin bittğini" söyledi. Bir pusuda, bütün mermileri bir anda yakmak olacak iş değildi. Gerilla açısından bu kuralsızlıktı, üstelik huzursuz ve heyecanlıydı... 
Bütün bunlar normal değildi. 

Çatışma fazla sürmedi. Sanırım, en fazla yirmi dakika, yarım saat sürmüştü. Bizde, donmuş karın üzerinden parende atarak, aşağı vadiye indik. Vadide arkadaşlar toplanmıştı. Orada Metin (Kalender İlhan) arkadaşın yaralı olduğunu gördüm. 

Bizim de gelmemizle birlikte sayım alındı: Egid arkadaş ile Lezgin yoktu. Metin arkadaşın dışında başka yaralımızda yoktu. Egid arkadaşın şahadeti, aklımızdan bile geçmedi. Sanırım, asla istemediğimiz bir şey olduğu için, Egid arkadaşın şahadetini düşünmeden, onun daha önceden belirlenmiş buluşma yerimize geleceği inancıyla, pusu noktasından hızla çekildik. Egid arkadaşın Lezgin ile gruptan koptuğuna ve buluşma noktasına geleceğine inanıyorduk. Akşam, BBC haberlerine kadar buluşma 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noktasında bekledik. Egid arkadaş gelmedi. Akşam BBC'den, onun şahadet haberini aldık. 

Pusuda yanımızda olan, daha sonra kaçıp JİTEM'de kontralık yapan Bozan (Kemal Emlik),Egid arkadaşı kendisinin vurduğunu söyledi. 

Pusu anında yanıma gelen Ferhat (Ömer Kaya), bir süre sonra Önderlik sahasına gitti. Sahada Önderlik Egid arkadaşın kişiliği, mücadelesi ve şahadeti üzerine değerlendirme ve çözümlemeler yaparken; bunları dinleyen Ferhat, orada intihar etti. 

Aradan bunca zaman geçmesine rağmen, Egid arkadaşın yokluğunu, bugün daha çok hissediyorum... Onu, her zamankinden daha çok arıyorum... 

O, bir insan sarrafıydı. İnce, derin ve keskin bir gözlemci; titiz ve kararlı bir uygulayıcıydı. Alışılagelmişin dışında sade, paylaşımcı, eşitlikçi, bütünlükçü bir komutandı. Aramızda asla ayırım yapmazdı. Kimseye günü birlik yaklaşmaz, her birimizle gerçekliğimize uygun düşen örgütlü, ileriyi gören, kalıcı ilişkiler kurup geliştirirdi. 

Ast-üst, emir-komuta kalıplarının dışında ve çok ötesinde; sanırım üzerinde özel olarak durulup, mutlaka tanımlanması gereken karşılıklı ilişkilerimiz, bağlarımız ve bağlılıklarımız vardı. Bu bağları, bağlılıkları ve ilişkileri büyük bir emekle kuran, özenle besleyip geliştiren oydu. 

Bir komutan olarak: Herkese gücüne, imkanına göre yaklaşırdı. Hiç birimizden gücümüzü aşan bir çalışma, görev istemezdi. Kimi, hangimizi, nerede ve ne zaman değerlendireceğini bilirdi. Hepimizi yeteneğimize, gücümüze göre örgütleyip, çalıştırırdı. 

İnsan, onun yanında kendini görebiliyor, pratikleşip işlev kazanıyor, yaşamda ve mücadeledeki gerçek yerini bularak, gerçek rolünü oynayabiliyordu. 

Egid arkadaş, yaşamda ve mücadelede ciddiydi. 
Yaşamda alabildiğine şakacıydı. Koşullar uygunsa, bize her fırsatta takılırdı. Kendisine yapılan yerinde şakalara da bayılır, özellikle kendisi hicv edildiğinde de, kahkahalarla gülerek bundan büyük bir haz duyardı. Yaşamın ve 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mücadelenin her alanında önde ve öncüydü. Her zaman titiz, örgütlü ve planlıydı. 

Bize insiyatif tanır, gelişmemiz için hepimize ayrı ve özgün yaklaşımlar gösterirdi. Gelişip irade sahibi olmamızı, bu temelde özgürleşmemizi ister, bizde bu yönde küçükte olsa bir gelişme gördüğünde buna memnun olur, bu alanda beklenmedik gelişmeler olduğunda adeta çocuklar gibi sevinir, gelişme gösteren arkadaş ile daha yakından ilgilenir, ona daha çok güç verirdi. 

Tıkandığımız yerde insiyatifliydi. İşin, görevin mahiyeti ne olursa olsun, geçer kendisi yapardı. 

Doğru bildiğini uygulamada ısrarcıydı. Bazen, bu yüzden yalnız kaldığı oldu. Fakat doğru bildiğinde ısrar ederek bunu aşmayı başardı. 

Hemen her konuda bize danışır, görüşümüzü alır, ısrarla görüş belirtmemizi isteyerek, bizi yaşamın ve mücadelenin doğrudan içine çekip, her alanına katmaya, sorumluluk yüklenmeye, hesap alıp hesap vermeye büyük özen gösterirdi. 

Çevresiyle, ortama ve koşullara göre paylaşabileceği şeyleri paylaşır, ötesine geçmezdi. Zayıf yanlarını dışa vurmazdı. 

Duyguları ve mantığı, vicdanı ve aklı birbirinden kopuk değildi. Küçük ya da büyük, basit yada karmaşık, her konuda karar öncesi süreçte duyguları ile mantığını, vicdanı ile aklını iç içe bütünlüklü olarak kullanırdı. Onun kararları her zaman sağduyunun kararları olurdu. 

Yaşamın ve mücadelenin her alanında ölçü ve ilke sahibiydi. Egid arkadaşın sahip olduğu ölçüler ve ilkeler. 
Önderliğin ve örgütümüzün ölçü ve ilkleriydi. Onun bu ölçü ve ilkelerin dışına çıktığını hiç görmedim. Aramızdan hiç birimizin, bu ölçü ve ilkelere karşı duruş ve davranışımızı, onun hiçbir zaman ve hiçbir biçimde kabul ettiğine tanık olmadım. 

Bu ilke ve ölçülerin dışına çıkıldığında, tamamen katı ve kesinlikle ödünsüzdü. Bu ölçü ve ilkelerin dışına çıkan kim olursa olsun, Egid arkadaşın kararlı duruşuna ve 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ödünsüz uygulamalarına çarpardı. Egid arkadaş bu alanda, öteki bütün alanlardan çok ve kesin bir eşitlikçiydi. Ölçülerin ve ilkelerin aşındırılıp, aşılarak çiğnenmek istenildiği yerde Egid arkadaş, kişisel yada siyasal ayrıcalık, denge, kişisel bağ ve ilişki gözetmezdi. İlkesiz ilişki ve politika yoktu onda. 

Grup içinde kullanımcı bir zihniyetle, kendine özel yaşam alanı açmaya çalışan Zeki (Şemdin Sakık)'ye: 

"Yetiştiğin ve geldiğin ortamı biliyoruz. Ağa çocuğu olabilirsin. Fakat burada ağalık yapamazsın! Sana burada ağalık yaptırmayız!" demişti. 

Bu, Zeki'nin kişiliğinde ortaya çıkan zihinsel pisliğe karşı, Ağid arkadaşın ilkesel tutumuydu. 

Grup içinde Ziverin bedensel temizlik sorunu vardı, gerçekten bir çete (bit) torbası, mikrop yuvasıydı. Ortamda Ziver'in bu durumuyla yakından ilgilenirdi. Onu, bir yandan bedensel temizliğin gereği ve önemi üzerine bilgilendirirken, pratikte de yemeklerden önce yanında götürüp, birlikte ellerini yıkayarak, banyo fırsatı olduğunda yanında banyoya götürerek eğitmeye çalışırdı. 

Ölçüler ve ilkeler içinde, tamamen sakin ve olağan üstü paylaşımcı, verici bir insandı. Ölçülerin ve ilkelerin dışına çıkanlar için ise asla baş edilemez bir karşıt, yenilmez bir savaşçıydı. 

Ölçüler ve ilkelerde dogmatik değildi. Ölçü ve ilkelere karşı süreklilik gösteren kararlı ve sübjektif bir aşındırma durumunda, müsamahasız ve ödünsüzdü. Bunun dışında, kişi farkında değilse, bilmiyorsa, ölçüleri tutturup, ilkeleri uygulamada gerçekten güç getiremiyorsa, o zaman sonuçları itibarıyla en ağır durumlarda bile anlayışlı, şefkatli, kazanımcı, elden tutucu, güç vericiydi. 

Katılıkla esnekliği, ikna ile sertliği iç içe başarı ile uygulardı. 

Her şeyde ve her konuda çok doğal, çok büyük bir paylaşımcıydı. Egid arkadaş için paylaşmak, paylaşımın özellikle verme boyutu, mutluluk ve sevinç kaynağıydı. 
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ÇİFT TARAFLI PROVAKASYON 

1993 buharında "Birinci ateşkes" sürecindeydik. 
Büyük cihazı izlerken, saha komutanı Zeki unsurunun Zeynel arkadaşa acil görüşme çağırışı oldu. Zeki unsuru, Zeynel arkadaşı "Gizli kanalda" görüşmeye çağırıyordu. Aramızda, daha önceden özel görüşmeler için belirlenmiş olan gizli kanalı biliyordum. Hemen bu kanala geçtim ve burada, Zeynel arkadaş ile Zeki unsuru arasında geçen, şu görüşmeye tanık oldum. 

Zeki unsuru, Zeynel arkadaşa: 'Üslupsuz Şoreşin komutasındaki taburumuzla birleşerek. Hani ilçe merkezini basmaları talimatını' verdi. 

Zeynel arkadaş. Zeki unsuruna: 

"Ateşkes sürecindeyiz. Böyle bir durumda, tarafımızdan başlatılarak süreci sabote edecek bir eylemin talimatını, ancak Önderlik verebilir," dedi. 

Zeki unsuru, Zeynel arkadaşa: 

"Sen, Önderliğin bu tür durumlarda doğrudan öne çıkmayacağını anlamıyor musun?" diyerek. Hani baskını için talimatını sert bir üslupla tekrarladı. 

Kısa bir süre önce, Amed'in Şehit Kendal Bölgesinde güçlerimize saldıran düşman, on bir arkadaşı şehit düşürmüş; Önderlikte, Saha Komutanı Zeki'denşahadetlere ve düşmanın akateşkesi ihlaline karşılık verilmesini istemişti. Zeki unsuru, Zeynel arkadaşın da bildiği bu durumu ima ediyordu. Zeynel arkadaş, talimatın gereğini yapacağını söyledi. 

Zeynel arkadaş. Hani ilçe merkezini basma hazırlıklarını sürdürürken; Zeki unsurunun ikincibir talimatıyla bu hazırlıları yarıda bıraktı,bu defa Elazığ-Bingöl karayolunu keserek, birliklerinden terhis olmuş askerlerin alınıp, cezalandırılması eylemini gerçekleştirdi. 

Önderlik, bu eylemi: "Çift taraflı provokasion," olarak değerlendi. Birinci ateşkesi sabote eden bu "Çift taraflı 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provokasionun/' tarafları: içeride Zeki unsuru, dışarıda ise devletin Ergenekon çetesiydi! 


ZEKİNİN (ŞEMDİN SAKIK) KOMPLOSU 

1992 de Amed de görevliyken, düzenlemem Batmana 
oldu. Yeni görev alanıma geçmek için, Amed de son hazırlıklarımı yaparken; o zaman Bingöl tarafında olan Zeki unsuru, acilen beni oraya çağırdı. Bana: 

"Senin de katılman gereken çok önemli bir toplantımız var, hemen gel!" diyordu. 

Çağırıyı ciddiye alıp, kalktım gittim. Bana verdiği buluşma noktasında, bir dağın etiğinde üç çadır kuruluydu. 
Bunlardan birin de Zeki unsuru kalıyordu. Birin de bir grup arkadaş, ötekinde de milisler kalıyordu. 

Burada yaptığımız görüşmede. Zeki unsuru bana, ciddi denilebilecek hiçbir şey söylemedi. Ardından yapılan toplantıda da, ele alman konular arasında ciddihiçbir durum yoktu. Zaten toplantının başka bir şeyi perdelenmek için düzenlenmiş, göstermelik bir toplantı olduğu belliydi. 

Toplantıdan çıkar çıkmaz. Zeki unsuru bana: 

"Sana ihtiyacımız var, bir süre burada kal," diye, tutturdu. 

O kadar ısrar etti ki, bir anlam veremediğim bu duruma şaşırdım. Kendisine: 

"Örgüt, Batmana düzenlememi daha yeni yaptı. Benim burada ne işim var? Batmana, görevimin başına dönmem gerek," dedim. 

Zeki unsuru buna rağmen, "Hiç değilse bir süreliğine" kalmam için ısrar etti. 

Ben: "Hayır!" dedim. 

Orada kalmam yönünde sonuç alamayacağını anlayan Zeki unsuru: 

"İyi öyleyse ne yapalım, yerine dön. Ben de çıkıyorum, birlikte çıkalım, seni ben yolcu edeyim," dedi. 
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Noktadan Zeki unsuruyla birlikte çıktık. Bir köyün yakınlarında, yanıma bir milis verdi; bir de bize taksi ayarladı. Biz, Amede doğru yola çıktık. Taksi de giderken. 
Zeki unsurunun "Çok önemli bir konu üzerine, önemli bir toplantı için beni çağırması... Fakat ortada önemli hiçbir şeyin olmaması... Toplantıdan sonra, beni ısrarla orada tutmaya çalışması... Buda olmayınca, "Seni ben yolcu edeyim" şeklindeki özel yaklaşımı ve bana araba ayarlaması..." Aklımdan birbiri ardına geçmeye başladı. 
Parçalar zihnimde yan yana gelince, ortaya çıkan genel görüntüden huzursuz oldum... Şoföre, o anda bir den bire: 

"Sağa çek, dur!" dedim. 

Araba durunca, orada indim. Şoföre: 

"Sen,devam et," dedim. 

Yanımda ki milis yakında bir nokta da inip, evine gidecekti. Bir süre sonra yoldan kendime bir taksi çevirdim, onunla yola devam ettim. Amed şehir girişine vardığımızda. 
Zekinin bana tahsis ettiği taksiyi yol kenarında, polislerin denetiminde bekletilirken gördüm. Yanlarından geçip, Amede girdim. 

Aynı günün akşamı,TV'de haberleri dinlemek için televizyonun önüne geçtiğim de, spikerin flaş olarak verdiği ilk haber Zeki unsurunun beni ısrarla tutmak istediği noktanın, düşman helikopterleri tarafından vurulmasına dair, görüntülü haberdi... Zekinin beni ısrarla tutmak istediği noktadaki çadırların helikopterler tarafından vuruluşunu, aynı gün akşam TV'de izledim... Düşmanın bu saldırısında üç arkadaş şehit düştü. 

Sarı İbrahim (Ramazan Topbaş) 
Zagros, Şkefta Bırindaran-2005 Yazı 
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KANI MİRAN ARKADAŞIN ANLATIMI 


İBRRAHİM ARKADAŞ İLE BİR YAZZİTKİ DE 

Doksan iki yılının bahar sonu, yaz başıydı. Amed Eyaletimizin Lice bölgesinde pratikteydim. Komutanımız Zmar (Muş) arkadaş, bizi Bingöl-Solhan arasında, Zikti alanını gerillaya açma çalışmalarını yürüten Sarı İbrahim arkadaşın komutasındaki birliğimize takviye olarak yolladı. 
On iki kişilik takviye gücümüzden Xoybun, Pılmg (Amed), Mazlum, Xemgin (Farkin), Cemşit ve Hebun arkadaşları anımsıyorum. Öteki beş arkadaşın isimlerini çıkaramıyorum. 

Arkadaşlarla vedalaşıp, Liceden çıktık. Grup komutanımız Xoybun arkadaştı. İki gecelik yürüyüşün sonunda Zikti ye ulaştık. Zikti, sayısız küçük tepeciklerden oluşan, sık meşe ormanıyla örtülü bir araziydi. 

Ziktide noktaya ulaştığımızda, görevli arkadaşlar bizi birlik komutanı Sarı İbrahim arkadaşın yanma götürdüler. 
İbrahim arkadaş, noktanın içinde, yanında iki arkadaş ile bir ağacın altında oturmuştu. Onu, daha önce Amed de gördüğümden, hemen tanıdım. Oturduğu yerde, bizi görünce ayağa kalkan İbrahim arkadaşın üzerinde kül rengi bir köylü şalvarı, onun üzerinde de vişneçürüğü bir gömlek vardı. 
İkisinin ortasında, beline doladığı şütüğünün üzerindeki palaska kemerde takılı, toplu tabancası görünüyordu. 

Sert denilebilecek kadar sıkı bir şekiİde tokalaşıp, kucaklayarak, tek tek hepimize "hoş geldin," diyen İbrahim arkadaş, bizi yanma buyur ettikten sonra: 

"Nasıl, rahat geldiniz mi, yolda pusu var mıydı?" diye 

sordu. 

Xoybun arkadaş: "Hiç sorunsuz, rahat geldiğimizi," söyleyince: 
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"Tabi, biz alanı açıyoruz, sizde rahat, rahat geçiyorsunuz... İyi, iyi geçin bakalım..." dedi. 

İbrahim arkadaş doğru söylüyordu, gerçek buydu. 
1982'de Apocular adına, bir gurup arkadaşla Botana girip, alanı gerillaya açtıklarından beri, Kürdistan da bütün alanları gerillaya açan İbrahim arkadaş olmuştu. Muş güneyi-Zikti den sonra, Erzurum, Koçgiri, Karadeniz ve Amanosları da gerillaya açan İbrahim arkadaş, Kürdistan ve Türkiye de gerillanın girdiği bütün alanları açan gerilla öncüsü unvanını kazandı. Sonraki yıllarda, onun bu eşsiz başarısından dolayı Başkan Apo, İbrahim arkadaşa: 

"Bütün alanları önden çiğneyerek gerillaya açan, senin bu ayaklarına zemzem suyu dökmek gerek İbrahim..." 
dedi. 

İbrahim arkadaş, özgürlük hareketimiz de böylesine başarılı ve değerli bir komutanımızdı. 

Ertesi gün, birlik içi düzenlemelerimiz yapıldı, görevlerimiz belirlendi. Alanı gerillaya açma çalışmaları yapıldığından, düşmana yönelik doğrudan askeri faaliyetlerimiz yoktu. Arazinin ayrıntılı keşfini yapıyorduk. 
Halkla bağlar kuruyor, milis örgütlenmesini geliştiriyorduk. 
Lojistik- erzak bağlantılarımızı kuruyor, bunlardan sağladığımız erzakla kış üslenmesi için gerekli hazırlığımızı yapıyorduk. 

İbrahim arkadaş, bizi dönüşümlü küçük gruplar halinde Genç'in merkezine yolluyor, ilçe merkezinde çeşitli istihbarat ve keşif çalışmaları yürütüyorduk. Zaman, zaman da Çewlik -Genç kara yoluna inip, genel denetim ve kimlik kontrolü yapıyorduk. 

Takviye olarak bizim katılımımızla birlikte, Çewlik - Solhan alanını gerillaya açan birliğimizin sayısı 40 arkadaşa ulaşmıştı. Bunlardan on dördü kadın arkadaştı. 

Kadın gücümüzün komutanı Dılar arkadaş, fizik olarak güzeldi. Doğanın kendisine, o henüz kendisi olmadan önce, haybeden bahşettiği bu fizik güzelliğin, yaşamda her şey olduğunu sanmış, buna inanmış gibiydi... 
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Olağan gerilla düzeni içinde, gündüzleri noktada kalıyor, geceleri de keşif, lojistik, tepe nöbeti vb. görevlerine çıkıyorduk. Günler böyle geçerken, İbrahim arkadaşın komutasında, gerillaya açmaya çalıştığımız Zikti alanını tanıma ve alana yerleşme çalışmalarımız, sonuç alıcı noktaya doğru ilerliyordu. 

Bölgede gerillanın geçiş alanı olan Zikti, mücadelemiz açısından stratejik bir öneme sahipti. Alanda yaşayan Zikti aşiretinin çoğunluğu, devletten silah almış, bize karşı koruculuk yapıyordu. 

Bölgede gerillanın stratejik geçiş alanını tutan Zikti korucularına karşı, alanı gerillaya açma çalışmalarımız sorunsuz sürerken, büyük başarıların sahibi, deneyimli komutanımız İbrahim arkadaş üzerinebazı söylentiler, ilenmeler, yakınmalar başladı. Yapı içinde: 

"İbrahim arkadaş artık aramıza gelmiyor... İçimize girmiyor... Bizden ayrı ve uzak duruyor... Ne oldu da böyle oldu? Artık bizimle ilgilenmeyen İbrahim arkadaş, şimdi neyle, kiminle ilgileniyor?" deniliyordu. 

Ortamda bu soruları soranlar, yanıtını da biliyordu... 

Gerçekten de İbrahim arkadaş toplantı, eylem vb. 
kesin resmiyet ve disiplin gerektiren anlar dışında, her zaman mütevazı, yeri geldiğinde kendisini, hepimizi ve her şeyi sevgiyle hicveden, nüktedan bir sıra neferiydi. Resmi çalışmalar ve eylem anı dışında da her koşulda ve her an aramızda, içimizde olan İbrahim arkadaşın, bizim komutanımız olduğunu, dışardan bakan biri kestiremez, anlayamazdı. 

Fakat son zamanlarda, resmi toplantılar dışında onu aramızda, yanımızda göremez olmuştuk. İbrahim arkadaş noktada, kamptaydı ama bizimle birlikte değildi... Bu ani değişiklik karşısında, hepimiz onun bu durumunu konuşuyor, onu yanımızda, içimizde arıyor, kendi aramızda onu sorguluyorduk... 

Böylesi arayışların, sitem yüklü sorgulamaların iyice yoğunlaşıp, neredeyse ayyuka çıktığı sırada, bir gün: 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"Xoybun ile Cemşit arkadaşlar, sabahın ilk ışıklarında görevden kampa, yorgun ve aç halde döndüklerinde, kampta çıt yokmuş. Herkes ya kamp dışında görevde, ya da hala derin uykudaymış. Kamp çevresindeki nöbetçi arkadaşlar dışında, ayakta kimseyi bulamamışlar. Nöbetçi subayı ararlarken, aralarında: 

"Yönetim mangasına, İbrahim arkadaşa gidelim, hem çayımızı içelim, hem tekmilimizi verelim," demişler. 

Çılolarla yapılmış gerilla tarzı, basit bir holikten ibaret yönetim yeri, resmi toplantılar dışında, öteki mangalardan biri olarak, hepimize her zaman açıktı. Gerillada yaz mangaları, nispeten kaim ve uzun sırıkları birbirine çatarak kurulan (çar-dar) iskeletin, üzeri ve yanları çilolarla (yapraklı dallarla) kapatılarak yapılırdı. Çilolarm yaprakları kısa sürede kuruyup, gazele dönüşerek büzülünce, yakından bakan herkes manganın içini ayan beyan görürdü. 

"Xoybun ile Cemşit arkadaş, görev yorgunluğunun üzerine bol şekerli bir bardak sıcak çay ve hatta yanında kahvaltı düşleriyle gittikleri yönetim mangasına ulaşınca, orada, artık gazel olmuş çilo yapraklarının geniş aralıklarından görünen manzara karşısında; Xoybun arkadaşın deyişiyle "Zınk!" diye kalakalmışlar. 

Yeni doğmakta olan güneşin özgür ışınları, yönetim mangasının mahremiyetini perdeleyip, koruma işlevlerini çoktan yitirmiş çilolarm yaz boyu çıtır, çıtır kurumuş gazelleri arasından sinsice sızarken; sonbaharın bal rengikehribar tonlarına bürünerek huzmelenip, sonrada altın tozu ipiltilerle içine yağdığı yönetim mangasının bütün sırlarını, Xoybun ile Cemşit arkadaşın gözleri önüne serivermiş. 

Sabahın köründe yanıma gelip beni uyandırdıklarında; Xoybun ile Cemşit panik içindeydiler. Zaten, yönetimde gördüklerini de bu panik içinde anlattılar bana: 

Cemşit ile Xoybun, yönetim mangasında İbrahim arkadaşla Dılar arkadaşı görmüşler. 

Xoybun ile Cemşit şaşkınlıktan çakılıp kaldıkları yerde, yönetim mangasının içine bakarlaken Dılarm, kendilerini kastederek, İbrahim arkadaşa: 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"Bizi görüp tanıdılar. İkisini de öldürmek gerek..." 
dediğini duymuşlar. 

Xoybun ile Cemşit' in panikleme nedenleri buydu. 

Bana: 

"Heval Kani, Dılar kendi ağzıyla söyledi, biz de kendi kulaklarımızla duyduk. Artık burada kalamayız, gidiyoruz. 
Fakat düşmana değil. Sen örgüte gerekli bilgiyi verirsin," dediler. 

İkisine de karşı çıktım: 

"İbrahim arkadaş öyle bir şey yapmaz, kaim!" dedim. 

Fakat ikna edemedim. Gittiler, arazide bir yere gizlendiler. 

Onlar kamptan çıktıktan sonra yönetime, İbrahim arkadaşın yanma gittim. Ve ona durumu anlatarak, Xoybun ile Cemşit' in kamptan ayrıldıklarını söyledim. Holikte yalnızdı. Benim söylediklerimi dinledikten sonra hiçbir şey sormadan, başını yere eğip, ensesini kaşıyarak: 

"Git çağır onları, yanıma gelsinler," dedi. 

Hemen gidip, arazide saklandıkları yerden Cemşit ile Xoybunu buldum, ikisi de tereddüt için de çekine, çekine geldiler. İbrahim arkadaş ikisini karşısında görünce, son derece sevecen ama bir o kadarda belalı bir üslupla: 

"Çekinmeden söyleyin bakalım, sabah burada farklı bir durum gördünüz mü?" diye sordu. Cemşit ile Xoybun ayrı, ayrı: 

"Yok heval! Biz hiçbir şey görmedik..." dediler. 

İbrahim arkadaş, sevdiği deriyi yere çalan kasap edası 

içinde: 

"Öyle ha? Sözkonusu yönetim olunca gömüyor, duymuyor, bilmiyorsunuz..." dedi ve ekledi: 

"Toplantıda da üç maymunları oynarsanız; ben sizin gözünüzü, kulağınızı açıp, dilinizi çözmeyi bilirim... Gidin şimdi," dedi. 

İbrahim arkadaşın yanından kaçarcasma ayrılan Xoybun ile Cemşit'in paçaları, bu kez tam tutuşmuştu... 

O gün öğleden sonra, bütün arkadaşlara genel toplantı çağırışı yapıldı. Toplantı yerimiz kampın ortasında. 
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geniş bir holikti. Bütün aramalara rağmen bulunamayan Xoybun ile Cemşid, yine kamp dışına çıkmışlar, yani gün için de ikinci defa kaçmışlardı (!) 

Toplantı divanında, İbrahim arkadaş yalnızdı. Orada, karşımızda ayakta durduğu yerde önüne bakarak, bir süre sessiz kaldı. Kısa kesilmiş değnekleri iple çitleyerek yaptığımız toplantı masasının ardında, gövdesinin ağırlığını bir sağ, bir sol yanma yükleyerek sık, sık ayak değiştiriyordu. Belli ki, yerinde rahat duramayacak kadar huzursuzdu. 

Subay arkadaş, sayım tekmilini verdi: "Nöbetçi ve görevli arkadaşlar dışında, Xoybun ile Cemşit arkadaşlar yoktu. Aramalara rağmen bulunamamışlardı." Tekmilin ardından, toplantıyı açan İbrahim arkadaş: 

"Heval, toplantımızın amacı, kendimizden kaynaklı bazı durumlar hakkında yapıyı bilgilendirmek ve bu durumların gereğini, parti ilklerine göre yerine getirmektir," dedi. 

İbrahim arkadaş bundan sonra, parti yaşamı üzerine uzun ve kapsamlı bir konuşma yaptı. 

Bu gelişmeler olurken, sabah İbrahim arkadaşın yanından telaş içinde kaçan Xoybun ile Cemşit, kampa hâkim bir sırtta konumlanarak, kaçmak ile kalmak arasında gide, gele, kampta olanları izlemişler. Bütün yapının toplandığını görünce de, dayanamayıp: 

"Ne olursa olsun mirati! Gidip, biz de katılalım toplantıya," diyerek, kampa dönmüşler. Onlar geldiklerinde, İbrahim arkadaş konuşmasını keserek: 

"Geçin çabuk yerinize!" diye, kükredi onlara. 

Konuşmasını kaldığı yerden sürdüren İbrahim arkadaşın, büyük bir iç çatışma, iç hesaplaşma içinde olduğu her halinden beliydi. O çatışmalı ruh hali için de parti yaşamı, parti ahlakı üzerine konuştukça açıldı, açıldıkça konuştu. Ne kadar sürdü anımsamıyorum. Fakat toplantıyı açarken belirttiği, kendisiyle ilgili asıl gündeme bir türlü gelmeyen İbrahim arkadaşın, artık kabak tadı vermeye başlayan konuşmasından sıkılmaya başlamıştık. Önümüzde 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oturan arkadaşın sırtını siper alıp esneyerek, içimizden: "Bitse de kurtuİsak artık..." deme durumlarına geldiğimiz bir sırada; İbrahim arkadaşın o monoton monologu, üslubu birden öfkeli bir patlamaya dönüştü: 

"Fazla uzattık heval! Bu doğru değil, yeter! Şimdi artık sadede gelelim!" dedi. 

Bunları söyledikten sonra, bir an durdu: İçinde hala sürümekte olan kıran kırana çatışmanın, iç hesaplaşmanın karşılıklı son hamlelerinde, bir an yeniden gitti geİdi. Bu defa kesin kazandı! Ve iç süreçte, parçalı kişilik çatışmasının Muzaffer komutanı İbrahim arkadaş, divanda, ayakta durduğu yerde kollarını yanlarına indirip, başını dikti, doğrudan bize, gözlerimizin içine bakarak: 

"Heval, bu son süreç içinde bizim bazı durumlarımız oldu... Bunlar, parti yaşamında ağır durumlardır... Heval, biz bir süredir parti dişiliği yaşıyoruz... Bu, kadına yaklaşım konusunda böyle... Bir süredir belli bir zaaf içindeyiz... Bazı durumlara girdik... Bunlar, Dılar arkadaş ile benim aramda olan durumlardır... Benim ne demek istediğimi arkadaşlar anlayabilirler," dedi. 

Toplantı divanının hemen önünde, ilk sıranın ortasında, İbrahim arkadaşın tam karşısında oturan Dılar arkadaş, hıçkırıklar için de ağlayarak, kalkıp gitmek istedi. 
Fakat İbrahim arkadaş ona: 

"Oturun yerinize, ağlamayı da kesin! Resmiyetteyiz, ciddi olalım Dılar arkadaş! Ağlayıp, sızlamanın hiç bir anlamı ve yararı yok! Olan oldu, suçluyuz! Öyleyse itiraf edeceğiz! 
Öyleyse hesap vereceğiz!" dedi. 

İbrahim arkadaşın sert çıkışı karşısında, toplantıyı terk edemeyen Dılar arkadaş, yıkılmış bir halde, külçe gibi yığıldı yerine. İbrahim arkadaş, hemen önünde, bitkin bir halde oturun Dılar arkadaşa bakarak: 

"Biz, Dılar arkadaşla parti dışılıkta epey ileri gittik. 
Ayrıntılı raporumuzu partiye vereceğiz tabi!" dedikten sonra bu kez, toplantı yapısının en arkasına bakarak: 

"Heval Xoybun, heval Cemşit burası tam yeridir! Siz de kalkın, ne gördüyseniz, ne duy duy sanız anlatın! Hiç 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kimseden ve hiç bir şeyden çekinmeyin, rahat olun heval. 
Gerçeği söyleyin!" dedi. 

İçsüreçte parçalı kişilik çatışmasının Muzaffer komutanı İbrahim arkadaştan aldıkları moral güçle, önce söz alan Xoybun arkadaş, o sabah yönetimde gördükleri, duydukları her şeyi bir bir anlattı. Xoybun arkadaşın ardından söz alan Cemşit arkadaş: 

"Xoybun arkadaşa katılıyorum, orada birlikteydik. Her şey anlattığı gibi oldu. Ekleyeceğim farklı bir şey yoktur," dedi. 

İkisinin ardından söz alan Dılar arkadaş: 

"Xoybun ve Cemşit arkadaşlar yanlış anlamışlar... Ben onların öldürülmelerini istemedim," dedi. 

Dılar arkadaşın, her an hıçkırıklara boğularak ağlamaya hazır bir eda içinde söylediklerine karşı, İbrahim arkadaş: 

"Sen doğru söylemiyorsun Dılar arkadaş! Arkadaşlar doğru söylüyorlar!" dedi. 

Ardından, kendini toplayarak: 

"Heval, ben artık daha fazlasını kaldırmayacağım. 
Durum bundan ibaret, biz partiye layık olamadık. Size bıraksak, bize pek bir şey yapmazsınız... Fakat bu doğru değil. Bu durumda görevde kalamam. Benim böyle bir durum içinde görevde kalmam. Önderliğe, partiye ve halka büyük saygısızlık, yaşama büyük darbe olur!" dedikten sonra, belindeki raxtmı çıkarıp, önündeki divan masasının üzerine bıraktı, divan masasına dayalı silahını eliyle işaret ederek, tamamen duygusal, hüzün yüklü bir sesle: 

"Silahım da burada..." dedi. 

Toplantı ortamında, son derece ağır ve duygusal bir hava oluşmuştu. İbrahim arkadaş bu ağırlığın basıncı altında: 

"Önerimdir, benden sonra Dılar arkadaşın durumu da değerlendirilsin. Durumu somuttur, tutuklanmalıdır," dedi. 

Dılar arkadaş, oturduğu yerde sessizce ağlıyordu... 
Ön sırada oturan yardımcısı Çiya arkadaşa dönen İbrahim arkadaş: 
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"Heval Çiya, bundan sonra komuta sizde, güce siz komuta edersiniz. Ben artık tutukluyum..." dedi. 

İbrahim arkadaş sözünü bitirdikten sora, divandan usulca ayrılarak, hepimizin şaşkın bakışları altında holikten çıktı. Toplantı yaptığımız alanın ortasında yükselen ulu bir ceviz ağacı vardı. Yönetim, bu ceviz ağacının altını, uygulamaya alman arkadaşların gözetim ve denetim altında tutulduğu yer olarak kullanıyordu. 

İç süreçte parçalı kişilik çatışmasının muzaffer komutanı İbrahim arkadaş, holikten çıktıktan sonra doğruca bu ceviz ağacının altına gitti. Orada, sırtını cevizin asırlık bedenine verip, dizlerini kırarak çömüdüne oturdu. Böyle çömelerek oturmak, İbrahim arkadaşın kendine özgü bir oturuş biçimiydi. Hep böyle sırtını bir yere verir, yumulup, sıkılarak yumruk olmuş elleri, yanaklarına; dirsekleri, kınlı dizlerine dayalı olarak; ufkun enginliğine ya da hemen önünde yerde, sabit bir noktaya bakarak dalar giderdi. Bu anları onun, sorunlara çözüm arayışında, düşünme; yaşadığı sorunlar karşısında kendini dinleme, anlama ve yargılama anlarıydı... 

İbrahim arkadaş, sevgili komutanımız orada, o halde oturduğu yeden; aramızda ki bir taş atımı mesafeden, hala toplantı halinde olan arkadaş yapısına, bize bakıyordu... 

Onun, o içimize işleyen derinliğine bakışları karşısında kapıldığımız o anki duygularımızı anlatmaya, siyasetin, felsefesinin ve hatta kendi başına psikolojinin dili yetmez. Bunlar, ancak bütün bu dilleri içeren edebiyatın diliyle tanımlanabilir. 

Dedim ya, o ulu ceviz ağacının altı, birliğimizin "güvenlik" yeriydi. İçimizdeki kuralsızlar, uyumsuzlar, tutuklu kaldıkları ulu ceviz ağacının küfül, küfül esintili gölgesinde yoğunlaşarak, kendini dinler; kendisini ve davranışlarının nedenlerini anlamaya, kendisiyle hesaplaşmaya çalışır; elde ettiği sonuçlar üzerinden örgüte özeleştiri raporu geliştirirdi. 

Sevgili komutanımız İbrahim arkadaşın, kendisini tutuklayıp uygulamaya almasından sonra, hepimize çok uzun 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gelen bir süre, hiç birimizden çıt çıkmadı... Hiç görülmemiş, hiç duyulmamış bir durumla karşı karşıyaydık. Böylesi olur şey değildi... 

Yeri gelmişken hemen belirtelim: Muzaffer komutanımızın, kendinde (her erkekte olduğu gibi), nesnel olarak gerçekleşmiş tarihsel egemenlik olgusuna karşı kazandığı bu tarihi zaferi de, ancak ve yalnızca edebiyatın diliyle anlatılabilir. Onun, içsüreçteki parçalı kişilik çatışmasında kazandığı bu zafer, gerçekten başlı başına bir edebiyat konusudur. 

Hepimiz zihinlerimizde, kişiliklerimizde tarihsel olarak gerçekleşmiş potansiyel egemenlik (erkekte) ve edilgenlik (kadında) olgularının ağır basıncı altında, dokunulmaz sandığımız geleneksel egemenlik olgusuna, hiyerarşiye, iktidara; bütün bunların sahibi olarak gördüğümüz komutanımızın doğrudan kendisinin dokunması karşısında, anlatılması zor, tuhaf bir iç huzursuzluk ve kaygı yaşıyorduk... Hiç birimizin ağzını bıçak açmıyordu... Kimse, azıcık olsun yerinden depreşip, kıpırdamıyordu. Şok delinen şey bu olmalıydı. 

Dokunulmaza, dokunulmuştu! Üstelik "kendisi dokunulmaz olan", kendisindeki "tarihsel dokunulmazlığa" dokunmuştu! Sanırım, dokunmanın bu kadarı da, biraz bize "dokunmuştu..." Olanlardan duyduğumuz huzursuzluğun nedeni bu olsa gerekti... O zamanlar anlayamadığımız gibi, inanamadığımız bu gerçekliğin andaki ağır etkisi, basıncı altında neredeyse ezilmiş, suspus olmuştuk... Bu derin bir şoktu! 

Zihnimizde, ruhumuzda yıkılan köhne bir şeylerin molozları altında sıkışıp kalmıştık... Zoraki figüranı olduğumuz, cinsiyetçi, sınıflı,iktidarcı egemen yaşam filmi kopmuş, zaman durmuştu... Kaydı olsaydı eğer, o an kopan filmin yaşam perdemizde donup kalan son karesinde, gördükleri karşısmdaşaşkmlıktan apışarak, küçük dillerini yutmuş halimiz görülmeye değerdi. 

Yaşadığımız şokun derin sessizliği içinde, sonunda biri, bir hayalet gibi yerinden kalkarak divana geçti. Bu, 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İbrahim arkadaşın yardımcısı Çiya arkadaştı. Nerede kaldığımızın ve ne yapacağımızın pek farkında olmadan, toplantıya devam ettik. 

Dılar arkadaşın durumu ele alındı, kendisine söz verildiğinde: " Söyleyecek sözünün olmadığını," söyledi. 

Birkaç arkadaşın görüş belirtmesi istendi. Söz alan arkadaşlar "Dılar arkadaşın tutuklanmasını," önerdiler. 
Öneri oylamaya sunuldu. Bütün yapı oybirliğiyle, Dılar arkadaşın tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine, Çiya arkadaş iki arkadaşı görevlendirdi. Dılar arkadaşında raxtı, silahı indirildi. Altında İbrahim arkadaşın tutuklu bulunduğu ceviz ağacına ters yönde, kadın arkadaşların mangalarına yakın, uygun bir noktaya götürüldü. 

Dılar arkadaşın götürülüşünden sonra, Çiya arkadaş başka hiçbir şey demeden, toplantıyı resmi olarak kapattı, bizde dağıldık. 

Kendi kendini tutuklayarak, uygulamaya alan komutanımız İbrahim arkadaş, kampın ortasındaki uygulama- güvenlik yerimiz ulu ceviz ağacının altında yoğunlaşırken, aynı zamanda sonbahar esintileriyle kabuğunu bırakarak, kendiliğinden önüne dökülen, olgunlaşmış taze cevizleri, bunun için örgütlediği uygun taşlar arasında kırarak ayıklıyordu. 

Sırtını ceviz ağacının gövdesine verip, dizlerini kırarak kendine özgü oturuşuyla ufka, ya da önünde bir noktaya dalıp gittiğinde, yanında her zaman yere serili geniş ceviz yapraklarının üzerinde, ince iç kabukları-zarları özenle ayıklanmış leziz, taze ceviz içi yığını oluyordu. 

Kamp içinde nereye gitsek, kampın tam ortasındaki ceviz ağacının bir yanından geçmek zorundaydık ve biz ne zaman oradan geçsek, sevgili komutanımız İbrahim arkadaşın önünde esas duruşa geçerek, onu selamlıyorduk. 
O da her defasında, sevgi yüklü öfkesiyle bize: 

"Kuralsızlar! Gereksizler! Siz parti işleyişini bilmiyor musunuz? Bir tutukluyla ancak görevliler konuşabilir!" diye, çıkışıyordu. 
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Fakat hemen ardından, önünde serili ceviz yapraklarının üzerindeki taze ceviz içi yığınından, her birimize birer avuç vererek: 

"Alın yiyin, bunlar yağlıdır, çok besleyicidir, size güç verir," diyerek, bizi yanında tutuyor; biz, leziz ceviz içlerini iştahla atıştırırken de, yoğun bir merak ve kaygı içinde: 

"E, durumlar nasıl? Tepeciler düzenli çıkıyor mu? 
Günlük arazi keşifleri yapılıyor mu? Aman ha, güvenliği ihmal etmeyin!" diyordu. 

Bizim, kendisine verdiğimiz olumlu yanıtlar üzerine: 

"İyi, iyi aman ha gaflete düşmeyin," diyerek, birer avuç ceviz içi daha verdikten sonra: 

"Haydi, hemen toz olun buradan! Arkadaşların bizi böyle görmeleri doğru ve iyi olmaz!" diyerek, bizi yanından kovuyordu. 

İbrahim arkadaş, sevgili komutanımız: eleştirerek karşıladığı, taze ceviz içiyle ağırlayarak sorguladıktan sonra, kovarak uğurladığı arkadaşların ardından; geçerken kendisini selamlayan, ikinci grup arkadaşı da aynı uygulamaya tabi tutuyordu... 

Bizim için zaten anlaşılmaz ve karışık olan yaşadıklarımız, bazı bakımlardan içinden çıkılmaz bir hal aldı. Örgütsel açıdan, İbrahim arkadaş eyaletler üstü bir yetki ve konuma sahipti. Hiçbir Eyalet yönetimine bağlı olmayan İbrahim arkadaş, doğrudan Önderliğe bağlı ve ona karşı sorumluydu. 

Çiya arkadaş ve birlik yönetimi, içine düştüğümüz durumu kime ve nereye bildireceğini, ne yağacağını bilemiyordu. Yönetim olarak, İbrahim arkadaşın durumunu ele almak, akıllarından bile geçmezdi. Çünkü bu bir ideolojik güç ve cesaret sorunuydu. İbrahim arkadaş, en başında: "Size kalsa, bize bir şey yapmazsınız," derken, bu gerçeğin altını çizmişti. 

Yönetim, durumu Önderliğe bildirmeyi de göze alamıyordu. Durum, Amed ya da Serhat Eyalet yönetimlerine bildirilebilirdi. Fakat Eyaletler İbrahim arkadaşa ve bizim 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birliğe karşı yetkisiz odlukları gibi, böyle bir bildirim ve müdahale, iç dengeler açısından pek sakıncalı görülüyordu. 

Çiya arkadaş ve birlik yönetimi, kendi aralarında "doluya koyduklarında aldıramadıkları, boşa koyduklarında dolduramadıkları," bu tuhaf sorunun içinden çıkamayınca, sonunda sorunu getirip yapının önüne koydu. Birlik toplantımızın gündemi, başımıza gelen bu görülüp işitilmedik sorunun, kime ve nereye havale edileceğiydi. 

Toplantıda, her kafadan bir ses çıktı fakat çözüm çıkmadı... Gelen bir öneri üzerine, İbrahim arkadaşın görüşüne başvurmak üzere bir heyet çıkarıldı. 

İbrahim arkadaşla görüşmeden dönen heyet üyelerinin hepsi, ağızları kulaklarında gülüyorlardı... Onan böyle görünce, biz hemen anladık. Besbelli ki, İbrahim arkadaştan paparayı yedikten sonra, kovulmuşlardı. 

Resmiyette olduklarından kahkahalarını 

bastırabilseler de, ağzı kulaklarında gülmelerine engel olamayan heyet üyelerine, İbrahim arkadaş: 

"Bir tutuklu olarak ben, kendimle ilgili görüş bildiremem ve öneride bulunamam. Bu sizin sorununuz, örgütü işleterek çözün," demiş. 

Tabi bu kadarı, İbrahim arkadaşın heyete söylediklerinin resmiyet gereği sansürlenmiş, küçük bir özetiydi. 

Sorun yine yapının üzerinde kaldı. Tartışmayı sürdürdük. Bizim için anlaşılmaz ve çok ağır bir sorundu... 
Bütün bu tartışmalardan hiçbir sonuç çıkmayacağını anlayan Çiya arkadaş, divandan duruma müdahale ederek, toparladı: 

"Heval, eyalete bildirmek arkadaşı ve örgütü zorlar. 
İşlerlik açısından da doğru olmaz. Biz durumu Önderliğe bildirelim diyoruz," diyerek, bunu oylamaya sundu. Bizde, yapı olarak Çiya arkadaş ile yönetimin önerisini onayladık. 

Önderlikle on, on beş günde bir cihaz bağlantımız oluyordu. Son bağlantı, olaydan birkaç gün önce olmuştu. 
Toplantı bittikten sonra holikten çıkarken, İbrahim arkadaşın, tutuklu bulunduğu o ulu ceviz ağacının altından, hepimize karşı öfke yüklü haykırışlarıyla karşılaştık: 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"Gafiller! Aymazlar! Hani bu tutuklunun nöbetçisi? 
Kendimizi tutukladık yetmedi, kendi nöbetimizi de, kendimiz mi tutalım? Bunu da mı benden istiyorsunuz. Ya bu tutuklu kaçarsa, o zaman ne olacak? Nöbetçisiz tutuklu olur mu? 
Kuralsızlar!" diyordu. 

İbrahim arkadaşı duyan Çiya arkadaş, telaş içinde hemen orada, aramızdan bir arkadaşı, tutuklunun nöbetine yolladı. 

Gerçi, tutuklu kazara kaçsaydı bile, yolda kendi kendini yakalayıp partiye teslim ederdi... Fakat olsun, yine de belirleyici olan, İbrahim arkadaşın ısrarla dikkat çektiği gibi kurallardı. 

Sonunda Önderlikle görüşme günü geldi. Öğleden sonraydı. Nöbetçi ve tepeci arkadaşlar ile iki tutuklumuz (İbrahim ve Dılar arkadaş) dışında, hepimiz Önderlikle görüşmenin yapılacağı mobil telefon cihazının başında toplanmıştık. Belirlenen saatte, önce Çiya arkadaş Önderliği aradı. Cihaza çıkan arkadaşa: 

"Selamlar saygılar heval. Bizde, doğrudan Önderliğe vermemiz gereken bilgiler var," dedi. Karşı taraftaki arkadaş: 

"On beş dakika sonra arayın," dedi. 

On beş dakika boyunca, Çiya arkadaşın onayıyla sessizce sigaralarımızı içtik. Biz sigaralarımızı içerken, tutuklumuzda sırtını cevizin gövdesine vermiş, kendine özgü oturuşuyla, önünde bir noktaya dalıp gitmişti... 

Çiya arkadaş, on beş dakika sonra yeniden aradığında, bu defa karşısında Önderlik vardı. Çiya arkadaş. Önderliğe genel çalışma raporunu sunduktan sonra: 

"Başkanım, bizde önemli olan durum, İbrahim arkadaşın durumudur," dedi. 

Önderlik: 

"İbrahimin durumu nedir? Açıklayın!" dedi. 

Çiya arkadaş, İbrahim arkadaşın durumunu ve yaşanan gelişmeleri Önderliğe anlatırken çok zorlandı. 
Onun, cihaz başında heyecandan kıpkırmızı olduğunu ve 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boncuk, boncuk terlediğini anımsıyorum. Çiya arkadaş, kekeleyerek de olsa yaptığı izahın sonunda: 

"Başkanım, İbrahim arkadaş kendi kendini tutuklamış durumdadır..." dedi. 

Çiya arkadaş bunu söyler söylemez, tam ortamızdaki (aküye bağlı) mobil telefon cihazından, bir kahkaha patladı... 

Cihazın başında, birbirimize bakıp, gözlerimizin içiyle gülerek katıldığımız. Önderliğin bu harikulade kahkahasıyla hepimiz mest olduk. Kahkahasının ardından. Önderlik: 

"Orduların yenemediği Sarı İbo, basit nefsine mi yenildi?" dedi. Ardından: 

"İbrahim orada mı?" diye sordu. 

Çiya arkadaş: 

"Doğrudur Başkanım. Kendisi tutuklu dur," dedi. 

Önderilik: 

"Bir soruşturma başlattınız mı?" diye sordu. 

Çiya arkadaş: 

"Parti Önderliğine bildirmeden, uygun bulmadık Başkanım," dedi. 

Önderlik: 

"Bir çözüm öneriniz var mı? Çözümünüz ne?" diye 

sordu. 

Çiya arkadaş: 

"Parti Önderliği bilir Başkanım," dedi. 

Bunu üzerine Önderlik: 

"İbrahim'i çağırın gelsin," dedi. 

Çiya arkadaşın gönderdiği iki arkadaş, İbrahim arkadaşı, çilesini doldurduğu ulu ceviz ağacının altından alıp, hattın öteki ucunda Önderliğin bulunduğu cihazın başına getirmeye gitti. Görevli arkadaşların arasında bize ulaştığında, İbrahim arkadaş elden ayaktan kesilmiş, kendinden geçmiş haldeydi... Yüzü kül gibiydi... Ona açtığımız koridordan, cihaza ulaşmak için aramızdan geçerken bastığı yeri hissetmiyor, yerden güç alamıyordu... 
Yerçekiminden kurtulmuş bir ruh gibiydi... Aramızdan geçerken, yere kapaklanmamak için gayri ihtiyari, elleriyle 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omuzlarımızdan, kollarımızdan tutunmaya çalışıyor, aynı anda; utançtan tükenmiş, ezilip kahrolmuş bir üslupla: 

"Ne yaptınız heval... Önderliğe de mi söylediğiniz? Siz halletseydiniz... Eyalet halletseydi," diye, konuşmaktan öte, adeta sayıklıyor, samranıyordu... 

Kendisinde gerçekleşmiş tarihsel egemenlik olgusuna dokunarak, kendisini yönetimden, en üst, en yetkili düzeyden düşüren Muzaffer komutanımız İbrahim arkadaş, ancak omuzlarımıza tutunarak ulaşabildiği cihazın başında, Çiya arkadaşın kendisine uzattığı, öteki ucunda Önderliğin beklediği cihazın ahizesini eline aldığında, bir yaprak gibi titriyordu... 

Onun, an be an gözle görülebilen; peş peşe yutkunmalar, burnunu çekip, boğazını temizlemelerle süren toparlanma çabaları, çakı gibi bir esas duruşla noktalandı ve sonun da Pürüzsüz, net bir sesle: 

"Selamlar, saygılar Başkamın!" dedi. 

İşte bizim Muzaffer komutanımız buydu! Önderlik, İbrahim arkadaşın "selamlarını, saygılarını" aldıktan sonra, doğrudan konuya girdi: 

"Sizin durumunuz bize belirtildi. Kendini görevden almışın; sana teslim ettiğimiz gücüde ölüme yatırmışsın... Bu bizim tarzımız değildir! Şimdi ben sana: silahını alıp gücünün başına geçeceksin diyorum! Bir süre yoğunlaş, seninle yeniden görüşeceğiz. Ö kadını da, eğer bizimle dürüstçe kalmak istiyorsa, çevre güçlerden birine yollayın. 
İstemiyorsa, evine de yollayabilirsiniz," dedi. 

Bu görüşmenin ardından İbrahim arkadaş, önderliğin talimatı gereği, silahını alarak yeniden görevinin başına geçti. Yönetim, Dilar arkadaşla görüştü ve onun düzenlemesinin Bingöl çevresinde, Akdağ da ki güçlerinize yapılmasına karar verdi. Üç arkadaş, Dılar arkadaşı Akdağa götürdü. 


Zikti de araziyi keşfetmiş; alanda başlangıç için yeterli yurtsever ilişkileri kurup geliştirmiş; lojistik 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sorunlarımızı çözüp kış üslenmemizi, sığmaklarımızı yapmıştık. Bütün bunlar bizim olağan görevlerimizdi. 

Zikti de bu görevlerimizi yerine getirirken,iç süreçte parçlı kişilik çatışmasının muzaffer komutanı İbrahim arkadaşın sergilediği, yeni tipte Apocu kişiliğin yönetim pratiğinin, hepimiz için sarsıcı, böylesine öğretici, eğitici bir örneğini yaşadık. 

Artık sonbahar sonlarıydı. Bir gün, yine bir şafak vakti görevden döndük. Tekmilleri doğrudan kendisi alan İbrahim arkadaşa gittiğimiz de, tekmilden sonra bizi bırakmadı, bize kendi elleriyle çay yapıp, kahvaltı hazırladı: 

"Hadi, çayınızı için, kahvaltınızı yapın, gece boyu faaliyetten sonra iyi gelir," dedi. 

Biz kahvaltımızı yaparken, İbrahim arkadaş, Muş tütününden sarma sigarasının dumanları arasından bakarak, bana: 

"Kani, düşündüm de; ben tutuluyken yanıma en sık gelen şendin... Taze ceviz içini en çok yiyen de sen oldun! 
Bana öyle geliyor ki, sen zaten oraya beni görmeye değil, taze ceviz içi yemeye geliyordun..." dedi. 

Ben, kahvaltıyı bırakıp, hemen savunmaya geçtim: 

"Yok, vallahi heval İbrahim... Şu elimdeki nimet (ekmek) çarpsın! İki gözüm önüme aksın ki..." dediysem de, o sözümü yarıda kesti. Kaşlarını tatlı bir öfkeyİe çatıp, burnunu sevgiyle buruşturarak: 

"Sus! Sus! Cevap verme hemen! Susta kahvaltını yap!" diyerek, Müşvik bir edayla tatlı, tatlı azarladı beni. E, ben tilkiysem o kuyruğuydu... Gözünden kaçar mıydı hiç. 

İç süreçte, parçalı kişilik çatışmasının Muzaffer komutanı İbrahim arkadaş, o yıl güz sonunda, 15 arkadaştan oluşan küçük bir grupla, yeni bir alanı (Erzurum Eyaletini) gerillaya açmak üzere Erzurum'a geçti. Bende, sevgili komutanımız İbrahim arkadaşın komutasında, gerillaya açtığımız Zikti alanında, 93 yılının Nisan ayma kadar faaliyet yürüttüm. O yılın baharında partimizin ilan ettiği ateşkes koşullarında yeniden Amed Eyaletimize, Şehit Remzi alam'na geçtim. 
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Kani Miran (Korsan) 
Kandil-Dola koke- 
2003 yazı 


SELİM (FEVZİAYDIN) ARKADAŞIN 
ANLATIMI: 

1984 15 AĞUSTOS DİRİLİŞ ATILIMI 

ERUH BASKINI 

Egid arkadaş ile 1983 kışında, Zivinga Şikaka (Ağaç Yurdu) köyünde tanıştık. O zamanlar gabar'da bir PKK kalesi olan bu köyün, aramızdaki adı Zivinga Şoreşeydi. Kendi köyüm Guyina'dan çok bu köye güvenirdim. Zivinga Şikaka'dan Melle Bedri, 1983 kışında bir gün beni evine çağırdı. Evinin oturma odasında beni karşılayan Melle Bedri, yan odayı işaret ederek: 

"Az işimiz var. Bu kış kıyamette bir grup arkadaş geldi, içerideler. Belli ki işleri önemli ve acildir. Hemen 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Sason'a geçmeleri gerekiyor. Bizim buralarda araziye yabancılar. Sen yaparsın bu işi diye düşündüm," dedi. 

"Olur, iyi düşünmüşsün Melle Bedri" dedim. 

Bunun üzerine, Melle Bedri ile yan odaya geçtik. 
İçeride bir grup arkadaş vardı. Melle Bedri gruptan bir arkadaşa beni tanıtarak: 

"Heval Egid, bu bizim Fevzi Aydın, buraların kurdudur. Sizi Sason'a o götürecek," dedi. 

Heval Egid, ayakta tokalaşırken, öteki elini elindeki elimin üzerine kapatıp, gözlerimin içine baktı. İnsanın gözleri ruhunun, kişiliğinin aynasıdır. Muştu yüklü gözlerinde ve yüzünde, o güne dek kimselerde rastlamadığım güven veren, candan, sıcacık bir gülümseme vardı. Böyle candan gülebilen birinin ardından, insan her yola giderdi. Grupta,Egid arkadaşın yanı sıra Erdal (Mustafa Yönden), Haydar, Cahit arkadaşlar vardı. Öteki iki arkadaşı bugün de tanımıyorum. Grubu, Zivinga Şikaka'dan Sason'a götürdüm. 

Yolda,Egid arkadaş: "Senin kod'un yok mu heval Fevzi," dedi. 

"Var heval Egid, benim kod'um Selim'dir," dedim. 

O zamanlar kod adıma alışamamıştım daha. Beni,Egid arkadaşa gerçek adım ve soyadımla tanıtan Melle Bedri'nin aklı da, bu kod işlerine hiç ermezdi zaten. Grubu, Sason'un Seyfiye köyünde, Mustafa'nın evine bırakıp döndüm. 

Aradan epeyce bir süre geçti. 1984'ün Ağustos başıydı. Bir eylem hazırlığı için Eruh'un Erse köyüne, göreve gittim. Erse'de eylem hazırlıklarımızı tamamlayıp, Çırav'a döndük. Çırav'm eteğinde Aval köyünde, Ömeri Abdülaziz'in evine uğradık. Ömeri Abdülaziz Çırav'm eteğinde, duldasında bütün arkadaşları, partiyi ve bütün Kürtleri barındıracak kadar geniş, ulu bir çınar gibiydi. Partinin alandaki ilk ilişkilerindendi. En başta canını, her şeyini partiye adamış, gerçekten aziz bir yurtseverdi. Ömeri Abdülaziz, beni karşısında görünce sevgiyle azarlayarak: 

"Fevzi yavrum, sen nerelerdesinİEgid'imiz geldi, kaç gündür seni arıyor. Her bir işini bırakıp, tez elden Bene 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Kürsüye gelmeni istedi. Oturun, karnınızı doyurun da, hemen yola çıkın," dedi. 

Biz sofrada karnımızı doyururken, Ömeri Abdülaziz, umutla: 

"Şu bizim Egid, bu defa her zamankinden bambaşkaydı... Bir şeyler seziyorum ama nedir bilemiyorum... Lâkin iyi şeyler olacağa benzer... Hayırlısı bakalım," dedi. 

Ömeri Abdülaziz'in evinden çıkıp, zaten Aval köyünün üzerinde olan Çırav'm Bene Kürsü mıntıkasına geçtik. 
Avaldan Bene Kürsüye ulaştığımızda, orada toplanmış arkadaşları görünce, tarifsiz bir sevince kapıldım. 
Gördüklerim karşısında, sevincimden koltuklarım öyle bir kabardı ki, omuz başlarım hani neredeyse kulaklarıma yapışacaktı. Bizimkiler öyle kalabalıktılar ki, nereden baksan en az otuz kişiydiler. O zamanın koşullarında, bizim için bir orduydu bu. Kimsesizlikten, arkasızlıktan perişan olup, ezik ezik ezilmiş; tekliği canına tak etmişler için bu gücün, bu kalabalığın manası büyüktü. Kürtler, kendileri için silahlanıp, bir araya gelmişler, kendileri için güç olmuşlardı. 
Ben, o gün Bene kürside arkadaşları böyle bir arada, bu kadar kalabalık görünce içimden " üzerimize ordu gelse, vız gelir, tırıs gider..." demiştim. 

Kalabalık grubun biraz dışında Egid arkadaş, yanında Bedran (Mehmet Sevgat), Selim Hoca (Selahattin Çelik), Kör Cemal ve Hüseyin Altıntaş tartışıyorlardı. Bir süre sonra Bedran arkadaş yanıma gelerek, "Egid arkadaşın beni çağırdığını söyledi." Yanma gittiğimde, tokalaşırken tuttuğu elimin üzerine öteki elini de koyup, muhabbetle sıkarak: 

"Hoş geldin Fevzi Aydın, gel otur şöyle," dedi. 

Yüzündeki o güneşli gülüşü, şimdi daha parlak ve sıcaktı. Yanı başına oturunca: 

"Seni aradık, bulamadık Selim arkadaş, " dedi. 

Eruh tarafına, parti görevine gittiğimi belirtip, eylem hazırlıklarımızı kendisine rapor ettim. 

"O da olur fakat daha sonra. Şimdi daha önemli ve acil görevlerimiz var," dedi. 
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Egid arkadaş o gün, orada beni tam bir "kabir sorgusuna" çekti: 

"Partiye ne zaman katıldın Selim arkadaş?" 

"82'de, devlet üstüme gelince, ben de partiye katıldım heval," dedim. 

"Devletle aranda ne vardı ki?" 

"Oldum olası hazzetmedik birbirimizden heval," dedim 

Buna pek keyiflendi. Keyiflendiğinde hep yaptığı gibi, bana gerçek adım ve soyadımla seslenerek: 

"Bu önemli ve iyi bir şeydir Fevzi Aydın. Bu çevre köyleri tanır mısın? Buralarda kim var, kim yok bilir misin?" 

"Buralar benden sorulur, sen buraları bana sor heval Egid. Bütün bu köyleri avucumun içi gibi bilirim. Bu köylerdeki bütün köylüleri, kendimi tanıdığım kadar tanırım. 
Buralarda kim kimdir, kimin ameli, feyli nedir bilirim. Hangi köyün kaç köpeği var, her biri hangi kapınındır, bunların hangisi yavuz, hangisi sünepe, hepsini bilirim," dedim. 

"Öyleyse araziyi de bilirsin," dedi. 

"Bilme miyim heval Egid, araziyi de avucumun içi gibi bilirim," dedim. 

"Eruh'u da bilir misin Fevzi Aydın." 

"Bilmem mi heval Egid, Eruh'u da iyi bilirim," dedim. 

"Eruh'un içini de iyi bilir misin?" 

"Eruh'un içini de çok iyi bilirim. Unuttuğum kadar çok dolaştığım çarşısını, bütün sokaklarını karış karış bilirim," dedim. 

"Ya karakolunu? Selim arkadaş, Eruh jandarma karakolunu da bilir misin?" diye sordu. 

Sesi bu kez resmi ve soğuktu: 

"Karakolu da bilirim heval Egid. İçine hiç girmemiş olsam da, Eruh karakolunu da bilirim. Bedenimizdeki çıban gibidir. İnsan, bedeninde sürekli zonklayan yaranın yerini, durumunu bilmez mi? " 

Yeniden keyiflenen Egid arkadaş: 

"Eruh'ta devletin silahlı gücü nedir Fevzi aydın, karakoldaki güç ne kadardır, bunu da bilir misin?" diye sordu. 
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"Bilirim, heval Egid. Eruh'a ne zaman gitsem, kendi insanımızdan önce o askerler görünür bana. Onlara karşı hep tetikte olduğumdan, sayılarını bilir, aklımda tutarım. 
Eruh karakolunda bir bölük (kırk-elli) asker ve komutanları vardır," dedim. 

Egid arkadaş soruyor, ben de cevaplıyordum. Fakat bütün bu soruların nedenini, anlamını bilmiyordum. Bilme isteğim, bilmem gerektiği yönünde bir düşüncem, arayışım da yoktu. Bütün bu soruların nedenini, anlamını Egid arkadaş biliyordu. Ben yalnızca bunu biliyordum ve bu da bana yetiyordu. Egid arkadaşın soruları sürdü: 

"Gerektiğinde, bizimle birlikte savaşacak milisler bulabilir misin buralarda Fevzi aydın?" dedi. 

"Gerekirse, bizimle birlikte savaşacak en az yüz kişi bulurum buralarda," dedim. 

"Ya onlar için gerekli silahları, bunları da bulabilir misin?" dedi. 

"İş oraya vardığında, kolaydır heval Egid. Sadece bizim Guyina'dan elli silah çıkarırım," dedim. 

İyice keyiflenen Egid arkadaş: 

"Bize, birkaç tane de katır gerekli Fevzi Aydın," dedi. 

"Kolaydır, hallederiz heval Egid. Partimizin burada bir 'Renosu' var zaten," dedim. (Renault-Reno: Fransız otomobil markası) 

" O ne?" diye sordu heval Egid. 

"Partiye katılırken, yanımda getirebildiğim tek şey, benim katır, heval Egid. Arkadaşlar ona "PKK'nin renosu!" 
derler," dedim. 

Ben bunları söyleyince başını geriye atıp, katıla katıla güldü heval Egid. Yetişkinlerden ziyade, çocuklara özgü, tertemiz, çıngıraklı bir gülüştü bu. Noktadaki arkadaşları göstererek: 

"Arkadaşlar için ekmek, tütün, şeker de bulabilir misin Fevzi aydın?" dedi. 

"Onları da buluruz heval Egid," dedim. 

"Nereden?" diye sordu. 
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"Bu köylerden her bir şeyi buluruz heval Egid," 

dedim. 

Egid arkadaş birden ciddileşip, yeniden Eruh'a dönerek: 

"Heval Selim, sen bu Eruh kazasını gerçekten iyi tanır mısın? İçini, dışını iyi bilir misin?" diye sordu. 

Gözleri kısık, sesi tok ve kararlıydı. Avının üzerinde dolaşan bir şahin gibiydi. Aynı soruyu, bu kez büyük bir ısrar içinde yeniden soruyordu. Niyeydi ki? Daha önce sormuştu ya Eruhu bilip, bilmediğimi... Ben de söylemiştim ya... 
"Bilmez miyim, bilirim elbet" demiştim ya... 

Ne yalan söyleyeyim, az biraz alınıp, gücenmiştim. 
Bana, benim söylediklerime inanılıp, güvenilmiyor muydu yoksa? Bu yüzden azıcık kırgın: 

"Bilmez miyim heval Egid. Eruh'un içini de, dışını da bilirim," dedim. 

Bunun üzerine Egid arkadaş: 

"Öyleyse söyle heval Selim. Sence Eruh'ta düşmanın üzerine kaç kişiyle gidersek sonuç alırız?" 

Egid arkadaşın, anlayamadığım gibi, kafa yormaya da gerek duymadığım bütün bu soruları, bu son soruyla şuurumda inanılmaz bir anlam kazandı. Kafamda şimşek gibi çakan bu anlam, beni büyük bir heyecana ve coşkuya sürükledi. Sanki doğduğumdan beri altında ezildiğim ağır bir yük kalktı üzerimden de, kuşlar gibi uçacak kadar hafifledim. Egid arkadaşın bu son sorusunu duyunca, ölümünden hemen sonra melekler tarafından kabir sorgusuna çekilen bir rahmetlinin, sorgunun sonunda yeniden dirileceğini anlaması kadar büyük bir sevince kapıldım. Birdenbire öyle rahatladım, öyle bir sevindim ki, hani yeri olsa da uygun düşse, hemen kalkıp oracıkta meydana fırlayıp, bir govende durur, bütün kurtlarımı dökerdim. Benden yanıt bekleyen Egid arkadaşa minnetle bakarak, sevinç içinde: 

"On, on beş kişiyle üzerlerine gitsek, kesin sonuç alırız heval Ağid," dedim. 
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Benim bu yanıtım üzerine, Egid arkadaş yanında oturan Erdal (Mustafa Yöndem) arkadaşa dönerek: 

"İnsan, böyle arkadaşlarla taburların üzerine gidebilir," dedi. 

Sonra, bana dönerek: 

"Git, arkadaşların yanında istirahatine bak Selim arkadaş," dedi. 

Arkadaşların yanma vardığımda, kabıma sığmaz haldeydim. O an üzerime ordu gelse aldırmaz, savaşırdım. 
Hepimizin keyfi yerinde, morallerimiz çok yüksekti. 

O gün Çırav'da Bene Kürsi noktasında toplanan gruptan hatırladıklarım: Erdal (Mustafa Yöndem), Şiar (Kazım Kulu), Bedran (Mehmet Sevgat), Dr. Baran, Haydar, Musa, Teyfo (Mustafa Çimen), Azad, Nuri, Serdar (Seyfettin Özen), Salah (İbrahim Kaya), Ali Şahin (Şırnak'm Gundike köyünden milisti), Melle Nurettin (Gireke köyünden milisti). 
Kör Cemal, Selim Hoca (Selahattin Çelik), Fikret, Botan (Nizamettin Taş) ve Bozan (Kemal Emlik) tir. 

Ertesi gün sabah,Egid arkadaş bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, tarihi bir atılımın eşiğinde olduğumuzu vurgulayan kısa bir konuşmanın ardından, bir bildiri okudu. 
Egid arkadaşın okuduğu bu bildiri, 15 ağustos diriliş atılımımızm parti bildirişiydi. Toplantının ardından 
düzenlemeler yapıldı. Selim Hoca ve Kör Cemal gibi 15 
ağustos eylemine katılmayacak olanlar, Bene Kürsiden, Çıravdan ayrılarak, kendi görev alanlarına gittiler. Ben Egid arkadaşın grubunda kaldım. Ertesi gün sabaha karşıydı. 
Erdal arkadaş bana: 

"Silahını, çantanı al, Egid arkadaş seni çağırıyor," 

dedi. 

Erdal arkadaş ile Egid arkadaşın yanma gittik. 
Orada,Egid arkadaşın yanında Mehmet Sevgat (Bedran) arkadaş ile Bozan (Kemal Emlik) da vardı. Egid arkadaş, Erdal ve Bedran arkadaşlar ile ben ve Bozan, Eruh baskını için keşif grubu olarak belirlenmiştik. Orada,Egid arkadaş bana: 
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"Selim arkadaş, bizi karakolunuda görebileceğimiz, Eruha hâkim en uygun yere götür," dedi. 

Ben de keşif grubumuzu, bulunduğumuz Bene Kürsiden, Deştamiraya götürdüm. Burada bir tepeye çıktık. 
Çıktığımız tepeden kuş bakışı gördüğümüz Eruh, karakolu da dâhil bütün hatlarıyla önümüzde uzanıyordu. 
Deştamiradaki bu tepede dört gün boyunca, dürbünle Eruhu izleyerek, keşif yaptık. Beşinci gün Egid arkadaş, Erdal arkadaş ile beni, daha yakından keşif için Eruhun içine gönderdi. Biz, Erdal arkadaş ile ayrılıp, bir süre yürüdük. 
Ardımızdan Bedran arkadaş bize yetişerek: "Egid arkadaşın beni çağırdığını" söyledi. Dönüp Egid arkadaşın yanma gittim. Bana: 

"Fevzi aydın," dedi gülerek, " Eruhun içinde seni tanımazlar mı?" Ben de: 

"Eruhun kedileri, köpekleri bile beni tanırlar heval Egid," dedim. 

"Öyleyse, neden gidiyorsun? Neden ben gitmem demiyorsun?" diye sordu. 

"Bana ne görev verilirse gider, yaparım. İtiraz iyi değildir heval Egid," dedim. 

"Doğru söylüyorsun heval Selim," dedi. 

Bozan da sizinle gelsin. Erdal ile ikisi keşfi yapsın. Sen dolaşma, uygun bir yere konumlan, onları koru," dedi. 

Böylece Erdal arkadaş, ben ve Bozan, Deştamiradan Eruha indik. Eruh'un içinde ben uygun bir noktaya mevzilendim. Erdal arkadaş ile Bozan, jandarma karakolunu yakından keşfe gittiler. Akşam sekiz-dokuz sularıydı. Yaz olduğundan, sokaklar hareketli ve kahvehaneler doluydu. 
Keşiften sonra buluşma yerimiz olan Biraaskaya geldik, keşif raporumuzu Ağit arkadaşa sunduk. Burada keşiften sağlanan sonuçlara göre son değerlendirmeler yapıldı, genel eylem planına son şekli verildi ve ardından eylemin düzenlemesi yapıldı. Buna göre beş ayrı eylem grubu oluşturuldu. 

1-karakola baskın grubu: Erdal arkadaşın 

komutasındaki bu grupta Musa, Haydar, Azad, Nuri, Şahin 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(milis) ve ben vardım. Öteki gruplar kimlerden oluşuyordu, kim hangi gruptaydı, tam anımsamıyorum. 

2- Subay lojmanlarına yönelik grup. Grubun komutanı Bedran arkadaştı. 

3- kahvehane ve kamuya açık yerlerde, halka duyuru ve propaganda grubu. Grbun komutanı Şiar arkadaştı. 

4- Cami hoparlöründen halka duyuru ve açıklamaları yapma, propaganda grubu. Grubun komutanı Mustafa Çimendi. 

5- Banka grubu. Grubun komutanı Botan idi 

(Nizamettin Taş). 

Oluşturulan bu beş grubun dışında Egid arkadaş. Dr. 
Baran ve Diktiriyof Serdar (Seyfettin Özen) arkadaş vardı. 
Onlar da karakolun yakınında belirlenen uygun bir noktada, eylem koordinesi ve karargâh konumundaydılar. Burası aynı zamanda eylemden sonra toplanma yerimizdi. 

Gruplar bu şekilde oluşturulduktan sonra, her grup genel eylem içindeki kendi görevini ve öteki gruplarla olan koordinesini, Eruhun maket planları üzerinde üç gün boyunca defalarca tatbik etti. Bütün bu çalışmalar sürdürülürken, bu arada küçük bir sorunumuz da vardı: Herariş köyünden Melle Abdullahi Tirkaninin oğlu Abdurahman partiye katılmış, fakat bizim yaşam ve mücadele koşullarımızı kaldıramamıştı. Abdurahman çok zorlanınca, oğlunu almak için babası devreye girmiş, örgüt de o koşullarda bunu uygun görmüştü. Fakat Melle Abdurahman Tirkani, oğlunu almaya öyle bir zamanda gelmişti ki; hazırlıklarımızın en üst düzeyde yoğunlaştığı, atılım arifesinde baba oğulu bırakmamız, eylemin güvenliği açısından imkânsızdı. Egid arkadaş baba oğulun bırakılmamasını, tutulmalarını istemiş; eylem hazırlıkları tamamlanıncaya dek gidişlerini ertelemişti. Noktada bekletilen Melle Abdurahmanm eylemden haberi yoktu. Biz de kendisine söylemiyorduk. Bu yüzden o kendisinin başka bir nedenle alıkonulduğunu sanıyor ve korkuyor, bu yüzden de bize sürekli yakınıp, gitmek için baskı yapıyordu. 
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Eruh'un maket planı üzerinde yürüttüğümüz üç günlük yoğun tatbikatın ardından, tekrar keşif noktamıza, Deştamira-kaniyamiraya geçtik. Burada bütün gruplarımız ve her arkadaş, önümüzde uzanan tepeden kuşbakışı görebildiğimiz Eruhun içinde, kendi eylem alanlarını dürbünle izleyerek keşfetti. Bu keşif çalışması akşama kadar sürdü. O gün 15 ağustos 1984 günüydü. O günün akşamı hava karardığında, Egid arkadaş, Melle Abdurahmanı yanma çağırarak, ona: 

"Melle Abdurahman, biz Eruh üzerine eyleme gidiyoruz. Seni ve oğlunu bu yüzden tuttuk. Şimdi isterseniz bizimle eyleme gelin, isterseniz evinize gidin, serbestsiniz," dedi. 

Melle Abdurahman, oğlunu alarak evine gitti. Biz de Eruh üzerine yürüdük. Eruhun girişine kadar bütün gruplar birlikte yürüdük. Girişte her grup kendi hedefine yöneldi. 
Eruha girdiğimizde saat akşam sekiz, sekiz buçuk sularıydı. 
Bizim grup, Şırnak-Siirt asfaltını geçerken bir askeri araba geldi. Kendimizi şarampole attık. Araç geçtikten sonra hedefimize, karakola doğru hareket ettik. 

Eruh'un içinde, karakola doğru yürüdük. Akşamın erken saatleri olmasına rağmen, sokakta kimse yoktu. Yol boyu kimseyle karşılaşmadık. Evlerinde ve iş yerlerinde olanlar da bizi fark etmediler. Açık olan kahvehanelerin yakınından geçerken, alışıldık sesler duyuluyordu. Bunun dışında Eruh, sanki birazdan olacakları sezmiş gibi içine kapanıp, sinmiş, sessiz ve suskundu. Hedefimiz karakolun yakınma kadar geldik. Karakol binasına iyice sokulup, mevzilendik. Karakolun giriş kapısının önünde, silahı omzunda bir nöbetçi asker, giriş kapısının üzerindeki bir ampulden dökülen ışığın altında duruyordu. Erdal arkadaş ile birlikte hedefe ateş ettik. Nöbetçi yere düşerken Nuri arkadaş bissivinğ ile karakolu vurdu. Bissiving güllesi karakol duvarına saplandı. Şiddetle sarsılan karakol binasının pencere camları kırıldı. Bazı parçalar üzerimize döküldü. Tam bu anda önümüzü tarayarak, karakol kapısından içeri girdik. İçeriden hiçbir mukavemet (karşı 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koyma, direniş) olmadı. Yaptığımız taramalardan vurulup, düşünlerin dışında, bütün askerler panik içinde ellerini başlarının üzerinde havaya kaldırarak, teslim oldular. Kaç askerdi bilmiyorum fakat kalabalıktılar. Teslim olan askerleri dışarı çıkarıp, karakolun önünde hepsini yüz üstü yere yatırdık. Başlarında bir arkadaş görevli kaldı. Karakolun giriş katı böylece elimize geçti. Tekrar içeri girdiğimizde, üst kata yöneldik. Bu arada ben, yaptığım taramalarda boşalan iki şarjörümü merdivenin kenarına bırakarak, yukarı çıkmaya başladım. Peşimden gelen Erdal arkadaş: 

"Selim, kuralsızlık yapma, o şarjörlerini al yerine koy," diye uyardı beni. 

Şarjörlerimi alıp raxtımdaki yerine koyarak, Erdal arkadaş ile birlikte üst kata çıktım. Üst katta görünürde kimse yoktu. Ben hemen karşımda, kapısı ardına kadar açık bir odaya yöneldim. İçeri girdiğimde, odadaki masanın üzerinde bir subay şapkasıyla bir de beylik tabanca vardı. 
Tabancayı aldım, yan tarafta bir ranza, onun altında da iki tane uzun tahta sandık-kasa vardı. Bunları çekip açtım. 
İçlerinde iki tane Rus yapımı yeni portatif kalaşnikov, yine Rus yapımı iki tane siminof, bir tane İran yapımı G-3, iki tane G-l silah, iki tane Belçika 14'lüsü, bir tane de astra marka tabanca vardı. Koşullar gereği olsa gerek, piyasadaki bütün silahları tanır, tuhaf bir tutkuyla severdim onları. Kendimce en değerli ganimetin içine düşmüştüm. Bu silahları, özellikle de astra tabancayı görünce çok sevindim. Egid arkadaşa vermek amacıyla, önce bu astra tabancayı alıp, cebime koydum. Sonra da sandıklardaki silahların tümünü, askılarından omuzlarıma asarak, yüklendim. Belçika 14'lülerini belime taktım. Bu halde, odadan çıkmak için kapıya döndüm. Döner dönmez de, ben içeri girerken açık olan kapının arkasına saklanmış, silahlı bir askerle yüz yüze geldim ve öylece kalakaldım. Ben, omuzlarımda asılı silahları rahat taşıyabilmek için, kendi silahımı da omzuma asmış, iki avucumun içleri ve kollarımla, yanlarımdaki silahları bastırarak dönmüştüm kapıya. Asker silahlıydı. Onun bir silahına karşı, ben tam bir seyyar cephanelik gibiydim fakat 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neye yarardı... Ben, omzumdan silahı ya da raxtımdan tabancayı çekinceye dek, asker elindeki silahla beni kalbura çevirirdi. O halde büyük bir çaresizlik ve iç çöküntü içinde: 

"Tüh..." dedim içimden, "Tüh... Pisipisine gittik..." 

Bu arada, saniyeler geçiyor, asker silahını bana doğrultup ateşlemiyordu. Bir de baktım ki, karşımdaki silahlı askerin durumu çok farklı... Daha bıyıkları terlememiş, gencecik, toy bir oğlan olan asker, korku duvarını aşmış, panik halinde sığındığı kapının arkasında, kokudan nutku tutulmuş halde titriyordu. Bunu anlayınca rahat bir nefes alarak, ona sertçe: 

"Ne yapıyorsun ulan orada?" dedim. 

Asker, peltek bir sesle, kekeleyerek: 

"Ben bir şey yapmıyorum, abi," dedi. 

"Gel buraya," dedim. 

Asker bana doğru yürümeye başlayınca, o zaman yazlık pantolonunun apış arasından paçasına kadar ıslanmış olduğunu gördüm. Bu durumu görünce, çok acıdım ona. 

"Ver o silahı bana," dedim. Zavallı asker "Allah canını almışlara" özgü, gaipten gelen ölgün bir sesle: 

"Al abi..." diyerek elindeki silahı bana uzattı. 

Yeminler ederim çok üzüldüm, pek acıdım bu Memede. Soğan erkeği gibi sivrilip, boy atmış olsa da, el kadar çocuktu daha bu Memed. Hala acırım o Memede. 
Kapıyı işaret edip, yürü dedim. Birlikte alt kata indik, onu da dışarı, arkadaşlarının yanma götürdüm. 

Karakoldaki bütün silahları, daktilo vb. büro malzemelerini dışarı çıkarıp, avluya yığdık. Bu yığmak içinde otuz üç tane G-3, on yedi tane G-l, on bir tane uzun menzilli İngiliz beşlisi, sekiz tane siminof, on iki tane takarof silah; iki tane Belçika 14'lüsü tabanca, masanın üzerinde bulduğum beylik tabanca olduğunu hatırlıyorum. Bir de, bir tane astra marka tabanca benim cebimde idi. Eruh karakolundan, toplam yüz üç silah kaldırdığımızı biliyorum. Biz, eylemin ardından toparlama çalışmalarını yürütürken, avludaki esir askerler arasına kattığım,üst katta karşılaştığımız Memetcik, yanlarından her geçişimde, arkadaşlarına beni göstererek: 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"Bu abi beni tanıyor, bu abi beni tanıyor," diyordu. 

Benim ve bizim bu çocukla ne sorunumuz olabilirdi ki? 
Fakat bu çocuk kendisini buraya yollayanların, bizi inkâr ve imha amaçlarını, bize dilimizi bile yasaklama çabalarını nereden bilsindi? 

Biz karakolu tamamen ele geçirip, denetim altına aldıktan sonra, karakolun yakınında bir noktadan eylemi koordine eden Egid arkadaş karakola geldi. O ana dek yerde yatmakta olan esir askerler, Egid arkadaşın gelişiyle birlikte ayağa kaldırıldı. Egid arkadaş, esir askerlere hitaben bir konuşma yaptı. PKK'nin amaçlarını özetleyen bu kısa konuşmasında Egid arkadaş "Türk halkına ve onun içinden gelen askerlere karşı hiçbir husumetimizin olmadığını" özellikle belirtti ve askerlere: 

"Serbestsiniz, istediğiniz yere gidebilirsiniz," dedi. 

Egid arkadaşın konuşmasının sonunda söylediği bu son sözlerini algılayamadıkları için inanamayan askerler, yaşamaktan umutlarını kesmiş olmalıydılar ki, karakolun avlusunda öylece kaldılar, gidemediler. Bu durumda bekleyen askerlere "Gerçekten serbest olduklarını, istedikleri yere gidebileceklerini" birkaç kez özenle söyledik. 
Askerler hala kıpırdamayınca, bu kez talimat üslubuyla "Dağılın!" dedik. Sonunda askerler giderken, arkalarından vurulacakları korkusu içinde, ayaklarını yerde sürüyerek, karakolun avlusundan çıktılar ve karanlıkta gözden kayboldular. Bütün bunlar olurken, ilçe içindeki öteki gruplarımız da karakolun yanındaki toplanma noktamıza gelmişlerdi. 

Botan'm komutasındaki banka grubu dışında, öteki bütün gruplarımız, önceden planlanan çerçevede, görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdi. Banka grubu, görevlileri bulup, bankayı açtıramadığı için başarısız kalmıştı. Genel eylem sırasında, karakolda olduğu gibi öteki hedeflerde de ciddi bir mukavemet olmamıştı. Yalnızca Bedran arkadaşın komutasındaki grubumuza karşı, subay lojmanlarından tabancayla ateş açılmış ve bu ateşle Zivinga Şikaka'dan Ferhan (Ömer Baykara) avucundan yaralanmıştı. 
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Gruplarımızın kahvehanelerde, sokakta ve camii hoparlöründen yaptıkları genel propaganda, Eruh halkı üzerinde ikili bir etki yaratmıştı. Halk önce çok korkmuş, yaşadıklarına inanamamış, sonra da her şeyin gerçek olduğunu anlayınca, çocuklar gibi sevinmişti. Sokaklarda, kahvelerde "Kurdare azadi, biji Kürdistan, biji gerilla," sloganları atılmış. Ey Rakip, Hernepeş, Em Kürdin marşları söylenmişti. 

Şiar arkadaşlar bir kahveye girdiklerinde. Mal Müdürü Şenol da içeride,arkadaşlarıyla oyun oynuyormuş. 
Arkadaşların yaptıkları kimlik kontrolünde kimliği anlaşılınca, derin bir ölüm korkusu içinde paniklemiş. 
Arkadaşlar kahvede propaganda yaparlarken, öldürülmemiş olmaları bir yana, kendilerine hiçbir kötü muamele yapılmamasmdan umutlanan Mal Müdürü; biraz kendine gelip, toparlanınca ayağa kalkıp, ceketinin düğmelerini ilikleyerek. Şiar arkadaşa: 

"Beyefendi, müsaade ederseniz ben de bazı sloganlar atmak istiyorum," demiş. 

Şiar arkada da, omuz silkip, "Nasıl istersen, buyur at," demiş. Bunun üzerine Mal Müdürü, bütün kahveyi inleten can hıraş haykırışlarla: 

"Kürtlere Azadi! Biji Kürtler!" sloganlarını atmaya başlamış. 

Arkadaşlar propagandalarını tamamlayıp kahveden çıkarlarken, hala yaşadıklarına inanamayan Mal Müdürünün sloganları devam ediyormuş. 

Arkadaşlar, karakolun önüne bir kamyon getirdiler. 
Bütün silahları ve öteki malzemeleri bu kamyona yükledik. 
Yükleme işi bittiğinde Egid arkadaş neşe içinde, bana: 

"Fevzi Aydın, biz arabayla gidiyoruz, Erse'nin üzerindeki noktada olacağız. Şoför arkadaşla malzemenin nereye yıkılacağını görüşüp, anlaşın," dedi. Arkadaşlar kamyona binerlerken, biz şoförle Eruh çıkışında, Erse'nin altlarında bir noktayı belirledik. Malzeme bu noktaya yıkılacak, başına da biz ulaşıncaya dek iki nöbetçi konulacaktı. Egid arkadaşın eylem hazırlığı sırasında verdiği 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talimatla, hazırlıkların bir parçası olarak, benim "PKK renosuyla", Sait (Ramazan Tavşan) ve İbrahim Kaya'nm her biri birer Skoda pikap kapasitesindeki katırlarını, Eruh çıkışında, yol hattında bir noktaya bağlamıştık. Yolda katırları bağladığımız yerde, Cengoyla ikimiz indik, kamyon gitti. Biz de katırları alıp, araziden kamyonun peşinden gittik. Eruh'un yarım saat dışında, Erse'ye yakın bir yerde, önceden belirlediğimiz noktaya ulaştığımızda, arkadaşlar silahları ve malzemeleri uygun bir yere boşaltıp, kamyonu da şarampole devirmişlerdi. Silahların ve malzemelerin başında iki arkadaş nöbetçi kalmış, öteki bütün arkadaşlar Erse'nin üzerindeki noktaya çekilmişlerdi. Silahları ve yükleyebildiğimiz kadar malzemeyi katırlara yükleyip. Erse köyü üzerindeki buluşma noktamıza doğru yukarı çıktık. 
Karanlıkta pek seçemediğim bazı malzemeler orada kaldı, katırlara daha fazlasını yükleyemedik. Yakınından geçerken, Erse'ye girip, köydeki ilişkimiz Melle Abdülaziz'e giderek, ona: 

"Mele Abdülaziz, biz Eruh'u bastık! Tedbirini al," diye uyardım. 

Mele Abdülaziz, büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde: 

"Mübarek olsun, Fevzim! Şükürler olsun bu günleri gösterene! Ben sezmiştim, ben bilmiştim, ben sana dememiş miydim "Bu Ağit bambaşka! Hayırlı şeyler olacak inşallah" dememiş miydim Fevzim!" dedi. 

Çocuklar gibi şenlenen Melle Abdülazizden hatır alarak. Erseden hızla çıkıp noktaya ulaştık. Noktada bizi karşılayan Egid arkadaş: 

"Nasıl geçti Fevzi Aydın, silahları getirdiniz mi?" dedi. 

"Fazla gerekli olmayan ufak-tefek şeyler dışında, bütün silahları ve malzemeleri getirdik heval," dedim. 

Tan ağarıyor, sabah oluyordu. 16 Ağustos şafağı atıyordu. Doğan gün. Kürdün ve Kürdistanm, bizim günümüzdü! Bulunduğumuz noktada silahların ve malzemelerin dökümü yapıldı, listesi çıkarıldı. 

Ardmdan,Egid arkadaş hepimizi toplayarak, kapsamlı bir eylem değerlendirmesi yaptı. Toplantıda, Egid arkadaş 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konuşmasını bitirdiğinde, ben elimi kaldırıp, söz istedim. 
Egid arkadaş: 

"Buyur Selim arkadaş," diyerek, bana söz verdi. 

Ben, ayağa kalktım, çok heyecanlıydım. İçimdeki bu heyecanı bastırmaya çalışarak: 

"Heval, bütün dünyada komutanlar askerlerini ödüllendirirler. Bugün ben, bir asker olarak komutanımı ödüllendirmek istiyorum," dedim. 

Benim bu sözlerim üzerine Egid arkadaş, resmiyette olduğumuzdan bastırıp, göstermemeye çalıştığı fakat bana gerçek adım ve soyadımla seslenerek başaramadığı, sıkıntılı bir sevinç içinde: 

"Bana ne vereceksin Fevzi Aydın," dedi. 

Bunun üzerine öne çıkıp, cebimde taşıdığım astra tabancayı kendisine uzattım. Elimdeki tabancayı alırken, çok sevinen Egid arkadaş: 

"Bu gerçekten anlamlı bir ödül, Fevzi Aydın, sağ ol," 

dedi. 

Biz toplantıdayken, üzerimizden askeri jetler geçiyor, Eruh tarafından helikopter sesleri geliyordu. Toplantıdan sonra, nöbetçiler dışında bütün arkadaşlar dinlenmeye çekildi. Tarihi ve olağanüstü gerilimli bir gece geçirmiştik. 
Herkes dinlenmedeyken görevli arkadaş, Egid arkadaşın beni çağırdığını söyledi, hemen yanma gittim. Yanında gösterdiği yere oturduğumda, Egid arkadaş: 

"Selim arkadaş," dedi, "biz Eruh'u basıp, bu silahları kaldırmakla devletin otoritesini, onurunu kırdık, şerefini düşürdük. Şimdi biz bu silahları koruyamayıp, geri devlete kaptırırsak, o zaman da PKK'nin onuru kırılmış, şerefi düşmüş olur. Buralarda, araziyi en iyi bilen sensin. Bu silahları öyle bir yere sakla ki, hiç kimse bulamasın. Bu işi tek başına yapacaksın. Silahları sakladığın yeri de senden başka kimse bilmesin. Silahları sakladıktan sonra, beni sakladığın yere götür, bakacağım. Orada silahları bulmaya çalışacağım, ona göre," dedi. 

Silahları katırlara yükleyip, noktadan uzaklaştım. 
Araziyi dikkatle inceledim. Bir yerde, içeride derinliği olan 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uygun ve genişçe bir oyuk buldum. Silahların hepsi için biraz dardı. İçini kazarak, yeterince genişlettim. Genişlettiğim kovuğun zeminini ve duvarlarını naylonla kapladım, silahları buraya düzgünce yerleştirdim. Çevreden süpürge otlarını köklerinden kaldırıp, getirerek, kovuğun üzerine yerleştirdim. Kovuktan çıkan taze toprağın tümünü oradan kaldırıp, uzağa serptim. İşim bittikten sonra, gidip Egid arkadaşı getirdim ve ona, elimle dar bir alanı göstererek: 

"Heval Egid, silahlar burada saklıdır," dedim. 

Heval Egid, gösterdiğim alanı dikkatle aradı, silahları bulamadı. Aldığı olumsuz sonuca çok sevindi ve bana: 

"Neredeler Fevzi Aydın, nereye sakladın onları?" dedi. 

Tam yerini gösterdim, canlı süpürge otlarının altındaki silahların yerine dikkatle bakıp, sonra da çevreyi kolaçan etti: 

"Güzel olmuş, eline sağlık, gidelim," dedi. 

Noktaya dönerken, Egid arkadaş: 

"Akşamüzeri Erdal arkadaş ile yanınıza bir arkadaş alıp, Erse'ye inin. Oradan hem biraz erzak alm, hem de deşta Katros'a kadar bize yol gösterecek birini bulun," dedi. 

Akşamüzeri, Fikret arkadaşı da yanımıza alıp noktada susuz kalan katırlarla birlikte. Erse köyüne doğru yola çıktık. 
Daha on beş dakika kadar gitmemiştik ki, ileride önümüzdeki kayalıkların üzerinde birileri belirdi. Akşamın alacakaranlığında tam seçemediğim bu görüntüleri, köylüler sandım. Elimde katırın ipi, önde gidiyordum. Biraz daha ilerleyince, biri: 

"Dur! Kimdir o?" diye soruldu. 

Bunun hemen ardından da bir el silah patladı. Bunlar düşmandı. Hemen silahıma davranıp, askerleri taramak istedim fakat Erdal arkadaş arkamdan beni hızla çekerek, engel oldu: 

"Olur mu Selim arkadaş, yerimizi tespit ederler..." 
diye uyardı. 

Bu gelişme üzerine, hızla geri noktaya döndük. 
Noktada Erdal arkadaş durumu Egid arkadaşa rapor ederek, düşmanın Erse köyü ile aramızda olduğunu söyledi. Egid 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arkadaşın talimatıyla hızla toparlanıp, harekete geçtik. Daha sonra, hemen eylemin ardından Erse'ye iki bin kadar askerin gelip yerleştiğini, o akşamüzeri karşılaştığımız askerlerin de Erse'ye yerleşen bu düşman gücünün nöbetçileri olduğunu öğrendik. 

Arazide gece boyu yürüdük. Egid arkadaşın talimatıyla bir yerde mola verdik. Egid arkadaş, Erdal arkadaşla bana: 

"Çevreye bir bakın, erzak alabileceğimiz bir köy var mı?" dedi. 

Biz, Erdal arkadaşla çevrede köy aramaya çıktık. 
Arazide dolaşırken bir ziyarete (mezarlığa) rastladık. 
Çakmağımı yakıp baktım, taze mezarlar vardı. Ziyaret kullanılıyordu. Ölenler burada olduklarına göre, hayatta olanlar fazla uzakta olamazlardı. Köy, yakınlarda bir yerde olmalıydı. Ziyaretten sonra, bir süre ilerleyince harman yerinde dövenle ezdikleri, harmanlarını tmazlayan (savuran) köylülerle karşılaştık. Hal-hatırdan sonra, sorduk: Katros yolunda, Şavura köyüne gelmiştik. Köylüler bize erzak verdiler, içlerinden biri de bizi Katros'a götürmek için bizimle geldi. Fakat noktada arkadaşları görünce korkuya kapılan bu köylü fikir değiştirdi. Egid arkadaşın ellerine sarılarak: 

"Ben, senin bahtına düştüm, ne olur beni bağışla. Ben sizinle gelirsem, devlet beni öldürür," diye yalvardı. 

Adamı ikna çabalarımız sonuç vermeyince: "Katros yolunu tarif edip git" denildi. Adam yolu tarif edip gitti. Biz de yeniden yola çıktık. Eylem gecesinden sonrasındaki gece, Deşta Katros'a geldik. 

Deşta Katros, yüksek zozanlarm ortasında, sıra dağlarla çevrili küçük bir ovaydı. Buralar, baharın ilk günlerinden, zemheriye ramak kalana dek Koçerlerin zonaları, yurtluğudur. Katros'ta uygun bir noktaya konumlandık. Çevremizdeki zomlarda kalan Koçerler, gün boyu gruplar halinde bizi ziyarete geldiler. Eylemin etkisi, buralara bizden önce ulaşmıştı. Bu ziyaretçi grupların, gelirken yanlarında getirdikleri yenilebilir hediyelerin 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niteliğinden ve yoğunluğundan, Koçerlerin eylemden çok hoşnut oldukları anlaşılıyordu. Başta Egid arkadaş ve yönetim, konuklarla özel olarak ilgilenirken, biz de kendimize "Atılım" ziyafet çektik. 

O gün, akşamüzeri nöbetçilerimiz vadiden bize doğru askerlerin geldiğini söylediler. Hot köyüne gidecektik. 
Hareket için hazırlanırken, Egid arkadaş bana: 

"Fevzi Aydın, katırları Koçerlere ver, artık savaşacağız," dedi. 

Ben de, benim yadigârım PKK'nin renosuyla, iki skodayı Deşta Katros Koçerlerine, parti adına hibe ettim. 
Çok sevinen Koçerler, hayır dualar ettiler. Az değildi, o yaylalarda üç katır, bir ulaşım filosuydu. Hava kararırken, Deşta Katros'ta bir yamaçtan Hot köyüne doğru yürüyüşe geçtik. Hot köyü yakınlarında bir yerde, yürüyüş kolumuzun ardından, inanılması zor bir haber geldi. Gerideki arkadaşlar, askerlerle iç içe girmişler, aralarında diyalog olmuş ve askerler arkadaşlara: 

"Görmüyor musunuz, biz askeriz, hat değiştiremeyiz, gidin buradan," demişler. 

Meğerse, askerler de bizimle aynı sırtın öteki yamacından, bize paralel olarak aynı köye doğru hareket etmişler. Birbirimizden habersiz, aynı hedefe, Hot köyüne doğru yürümüşüz. Bu gelişme üzerine, biz Hot köyüne gitmekten vazgeçip, köyün üstünden dolanarak. Kaniye Mara ormanına geçtik, orada konumlandık. 

Hot köyünden Ömer Şahin adında yiğit bir yurtseverimiz vardı. O gece Hot köyüne girip, kendisine ulaşan arkadaşlarla Kaniye Mara'ya yanımıza geldi. Egid arkadaş ile görüşerek, bölgedeki faaliyetlerde yeni görevler üstlendi. Ömer Şahin birkaç ay sonra yakalandı. Düşmanın ağır işkenceleri karşısında büyük direniş sergiledi. Ömer Şahin karşısında sonuç alamayıp, yenik düşen düşman, onu helikopterden atarak katletti. Bu değerli yurtseverimizi burada saygı ve minnetle anıyorum. Kaniya Mara'da öğleye kadar kaldık. Öğleyin Egidarkadaş, Erdal arkadaşla bana: 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"Ramuran köyüne doğru gideceğiz. İkiniz önden çıkıp, bir keşif yapın, önümüzde durum nedir bir bakın," dedi. 

Erdal arkadaş ile arazide yüksek bir kayalığa çıkarak, geniş çevreyi dürbünle izleyip, keşif yaptık. Arazide hareket yoktu. Herekol'un eteklerinde, koçerlerin siyah kılçadırları görünüyordu. Bunlar zonalardı. Dönüp, Egid arkadaşa durumu bildirdik. Öğleden sonra geç saatlerde Kaniya Mara'dan, Ramuran'a doğru harekete geçtik. Herekol'un eteklerinde gördüğümüz zom çadırlarına on beş dakika mesafede mola verip, konumlandık. Erdal arkadaş, ben ve Fikret, üçümüz bu zomlara yiyecek ve tütün almaya gittik. 
Biz daha zomlara ulaşamadan, baktık zomlardan kalabalık bir grubun zılgıtlar atarak, bize doğru geldiğini gördük. 
Doğrusu, biz zomlarda düğün var sandık. Bir yerde buluşunca, bize selam bile vermeden, heyecan içinde: 

"Siz, Eruh'u basanlardan mısınız?" diye sordular. 

Bu soruya, Erdal arkadaş kesin bir dille "Hayır", dedi. 
Erdal arkadaşın bu yanıtına karşı, grubun önde gelenleri: 

"Biz, sizi tanımıyor muyuz sanki... Niye kendinizi bizden saklıyorsunuz?" diye gönül koyup, sitem ettiler. Biz buna aldırmayınca: 

"Siz, burada ne arıyorsunuz?" diye sordular. 

Biz de "Arkadaşlar için yiyecek bir şeyler ve tütün almaya geldiğimizi" söyledik. Bunun üzerine bize: 

"Bizde, yiyeceğin de tütünün de alası var. Fakat arkadaşlarınız buraya gelip, bizim konuğumuz olmazlarsa, size bir lokma ekmek ve bir sarımlık tütün vermeyiz, yakarız bu çadırları," dediler. 

Tartışmanın anlamı yoktu, gerçekten çok ciddi ve kararlıydılar. Durum böyle olunca, Erdal arkadaş: 

"Bizim, sizin isteğinizi yerine getirecek yetkimiz yok. 
Siz gelin, birlikte komutanımıza gidelim, davetinizi ona yapın," dedi. 

Topluluğun önde gelenleriyle birlikte noktaya, Egid arkadaşın yanma gittik. Egid arkadaş zomlara daveti, güvenlik gerekçesiyle kabul etmek istemedi. O zaman 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zomlardan gelenler, bu tutumu kendilerine güvensizliğe vererek: 

"Bizim minderimiz düşman minderi, bizim soframız düşman sofrası mıdır? Bırakmayız sizi," dediler. 

İşin ucu güvensizliğe dayanınca, Egid arkadaş çok mahcup oldu. Böyle bir şeyin olamayacağını belirterek, özür diledi. Davet sahipleri: 

"Buyurun gidelim o zaman," dediler. 

Böylece zomlara konuk olduk. Orada en iyi şekilde ağırlandık. Yemekten sonra Egid arkadaş, zaten çevremizde toplanmış olan halka hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmayla, zaten anladıkları Eruh baskınını bizim yaptığımızı resmen öğrendiler. Zomdakilerin o an yaşadıklarına sevinç demek, böyle tanımlamak çok eksik, çok yetersiz kalır. Herekol'un eteğindeki bu insanların, o an, orada yaşadıkları bir coşku patlaması, bir tür çılgınlıktı. 
Zomlardan bayram havası içinde, zılgıtlarla uğurlandık. 

Eylem gecesinden sonraki üçüncü gecede Ramuran'a geldik. Ramuran'da, Ape Muhammed'in evine gittik. Köye geldiğimizi duyan bütün halk, Ape Muhammed'in evine toplandı. Burada da bayram havası esiyordu. Halk bizi bırakmadı. Ancak sabaha karşı güçlükle, rica minnet hatır alıp Ramuran'dan çıkarak, Geliya Abdal Beg'e geçtik. 
Burada bir noktaya konumlanarak, bir hafta boyunca kaldık. 
Bu süre içinde yapılan düzenli toplantılarda, 15 Ağustos eylemimiz üzerine kapsamlı tartışma ve değerlendirmeler yapıldı. O zamanki kişisel gerçekliğimden dolayı, mücadelenin bu boyutuna neredeyse tamamen kapalı olduğumdan, bu meyanda söyleyebileceğim bir şey yoktur. 

Burada Egid arkadaş, Eruh karakolundan kaldırdığımız Rus yapımı iki portatif kalaşnikof silahın birini bana, birini de Azat (Serhat)'a verdi. Bundan duyduğum coşkuyu, sevinci ve büyük gururu asla unutmam. Egid arkadaşın elinden o silahı aldığımda: 

"Bu dağlarda gayrı bana ölüm yok artık!" demiştim. 

Egid arkadaşın verdiklerini, almasını bilen her Kürt için geçerli bir gerçektir bu. 
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Egid arkadaş, 15 Ağustos yeniden diriliş atılanımız üzerine. Önderliğe sunduğu raporu, burada kaleme aldı. 
Geliye Abdal Beg'de kaldığımız bir hafta boyunca, her gün belli saatlerde düzenlediği toplantılarda, eylem üzerine kapsamlı değerlendirme ve tartışmalar geliştirdi. Bu toplantılarda çıkan sonuçları yoğunlaştırıp, soyutlayarak rapora dönüştürdü. 

Egid arkadaş. Önderliğe raporunu yazarken, ben de her fırsatta yakınında bir yerde oturarak, onu izledim. 
Okuma, yazma, uzun uzun konuşma vb. şeyler bana göre işler değildi. Bunlar, benim için fazla gerekli olmayan, sıkıcı ve anlamsız işler, uğraşlardı. O zamanlar bu işlerle uğraşanların, böyle yapmakla hangi akla hizmet ettiklerini bir türlü anlayamaz, böylelerine yerine göre ya acır ya da öfkelenirdim. Daha önce tanıyıp, bildiğim okumuşyazmışlarla aramızda dağlar kadar fark vardı. Onlarla tamamen ayrı dünyaların insanları olarak, bir yerde karşılaştığımızda, onların sözlerine ve tutumlarına katlanamazdım. Egid arkadaşla birlikte, bu yanım değişti. 
Okuma-yazmanm, eğitimin gerekli ve iyi bir şey olduğunu anladım. Egid arkadaş, yeri geldiğinde benimle birlikte katırın dengini bağlıyor, közün başında benimle birlikte kıvrılıp, yatıyor, benimle gülüp, benimle üzülüyor, benimle yaşayıp, benimle savaşıyordu. Egid arkadaş, benden ve hepimizden çok farklı, çok iyi ve çok becerikliydi. Onunla aramızdaki bu farkın biraz da okumuş, yazmışlığmdan, eğitiminden, kültüründen geldiğini ta o zamanlar sezinlemiştim. Bu nedenlerle. Önderliğe raporunu yazarken Egid arkadaşı yakından izleyip, gözlüyordum. Yazarken, sanki aramızda değil gibiydi. Ağır bir işte çalışırken, her zaman yaşadığım dikkat ve zorlanmaya benzer bir durumda görüyordum onu. Bir defasında başını kaldırıp, baktığında göz göze geldik. O zaman, epeyce yorgun ve pek sıkıntılı olduğunu gördüm. İçimden, kendi kendime "Böyle durumlarda, demli bir çay çok iyi gelir," dedim. O zamanlar lojistiğimiz de, çayımız, şekerimiz, çaydanlığımız da yoktu. 
Fakat ben, tedbir olarak çantamda her zaman biraz çay. 
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biraz şeker ve biraz da tuz bulundururdum. Bir çay yapayım da içsin, iyi gelir, diyerek kalktım, mataramı temiz suyla doldurdum, onu ateşte kaynattım. İçine bir miktar çay ve şeker kattım. Böylece,Egid arkadaşa gerilla tabiriyle (şekeri içinde) askeri çay yaptım. Yanma gidip: 

"Çay iç, heval Ağit," diyerek matarayı uzattım. 

Önündeki kâğıtların arasından başını kaldırıp, sevgili bir dalgınlık içinde matarayı alırken: 

"Çayı nereden buldun, Fevzi Aydın," dedi. 

Fakat mataradaki çayı hemen içemedi. Ateşte iyice ısınmış teneke matara, ağzını yakıyordu. Bardağımız olmadığı gibi, bardağa benzer bir şeyimiz de yoktu. 

"Ben, bunu soğuk suda tutayım da biraz soğusun," diyerek, matarayı geri aldım. Matara biraz soğuyup, içindeki çay kıvamına gelince, tekrar götürdüm. Egid arkadaş, bir yandan önündeki kâğıtları okuyup yazarken, bir yandan da çayını içti. Bitirdiğide: 

"Fevzi Aydın, bu çay çok iyi geldi, çok sağ ol," dedi ve yeniden raporuna daldı gitti. 

Raporun yazımı bittikten sonra,Egid arkadaş grubumuzun düzenlemesini yaptı. Bizim grupta ben, Mustafa Çimen, Fikret, Kerim (Antep), Şoreş (Serede köyünden), Ömer (İdil) vardı. Grubumuzun faaliyet sahası Eruh, kısmen Mardin, Pervari, Garisa mıntıkası ve Şırnax'm bir kısmı olarak belirlenmişti. Ayrıca, benim Erse köyü yakınlarında gömdüğüm, Eruh karakolundan kaldırdığımız silahların sorumluluğu da, silahlar çıkarılıp, partiye teslim edilinceye dek, bizim gruba verildi. 


MEM U ZÎN FIKRASI (GABAR -1985) 

Partiye katılmadan önce, unutulmuş Botan'm ıssızlığı içinde, kimsesiz ve arkasız, kendi halimizde yaşıyorduk. Ne kendimize azıcık bir güvenimiz, ne de geleceğe ilişkin bir 


129 



parça umudumuz vardı. Kimsesiz ve arkasız halk gerçekliğimizin içinde, bende kişi olarak yalnız ve arkasızdım. 

Bütün Dünyam, Gabar ve çevresi ile sınırlıydı. 
Tamamen içe kapalı bu dünya'da; Kuşakların biribirine aktardığı genel bilgilerin ve deneylerin dışında, bir eğitim ve öğrenim olanağımız yoktu. 

Bu yüzden Parti içinde politika, taktik, teori konularında bir kütük, bir taş gibiydim. Bölge'den katılan arkadaşlar, hemen hepimiz bu durumdaydık. 

Egid arkadaş, bize bu durumumuzu aştırmak için çok yoğun çaba harcıyor, büyük emek veriyordu. Resmiyette, toplu eğitimlerde ve günlük yaşam içinde, bizim eğitimimize özel bir çaba harcadığı gibi bununla yetinmiyor, birde her birimizle ayrı ayrı özel olarak ilgileniyordu. 

Beni de her fırsatta yanma çağırıyor bana, Kürdistan ve Dünya devrimlerini. Partiyi, politikayı, Kürtleri ve İnsanlığı anlatıyor, bütün bunları bana özenli bir sabırla izah ederek, kavratmaya çalışıyordu. 

Gelgelelim,Egid arkadaşın anlattıklarının hiçbirini benim kafam almıyor, özene, bezene izah ettiği her şey, bir kulağımdan girip öbür kulağımdan çıkıyordu. 

Egid arkadaş anlatıyor bile olsa, bu konular, konuşmalar beni sıkmaktan da öte, bunaltıyordu... Sonunda, öyle bunaldım ki bir yerde dayanamayıp,Egid arkadaşa: 

"Heval Egid," dedim, "sen bunları bana anlatıyorsun da, anlattıklarının bana bir faydası yok..." 

Egid arkadaş, şaşkınlık içinde: 

"Neden?" diye, sordu 

"Heval Egid, bizim buralarda, bu gibi durumlar için anlatılan bir Mem u Zîn fıkrası var. Müsaade edersen, ben bu fıkra ile anlatayım nedenini," dedim. 

Egid arkadaş, şaşkınlığına kattığı merak içinde: 

"İyi, anlat öyleyse Fevzi Aydın," dedi. 

Bende anlattım: 

"Heval, bizim buralarda, Gabar'da ve Botan'm her yerinde masalcılar vardır. Bu masalcılar köy köy dolaşır. 
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halkın umum isteği üzerine, her yerde ille de Mem u Zîn hikâyesini anlatırlar. 

Bu hikayecilerden birinin, bir köye geldiği duyulunca, bütün köy halkı hikayecinin konakladığı eve üşüşür. Mem u Zîn hikâyesini dinlemek için, başköşesine hikâyecinin kurulduğu odada, ona en yakın yeri kapma yarışı sona erince; odayı salkım saçak dolduran dinleyiciler, sabırsızlıkla hikâyenin başlamasını beklerler. 

Fakat başköşede oturan hikâyeci, hemen anlatmaya asla yanaşmaz. Dinleyiciler, sabırsızlık içinde " hadi, hadi" diyerek neredeyse yalvar yakar olurlar fakat o ağırdan alır, nazlanır, şikarlanır, olmadık cilveler döker. 

Botan'm köylerinden birinde yine böyle, başköşeye kurulmuş bir hikâyecinin nazı, şikarı, cilvesi orada bulunan dinleyicilerden birinin canına tak etmiş: 

"Yahu, yetti artık bunun cilvesi, nazı! Anlatacağı, altı üstü bir Mem u Zîn hikâyesi değil mi? Bunun, ağzının kokusunu dinlemeyin. Mem u Zîn hikâyesini, ben anlatayım size," demiş. 

Odayı dolduran dinleyiciler, merak içinde: 

"Sen, Mem u Zîn hikâyesini biliyor musun?" diye sormuşlar. 

Bizimki: 

"Tabi ki biliyorum, bilmemiyim," demiş. 

Masalcının nazından, şikarlanmarmdan bunalan dinleyiciler de: 

"Öyleyse, anlat o zaman," demişler. 

Sözü alan sabırsız: 

"Hikâye şöyle: Bir Mem var. Ala aşiretinin oğludur. 
Bir de Zîn var, o da Mir Zeydin'in kızıdır. Bu Ala aşiretinin oğlu Mem ile o Mir Zeydin'in kızı Zîn birbirlerine tutulmuş, yani âşık olmuşlar. Fakat Zîn de önceden gözü olan fesat Beko, ikisinin arasına girmiş, âşıklar kavuşamamışlar. Hepsi bu!" diyerek, kestirip atmış. 

"Heval Egid, ben de bu politika denen dolambaçlı, karışık ve uzun işlerden anlamam.Bana göre: Bir PKK var. 
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o benim Partimdir! Bir Kürdistan var, o benim ülkemdir! 
Bir de T.C. var, o da benim düşmanımdır! Ben bunları bilirim, bildiklerim de bana yeterlidir... Gerisi fazlalık, kum kalabalık, bundan gerisine benim aklım ermez. 
Kusura bakma ama sen benim için boşuna nefes tüketiyorsun, heval Ağit," dedim. 

Ben, bunları söyleyip de böyle kestirip atınca, Egid arkadaşı bir gülme tuttu; kahkahalarla gülmekten katıldı, gözlerinden yaş geldi. Gülüyor, gülüyor, oturduğu yerde kolunu karnına bastırıp nefeslenmeye çalışarak "Of, of " diyor, ardından yine kahkahalara kapılıyordu. Belli ki, gülmekten karnının etleri ağrımıştı. 

Egid arkadaş, sonunda güçlükle ayağa kalkarak, yanımdan kaçarcasma uzaklaştı. 

Daha sonraki günlerde Egid arkadaşın, benim bu "Mem u Zîn fıkram" ile kestirmeci tarzımı " "Fevzi Aydını sizde mutlaka dinleyin " diyerek, önde gelen bütün arkadaşlara anlattığını öğrendim. 

Benzer durumlar ortaya çıktığında, arkadaşlar " Heval Selim, şu Mem u Zîn fıkranı anlat hele bir " diyerek bana takılır oldular. 


Selim (Fevzi Aydın) 


YAKALANMA VE KAÇIŞ 


PKK, Botana-Gabara gelmeden önce, bizim oralarda, daha 70'lerin ortalarında Hilvan, Siverek ve Batmanda 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ağalara kıyıp. Mazlumların ahım alan yoksul talebeler duyulup, tanınmıştı. Ben, o zamanlar KDP liydim. Siyaseten KDP'li olsam da, benim gönlüm ağalara Kürdistan'ı dar eden bu yoksul talebelerden yanaydı. Zaten bölgede birlikte çalıştığımız KDP'liler de bana: 

"Fevzi, bu yoksul talebeler tam senin kafa dengin. Sen bize yar olmazsın, sen eniyisi, git onlara katıl," diye, yarı şaka, yarı ciddi takılıyorlardı. 

Daha sonra, Apo'cu olduklarını öğrendiğim bu yoksul talebeler, Gabara, bizim Guinaya geldiler. İlk gelen grupta. 
Sarı İbrahim (Ramazan Topbaş), Mustafa Çimen (Ahmet Türk'ün yeğeni). Mahir Zer, Yaser ve Kör Cemal vardı. 
Apocular Gabara girer girmez, onlarla buluştuk. Ve daha ilk andan itibaren, grubun Gabara yerleşmesi için elimden geleni yapmaya başladım. Devletle daha önceden de aramız iyi değildi. Aranıyordum. Apocularla olan ilişkim tespit edilince, üzerime daha çok geldiler. 

Eşimi, doğum sırasında yitirmiştim. Babam çoktan ölmüştü. Ailenin tek çocuğuydum. En büyüğü 12 yaşında, en küçüğü daha yaşma basmamış 3 çocuğum, birde kocamış anamla yaşıyorduk. Anam, takatten düştüğünden, çocukların bakımına güç getiremiyordu. Evin geçimi, çocukların her türlü bakımı üzerime kalmıştı. Bu koşullarda, Apoculara yardım ve yataklık yaptığım için, peşime düşen devlet, beni arıyordu. Askerler, ihbarcı çeteler peşimdeydiler. 

Bu yüzden, evime ancak geceleri gizlice girip, çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak, bakımını yapıyor, gün doğmadan da gizlice çıkıyordum. İşlerin gidişatına göre, ya çevre köylerde bir arkadaşın evinde, ya da Apocularla arazide kalıyordum. 

1982 yıllının kış sonuydu. Örgüte henüz 
katılmamıştım. Kendimi bildim bileli silahsız kalmadım. O günlerde silahımın namlusu karıncalanıyor, orasından burasından pas atıyordu. Ben de silahı söküp, yağa yatırdım, arazide bir yerde sakladım. Aynı gece eve geldim. Kendimi bildim bileli, yalnızca o gün silahsız kaldım. 
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Evde çocukların karnını doyurdum, temizliğini ve bakımını yaptım. Bir ara oturup, biraz dinleneyim dedim. 
Şimdi saflarda olan kızım Zeynep, daha yürüyemeyecek kadar küçüktü. Ben dinlenmek için oturunca, o da sürünerek yanıma gelip, başını dizime koydu. Baba kız bir süre öyle kaldık. Bir ara "Çıkayım artık, geç oldu" diye niyetlenirken, nasıl olduysa bağrım geçmiş, uyuya kalmışım. Dalıp gittiğim bu tatlı uykudan, anamın telaşlı ve korku yüklü çağrısıyla uyandım: 

“Fevzi, oğlum uyan, Askere Tırk kapıya dayandı” diyordu. 

Uyanıp da, anamın söylediklerini kavrayınca, alışkanlık gereği hızla silahıma davrandım, yoktu... O an, "Kapıya gelen birkaç askerdir, tepeler geçerim" diye düşünmüştüm. Silahsız olduğumu anlayınca, çok kötü oldum. 
İlk kez silahsız kalmış, bunda da kendi evimde kapana kısılmıştım. Bu, bana kötü kaderin bir cilvesi gibi görünsede, o gün evde iyi ki silahsızdım, çünkü silahım olsaydı gelen askerlerle kesin çatışırdım, bu da benim sonum olurdu. 

Bu arada, kapı şiddetle sarsılıyor, birisi: "Dışarı çık, teslim ol Fevzi Aydın! " diye bağırıyordu. Gidip kapıyı açtım. 
Başlarında bir komutanlarıyla, 8-10 asker içerip girip odaya dağılarak, elleri tetikte silahlarını bana doğrultular. 
Komutanları, bana: 

"Fevzi Aydın sen misin" diye, sordu çaresiz onaylayarak: 

"Benim," dedim. 

Hemen orada, kendi evimde, anamın ve yavrularımın gözü önünde, üzerime çullanıp, bütün giysilerimi yırtarak, beni soydular. Üzerimde, yalnızca bir donum kalmıştı. 
Bileklerime kelepçe vurdular. Bu durumda beni dışarıya çıkararak, bütün köyde kapı kapı dolaştırmaya başladılar. 
Üzerimde bir don, bir de bileklerimde kelepçe, önümde Uzatmalı Başçavuş komutan, yanlarımda ve arkamda silahlı 25- 30 asker, Guyinanm bütün kapılarına götürüldüm. Her kapının önüne geldiğimizde, bir asker kapıyı çalıyor, kapıyı açana, uzatmalı: 

"Evde ki herkes kapıya gelsin" diyordu. 
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Herkes kapıya geldiğinde, uzatmalı, bu kez elinde ki devriye fenerini üzerime tutarak, kapıda toplanan kadın, erkek, çocuk, yaşlı hane sakinlerine beni göstererek: 

"Kim bu, bunu tanıdınız mı? İyi bakın, bu terörist Fevzi Aydındır! İyi tanıyın bunu..." diyordu. 

Köyün bir kesimi bana karşıydı. O gün, benim evde olduğumu düşmana ihbar eden de, sanırım bunlardan biriydi. Bunlar, benden çekindiklerinden, yüzüme bana karşı hiçbir şey diyemezler ama içten içe kin duyarlardı. O gece kapılarının önünde, beni düşmanın elinde o halde görünce, bu kinlerini üzerime kustular. Bunlardan bazıları, sanki ben ırz düşmanı bir düşkünmüşüm gibi, bana ağız dolusu küfürler ederek, yüzüme tükürdüler, bazılarıda: 

"Fevzi, Fevzi! Biz sana demedik mi, devletle oyun olmaz! Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar... Gel yapma, etme seni yeniden evlendirelim, yetimlerini sevindir, adam olda aramıza karış demedik mi! Ne oldu şimdi? Kim bakacak o sıpalarınla, kocamış, yatalak anana?" diyerek, kapılarının önünde bana vaaz verip, hakaret ettiler. 

Üzerimde bir don, bir kelepçe, gecenin ayazından çok, bu zayıf insanlarımızın düşmana yalakalık yapmalarından, hakaretlerinden duyduğum öfkeden titriyordum. 

Guyinada, sevenlerim daha çoktu. Bunlar, gece yarısı beni düşmanın elinde, bu halde kapılarının önünde görünce çaresiz, acılı ve mahcup bir sessizlik içinde, başlarını önlerine eğiyorlardı. Uzatmalının bütün sorularını, derin ve ağır bir suskunlukla karşılıyorlardı. 

Köyde başka kapı kalmayıp ta, bu genel teşhir işi sona erince; yine uzatmalı önde, askerler çevremde beni okul binasına götürdüler. Açık bırakılan birkaç aracın farlarıyla, okul binasının önü gündüz gibi aydınlatılmıştı. Beni yakalamaya gelen düşmanın operasyon gücü, okulda üstlenmişti. Okulun önü asker kaynıyordu. Çok kalabalıktılar. Asker kalabalığının oluşturduğu etten duvar ortasında, okullun önünde ki alanda durduk. İçeriden çıkan operasyon komutanı Binbaşı, elinde sağlam bir sopayla bana 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doğru geldi. Tam karşımda durdu. Elinde ki sopayla beni döğmeye hazırlanırken, aynı anda: 

"Senin Apocularm nerede? Hangi mağarada besliyorsun onları?" diye sordu. 

Bütün bunlar olurken, içimden kendi kendime. 

"Fevzi, aslanım hepsi buraya kadarmış... Ölümden öte köy yokya... Bundan gayrisi hakaret ve zulümdür, o da ölümden beterdi... Öyleyse, sende yap yapacağını," dedim... 

Ve hiç öyle, ne yapayım, nasıl edeyim diye düşünmeden; o anda içimden geleni, içimden geldiği gibi yaptım. Kelepçeli ellerim, balyoz gibi ne demeye duruyordu önümde... O zamanlar gençliğimin zirvesinde, sırım gibiydim. Buna, birde benliğimin derinliklerinden kopup gelen kinim eklendiğinde, ötesini bana hedef olan düşünsündü... 

Binbaşı, elindeki sopayla üzerime ilk hamlesini yapmaya hazırlandığı anda, ben ondan önce davranıp, önümde kelepçeli kollarımın ucunda kenetlenmiş balyoz gibi duran iki elimin yumruğunu. Binbaşının o küstah bakışlı suratının ortasına yapıştırdım. O anda, tok bir çatırtı duyuldu... Bu çatırtıyla. Binbaşının yere yapışması bir oldu. 
Hiç beklenmedik bir anda, suratına indirdiğim bu darbeyle kırılan. Binbaşının çenesinin o tok çatırtısı ve yereçarptığmda çıkan ses, çevremde etten duvar oluşturmuş olan askerlerin üzerinde tam bir bomba etkisi yarattı. 
Binbaşıyla beni çevreleyen etten duvar, bir anda yıkılıp, darmadağın oldu. Ortalıkta, önümde, beton zemin üzerinde hareketsiz yatan Binbaşının dışında kimse kalmadı. Hepsi, atmaca dalmış çil yavruları gibi dağılmıştı. 

Bu, Saniyelerle sınırlı an içinde, okullun önünde, namlusunda tetiklenmiş bir mermi gibi fırladım. Ve karanlıkta deliler gibi koşarak, uçarcasına kaçtım. 
Uçarcasına koşarken öyle bir an geldi ki, içimde artık bir tükenme ve ha düştüm, ha düşeceğim hissi oluştu... İçimde oluşan bu hissin doruğa ulaştığı yerde, kendimi bizim Guyinanm dışından geçen derenin, buz gibi soğuk sularlı içinde buldum. Tepetakla içine düştüğüm derenin soğuk 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suyuyla toparlanıp kendime geldim. Dereden çıkıp bir kenara çekilerek, kaçtığım yöne dikkatle bakıp, dinledim. Ne bir görüntü ne bir ses vardı. Bir an bu duruma ve yaşadıklarıma inanamadım. Düşmanın elinden kurtulduğumu anladığımda ise, sevincime diyecek yoktu. 

Fakat üzerimde bir don, bileklerimde kelepçeyle arazide ne yapacaktım? Kendimi kayalık bir sırta verip, bunu düşündüm. Bulunduğum yere iki saat mesafede Xaran köyü vardı. Bu köyde, şimdi işinde gücünde olduğundan adını veremeyeceğim, çok değerli bir arkadaşım (...) 'a gitmeye karar verdim. Xaran köyünün yakınlarına geldiğimde, artık ortalık ışımış, sabah olmuştu. Çevreyi kollayarak yürürken, bir ara hemen önümde bir yerde keklik seslerini duydum. 
Biraz daha yürüyünce, önümde öten kekliklerin, öteki keklikleri avlamak için oraya kurulmuş tuzakta ki Rahatlar (hain keklikler) olduğunu anladım. Bir kaç tane Rabat, hemen karşımdaki kayaların önündeydi. Bu durum. 
Rahatların sahibi avcının da, hemen yakınlarda bir yerde olduğu anlamına geliyordu. Kendimi bir yerde gizleyip: 

"Kim var orada?" diye seslendim. 

Sessime, hemen karşı kayaların ardından biri çıkıp baktı. Gözlerime inanamadım. Karşımda duran, kendisine geldiğim Xaranlı arkadaşımdı. Onu böyle karşımda görünce, gizlendiğim yerden çıkıp hızla yanma gittim. Arkadaşım, sabahın köründe arazide, böyle bir don bir kelepçe görünce irkildi, beni tanıyamadı. Ona: 

"(...!), benim, Fevzi!" dedim. 

Arkadaşım karşımda, şaşkınlıktan af allaşmış halde: 

“Esahtan sen misin Fevzi...” diyebildi. 

Ona durumu kısaca izah ettim. İhtiyaçlarım zaten belliydi. Hemen toparlanan arkadaşım, bana bir sigara yakıp verdi. Paketi, çakmağı yanıma bırakıp, ceketini de sırtıma örterek, doğruca köye, elbise ile bir de kelepçeyi kesmek içi demir testeresi getirmeye gitti. 

Köye inen arkadaşımı beklerken, yanımda bıraktığı paketten üst üste yaktığım sigaralardan içerek, başımdan 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geçenleri, nedense özelliklede Binbaşıyı düşündüm. Olanlara inanmakta hala zorlanıyordum. Fakat Binbaşıyı düşünce, yaptığımdan derin bir memnuniyet ve haz duydum. Ve o hazla, ortasına indiğinde. Binbaşının suratını çarşamba çanağına çeviren, öfkeden, hırstan ve soğuktan kaskatı olmuş yumruklarıma baktım. Aradan geçen bunca yıl sonra, aynı hazzı bu günde duyuyorum. O Binbaşının, o gün orada, okullun önünde karşımda duruşunu, bana bakışını, yaşadıkça asla unutmayacağım. Karşımda öyle bir duruşu, bana öyle bir bakışı vardı ki: sanki Kürdistan da, Gabar da, benim köyüm Guyinada değil de, Türkiye de babasının çifliğinde gibiydi. Sanki inkar ve imha edilen biz değildik de onlardı. 
Sanki gecenin bir yarısında evi basılıp, anasının ve yavrularının gözlerinin önünde donuna kadar soyulan, kendi köyünde kapı kapı dolaştırılarak, kendi insanına teşhir edilen ben değildim de oydu... O alçağın, o ahlaksız zalimin karşımda, yalnızca güçlü olmaktan başka ülkeme, halkıma ve bana karşı hiçbir hakkı, hukuku, meşruiyeti yoktu. 
Güçlüymüş... Senin gücün varsa benimde gücüm var! De haydi bakalım. Topla toplaya bilirsen çeneni. Her insan bir güçtür. Ummadık taşbaş yarar... Kaldı ki, insana özgü gücün anlamı ve esası, kaba güç değildir. Kaba güçle kendini kaybetmiş Binbaşı, o gece karşımda kendinden o kadar emin di ki bütün Kürtlere istediği her şeyi, her türlü hakareti yapabileceğine inanıyor; bunu kendisine doğal bir hak olarak görüyordu. Bütün öfkeme ve kinime rağmen ben, o Binbaşı da içinde hiçbir Türk'e karşı böyle düşkün duygu ve amaçlar içinde değilim. Olmam da. 

Arkadaşım köyden, gerekli ihtiyaçlarımla döndü. 
Getirdiği giyisilerden pantolonu, çorabı, ayakkabıyı arkadaşımın yardımıyla giydim. Sonra uygun bir yere yerleştim. Arkadaşım kelepçeleri demir testeresiyle kesmek için, saatlerce çalıştı. Ve sonun da onlardan da kurtuldum. 
Xaranlı arkadaşımla vedalaştım. O köye döndü. Ben de oradan birkaç saat ileride,sürüsüyle birlikle şekeftte kalan bir tanıdığın yanma gittim. Gece, yağa yatırıp arazide sakladığım silahımı aldım. 
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Ertesi gün, Guyinanm yakınında bir yere gizlenip, köyü ve çevreyi izlemeye başladım. Köyün sürüleri çevredeki şekeflerdeydi. Sabahın erken saatleriydi. Gizlendiğim yerden baktım, şekeftlere hayvanları sağmaya giden berivan grubunun en arkasından, halamın kızı geliyordu. Berivan grubu yakınımdan geçti. Ardından halamın kızı, adımı anıp ağıtlar yakarak hizama kadar geldiğinde, önüne çıkıverdim. 
Beni karşısında görünce: 

“Sen yaşıyor musun Pısmam!” diye, haykırarak boynuma 

sarıldı. 

Guyina da, benden sonra olanları halamın kızından dinledim: düşman beni elinden kaçırınca, Guyina da ki herkesi meydanda toplayıp çocuk, yaşlı, kadın, erkek, hasta, sağlam demeden hepsini kıyasıya dayaktan ve işkenceden geçirmiş, her türlü hakareti etmiş. Bizim düşmanımız böyle nağmerttir. Düşman bu alçaklığı yaparken, beni kapı kapı dolaştırıp teşhir ettiğinde, bana hakaret eden Guyinalıları da ayırmamış. Dayak, işkence ve hakarette onlara da eşit davranmış. Bin başıyı sordum, hiç görünmemiş. Düşmanın operasyon gücüde köyden çekilmiş. 

Halkın böyle zulme ve hakarete uğramasından, vicdanen çok rahatsız oldum. Kapılarının önünde düşmana yaranmak için yüzüme tükürerek, bana hakaretler yağdıran kendi köylülerime karşı duyduğum öfkem dinmişti. Bunlar, davranışlarının gerçek nedenlerini bilmeyen, sonuçlarını görmeyen zayıf insanlarımızdı. Zalimin zulmünden yılmış, onun elinde oyuncak olmuş kişiliklerdi. 

Tekrar şekefte döndüm. Şekefteki çobanı köye yolladım. Çobanın bana getirdiği bilgilere göre: köyde düşman beni teşhir ederken, bana hakaret yağdıranlar, ben düşmanın elinden kaçınca büyük bir korkuya kapılmışlar. 
Benim, kendilerinden mutlaka intikam alacağıma inandıkları içinde, bunlar köyden göçmeye hazırlanıyorlarmış. Çobanı tekrar köye yollayarak: "Gidip dayıma, köyden göçe hazırlananları durdurmasını, benim onlardan intikam almak gibi bir niyetimin olmadığını" kendilerine bildirmesini 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istedim. Dayım, gidip ilgili kişilerle görüşmüş. Fakat onlar dayıma inanmamışlar: 

"Madem öyle, git Fevzi'yle doğrudan görüş" demişler. 

Dayım yanıma geldi, konuştuk. Ona, köyün önde gelenlerinden on kişiyi, arazide uygun bir yere getirmesini söyledim. Ertesi gün ilgili kişiler, beklediğim yere geldiler. 
Yanlarına silahsız gittim ve kendileriyle görüştüm. Bu görüşmede, kendilerine ısrarla: 

"Ben, sizin insanınız, sizin çocuğunuz değimliyim? 
Benden bu güne kadar ne kötülük gördünüz, ben size ne yaptım? Namusunuza, canınıza, malınıza karşı bir durumum, meyilim odlumu? Hanginizin namusuna göz diktim? 
Hanginizin canına kast ettim? Hanginizin malına tamah ettim," diye, tek tek sordum. 

Sorularım karşısında, hepside başlarını eğip sustular. 

"Beni, düşmana ihbar ettiğinizi de biliyorum! Neden yapıyorsunuz bunu?" diye sordum. 

Sonunda, içlerinden biri dayanamadı: 

"Fevzi, oğlum bu senin iyiliğinin karşılığıdır... Senin iyiliğine biz kötülükle karşılık verdik... Seni öldürelim istedik... Sen ölmedin. Biz, ne yapacağımızı şaşırdık fakat şimdi senin hakkmdır, istiyorsan öldür bizi," dedi. 

"Buna gerek yok, hep birlikte yaşayalım. Fakat bunun için iki şarttım var. Bunları yerine getirirseniz, olanları unuturum," dedim. 

Şartlarımı sodular. 

"Birinci şarttım: hepiniz kapılarınızı Apoculara, PKK'ye açık tutacaksınız! İkinci şartımda: devletten PKK'ye karşı silah almayacaksınız! " dedim. 

“Şartların bunlar olsun, başımız, gözümüz üstüne, “ dediler. Böylece sulh olduk. 

Bütün Gabarda duyulan olayı arkadaşlarda duymuşlar, bana ulaşmak için hemen harekete geçmişlerdi. Mustafa Çimen, Mahire Zer ve Ahmet'le buluştuk. O görüşmede arkadaşlar: "Bundan sonra ne yapmayı düşündüğümü" sordular, onlara: 
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"Ne yapacağım? Gayrı ev yok, bark yok... Bundan sonrasını parti bilir," dedim. 

Benim, PKK ile örgütlü, özgürlük yürüyüşüm o gün orada, böyle başladı. 


Selim (Fevzi Aydın)Maxmur 2005 


APO’NUN KUZUSU İLE MALA EGİD’E SÜLEYMAN 
AĞANIN RABATI 

85 sonbaharında Gabar da. Meydin in berisindeki 
Parnas ta bir noktadaydık. Egid arkadaş, neşe içinde: 

"Fevzi Aydın! T.C. askerleri ile birazda Cudi de savaşalım mı?" dedi bana. 

Körün aradığı bir göz, Allahın verdiği iki göz. Bende aynı neşeyle: 

"Savaşalım tabi heval Egid!" dedim. 

"Öyleyse toparlanmda Cudi ye gidelim, bakalım oradaki arkadaşların durumları nedir? Gidip yerinde görelim," dedi. 

Cudi de, Botanm (Nizamettin Taş) komutasında bir grubumuz vardı. Orada epeydir bir hareket, eylem olmadığı gibi, Botan dan da grubundan da bir haber çıkmamıştı. 

Böylece Gabar dan Cudi ye geçtik ve orada Botanm komutasındaki grubumuzla buluştuk. Grupla buluştuğumuzda baktık ki, ne görelim: Başta Botan olmak üzere bütün grup pejmürde, hırpani, derbeder ve tanınmaz bir durumda. Hepsinin rüzgârda uçuşacak kadar uzamış saçları, sakalları pasaktan kıtıklaşıp, tiftimişti. Gruptakilere iyice yaklaşıp, yakından bakılmadan kimin kim olduğunu anlamak mümkün değildi. Grupla buluştuğumuz noktada, Egid arkadaş oturmadı. Botanı ve grubunu karşısına alarak: 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"Biz buraya, HRK gerillasıyla buluşmaya geldik. Fakat hani, nerede gerilla? Siz gerilla olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Böyle gerilla olur mu?" diye başladı, Botanı ve grubunu, yüreğinin derinliklerinden gelen haykırışlarla azarlayıp,fena halde haşladı: 

"Halkın karşısına, böyle haydutlar gibi çıkılamayacağını; ellerinin altındaki suyla bedensel temizliklerini sağlamaktan aciz olanların, Kürdistan da ki katmerli toplumsal kirin, pisliğin ateş ve barutla temizlenmesi görevini üstlenemeyeceklerini, yani gerilla olamayacaklarını" bulunduğumuz vadide yankılanan haykırışlarla, Botanm ve grubunun yüzüne karşı söyledi, sonunda: 

"Herkes gidip temizlensin, traş olsun, öyle görüşelim. 
Bu halinizle sizi kabul etmiyoruz," dedi. 

Bunun üzerine herkes temizlenip, tıraş oldu da, arkadaşları doğrudan görüp, kesin olarak tanıyabildik. 

Cudi de, iki grup kapsamlı toplantılar yaptı, kararlar aldı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra. Eğici arkadaş beni çağırdı: 

"Selim arkadaş, Botanm yardımcısı olarak burada, grupla kalıyorsun. Alan için alınmış eylem kararlarımız var, bu kararlar uygulandıktan sonra Gabara, yanımıza döneceksin," dedi. 

Egid arkadaşlar tekrar Gabara döndü, bende Botanm yardımcısı olarak, Cudi grubumuzla kaldım. 

Eylem kararlarımız içerisinde, alanda devletle işbirliğine girerek, bizi zorlamaya başlayan Alikan Tatar çetelerine darbe vurmak ta vardı. 

O zamanlar,Egid arkadaşın grubu dışında, pek çok grubumuzda olduğu gibi toplantılardaki hesaplar, Botanm grubuna da uymadı. Daha ilk eylemin hazırlık aşamasında, insiyatifi düşmana kaptırdık. Cudi den sınıra, Habur-Komata ya sürüklendik. Gabar da yeniden buluşmak üzere ayrıldığımız Egid arkadaş ile ancak Güneyde, Komata da buluştuk. Egid arkadaşların Gabara hareketinden hemen 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sonra, biz de Alikan Tatar çetelerine karşı geliştireceğimiz eylemlerin hazırlıklarına giriştik. 

Alandaki Cefani köyü, bize karşı Devletten silah alarak çeteleşmişti. Köyde 11 silahlı çete vardı. Eylemlerimizin ilk hedefi, Cefani köyündeki bu çeteleri silahsızlandırmaktı. 
Eylemin somut planlaması için gerekli bilgileri toplayacak keşif grubunu çıkardık. Eylem için erzak ve bazı teknik malzemelere ihtiyacımız vardı.Cudi de, Şelerüt köyünün yakınında, Çalaguze mıntıkasında bir noktadaydık. Hemen yakınımızdaki Şelerüt köyünde, 82 den beri ilişkide olduğumuz, Tetuye Fatime adında biri vardı. Yurtsever görünüyordu. O güne dek bize karşı bir yanlışı, açığı görülmemişti. 

Aralarında Botanmda bulunduğu bir grup arkadaş, eylem için gerekli erzak ve teknik malzemelerin temini için Şelerüt köyüne, bu Tetüye Fatimenin evine gittik. Bizi, her zamanki gibi iyi karşılayan Tetüye Fatime nin evinde, oturduğum kaim minderle duvar yastıklarının arasına sıkışmış, Sovyet yapımı bir dürbün gördüm. 

Oturduğum yerde, hemen elimin altındaki bu dürbünü alıp ev sahibine: 

"Bu kimindir Tetüye?" diye sordum. 

Soruma, Tetüye Fatime den önce karısı, telaş içinde yanıt verdi: 

"Viii... bugün bizi ziyarete gelen, bizim astsubayın dürbünüdür o, burada unutmuş zahar," dedi. 

Kadın böyle söyleyince, ben de yanımda oturan Botan m kulağına eğilip: 

"Bu astsubay burada ne arıyor ki," diye fısıldadım. 

Botan, bana tepkiyle: 

"Bunlar, 82 den beri bizim ilişkimizdir. Sen herkese kuşkuyla bakıyorsun, bu doğru değil," dedi. 

O, komutan olarak böyle söyleyince, yardımcısı olarak bize söz düşmeyeceğinden, ben de sustum. Fakat içime bir kurt düşmüş, derinden kuşkulanmıştım. Nede olsa, bizden önce bir astsubayın kalktığı minder üzerinde oturuyorduk... 
Doğruydu, o koşullarda insanları yalnızca bu yüzden suçlayıp 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"Asker evinize geldi" diye yargılayamazdık. Fakat düşmanla bu kadar yakınlık, beni rahatsızlıktan da öte, belirttiğim gibi derinden kuşkulandırmıştı. Elimde değildi, sezgilerim ayaklanmış, bana kötü şeyler fısıldıyordu. 

Botan, Tetüye Fatime ye ihtiyaç listemizi ve gerekli parayı verdi. İhtiyaçları ertesi gün, Çalaguze de bir noktaya getirmesi için anlaştılar, biz kalktık. Biz Cudi ye, Çalaguze noktasına gitmek için köyden çıkarken; bizim eski ilişki Tetüye Fatime de hemen ardımızdan, ters yönde köyden çıkarak, doğruca Alikan Tatara gitmiş. Ona, bizden aldığı erzak ve malzeme listesini, bir sonraki gün buluşacağımız yeri, sayımızı ve silahlarımızı, her şeyi vermiş. Alikan Tatar da, aynı gece ve aynı hızla, T.C. nin alandaki askeri kararğahma durumu bildirmiş. 

Böylece, biz Tatar aşiretine bağlı Cefani köyü çetelerini silahsızlandırmak için hazırlanırken, bizim eski ilişkinin ihanetiyle harekete geçen özel tim güçleriyle, Alikan Tatarın çeteleri, Tetüye Fatime ile buluşacağımız Çalaguze mıntıkasını, Cudinin en yüksek noktası Deriye Kera (eşek kapısı) ya kadar, iç içe üç çemberle kuşatmışlar. 

Biz, gece köyden çıktıktan sonra, Çalaguze de Tetüye Fatime ile buluşacağımız noktaya 15 dakika mesafede bir noktada konumlandık. Mıntıka çobanlar ve ot toplayan köylülerle doluydu. Sabah gün doğumunda, Sait ile bu köylülerin yanma kahvaltılık almak için gittik. Geri döndüğümüzde Botan, noktada birkaç köylüyle sohbet ediyordu. Bu köylülerden biri, daha önceden tanıdığım Gürgindi. Öteki arkadaşlarda nokta içinde sabah mahmurluğu ve dağınıklığı içindeydiler. Yanlarına ulaşınca, köylüleri selamlayıp oturduk. Ben daha tabakamı çıkarıp ortaya koyarken, köylülerden Gürgin: 

"Selim arkadaş, sizin arkadaşlar neden böyle sağa sola koşuşuyorlar," dedi. 

Gürgin'in sorusu üzerine, çevreme baktım fakat ben daha durumu anlamaya fırsat bulamadan silahlar patladı. 
Düşmanın beklenmedik yoğun ateşi altında, hepimiz kendimizi bir taşın ardına zor attık. Kendimizi attığımız 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yerde, sığındığımız siperlerde askeri konumumuz ve moralimiz berbattı. Pusuya düşmüş, gafil avlanmıştık. 

Bölgedeki çete reisi Alikan Tatarın kardeşi, bir Süleyman Ağa vardı. Bu Süleyman Ağa, cinayetten, ırza tecavüze kadar her türlü alçaklığa batmış; işlediği suçlardan dolayı T.C. mahkemelerinde yargılanıp, gıyabında defalarca mahkûm olmuştu. Süleyman Ağa, Cudi de mahkûm (kaçak) olarak yaşarken; bize karşı devletten silah alıp çete başı olunca, "PKK'li olma da, ne olursan ol" zihniyetinin yaratıcısı ve uygulayıcısı Devletin affına mazhar olmuştu. Süleyman ağa o günden beri, bize kuduz köpek gibi saldırıyordu. 

İşte bu Süleyman Ağa, çatışmada bulunduğu mevziden: 

-Ula, ben Mala Egide Süleyman Ağanın (adını aldığı dedesinin) kuzusuyum! Tek birinizi sağ bırakırsam (..!). 
Sonunda avucuma düştünüz, burada hepinizi gebertip, sonra da gidip (..!)" diye, yırtınarak, küfür ediyordu. 

Mala Egide Süleyman Ağa nın Rabatı (özgür soyunu avlamakta kullanılan hain keklik), topluca hepimize sövdüğü gibi, içimizden tanıdıklarının adını, özellikle de benim adımı anarak: 

"Ula Fevzi!" diye başlayıp yakası açılmadık, gün görmemiş küfürler savuruyordu. Bu tür yakın mevzi çatışmalarında, karşı tarafın sinirlerini, moralini bozup, dikkatini dağıtarak mevzisinde açık vermesini sağlamak için geliştirilen psikolojik savaş yöntemlerinden biri; feodalizmin üzerimizdeki ağır etkisinden dolayı da üzerimizde en etkili olanıydı. Bunu biliyordum. 

Fakat yine de. Mala Egide Süleyman Ağanın Rabatmın, bize üstün konumda yağdırdığı o galiz küfürleri beni pek daraltıp zorluyor, adeta perişan ediyordu... 
İçimden: 

"Öt bakalım. Mala Egide Süleyman Ağanın Rabatı, öt... Şimdi sıra, senin sıran," diyerek, ağzımı, siperinde durduğum taşa bastırıp hırsımdan bıyıklarımı kemirirken: 

"Bizim de sıramız gelir elbet," diye homurdanıyordum. 
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Ben, içimden böyle diyordum ama durumumuz kötünün de ötesinde, gerçekten berbat ve neredeyse umutsuzdu... Sıranın bize de geleceği, pek yok gibiydi. 

Hani bu Rabat böyle ötmese, içine düştüğümüz durumun ağırlığı altında ezilip, daha kötü olurduk belki de. 
Bu, en azından benim için böyleydi. Fakat Rabat böyle öttükçe, durumumuzu unutup, bulunduğumuz mevziden fırlayıp üzerine atılarak, bütün şarjörü bu rabatm kafasına boşaltma isteğine kapılıyordum; bu istek bana iyi geliyor, beni daha uyanık ve diri tutuyordu. 

Çete reisi Süleyman Ağa gibi, karşımızdaki özel timlerin içinden biri de, üzerimize sıktığı mermilerden daha çok, küfür yağdırıyordu bize. 

O sıralar bize karşı, özel timler yeni oluşturulmuştu. 
Bizim alandaki özel tim birliğinin komutanı da Haşan Çalışkan adında biriydi, onu hepimiz tanıyorduk. Özel timin içinden şovenin de bu Haşan Çalışkan olduğunu anladım. 
Düşman da olsa, bu Haşan Çalışkan iyi bir savaşçı ve komutandı. Bütün çatışmalarda olduğu gibi, bu çatışmada da işleri yürüten oydu. 

Öyle bir yerde, öyle bir çembere düşmüştük ki; yapabileceğimiz tek şey, üzerimize yağmur gibi yağan mermilerden birine hedef olmamak için, arkasına sığındığımız taşlalarm diplerine daha çok sıkışıp yapışarak, pısmaktan ibaretti. 

Aynı taşın ardına yan, yana birlikte siperlediğimiz Botan, bana: 

"Ne yapalım Selim, ne diyorsun?" dedi. 

Botan bunu bana sorduğunda, sığındığım mevzide içim içimi yiyor, hırsımdan bıyıklarımı kemiriyordum. 
Kafamda bir tek şey vardı: "Bütün benliğimle saldırıya geçmek!" Botan m sorduğu sorunun bendeki tek yanıtı da buydu. Botana: 

"Biz, zaten imhalık durumdayız, burada böyle kalıp çatışmayı sürdüremeyiz; düştüğümüz çemberde böyle daha fazla tutunamayız. Yapacağımız tek şey var, o da topyekûn saldırmak, saldırıya geçelim!" dedim. 
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Bir arkadaşın şehadeti bile. Parti nezdinde çok ağır bir durumdu. Her şehadetin soruşturması yapılır, varsa sorumlularından kesinlikle hesap sorulurdu. Bunu bilen ve o dönemlerde her şeye rağmen ve özellikle Önderlik karşısında biraz sorumluluk sahibi olan Botan: 

"Toplu saldırıya geçersek kimse kurtulamaz. Ben 12 
kişinin hesabını Partiye veremem," dedi. 

"Bana insiyatif ver, ben saldırayım," dedim. 

Botan, yine olmaz dedi. Bunun üzerine ben: 

"Olur! Hesabı falan kalmadı. Burada, bu durumda zaten imhaya gidiyoruz. Küfürlerde cabası. Topyekûn saldırırsak, belki birkaç arkadaş kurtulup. Partiye ulaşır. 
Ayrıca bukadar ucuz şahadete gitmektense saldıralım, hiç değilse birkaçını öldürürüz," dedim. 

Söylediklerim akima yatmış olmalı ki, bu kez Botan hiçbir şey demedi. Öylece sustu kaldı. Botanm bu suskunluğu "Sen bilirsin, ben karışmıyorum...” anlammaydı. 
Yani insiyatifi bana bırakıyordu. O zaman çok rahatladım. 
Saldırı imkânından olsa gerek, kafam çok hızlı çalışıyordu. 
Arkadaşlara toplu saldırı için toparlanmalarını söyledim. 
Onlar saldırı pozisyonunu alırlarken, ben çok yakınımızdaki düşman mevzilerini iyice gözden geçirdim ve saldırıda kendime hedef olarak, beni öfkeden kahreden Mala Egide Süleyman Ağanın Rabatım değil, özel tim komutanı Haşan Çalışkanı seçtim. 

Özel timler, çeteler ve geri plandaki askerlerden oluşan düşman gücü çok kalabalıktı. Genel ve rasgele bir saldırıyla, bunların üstesinden gelemezdik. Özel tim komutanı Haşan Çalışkan, düşman gücünü yönetip yönlendiren, sevk ve idare eden beyni, başıydı. İlk vuruşta bu başı koparırsak özel timlerde, askerlerde, bu bizim Rahatlarda tutunamaz, dağılırlar, insiyatif bize geçerdi. 
Bütün bunları hesaplayarak, saldırıda doğruca Haşan Çalışkanın üzerine gitmeyi kararlaştırdım. 

Fakat saldırıdan önce. Mala Egide Süleyman Ağa'nm Rabatma cevap vermekten kendimi alamadım. Siperimde toparlanıp, bütün öfkemi yoğunlaştırarak: 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"Ulan Süleyman! Sen Mala Egide Süleyman Ağanın kuzusuysan, ben de Başkan Apo'nun kuzusuyum! Kim kimin göğsünden kaçarsa alçak, namerttir!" diye haykırıp, biraz rahatladım. Hemen ardından daarkadaşlara: 

"Hadi!" diyerek işaret ettim. Ve saldırdık. 

Düşmanın hiç beklemediği bir anda uğradığı bu saldırıda, ben doğruca Haşan Çalışkanın üzerine gittim. 
Böyle bir durumda ve anda saldırabileceğimizi, o da hiç beklemiyor olmalıydı ki; onu mevziinde apansız yakalayıp, gafil avlayarak vurdum. Haşan Çalışkan öldü. Üzerine gidip. 
Alman tipi portatif G-3 silahını kaldırdım. Silahını alırken baktım, ayağında Adidas marka yeni bir ayakkabı var, benim ayağımda ise ayakkabı namına bir çift terlik tabanı kalıntısı vardı. Üzerindeki terlik kolonları koptuğundan, işlevsiz kalan naylon tabanlar ortalığa atılmıştı. Bir süre önce,Meydinköyü çıkışında bulduğum bu naylon terlik tabanlarını, çevresine çaput doladığım tellerle ayağıma sararak tutturmuş, bunlar üzerinde yürüyordum. Haşan Çalışkanın silahıyla birlikte, ayağındaki bu ayakkabıları da alıp, naylon terlik artıklarının yerine ayağıma giydim. 

Çatışma bütün hızıyla sürüyordu fakat artık insiyatif bizdeydi. Kısa bir süre içinde de özel timler ve çeteler kaçmaya başladılar. Biz de peşlerine düştük. Onları kovalarken, arazide en yüksek yerlere tırmanıp, hep Mala Egide Süleyman Ağa nın Rabatım arayarak, ona seslendim: 

-Mala Egide Süleyman Ağanın Rahatını! Nerdesin ulan! diye, avaz avaz haykırarak, bize ettiği küfürleri ziyadesiyle iade ettim. Fakat Mala Egide Süleyman Ağanın Rabatı tabanları çoktan yağlamıştı. 

Biz, özel timlerle çetelerin oluşturduğu çemberi kırıp, komutanları Haşan Çalışkanı da saf dışı bırakınca, özel timlerle çetelerin arkasındaki çemberde dağıldı, üzerimize gelemedi. 

Arazide uygun bir yerde toparlanıp sayım aldık. 
Arkadaşlardan kimsenin burnu bile kanamamıştı. Yaralımız ya da kaybımız yoktu. Buna karşın, saldırı sonunda benim kaldırdığım özel tim komutanının silahının yanı sıra. 
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arkadaşlar da üç tane G-l, bir tane de kaleşnikof silah kaldırmışlardı. 

Büyük bir moral ve coşku içinde, Cudi nin en yüksek noktası Deriye Kera (eşek kapısı) ya doğru çekildik. Fakat biraz ilerledikten sonra, önümüzden bir yerden: 

"Geldiler, geldiler," diye bağırıldı. 

Hemen ardından da çok yoğun bir ateş altında kaldık. 
Düşman Eşek kapısını tutmuştu, burada çatışmaya girdik. 
Çatışma sırasında, gerideki arkadaşların çekilmelerini istedik. Bir grup arkadaş çekildi, bir süre sonra biz de çatışarak çekildik. Fakat çekildiğimiz hatta bizden önce geri çekilen arkadaşları bulamadık. Böylece grubumuz bölündü. 

Ben, Botan, Musa, Şırnaklı Ferit, Doğan ve Sait (Ramazan Kaydı) kalmıştık. Arazi özel tim, asker ve çete doluydu, bu yüzden arkadaşları rahat arama olanağı yoktu. 
Sonunda birbirimizi kaybettik. 

ABBAS ARKADAŞLA BULUŞMA 

Arkadaşları bulmak, ya da bir haber almak umuduyla, o gece Şaxe köyüne indik. Orada yoktular. Şaxe den çıkıp, aynı gece Tay zozanlarma geçtik, oradan da Gurdula vadisine indik. 
Gurdulada eski yurtseverlerimizden İbrahime Hacı Ali vardı, ona gittik. Eve yaklaşınca baktık; Şeridi köyünden Şoreş arkadaş, kapıda nöbet tutuyor. Onu selamlayıp: 

"Hayrola Şoreş arkadaş, ne yapıyorsun burada," 

dedik. 

Şoreş arkadaş, bizi uyaran kısık bir sesle: 

"Heval Abbas (Duran Kalkan) içeride," dedi. 

Heval Abbas'm adını duyunca, hemen toparlandım. 
Hepimiz Abbas arkadaştan çok çekinirdik. O daha Kuzey Sahasına gelmeden, kuralsızlık ve hata tanımayan otoritesi ve öfkesi sahaya kadar gelip bize ulaşmış ve biz Abbas arkadaşı henüz hiç görmeden, ondan çekinir olmuştuk. 

İçeride bizi karşılayan Abbas arkadaşa, yaşadığımız gelişmeleri Botan rapor etti. Evde, Abbas arkadaşın yanında 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Kör Cemal, Metin ( Şahin Baliç), Hacı Zinar vardı. Abbas arkadaş bizi bırakmadı, yanında alıkoydu. 

Gurdula dan Gosine ye, Serke Muhammede Osi ye doğru yürüyüş düzeni aldığımızda, Abbas arkadaş elindeki asası ile yürüyüş kolunun önünü işaret ederek: 

"Şoreş arkadaş, öne geç," dedi. 

Yola koyulduk. Fakat geçmek istediğimiz hatta, arazinin stratejik noktalarının tümü tutulmuştu. Arazide yaygın ve yoğun düşman hareketi vardı. Gosine ye geçemeden, geri Gurdula ya döndük. Gurdulayla Gosine arasında, aynı şekilde iki geçiş denemesi daha yaptık, başaramayıp geri döndük. Düşman bütün araziyi tutmuştu, öncümüz Şoreş arkadaş da araziye hâkim değildi, onun öncülüğünde arazide hangi yana gitsek, düşmanın pusu noktalarına, yada arazideki hareketlerine rastlıyor, geri dönüyorduk. 

Gurdula ya son dönüşümüzde, Dımılga köyü yakınlarında bir noktada konumlandık. Sabah keşfinde baktık ki, Dımılga asker kaynıyor. Düşman Gurdulayı da tutmuş, burnumuzun dibine, Dımılgaya kadar gelmişti. 
Hemen toparlanıp tedbir alarak, çatışma düzenine geçtik. 
Fakat asker araziye çıkmadı. Bir süre sonra köyden, yol hattından ayrıldı. 

Asker, bize yönelmedi ama onlar köyden çekildikten hemen sonra, Abbas arkadaş Kör Cemale yöneldi. Çok sert ve ağır kavramlarla,bağıra çağıra ağzına geleni söyledi. Kör Cemalden çıt çıkmadı. Çaresiz bir sessizlik içinde dinledi Abbas arkadaşı. Noktada, biraz ötemizde yaşanan bu durumun nedenini anlayamadım. Abbas arkadaşın fırçasından sonra yanımıza gelen Kör Cemale: 

"Sorun ne? Abbas arkadaş neden böyle aciz oldu?" 
diye sordum. Kör Cemal: 

"Bilmiyor musun?" dedi. Ben. 

"Hayır," deyince: 

"Düşman, Abbas arkadaşın alanda olduğunu tespit etmiş durumda, bu yüzden alanın tümünü tutmuş, kademe kademe üzerimize geliyor. Biz de alandan çıkmaya 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çalışıyoruz, işte gördüğün gibi, kaç gündür uğraşıyoruz ama çıkamıyoruz. Sorun bu," dedi. 

Yanımızda, ne yapacağını bilmez bir durumda, süklüm püklüm çaresiz duran Kör Cemale: 

"Sorun buysa, kolayı var. Biz, bu sorunu çözeriz," 

dedim. 

Kör Cemal: 

"Nasıl?" diye sordu. 

"Alandan çıkamayışımızm nedeni, düşmanın araziyi tutması değil. Abbas arkadaş, yürüyüş kolunun önüne sürekli Şoreş arkadaşı koyuyor. Şoreş arkadaş bu araziyi tanımaz, tanımayan da bu araziden çıkamaz, öncülük yapamaz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Biz şöyle yapalım: akşam yürüyüşe geçerken, Abbas arkadaş her seferinde olduğu gibi "Şoreş, öne geç" diyecek. Şoreş öne geçsin. 15-20 dakika öyle yürüyelim. Bundan sonra öne ben geçeyim. Doğan ile Metin de benim arkamdan gelsinler. Abbas arkadaş, bu değişikliği görür de müdahale etmek isterse, sen karışma. Biz buradan Gosineye, oradan da Geliye Abdal Beğe geçeriz", dedim. 

Kör Cemal, benim bu önerimi kabul etti. Akşam yeniden yürüyüş düzenini aldığımızda Abbas arkadaş her zamanki gibi, asasıyla ön tarafı işaret ederek: 

"Şoreş arkadaş, öne geç," dedi. 

Yürüdük. 15-20 dakika gittikten sonra Şoreşin önüne geçtik. Ben, Doğan ve Şahin üçümüzde Gabarlıydık, avucumuzun içi gibi bildiğimiz bu arazide yürüyüşte, üçümüzde kurt gibiydik. Tempoyu hızlandırıp, hiç sorunsuz alandan çıkarak Besta-Yenice'ye, oradan Geliye Abdal Beg'e, oradan da Gosine'ye ulaştığımızda, şafak atmış, tan yeri ağarıyordu. Alandan çıkışımızı düşmanın ruhu bile duymamıştı. Gosinede mola verdik. Mola yerinde Abbas arkadaş, yüksekçe bir yere çıkarak geriye, Gurduladan geliş hattımıza baktı, sonra bize dönerek: "Bu kadar zamanda buraya, üstelik hiç sorunsuz nasıl geldik," dercesine baktı, ardından tatlı-sert bir üslupla: 

"Daha önce neden yapmadınız bu işi," dedi. 
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"Siz görevi her zaman Şoreş arkadaşa veriyordunuz, bizde kendimizi önermeye çekindik heval," dedim." 

"Çekinmeyin, önerin kendinizi. Kimin neyi bildiği, alnında yazmıyorki. Nerden bilelim?" dedi, gülerek. 

Havalar iyiden iyiye soğumuştu. Kış kapıdaydı. 
Buradan Habura, sınır üzerine yürüdük, Haburda Komata mıntıkasında konumlandık. Burası sınırın Irak tarafında, sarp bir vadiydi. Ben, Botan, Metin ve Şoreş bir süre Abbas arkadaşın yanında kaldık. Komata çok hareketliydi. Hemen bütün arkadaşlar Komatadaydılar. Üçüncü kongre hazırlıkları yapılıyordu 

(Rabat: Özaiır soyunu avlamakta kullanılan hain keklik) 

Selim (Fevzi Aydın) 


ŞAHİN BALİÇ KİŞİLİĞİ 

PKK üçüncü kongre hazırlıkları için Bakurda, Gabarda bulunan Abbas (Duran Kalkan) arkadaş ile 1985 güzünde Başur'a, üçüncü kongre için hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü Komataya geçtik. 

Botan ( Nizamettin Taş ), Metin (Şahin Baliç) ve ben Komatada, Abbas arkadaşın güvenliği olarak yanında kalıyorduk. Ülke sorumlusu Abbas arkadaşın kaldığı çadırın iki yüz metre kadar uzağında, bir sığmak kazmamız gerekiyordu. Yaradılışı gereği, kendisi için bu gibi işlerin uyğun ve layık olmadığına inanmış olan Botan, sığmak kazma işlerine hiç yanaşmamış, iş Şahin Baliç ile ikimizin üzerine kalmıştı. 

Resmiyette ve dışarıdan bakıldığında görece olarak, sığmak kazma işini Şahin ile ikimiz yapıyor görünüyorduk. 
Fakat tıpkı Botan gibi, kendisine bu tür kaba işleri layık görmeyen Şahinde, zorunlu olarak iş yerinde yanımda olsada, kesinlikle çalışmıyordu. Bir kazmaya, bir küreğe 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yüklenerek, sığmağı ben kazıyordum. Ben, kazma kürek çalışırken. Şahinde ya sırt üstü yatıyor, yada ortalıkta dolaşıyordu. 

Abbas arkadaş, gün içinde çalışmlarma ara verdikçe, çadırından çıkıp yanımıza geliyor, ilerleyen sığmağı gözden geçiriyor ve bizimle sohbet ediyordu. 

Ben, kazma kürekle çalışırken, ya sırt üstü yatan, ya da ortalıkta dolaşan Şahin, Abbas arkadaşın çadırından çıkıp, bize doğru geldiğini görünce, hemen sığmağın içine atlayıp, benim elimden kazmayı- küreği alarak, hummalı ve hamarat bir çalışmaya girişiyordu... Abbas arkadaş yanımıza ulaştığında, sığmağın kenarından: "kolay gelsin" temennisini duyunca, elinin tersiyle alnının terini(!) silerek, çalışmayı bırakıyordu. 

Bundan sonra, çalışmanın gidişatına ve genel konu ve sorunlara ilişkin, en fazla 15-20 dakikalık bilği alışverişi ve sohbetin ardından, Abbas arkadaş tekrar "kolay gelsin" diyerek çadırına dönüyordu. Abbas arkadaş ayrıldıktan sonra. Şahin sığmaktan çıkıyor ve Abbas arkadaş bir daha gelinceye kadar kazmaya küreğe elini sürmüyor, çalışmıyordu. 

Şahinin bu basitliği, kurnazlığı benim çok ağırıma gidiyor, öfkeleniyordum. Şahin, hiç çalışmadığı halde Abbas arkadaşa kendini, benim sırtımdan hile ve kurnazlıkla çalışıyor gösteriyordu... Abbas arkadaşta, yanımıza her gelişinde, sığmak çukurunun içinde kazma-kürek çalışırken gördüğü Şahini takdir ediyordu... Tedbir almaya karar verdim. 

Her zaman ki gibi, ben yine sığnağm içinde kazma, kürek çalışırken. Şahin hızla gelip çukurun içine atlayarak, elimdeki kazmayı istedi. Vermedim. Çalışmayı bırakıp yüzüne bakarak, Gabardan hemşeri olduğumuz Şahine: 

-Şahin, sen Deştalalalıysan, bende Guinalıyım! 
Anladık, yine Abbas arkadaş geliyor, birazdan burada olacak. Kurnazlığın, basitliğin hiç gereği yok! Sen yalnızca Abbas arkadaşa, onun şahsında örğüte yaranmak için çalışıyor görünmek istiyorsun... Bunuda benim emeğimle. 
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benim sırtımdan yapmaya çalışıyorsun... Böyle şeyler çok ayıptır! Çalışacaksan, yalnızca Abbas arkadaşın önünde değil, herkesin önünde ve herzaman çalış! Yok, eğer çalışmaycaksan hiç çalışma! Bir daha da beni böyle basit, ucuz hesaplarına alet etme! dedim. 

Benim bu sözlerim, arkadaş ortamında, yenilir, yutulur sözler değildi. Bir PKK'li, yaşamda kendisine bu sözleri söyletecek durumlara düşmezdi, yinede bir yetmezlik sonucu objektif olarak benzer bir duruma düşerde, biri benim Şahine söylediğim lafların bir tekini ederse, yerin dibine geçerdi! 

Şahin Baliç, benim kendisine ettiğim bütün bu zehir zemberek sözler karşısında, büyük bir pişkinlik içinde, laçkaca yılışarak: 

-Allah, allah... Selim sen bunu nasıl anladın yav? dedi. 

Selim (Fevzi Aydm)Maxmur - 2005 


HATİCE ALTUN ANANIN ANLATIMI 

EVE GELEN MİSAFİRLER 

1976 da, Ankaranm Tuzluçayır semtinde ki gecekondu 
evimizde, kendi yağımızda kavrularak yaşarken; oğlan (Rıza Altun arkadaş), eve misafir getirmeye başladı. Misafir evin bereketidir, misafirsiz ev bereketsiz olur. Misafirin yeri her 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zaman başımızın üstündedir. Amma bu misafirlik, bildik misafirlik gibi değildi. Misafir diye getirdikleriyle oğlan, bize görünmeden odaya kapanıyorlar, sabahtan akşama, akşamdan sabahlara kadar çıkmıyorlardı... Ben, oğlana: "Rıza, oğlum, evladım senin misafirin, bizim misafirimizdir. 
Bende misafirlerimizi göreyim, bir 'hoşgediniz' diyeyim, ayıp olur..." dediğimde: 

"Gerek yok ana! Onlar, senin bildiğin misafirlerden değil. 
Kimsenin kusuruna bakmazlar," diyor, odadakileri bana göstermiyordu. 

"Bizim bilmediğimiz misafir mi olurmuş? Misafir dediğin, her yerde aynı dır oğlum. İçeri girip göreyim, bir hoşgeldiniz diyeyim, çıkayım ha nevar..." diyerek, üstelediğimde: 

"Ana, seni görende hiç misafir görmemiş beller. Bunlarıda görmeyiver ne olacak..." diye, hökçüyüp, küşümleniyordu. 
Dediğim dedikçi inat! Kime çektiyse... Olgörüp, inadını kırıpta misafirleri göremedim. (... !), büyümüş, eve misafir getirir olmuşta, misafirleririni bize göstermiyordu... 

Ben napim, nerelere gidim... Zaman kötü, buluğundan yeni çıkmış oğlan toydu... Bu zamanda, hırlısı vardı, hırsızı vardı... Bu, kimlerle düşüp kalkıyordu? Sık sık getirdiği misafirleri kimdiler, neyin nesi, kimin fesiydiler? Bu oğlan, misafirlerini bana niye göstermiyordu? Beni bir tasa, bir vesvese aldı... 

Hazırlanan yemeklerini, her defasında ben götürüyorum ki, belki bu bahaneyle odaya girip misafirleri görürüm. İçeriden sürgülenmiş oda kapısını çaldığımda, oğlan azıcık açıp, onuda gövdesiyle kapattığı kapı aralığından, elimdeki siniyi alırken: 

"Oğlum, ha ben bırakayım içeri nolur," diyorum, 

"Olmaz ana, onlar senin hizmetini kabul etmezler, senin yüzünden beni ayıplarlar," diyerek, elimdeki siniyi kapıp, sininin kenarıyla kapıyı yüzüme kapatıyordu. 

Sonunda, ne yapim çaresizlikten şeytana uydum; ayıba başvurup, günaha girmeyi göze alarak, kulağımı verip kapıyı dinledim. İçeridekilerden biri konuşuyor, ötekiler dinliyordu. Fakat konuşanı sesinden tanyamadığım gibi, iyi 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duyulan konuştuklarından da hiçbir şey anlayamadım. Bu olmayınca, birde eğilip anahtar deliğinden içeri baktım. 
Oradan gördüğüm yüzler de tanıdık değildi. 

Oğlanın bu yaptığına çok içerliyor, kızıyordum; bir yandanda onun için çok kaygılanıyordum. 

Bu durum böyle sürerken, birgün odadakiler çıkıp yanımıza geldiler. Meğer bize gelenler. Başkan ile ilk grubundan Haki Karer, Kemal Pirve Fuat (Ali Haydar Kaytan) arkadaşlarmış. 
Sonradan öğrendim. Başkan: 

"Aileylede tanışalım artık, böyle olmaz," demiş, bunun üzerine gelmişler. Bizimkine kalsa, sittin sene göstermeyecek onları bize... 

Dediğim gibi. Rızanın bu yaptığına pek içirlemiştim fakat tanışınca, hepisini pek sevdiğim misafirlerin hatırına, içime attım... 

Bir zaman sonra. Rıza ve pek çok arkadaşı yakalanıp zindana düştüler. Başkan ile yakalanmayan arkadaşları geri çekildiler. Askeri darbe oldu. Her şeyinüzerine ölütoprağı serpildi, her yere uğursuz bir karanlık çötü... Ortalık çok kötü oldu. 

Rızayı görmeye gittiğim her görüş gününde, beni gören gardiyanlar, birbirlerine: 

"Elli binlik geliyor," derlerdi. 

Çünkü ben her ay, cezaevi komünü için. Rızanın adına elli bin lira yatırırdım. 

Ölüm orucu direnişi başarıyla sonuçlanınca. Başkana ulaşmak isteyen arkadaşlar, bu görevi bana münasip görmüşler. Bir açık görüş gününde, arkadaşların Başkana yazdıkları raporuyla birlikte, ölüm orucu direnişinde şehit düşen Kemal Pir arkadaşın gömleği ile saatini aldım. 
Bunları, ozaman Lübnanm Beka Vadisinde olan Önderlik sahasına giderek, orada Başkana ulaştırdım. 

(Hatice ana, olağanüstü mütevazı, engin kişiliğinin gereği olarak, anlatmadı. Fakat o sırada Önderlik sahasında olan Delil (Pazarcık) arkadaş, Hatice ananın Önderlik tarafından nasıl karşılandığını, şöyle anlattı: 
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"Sahada, Önderliğin güvenliğinde görevliydim. O gün Önderlik, devredeki bütün arkadaşların askeri tören kıtası olarak hazırlanmasını istedi. Hepimiz askeri tören kıtasında yerimizi aldık. 

Önderlik, Hatice anayı askeri törenle karşıladı. Tören sırasında Önderlik, eğilerek Hatice ananın elini öpmek istedi. Hatice ana buna engel olmak için elini sakınarak, geri çekti. Fakat Önderlik, tören kıtasındaki bütün arkadaşların duyabileceği şekilde: 

"Biz bu günlere, birazda sizin sayenizde geldik..." diyerek, Hatice ananın, kendisinden sakınıp, kaçırdığı elini tutup öptü. ) 

Başkanın, arkadaşlara talimat ve perspektiflerini alarak Türkiyeye döndüm. Bunları ulaştırmak için açık görüşe gittiğimde. Rıza heyecan içinde beni soru yağmuruna tuttu, onun: 

"Ana, gidip gördün mü? Sağlığı nasıl? Ne dedi?" Sorularına karşılık. Rızaya: 

"He, gittim gördüm, görüştüm amma sana hiçbir şey söylemiyorum..." dedim. Şaşırıp, telaşlanan Rıza: 

"Niye ana? Olurmu öyle şey!" dedi. Bende: 

"Niye olmasın? Taman sen, bana onu göstermiyordun... 
Şimdi bende sana, onun durumunu ve söylediklerini söylemiyorum (!)" dedim. 

Bana her zaman hökçüyüp, küşümlenerek, celallenen Rıza, bu defa boynunu büküp, uysallaşarak: 

"Anam, anam ne olur affet! O zaman cahildim, ne yaptığımı bilmiyordum, oldu bir kere, vallahi bir daha yapmam..." 
dedi. 

Rızanın bu sözleri, boynu bükük duruşu pek içime verdi, ciğer işte... Üstelik 'af dileğinde de ciddi görünüyordu... 

"Ala, öyleyse olur, bu defalık affettim seni," diyerek. 
Başkanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, kazanılan büyük başarıyı ve bütün arkadaşları selamladığını aktardım, yönetime yolladığı emaneti verdim. 
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Hatice Altun 


Almanya-Köln 1994 


PEZİ SAPLARI 

1985 yılında. Akademi (Önderlik sahası) mutfağında, 
Fatma (Kersie Yıdırım) ile yemek hazırlıyorduk. Pancar pezisi pişirecektik. Fatma, benim yıkayıp önüne koyduğum pancar yapraklarını doğrarken, saplarını kesip çöpe atmıştı. 
Bu sırada mutfağa gelen Önderlik, çöpteki yaprak saplarını görünce, onları alıpyıkayarak,yaprakların üzerine doğradı. 
Önderlik bunu yaparken, Fatmaya da: 

"Senin çöpe attıklarınla, anam bir yemek daha yapardı. Nesi varmış bunların da çöpe atıyorsun?" dedi. 

Xezal(Zöhre Altun) 
Almanya-Köln 1994 


BİR ÜZÜM TANESİ 


Akademi Sahasında, Önderlik eğitimindeydim. Sabah erken saatlerde, bahçeye açılan parkeli bölümde Önderlikle karşılaştım, bahçeden geliyordu. Bir koluyla göğsüne 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kavuşturduğu avucunda, birkaç salkım üzüm vardı. Sabah selamımı alan Önderlik, eğitim ve yaşama ilişkin sorular sorarak, benimle bir süre konuştu. 

Konuşma esnasında. Önderliğin avucundaki salkımlardan bir üzüm tanesi düştü, parkede yuvarlanarak Önderlikle aramızda bir yerde kaldı. Önderlik, benimle konuşmasını bitirdiğinde, dizlerini kırıp eğilerek o üzüm tanesini aldıktan sonra gitti. 

(••• ?) 


VİRANŞEHİR KOMÜN’ÜNDE 


1978'in nisan ya da mayıs ayıydı. Urfa Viranşehir'de faaliyet yürütüyorduk. O dönemde Mardin Kızıltepe'de faaliyet yürüten Mazlum Doğan arkadaş yanımıza geldi. 
Viranşehir'deki komün evimizde bize yaptığı toplantının sonunda: 

"Abdullah arkadaşın Suruç'tan toplantı için buraya gelmesi gerekiyor. Nasıl yapalım?" dedi. 

Önderliği, Suruç'tan Viranşehir'e benim getirmem kararlaştırıldı. Mazlum arkadaş bana, şimdi anımsayamadığım bir kahvenin adresi ile sahibinin adını verdi. Toplantıdan sonra hemen Suruç'a gittim, orada verilen adres ve isim üzerinden önderliğe ulaştım. 
Önderlikle beraber Suruç'tan Viranşehir'e geldik. 

Viranşehir'deki komün evimizi yeni tutmuştuk. İçeride derme çatma birkaç eski eşya dışında, hiç bir şeyimiz yoktu. 
Eve geldiğimizde. Önderlik yerdeki minderlere oturmadı. 


159 




Kenarda tahta bir sandalyemiz vardı, bütün ısrarlarımıza rağmen, gitti bu sandalyeye ilişti. Partileşme süreciydi. 
Bütün Kürdistanı dolaşarak, çok yoğun çalışan Önderlik, elinde olmadan sık sık kaşınıyordu. Bize: 

"Bir süredir doğru dürüst temizlik yapamadım, sanırım bitlendim," dedi. 

Banyomuz yoktu. Hemen su ısıtalım dedik. Önderlik kabul etmedi. 

"Önce işimizi yapalım, sonra bakarız," dedi. 

Viranşehir komitemiz, Mustafa Gezgör (Viranşehir), Veysi Badem (Viranşehir), Abdulkadir Hançer (Viranşehir), Kazım Demirtaş (Dersim) ve benden oluşuyordu. Komitemizi topladık. Komün evimizde önderlik toplantımızı yaptı. 

Ertesi gün sabah önderliğe, şehir hamamına gitmeyi önerdik. Önderlik: 

"Güvenlik açısından sorun olmaz mı?" diye sordu. 

Biz gerekli önlemleri alabileceğimizi söyleyince "Öyleyse olur," dedi. O zamanlar bütün Viranşehir esnafı önde gelenleri Mustafa Gezgör arkadaşa, ya sevdiği için yada korktuğu için, bir biçimde saygı duyardı. Bu nedenle Gezgör arkadaşı, şehir hamamının öğleden sonra (sabah kadmlaraydı) bize tahsisini sağlaması için, hamamcıya yolladık. Veysi Badem de çarşıya kadar giderek. Önderlik için (çok iyi anımsıyorum) gri renk bir pantolon, ona uygun açık renk bir gömlek, "V " yaka bir kazak ve bir takım iç çamaşırı alıp geldi. 

O gün öğleden sonra silahlarımızı kuşanıp. Önderlikle şehir hamamına gittik. Daha önceden Gezgör'ün bize tahsis ettirdiği hamama, biz çıkıncaya kadar müşteri kabul edilmeyecekti. Hamamda, Veysi Badem ile Abdulkadir Hançer, silahlı olarak kapıda nöbetçi kaldılar. Gezgör arkadaş ile ben de Önderlikle beraber hamama girdik. 
Önderliğin vücudunda sivilceler çıkmıştı. Gezgör'le birlikte önderliğin sırtını bir güzel keseledik. Banyodan sonra arkadaşların hazırladığı meyve suyunu içen Önderlik, banyoya girerken üzerinden çıkardığı elbiseleri göstererek: 

"Bunları yakın," dedi. 
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Eski hamamların arka bölümlerinde, hamamın suyunu ısıtan "Külhaneler" olurdu. Genellikle tezek yakılan bu Külhanelerde, tezekleri ocaklara atanlara da "Külhan" denirdi. Ben de bu elbiseleri alıp külhaneye götürdüm. 
Oradaki Külhanbeyinden, bunları yakmasını istedim. 

Hamamdan komün evimize döndüğümüzde. Önderlik: 

"Keşke zaman olsaydı da, bu gece de sizlerle burada kalsaydım. Böyle bir banyodan sonra rahat bir uyku uyurdum," diye, hayıflandı. 

Önderliğin, hemen aynı akşam Diyarbakır'a gitmesi gerekiyordu. Komün mâliyesinde. Önderliği Diyarbakıra yolcu edecek paramız yoktu. Gezgör arkadaş, bir ara evlerine kadar gidip, babasından 45 lira para alıp geldi. 
Kendisine vermek istediğimizde. Önderlik bu parayı almadı. 

"Diyarbakır'a kadar benimle birlikte gelecek arkadaşla yol paramızı verin yeter," dedi. 

Önderlikle Diyarbakır'a, Veysi Badem gidecekti. O zamanlar Viranşehir'den Diyarbakır'a, iki kişinin yol parası toplam 10-15 lira kadardı. Beklenmedik durumları da dikkate alarak, yanlarında para olsun diye 45 lirayı Veysi Badem arkadaşa verdik. Önderlik, o akşam Viranşehir'den Diyarbakır'a gitti. 


Rezan - Troçki (Yılmaz Dağlum) 
2005 Güzü Kandil-Levce 


DEDE 

1983 yılında, Xakurke de, Deştaheyate nin üzerinde 
bir tepede Sabri OK arkadaş ile konumlandığımız noktada oturuyorduk. Gece boyu, Zagroslarm içinde yürüyerek geldiğimiz bu noktada, gün ağarınca mola vermiştik. 
Görevimiz, araziyi keşfetmek, yurtsever halkla ilişki kurup. 
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geliştirmekti. Fakat henüz yeni girdiğimiz alan da ne araziyi tanıyorduk, ne de halkla ilişkimiz vardı. Bu yüzden, zorun ve zorlanmanın çok ötesinde durumlar ve sorunlar içinde, varlık, yokluk mücadaelesi veriyorduk. 

Önümüzde serili Deştaheyate'ye (Hayatiovasma) bakarak iç geçiren, Sabri Ok arkadaş: 

"Bir gün gelecek, biz ihtiyar olacağız. O zaman, bu günlerde yaşadıklarımızı anlattığımızda, "Dede attı gene..." 
diyecekler, bize inanmayacaklar..." dedi. 

Sarı Hüseyin-Dola Koke-QEndıl-2002 yazı 


ENVER BA VER ARKADAŞIN ANLATIMI 


KATILIM 

1986 yılında Bitlis lisesinde öğrenciydim. Liseli 
arkadaşlar, Şentürk'ün kahvesinde buluşup tartışıyorduk. 
Ben, Fudayil, Mehmet ve kahveci Şentürk kendi aramızda ve çevremizde yaptığımız tartışmalarda fazla ilerleme sağlayamıyor, tıkanıyor, tekrara düşüyorduk. Belirgin bir politik bilincimiz, görüşümüz yoktu fakat yurtsever, devrimci duygularımızın itilimiyle, bu yönde samimi bir arayış içindeydik. 

O zamanlar tartışma ve birbirini dinleme kültürü çok güçlüydü. Bu süreçte kahveye gelen, cezaeviden yeni tahliye olmuş Norşinli Ali ile tanıştık. Her fırsatta buluşup tartıştığımız Norşinli Ali, Türk ve Kürt solunu teorik kalmakla, oportünistlikle eleştiririyor; Apoculuğu ve PKK'yi tanıtarak, devrimci mücadele ve direniş çizgisini onların yaşatıp, geliştirdiğini söylüyor ve bizi PKK'ye katılmaya çağırıyordu. Özellikle 14 Temmuz Amed zindan direnişi 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üzerinden tanıdığımız Apocular ve PKK'ye zaten yoğun bir sempatimiz vardı.Noşinli Ali ile yürüttüğümüz tartışmalar, bu sempatimizi olgunlaştırarak politkleştirdi. Bu da bizi PKK'ye katılma kararma götürdü. 

Biz katılım kararı alınca, Norşinli Ali bizi PKK milisi Enverle tanıştırdı. Ben, Fudayil, Mehmet ve Şentürk Milis Enver üzerinden partiye ulaştık. Milis Enver bizi. Bazit üzerinden Doğu Krdistana (İran) geçirerek, Makuda arkadaşlarla buluşturdu.Maku da. Kadir (Mehmet Eksen), Mehmet Hoca ve Beriwan arkadaşlar vardı. Kadir arkadaş burada bize dört ay eğitim verdi. 

Dört ay sonra, on kişilik bir grup Urmiye üzerinden Zagroslara çıktık. Zagroslarda yürürken hepimizçok zorlandık. Fakat aramızda fiziği en zayıf olan Fidel o kadar çok zorlandı ki, yol boyu önceçantasmda, sonrada ceplerinde ne varsa, kendisine ağırlık yaptığı gerekçesiyle, çıkarıp attı. 
Fidelin kapıldığı yorğunluk psikolojisiyle attığıgömlek, iç çamaşırı, çorap, birkaç paket sigara, çakmak, tarak, tırnak makası vb. şeylerden oluşan ve aslında ciddi bir ağırlığı olmayan kişisel eşyalarını, o attıkça toplayarak kampta kendisine verdik. 

Bir köy yakının da, üzerine geniş bir naylon çekilmiş bir yerde mola verdik. Burası Zive köyü, naylon örtülü yer lojistiğimiz, lojistikçimizde Selim (Fevzi Aydın) arkadaştı. 
Moladan sora Are kampına geçtik. 

Are, İran, Türkiye, Irak sınırlarının kesiştiği üçgenin İrantarafmda bir kamp noktamızdı. Are'ye geldiğimizde 
1988 sonbaharıydı. O sırada kampta atmış, yetmiş kişilik 
gücümüz vardı. Kamp yönetimi Mahir (Kars), Esat (Abdurrahman Çadırcı), Cemal Zeydayi arkadaşlar ile Ferhat (Osman), Azman (Serhat), Nasır (Karayazı), Sarı Hüseyin ve Mehmet (Başur) du. Kamptaki gücümüzün bir bölümü, Hogir ve Adnan unsurlarının kontra uygulamalarından kırılmış, sorunlu arkadaşlardı. 

Are kampına geldikten hemen sonra düzenlenen eğitim devresine katıldık. Eğitim devresinde, teorik eğitim ile pratik-askeri eğitimi birlikte görüyorduk. 


163 




Gördüğümüz askeri eğitimin taktik uygulama boyutunda, Şemzinan korucularına karşı eylem kararı alındı. 
Keşif ve hazırlıkların ardından yapılan düzenlemede ben, savunma gücünde görev aldım. Cemal Zeydayi arkadaşın komutasında gerçekleşen eylemde çatışma sürerken, koruculara takviye geldi. Bu gelişme üzerine savunma gücü olarak bizde çatışmaya katıldık.Araziye yayılarak süren çatışmada düşma ağır kayıp verdi. Bizim kaybımız olmadı. 
Çatışmadan sonra çekildiğimiz araziye hakim bir noktada, karşımızdaki sırtlarda ölü ve yaralılarını iki skorskiye yükleyen düşmanı izledik. Gördüğümüz askeri eğitimin en etkili ve geliştirici yanı buydu. Kendini yenilmez, üstesinden gelinmez bir güç olarak gösteren düşmanın hiçte öyle olmadığını, kendi doğrudan deneyimizle gördüğümüz andı bu. Bu an gerçekten eğitici ve özgüven kazandırıcıydı. 

Biz eğitime başladıktan bir süre sonra, çok yoğun kar yağışıyla birlikte kış bastırdı. Kar, lapa, lapa o kadar yoğun yağdı ki, bütün doğa, her yer, kampımızla birlikte bizde kara büründük, kar altında kaldık. Kış böyle bastırınca. Siyasi Komiser Salih (Serhat) aralarında benimde bulunduğum on bir kişilik bir grubu, Zevi köyü yakınındaki lojistikten erzak getirmekle görevlendirdi. Erzak grubumuzda: 

Grup komutanımız Cemşit (Wan), Hawar (Bitlis), Seyithan (Wan), Numan (Muş), Mehmet (Bitlis), Dersim (Bitlis), Salih Reş (Ağrı), Cevahir (Muş), Nureddin (Bazit), Rodi (Serhat) arkadaşlar vardı. 

Kampımızla Zevi Köyü arası üç saatlik yoldu ve bütün arazi yeni yağan bir metre karla örtülüydü. Yoğun kar yağışıyla hayfını almış hava dingin ve çok güzeldi. Taze karı kütür, kütür çiğneyerek neşe içinde ulaştığımız lojistikte,lojistikçimiz Selim arkadaş erzak listemizi bir kenara hazırladı. Bizde, kişi başına yarım torba un (25kg.) 
ya da buna denk gelecek miktarda şeker, yağ, gazyağı vb. 
yüklerimizi hazırlamaya giriştik. Biz, erzak yüklerimizi hazırlarken yeniden başlayan kar yağışı hızla yoğunlaştı, ardından ansızın şiddetli bir kar fırtınası patladı. Bu durumda kampa dönüş için yola çıkamadık. Erzak 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depomuzun üzerine, kenarları taşlarla, üzeri toprakla bastırılarak örtülmüş naylonun altına sığınarak, kar fıtmasmm dinmesini bekledik. Fırtına dinmediği gibi, dahada şiddetlenerek kar tipisine dönüştü. Bu arada akşam oldu. 
İnsanın içine, iliklerine işleyen hava, dondurucu derecede çok soğuktu ve hepimiz açtık. İnsan aç olunca, soğuğun etkisi katlanarak artıyordu. Ağaç seviyesi olan 1800 metreden yüksek rakımlı, çıplak zozanlardaydık. Çevremizde, ısınmak içi yakacak odun olmadığı gibi, her yer gittikçe kalınlaşan kar tabakasıyla örtülüydü. Yakalandığımız kar tipisinde, naylonun altında donmamak için, ısmmalı ve birşeyler yemeliydik. Bunun için yakacak gazyağımız, yemek için erzağımız vardı. 

Naylonun altında, kardan temizlediğimiz dar bir toprak zemine gazyağım dökerek yaktığımız ateşte ısınmaya çalıştık. Islak zemindeki suyla karışınca yeterince yanamadığı için yoğun is çıkaran gazyağmm, fersiz ve dalgalı alevlerinde ısnmaya çalışırken, hepimiz islendik, simsiyah olduk. 

Açlığımızı gidermek için, Seyithan: 

"Ben, iyi murtuka yaparım," dedi. 

Seyithanm murtuka yapabilmesi için gereken kabı, 25 kg. lık Vitayağı tenekelerinden birinin içindeki yağı, naylonun üzerine boşaltarak sağladık.Böylece bize murtuka yapmak için iş başına geçen Seyithan, boşaltığımız teneke içinde kalan yağ bulaşığını, yerde yanmakta olan gazyağı ateşine tutarak eritirken bizede, tenekede eriyen yağın üzerine parça, parça un atmamızı istedi. Kendisi istedikçe attığımız unları tenekedeki yağ ile karıştıran Seyithan, uzun süre uğraşmasına rağmen unu kavuramadı. Yerde yanmakta olan gazyağmm alevleri o kadar cılız ve fersizdi ki, yağı ve unu kavuracak ısıyı açığa çıkaramıyordu. Alevler, ısıdan çok is çıkarıyordu.Seyitha sonunda: 

"Hevval, bukadar oluyor," diyerek, yarı çiğ, yarı pişmiş murtukayı önümüze koydu. Dondurucu bir soğuk vardı ve hepimiz çok açtık. Un ve yağdan oluşun murtukayı ellerimizle yedik. 
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Murtukayı yedikten sonra, naylonun altında tipinin dinmesini bekledik. Akşam oldu fakat tipi dinmedi. Akşam, Cemşitgeniş naylonun dökümlü ucuna sarınarak karın üzerine yatıp, uyudu. Biz uyumadık. Kar, bütün gece boyunca, sabaha kadar yağdı. Sabah gündoğumuyla birlikte, tipi dindi, kar kesildi. Naylonun altından çıktığımızda, yeni doğan, pırıl pırıl güneş, zagroslarm içinde dörtbiryanımızı sarmış kar deryasında şavkıyordu. Naylonun dışında, gün ışığında görünce, birbirimize gülmekten kendimizi alamadık. 
İsten simsiyah olmuş yüzlerimizde, dişlerimiz ve gözlerimiz parlıyordu. 

Yola çıkmak için yüklerimizi alırken Cemşit'in aramızda olmadığın farkettik. Onun, ilk akşamdan yattığını anımsayınca, hemen gidip yattığı yere baktık. Üzeri, gece sabaha kadar yağan karla yüklü naylonu çekerek Cemşit arkadaşı çıkardık. Cemşit arkadaş, gece boyu üzerine yağan karla, altındaki kar arasında, sabaha kadar 

donmuştu.Sarındığı naylonun içinde kalıp gibi olmuş Cemşit arkadaşı şiddetle sarsmamıza rağmen kendine gelemedi. Bu defa onu aramıza aldık, tekme, tokatlarla kotrollü bir şekilde döverek; sıtını, kol ve bacaklarını, yüzünü ovarak kan dolaşımını hızlandırdık. Böylece, Cemşit arkadaş kendine geldi, yüklerimizi sırtlanarak, Are'ye kampa doğru yola çıktık. 

1989 Baharında eğitim devremiz sona erdi. Devre 
sonunda yönetim, aralarında benimde bulunduğum bir grup arkadaşın isimlerini okuyarak, bu arkadaşların 15 günlük yeni bir eğitimin ardından başka bir alana gideceğini bildirdi. 

Biz genel eğitimdeyken. Dersim Eyalet yönetimi Serhat (Hıdır) ile Medya (Aysel Çürükkaya) unsurları, tutuklu olarak Are kampına getirilmişlerdi. 15 günlük eğitimin konusu Öderliğin son talimatlarıydı. Önderlik, eğitimini gördüğümüz talimatında Serhat ile Medya unsularmm. Eyalet Yönetimi olarak Dersimdeki parti karşıtı düşkün, yoz yaşamlarını ve kadro ve halka karşı kontrapratiklerini çözümlüyor; sonuç olarak bu düşkün ve 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yoz unsurların tutuklanarak. Önderlik Sahasına getirilmelerini istiyordu. Önderliğin, yoz yaşam ve kotra pratikleri üzerine yaptığı çözümlemelerinin eğitimini, o yaşamın ve pratiğin sahipleri Serhat ve Medya unsurlarıyla birlikte gördük. Bu iki unsur, yüzkızartıcı suçlarla dolu, tasfiye pratikleri çözümlenirken yerin dibine girmeleri gerekirken, sankiçözümlenen başkalarının yaşamve pratiğiymiş gibi, aramızda sonderece pişkin ve rahat, oturup dinlediler. 

Eğitimin sonunda, Öderliğin bu iki unsura ilişkin talimatı, kamp sorumlusu Mahir (Kars) arkadaş tarafından yüzlerine okundu. Bu şekilde tamamlanan eğitimin sonunda Mahir arkadaş "Bu eğitim grubumuzun kısa zaman içinde başka alana geçeceğini belirterek," yol hazırlılarımızı yapmamızı istedi. 

Eğitim bittikten sonra birde moral düzenlendi. Bütün kamp yapısının katıldığı morali, kamp yönetiminden Esat (Abdurrahman Çadırcı) arkadaş düzenleyip, yönetti. O zamanın dağ koşullarında, sıska denilecek kadar zayıf olan Esat arkadaş sahnede, o bünyesinden hiç beklenmeyen gür ve tok bir sesle, Fuat arkadaşın "Ben bir insanım" şiirini okudu. Esat arkadaş, şiiri öylesine içten, yürekten okuduki, onun sesiyle ta içimden, yüreğimden sarsıldım. O moral etkinliğinden, bende kalan bir bu oldu. Moralden sonra Esat arkadaşın yanma gittim "Şiiri çok güzel okuduğunu, çok etkilindiğimi" belirterek, tebrik ettim ve ondan, okuduğu şiirin bir kopyasını istedim.O gün Esat arkadaştan aldığım bu şiirin kopyasını, ağır mücadele koşullarında uzun yıllar yanımda taşıdım ve defalarca çıkarıp okudum. Kendi başıma, içimden okuduğum her defasında şiir,zihnimde ve ruhumda, Esat arkadaşın Are kampmdaokuduğu o sarsıcı sesiyle ve vurğularıyla yankılandı. 

Moralden birkaç gün sonra. Mahir, Esat, Fatma (kara), Zozan(Serhat), Azime (Serhat), Zıbıstan (Serhat), Cevahir (Warto), Numan (Muş), Cemşit (Wan), Baver hoca (Diyadin), Nureddin (Bazit), Dersim grubundan Saadet (Dersim), Şükrü (Muş), Cihat (Karakoçan), Eğri Cemal 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(Dersim), Dara (Dersim), Bedran, milis Ernesto ile Fehat (Osman), Sehat ve Medya dan oluşan grubumuz, düzenlenen içtimada kamp yapısıyla vedalaşarak yola çıktı. 

Doğu Kürdistandaki Arekampımızdan çıktıkan sonra. 
Güney Kürdistanm (Irak) Hakurke bölgesine geçtik. Deşta Hayati kıyısından dolaşıp, Avdal Kovinin ötesinde, Geliya Reşte mola verdik. Burada Ferhat (Osman) bize: 

"Yönetim olarak kendilerinin PKK 4. Kongresine katılmak için Haftanine gittiklerini; grup olarak bizimde Önderlik Sahasına gittiğimizi," söyledi. 

Geliya Reşten Zagroslara, Avaşine geçtik. 
89baharmda eriyen kar sularıyla iyice yeğinleşen Avaşin suyu coşmuştu. Avaşini, yatağının genişleyrek, gücünün dağıldığı nispeten zayıf bir noktasından geçmeyi kararlaştırdığımızda, o sırada 45-50 yaşlarında olan grubumuzun en yaşlısı fakat hepimizden dinç ve diri milis Ernesto, belirlenen yerden Avaşine girdi ve yüzerek karşı kıyıya geçti. Ernestonun ardından Numan arkadaşla ben, yüzerek Avaşini geçtik. 

Biz karşı kıyıya geçtiğimizde, Ferhat suya girdi. 
Ferhat, kıyı dubası yada açık deniz şamandırası gibi gövdesiyle suyun ortasına geldiğinde, birden çırpınmaya, bata çıka sürüklenmeye başladı. Ferhat'ın suda sürüklenerek boğulmakta olduğunu görünce Ernesto, Numan ve ben suya atlayarak Ferhata ulaştık, onu tutup kıyıya çıkardık. Kıyıya çıkardığımızda, boğulma korkusuyla çırpınırken yuttuğu sularla iyice şişmiş olan Ferhat'ı, yuttuğu suları kusturmak için ayaklarından kaldırıp, başaşağı silkmek istediğimizde, üç kişi bunu başaramadık. 
Çünkü adamın gövdesinin simetrisi yoktu, boynundan diz kapaklarına kadar gulover (Global) bir gövdeydi. Mutlak yokluk dönemlerinde bile, İrandan kurduğu özel yiyecek bağlantılarından sağladığı yiyeceklerle özel beslenerek, dağda obezleşen Ferhatm, ortalama bir gerillanın gövdesinden daha kaim bacağını ellerimizle kavrayabilsek bile, üçümüz birden duba gövsini kaldırıp silkemiyorduk. 
Bunu başaramayınca, onu yüzükuyun yatırıp, sırtını 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tapikleyerek, göbeğine basınç verip kusturduk. Ferhat, kışkırmış yeme içme güdüsünün düşkünlüğüyle boş bulunup fazlasıyla yuttuğu suları, biz sırtını tapikledikçe, tıpkı bir kömüş gibi öğürüp, böğürerek kustu. 

Biz, Ferhat'ı kurtardıktan hemen sonra, karşı kıyıda suyun sığ yerinin bitip, yatağının daraldığı yerde kayalık bir sırta çıkan Baver Hoca (Diyadin), hepimizin şaşkın bakışları önünde, kendini Avaşinin içine attı. O yükseklikten coşkun suya düşen Baver arkadaş,toparlanıp yüzmeyi başaramadı; Avaşinin güçlü akıntısına kapıldı, elleriyle çırpınarak sürüklenmeye başladı. Bu durumu görünce, bulunduğumuz kıyıdan paralel koşarak, akıntıya kapılıp gitmekte olan Baver arkadaşı kurtarmak için çaba harcadık. Ne varki, Baver arkadaşın atladığı yerde, bizim geçtiğimiz yerden daha dar olan yatağında Avaşin, gücünü toparlayıp yeğinleşmişti. 
Ferhatı kurtarmak için yaptığımız gibi, Baver arkadaşın peşinden suya atlayamazdık. Böyle bir durumda Avaşin bizide alır ve bir daha da vermezdi... Avaşinin yatağında sığ bir nokta olur umuduyla, ona yetişmek için kayalık kıyıda, çıplak ayaklarımızla çılğmca koştuk. Fakat bizden daha hızlı akan Avaşin, Baver arkadaşı alıp götürüyordu... Avaşinin yatağı, derin ve sarp kayalık kanyonda gücünün dağılıp, zayıfladığı, suya girebileceğimiz bir yerde yoktu. Önde Ernesto, ardında Numan ve ben, çıplak ayaklarımızı kesip, parçalayan kayalıkta var gücümüzle koşarak yetişemediğimiz Baver arkadaş, Avaşinin içinde bata-çıka çırpınarak sürüklendi gitti.Koşmak için son gücümüzüde tükettiğimizde, artık çırpman elleri görünmez olan Baver arkadaşı, Avaşin içine çekmişti. Baver arkadaş böyle şehit düştü. Baver arkadaşın, Avaşinin içinde yitip gittiği yerde, onu kurtarmak için hiçbir şey yapamamanın kahredici çaresizliği içinde kalakaldık. 

Geri döndüğümüzde, ancak Baver arkadaşı bedel olarak ödedikten sonra, Avaşine karşı tedbir alabildik. Karşı kıyıdaki arkadaşlar şütüklerini çıkarıp birbirine bağladılar. 
Ardından, bir ucunu bir ağacın gövdesine bağladıkları uzun şütüğün öteki ucuna taş bağlayarak bize fırlattılar. Bizde, 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bize ulaşan şütüğün ucunu bu kıyıdaki bir ağaca, suyun üstüne gererek bağladık. Arkadaşlar, bir elleriyle birbirlerinin ellerini, öteki elleriyle suyun üzerinde gerili şütüğü tutarak, Avaşini geçtiler. 

Avaşinden Haftanine geçtik, Hezil suyuna yakın bir yerde, PKK 4. Kongresinin yapılacağı noktaya ulaştık. 
Burada, bütün eyaletlerden ve kurumlardan gelen Kongre delegeleri ve Kongre güvenliğinden oluşan çok kalabalık bir arkadaş yapısı vardı. Kongre noktasına gelişimizden birkaç gün sonra mangamıza gelen kır saçlı bir arkadaş, bizimle yaptığı kısa bilgilendirme görüşmesinde: 

"Önderlik Sahasına gidiyorsunuz. Çok az arkadaşa sağlayabildiğimiz bir imkan ve şanstır, kıymetini bilin, iyi değerlendirin. Hazırlıklı olun, kuryeniz Hacı (Derik) gelip sizi alacak," dedi. 

Bize bunları söyleyip giden arkadaşın Cuma (Cemil Bayık) arkadaş olduğunu, arkadaşlaran öğrendik. Cuma arkadaşın söylediği gibikuryemiz Hacı (Derik) geldi, Haftaninden Önderlik Sahasının bulunduğu Suriyeye doğru yola çıktık. 

Not: 

Yeni görev alanına geçmek için beklerken kaydettiğimiz anılarının bu noktasında, Baver arkadaş görevine gitti. Zaten "Kaydedebildiğimiz kadarı" için başladığımız çalışmada bu noktada bitti. 


Kampı-Maxmur 


Ş. Rüstem 


XEBAT (HEVVLER) ARKADAŞIN ANLATIMI: 

BAŞKAN APONUN SOFRA KÜLTÜRÜ 
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Başkan Apo kendisi için özel mutfak oluşturulmasına, ayrı sofra kurulmasına ve özel servis yapılmasına asla izin vermezdi. Bütün öğünlerini bizimle birlikte yerdi. Eğer çalışmalarından dolayı, genelle yemeğe zamanında gelemeyecekse. Başkan Apo bunu, o günkü koordineye bildirir, bir grup arkadaşın yemeğini genelle yememesini, birlikte yemek için kendisini beklemelerini isterdi. Sorumlu arkadaşın genel içinden belirlediği bir grup arkadaş dışında, öteki arkadaşlar yemeklerini yerler, belirlenen grup birlikte yemek için Önderliği beklerdi. 

Koordine arkadaş, bir grup arkadaşla birlikte bana da; 

"Xebat arkadaş, sizde yemeyin. Önderlik yemeğe yetişemiyor. Çalışmalarını tamamlayıp gelince, siz de yemeğinizi Önderlikle birlikte yersiniz," dedi. 

Arkadaşlar yemeklerini yediler. Biz birlikte yemek için önderliği bekledik. Önderlik, çalışmalarını tamamlayıp geldi. 
Yemekhanedeki masalardan birine kurulmuş olan sofrada, birlikte yemeğimizi yemek için, önderlikle içeri girdik. 

Sofranın kurulu olduğu yemek masasına yaklaşınca. 
Önderlik bir den durdu. Sonrada masanın altına eğilerek, oradan bir şeyler topladı. Yeniden doğrulduğun da. 
Önderliğin avucu ekmek parçalarıyla doluydu. Önderlik, masanın altından topladığı ekmek parçalarını bize göstererek: 

"Siz şimdi bunları atıyorsunuz, ileride beni de atarsınız... " dedi. 

Ve değerlere yaklaşım üzerine, kısa bir değerlendirme, çözümleme yaptı. Avucundaki ekmek parçalarını da, masadaki ekmek sepetine koydu, sofraya oturduk. Yemekte Önderlik, masanın altından topladğı ekmek parçalarını bizimle birlikte yedi. 

Yemeklerde, sofraya içecek olarak büyük pet şişeler içinde kola ve fanta konuluyordu. Önderlik, sofraya oturur oturmaz tiksinti yüklü, büyük bir öfkeyle: 

"Kim, hangi işgüzar yapıyor bunu? Çabuk kaldırın bunu buradan, bir daha da olmasın!" dedi. 
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Sofraya, bizim için büyük pet şişeler de kola konulmuş, fakat Başkan Aponun önüne cam şişede, daha kaliteli kola konulmuştu. 

Küçüğü, büyüğü, azı çoğu yoktu! Ayrıcalık, her şeyde ve her düzeyde ayrıcalıktı! 

Küçük ya da büyük, az yada çok ayrıcalık isteyen, ayrı yaşam isteyendi! 


Xebat Hewler 
Kandil 2006 


ÜZÜM İNCİR 

Önderlik Sahasındaki devre eğitimi sonunda. Cuma (Cemil Bayık) arkadaş, Aytekin (Maraş) ile beni, Şamdaki parti evinde yanma almıştı. Evde üçümüzdük. Evin ihtiyaçları için Aytekinle, yakında kurulu pazara gittik. Yaz mevsimiydi, her şey bol ve ucuzdu. Öteki şeylerin yanı sıra, bol miktarda üzüm ve incir aldık. Evde, akşam yemeği için hazıladığımız sofranın ortasına meyve olarak, büyük bir kayık tabağa, tepeleme istifleyerek yığdığımız üzüm ve incirleri koyduk. 

Çalışmalarına ara verip yemeğe gelen Cuma arkadaş. 
Masadaki yerine oturmadan, eliyle sofranın ortasmdakiüzüm-incir yığınını göstererek: 

"Bu ne?" diye sordu. 
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Biz, anlayamadığımızdan. Cuma arkadaşın sorusuna yanıt veremedik. Masadaki yerine oturan Cuma arkadaş: 

"Heval, biz üç kişiyiz. Bu kadar meyveyi zamanında tüketemeyiz, bir bölümü zayi olur, bu da israftır. Ayrıca hem üzüm, hem incir almışsınız, bunların ikiside yaz meyvesi. 
Bunlardan birini şimdi, ötekini onu tükettikten sonra alsaydmız, yine çeşit yiyeceğimiz gibi, israf sorunumuzda olmazdı," dedi. 

Cuma arkadaşın sorusunu ancak o zaman anlayıp, kavradık. 

Bir akşam, Aytekinle birlikte televizyonda,çizgi film "Tom ve Jeriyi" izliyorduk. Odasından gelen Cuma arkadaş, bize ve televizyona baktı, sonrada bizimle birlikte bir süre "Tom ve Jeriyi" izledi. İzlerken,Aytekinle ikimizin dikkatini, Jerinin Torna karşı geliştirdiği taktiklere çeken Cuma arkadaşın, Jeriyi askeri açıdan takdir ettiğini anımsıyorum. 


Şerwan (Madin) 


KAÇIŞ YOK 


PKK, bizim Özalp’a, oradan da Kalkeliye ulaşıpta, özgürlük hareketimizin yeniden diriltici ateşi, toplumsal yaralarımızı dağlamaya başlayınca; kimliksizlik üzerine kurulu sömürge düzeni ve onun içindeki kişliksiz ilişkiler altüst oldu... 

Kalkelide “Aklıevvel” Hacı Abdullah, daha altı, yedi yaşlarındaki çocuklarını alıp, Istanbula kaçırdı... Dağda ve şehirde çatışmaların iyice kızıştığı doksanlı yılların ortasıydı. Hacı Abdullah ailesini ve kendisini “ 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Kurtarmak” için İstanbula kaçarken, bende artık cephe faaliyetlerinde deşifre olup tutunamayınca, gerillaya katılarak, dağa çıktım. 

Aradan yıllar geçti. 2008 yılında Maxmurdayken, misafirhaneden telefon eden arkadaşlar, bana: 

“Memleketten, Hacı adında bir misafirimin olduğunu” söylediler. 
Misafirhaneye giderken, kendi kendime: “ Hanği Hacı bu?” diye düşündüm, bir türlü çıkaramadım. 

Fakat misafirhanede, misafirimi görünce hemen tanıdım. Bu, yıllar önce mücadele yoğunlaşınca, kendisini ve ailesini kurtarmak için, çolukçocuğu alıp Kalkeliden İstanbula kaçan, bizim Hacı Abdullahtı. Kucaklaşıp öpüştük. Bir köşeye çekilip oturunca, merakla: 

“Hayrola Hacı Abdullah, hanği rüzğar attı seni buralara?” diye sordum. Hacı Abdullah, mahcup, şaşkın ve benden umar içinde, anlattı: 

“Çocuk yaşlarda İstanbula kaçırdığı oğlu, oralarda birlikte büyüdükleri kuzeniyle, İstanbuldan gerillaya katılmış. Peşlerinden buralara kadar gelen, hala aklı evvel Hacı Abdullahta, benden “ Araya girip, bir şeyler yapmamı” rica ediyordu (!)” Elimde olmadan gülerek: 

“Ee... Hacı Abdullah, kaçtın ve kaçırdın da ne oldu? Kurtuldun ve kurtardın mı?” dedim. 

Hacı Abdullah, acı acı gülerek: 

“Vallahi, ne kurtulabildim, ne de kurtarabildim...” dedi. 

Hacı Abdullah ile en başından alıp, mücadelemizin kazanımlarnın ışığında, her şeyi konuşup tartıştık. Sonunda ona: 

“Hacı Abdullah, ya bu tarafta, ya o tarafta ama kesinlikle içinde olursun. Bu işten kaçış yok! Anla artık... Ne ben, ne de bir başkası; partiyle o arkadaşların arasına giremeyiz! Başka hiç bir kimseye ve merciye, bunun için başvurma! Ayıplanırsın... Oğlunun ve yeğeninin onurlu başlarını önlerine eğme... Daha önce sen, kaçarak ve kaçırarak yanlış yaptın. O zamanın çocukları, üstelik İstanbulda büyüdüler ve senin yahşim düzeltiler! 
Su akıp yatağını bulmuş... Onlara ve kararlarına saygılı ol. Onlarla övün, gurur duy! Artık gerilla babası oldun, buna layık ol...” dedim. 

Gerçeği kavrayan Hacı Abdullah, evine döndü. 

Necip ( Wan) 2009/Maxmur 
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DELİL (PAZARCIK) ARKADAŞIN’IN ANLATIMI: 

BİZİ ARKAMIZDAN HANÇERLEMEYİN YETER 

Tükiyede, genel olarak demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin örgütlü güçlerini, özel olarakta PKK öncülüğünde gelişenKürt Özgürlük Hareketinitasfiye amacıyla hazılanan askari faşist darbe saldırısına karşı, aldığı taktik olarak geri çekilme kararıyla, 1979 da Urfa üzerinden Rojavaya geçen Önderlik, kuryeler tarafından Kobanide yurtsever bir ailenin yanma yerleştirilmiş. 
Kuryelerin sağladığı bu yurtsever aile dışında, partinin Rojavada hiçbir ilişkisi ve imkanı yokmuş. 

Önderliğin, bu yurtsever ailede kaldığı sürece ilişkin olarak arkadaş ortamında şu anektod anlatıldı: 

"Önderlik, kendi kurumsal yaşam ilkesinin doğal gereği olarak evde, sofranın kurulup kaldırılması, bulaşıkların yıkanması vb. hizmetlerle yaşama katılıyormuş. Önderliğin yaşama katılımını kendine göre yorumlayan evin hanımı, bebeğini Önderliğe bırakıp, hava almak için komşuya çıkıyormuş. Önderlik bebeklede en iyi şekilde ilgilenmiş. 
Bikaç yıl sonra, Lübnan-Beka vadisindeki Önderlik Sahasında düzenlenen ilk kitlesel Newroz kutlamasında. 
Önderlik ile halk bayramlaşerken, sıradan gelen bir kadın yursever, bayramlaşmak için elini uzattığı Önderliğin birkaç yıl önce, kuzeyden gelen konukları olduğunu görmüş... Bu duruma afallayan ve çok mahcup olan yurtsever kadını. 
Önderlik teskin ve teselli etmiş. 

Kuzeyden geri çekilerek. Önderliğe ulaşan Parti öncülerimizle, Dürzilerin lideri Velid Canbalatm Lübnandaki portkal bahçesinde. Önderliğe sunduğu yer ve ilişki imkanlarıyla parti çalışmaları başlatılmış. 

O süreçte, Sovyetler Birliğinin çok yönlü ve kapasamlı desteğiyle, Suriye-Esat rejimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından, uluslararası Komünist Parti, örgüt ve hareketler 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ile Ulusal Kurtuluş Örgütlerine silah, maddiyat, eğitim vb. 
imkanlar sunularak, üslenme sahasına dönüştürülen Lübnan ve Filistin sahasında, yok denilecek kadar sınırlı imkanlarla teorik ve askeri eğitim çalışmalarını sürdüren PKK'ye hiç ilği gösterilmemiş. 

1982 yılında, İsrail ordusu FKÖ'ye karşı büyük saldırıyı 
başlattığında. Önderliğin talimatıyla parti FKÖ'nin yanında, İsrail ordusuna karşı girdiği savaşta, arkadaşların gösterdiği Apocu kararlılık ve direniş, FKÖ ve Suriye yönetiminin takdirini kazanıken, yambaşlarmda mevziİerini terkedip kaçan Filistinlilere rağmen, kendilerine karşı direnen bu savaşçı grup, İsrail kurmaylarmmda dikkatini çekmiş. 

Nicel açıdan küçük bir grup olarak, bu savaşta on bir şehit, bir o kadarda tutsak veren PKK Önderliği, Suriye ve FKÖ yetkilileri tarafından, resmi ilişki temelinde görüşmeye çağrılmış. Sözkonusu resmi görüşmede, Suriye ve FKÖ temsilcileri, PKK Önderliğine: 

"Neye ihtiyacınız varsa söyleyin, karşılayalım," demişler. 

PKK Önderliğide onlara: 

"Bizi, arkamızdan hançerlemeyin yeter..." demiş. 

Bu tutum. Önderlik kurumunun en temel ilkelerinden biri olan "Kendi gücüne dayanma-Özgüç ilkesinin" öğretici bir uyğulamasıdır. 

Bir Kürt anasözü: "Başkalarının sofrasında beslenenler, bizden ve kendileri olmaktan çıkarlar..." der. 

Parti Önderliği de: "Ben Kürt yaşamını esas almasydım, hiçbir şey başaramazdım," dedi. 

Aynı süreçte, darbeden sonra Türkiyeden Suriye-Lübnan sahasına çekilen, THKP/C Acil örgütünün lideri Mihraç Urala, Suriye Muhaberat (Gizli servis örgütü) sorumlusu Cemil Esat'ın: 

"Kendisine her şeyi sunduğumuz Apo, bizden bir paket sigara bile almadan, koskoca bir örgüt ve hareket yarattı! 
Sana bu devletin bütün ikanlarmı verdik, sen hiçbir şey yapamadın! Sen nail bir insansın..." sözleride, kendi gücüne güven-özgüç ilkesinden yosunluğun, ilkesizliğin, insanları ve 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örgütleri ne hallere düşürdüğünü gösteren, çok çarpıcı ve ibret verici bir örnektir. 


Delil (Pazarcık) 


PARTİ ANASI 


198? de sahada. Önderliğin güvenliğinde görevliydim. 
O gün Önderlik: "Devredeki bütün arkadaşların tören kıtası olarak hazır olmasını istedi. Hepimiz tören kıtasındaki yerimizi aldık. 

Önderlik, sahaya gelen Hatice Altun anayı askeri törenle karşıladı. Tören sırasında Önderlik, eğilerek Hatice ananın elini öpmek istedi. Hatice ana buna engel olmak için, elini sakınarak, geri çekti. Fakat Önderlik, tören kıtasındaki bütün arkadaşların duyabileceği şekilde: "Biz, bu günlere birazda sizin sayenizde geldik..." diyrek, Hatice ananın, kendisinden sakınıp, kaçırdığ elini tutup öptü. 


Delil (Pazarcık) 


DEVRİMCİLER İNSANIN DEĞİŞECEĞİNE İNANIR 
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1991 yılında, Beka vadisinde bulunan önderlik sahasında devre 
eğitimindeydim. Önderlik, sahada bulunduğu her sabah erkenden, sahayı fiziki teftişe çıkardı. Yanında o günün koordine görevlisi arkadaş ve güvenliğiyle sahayı dolaşır, yerde bir izmarit görse kiyameti koparır, hemen orada kapsamlı çözümleme yapardı. 

Ben önderliğin güvenliğinde görevliydim. O gün kamp yönetiminden koordine görevlisi Kara Ömer (Mardin) di. Kampın su ihtiyacı, bir traktörün çektiği su tankıyla, dışarıdan getiriliyordu. Teftiş sırasında, bu su tankının önünde duran önderlik, yanın da ki koordine Kara Ömer arkadaşa dönerek: 

-Bu ne? diye sordu. 

Su tankının musluk kelebeği, tankın ayağına bir parça zincir ve kilitle bağlanıp kilitlenmişti. Önderlik, bu tedbirin izahını istiyordu. Koordine Kara Ömer arkadaş: 

-Başkanım, açık olursa hor kullanılıyor, su zayi oluyor, diyerek, durumu izaha çalıştı. 

Önderlik, Ömer arkadaşa: 

-Sen üzerine alınma ama uyduruk, herkesi kendisi gibi uyduruk zanneder; alçak, herkesi kedisi gibi alçak zanneder; devrimcilerde insanın değişeceğine inanır! Bu sorunlar, böyle tedbirlerle çözülmez! Bunu yapan, yambaşınızda ki arkadaşmızdır, anlatın, gösterin, birbirinizi eğiterek çözün, dedi. 


Delil (Pazarcık) 


ANTEP KOMÜNÜNDE 

Arkadaş ortamında anlatıldı: 

Grup, Ankaradan Kürdistan'a geçtiğinde, Antep komününde birlikte üslenen Kemal Pir, Cuma (Cemil Bayık) ve Fuat (Ali Haydar Kaytan) arkadaşlar, bir çalışma için Antep'ten Araban'a gitmek üzere, Antep terminalinde Araban minibüsünü beklerlerken, Fuat arkadaş: 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“Bu üçüncü gündür hiçbir şey yemedik, karnrmrz çok aç,” diyerek, bir şeyler yemeyi önermiş. 

Cuma arkadaş: 

"Yalnızca Araban'a gidiş, dönüş minibüs paramız var. 
Yiyecek için paramız yok, Araban'da yeriz," demiş. 

Fuat arkadaş: 

"Antep'e dönüş parasını, Araban'da arkadaşlardan alabiliriz. Şimdi bir şeyler alıp, atıştıralım," dediğinde; 

Cuma arkadaş, bu defa: 

"Ne malum? Ya Araban'da arkadaşları bulamazsak? 
Hadi bulduk diyelim, ya onların da paraları yoksa? Şimdiye kadar, içimizde kimse açlığından ölmedi. Sizde ölmezsiniz, dişinizi sıkın biraz, " demiş. 

Üç günlük açlığı bastırıp, nefsi körlemek için Cuma arkadaştan sonuç alamayacaklarını anlayan Kemal ve Fuat arkadaşlar, bu sorunu kendi aralarında halletmek istemişler. 
Araban'a gidiş, dönüş yol parası Fuat arkadaştaymış. Cuma arkadaşı orada bırakıp, şöyle bir terminal turuna çıkmışlar ve tur esnasında, Araban'dan dönüş parasından bir miktarını kırparak, onunla uygun bir yerde, ayaküstü bir şeyler atıştırıp. Cuma arkadaşın yanma dönmüşler. 

O gün, Antep terminalinde uzun süre beklemelerine rağmen, ne olduysa. Araban minibüsü kalkmamış. Onlar da terminalden komün evine dönmüşler. 

Komün mâliyesinden Cuma arkadaş sorumluymuş. 
Evde, Fuat arkadaş yol paralarını Cuma arkadaşa teslim ettiğinde, zaten azıcık olan paranın eksik olduğunu gören Cuma arkadaş: 

"Bu paranın gerisi nerede?" diye sormuş. 

Cuma arkadaşın bu sorusu karşısında, çok zor durumda kalan Kemal ve Fuat arkadaşlar, ona: 

"Terminalde, kendisinden habersiz bir şeyler atıştırdıklarını," itiraf etmişler. 

Durumu hiç hoş karşılamayan Cuma arkadaş, her ikisini de "Bir gün boyunca, hiçbir şey yememekle" cezalandırmış. Bu karar üzerine, zaten üç gündür hiçbir şey 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yenilmeyen komün evinde, bir günlük ceza süresince de hiçbir şey yenmemiş. 

Bir gün sonra ceza süresi dolduğunda. Cuma arkadaş, Kemal ve Fuat arkadaşlara birer somun parası uzatmış. 
Fakat onlar, ancak kendisi de yiyecekse bu parayı alabileceklerini söylemişler. Çünkü Cuma arkadaş, daha idareli olmak için mümkün olduğunca yemiyor, boğazından kısıyormuş. Terminaldeki kuralsızlıklarına karşı. Cuma arkadaşın komün evinde kendilerine verdiği bir günlük tayın kesme cezası, fiilen kendisini de kapsadığından, terminalde gizlice bir şeyler atıştıran Kemal ve Fuat arkadaşlardan daha fazla açmış. Komün evinde sonunda anlaşma sağlanmış. 
Cuma arkadaş, Kemal ve Fuat arkadaşlara uzattığı iki somun parasına, bir somun parası daha eklemiş, böylelikle günler sonra Antep komün evinde, üç sıcak somundan oluşan bir sofra kurulmuş... 


Delil (Pazarcı 


CEMAAT-İ ÖCALAN 

2004 yılıydı. Bir görev için Kerkük den Bağdat’a gidiyorduk. 
Kullandığım minibüste şehit Viyan (Başur), Zaxo (Rojava), Hilmet arkadaşalar ile o zaman mecliste yer alan Cenğaver unsuru vardı. 

Bağdat’a gitmek için Kerkük ten çıktıktan bir süre sonra, üzerinde seyir halinde bulunduğumuz ana yol, bir nedenle ileriden kesildi. Bende kesintiyi aşmak için hemen yan taraftaki tali yola saptım. Tali yolda ilerlerken birden önümüze çıkan silahlı kişiler arabayı durdurup bizi yaka paça aşağı indirler. Hiç bir şey sormadan dipçiklerle vurarak bize yer yıktılar, ayaklarımızdan ve kollarımızdan tutarak, yol kenarında ki düz arazide sürüklemeye başladılar. Ben içimden kendi kendime: 

“Bunlar bizi yaşatmaz... Bizimki ucuz şahdet olacak,” dedim. 
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Durum gerçekten de öyleydi. Biz böyle arazide sürüklenirken, hemen peşimizden Arapça, komut vurgulu bir haykrrış yükseldi. Bunun üzerine bizi sürüklemeyi brraktılar. Biz çaresiz bir halde yerde yatarken, tepemize dikilen sakallı, iri kıyım biri, bir elinde tuttuğu cüzdanı üzerimize sallayarak, Arapça bir şeyler söyledi. Söylediklerinin arasında “ Cemaati Öcalan” sözleri geçti. 

Bu arada, üçü de Arapça bilen arkadaşlardan biri Arapça, içinde yine “Cemaati Öcalan” sözleri geçe bir şeyler söyledi. Arkadaşın sözleri üzerine, tepemizde dikilen ve sorumlu olduğu anlaşılan kişi, Arapça bir şeyler söyleyerek, cüzdanı tuttuğu eliyle bize “Kalkın”, adamlarına da “Çekilin” işareti yaptı. 

Biz yerden toparlanıp kalktık. Sorumlu bize karşı son derece sayğılı, adeta özür dileyen bir yaklaşım içine girmişti. Arkadaşlar, sorumluyla gayet rahat bir havada Arapça konuşurken aynı zamanda yola, minibüsümüze doğru yürüdük. Sorumlu, iki adamını yanımıza bindirdi, silahlı milisler bizi, tali yoldan ana yola kadar götürdü. Yol görününce inip gittiler. 

Neredeyse mucizevi bir şekilde, sağ salim tekrar Kerkük- Bağdat ana yoluna ulaşınca, ben büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde: 

-Heval, ne oldu şimdi böyle?diye, sordum. 

-Ne olacak, her zaman olduğu gibi yine Önderlik imdadımı z a yetişerek, bizi kurtardı! diyen, Viyan arkadaş ayrıntıları anlattı: 

“Meğer, biz yerde sürüklenirken, Viyan arkadaşın cüzdanı yere düşmüş. Peşimizden gelen sorumlu cüzdanı açıp baktığında, arkadaşın cüzdanına özel olarak yerleştirdiği Önderliğin fotoğrafıyla karşılaşmış. 
Önderliği tanıyan ve saygı duyan sorumlu, biz yerde yatarken tepemize dikildiği yerde, bize: “ Siz Öcalan’ın Cemaatinden misiniz?” diye sormuş. 
Arapça bilen arkadaşlar da onaylayınca, bize “ kalkın” demiş. Sorumlu bizim Apocu olduğumuzu öğrenince, olanlardan dolayı üzüntülerini belirterek,özür dilemiş. Önderliği minnetle anarak, Bağdat’a doğru yolumuza gittik. 


Delil (Pazarcık) 


DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
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Önderlik sahasında devre eğitimindeydik. Eğitim gören arkadaş yapısının içinde, sanatçı Ozan Cömert arkadaşın oğlu Taylan arkadaşta vardı. 
Eğitim platformunda Önderlik, bir konuda bir değerlendirme yaptı. 
Önderliğin değerlendirmesinden sonra söz alarak platformda ayağa kalkan Taylan arkadaş, o konuda farklı düşündüğünü söyledi. 

Önderlik, Taylan arkadaşın bu yaklaşımına çok büyük değer verdi ve arkadaşın farklı görüşünü sorarak, sonuna kadar dinledi. Taylan arkadaşın kendisinden farklı görüşünü dinleyen Önderlik, eğitim yapısına “Evet, başka farklı görüş var mı?” diye sordu. Olmayınca konuyu orada, bu noktada bırakarak, bir başka konuda çözümlemeye geçti. 

Ders sonunda ara verildi, önderlik çıktı. Önderlik çıkar çıkmaz, yönetimden koordine Kazım ( Hamili Yıldırım) arkadaş, o günkü görevli subay arkadaşa, Taylan arkadaşı tutuklama talimatı verdi. Bu talimat üzerine tutuklanan Taylan arkadaş, güvenliğe konuldu. 

Önderlik, aradan sonra derse girdiğinde, eğitim yapısı olarak bize ilk bakışında, Taylan arkadaşın yerinde olmadığını hemen gördü. Ön sırada oturan koordine Kazım arkadaşa: 

“Taylan nerede?” diye sordu. 

Kazım arkadaş, durumu bir kaç sözcükle izah çabası içinde “Taylan arkadaşın, bir önceki derste önderliğe karşı farklı görüş tutumundan dolayı tutuklandığını” söyledi. 

Bu duruma, bir anda çok öfkelenen önderlik, Kazım arkadaşa sert bir 

üslupla: 

“Git, hemen bırak onu!” dedi. 

Taylan arkadaş, güvenlikten çıkıp tekrar derse geldiğinde, önderlik 

ona: 

“Geçmiş olsun heval. Bu bizim tavrımız değildir. Yerinize geçebilirsiniz,” dedi. 

Delil ( Pazarcık) 
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ZINAR (ÇEVVLIG) ARKADAŞIN ANLATIMI: 

GEVERLİ RENGİN ARKADAŞ 


1996 yazıydı. Yeniden diriliş için atılım günümüz 15 
Ağustosu Doğu Kürdistan da, Şehidanm Kelası köyünde kutladık. Tabur gücümüz yaklaşık 400 kişiydi. Kelası halkanmda katıldığı yeniden dirilişimizi kutlama etkinlikleri sona erince Vedat (Varto) komutasındaki bölüğümüz kuzeye geçti. Tabur gücünden geriye kalan 320 kişi Doğu Kürdistan'm Şehidan bölgesinden Güney kürdüstanm Hakurke bölgesine geçmek için yola çıktık. Ben tabur karargâhın da, tabur komutanı Ekrem'in yanında özel görevliydim. Ekrem taburun mâliyesiyle (dokuz bin dolarımız vardı) taburun tekmil ve toplantı tutanak defterlerinin yanı sıra, her zaman çok sevdiği tatlı canını da bana teslim etmişti. Şemzinan-Helena hattında gece yürüyüşündeydik. 
Önümüzde Mayınlı alan vardı. Tabur hareket etmeden önce, kuryelerle bu sorun da görüşülerek tedbir alınmıştı. Gece hareket halinde olduğumuz İran, Türkiye, Irak sınır üçgeninin Türkiye tarafından geçerken, yürüyüş kolunun arkasında bir patlama oldu. Mayın patlamıştı. Patlamayla birlikte elfenerimi yakarak yürüyüş kolunun arkasına koştum. Aynı anda gayri ihtiyari saatime de bakmıştım. Saat gece yarısından sonra ikiydi. Arkamdan koşarak bana yetişen tabur komutanı Ekrem, benden elfenerimi istedi. 
Birlikte patlamanın olduğu yere yetiştiğimizde, Ekremin tuttuğu el fenerinin ışığında, sağ ayağı bileğinden kopmuş bir kadın arkadaşın sırt üstü yerde yattığını gördüm. 
Silahımı, rextımı indirerek, belimden sıyırdığım şütüğümle bağlamak için elime aldığımda, kadın arkadaşın kopan ayağındaki atardamarında kan, basınçtan balon yaparak 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fışkırıyordu. Bileğinden kopmuş ayağın ucunda, parçalanıp ezilerek, atar damardan fışkıran kana bulanmış kemik, et ve deri parçaları sarkıyordu. İçindeki ayakla birlikte parçalanarak, ortasından ikiye ayırmış olan mekap ayakkabı, patlayan mayının açtığı küçük çukurun çıkıntısında duruyordu. 

Ben, arkadaşın kopan ayağını kaval kemiği ve baldırından, şütükle olabildiğince sıkıca bağlayarak kanı kesmeye çalışırken Dr.Agiri yetişti. Dr. Agiri, kadın arkadaşın ayağını bir de diz altından sıkıca bağladı. 
Atardamardan fışkırarak akan kan kesildi. Ancak bundan sonra, mayına basarak ayağını yitiren kadın arkadaşın kim olduğuna bakabildik. Elfenerinin ışığı, kan kaybından solan yüzüne düştüğünde onun, taburumuzun Biksicilerinden Geverli Rengin arkadaş olduğunu gördük. Biz, onun kopan ayağını bağlayıp, fışkıran kanını kesmeye çalışırken. Rengin arkadaştan çıt çıkmamıştı. Mayına bastığı anda sağ ayağı bileğinden koparak parçalanan, kanı atardamarından fışkıran Rengin arkadaş, karanlıkta yürürken bir taşa çarparak tökezleyip, sendeleyerek düşmüşte sakarlığına sinirlenmiş gibi, gergin fakat sessizdi. Rengin arkadaşın bu durumda sergilediği gergin ve sesiz duruşu,onun irade gücünün ifadesiydi. Ben, düşmanın bir kurşunuyla bacağı sıyrılan, yada düşüp bir yerlerini kırdığında, kendilerini yere atıp ortalığı velveleye veren, haykırışlarla, ağlayıp sızlayan, küfürler eden erkek arkadaşlar gördüm. Rengin arkadaşın, ayağına batan dikenin çıkarılmasını bekler gibi, gergin fakat sesiz, dingin, onurlu, vakur duruşu beni çok etkiledi. Orada, Rengin arkadaşa büyük saygı duydum. 

Patlama yerine yetişip de. Rengin arkadaşa müdahaleye başladığımda, patlamanın etkisiyle sarsılıp karanlıkta ağlayan, tabura gerillaya o günlerde katılmış bir kaç genç kadın arkadaş vardı. Onlar da bu tür deneylerle ileride Rengin arkadaş gibi, cinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminin ahlaksız basıncıyla bastırılan gerçek güçlerini, özgürlük hareketinde kendi emekleriyle açığa çıkarıp, geliştireceklerdi. 
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Tabur komutanı Ekrem, Rengin arkadaşın taşınması için bir grup arkadaşın çıkmasını istedi. Bende gönüllü çıktım. İran-Irak-Türkiye sınır taşlarının hemen ötesinde, Türkiye-Kuzey Kürdistan içinde, genel güvenlik ve arazi konumu açısından Hakkariye geçiş hattımızm en riskli kesimindeydik. Yakın çevremizde düşmanın yerleşik Tabur-Karakol güçleri ile hareketli sınır birlikleri vardı, her an bize saldırabilirlerdi. 

Rengin arkadaş mayına, hepimizin geçtiği patikada basmıştı. Kendisinden önce en az 250 arkadaş, tek sıra yürüyüş kolu halinde, en geniş yeri 20 santim olan patikadan mayına basmadan geçmiş. Rengin arkadaş basmıştı. Dört gönüllü arkadaş. Rengin arkadaşı sırayla sırtımızda taşıyarak yürüyüşümüze devam ettik. Mümkün olduğunca hızlı yürümek zorundaydık. Rengin arkadaş, onu sırtımızda taşırken de, tıpkı mayın patladığı anda olduğu gibi cesur ve metindi. Böyle büyük ve ağır bir yara soğuduğunda, insanı yerinde duramayacak kadar kıvrandıran, derin ve büyük bir acı verirdi. Rengin arkadaşın boyu uzundu. Karanlıkta engebeli arazide yürürken, ayağı kopuk bacağı bir taşa, çalıya vb. yere değdiğinde, acıdan çenelerinden kasılmış dudaklarından: 

"Heval, yere değiyor..." diye, sadece bizim 

duyabileceğimiz kadar, usulca fısıldıyordu. 

Birde, başlangıçta bizimle birlikte. Rengin arkadaşın yanında yürüyen Dr. Agiri arkadaşa: 

"Heval Agiri, ayağımdaki bağları biraz gevşetip 

yeniden bağlayın,"diye, ricada bulundu. 

Dr. Agiri arkadaş, onun bu isteğini duymazdan geldi. 
Rengin arkadaş bunda ısrar edince de yanımızdan uzaklaşarak, karanlıkta kayboldu. (Dr. Agiri, zaten çok kan kaybeden arkadaşın bu isteğini; bağı gevşettiğinde damarda biriken kan fışkırarak dışarı boşalacağı için, yerine getiremezdi. Bu yüzden yanımızdan uzaklaşmıştı. )Bu 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durumu fark eden Rengin arkadaş. Dr. Agiri arkadaşın ardından öfkeyle: 

"Gereksiz adam..." diye, söylendi. 

Kolay değildi, çok acı çekiyordu. Rengin arkadaşın çektiği büyük acıyı, onun sırtımdayken, elleriyle tutunduğu omuzlarımda, acıdan kasılan parmaklarındaki tırnaklarının, giysilerime rağmen etime batmasından anlıyordum. 
Önümüzde düşmanın atış menziline giren, arazideki varlığımızı fark ettiği anda, sabit mevzilerindeki A-4 silahlarıyla bizi biçebileceği bir sırt vardı. Düşmanın sabit silahlarına doğrudan hedef olacağımız bu sırtı hızla aşarak, güvenli noktaya ulaşmak zorundaydık. Sırtı çıkarken görevli arkadaşlar 'heval hızlı' diyorlar ve ekliyorlardı: 'mümkünse kanatlanıp uçun!' Arkadaşlar haklıydı. Çünkü bu kadar kalabalık bir güçle böyle bir sırtta düşmana açık hedef olmanın yaratacağı kayıpların hesabını kimse kimseye veremezdi. Mümkünse kanatlanıp uçacak kadar hızlı olmak. 
Rengin arkadaşı taşıyan gönüllü grup olarak, bizim içinde geçerliydi.Bu tempoyla. Rengin arkadaşı kısa aralıklarla birbirimize devrederek taşırken, fizik olarak tükenme noktasına geldik. İki arkadaş tamamen takatten düşerek. 
Rengin arkadaşı taşıyamaz hale geldiler. Kalan iki arkadaş. 
Rengin arkadaşı sık aralıklarla birbirimize devrederek sırtın öte yakasına ulaştığımızda, onu uygun bir yere bıraktık. 
Elimizde olmadan kendimizi yere attık. Yaşadığımız şey, yorgunluğun ötesinde bir şeydi. Kendimizi yere attığımız yerde, sırt üstü yatarak azıcık soluklanmıştıkki, tepemizde beliren tabur komutanı Ekrem: 

-Yatmanın sırası değil! Toparlanın! Güçlerin buradan 

çıkması gerekiyor, düşman arazide, dedi. 

Hemen toparlanıp Rengin arkadaşı sırtıma aldığımda, düşman biraz önce aştığımız sırtı vurmaya başladı. Rengin 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arkadaşı Hakurkede güvenli noktaya ulaştırdık. Rengin arkadaş, hemen aynı gün tedavi için H evlere götürüldü. Onu bir daha görmedim. 

Geverli Rengin arkadaşl997 KDP savaşında, KDP'nin karşımızda uğradığı bozgunun intikamını almak için, Hewlerde tedavi gören savunmasız yaralı arkadaşlarıhunharca katlettiği, Hevler katliamında şehit düştü. 


Zmar (Çewlig) 


GEVERLİ FELEK ARKADAŞ 

Düşman 1995 baharıyla birlikte Çelik operasyonu adı altında çok kapsamlı bir saldırıya geçti. 380 kişilik tabur gücümüz Hakurkede, Geliya Reşte konumlandı. 
Taburumuzun sorumluluk alanı, düşmanın esasta güneye yönelik kapsamlı operasyonunu öncelikli hedefleri arasındaydı. 

Düşmanın operasyon güçleri, Avdal Kofi karşısındaki Keverti tepesine indirme yaptı. İndirme sırasında düşman gücünü vurduk. Kevertide girdiğimiz çatışmada tabur Biksicilerimizden bir arkadaş yaralandı. Biksisi yerde kaldı. 
Çatışmadan sonra tabur yönetimi gönüllü bir biksici istedi. 

Taburumuzun altı biksicisi vardı. Bizim bölüğün Biksicisi bendim. Biksi taşımak, biksiyle çatışmak kolay değildi. Gerillada Biksi taşımak, çatışmada Biksi kullanmak, ağır silah olduğundan yeterli fizik güç ve iradi kararlılık gerektiriyordu. Ben bunu kendimi övmek için söylemiyorum. 
Gerillada bu, gerçekten böyleydi. Gerillada hareketli olarak taşaman en ağır silah olan Biksinin çıplak ağırlığı, on bir buçuk kilodur. Üzerine takılı şeridi iki kilodu. En az dört 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şeritte yedekte taşınmak zorundadır. Buna göre bir Biksici çatışma, operasyon ve yüksek tempolu yürüyüş koşullarında, yirmi bir buçuk kiloluk silahve cephane taşımak, düşmana karşı her koşulda kullanmak zorundadır. 

Tabur yönetiminin çağrısı üzerine, gönüllü Biksici olarak Geverli Felek arkadaş çıktı. Felek arkadaş yirmili yaşlarında, bir elli boyundaydı. Görünüşe bakılırsa, Biksicilik ona göre bir görev değildi. Düşmanın operasyon güçleriyle iç içeydik. Her an çatışmaya girebilirdik. Sanırım bu durumun yarattığı baskıyla, tabur yönetimi fazla değerlendirmeden onayladı. Felek arkadaş Biksiyi aldı. 

Hakurkeden, Zağros çadırlarına doğru harekete geçtik. Önümüzü kesmek isteyen düşmanla gün boyu çatıştık. Gece, Zağros çadırlarına doğru manevra yaparak çekildik. Gece yürürken, gönüllü biksici olan Felek arkadaş yürüyüş kolunun gerisinde kaldı. Ben artçıydım. Felek arkadaşın, Biksiyle yürümekte zorlandığını yakından gördüm. Önümüzde Lolan suyu vardı. Bir yerde Mola verdik. 
Molada Felek arkadaşa yardımcı olmak için, Biksinin dört şeritlik yedek mermilerini bana vermesini istedim. Felek arkadaş, bana neredeyse sert çıkarak buna gerek olmadığını söyledi ve gururlu bir üslupla: 

-Yolda bana yetişmeyeceksin! dedi. 

Gerçekten de öyle oldu. Lolan suyundan önce önümüzde yükselen yüksek sırtı, hiç mola vermeden ön sıralarda yürüdü. Sırttan aşağı indik. Lolan suyunun kıyısında genel mola verildi. Hiç unutmam. Mart ayının 18'iydi. Baharla birlikte karlar erimeye başladığından Lolan suyu coşmuştu. Suyun debisi, içinden yürünerek geçilmeyecek kadar yüksekti. Sel gibi akan su, önüne çıkan her şeyi alıp götürüyordu. Ayrıca suyun zirvelerden söküp, yatağında sürükleyerek götürdüğü kaya, taş ve kütükler, suyun içine girenin ayaklarını ve bedenini ezerdi. Görevli arkadaşlar, suyun hemen kıyısında yükselen iki uzun ağacı keserek karşı kıyıya devirdiler. Suyun üzerinde, dalları budanarak birleştirilen ağaçlar üzerinden karşıya geçecektik. 
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Ağaçlar ince bedenli ve yaştılar. Ben üzerine basınca bükülüp sallanıyordu. Biksim ve ağırlıklarıyla, bu pratik köprüden geçerken yaşadığım kaygıyı, sıkıntıyı, karşı kıyıya geçmeyi başardıktan hemen sonra yaktığım sigarama sığınarak yatıştırmaya çalıştım. Sırat köprüsü böyle olsa gerekti. Geçtiğimiz yerde suyun yatağı, kayalık bir boğazda daralmıştı. Zaten çok yeğin akan su, üzerinden geçtiğimiz dar boğazda sıkışarak iyice hızlanıp azgmlaşmıştı. Dar boğazın her iki yanın da kayaları hırpalayarak köpüren su, kudurmuş gibi akıyordu. Bu yeğinlikte ki suyun üzerinden, arkadaşların devirdikleri ağaç köprüden ürpererek geçtikten sonra, karşı kıyıda sığındığım sigaramı içerek, aynı köprüden karanlıkta peş peşe geçen arkadaşların sulüetlerini izliyordum. Hemen kıyıda, köprünün dibindeydim. Pek çok arkadaşı sulietlerinden tanıyabiliyordum. 

Sıra kendisine geldiğinde, Biksisi ve ağırlıklarıyla köprüye çıkan Geverli Felek arkadaşı da, kısa boyundan ve bir omuzunun üzerinde tuttuğu uzun namlulu Biksisinden tanıdım. Kısa bir süre önce aramızda geçen diyalogtan dolayı onun köprüden geçişini, öteki arkadaşların geçişine gösterdiğim dikkatten daha yoğun bir dikkatle izledim. 

Felek arkadaş omuzunda Biksisi, sırt çantasındaki şerit ağırlıklarıyla köprünün ortasına kadar geldi. Orada dengesini yitirerek, baharla birlikte kudurmuş Lolan suyunun azgın sularına düştü. Felek arkadaşın köprüden düşerken Biksili sulietini gördüm. O anda "Heval! Heval!" 
diye haykırarak, yerimden fırladım. 

Fakat yapabilecek hiçbir şey yoktu. Felek arkadaşla birlikte, durumu gören her iki kıyıdaki arkadaşların haykırışları da, azgın Lolan suyunun her iki yakasında yükselen, Lolan vadisinin yamaçlarında yankılanarak kayboldu. Felek arkadaşın, kim bilir belki de Dicleye kadar ulaşan naşı da, bulunamadı. 

Felek arkadaşın bu şekilde gerçekleşen şahadetini, daha sonraki mücadele yaşamım buyunca, ortada bir neden yokken, durduk yerde ve sık sık anımsadım. Her 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anımsayışımda, kendi kendime içimden tuhaf bir suçluluk duygusuna kapılırım. Ve hep şöyle düşünrüm: 

"Acaba yürüyüş kolunda geri kaldığında, zorlandığını görünce ona yardımcı olmaya kalkışmasa mıydım? Ona yardım önermekle, onun kendi emeğiyle yeniden açığa çıkıp, gelişme sürecinde olan gizli Kadın gururunu, onurunu ketleyip incitmişmi oldum? Oda benim bu yaklaşımıma tepki duyarak, Lolan suyu kıyısına kadarki yüksek sırtı molasız, hiç dinlenmeden çıkıp indi. Lolan suyuna yorgun ulaştı da, onun bu şekilde şahadetine istemeden, ben mi sebep oldum?" Vicdanımda, bu günde arada bir depreşip, sızlayan bir yaradır bu. Bunu da anlatarak içimi döküp, biraz olsun rahatlamak istedim. Aynı zaman da bu benim Felek arkadaşa görevim ve borcumdu. 


Zmar (Çewlig) 


ÇEVVLİGLİ HELİN ARKADAŞ 

Avrupa da faaliyet yürütürken Avusturya'nın başkenti Viyana da bir kitle toplantısına katıldık. Toplantıda alandan gerillaya katılan arkadaşlar içinde özel bir tören düzenlendi. 

Katılan arkadaşların arasında Dimili Helin( Çevlik) arkadaşta vardı. Helin arkadaş evliydi. Onun gerillaya, özgürlük hareketine katılımını kendince onaylamayan eşi, katılımlar için düzenlenen tören de sorun çıkardı. 
Arkadaşların ve halkın önünde Helin arkadaşa, egemen erkek tafralarıyla: "Derhal eve dönmesi gerektiği" yönünde, şuursuz bir üslupla bağırıp çağırarak, talimat ve tehditler yağdırdı. 

Biz kendisini uyararak, yatıştırıp teskin etmeye çalıştık fakat bizi dikkate almadı. Arkadaş ve halk yapısı 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içinde, Helin arkadaşa karşı üslupsuzluğunu sürdürdü. Helin arkadaşta uygun bir üslupla onu uyardı. Onu da dikkate almayarak iyice celallenip, kükredi. Helin arkadaşın uyarıları karşısında egemenlik ayranı kabaran eşi, iyice zıvanadan çıkarak, çok üslupsuz sözler ve tehditler sarf etti. Bu durum karşısında artık kendisine hâkim olamayan Helin arkadaş, hepimizin şaşkın bakışları altında, eşinin suratına müthiş bir tokat attı. Öyle ki, aldığı bu tokat darbesiyle eşi yere düştü! 
Biz hemen harekete geçerek, bir bölümümüz yerdeki vatandaşı kaldırıp dışarı götürdük, bir bölümümüzde öfkeden gözü dönmüş Helin arkadaşı tutarak, sakinleştirmeye çalıştık. 

Esaslı bir Dimili kızı olan Helin arkadaş ile ülke sahasına, gerillaya gitmeden önce, Avrupa da aynı eğitim devresinde yer aldık. Eğitim sürecinde bir gün, bir ders arasında sigara ve çaylarımızı içiyor, gördüğümüz ders üzerine, kalabalık bir grup halinde konuşup tartışıyorduk. 
Helin arkadaşta aramızdaydı. Helin arkadaşın o müthiş tokadı bu defa orada, eğitim yapısından Dr. Serhat'm suratında, gözünün üstünde patladı. Dr. Serhat da, aldığı tokat darbesiyle yere düştü. Salonda ortalık bir anda fena halde karıştı. Helin arkadaş, vurduğu tokat darbesiyle yere düşen Dr. Serhat'm üzerine atıldı. Dr. Serhat'ı Helin arkadaşın elinden güçlükle alabildik. Duruma müdahale eden sorumlu arkadaşlar, her ikisinden de durumun izahını istedi. Kısa sürede anlaşılan durum üzerine, sorumlu arkadaşlar açıklama yaparak bizi bilgilendirdi: Dr. Serhat'm 'gözü Helin arkadaşa oynamış'... Helin arkadaşda. Dr. 
Serhat'm kendisine oynayan gidi gözünün üstüne tokadı patlatmıştı! Yönetim, resmiyette yaptığı bu somut bilgilendirmeyi yapının değerlendirmesine sundu. Bizde eğitim yapısı olarak: Helin arkadaşı kesinlikle haklı, tavrını da doğru ve yerinde bulduk. Dr. Serhat'm da durumunu bir raporla izah etmesini karara bağladık. Yönetim de bizim yaptığımız değerlendirme ve karara olduğu gibi katılarak onayladı. Gereği yapıldı. 
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Devre sonunda Helin arkadaşla aynı ülke grubuyla fakat ayrı yollardan, ülke sahasına gelerek gerillaya katıldık. 

1997 de, KDP ile T.C. işbirliği içinde bize 
saldırdığında, ben Esenler de görevliydim. Bir gün büyük cihazdan ana karargâha verilen genel tekmilleri dinliyorduk. 
Gareden verilen tekmilde: "Düşmanın çembere aldığı bir manga (altı kişi) kadın arkadaşın, son kurşunlarına kadar düşmanla çatıştıklarını, kurşunları biten kadın arkadaşların silahlarını parçaladıktan sonra; manga komutanlarının üzerinde toplandıklarmçüzerine abamdıkları manga komutanlarını, ortalarında patlartığı bombayla şehit düştülerini; bombanın pimini çeken manga komutanı arkadaşın Helin (Çevlik) arkadaş olduğunu," söyledi. 

Helin arkadaş, Çevlik merkeze bağlı Dik köyündendi. 


Zmar (Çewlig) 


GEVERLİ LEYLA ARKADAŞ 

Şemzinan pratik gücü olan taburumuz 1996 baharında Ahmet Bendi dağına konumlandı. Tabur komutanı Ekrem'di. 
Ben Vedat Varto'nun komutasındaki bölükteydim. Üzerinde konumlandığımız Ahmet Bendi dağının sıfır noktasını oluşturan, Demani tepesinin keşfi gerekiyordu. Bu görev benim komutamdaki bir grup arkadaşa verildi. Demani tepesini keşif grubumuzda Leyla (Gever), Sipan (Amed), Hogir (Fuşe) ve Welat (Başkale) arkadaşlar vardı. Düşman alanda stratejik bir nokta olan Demani tepesini yerleşik olarak tutuyordu. Görevimiz buradaki düşman gücünün 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genel konumunu, mevzilerini, yaklaşık olarak sayısını belirlemekti. Yapacağımız keşif sonuçlarına göre tabur gücü tepeye saldırı düzenleyecekti. İran-Türkiye sınırının üzerinde yükselen Demani tepesinin İrana bakan tarafı tamamen asi, sarp uçurumdu. Yaptığımız keşif planlamasında tepeye, gece bu sarp uçurum tarafından tırmanmayı kararlaştırdık. 
Dolunay zamanıydı. Gece tepeye sarp uçurum tarafından dolunay ışığında tırmanacaktık. Demani tepesine, İran tarafından aysız karanlıkta tırmanmak imkânsızdı. 

Tepeye, dolunay ışığında, sarp uçurum tarafından önden ben tırmanıyordum. Hemen peşimden Leyla arkadaş, onun ardından da öteki arkadaşlar geliyordu. Önden tepenin zirvesine ulaştığımda, bir kenarından tutunarak kendimi yukarı çektiğim kayanın dibine yatıp uyumuş, bir grup düşman askeriyle neredeyse burun buruna geldim. En son tutunarak yükseldiğim kayanın dibinde uyuyan düşman askerleriyle aramızda en fazla bir yumruk mesafesi vardı. 
Uyuyan düşman askerlerinin nefes alışverişlerini duyuyordum. Sanırım düşman, çok sarp uçurum olan tepenin bu yanma, gece tırmanılmasmı imkânsız görmüş olacak ki, nöbetçi koymadığı gibi yatıp uyumaktada bir sakınca görmemişti. Gerilla olarak bizim işimizde zaten İmkânsızı istemek ve onu başarmaktı! 

Düşmanla böyle yumruk mesafesinde burun buruna gelince, sessizce dönüp önceden belirlediğimiz anlaşma işaretleriyle, arkadaşları uyardım. Tekrar dönerek tutunduğum kayanın siperinde zirveye baktım. Tutunduğum kayanın dibinde, yumruk mesafesinde üç asker yatmış uyuyordu. Bu askerlerin en fazla on metre ötesinde kalabalık bir grup asker oturmuş kendi aralarında alçak sesle konuşarak bir şeyler yapıyorlardı. Kalabalık grubun bu durumuna bakılırsa, önümde uyuyanlar rütbeliler olsa gerekti. Tepenin öteki kanat noktalarında Mevziler ve nöbetçiler vardı. Bir kademe aşağı indim. Durumu cihazdan fısıltıyla tabur karargâhına bildirdim. Cihaza gelen tabur komutanı Ekrem, benden ayrıntılı tekmil alınca: 

-Hemen vurun,diye, talimat verdi. 
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Beş arkadaş, zirvede savaş düzeni alarak mevzilendik. 
Tepedeki düşman güçlerini beş koldan aynı anda tarayarak vurduk. İlk keşifte görebildiğimizden daha kalabalık çıkan düşman güçleri, karşı mevzilerden ve görmediğimiz noktalardan çıkıp toparlanarak, tepenin değişik noktalarından bize karşılık verdiler. Çatışmaya başladık. 
Yanı başımda mevzilendiği yerden düşmana görerek, tek tek ateş eden Leyla arkadaşın düşmana karşı bu soğukkanlı, sakin, kararlı duruşu bana çok büyük güç ve moral verdi. 
Böyle bir arkadaşla insan bir orduyla bile çatışabilirdi. 
Bulunduğumuz konumda düşmanla çatışmayı sürdüremezdik. Önümüzde ulaşabildiğimiz düşman cenazelerinin üzerinden kaldırabildiğimiz silah ve malzemeleri kaldırarak, sarp uçurumun içinde, kademeli olarak geri çekildik. 

Biz uçurumdan inip normal arazide ilerlerken, gelen iki kobra helikopter peşimize düştü. Düşmanın peşimize iki kobra çıkarması, kaybının çok büyük olduğunu gösteriyordu. 
Rakımı ağaç seviyesinden yüksel olan arazi, tamamen çıplak ve yer yer kayalıktı. Kobralar üzerimize gelince, hedef dağıtmak için iki gruba ayrıldık. Welat ile Hogir arkadaş ayrıldılar. Ben,Leyla ve Sipan arkadaş birlikte hareket ettik. 
Arazide hem dolunay ışığı hemde kobraların attığı aydınlatma fişekleri-ışıldaklar altında ilerlerken, Sipan arkadaş kobralara görüntü verdi. Görüntüyü alan kobralar bizim gruba yöneldi. Sipan arkadaş, beline isabet eden bir roketle parçalanarak şehit düştü. Sipan arkadaşın silahını aldım. Leyla arkadaşla çekilmeye devam ettik. 

Sabaha karşı saat üç sularında, bizden görüntü alan kobralar Leyla arkadaşla ikimizi bir kayalıkta sıkıştırarak, çapraz ateşe aldılar. Kendimize siper aldığımız kayalıkta kobralara karşı birlikte direndiğimiz Leyla arkadaş, henüz 19-20 yaşındaydı. Savaşta tecrübesiz olmakla birlikte, tepede düşmana karşı çatışırken duruşunda, belirtiğim gibi kararlıydı, insana güven ve güç veren bir cesaretin sahibiydi. 
Kobraların üzerimize geliş yönüne göre, Leyla arkadaş ile bulunduğumuz kayalığın girintilerine siperlenerek. 
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çevresinde dolanarak, kendimizi korumaya çalışıyorduk. İki kobradan üzerimize aralıksız roket, doçka (uçaksavar) mermisi ve ışıldak yağıyordu. Kobralara karşı omuz omuza birlikte hareket ediyorduk. Kobralar üzerimize yöneldiğinde, Leyla arkadaştan 'mutlaka yanımda kalarak, beni izlemesini' istemiştim. 

Leyla arkadaşla iki kobranın yoğun ateşi altında, bir süre böyle kayalığın çevresinde ve girintilerinde siperlenerek dolaştık. Bir yerde üzerimize gelen kobranın açık hedefinden çekilerek, kayalığın uygun bir girintisine siperlendik. Hemen o anda, siperlendiğimiz kaya girintisinin üst bölümüne çarpan bir roket, neredeyse başımızın üzerinde patladı. O anda yanı başımda siperlenmiş olan Leyla arkadaş, incecik tiz bir 'ay!' çığlığıyla yere yığıldı. 
Aramızdaki mesafe en fazla bir metre kadardı. Leyla arkadaşı yüzüstü düştüğü yerden kaldırıp kucağıma aldığımda, kobraların attığı aydınlatma fişeğinin ışığında, durumun çok ağır olduğunu gördüm. Bu sırada, onun sırtından kucağıma akan kanını hissettim. Onu, yeni ve daha güvenli bir kaya girintisine çekerek, orada elimle sırtını kontrol ettim. Parmaklarım, sol küreğinin altında açılmış büyük ve derin bir yaranın içine girdi. Arkamızda, kayanın üst kısmına çarparak patlayan roketin büyük bir parçası, Leyla arkadaşın sol kürek kemiğinin altına saplanarak, kaburgalarını kırıp, akciğerine gömülmüştü. Leyla arkadaşın rextmı çıkardım, silahıyla birlikte oraya bıraktım. Sipan arkadaşın silahını da yanma bırakarak, Leyla arkadaşı taşımak için hazırlandım. O ana kadar, yaralanma anında elinde olmadan attığı 'ay!' çığlığı dışında, hiç sesi çıkmayan Leyla arkadaş, güçlükle: 

-Heval Zmar, beni bırak git, diye, fısıldadı. Ona: 

-Yok, seni bırakmam! Birlikte gideceğiz heval Leyla, dedim. 

Leyla arkadaş, bu yaşta kendi cinsinin yiğit bir örneğiydi. O kahrolası roket parçası, genç bedenine saplandığında, elinde olmadan attığı incecik, tiz 'ay!' çığlığı dışında, ağzından tek bir acı, şikâyet sesi, sızlama çıkmadı. O 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haldeyken, cins bilinçli iradesini, inancını, muhakeme gücünü korudu, yitirmedi. Leyla arkadaş, bu durumda kendisini değil beni düşündü. Kucağımdayken, kulağıma 'kendisini bırakıp gitmemi, kurtulmamı' fısıldadıktan sonrada, tekrar: 

-Git heval Zinar, git,dedi, bana. 

Bütün gücünü toparlayarak, defalarca benim için konuştu. Fakat kendisi için hiç bir şey söylemedi. Bu gerçekten çok büyük bir irade, inanç, muhakeme gücü ve cesaret örneğiydi. Leyla arkadaş o koşullarda, güçlü bir iradeyle, kendi durumunu ve beni değerlendiriyor, durumunu umutsuz görüyor ve bana: 

"Git, heval Zinar! Beni bırak git!" diyordu. 

Apocu yoldaşlığın gereği buydu. Bende bir Apocu olarak, yoldaşım Leylayı bırakamazdım! 

Bütün cephanelerini kayalığa, üzerimize boşaltan kobralar gittiler. Leyla arkadaşı bıraktığım kaya kovuğundan çıkardım. Yaşıyordu. Onu sırtıma aldım. Başı omuzumun üstündeyken bana, yeniden: 

-Beni bırak git, sen arkadaşlara yetiş heval Zinar, diye fısıldadı. 

İyice fersizleşen sesinden, Leyla arkadaşın durumunun hızla ağırlaştığı anlaşılıyordu. 

-Olmaz! Birlikte gideceğiz heval Leyla! Seni bırakmam! dedim. 

Leyla arkadaşın bu koşullarda sergilediği cesaret, yoldaşlık beni derinden etkileyerek, sarstı. Çok duygulandım. O koşullarda aklıma. Önderliğin "Kadının yiğitliği, gizli onuru ve gururu'" üzerine yaptığı çözümlemesi geldi. Kadının, beş bin yıllık erkek egemen zihniyetin ve onun cinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminin safrası-molozu altında kalan gerçek değerleri, yiğitliği, onuru, gururu, özgürlük hareketimizde böyle açığa çıkıyordu! O şafak vakti orada, Leyla arkadaşın kişiliğin de açığa çıkan, onun kendi cinsinin, egemen tarihin karanlık geçmişine gömülü olan gizli onuru, gizli gururu ve yiğitliğiydi. Açık ve örtülü cins mücadeleleri tarihi boyunca, örgütlü erkek egemenler 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tarafından görüldüğü her yerde, alçakça ve hunharca kırılan ve çaresizlik içinde gizlenmeye zorlanan kadının gizli onurunun, gururunun, yiğitliğinin açığa çıkışını; kaynağını esasta cins çelişkisinden ve cins mücadelesinden alan özgürlük hareketimizin haklı savaş pratiğinde, omuz omuza birlikte savaştığım Leyla arkadaşın şahsında ben böyle gördüm. Leyla arkadaşın sergilediği bu yiğitliği, onuru ve gururu görünce; kadma,cinsiyetçi, sınıflı yaşamda yüklenen, yakıştırılan her türlü olumsuz sıfatın, örgütlü erkek egemenler tarafından açık ve gizli fakat kesintisiz sürdürülen cins mücadelesinde, kadına atılmış ucuz ve alçakça iftiralar olduğunu, yaşayarak kavradım. İnsan böyle arkadaşlarla, hiç ikirciksiz ölüme gider. Biliyorum, orada, onun yerine ben yaralansaydım, Leyla arkadaşta beni asla bırakmazdı! 

Leyla arkadaşı sırtıma aldığımda, yerimden kalkmadan, durumu cihazla karargâha bildirdim. Bizi yolda karşılamalarını istedim. Cihaza çıkan, tabur komutanı Ekrem: 

-Onu bırak gel, dedi. Ekrem'e: 

-Ben onu bırakamam! dedim. Ekrem: 

-Talimattır, onu bırak gel! Yoksa seni soruşturmaya alırım! dedi. 

Ben, tabur komutanı Ekrem'in talimatımda, tehditini de dikkate almadım. Cihazı kapattım. Leyla arkadaş sırtımda, karargâha doğru yola çıktım. Bir saat kadar yürüdüm. 

Yolda, Zağroslarda şafak sökerken; Leyla arkadaşın sırtımda, omuzlarımı tutan elleri çözülerek, iki yanma düştü... Sırtımda, böyle sessizce şahadete giden Leyla arkadaşın yirmi yıllık ömrü, gencecik canı, yeni boy atmış selvi gibi bedeni, kendi cinsinin ve onun şahsında insanlığın nihai özgürlüğü için ödenmiş kutsal bir bedeldi. 

Leyla arkadaşın kutsal naaşım sırtımda taşımayı sürdürdüm. Hiç durmadım, içimde kapıldığım duygu seli karşısında duramazdım! Ahlak ve vicdan özürlü, egemen erkek Ekremin inadına, Leyla arkadaşın naaşım yere 


197 





bırakmadım. Leyla arkadaş, Zağroslarda şafak sökerken, kendi savaş emeğiyle açığa çıkardığı kadının gizli onum, gururu ve yiğitliğiyle özgür bir kadın olarak gitti şahadete. 

Karargâh yakınlarında beni karşılayan arkadaşlar, kendi cinsinin gururu, onum Leyla arkadaşın naaşım sırtımdan aldılar. Leyla arkadaş kendi cinsinin, örgütlü erkek egemenler tarafından, zorun bilinen her türlü biçimiyle bastırarak kırılan vecinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminin karanlığına gömülen gizli onurunu, gururunu, yiğitliğini böyle açığa çıkardı. 

Birde, Leyla arkadaş, benim mücadeleye katılırken anneleriyle birlikte arkamda bıraktığım çocuklarımdan, en küçüğüyle yaşıttı. Benim küçük kızımın adı da Leylaydı... 
Leylalarımızm özgürlüğü, hepimizin özgürlüğüdür! Kadının cins bilinçli özgürlüğünün olmadığı bir dünyada, özel olarak erkeğin ve genel olarak insanlığın özgürlüğünden söz etmek, ya bilinçli bir alçaklık, ya da egemenler tarafından beyni yıkanmışlara özgü et kafalı bir aptallıktır. 

Arkadaşlar, Sipan arkadaşın naaşım da getirdiler. 
Geverli Leyla arkadaş ile Sipan arkadaşın naaşlarmı, taburda düzenlenen törenle kaldırarak; Ahmed Bendi dağının zirvesinden yüz metre aşağıda, kayalıkların bittiği yerle Renginop uçurumunun arasında, Renginop uçurumuna 30-35 metre mesafede bir yere defnettik. Leyla arkadaşın naaşım, bir metre derinliğindeki mezarına kendi yağmurluğuma sararak, ben defnettim. Baş ve ayakuçlarma, kabrini dışardan belli edecek şekilde taşlarını yerleştirdim. 
Çevresini taşla çevirdim. Sipan arkadaşın mezarıda hemen Leyla arkadaşın mezarının yanındadır. Sipan arkadaş Amedliydi. Taburumuzun bölük komutanlarmdandı. 


Zınar (Çewlig) 
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AVRUPA YA GİDERKEN 


Uzun süreli yoğun pratikten kaynaklı ciddi sağlık sorunuma. Güney Kürdistan da ve Irakta çözüm bulunamadı. 
Doktorlar " Tedavimin Avrupa da mümkün olduğunu" söylediler. Doktor raporu üzerine arkadaşlar, tedavi amaçlı olarak Avrupa ya çıkışım için gerekli düzenlemeleri yaptılar. 
Yapılan düzenlemeye göre, Avrupa ya Türkiye üzerinden çıkacaktım. Çevlik, Elaziz bölgesinde cephe çalışmaları yürütürken, deşifre olunca partiye katıldığım 1989 yılından sonra, 2004 yılında Türkiye sahasından geçmem gerekiyordu. 

Global batılı egemenlerin. Başkan Apoy'a, onun kurumsal nezdinde hareketimize, halkımıza ve insanlığı karşı düzenlediği Uluslararası Büyük Komplonun devamı olarak, içimizde örgütlediği "Ferhat, Botan çeteciliği" ile sonuca gitmeye çalıştığı, hepimiz için çok zorlu bir dönemdi. 

İki bin dört yılı yaz başında. Güney Kürdistan-Haftanin hattından. Kuzey Küdistan-Botana, oradan da Türkiye'ye geçtim. İstanbul'a giderken, bir saat yakınından geçtiğim, on beş yılık hasretim Çevliğe ve oradaki aileme gizlilik gereği uğramadığım gibi, durumumdan da herhangi bir şekilde onları haberdar etmedim. Mücadele ilkelerimizin gereği buydu. 

ISTANBULDA 

İstanbul da, arkadaşların belirlediği yurtsever bir ailenin evine konumlandım. Bazı ilişkiler üzerinden bir kaçakçı şebekeye ulaştım. Şebeke elemanıyla görüşmemizde, adam fiyatları söyleyerek: "İzmir Selçuk tan Yunanistan'a; Edirne Meriç ten Yunanistan ve Bulgaristan'a; İstanbuldan Romanya ya, seç beğen..." dedi. Düşündüm: İzmir-Selçuk üzerinden Yunanistana geçiş, bana uygun geldi. 
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İstanbuldan İzmir'e gittik. Adamlar, İzmirden Yunanistan'a " gemi dolmuş usulü" çalışıyorlardı. Ben oraya ulaştığımda 620 kişi toplanmıştı, 700 kişiye tamamlanınca Yunanistan "Dolmuşu" İzmir den kalkacaktı. 

Şebeke elemanı, son anda bana: "gemideki 700 kişiyi, Yunanistan'ın üç mil açığında, gemiden denize boşalttıklarını " söyledi. Çevlig zozanlarm da şıwan olarak yetişmiş biri olarak ben, yüzme bimiyordum. Açık denizde üç mil değil, üç metre bile yüzemezdim! Deniz bir yana, gölekte bile boğulurdum. Şebeke sorumlusu " Can simidinden" söz ederek, bazı izahlara girişti. Bir dağlı olarak bunlar benim bildiğim, anladığım şeyler değildi. O anda caydım, geri İstanbul'a döndük. 

Edirne'ye gittik. Orayı da gözüm tutmadı. Yanımdaki Dersimli yurtsever kuryem, haklı olarak bana: 

-Abi, sende hiç bir yeri beğenmiyorsun... dedi. 

Sonunda başka bir şebeke ile Muğla-Datçadan, Yunanistan'a-Atina'ya geçiş için anlaştık. 

DATÇADA 

Datçada, akşam sahilden bizi alıp, açıktaki gemiye götürecek botu beklerken, yakın çevremizde bir hareketlilik oldu. Polisler tarafından sarıldığımızı anladığımda, oradan uzaklaşmak için çok geç olduğunu anladım. Karanlıkta boynuma inen bir sille kesmesiyle yere düştüm. Sahil, benim gibi gemiye geçmeyi bekleyen kaçak insanlarla doluydu. 
Üzerimde, Kuzey Kürdistanlı-Türkiyeli olduğuma ilişkin hiçbir şey yoktu. Resmi makamlara vereceğim ifadenin çerçevesini de kafamda hazırladım. Buna göre: "Ben, Irak Kürdistan'mdan, Musullu bir Kürt tüm." Bizi Datça da bir karakolun salonunda topladılar. Toplam 25-30 kişi kadardık. 
Orada kimlik kayıtları yapılırken, Irak'm Musul şehrinden İbrahim Haydar olarak, Kürtçe bilği verdim. Kürtçe anlamayan Polis, pat-çat İngilizcesiyle, " İngilizce bilip bilmediğimi" sorduğunda, ben sadece: 

-Kürdi... diyordum. 
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Irak'ı, Musul'u ve İbrahim Haydar'ı kaydettiler. Ertesi gün bizi Datçadan alıp, Marmaris jandarma karakoluna götürdüler. 

MARMARİSTE KOMŞUNUN OĞLU 

Datçadan, Marmaris jandarma karakoluna getirildiğimizde, binanın önünde sıraya geçtik. Sırası gelen içeri çağrılarak, parmak izleri alınıp, kimlik tespiti yapılıyor; cepheden, yandan vesikalık fotoğrafları çekilerek fişleniyordu. Sıramızı beklerken, karakol binasının önünde ki saha da,askerler sabah sporu yapıyorlardı. Başımızda, elinde Datçada tutulan kayıt listemizle bir çavuş duruyordu. 

Sporu tamamlayan askerler, gruplar halinde gelerek, oluşturduğumuz sırayı paralel geçip, binaya girmeye başladılar. Bu askerlerden biri tam önümde durarak, bana dikkatle baktı. Sonrada, elinde Datçada tutulan listeyle başımızda duran görevli çavuşa dönerek: 

-Komutanım, ben bunu tanıyorum... dedi. 

Ben, içimden panikledim! Çavuş, bezginlik ve öfke 

içinde: 

-S... lan! Sen o İraklıyı nerden tanıyacaksın! dedi. 

Kapıldığım panikle kan dolaşımım hızlanmış, bütün bedenimi ateş basmıştı. Çavuş, benim için "Iraklı" deyince, karşımda bana delici gözlerle bakan askerin umudu kırılıp, söndü. Buna rağmen biraz kendi kendine, biraz da çavuşa: 

-Ben bu İraklıyı bir yerde görmüşüm ama... Nerde gördüğümü çıkaramıyorum komutanım, dedi. 

Çavuş aldırmadı. Askerde, ensesini kaşıyarak içeri 

girdi. 

Biraz sakinleşince fark ettim: Benim de bu gereksiz askeri, gözüm bir yerlerden ısırıyordu... Hafızamı zorladım: Asker, Çevlik- Xezixte kapı-eşik komşumuz, nurcu geçinen Muaviye madrabazı dinci, nursuz Haşana benziyordu... Tabi 
oydu! Hıkdemiş, babasının burnundan düşmüştü. Ben 1989 
da köyü terk ettiğimde 4-5 yaşlarında çocuktu.Asker, çocuk 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belleğinde beni tanımış fakat aradan çok uzun zaman geçtiğinden, kim olduğumu çıkaramamıştı. 

MUĞLADA SORGUDA 

" Terörle mücadele biriminden" gelen iki sivil, beni Marmaris ten alıp, Muğla Emniyet müdürlüğüne götürdü. 
Bir tercüman getirdiler. Burada sorguya alındım. Sorguda, soyunmamı istediler. Üzerimde bir donum kaldı. Kol ve baldır kaslarımı, belimi ve topuklarımı elleriyle bastırıp yoklayarak kontrol ettiler. 

Ardından, Musul da ne iş yaptığımı, mesleğimi sordular. Musul da "Nebi Yunusta kuruyemiş toptancısı " olduğumu söyledim. 

-Çorap giymiyor muydun? diye sordular. 

Sürekli uzun ve yüksek tempolu yürüyüşlerde, gerillanın topukları, tabanlara binen vücut basıncından çatlar. Çorap sorusu, topuklarımdaki çatlaklara yönelik bir tuzak soruydu. Eğer ben " giyiyordum" deseydim, gerilla olduğuma ilişkin sağlam bir ipucu yakalayacaklar, buradan yükleneceklerdi. Bunu anlayınca: 

-Musul çok sıcaktır. Biz çorap ve ayakkabı giymeyiz. 
Terlikle, çorapsız gezeriz, dedim. Gerçekten de öyleydi. 
Musul da erkekler sandaletli- terlikli çıplak ayakla dolaşıyor, çorap giymiyordu. Burada da insanın topukları sıcaktan çatlıyordu. Vücut kontrolü ve buna ilişkin soruların ardından, ellerinde bu iş için özel olarak yapılmış sopalarla beni aralarına alan polisler, kaba dayak faslına geçtiler. Çok yoğun fakat can alıcı yerlerden sakınarak, teknik vuruşlarla dövüyorlardı. Kaba dayak seanslarının ardından, yeni sorular soruyorlar, aldıkları yanıtların ardından yeniden dövüyorlardı. 

Polislerle aramızda Kürtçe tercüman olması, bana büyük avantaj sağlıyordu. Polislerin sordukları Türkçe soruları, tercüman Kürtçeye çevirirken ben Türkçesini zaten anladığım soruya en uygun yanıtı bulmaya çalışıyordum. 
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Sonunda polisler benim Musullu, çerez tüccarı bir Kürt olduğuma ikna oldular. 

Dördüncü gün Muğla adliyesinde hâkimin karşısına çıkarıldım. Hâkim: "Türkiye ye yasa dışı yollardan girmek" suçundan, bana önce altı ay hapis cezası verdi, sonra da bunu dört yüz milyon lira para cezasına çevirdi. Param olmadığı için tutuklandım. Muğla cezaevine götürüldüm. 

Cezaevinde beni verdikleri koğuşta 43 kişi vardı, benimle 44 kişi olduk. Koğuşta yer yokluğundan 7 kişi yerde yatıyordu. Banyo yoktu, TV vardı. TV de haberlerin gündemi. 
Hatip Dicle ve arkadaşlarının tahliyesiydi. Durum tartışılıyordu. 

Koğuşta ikisi Urfalı, biri Muşlu üç Kürt vardı. Onlarla Kürtçe konuşup anlaşıyorduk. Günlük sayımlarda sıra bana geldiğinde, Muşlu ya da Urfalı Kürtlerden biri, benim sıramı Türkçe söylüyorlardı. Burada 20 gün kaldım. Yemek olarak, iki PakistanlI ile bana artık yemekleri veriyorlardı. Sigaram yoktu. 

Kürt bir gardiyan, idare ile aramızda tercümandı. 
Yirmi gün sonra koğuşa gelen Kürt gardiyan bana: 

-Yanındaki iki PakistanlIyı da al gel benimle, dedi. 

Bizi bir başka koğuşa götürdü. Burası 15 kişilik, küçük bir koğuştu. Eski Kürt gardiyan bu koğuşta kalan iki Kürdü çağırdı. Onlara Türkçe: 

-Bu Irak Kürdüdür. Sınırdan kimliksiz, pasaportsuz geçmiş. Dört yüz milyon lirası olsa para cezasını öder gider. 
Fakat parası yok. Bu yüzden iki ay yatıp gidecek. Burada misafirdir, yemeği birlikte yiyin. Birde, sayım için Türkçe saymayı öğretin, dedi. 

Bana da Kürtçe: 

-Mahkeme gününü sana ben bildireceğim, dedi, gitti. 

Koğuştaki Kürtlerden biri Ağrılı, biri de Siirtliydi. 

Akşam sayım saatinde Kürt gardiyan. Ağrılıya: 

-Sen sıra başında dur. Buda yanında dursun, senden sonra "İki" desin, diyerek, sayım düzenlemesi yaptı. Sayım sırasına geçtik. Ağrılı sıra başında "Bir" dedikten sonra, Kürt 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gardiyan elinin işaret ve şahadet parmaklarıyla göstererek, Türkçe: 

-İki! dedi. 

Bende orada başarıyla: 

-İki! dedim. 

Ertesi gün akşam sayımda. Ağrılı yine sıra başında, Türkçe: 

-Bir! dedi. 

Sıra bana gelince, ben sıkıntıyla kıvrandım. Ağrılı omuzuyla, omuzumu iterek beni uyardı. Bende tıpkı Kürt gardiyanın bir önceki sayımda yaptığı gibi, elimin işaret ve şahadet parmaklarını öne çıkararak, Kürtçe: 

-Du! dedim (!) 

Kürt gardiyan, sanki abdesti bozulmuş mümin gibi: 

-Olmadı! dedi. Ağrılıya dönerek: 

-Buna, hiç değilse ikiye kadar saymayı öğret yahu! 

dedi. 

Buraya geldiğimin üçüncü günü mahkemeye çıkarıldım. Datçada birlikte yakalandığımız herkesi getirmişlerdi. Hepimizin ifadeleri onaylatılarak yeniden alındı. Benim tercümanlığımı Batmanlı bir polis yaptı. 
Mahkeme ertelendi. 

O günlerde bir akşam TV den haberleri izliyorduk. 
DEP milletvekilleri Hatip Dicle ve arkadaşlarının tahliye olduğu haberi verildi. Bu haber üzerine Siirtli Kürt olağan bir biçimde haberden duyduğu sevincini dışa vurarak. Hatip Dicle ve arkadaşlarını öven sözler söyledi. 

Orada bulunan Türkler Siirtli Kürde şiddetle karşı çıkararak: 

-Teröristleri övme! Onlar PKK'lı teröristtirler! dedi. 
Siirtli Kürt: 

-PKK de, onlarda terörist değildir! Bir daha öyle derseniz, ağzınızı burnunuzu kırarım sizin! dedi. 

İşler kızışmaya başlayınca, aşağıda mutfakta yemek yapan Ağrılının yanma indim. Ona kürtçe: 

-Yukarıda durum iyi değil, Türkler saldırıyor! dedim. 
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Elindeki malzemeleri bir yana atan Ağrılı, hızla yukarı koştu. Bende peşinden gittim. Ağrılı daha merdivenleri tırmanırken, Siirtli için: 

-Onun kılma dokunursanız, hepinizin kemiklerini kırarım! diye haykırdı. 

Koğuşa girdiğimizde, biraz önce Ağrılı Kürde celallenerek, kabadayılık yapan Türklerin hepsi sinmiş, mum gibi olmuşlardı. Korkudan bulundukları yerde pismiş olan Türklere şöyle bir göz atan Ağrılı Kürt, Siirtli ile bana: 

-Hadi aşağı, mutfağa inelim, dedi. 

Birlikte indik. Ağrılı Kürt banka soygunundan, Siirtli Kürt uyuşturucudan yatıyordu. İkisi de, birerden iki gözümdü! Öndliğimiz, Partimiz ve 

özgürlük 

mücadelemiz, inkâr-imha-asimilasyonla kaynaktan 

savrularak, cinsiyetçi, sınıflı yaşamda dibe vuran bu insanlarımız tarafından tanınıyor, saygı görüyor ve sahipleniliyordu! Emeklerimiz boşa gitmiyor, mücadelede dökülen her damla şehit kanından, her damla tere kadar, her şey yerini buluyordu! Ağrılı ve Siirtli insanlarımızın partiye, vekillerimize, mücadelemize ve birbirlerine sahip çıkmaları, son derece anlamlı ve değerliydi. Ağrılı daha güçlü ve girişkendi. Benden, PKK' yi ve Kandili sordu. Bende: 

-He, oradalar. Fakat biz oraya gidemeyiz. Ben onları hiç görmedim. Fakat orada olduklarını çok duymuş, dinlemişliğim oldu, dedim. 

Ağrılının sorularını böyle savuşturmak yerine, ona neler neler anlatırdım... Fakat ben orada kaldığım sürece "Kendisi için yaşayan Musullu bir kuru yemiş tüccarıydım ve buna uygun davranmalıydım." Ağrılının Partiye, vekillerine bağlılığını, doğrusu görmesem ondan hiç ummazdım. Demek ki insanımızın ruhuna işleyen özgürlük mücadelemiz, onu içinden olgunlaştırıp geliştiriyordu. Koğuştaki gerginliğin ardından, birlikte mutfağa indiğimizde Ağrılı, Siirtliye: 

-Burada, bu itlerle dalaşarak sonuç alamayız. Apo da, PKK de bizim içimizde, yüreğimizdedir! dedi. 
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Günü gelince, yeniden mahkemeye çıktım. Yaşlı bir hâkim kimlik tespitinden sonra tercüman aracılığıyla bana: 

-Sen KDP'li misin? diye sordu. Bende: 

-Evet, ben KDP'li yim, dedim. 

-Peşmergelik yaptın mı? diye sordu. 

-Evet, sekiz sene peşmergelik yaptım, dedim. Hakim: 

-Kaç asker öldürdün? diye sordu. Ben sitemkar bir eda ile: 

-Başkanımız Melle Mustafa Barzani bize, Türklerin bizim kadim kardeşlerimiz olduğunu öğretmiştir. 1992 de, 
1995 te ben Behdinandaydım. Türk kardeşlerimizle birlikte 
PKK'ye karşı savaştık. Başkanımız melle Mustafa Barzani bize vasiyet etti: " Türkiye ve İsrail bizim dostlarımızdır. 
Onlara silah kaldırmayız" dediğimde,hâkim tercümana: 

-Yeter, bu kadar yeter! Söyle ona, bunları her yerde söylemesin... dedi. 

Tercümanda bana bunları çevirdi. 

Mahkeme salonundan beni çıkaran iki askerden biri, cezaevine götürülmek için bekletildiğim odada, bana bir sigara ikram etti. Ben sigarayı alırken, ateşini de istedim. 
Askerde, sigara paketiyle çakmağını bana verdi. Anladım ki, bu asker Kürttü. Ona Kürtçe: 

-Sen nerelisin? diye sordum, o da bana Kürtçe: 

-Tunceliliyim, dedi. Ben: 

-Hiç duymadım, neresi burası? Kürdistan da böyle bir şehir yoktur, dedim. 

Asker, çevresine bir göz attıktan sonra: 

-Ben, Dersimliyim, dedi. 

Ben, sevinç içinde ve yüksek sesle: 

-Haaa! Bajarı Dersimi! dedim. 

Benim böyle yüksek sesle, sevinçli ifademden Dersimli asker, hem çok hoşnut oldu, hem de biraz ürkerek rahatsız oldu... 

Dersimli askere: 

-Bizim koğuşta başka Kürtler de var, gel gör onları, dedim. 

-Olur, gelirim, dedi. 
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Dersimli asker sözünde durdu. Koğuşta bizi ziyarete geldi. Bana sigara getirmişti. Kısa sohbetin ardından giderken. Ağrılıya Türkçe, benim için: 

-Ona iyi bakın, dedi. 

Dersimlinin, bana kardeşçe sıcak bakışları yeterdi. 
Kısa sürede aramızda derin ve sıcak bir bağ oluşmuştu. 
İkimizde verili Kürt toplumsallaşmasının toplumsal, kültürel kök hücresi Dimili mensubuyduk, Kürttük. 

Cezaevinde her günüm artan bir kaygı içinde geçiyordu. Çünkü Muğla da fişlenmiştim. Durumum anlaşılabilirdi. 

İçeride iki buçuk ayım dolduğunda, koğuşa iki resmi polis geldi. Biri: 

-İbrahim Haydar, çantasını alıp gelsin! diye bağırdı. 

Ben sessiz durup bekledim. Ağrılı, polisin 

söylediklerini Kürtçeye çevirerek: 

-Seni istiyorlar, dedi. 

Sonrada polislere sordu. Onlarda "Irak'a 

götürüleceğimi" söylediler. Ağrılı: 

-Hadi gözün aydın! Evine gidiyorsun, dedi. 

Ağrılı ve Siirtli Kürt arkadaşlarla vedalaştık. 

Polisler beni Muğla merkezde bir karakola götürdüler, nezarete koydular. Bir polis: 

-Demokrasi diyorsun, kendin uymuyorsun! Adam yedi gün fazla yatmış. Bir de götürüp nezarete koyuyorsun. 
Gelsin burada kalsın, dedi. 

Ötekiler demokrasinin o kadarına hazır ve alışkın değillerdi. Beni nezarette bıraktılar. 

Nezarette beklerken, duruşmalarda bana tercümanlık yapan Kürt polis geldi. Nezaretin demir parmaklıkları arasından sevinçle, Kürtçe: 

-Biz, senin iki kadın hemşerini yakaladık. Onlarda senin gibi Yunanistan'a geçmek isterken yakalandılar. Onları da buraya, senin yanma getireceğiz. Iraklı Kürt hemşerilerindir. Belki tanıdık çıkarsınız, dedi. 

Kürt polise renk vermedim fakat o anda mideme bir kramp girdi. Kurşun sıksalar, yarası bu kadar acıtmazdı. 
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Ömrüm boyunca duyduğum en büyük korkularımdan birine kapılmıştım. Çünkü Iraklı Kürt, Arap, Türkmen kadınlar, kendi başlarına değil buralara gelmek, oturdukları evlerinden çarşıya bile inemezlerdi! Bunlar kesinlikle ya bizim arkadaşlar, ya da bizden kaçan kadınlardı! Kürt polisin bana iyilik olsun diye söylediği gibi, bu kadınlar buraya, yanıma getirilirse, arkadaş ya da bizden kaçan olsun, beni görünce polislerin önünde ve Türkçe: 

"Ay Zmar baba! Sende mi buradasın?" diyerek boynuma sarılırlardı. 

Böyle bir durum da deşifre olduğumda, düşmanın elinden sağ kurtulursam, en az 36 yıl ceza alırdım! Bütün bunları imgemde hayal ederek, gözümün önüne getiriyordum ve çaresizlik içinde olacakları bekleyerek şansıma küsüp, kendime kahrediyordum. Nezarette bu durumda, çok uzun iki gün boyunca kıvrandım. İkinci gün akşam Kürt polis, üzgün ve mahcup halde, Kürtçe: 

-Senin hemşerilerin işleri biraz karışık, işlemleri uzadı; buraya getiremedik, dedi. 

Bunu duyunca içimden derin bir "Oh" çektim. 

Ertesi gün sabah, cezaevinden beni alan iki polis ile tercüman Kürt polis geldiler. Beni otobüsle Irak'a götüreceklerini söylediler. Muğla otobüs terminalinden Habur-Tur otobüsüne iki polisle bindik. Polisler beni otobüsün en arka koltuğuna kelepçelediler. 

Polislerden durumumu soran otobüs muavini, Kürt olduğumu öğrenince, bana çok özel ve sıcak bir yaklaşım gösterdi. Her molada yanıma gelerek, Kürtçe: 

-Keko canın ne istiyor? Ben sana ne getireyim? diye soruyordu. 

Yol boyu bana, istemediğim halde bir yığın yiyecek, içecek taşıdı. İkimizde insan ve üstelik Kürttük. 


GÜNEY KÜRDİSTANDA 
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Silopi de otobüsten indik. Polislerin tuttuğu bir taksiyle Habur sınır kapısına gittik. Burada, polisler beni gümrük binasının yan tarafında, T.C. ve KDP karakollarının birbirine bitişik olduğu, geçiş noktasındaki demir parmaklıklara, kolumdan kelepçelediler. Sonrada KDP karakoluna geçtiler. Bir süre sonra polislerle gelen iki KDP yetkilisinden biri, polislere: 

-Açm ellerini, dedi. 

Polisler, ellerimdeki kelepçeyi çıkarınca, bana Kürtçe çok sıcak bir üslupla, elini uzatarak: 

-Xer hatm, dedi. 

Bende karşılık verdim, tokalaştık. Beni Güney Kürdistan'a alan görevli, hal-hatır faslından sonra: 

-Nerelisin? diye sordu. 

-Musulluyum, Nebi Yunustanım, dedim. 

Ben, Kürtçe bunları söylediğimde, KDP görevlisi, beni getiren iki Türk polisine, Türkçe: 

-Bu, bizim buraların Kürtlerinden değil, dedi. Türk 

polisi: 

-Olurmu, adam iki buçuk aydır elimizde. Her türlü sorgusu, incelemesi yapıldı. Musulludur, dedi. 

Öteki KDP görevlisi araya girerek: 

-Olsun, buralı olmasa da bizimdir! dedi. 

Türk polisinden beni bu şekilde alan KDP görevlileri, beni resmi bir araçla bir gözaltı yerine götürdüler. Burada daha çok kuzeyli kamyon şoförleri, işçiler vardı. 

Burada, üçüncü günün sabahıydı. Ortaya konulmuş büyük bir tas çorbaya ekmeklerimizi banarak, bütün koğuş kahvaltımızı yapıyorduk. Kaşık yoktu. Kapı açıldı. Benim sırtım kapıya dönüktü. Arkamdan biri, partideki kod adımla: 

-Zınar! diye çağırdı. 

Ağzımda büyüyen lokma, boğazımda düğümlendi... 
Yemeği bıraktım ama hiç ses çıkarmadım. Aynı ses, bu defa: 

-Bave zmar! (Zmar baba! Arkadaşlar ortamda bana böyle derlerdi) diye seslendi. 
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Ben yine renk vermedim, sustum. Aynı ses, bu defa beni ti'ye alan alaylı bir üslupla: 

-İbrahim haydar (!) diye seslendi. Ben bu çağrıya: 

-Keremke! diye, dönerek yanıt verdim. 

Döndüğümde, kapıda elinde değneği ile (burada cop yerine değnek kullanıyordu) izbandut gibi bir gardiyanla karşılaştım. Fena halde bozulmuş olan gardiyan, elindeki değneğin ucunu öfkeyle yere vurarak: 

-İbrahim Haydar mı, Zmar babamı olduğunu, biraz sonra anlarız! diyerek, kapıyı çarpıp gitti. 

Yarım saat sonra, aynı gardiyanla bir odada baş başaydık. Bir elindeki, özel bir ağaçtan kesildikten sonra ateşte pişirilerek sağlamlaştırılmış, zor kırılr değneği okkalayıp tartarak, kısaca ve buz gibi bir sesle: 

-Sen Zınarmısın, İbrahim Haydar mısın? diye, sordu. 

Ben: 

-İbrahim Haydarım, dedim. 

Benim bu yanıtım üzerine, öfkeden kuduran gardiyan, elindeki değnekle bana hışımla saldırdı. Kafama ve suratıma inen ilk bir kaç darbede ağzımın içinde, çenemdeki sabit purotez kırıldı, ağzımdan fırlayarak yere düştü. Bundan sonra rasgele inen darbelerle, bende yere düştüm. Ben yerdeyken o, kıyasıya vurmaya devam etti. 

Ne kadar sürdü bilmiyorum. Ben yerde kanlar içinde kıvranarak yatarken, o değneğinin ucunu sırtıma dayamış, hırstan ve yorgunluktan vahşi hayvan gibi solurken, bir yandan da: 

-Altı kişi getirdim. Aralarında eski komutanlarında vardı. Hepsi mazgaldan sana bakıp, bana: " Bu, Zmar babadır," dediler! Sen hala bana, "İbrahim Haydar olduğunu," söylüyorsun! Öldürürüm seni! diye, uludu. 

Devletleşme sürecinin çaylak kadrolarından olan gardiyan, insana dayakla işkence zanaatının inceliklerini, meseİa Türk polisi kadar henüz öğrenememişti... İnsana bodoslama girişiyor, rasgele ve kıyasıya vuruyordu... Doğru söylüyordu, gerçekten öldürürdü beni! T.C. denizini geçtikten sonra, kendi deremizde boğulmak olmazdı... 
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Burada, buna direnmenin gereği ve anlamı yoktu. Zaten istediği, mücadele kaçkını hain çeteler tarafından deşifre edilmiş olan, parti kodumun kabulüydü. 

-Tamam, ben Zınarım, dedim. 

Sonuca ulaşınca rahatlayan gardiyan: 

-Git temizlen, müdüre çıkacaksın, dedi. 

Müdür beni ayakta karşıladı. Görüşmede bana: 

-Seni samimiyetle kendi partimize, KDP'ye davet ediyoruz. Bizimle ol, senin tüm ihtiyaçlarını karşılarız. Ev veririz, evlendiririz, iş sağlarız, dedi. Ben de müdüre: 

-Bana böyle ağır sözler etmeseniz iyi olur. Biz KDP'yi kardeş parti olarak görürüz ve öyle biliriz. Aramızda, zaman zaman yaşanan kavgalarda, kardeş kavgalarıdır. Zamanla bunları da aşarız, dedim. Müdür: 

-Ben sana ağır ne söyledim? diye, sordu. Bende: 

-Bana: "PKK'yi bırak, KDP'ye katıl" diyorsun. Bundan daha ağır ne olabilir? Ben böyle bir şey istemiyorum! Benim eşim, çocuklarım var. Bir amaç uğruna onları ve yaşamı bırakıp geldim. Ülkemiz Kürdistan'm ve halkımız Kürtlerin özgürlüğü gerçekleşmeden, evlilik ve yaşam olur mu? dedim. 

Ben bunları söyleyince, müdür başını önüne eğerek sustu. Sonra dalgın bir halde: 

-Seni Hewlere yollamam gerekiyor. Oradan bırakırlar seni, gider davanı sürdürürsün, dedi. 

NİTELİKSİZLER 

Zaxodan Hevlere götürüldüm. Hevlerde iki kişiyle bir hücreye konuldum. Burada dört gün kaldım. Zaxo da PKK'li olduğumu, memleketimin Çevlig olduğunu ve kimliğimi belirten kısa bir ifade vermiştim. Hevler de bu ifadem bana onaylatıldı. 

Hevlerden "Duhok Parastma" götürüldüm. Burada, beni hemen soruşturmaya aldılar. Soruşturmayı, 1980 li yıllarda bizden kaçan, fakat isimlerini bilmediğim üç kişi yaptı. İçlerinden biri bana, Ferhat (Osman) - Botan (Nizamettin Taş) m işbirlikçi durumlarını ve işlevlerini. 
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ABD'nin PKK'yi bitirme konsptini uzun uzun anlattı. 
Sonunda: 

-Dağdaki herkesi vurup öldürecekler! Burada bizimle kal, dedi. Ona: 

-Bana açtığınız dosyada var; Zaxoda söyledim, ben PKK den kopmam, KDP'ye katılmam! Kendinizi yormayın, dedim. 

Bana, kendilerince siyasal propaganda yaptılar. 
Bende, dişimi sıkıp sessizce dinledim. Gerçekten basit ve düzeysiz, niteliksizdiler. Sonunda: 

-Sana çok büyük ceza verilecek... diye, tehdit ettiler. 

O zaman, dayanamadım ve bu düşkün, döneklere: 

-Siz beni parçalayıp, lime lime etseniz de, benim her parçam, her limem PKK olur! Benim mayamda yok, hamurum uygun değil, benden KDP'li olmaz! dedim. 

Benim bu kararlı tutumum karşısında bozguna uğrayan döneklerden, bana akıl vereni, yanındaki iki döneğe dönerek: 

-Bunu neden getirdiniz? diye, çıkıştı. Onlarda: 

-Sen istedin, ikna ederim, dedin, bizde getirdik, dediler. 

Akıl hocası dönek: 

-Ben istemedim! dedi. Ötekiler: 

-Sen istedin! dediler. 

Benden sonuç alamayınca, üzerinde sonuç alınmış düşkün, dönek kişilikler ağız dalaşma girerek, birbirine düştüler (!) 

MESUT BARZANİYE MEKTUP 

Buradan Zavite kampına götürüldüm. Zavitede, nispeten dürüst kalmış. Doğu Kürdistanlı bir görevli Çeko vardı, ona: 

-Ben, Mesut Barzaniye bir mektup yazsam ulaşır mı? 
diye sordum. Çeko: 

-Sen kimseye söylemezsen, mektubunu buradan çıkarır, yerine ulaştırırım, dedi. 
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Çeko bu şekilde güvence verince, KDP Genel Sekreteri Mesut Barzaniye şu mektubu yazdım: 

"Sayın Mesut Barzani: 

1989 yılından beri PKK savaşçısıyım. Tedavi amaçlı 
olarak Avrupa'ya çıkmak için gittiğim Türkiye de, "Musullu bir Kürt olarak" yakalandım. Türkiye beni hükümetinize teslim etti. Ben Kürdüm. Fakat Musullu değilim. Türk devletinin cezasından sakınmak için böyle görünmek zorunda kaldım. Ben Kuzey Kürdistan'm Çevlig ilindenim. 
Xıylan aşiretine mensubum. 

Türk devletinin elinden kurtulup, kendi ülkemin güney parçasına, Zaxoya geldiğimden beri bana, KDP'ye katılarak, burada kalmam için çeşitli vaatlerle sürekli teklif ve baskı yapılıyor. 

Ben Xıylanlı bir Dimiliyim. Bana her türlü eziyet, işkence yapılsın, hatta öldürüleyim. Fakat bana ihanet teklif edilmesin. 

Ben, sizin babanız Sayın Melle Mustafa Barzaninin adını, babamdan sık sık duyardım. Henüz çocuktum. Bir gün birlikte gittiğimiz Çevlik çarşısında babam, radyolu bir dükkâna girerek,dükkân sahibinden son haberleri sordu. 
Dükkân sahibi büyük üzüntü içinde: 

"Melle Mustafa Barzaninin ordusu, kırıma uğrayıp yenilmiş. Artık onun peşmergeleri yok. O umudumuzda kırıldı," dedi. 

Babam, bu haberi duyunca sarsıldı. Hemen eve döndük. Eve gelir gelmez yatağına uzanan babam, yorganını başına çekerek, günlerce öyle yattı. Yemeden, içmeden kesildi. Babanız Melle Mustafa Barzaninin komutasında ki Kürt ordusunun yenilgisiyle, umutları kırılan babamda yıkılmıştı. O günlerde: "Yıllar sonra büyüdüğümde, Kürt peşmergerlerin, inançlarıma ve bu temelde verdiğim sözüme ihanete zorlamalarına; hakaretlerine, küfürlerine; ağzımdaki dişlerimi kırıp yere dökecek kaba dayaklarına maruz kalacağımı bilseydim; babamı, o zaman orada, yattığı yerde, başına çektiği yorganını ağzına bastırarak boğardım! 
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Ben, Türk devletinin kendilerine dayattığı, inkâr ve imha saldırılarına karşı ayaklanarak, başkaldırdıkları için hunharca katledilen dedelerimin, nenelerimin, toplu olarak yakılan cesetlerinden arta kalan kemikleri arasında büyüdüm... Benim büyüdüğüm bu yerlerde, bir bize kasteden Türk devleti, birde PKK vardı. PKK den başka bize gelen, elimizden tutup ayağa kaldıran, yol gösterip yürüten olmadı! Ben PKK'ye böyle katıldım. PKK'ye katılırken, benim ona verilmiş bir sözüm var! PKK savaşçısı olarak Kürdistan toprağına düşen şehitlerimize verilmiş sözüm var! Kürt halkına verilmiş sözüm var! 

Ben bu durumda, PKK den ayrılıp KDP'ye ya da başka bir partiye katılamam! Hasbelkader katılsam da, verilmiş sözünü çiğnemiş, ahlakını yitirmiş biri olarak hiç kimsenin işine yaramam! 

Şimdi Zavitede, bu şekilde işe yaramaz duruma düşmüşlerin arasında tutuluyorum. Buda bana en büyük hakaret ve zulümdür! Beni istediğiniz gibi cezalandırın, fakat böyle yaşamaya, ihanete zorlamayın! 

Ben PKK'nin önderliğine, şehitlerine ve Kürt halkına söz vermişim! Ucunda ne olursa olsun sözüme sadık kalacağım! 

Selam ve sayğılarımla. 

Zavite 

Kampı 

Zınar- 

Çewlig " 


Mektubu kendisine verdikten bir hafta sonra, Çeko bana gelerek: 

-Heval Zmar, sen mektubunda ne yazdın? diye sordu. 

-Neden, ne oldu ki? diye sordum. 

Çeko anlattı: 

"Meğer, kamp müdürü Çekoyu çağırmış, ona para vererek, beni çarşıya götürmesini, neye ihtiyacım varsa almasını istemiş." Ben teşekkür ederek, kabul etmedim. 
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Kamp koğuşundan, Çekonun yanma geçtim. Koğuşa kıyasla burası daha iyiydi. Bir koğuş dolusu döneğin içinde, onlarla birlikte yaşamak gerçekten zulümdü. Orada ahlak, ilke, kabul-ret ölçüleri yoktu. 

Çekonun yanma geçtikten bir kaç gün sonra, bir görevli tarafından, çok saygılı ve titiz bir yaklaşım ve üslupla idareye çağrıldım. İdarede alındığım odada, beni ayakta karşılayan bir yetkili "KDP adına benimle görüşmeye geldiğini" söyledi. Karşılıklı oturduğumuz koltuklarda kahvelerimizi içerken, KDP yetkilisi: 

"Yazdığım mektubun kendilerini çok etkilediğini; mektubumun KDP merkez toplantılarında okunduğunda, çok eski bir arkadaşlarının: 

"Türkiye'nin Muğla'sından buraya kadar, hiç açık vermeden gelmiş bir Kürde bu yapılanlar reva mıdır!", diyerek, bana yapılanları protesto amacıyla toplantıyı terk ettiğini" söyledi. Ardından da: 

"Toplantıda, seninle görüşmek için parti beni görevlendirdi. Olanlardan dolayı, KDP adına senden özür diliyorum. En kısa zamanda serbest kalacaksın," dedi. 


AMERİKALILAR 

Zavite kampına, her akşam yemekten sonra bir grup peşmere geliyor, herkesle konuşup, görüşerek ilgileniyorlardı. Peşmergeler, beni birbirlerine göstererek, aralarında konuşuyorlar fakat benimle konuşmuyorlar, benden uzak duruyorlardı. Peşmerge grubu gidince, bu defa kampa Amerikalı bir grup subay geliyordu. Amerikalı subaylar geldiğinde, herkes ayağa kalkıyordu fakat ben kalkmıyordum. Peşmergelerin aksine, Amerikalı subaylar benimle özel olarak ilgileniyorlar; tercümanları aracılığıyla benimle konuşup tartışmak istiyorlardı. Ben uzak duruyordum. Herkese cep harçlığı dağıtan Amerikalılar, bana da para vermek istiyorlar, bir ihtiyacım olup olmadığını 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soruyorlardı. Bu durumlarda çok daraldığımda, üslupsuzluğa düşmemek için kendimi zorlayarak: 

-Benim hiç bir şeye ihtiyacım yok. Teşekkür ederim, diyordum. 

Amerikalı subaylar, benim bu açık tutumuma rağmen, benimle görüşüp tartışmakta ısrar ettiler. Bir gün bir grup Amerikan subayı yanıma geldi. Tercümanları bana: 

-Amerikalılar, senin nerelerde kaldığını soruyorlar, 

dedi. 

Bende: 

-Marmaris'te, Datça da, bir süre de Muğla merkezde kaldım... dedim. 

Tercüman yanıtımı çevirince, fena halde bozulmuş, yüzleri ekşimiş bir halde, tercümana İngilizce bir şeyler söylediler. Tercüman: 

-Senin, savaşta nerelerde kaldığını soruyorlar, dedi. 
Bende: 

-Ben Marmaris, Datça ve Muğla merkezde tatil yapmadım. Mücadelemin gereği ve devamı olarak kaldım oralarda... dedim. 

Tercüman bu yanıtımı çevirdiğinde, benden umudu kesen Amerikan subayları yanımdan hızla uzaklaştılar. 

PİŞMANLIK 

Zavitede, bizden kaçan grubun içinde Azad (Amed) vardı. Azad bir gün gelip benim yanıma oturdu, utana sıkıla, bana: "Çok pişman olduğunu, PKK'ye geri dönmek istediğini," söyleyerek: 

- Bu duruma nasıl düştüm bilemiyorum... Böyle bir yaşamı, ortamı hiç düşünmedim, istemedim... Bu yaşamı, ortamı kaldıramıyorum... Biliyorum, parti bana yeni bir şans verir! Dönüp bir daha yanlış yapmayacağım. Bana yardım et heval Zmar, dedi. 

Azad ile dağdan tanışıyorduk fakat birlikte kalmamıştık. İçinde bulunduğum ortamdan ve ruh halimden 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mi nedense, ona inanmadığım gibi, ondan kuşkulandım. 
Öfkeyle: 

-Azad, seni bana kim gönderdi? Çeko mu, onun üstü mü, yoksa şu Amerikan subayları mı? diye sordum. Azad: 

-Yok, öyle değil heval Zmar. Ben gerçekten çok pişmanım. Hakkarda pişman, dedi. 

-Kes sesini alçak! Sen nerede yaşıyorsun, kimin ekmeğini yiyorsun? diyerek, çok ağır konuştum. 

Azadın, kendisi gibi pişman olduğunu söylediği Hakkar, bir gözünü gerilla da çatışmada yitirmiş, gerilla olarak düşmana esir düşmüş, Amed zindanında yıllarca yatmış biriydi. 

Azad, kendisine ettiğim bunca ağır sözlere rağmen ısrar etti. Bana, samimiyetini ispat için dil dökerken: 

-Önderlik üzerine yemin ederim, çok pişmanım heval Zmar. Geceleri uyuyamıyorum... Gündüzleri sarhoş gibiyim... İnan bana, dedi. 

Azad, gerçekten pişman olduğuna ve partiye geri dönmek istediğine beni ikna etti. Bu durumda ona: 

-Bak Azad, sen eğer gerçekten ciddiysen; içinde bulunduğumuz bu ovanın, şu taraftan sonu Gareye çıkar. Bir gecede dağa ulaşırsın. Ova arazisi aldatıcı olur, bakarsın yol iki gece sürer. Ovanın her tarafında köyler var. Gündüz yürüyemezsin. Ben sana bir not yazarım. Garede arkadaşlara ulaşırsın, dedim. 

Sabah bunları konuştuğumuz Azad, öğleden sonra tekrar yanıma geldi: 

-Heval Zmar, ben dayanamıyorum, bu gece çıkacağım, 

dedi. 

Azadın notunu yazdım. Başka ihtiyacını sordum. İki paket sigara istedi, verdim. Böylece yeniden arkadaş olan Azad, o gece Zavite kampından, Garede partiye ulaşmak için çıktı. Ertesi gün sabah, telaşla yanıma gelen Çeko, bana: 

-Seninle görüşmemiz gerek, dedi. 

-Hayrola, sorun nedir? diye sordum. Çeko aynı telaşla: 

-Azad kaçmış! dedi. Bende, şaşkınlık içinde: 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-Yok canım! Azad zaten bizden kaçtı, birde buradan neden ve nereye kaçsın? Buralarda bir yerlerdedir, dedim. 
Çeko: 

-Yok, gece yerinde yatmamış. Dünden beri kaçmış. 
Ben mahvoldum... dedi. 

Durum, Çekonun anladığı ve söylediği gibiydi. Azad arkadaş hava kararınca, gösterdiğim yönde Gareye doğru yola çıkmıştı. Çekonun geleceğini dikkate alarak, böyle bir yerde kalacak değildi ya... Azad (Amed) arkadaş olarak, partiye ve gerillaya yeniden katıldı. Hakkar arkadaşında, daha sonra Zaviteden kaçarak partiye yeniden katıldığını ve kuzeyde düşmanla savaşarak şehit düştüğünü öğrendim. 

O sıralar Zavite kampında bulunanların, bizden kaçış gerekçelerinin tümü bireyseldi. Partiyle hiç birinin, ciddi hiç bir sorunu yoktu. Zavitede kaldığım süre içinde, ortamda onların yüzlerine: 

-Hainler! diyordum. 

Benden korktuklarından değil fakat çok utanıp, ezildiklerinden, başlarını yere, önlerine eğerek susuyorlardı... 


SARI ÇiZMELi MEMED AĞA 

Zaviteden, mahkeme için Duhok parastma götürüldüğümde orada, akraba olduğumuzu söyleyen biri ziyaretime geldi. Müdürün odasında baş başaydık. Kendisini tanımadığım, akraba ziyaretçim: "Mesut Barzaniye yolladığım mektubu okuduğunu, etkilendiğini, bunun üzerine benimle görüşmeye geldiğini," söyledi. 

Bana karşı teklifsiz ve çok üst perdeden bir yaklaşım ve üslup içindeydi: 

-Arkadaşlar söylediler burada olduğunu: "PKK'li bir Zaza var, hemşerin ve akrabandır," dediler. Duyunca inanmadım; mektubunu verdiler, okuyunca çok etkilendim, çok şaşırdım. Bir Zaza PKK'li olur mu? Yanlış yapmışsın... 
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Olsun, her insan yanlış yapar fakat sonra düzeltir. Senin yerin PKK değil, mektubunda belirttiğin babanın durumunda olduğu gibi, bizim yanımızdır. Burada bizimle kal. Hiç çekinme, örgüt sana ulaşamaz. Burada, her türlü imkânımız var. İstersen sana hemen bir ev açalım; aileni çocuklarını buraya getirelim. İstersen burada yeniden evlendirelim seni. 
Maddiyat sorun olmaz, dedi 

Ben,içimde mayalanarak kabaran öfkemi bastırıp, birazda anlamak, tanımak için sabırla dinledim. Bitirdiğinde: 

-Sen kimsin? diye, sordum. 

"Akraba" ziyaretçim, benim bu sorum karşısında çok şaşırdı, afalladı... Bir an ne diyeceğini bilemedi. 
Toparlanmaya çalışarak: 

-Sen beni nasıl tanımazsın? Gerçekten tanımadın mı beni? diye sordu. Ben: 

-Hayır! Ben seni tanımıyorum! dedim. 

Karşımda yaşadığı büyük ve derin şaşkınlığı, aynı oranda bir kırgınlığa dönüşmüş olmalıydı ki, ismini verme, kendini tanıtma gereği duymadı, ya da veremedi. Sadece: 

-Ben, KDP tarafından buradayım, demekle yetindi. 

Benimle, ana dilim Dımılıca konuşuyordu. Aksam, Dersim- Amed, Siverek değil, bizim Çevlig-Xıylan aksanıydı. 
Özğürlük hareketimizin ve partinin düşmanıydı. 
Hareketimizi hor ve küçük görüyor, beni de "mülksünüyordu". Buna karşın, kendisini, cümle âlemin tanıması gereken bir reis-lider olarak görüyordu (!) Giyimi, kuşamı, vücut dili de kuzeye, bizim oralara özgüydü. İsmini bilmediğim (umurumda da değildi), cismini ilk defa gördüğüm bu megaloman kişiliğin bir faaliyeti, hizmeti, eylemi, vukuatı olsaydı mutlaka duyar ve bilirdim. Kuyunun dibindeki kurbağa, gökyüzünün, kuyunun ağzından ibaret olduğuna vehmedermiş... Oysa gökyüzü sonsuzdur... 
Cinsiyetçi, sınıflı yaşamda, geçim yolunu özgürlük hareketimize ve onun öncüsü PKK'ye düşmanlıkta bulduğu anlaşılan bu kişiliğe: 

-Sen, boşuna zahmet edip gelmişsin! Senin bana bulunduğun teklifler, senden önce ziyadesiyle sunuldu! Ben, 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her defasında ilgililere hep aynı şeyi söyledim: " Bu konuda ısrar, insanın kendisine hakarettir!" dedim. 

Kendini bilmez "akraba" ziyaretçim, bu defa neredeyse celallenerek: 

-Sen bunları bana nasıl söylersin? Biz, uzaktan da olsa akrabayız! Bir akraban olarak ben, üzerime düşeni yapmak, sana yardım etmek için geldim buraya, dedi. 

İçimde devinen öfkem öbek, öbek kabararak büyüyordu. Mücadeleye katılmadan önce, cinsiyetçi, sınıflı yaşamın özellikle İstanbul diyarında, ekmek parası peşinde koşarken edindiğim, oldukça zengin küfür dağarcığımda ne varsa, şunun üzerine kusayım; Sonrada cin atma binerek, iyice bir tepeleyip, çiğneyeyim..." diye aklımdan (irademin dışında) geçiyordu... İçimden, kendimi " Ya Apo!" diyerek, teskin edip, frenliyordum. 

Akrabammış (!) Kimdir, kimlerdendir? Zerre kadar umursamadım! Yalnızca, "Senin gibi akraba olmaz olsun" diyerek, içimden lanet okudum. 

Ben, içim içimi yiyerek kendimle böyle cebelleşirken, masanın üzerinde, önünde duran kent marka sigara paketini önüme itti. Oturduğum yerden, bir elimin ayasıyla ona doğru abanarak: "İstemem" işareti yaptım. Sonrada, cebimden Vilson marka sigara paketini çıkararak, bir sigara yaktım. 
Ruhumun zehirlendiğini hissediyordum... Benim bu düşkün, zavallı, kendini bilmez " akrabama", bende içimi döktüm: 

-Akraba olduğumuzu söylüyorsun. Olabilir fakat bu mesele akraba meselesi değildir, olamaz! Bu mesele, yaşam ve çizgi, bunun için mücadele meselesidir! Ben bu mücadeleye, çocuklarımın hepsi henüz yavru, anneleri de genç bir kadınken katıldım! Onları bırakıp. Partiye gelirken, eşim üçüncü çocuğumuza hamileydi. İnsanın yavrularından ve eşinden daha yakın akrabası olur mu? Ben bu dava uğruna onları bıraktım. Sen bana: " Çocuklarını, aileni buraya getirelim. Burada bir özel ev açalım" diyorsun. Ben Türkiye den, kuzeyden buraya 20 gün önce, içinde ailemin beni, 15 yıllık katmerli özlemle beklediklerini bildiğim, evimin yakınından geçerek geldim... T.C. devleti de 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döneklere, hainlere her türlü özel yaşam imkânını sunuyor! 
Beni, burada yeniden evlenerek özel ev açmaya teşvik ediyorsun, bunun için bana maddiyat sunuyorsun. 

Madem akrabayız; bizim Dimili ahlakımızda, töremiz de böyle düşkün, yoz durumlar olur mu? Ben şimdi sana uyup, burada evlenerek özel ev açsam, bir daha çocuklarımın ve analarının yüzüne nasıl bakarım? Bütün Dımılılar benim yüzüme tükürmezler mi? Başkasının parasıyla özel ev açılır, aile kurulur mu? Sen nasıl bir akrabasın bana bunları teklif ediyorsun? Sen Dimili olsaydın, bana bunları teklif etmezdin! Sen Dimili (Zaza) değilsin! Sen aslını inkâr etmişsin! Senin bu tekliflerinin tümü, birbirinden ağır hakarettir bana! 

Bak, sen yaşını başını almış birisin. Madem akrabayız, öyleyse benim Xeylanlı olduğumu bilirsin. Ben, mektubumda da belirtiğim gibi: kahpece komplolarla, pusularla, dağ kuytuluklarında, savunmasız halde hunharca katledilen, oralarda cesetleri üst üste yığılarak yakılan; ırz düşmanlarının tecavüzlerinden kurtulmak için, kendilerini uçurumlardan atan nenelerimin, aslımın araziye saçılmış kemikleri arasında büyüdüm! Onların ruhlarının hala kan ağladığı Çevliğe, Xeylana bir PKK geldi! Sizler gelmediniz! 
PKK geldi, aslımıza uygun olarak, bize yeniden hayat verdi! 
Onur verdi! Siz gelmediniz! PKK can bedeli savaşırken, sizler buralarda kendinizi yaşadınız! Şimdi bu halde PKK'yi bırak bizimle ol" diyorsun(i). 

Bu, bana hakarettir! Ben burada elinizde tutukluyum. 
Kendinizde o hakkı görüyorsanız, beni istediğiniz gibi cezalandırın! Fakat bana hakaret etmeyin! Bir daha da beni rahatsız etmeyin! dedim. 

Benim bu zehir zemberek sözlerim karşısında, çarpılmışa dönen "akrabam", sessizce kalktı kös, kös çıktı gitti... 

Aradan epey bir zaman geçti. Dağa yeniden ulaşıp, arkadaşlara kavuştuktan sonra bir gün, kendisini dağda ziyarete gelen babası Şeyh Mehdi ile Şerzan (Çevlig) arkadaş, bulunduğum kuruma beni ziyarete geldiler. 
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Uzaktan akrabalığımız olan Şeyh Mehdi ve kızı Şerzan arkadaş ile sohbet sırasında, sözü bu konuya getirdim. KDP adına gelip, bana ihanet ve döneklik teklif eden bu şahsı tarif ederek, kim olduğunu sordum. Şeyh Mehdi, daha ben sözümü bitirmeden acı, acı gülerek: 

-O kişi, benim kardeşim Saidtir. KDP'nin Kuzey Kürdistan sorumlusudur, dedi. 


O DA HATİCE YAŞARMIŞ 

Duhok Parastinda, mahkemeden sonra Zaviteye götürülmek üzere, uzun ve geniş bir salonda, iki peşmergenin arasında otururken; bir görevli yanımıza gelerek, bizi bir odaya aldı. Oda da kimse yoktu. Beni Zaviteye götürmekle görevli iki peşmerge de, görevliyle birlikte odadan çıktılar. İçeride yalnız kaldım. Bir süre sonra, bir kadın girdi odaya. Bana Kürtçe: 

-Merhaba, hoş geldin, nasılsın? diyerek, masada karşıma oturdu. 

Üzerinde beyaz bir bluz ve etek vardı. Ellisinde gösteriyordu. Kumraldı, 1.60 boyunda vardı. Karşımda, masadaki yerine oturduğunda, bu defa aksansız, düzgün bir Türkçeyle, damdan düşer gibi: 

-Niye ayrıldın? diye sordu. 

Ben, hiç bir şey anlamadığım bu soruya karşılık, elimde olmadan: 

-Ne ayrılığı? diye sordum. Kadın: 

-PKK den neden ayrıldığını sordum, dedi. Ben, şaşkınlık içinde: 

-Ben, PKK den ayrılmadım, ayrılmam da! Sen ayrılanları mı arıyorsun? dedim. Bana: 

-Sen, Zmar degilmisin? diye sordu. 

-Doğru, ben Zmar'ım, dedim. Kadın: 

-Ben seninle konuşmaya, sana yardım etmeye geldim, 

dedi. 
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-Sen, bana nasıl yardım edebilirsin? Sen kimsin? Kim senden yardım istedi? dedim. 

Datça da yakalandığımdan beri, siyasi gelişmeleri yakından ve düzenli izleme olanağım olmamıştı. Kadın bana: 

"ABD'nin, PKK'ye karşı aldığı tasfiye kararından" söz etti. Dönemin ABD Başkanmm, o günlerde Türkiye de düzenlenen bir NATO toplantısında yaptığı konuşmadan, bizimle ilgili alıntılar yaparak: 

-Dağdaki herkesi öldürecekler... Ben size acıyorum, yardımcı olmak istiyorum. Burada kal, sana yardımcı olalım. 
Nasıl istiyorsan, öyle yaşa. İstersen Türkiye ye git, dedi. 

Bu kadına: 

-Benim burada, kimsenin yardımına ihtiyacım yok. 
Yardıma ihtiyacım olduğunda, ben PKK den isterim. O bana her konuda, her türlü yardımı, desteği verir! dedim. 

Öteki bütün " Yardım severler (!)" gibi, bu "Yardım sever (!)" kadın da benden umduğunu bulamayınca, hiç bir şey demeden, öfkeyle kalkıp gitti. 

Özellikle, bu alanda rastladığım tek kadın olması ve benimle aksansız Türkçe konuşması ilgimi çekmiş, kim olduğunu merak etmiştim. Beni ziyarete geldiğinde, bu durumu da anlatarak. Şeyh Mehdi ye, bu kadını da sordum. 
Şeyh Mehdi, tarifime dayanarak, hiç tereddüt etmeden: 

-O da, Hatice Yaşardır, dedi. 

Hatice Yaşar: Kürt solundan Ala Rızgari örgütünün kurucularmdandı. 

YENİDEN DAĞA YENİDEN ÖZGÜRLÜĞE 

Zavitede bir sabah Çeko, bana: 

-Sen istemiyorsun ama idare ısrar ediyor. Bu gün çarşıya çıkalım da sana elbise ve öteki ihtiyaçlarını alalım, dedi. Ben: 

-Olmaz, benim ihtiyacım yok! dedim. Çeko: 

-Bu defa idareden talimattır! İtiraz edemezsin, dedi. 

Çeko bunları söyleyince, birden kapıldığım öfkeyle, fes kafamdan fırladı: 
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-Çeko, sen kimin talimatını kime veriyorsun! Ben burada bir lokma zıkkımı, mücadele için yaşamak zorunda olduğumdan yiyorum; birde, düşkün olduğum için şu lanet sigarayı içiyorum! Hepsi bu! Son defa söylüyorum: benim hiç bir şeye ihtiyacım yok! Beni bu konularda artık rahatsız etmeyin! dedim. 

Çeko beni, İstanbul dan beri üzerimde olan giysilerimle Duhok parastma götürdü. Burada ilgili daire müdürü bizi içeri buyur ettiğinde, ilk sözü: 

-Neden üzerine elbise giymiyorsun? oldu. Bende: 

-İhtiyacım yok, dedim. 

-Seni bırakıyoruz, böyle olmaz, dedi. 

-Olur, böyle iyidir. Yeterince örtülüyüm, dedim. 

Üzerimde siyah bir pantolon ile bej renk bir gömlek vardı. Müdür: 

-Seni nereye bırakalım? dedi. 

-Nereye isterseniz. Gareye, Xmereye, Kandile, fark etmez, dedim. 

-Yok, seni dağa bırakmayız. Musula, Garaj Şımal'e (Kuzey Garajı) bırakalım, dedi. 

-Olur, dedim. 

Öğle saatleriydi. Çeko gitti. Müdür bana: 

-Seninle bir yemek yiyelim, sonra gidersin, dedi. 

-Teşekkür ederim, yemem, dedim. Müdür, kırgın bir üslupla: 

-Benim misafirimsin. Biz sofrasına oturulmayacak kadar kötü müyüz? dedi. 

İçten söylüyordu. Bunu görünce: 

-Olur, dedim. 

Yemekte tavuk, pilav ve salata vardı. Yemekten sonra müdür bir taksi çağırdı. Şoför'e: 

-Bu benim misafirimdir. Musul'a, Garaj Şimal'e bırakacaksın, dedi. 

Musul da Garaj Şimale inince, ezberimdeki telefondan arkadaşları aradım. Arkadaşlar, beni Musul da görevli arkadaşlarla buluşturdu; garaja gelerek beni alan arkadaşlarla, buradaki bir parti evine gittik. 
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Parti evinde ikinci günümdü. Mutfakta öğle yemeğindeydik. Hemen yanı başımızda, çok şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle, oturduğumuz sandalyelerden savrulduk. Ben sandalyemden savrulup, havada uçarken, yanımda ki buzdolabıyla birlikte uçtuğumuzu gördüm. Patlama bu denli şiddetli ve yakındı. 

Parti evi, dubleks tipi iki kattı. Hemen terasa çıktım. 
Evin genişliği kadar düz bir beton alandan oluşan terasta, önce bir insan parmağı gördüm, ileride de bir kafatası parçasıyla karşılaştım. Bulunduğumuz sokakta, karşı komşu evin soldan üçüncü binası bir Asuri-Süryani kilisesiydi. 
Bomba oraya konulmuştu. Ertesi gün Musul dan dağa çıktım. 


Zınar (Çevlig) 


CEMAAT-İ ÖCALAN 

Avrupa olmaymca,tedavi amaçlı olarak düzenlemem Rusya'ya yapıldı. Arkadaşlar 2005 yılının Ocak ayında, gerekli evraklarımı ve işlemleri Bağdat'ta tamamladılar. 
Düzenlemeleri benim gibi Rusya'ya olan Alişer ve Hüseyin arkadaşlarla birlikte, Irak'm başkenti Bağdat tan, Suriye'nin başkenti Şam'a hareket ettik. Şamdan da, Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçacaktık. Amerikan ordusunun işgali altındaki Bağdat ta her şey gibi, hava ve kara yoluyla sivil ulaşım sistemi de çökmüştü. Arkadaşlar, Bağdatlı bir taksiciyle, bizi Şama kadar götürmek üzere anlaşmışlardı. 

Bağdatdan çıktık, Suriye sınırına doğru çölde bir kaç yüz kilometre yol aldık. Çölün ortasında bir yerde, ileride kesilen yolda oluşmuş bir araç kuyruğuna takıldık. Asfaltın 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üzerindeki kuyrukta elli, atmış kadar araç birikmişti, bir o kadar araçta Suriye tarafında vardı. Yolu kesen silahlı Arap milisler, araçlardaki yolcuları indirerek yolun kıyısındaki düzlükte topluyorlardı. Suriye tarafından gelenlerle birlikte, düzlükte epeyce bir kalabalık oluşmuştu. Üç milis geldi, genel aramadan sonra, bizi de taksiden indirerek düzlükteki kalabalığın içine götürdü. 

Çölün ortası ana-baba günüydü. Ağlamalar, yalvarıp yakarmalar, tekbirler, dualar, salavatlar birbirine karışıyordu... Silahsız-pusatsız kendi ayağımızla gelip, hiç tanımadığımız bu silahlı güçlerin eline düşmek çok canımı sıkmıştı. Kendime öfkelenerek, çok ağır sözlerle yüklendim. 
Bu gözü kara silahlı milislerin karşısında tamamen savunmasız, aciz durumdaydık. Her şeyi şansa bırakıp, olacakları belemekten başka yapılabilecek hiçbir şey yoktu. 

Bu koşullarda, kendime ve şansıma lanet okuyarak; ölüm korkusuyla çalkalanan kalabalığın arkasına çekilip bir sigara yaktım. Hırsımdan, üst üste derin nefesler çekerek, sigaramı tellendirirken, gövdesi göbeğinin içine gömülmüş, fıçı gibi şişman, bodur, katran karası çember sakallı biri; iki yanında silahlı milislerle kalabalığın karşısına dikildi. 
Oradan hepimizi alıcı gözle süzerek, dikkatle inceledi. 

"Bunlar kim? Bu adam ne diyecek? Bize ne yapabilirler?" gibi, kafamın içinde dolaşan soruların dürtüsüyle, bende kalabalığın gerisinde, bulunduğum yerden dikkatle ona baktım. îlk bakışta milislerin reisi olduğu anlaşılan adamla, bira an göz göze geldik. 

Ağlayıp dövünerek, yalvarıp yakaran kalabalığı incelemesini bitiren reis, yanındaki adamlarına bir şeyler söyledi. Silahlı adamlardan ikisi kalabalığın içine girerek, benim üzerime geldiler. Beni kollarımdan tutarak, reisin karşısına çıkardılar. Kalabalığın arasından çıkarılırken, talihime lanet ederek, içimden: "Hele bakalım ne olacak..." 
dedim. 

Reis, bana kuşkuyla bakarak, Arapça bir şeyler söyledi. Bende ona Kürtçe "Söylediklerini anlamadığımı. 
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Arapça bilemediğimi" söyledim. Reisin yanındaki adamlarından biri bana, Kürtçe: 

-Sen Kürt müsün? diye sordu. 

Ben onaylayınca, durumu reise Arapça izah etti. 
Reisin, Kürtçe bilen adamı bize tercüman oldu. 

Reis bana: 

-Burada herkes korkudan ağlıyor, dua ediyor, bize yalvararak aman diliyor! Sen neden korkmuyorsun? diye, sordu. 

-Ben, size bir kötülük yapmadım. Sizden niye korkayım? dedim. 

Başını sallayarak, beni onaylayan reis: 

-Sen nerelisin, kimsin? diye sordu. 

Bende, cebimdeki sahte pasaportta kayıtlı künyeyi vererek: "Kerkük Kürtlerinden Sait Ahmet olduğumu," söyledim." 

Benim bu yanıtım üzerine, reisin kara gözlerinde kol gezen kuşkuları arttı, bana bakışları iyice keskinleşti. Bir eliyle sakalının ucunu çekiştirip, alt dudağını yukarı doğru çömelterek "Cık, cık..." ettikten sonra, tercümana öfkeyle bir şeyler söyledi. Tercüman bana: 

-Beni enayi yerine koymasın! Gerçekten kim ve nereli olduğunu söylesin! diyor, dedi ve ekledi: 

-Kim ve nereliysen doğruyu söyle. Yoksa buradan sağ çıkamazsın, yazık olur sana, dedi. 

Durum gerçekten vahimdi. Amerikan ordusunun işgali altında çiğnenerek, ezilen Irakta insanın değeri, bir kaleşnikof mermisinden daha ucuzdu. 

İçimden: "Eğer buralarda öleceksem, bari imanımla öleyim..." diye düşündüm. Tercümana: 

-Ben Kuzey Kürdistanlı bir Apocuyum! PKK'liyim! 
dedim. Tercüman: 

-Sen, Öcalan'm Cemaatinden misin? diye, sordu. 

-Doğru, ben Serok Öcalan'm cemaatindenim, dedim. 

Tercüman sözlerimi kendisine çevirdiğinde, gözlerinde ki kuşkunun yerini büyük bir sevinç alan reisin, ablak suratında adeta bir nur peyda oldu... Son derece 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saygın bir sevinç içinde, benden yana bir kaç adım atarak, ters çevrilmiş testi gibi tombul koluyla aramızda, havada bir yarım daire yaptı ve Arapça: 

-Camaat-i öcalan! diye, tiz bir sesle, adeta çığlık attı. 

Ardından bir şeyler daha söyledi. Tercüman: 

-Kendisiyle gelmeni istiyor. Senden çok hoşlandı, dedi. 

Birlikte, yolun Suriye den geliş tarafına park edilmiş, lüks bir arazi cipinin yanma gittik. Reis, orada bana sigara ikram etti. Sigaralarımızı içerken, tercüman aracılığıyla "Nereye gittiğimi" sordu. Bende "Şama gittiğimi" söyledim. 
Reis "Beni hemen yolcu etmeleri için" adamlarına talimat verdi. Başka bir isteğim, ihtiyacım olup olmadığını sordu. 
Reise: "Kalabalığın içinde, aynı cemaatten arkadaşlarım olduğunu," söyledim. Bunun üzerine Reis: 

-Sen buradan, kimi istiyorsan al götür, dedi. 

Ben, kendilerinin " Kim olduklarını" sordum. Reis: 

"İslam-in El Enbar örgütünden olduklarını," söyledi. 

Gittim, kalabalığın içinden Alişer ve Hüseyin arkadaş ile şoförümüzü aldım. Ayrılırken, Reis bana bir kartvizit verdi: 

-Burada, benim telefon numaram yazılı. Şam da bir sorunun olursa, bu telefondan beni ara, dedi. 

Reise teşekkür ettim. Biz taksimize binerek Suriye'ye doğru yolumuza devam ettik. 

Şam da. Reisi arayacak bir sorunumuz olmadı. Parti her türlü imkânı sağlamıştı. Şamdan Moskova'ya sorunsuz ulaştık. 

Zınar (Çewlig) 
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XEZIK’LI TALİP ARKADAŞ 


1999-2000 kışında Esenderede üslenmiştik. Kurye arkadaşlar bana "Xezikli Talip" imzalı bir not getirdiler. 
Xezik bizim köydü, fakat köylüm Talip arkadaşı tanımıyordum. Talip arkadaş "Ailesi üzerinden kendisini tanıtıyor, durumlarımı soruyor, başarı dilekleriyle birlikte selam ve saygılarını sunuyordu." 

Ben, özgürlük hareketimize katılarak Xezikten ayrıldığımda henüz çocuk yaşta olduğundan. Talip arkadaşı bir türlü hatırlayıp, gözümün önüne yetiremedim. Fakat notta kendisini tanıtmak için ailesi üzerine verdiği bilgileri olurken, ağabeyi Halit'in dramını anımsadım. 

Talip arkadaşın ağabeyi Halit, Xezikte bakkal Hacmin kızını sevmiş, kızda aşkına karşılık vermiş, fakat Halit'in babası Sait, töre gereği gidip Hacı Mahmut'tan kızını oğlu Halit'e istememişti. Bu duruma katlanamayan Halit'te av tüfeği ile canına kıyarak intihar etmişti. Halit'in hala dizlerinin üzerine katlanmış duran cenazesini, zozanlarda ben bulup getirmiştim. Fakat Talip arkadaşı görüp çıkaramadım. 

Talip arkadaş notunda: "Mutlaka görüşelim" diyordu. 
Bende Talip arkadaşı görmeyi çok istedim. Ne var ki süreç buna elvermeyecek kadar çok ağırdı ve kritikti. Başkan Apo, uluslararası egemenlerin büyük komplosuyla esir düşmüştü. 
Bütün güçler intişar halindeydi. Çalışmalar çok yoğun ve bulunduğumuz bölgeler birbirine çok uzaktı. Talip arkadaşla görüşemedik. Hemen ardından da YNK ile savaş başladı. 

YNK savaşını ben, savaşın gerçekleştiği Kandile uzak bir bölge olan Şehidan da, parti kaynaklarıyla izleyebildim. 
Savaştan sonra, düzenlemem Kandile oldu. Kandilde YNK'ye karşı verilen savaşın ayrıntılarını, savaşan arkadaşlardan dinledim. YNK bu savaşta 2000 peşmerge kaybetmiş, hâkimiyetindeki arazinin çok büyük bir bölümünü de gerillaya bırakarak, geri çekilmek zorunda kalmıştı. 

Bu savaşta 106 arkadaş şehit düşmüştü. Bu şehit arkadaşlardan birinin de, bizim Xezık li Talip arkadaş 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olduğunu, Şehidandan Kandile geldikten sonra, görüşmek için onu aradığımda öğrendim. YNK güçlerinin Kandilden sökülerek atılışını, özellikle Kortekte vurulan ezici darbeyi. 
Talip arkadaşın hamle arkadaşlarından ayrıntılarıyla dinledim. 

YNK güçlerine yıkıcı darbenin vurulduğu bu alanda. 
Talip arkadaş gösterdiği büyük başarılarından dolayı, savaşın genel koordinesi Cemal (Murat Karayılan) arkadaş tarafından ödüllendirilerek, bütün savaşçı yapısına örnek gösterilmiş. 

Hamle arkadaşları bana. Talip arkadaşın katıksız Dimili kişiliğinden, kadın eksenli Dimili ahlakından kaynaklanan kararlı, gözü pek, sonuç alıcı yaşam, mücadele ve savaş tarzını örnekleriyle anlattılar. 

"Partinin, YNK'ye karşı hamle (savaş) kararı kendilerine bildirildiğinde. Talip arkadaş bütün özel eşyalarını arkadaşlara dağıtmış. Savaşa giderken de, geri cephede kalan arkadaşların hepsi ile kucaklaşıp vedalaşırken, onlara: 

"Ben dönmeyeceğim... Bir daha görüşmeyeceğiz. 
Kendinize iyi bakın," demiş. 

Batı cephesinde, Suredi-Kortek hattında birlikte savaştıkları hamle arkadaşları: "Talip arkadaşın YNK mevzilerine saldırı gruplarının başında, neredeyse açıktan korkusuzca saldırdığını, Suredi ve Kortek hattında birçok YNK mevziini, onun bu tarz gözü pek, kahramanca saldırılarla düşürdüğünü; Talip arkadaşın bu tarzla sağladığı üstün başarılarının, genel koordine Cemal (Murat Karayılan) arkadaş tarafından bizzat ödüllendirilerek, toplantılarda ve cihaz talimatlarında bütün savaş yapısına örnek olarak gösterildiğini," söylediler. 

"YNK'nin Kortekteki son mevzilerinin üzerine de, aynı fedai tarzıyla giderek sonuç alan Talip arkadaş, savaşın sonucunun artık netleştiği, YNK güçlerinin bozguna uğrayarak kaçtıkları bir sırada, vurularak şehit düşmüş. 
Vedalaşırken arkadaşlarına söylediği gibi, bir daha dönmemiş..." 
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Aradan bir kaç yıl geçti. 2004 yılında bir arkadaşın amcası Çevligten Medya savunma alanlarımıza, Xmereye ziyarete geldi. Onunla sohbet sırasında, Çevligten gerilaya katılan arkadaşları anarken. Talip arkadaşı da andık. Çevligli konuğumuz. Talip arkadaşın YNK ye karşı hamledeki fedai savaşını ve şahadetini bizden dinleyerek öğrendikten sonra, oda bize Talip arkadaşla şu anısını anlattı: 

" Talip arkadaş mücadeleye katıldıktan bir süre sonra, 1990'lı yılların ilk yarısında, Amed te gerilla saflarından kaçmış... Durumu fark eden düşman. Talip arkadaşı yakalayarak zindana atmış. Talip arkadaş zindan da eline geçen, önderliğin bir çözümlemesini okurken, önce kendi kendine; sonrada arkadaşlara giderek, onlara: 

"Ben hainim! Ben önderliğe, partiye ve bu halka ihanet ettim!" demiş. 

Zindanda, Önderlikten aldığı güç ve arkadaşların verdiği destekle toparlanan Talip arkadaş, zindandan çıkınca yeniden saflara, gerillaya katılmış. Konuğumuz bunları anlatırken Talip arkadaşın 4 yıl önce bana yazdığı notu, zindandan çıktıktan sonra, gerillaya ikinci defa katıldığında yazdığını anladım. 

Zindandan çıktıktan sonra, Çevligte konuğumuza, önceki katılımını, kaçışını ve yeniden katılım kararını nedenleriyle anlatan Talip arkadaş, Amed te gerilla saflarından kaçışının gerekçesini de açarak, şunları anlatmış: 

"O dönemde, Amed eyaletimizde sorumlu olan Dr. 
Süleyman ve küçük Zeki gibi unsurların, önderlik çizgisi ve parti ilkelerine karşıt, tamamen düşmana özgü, düşkün yoz yaşamlarını görünce çok şaşırdım. Benim anladığım ve aradığım PKK orada yoktu. Kendi kendime: "Ben yanlış yere gelmişim..." diyerek, oradan kaçtım. 

Parti, birey; çizgi, kişi ilişkisini ve farkını anlayıp ayrıştıracak bilincim yoktu. O düşkünleri örgütle aynılaştırdım. Zindan da Önderliğin çözümlemesini okurken, her yetkilinin önderliği, çizgiyi, örgütü temsil edemeyeceğini; böyle bir durumda, yetkiliye rağmen ve ona 


231 



karşı örgütü uygulamak gerektiğini kavradım. Bunu kavrayınca, örgütü bu düşkünlere bırakmakla objektif ihanet içine düştüğümü anladım. Arkadaşlara giderek durumumu açtım ve bana yeniden mücadele şansı tanımalarını istedim. 
Parti uygun gördü, bana bir şans daha verdi," demiş. 

Talip arkadaş ilk katıldığında. Dr. Süleyman, Küçük Zeki vb. düşkünleri, örgütü temsil kisvesi içinde görünce anlam veremeyerek safları terkettikten sonra; ikinci katılımda Kandilde, Süredi-Kortek hattında yazılan hamle destanının kahramanlarından biri olmuştu. 

Xezıklı Talip arkadaşın naaşı öteki hamle şehitlerimizle birlikte Kandil-Şehit Harun şehitliğindedir. 

Zınar (Çewlig) 


GEVERLİ SAVAŞ ARKADAŞ 

Taburumuz, 1998 Mayısında Şehidanm Merge Hacı Reşit mıntıkasına üslendi. Ben,karargâhta Genel erzak, cephane ve üslenmeden sorumluydum. Karargâhtan Cirmiye gittim. Cirmide işlerimi yürütürken, bulunduğumuz noktanın hemen üzerinde yükselen, Şehidan tepesinde konumlanmış Tabur gücünden Geverli Savaş arkadaş yanımıza geldi. Onu mangamıza buyur ederek ağırladım. Beni ziyarete, akşam saatlerinde gelen Savaş arkadaş, genel sohbetten sonra yatma saati geldiğinde, bana: 

-Ben bu gece burada kalacağım Zmar baba, dedi. 
( örğüt üslubu olmamakla birlikte, arkadaşlar bana "Baba" diye hitab ederdi), kural gereği ona: 

-Olmaz Savaş arkadaş, mangana dön, dedim. 

Kalmak için ısrar etti. Onu incitmemek için: 

-Heval Savaş, benim bir tane battaniyem var, ona da kendim sarınıp yatacağım. Sana serecek battaniyem yok, dedim. Savaş arkadaş: 
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-Zmar baba, bu benim son gecem... Taburda eylem için planlama yapıldı. Yarın gece düşmana saldırı grubunda eyleme gidiyorum. Bir daha dönmeyeceğim... dedi. 

Savaş arkadaş böyle söyleyince ben şaşkınlıktan, allak-bullak oldum... Ona ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemedim. 

Savaş arkadaş daha 20 sinde ancak vardı. Onun bu sözleri karşısında, benim nutkum tutulup susunca. Savaş arkadaş konuştu: Közün başında karşılıklı oturmuş sigaralarımızı içerken, ertesi gün gece düşmana karşı, saldırı kolunda yapacaklarını ve çatışmada olacakları bir bir anlattı... 

Saldıracakları Vergama tepesinin keşfine katılan Savaş arkadaş, kendi saldırı kolunun hedefi olan düşman mevziini kafasında, zihninde düşürmüştü. Saldırı koluyla hedef tepeye nereden, nasıl sızacaklarını; hedef mevzie nasıl saldıracaklarını; saldırı anında neler olacağını, zihninde defalarca yaşayarak kurmuştu. 

Tuhaf olan: Savaş arkadaşın bu kurgusunda, düşman mevziini düşürdükten sonra, son anda kendisi de vurularak şehit düşüyordu... 

Olacakları önceden gören Savaş arkadaşın anlattıklarını, aramızda arada bir esiveren bahar yeliyle harlanarak korlaşan közlere dalmış halde dinlerken, hiç düşünmeden, onun anlattıklarının olduğu gibi gerçekleşeceğine inandım... O gece közün başında. Savaş arkadaş bana, bir sonra ki gece olabilecekleri değil de, daha önce yaşanarak olmuş-bitmiş şeyleri anlatıyor gibiydi... 
Yetkim olsa, elimden gelse, onu bir sonraki gece eyleme yollamazdım. İçim yanarak: 

-Yapma heval Savaş, böyle olmaz! dedim. Buna cevap olarak bana: 

-Ben buraya, seni sevdiğim için geldim Zmar baba! 
Son gecemi berbat etme, dedi. 

Yaşamının baharında düşünerek, bilerek ve isteyerek şahadete gidiyordu... Şahadetinin nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini, 24 saat öncesinden biliyordu... Buna 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rağmen rahat, mutlu ve hayat doluydu... Közün başında. 
Savaş arkadaş her zamankinden daha canlı, cıvıl, cıvıl candan, şen şakraktı. Bana: 

-Bu gece seni bırakmam Zmra baba! Sende, kendi içinde hiç bir yere gitme, burada benimle kal! Yarından sonra benden kurtuluyorsun! dedi. 

Ne diyebilirdim? Sussam da. Savaş arkadaş konuştukça, onu dinlerken, başlangıçta kapıldığım derin hüznümün dağıldığını hissederek rahatladım. Onun şakalarına katılamadım fakat bir sonraki gece olacaklara. 
Savaş arkadaş kadar inandığımı kavrayınca duruldum. 

Savaş arkadaş yaşarken nerede, ne zaman, nasıl ve ne için şehit düşeceğini biliyordu! 

Onu bu kadar rahat kılan, beni de durultan, ikimizin oradaki ortak varlık nedenimizdi. 

Savaş arkadaş gece sabaha karşı, közün başında tek battaniyeye sarınarak yatıp bir parça uyudu. Ben yatmadım, yatamadım... 

Ertesi gece, sonsuzluğa çıkacağı yolculuğundan emin olan Savaş arkadaş, kendini bu yolculuğa hazırlamak için, közün başında içine büründüğü tek battaniyenin içinde, tıpkı çocuklara özgü mışıl, mışıl, derin ve deliksiz bir uyku çekti. 

Sabah, akşamki konuyu hiç açmadan birlikte kahvaltımızı yaptık. Ayrılırken, boynuma atılıp sımsıkı sarıldı. Gencecik, diri, zinde ve tuhaf bir biçimde coşkuluydu. Birbirimize kenetlenen kollarımız açıldığında: 

Onu, damarlarında bahar mevsimi ve mücadele aşkıyla coşan kan dolaşımıyla kızarmış, delikanlı körpe yanaklarından, sevgiyle öperek uğurladım.Birkaç adım sonra dönen Savaş arkadaş, cebinden çıkardığı bir fotoğrafını bana uzatarak: 

-Arada bir, bu fotoğrafıma bakarak anarsın beni, Zmar baba,dedi. 

Ben fotoğrafı aldığımda. Savaş arkadaş yeniden dönüp, yürümüştü. Elimde fotoğrafı, arazide gözden yitinceye kadar ardından bakarak kaldım orada. Savaş arkadaş, arazinin derinliğinde gözden yiterek, Kürdistan 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toprağıyla bir oldu... Görünürde, sadece Kürdistan toprağı ve Kürdistan ufku kaldı..." 

O günün gecesinde, Vergonama tepesine yapılan saldırının sonuçları, cihazla karargâha ulaştığında, muhabere görevlisi arkadaş, sevinç içinde: 

-Arkadaşlar, Vergonama tepesini ele geçirmişler, dedi. 

Ben " Emin olduğum" halde, yine de usulca: 

-Heval, Savaş arkadaşın durumu nedir? diye sordum. 

Sorumlu arkadaş: 

-Savaş arkadaş şehittir, heval Zmar, dedi. 


Zmar (Çewlig) 


KIRIK 

Önderliğin talimatıyla. Kuzeyden geri çekilen güçlerimizin karşılanması çalışmalarında. Şah Merdan arkadaşla birlikte görev aldık. Amed ten geri çekilen grubumuzu, sınırın Güney yakasında karşılamak için hazırladığımız noktaya, önden Şah Merdan arkadaş gitti. 
Bende işlerimi bitirince, zaten hemen yakınımızda ki noktaya gittim. Amed ten gelerek sınırı geçen grubumuz, kendilerine hazırladığımız yere konumlanmışlardı. Şah Merdan arkadaş ile grubun ihtiyaçları üzerine konuşurken, hemen önümüzden geçen bir arkadaş dikkatimi çekti. Arkadaş, gerilla yeleğini dizlerine kadar inen uzun Amerikan askeri parkasının üzerine giymişti (!) 

Gerilla ortamında genel askeri disiplini hiçe saydığından, hemen insanın gözüne batan bu duruma 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şaşkınlık içinde bakarken, bu moda yaratıcısının yürüyüşünün de, tamamen ayrıksı ve özgün olduğunu farkettim. Yürürken attığı adımlarda, ayaklarının içi dışa, burnu yanlara, topukları da birbirine yapışacak şekilde, Hançepek fuleleri oluşuyordu. 

Ben, bu aykırı giyim tarzını ve yürüyüş fulelerini, gazetemiz Özgür Gündemden tanıyordum... Yanımdaki Şah Merdan arkadaşa, gayri ihtiyari: 

-Şu giden arkadaş, bizim Özgür Gündemdeki "Kırığın" nesi oluyor? diye, sordum. 

Ben işlerimi bitirip, peşinden gelinceye kadar, Amed grubumuzun tümüyle tanışarak, herkesle çoktan kaynaşmış olan Şah Merdan arkadaş, ağzı kulaklarında gülerek: 

-Nerden anladın Zmar baba? Bı şeref, ta kendisidir! 

dedi. 

Meğer,bu ayrıksı kişi, Avrupa da faaliyet yürütürken her sabah Gündem gazetesini alır almaz, başlığına bile göz atmadan, "Ayşo ile Kuto", "Kırık ile davası ve siyasi ağabey," o gün neler yapmışlar diye, merak içinde ilk okuduğumuz bölüm olan "Kırık dizisinin" yaratıcı çizeri. Doğan Güzel arkadaşmış! 

Ertesi gün sabahın köründe, içtima saatinden önce, neredeyse can havliyle koşturan ayak sesleriyle fırladım yerimden. Uyku semesi aklıma ilk gelen şey, düşmanın nokta baskınına uğradığımız oldu. Yerimden fırlar fırlamaz silahımı kaptım, bu defada aynı hızla mangadan dışarı fırladım. Yeni sökmekte olan şafağın alaca karanlığında, baktım: Hemen önümde, arazide Şah Merdan arkadaş önde palazlanmış kaçıyor, hemen arkasında, elinde çorba kepçesiyle peşine vermiş Doğan arkadaş, onu kovalıyordu (!) 

Hızla peşlerinden koşup aralarına girerek. Doğan arkadaşın önüne kestim. Bizim taburun, bombesinden bakınca Osmanlı gürzü iriliğindeki tunç metal kepçesini elinden alırken: 

-İyi yapmıyorsun heval Doğan... dedim. 

Öfke ve yorgunluk içinde, burnundan soluyan Doğan arkadaş, o içtenlikli, sımsıcak Hançepek üslubuyla: 


236 







-Keko, sen çok doğru söylüyorsun, dedi. 

Şah Merdan arkadaşı çağırdım. Elindeki (evlerde kullanılan muayyen kepçelerin dört katı iriliğindeki) tunç metal kepçeyi alarak, sakinleştirip yatıştırdığım halde. 
Doğan arkadaştan gözü yılmış olan şah Merdan arkadaş, arazide kalmayı yeğleyerek yanımıza gelmedi. 

Birlikte mutfağa dönerken, ben sormadan Doğan arkadaş, o doyumsuz üslubuyla duruma açıklık getirdi: 

"Amedte katıldığı eğitim devresi boyunca olduğu gibi, devreden hemen sonra, Amedten Güneye geri çekilirken yol boyunca da, her gün ve her öğün ekmeksiz, safi (bir bardak sıcak suyun içine dökülüp karıştırılarak yapılan) hazır çorba içmişler." 

Bana bunları anlatırken de, tiksintiden midesi kalkan ve kusacak gibi olan Doğan arkadaş, mutfağın önüne geldiğimizde: 

-Ben, için de bir kazan değil; bir damla çorba olan bir yere girmem! dedi. 

Nisk'in (mercimeğin) dışında, makarnadan başka erzakımız yoktu. Doğan arkadaşa: 

-Öyleyse size makarna yapalım, yer misiniz? diye sordum. 

-Senin Allah'ın var keko, yemezmiyiz,dedi. 

Doğan arkadaş gidince. Şah Merdan arkadaşı yeniden çağırdım. Birlikte gruba makarna pişirirken, bu defa Şah Merdan arkadaş anlattı: 

"Geceden kalkmış, ta Amedten buraya, yolda pek çok yerde düşmanla çatışarak gelen arkadaşlara, sabah çorbası iyi gelir diyerek, bir kazan mercimek çorbası yapmış. Sabah herkesten önce kalkıp, kahvaltı için mutfağa gelen Doğan arkadaş, mercimek çorbasını görünce, kazanın içindeki tunç kepçeyi kaptığı gibi: 

"Öldürürüm seni! "diye haykırarak. Şah Merdan arkadaşın üzerine yürümüş. 

Neye uğradığını bilemeyen Şah Merdan arkadaş da, can havliyle dışarı kaçmış. Doğan arkadaşta elinde kepçeyle peşine düşmüş. 


237 




Amed grubuna o sabah. Şah Merdan arkadaşla birlikte pişirdiğimiz makarnayı verdik. Arkadaşlar, uzun süre sonra hazır çorbadan başka bir şey bulunca, makarnayı iştahla yediler. 


Zınar (Çewlig) 


SELMA ÖĞRETMEN 

1984 yılının Kasım ayıydı. Çevlig merkeze bağlı 
Hacıçayır köyünde ki "deprem evlerinde" oturuyorduk. 
Evde, elime bir alış veriş listesi tutuşturan eşim: 

-Acildir, git bunları Çevlig çarşısından al gel, dedi. 

Bize 7-8 km. olanÇevlig şehir merkezine düzenli minibüs dolmuş vardı. 

Listeyi alıp evden çıktım. Hemen önümüzden geçen Çevlig yolundaki minibüs durağına yürüdüm. Yağmur yağıyordu. Minibüsü beklemek için doğal durak işlevi gören, yolun karşı kenarındaki evin saçağına sığındım. Yağmurdan sığındığım saçağın altında, benden önce oraya sığınmış biri daha vardı. Yağmurdan sığındığı yerde, saçak arasındaki yuvasından yere düşmüş bir civcive, yavru kuşa benzeyen; 20'li yaşlarının başında, ince uzun boylu, saman sarısı saçlarıyla sılav yapılı bir kadındı. Bacağında pantolunu, ayaklarında kırmızı çizmeleri, sırtında yakası pantifli kısa mantosu ve elinde valiziyle, bizim buralara göre, gülünç denecek kadar dikkat çekici bir hali vardı. 

Yan, yana durduğumuz saçağın altında, göz ucuyla süzdüğüm bu yadırğı insanın giyim, kuşamının yöreye göre gülünçlüğünden çok; onun tedirğin, ürkek, kayğılı duruşu dikkatimi çekti. Herşeyiyle buralara yabancı biriydi. Bütün 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gücüyle içinde bastırarak, göstermek istemesede, içindeki derin kaygı, tedirginlik ve korku üzerinden, duruşundan akıyordu... 

Bizim, kadın ahlakımızın esaslarına göre belirlenmiş Dimili töremizde,en temel ahlak yasalarımızdan biridir: cinsiyeti, yaşı, inancı, kimliği ne olursa olsun, kim olursa olsun komumuza, yaşam alanımıza girdiği andan itibaren, onun başta can güvenliği olmak üzere, her türlü sorumluluğu Dimili komuna-toplumuna aittir. Dimili komünün sahip olduğu her türlü yaşam imkânı karşılıksız, süresiz ve sırnırsız olarak onun da imkânıdır. Bizim komumuza gelen, yaşam alanımıza giren iyi niyetli her insanın, gereksinim duyduğu herşey kendisine sunulur. Bu konumda bir yabancı konuk, kom üyelerinden öncelikli ve üstün tutulur. Dimili komuna konuk olan bir yabancının, yardım talebinde bulunması beklenmez, bilinen, görünen bu durumun gereği yapılır. 

Kaldı ki, zaten bu yardırğı güzel "kuşun", ağzını açıp, derdini anlatacak gücü ve cesaretinin olmadığı görülüyordu... Bunu görünce, ona: 

"Bacım, bir ihtiyacın varmı?Sana nasıl hizmette bulunabilirim?" diye sordum. 

Bana bakmadan, düzgün bir Türkçeyle ve kayğılı ürkek bir tepki içinde, çabucak: 

"Hayır, yok... Gerek yok,"dedi. 

Karşılıklı bu soru ve cevabın ardından, birlikte sığındığımız saçağın altında, önümüze yağan yağmuru izleyerek bir süre daha bekledik. Belli ki, ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu... Kimdi? Neciydi? Buralarda ne işi vardı? Bizim Dimili dünyamızdan değildi. Buralardan celepler, çerçiler, bohçacılar, çinğeneler, gerillalar, firari mahkûmlar, jandarmalar, özel timler gelir geçerlerdi. Fakat bu yambaşımda, korkudan içi titreyen, "Pöh" desem bayılıp düşecek birinin, buralarda görülmesi zordu... Dedim ya, bizim Dimili dünyamızdan olmadığı gibi, dışarıdan bizi biraz tanıyan biri de değildi. Buraya tamamen başka bir 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dünyadan, hatta gökteki gezeğenlerin birinden, hasbel kader düşmüş gibiydi... 

İçinde bastırarak gizlemeye çalıştığı korkusunu görünce, yanlış anlaşılır kayğısıyla ısrar edemedim. Bu arada Çevlig minibüsü köyün içinden çıkıp geldi. Onu burada, bu yağmurda, saçağın altında bırakmaya gölüm razı olmadı. O anda yapabileceğim tek şeyi yaptım. Minibüse binmeden önce, ona dönerek: 

"Bacım, gideceğin yere ulaşamazda, bir ihtiyacın olursa eğer, bak benim evim orasıdır. Adımda Ahmettir. 
Oraya gidebilirsin," diyerek, elimle hemen yolun karşısında ki evimi gösterdim. Ardından da, önümde duran minibüse binerek, Çevliğe gittim. 

Çevlig çarşısından ihtiyaçları alıp, bir kaç saat sonra eve döndüm. Eve girdiğimde, baktım saçak altında ki yadırğı genç kadın içeride oturuyor. Beni görünce çok mahcup, utanğaç bir halde ayağa kalktı. Ona, oturma odasının kapısından: 

"Hoşgeldin bacım," diyerek, elimdeki malzemelerle mutfağa geçtim. Peşimden mutfağa gelen eşim: 

"Senin adını verdi... " diyerek, konuğumuzla ilğili açıklama istedi. 

Eşime, konuğumuzun durumunu izah ettim. Ablam, "Görür görmez pek sevdiğini" söylediği konuğumuzun yanındaydı. O zamanlar büyüğü beş, küçüğü iki yaşında olan çucuklarımda halalarının yanında, konuğumuzu merakla izliyorlardı. Konuğumuza ailemi tanıttım: 

"Bu benim ablam, bu eşim, bunlarda çocuklarım. Bu evde benden başka Türkçe bilen yoktur," dedim. 

Söylediklerime inanmayan konuğumuz, bana: 

"Çok şakacısınız..." dedi. 

Ben, sustum, birşey demedim. Bizde, bu gibi durumlar da şaka olmazdı. O zamanlar 19 yaşımı bitirmiş, 20 yaşıma yeni basmıştım. Bu yüzden olsa gerek, konuğumuz benim evli ve iki çocuk babası olabileceğime ihtimal verememişti. 

Şaşkınlığını atlatıp toparlanınca, o da kendisini tanıttı: 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"Adı Selma idi. Türkiyenin Adapazarı (Sakarya) şehrinden geliyordu. Buraya, bizim köy okuluna öğretmen olarak atanmıştı." Konuğumuza yeniden " Hoşğeldin," dedim. 

Selma öğretmenin gelişini, köy muhtarına bildirdim. 
Bizde kaldığını söyledim. Muhtar, köy okulu ile bitişiğinde ki öğretmen lojmanının anahtarını bana verdi. Bende anahtarı, (gerekli açıklamayı yaparak) Selma öğretmene verdim. 
Selma öğretmen anahtarı sessizce aldı fakat lojmana gitmedi, bizde kaldı. 

Bize gelişinin, beşinci ya da altıncı günüydü, eşim: 

"Bu kız, gece yatağına yatıp uyumuyor... " dedi. Ben: 

"Olurmu öyle şey? Neden yatıp uyumasın? " dedim. 

Eşim: 

"Onu bilmem fakat odasına serdiğim yatak, yorğan ilk günkü gibi duruyor... Hiç yatılmamış, dokunulmamış! Bu kız, geceleri tavuk gibi pencerenin muşamağma tünemiyorsa eğer, başka yatıp uyumuyor, serdiğim yataktada yatmıyor," dedi. 

Bana çok tuhaf gelen konuğumuzun bu durumuna, çokta şaşırmıştım. 

Aradan geçen bir hafta içinde, eşimle birlikte okulu temizleyerek eğitimi başlatmış olan Selma öğretmenin durumunu, öğrencilerinden sordum. Öğrencileri bana, Selma öğretmenin sınıfta ders sırasında, başını sık sık masaya, kollarının üzerine koyarak öyle kaldığını (yani yattığını) söylediler. Eşim haklıydı. Konuğumuz geceleri evde, ona tahsis ettiğimiz odasında yatıp uyumuyor, gündüzleri okulda, derste yatıp, uyukluyordu... Bu bizim için son derece ağır, kabul edilemez bir durumdu. Demekki konuğumuz bize güvenmiyordu, bizden rahatsızdı... 
"Konuğumuzu bu kadar rahatsız edecek ne yaptık?" diye, kendime baktım. Eşimin, ablamın ona yaklaşımlarını gözden geçirdim. Konuyu eşimle, ablamla görüşüp tartışarak, değerlendirdik. Bizden kaynaklı bir yanlış, eksik ve kusur bulamadık. 
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Eşim: "Odası, yatağı, yorganı, çarşafı, nevresimi temiz," dedi. Sorun neydi? Bilemedik. 

Bu durum beni de, eşimi de çok düşündürdü, çok üzdü; huzurumuz kaçtı. Kendi kendime çok kızdım. Ben, "çok ayıp olur" diye, kendisine soramıyordum. Eşim ve ablamda Türkçe bilmediklerinden soramıyorlardı. Bu yüzden konuğumuzla birlikte, bizde çok sıkıntılı günler geçirdik. 

Daha sonra, bizimle kaynaştığında bu durumunu, Selma öğretmen kendisi açarak anlattı: 

"Selma öğretmen, okulundan mezun olupta tayini Kürdistana, bizim köye çıkınca; Adapazarmda eş-dost, hısımakraba, konu-komşu birçok kişi, ağızbirliği içinde ona ve ailesine; Türk eğemenlerinin kendi düşkün, yoz zihniyetleri ve kişiliklerinden alıp, biz Kürtlere yamadıkları özel savaş ürünü iftiraları anlatarak: "Kürtlerin tamamen vahşi ve ahlaksız olduğunu, ısrarla söylemişler.Aynı çevreler, genç bir kadın olarak Kürdistana geldiğinde, kendisine vahşice tecavüz edileceğini de özellikle vurğulamışlar..." 

Ailece kulaklarına fısıldanan ve ortalıkta dolaşan vahşi ve ahlaksız iftira-rivayetlerden başka, Kürtler ve Kürdistan hakkında hiç bir şey bilmeyen Selma öğretmen ve ailesi paniğe kapılmış. Hemen harekete geçen babası, kızının Kürdistana tayinini durdurmak, Türkiyede bir yere aldırmak için ilğili her yere başvurarak, her türlü çabayı harcamış. 

Adapazarı İl Eğitim Müdürlüğünden, Ankarada Milli Eğitim Bakanlığına kadar, her kapıyı çalmış; tanıdık nüfuzlu kişileri araya koyarak, rica, rüşvet, doktor raporu vb. 
yolların hepsini denemiş. Hiç birinden sonuç alamamış. 
Yetkililer, "kara bahtlı" Selma öğretmen için: " ya gider görevini yapar, ya da meslekten men edilir," demişler. 

Yoksul aile kızı Selma öğretmen çaresiz kalınca, elinde valizi ile birlikte, her şeyi göze alarak Kürdistana, bizim köye gelmek zorunda kalmış. O yağmurlu günde gelmiş, bizim karşılaştığımız o Dimili saçağının altına sığınmış. 

Selma öğretmen, eşimin kendisine serdiği Dimili yatağmada, günlerce yatmadığını doğrulayarak: 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"Ahmet ağabey, sende dâhil köydeki bütün Kürt erkeklerinden çok korktuğumdan, günlerce her gece "ha geldiler, ha gelecekler" diye, ödüm ağzımda bir köşede, minderin üzerine sinip bekledim. Gözüme bir damla uyku girmedi," derken, çok mahçup fakat artık güven içinde gülümsüyordu. 

Yağmurlu günde, saçak altında karşılaştığımızda, ben kendisine yardım önerince, kendi kendine içinden: 

"Ahlaksız vahşiler..." diyerek korkudan titrediğini söyleyince; insanlığımızın ağlanacak haline acı, acı gülmekten kendimizi alamamıştık... 

Selma öğretmen kendine ait öğretmen lojmanını temizleyip, düzenledi, fakat lojmanda değil bizde kaldı. Bu durumu kendisiyle herhanği bir biçimde görüşüp konuşmadık. Bizde, Dimili töresinde, dışarıdan biri konuk olarak geldiğinde, hiç kimse ona, " neden geldiğini, ne kadar kalacağını, ne zaman gideceğini" sormaz, bunu konuğa hissettirecek hiç bir davranışta bulunmaz. Konuk, Dimili komunda istediği kadar kalır. Dimili komuna gelen konuk, orada kalmak istediğini ve ne kadar kalacağını kom sakinlerine söylemek zorunda değildir. Bir kadın olarak Selma öğretmende, kendi cins kültürünün ilkesel yaşam değerlerinden olan bu gerçekliği sezerek kavramış olmalı ki, önce korkudan sığındığı bizim Dimili komunda, sürekli kalmak istediğini söyleme geregi duymadı. 

Benden 20 yaş büyük olan ablam, çocuklarım ve eşim Selma öğretmeni çok sevdiler. Özellikle ablam, yüz metre ötemizdeki evinde, günün ilk işlerini sabah erkenden yapıp bitirdikten sonra elinde, ortasına süzme bal akıttığı bir tabak taze süt kaymağı ve tandırdan yeni çıkmış sıcak lavaş ekmeğiyle bize gelir: 

"Benim güzel kızım kalkmış mı?" diyerek, doğruca Selma öğretmenin odasına gider; mutfaktan duyulan sesiyle: 

"Hadi güzel kızım, aç ağzını," diyerek, ona yatağında, elleriyle kahvaltısını yaptırırdı. 

Ablamın kendisine söylediği bu sevgi, şefkat yüklü Dımılıca sözlerinden hiç birini anlamasada, onun elinden 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sıcak lavaş ekmek ve ballı kaymak ile kahvaltısını yaparken ne durumdaydı. Onun odasına girmediğim için bilemem. 
Fakat ablamın bu şevkatli, sevgili yaklaşımından uğradığı şoku atlattıktan sonra, bana: 

"Ahmet ağabey, ben bu kadarını annemden bile görmedim... Siz nasıl insanlarsınız? Hakkınızda ki çirkin iftiralara inandığım için çok utanıyorum... Hepinizden çok özür dilerim! Ben insanlığımı sizlerle birlikte hissediyor ve yaşıyorum..." derdi. 

Ablam, benim tercümanlığımla Selma öğretmene, ailesi ve geçmiş yaşamı üzerine sorular sorar, Selma öğretmenin verdiği yanıtlar üzerine, Dımılıca: 

"Anadan, babadan, yuvadan ayrı düşmüş yavrum benim..." diyerek, onu kucaklayıp bağrına basar; saman sarısı saçlarını okşayarak, başını sıvazlardı. Evde yan yana, diz dize otururlarken yaşanan bu anlarda Selma öğretmen, aşırı duyğusallaşır, şok düzeyinde sarsılıp şaşırır, ağlamaya hazır dolu gözlerle yutkunarak bir süre önüne bakardı. 

O sıralar 20 yaşıma yeni bastığım halde, benden en az 2-3 yaş büyük olan Selma öğretmen bana, her defasında içtenlikle " Ahmet ağabey" diye hitab ederdi. Onun bana "Ahmet ağabey" demesinden içten içe kıvanır, çok hoşlanırdım. Selma öğretmene, kalbimde ablamın yanında yer vermiştim. Yaşam komumuza dışarıdan gelmiş biri olarak, ablam onu benden, bende ablamdan üstün tutardık. 
Bizim Dimili töremizin, kadın eksenli yaşam ahlakımızın yaptırımcı doğal gereğiydi bu. 

Türkiyeden Kürdistana, Adapazarmdan Çevlige bize geldikten bir kaç hafta içinde, Kürt ve Kürdistan gerçeğini görüpte ilk şoku üzerinden atan Selma öğretmen, yaşamın her alanında bize katıldı. Her fırsatta candan kucaklayarak, şapırtıyla öptüğü çocuklarımızı çok sevdi. Evin içinde, davranış diliyle anlaştığı eşimle kaynaştılar. 

Bir bayram günü evde bayramlaşırken, ablam ve eşimden sonra, Selma öğretmen benide kucaklayıp yanaklarımdan öptüğünde, asimilasyon amaçlı dinci 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uygulamaların ağır etkisi altındaki mutaassıp bir sünni aile kızı olan eşim, beni bir kenara çekerek: 

"Bu ne demek oluyor? " diye, sordu. Eşimin bu sorusuna, gülerek: 

"Her yer sizin ev, herkes sizinkiler gibi değil. Onlarda, ağabey ile kız kardeşler, özel günlerde öpüşüyorlar demek. 
Ben ne yapayım..." dedim. 

Kurmanç olan Kayın pederimin evinde, Muaviye öncülüğündeki Emmevi eğemenlerinin sünni dinci ideolojisinin gereği olarak " Haremlik, selamlık" vardı. Evde ve genel ortamda, birinci dereceden akraba olan kadınlar ve erkekler bile, değil öpüşmek, bibirleriyle tokalaşamazlardı. 
Kayın validem, kendi elleriyle hazırladığı sofraya, kocasıyla ve oğullarıyla oturup yemeğini yiyemezdi. Evin erkekleri yedikten sonra, onlardan arta kalanı kızları ve gelinleriyle birlikte, erkeklerin gözünden ırak bir yerde yerlerdi. Bütün bunlar, bizim Dimili töremize, onun kadın ahlakına tamamen aykırı, ahlaksız anlayışlardı. Eşim, Selma öğretmenle " ağabey-kardeş" liğimizi kavrayıp benimsedi. 

Selma öğretmen, öğretmen olarak bizi, bütün Kürtleri inkâr-imha ve asimile etmeye çalışan T.C. devletinin, bu insanlık dışı ahlaksız amacına araç-alet olduğunun politik ayrımında, bilincinde değildi. 

Fakat Selma öğretmenin kendisi, hiç bir biçimde zorlanmadan, bilerek ve isteyerek, bu temelde gönüllü olarak, devletin inkâr edip, kendisi üzerindende imha ve asimilasyona çalıştığı Kürtçeyi, onun kök hücresi, temeli, ruhu olan Dımılıcayı öğrendi. Dimili komuna. Dimili toplumuna ve Dimili yaşamına çok çabuk uyum sağladı. 

Selma öğretmen çok özlü bir insandı. Kadın ideolojisi temelinde, kendi cins bilincinin ayrımında olmasada, bir kadın olarak Dimili komunda cinsinin tarihsel temelini ve güncel yerini bulunca, cins doğasının niteliklerini, en özlü, en yalın haliyle dışa vurarak gösterdi. Eşimin eskilerinden bozup diktiği iş elbisesiyle, eşim ve ablamla birlikte; mutfakta yemek yapıp, bulaşık yıkamaktan ahır temizliğine, çeşmeden su, araziden odun taşımaya kadar. Dimili 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komünün doğal kızı olarak her işe gönülden katıldı. Bana yaptırdığı kümeste tavuk besledi. 

Selma öğretmende, egemen zihniyetin cinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminin resmi Türk versionundan bulaşma, “ben öğretmenim, aydınım! Siz basit ve cahil köylülersiniz!", anlayışı ve tafrası yoktu. Mütevazı, iyicil, paylaşımcı, eşitlikçi ve katılımcı nitelikleriyle, sanki doğma büyüme tipik bir Dimili kızı gibiydi. 

Selma öğretmeni, aramıza katıldıktan kısa bir süre sonra, bir daha pantolonlu ve çizmeli gören olmadı. Çevlik çarşısından aldığı zenğin dökümlü geleneksel Kürt fistanı içinde, biçim olarakta tipik bir Dimili kızıydı. Dışarıdan gelen konuklarımız, Selma öğretmenin, Adapazarlı bir Türk kızı olduğunu hiç anlamıyorlar, onu bizim aileden. Dimili komundan biri olarak görüp öyle alğılıyorlardı. Gerçeği öğrendiklerinde konuklarımızın hepsi, önce çok şaşırıyorlar, sonrada çok sevinerek, Selma öğretmene daha fazla değer biçiyorlardı. 

Selma öğretmenin babası bir zaman sonra, kızını görmeye geldi. Bir hafta kadar konuğumuz olarak kızının yanında kaldı. Dönüş günü vedalaşırken, beni kucaklayıp sarılarak: 

-Kızım sizlerden çok memnun. Sizleri bize çok yanlış ve kötü tanıtmışlar. Ben Kürtlerle ilgili hakikati, burada kızımdan dinledim ve yerinde gördüm. Allah sizden razı olsun. Ben evime rahat dönüyorum, dedi. 

Selma öğretmen, bizim Dimili komunda kaldığı yıllar boyunca, yaz tatillerinde Adapazarma, birer ikişer haftalık kısa aralıklarla bir kaç defa gitti. Tatillerinin çoğunluğunda da bizimle birlikte Dimili komunda kaldı. 

Selma öğretmen: ablamda, eşimde, cocukalarımda, bende, köydeki öteki bütün insanlarımızda; bir bütün olarak Dimili komumuzda ve Dimili dünyamızda; içine doğduğu egemen zihniyetin, sınıflı yaşam sisteminde, onun garabet dünyasında, bilinçaltında içten içe, elyordamıyla ve özlemle aralığı, fakat bir türlü bulamadığı, kadın eksenli doğal 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toplumun, güvenli ve özgür yaşam değerlerini bulmuştu ve bunları doyasıya yaşıyordu. 

Dimili komünün bütün öğeleri, özellikle Dimili kadınları, Selma öğretmeni çok sevmişlerdi. Kendisinden yaşlı kadınlar, Selma öğretmeni nerde görseler, onu büyük bir sevgi ve içtenlikle kucaklayıp bağırlarına basarak, tıpkı ablamın yaptığı gibi, saman sarısı saclarını okşayıp, başını sıvazlayarak, soruyorlardı: 

"Sen nasılsın? Senin bir şeye ihtiyacın varmı kızım? 

Selma öğretmen bu anlarda, olağanüstü duygularla sarsılıp, çarpılmış olarak, evde bana bütün bunların nedenini, nasılını sorar: 

"Benim teyzelerim, halalarım, öteki akrabalarım hiç böyle değiller. Bunlarla kan bağımız ve tanışıklığımız olmadığı halde, nasıl oluyordu bu kadar içten, sıcak,bu kadar candan olabiliyorlar?" derdi. Selma öğretmen, "vahşice tecavüze uğrama korkusu içinde" geldiği. Dimili komu için: 

"Ahmet ağabey, burada erkeklerde çok farklı ve çok iyiler. Bizim orada kızlar sokakta, okulda erkeklerin sürekli sözlü, fiili tacizine uğrarlar... Burada hiç böyle bir şey yok! 
Buranın erkekleride kız gibiler..." derken, şaşkınlık ve sevinç içinde gülüyordu. 

Selma öğretmenin, onun istediği anlamda izahını bulamadığım bu sorularına karşılık sadece: 

"Bizde böyledir..." diyebiliyordum. 

Yalnızca, erkeklerle ilgili olarak: 

"Burada, sana kimse o gözle bakmaz, bakamaz! 
Kazara bakanın da gözü çıkarılır!" demiştim. 

Bizde: "Buda, böyleydi... " 

Gerçektende, bizde böyleydi. Bu, dışarda iddia edildiği gibi, kendisi namussuz olan egemen erkeğin, düşürdüğü kadını denetim altında tutmak için uydurduğu ve bizede yüklediği, bizim "namuscu anlayışımızdan" dolayı değil; Dimili komunda cinslerin kadın eksenli tarihsel konumundan ve ilişkilerinden, bu konum ve ilişkileri belirleyen kadın ahlakından dolayı böyleydi. Dimili komunda, kız çocuğunun ve kadının özel bir yeri ve dokunulmazlığı 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vardı. Kadına, ahlaksızca dokunulur da düşürülürse, onunla birlikte toplumda düşer ve çökerdi. O zamanlar bunun neden böyle olduğunu düşünmemizi gerektiren hiç bir nedenimiz, gerekçemiz yoktu. Çünkü bu bizim kadın eksenli ahlakımız gereği böyleydi. Böyle bir soruyu o güne kadar ne ben kendime sormuştum, ne de Selma öğretmenden önce biri bana sormuştu. 

Şimdi olsa bu sorusuna karşılık, Selma öğretmene: 

"Bak Selma bacım, burada seninle her şeyden önce ve herşeyin üzerinde, insan olmak gibi bir birliğimiz, aynılığımız var. Burada hepimiz seni bu temelde seviyor, sayıyor ve kabul ediyoruz. Aramızda kendi yaşamını kurup sürdürebilmen için, bütün insanlar gibi şeninde maddimanevi ihtiyaçların var. Burada bu ihtiyaçların imkânlar ölçüsünde sana sunularak, seninle paylaşılıyor. Bizde, maddi ve manevi değerler, şu ya da bu yolla biriktirilerek, kendi başına ve kendisi için tüketmek üze değil, yaşam alanımızda ki bütün insanlar tarafından paylaşılarak tüketilmek için üretilir. Bizde, bizimle yaşamak isteyen her insan kabul görür ve sevilir, sayılır. Sende kabul görüyor ve sevilip sayılıyorsun. Bizde evvelden beri bu böyledir, bundan sonra da böyle olacaktır," derdim. 

Ben çoğunlukla evden, Çevligten uzaktaydım. Geçim temini için yaptığım inşaat işlerim ve o sıralar milis olarak yürüttüğüm siyasal çalışmalarım gereği, evde çok az kalabiliyordum. Evde olduğumda Selma öğretmen dışarıdan, okuldan eve gelip içeri girdiğinde, ben oturduğum yerde toparlanırdım. Bana: 

"Lütfen böyle yapma Ahmet ağabey, rahatsız olma. 
Böyle yaptığında, seni rahatsız ettiğim için ben rahatsız oluyorum," derdi. Bende ona: 

"Ben özel olarak, sadece sana karşı böyle davranmıyorum. Bizde gelenektir. Dışarıdan içeri, kim olursa olsun, özellikle bir kadın girdiğinde erkek toparlanır," derdim. 

Bizde, gerçekten böyleydi. Selma öğretmen bunun böyle olduğunu anladığında, bunada çok şaşırdı. Kadın ve 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erkeğin, kadın eksenli Dimili kûmundaki konumlarının ve ilişkilerinin, içinden geldiği cinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminde ki kadın ve erkeğin konumları ve ilişkileri arasındaki büyük ve derin ilkesel uçurumu gördüğünde, Selma öğretmen bunaçok şaşırmıştı. 

Ziyaretinden sonra dönen babası üzerine konuşurken: 

"Baban iyi bir insan," dediğimde, Selma öğretmen: 

"Sen onu birde evde gör... Anneme neler yaptığını bilemezsin..." demişti. 

Selma öğretmenin içinden geldiği cinsiyetçi, sınıflı yaşam dünyasında, sanırım annesinden başka hiç kimseyle gönülden, candan bağı ve ilişkisi yoktu. Çünkü evde yalnızca annesini anarak, ondan özlemle söz ederdi. 

Zaman içinde tamamen kaynaşarak, gerçekten bacı kardeş olduğumuz Selma öğretmen, bir gün bana kaç yaşımda ve nasıl evlendiğimi sordu. Bende anlattım: 

"15 taşımdaydım. Bir sabah her günkü gibi sürüyü yaymak için araziye çıkardım, yaydım. Akşamüzeri sürüyü eve getirirken, evimizin önünde bir kalabalık gördüm. 
Aklıma hemen, rahatsız olan ablam geldi, kayğı içinde eve doğru koştum. Evin önünde ulaştığım ilk insana, aynı kayğıyla bu kalabalığı sordum. Bana, ağzı kulaklarında gülerek: 

"Bu senin düğünün! Evleniyorsun, senin düğününü yapıyoruz!" dedi,dediğimde; bu vb. konularda bizde şaka yapılmadığını artık bilen Selma öğretmen, bu defa bana " çok şakacısın..." demedi. Bunun yerine, elinde olmadan güldü, güldü, güldü... Gülmekten, gözlerinden yaş geldi... 
Selma öğretmenin katıla katıla gülüşü, yanında oturan eşime ve çocuklarıma da bulaştı. Elimde olmadan, bende gülmeye başladım. Hep birlikte, bir güzel gülüştük. Selma öğretmen, toparlanınca: 

"Özür dilerim, isteyerek olmadı," dedi. 

"Sorun değil. Biz böyle buluşturulsakta, birbirimizi çok sevdik. Ayrıca, babamda kendince haklıydı. Annemi yitirdiğimizden beri evde kadın yo tu," dedim. 
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Ben, 1989 da kadro olarak partiye katıldığımda, eşim, çocuklarım ve Selma öğretmen evde birlikteydiler. Eşimin, benim partiye katıldığıma, dağa, gerillaya gideceğime ilişkin bilgisi ve onayı vardı. 

2002 yılında Medya Savunma Alanlarımızdan 
Xmeredeydim. Bizim köyden saflara yeni katılmış bir arkadaş olduğunu öğrendim. Gidip onu gördüm. Baver arkadaş, birçok şeyin yanı sıra bacım Selma öğretmeni de anlattı: 

"Selma öğretmen cinsiyetçi, sınıflı yaşamdan, bizim kadın eksenli Dimili komumuza geldikten 7 yıl sonra, köye gelen babası tarafından Türkiyeye götürülmek istenmiş. 
Selma öğretmen istemeyince, babası zor kullanmaya kalkışmış. Halk buna izin vermemiş. Selma öğretmeni Türkiye ye dönmesi için, artık bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyen annesi ikna etmiş." 

Bacım, bana: 

"Ahmet ağabey, burası çok temiz ve çok güzel, sizler hepiniz çok iyisiniz! Ben, insanlığımı burada sizlerle hissediyor ve yaşıyorum. Burada çok rahat ve mutluyum," derdi 


Zinar( Çewlig) 


CAFER SORİ (MUSA DAYAN) ARKADAŞIN 

ANLATIMI: 
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KAR TANRIÇAMIZ 

Uğradığımız o büyük çığ felaketinden birkaç gün sonraydı. Yanıma gelen kadın arkadaşlar, büyük bir üzüntü ve hüzün içinde: "Cahide arkadaşın durumunun ağırlaştığını," söylediler. 

Uzun süredir kronik böbrek hastası olan Cahide arkadaş, Herekol'un eteğinde, Ramuranda, Ocak ayında üç, dört metre kar altında, uçak ve kobra saldırıları karşısnda, Ramuran suyuna defalarca batıp çıkarak, gün boyu açık arazide ateşsiz kalınca, böbrekleri tamamen iflas ettiğinden, bir süredir mangasında hasta yatıyordu. 

Hemen Cahide arkadaşın yanma gittim. Cahide arkadaşın mangası, Ramuran suyunun kıyısında yükselen, üç metreyi aşkın karın dibinde açılmış bir naylon içiydi. Cahide arkadaş burada kadın arkadaşlarla birlikte kalıyordu. 

Mangaya ulaştığımızda, Cahide arkadaş bir battaniyenin üzerinde, sırtüstü uzanmış yatıyordu. Gün ortasıydı. Yukarıda gerili naylondan, kırılmak yerine ufalanıp ezilerek dökülen güneş ışınlarıyla içerisi, ancak kutsallık kavramıyla tanımlanabilecek, ruhani bir durumdaydı. 

Hemen diz kırıp, yanı başına oturdum. Durumu ağırdanda öteydi... Beni görünce, Cahide arkadaşın gözleri ışıdı. Arguvan (leylak) ile ispirto mavisi bir renge bürünmüş dudaklarında beliren sıcacık gülücüğü, yüzüne yayıldı. 
Cahide arkadaş, ayrıcalıksız hepimizi, her zaman ve her koşul altında, sınırsız sevgili yüreğinden sağılıp gelen bu sıcacık gülücüğü ile kucaklardı. 

Düşmanın silahları, doğanın soğuğu karşısında hepimizin en güvenli en sıcak sığmağı, bilge anamızın güzel ruhlu, güzel yüzlü kızının bu sıcacık gülücüğüydü... 

Yanında, bedenine paralel uzanan eliyle, benim dizimin üzerinde duran elimi tuttu. Bana bir şeyler söylemek istiyor fakat konuşamıyordu. Cahide arkadaş, bana söylemek istediği sözlerini, duygularını artık ancak sevgiyle ışıyan gözleriyle bakarak; bütün kıvrımları ihtiyaç duyan ve isteyen herkese yetecek kadar, katmer katmer sevgi ve şefkat yüklü 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dudaklarıyla gülümseyerek ve eliyle elimi tutup dokunarak ifade edebiliyordu. Bu iletişim yolu, bilge ananın, yerleşik yaşam uygarlığını yaratırken geliştirdiği ve daha sonra hiçbir dilin derinliğine ulaşamadığı, bizim ortak ve özgün, özgürlük dilimizdi. 

Bilge ananın güzel ruhlu, güzel yüzlü kızının orada, gözleri gözlerimde, elim elinde gülerek, bakarak ve dokunarak bana anlattıklarının tümünü bire bir anladığımı söyleyemem. Fakat onun orada bana bakarak, gülerek, dokunarak anlattığı her şey, daha sonraki mücadele yaşamım içinde, zihnimde ve ruhumda bir şifre gibi çözülerek, belleğimde parladı. Bugünde hala parlamaya devam ediyor ve artık kesinlikle biliyor ve inanıyorum ki, yaşadığım sürece zihnimde ve ruhumda onun orada bana bakarak, gülerek, dokunarak yüklediklerini anlayıp kavrayarak gelişeceğim. 

Cahide arkadaşın, beni görünce ışıyan gözlerindeki pırıltılar, onun Başkan Apo'ya, partiye, dağ ve zindan direnişçilerine, halka ve insanlığa, cins biliçli inancının ve bağlılığının ifadesiydi. 

Hastalığının sonucu olarak, ispirto mavisi- arguvan rengine bürünen dudaklarındaki sımsıcak gülücüğü bütünlükçü, paylaşımcı, cinsiyet eşitlikçi, ekelojik demokratik sisteme ve yaşama olan umudun göstergesiydi. 

Elimi tutan eli, o an orada Herekol'un eteğinde, Ramuran vadisinde, zemheri ayında olduğu gibi, her an ve her koşulda direniş çağrısıydı! 

Cahide arkadaş, parmaklarının tırnak uçlarını elindeki elimin içine, avucuma bastırarak, şahadetin sonsuzluğuna gitti... 

Onun şahadete giderken, fersiz parmaklarının tırnak uçlarını, elindeki elimin içine, avucuma bastırması hiç kuşkusuz ki, bana, benim şahsımda bütün arkadaşlara, halkımıza ve insanlığa mücadele çağrısı temelinde bir vasiyetti. 

Elim elinde, tırnak uçları avucuma gömülü halde kenetlenmiş olarak şahadete giden, bilge ananın güzel ruhlu. 
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güzel yüzlü kızının her zaman dik, onurlu başında sarılı kefiyesinin altından taşan ipek saçlarının arasında, ak teller vardı. Cins bilinçli özgür bir kadın olarak, her zaman dik duran, onurlu başını süsleyen ipek saçlarındaki bu ak teller, onun henüz hiç anlatılmamış, tanımlanmamış özgrülük mücadelesinin nişanlarıydı. Saçlarını özgürlük mücadelesinde ağartan Cahide arkadaş, aynı yolda canını da vererek, şahadetin sonsuzluğuna böyle gitti. 

Bilge ananın güzel ruhlu, güzel yüzlü bilge ve yiğit kızını; Bilge ananın yedi bölgeli Dılmun Komunda, Yerleşik Yaşam Uygarlığını yarattığı kutsal Kürdistan toprağına, Ramurandaki çığ şehitlerimizin yanında verdik. 

Cahide arkadaşın şahadete giderken bakışı, gülüşü ve dokunuşuyla anlattıklarından anladıklarımı, tırnaklarını avucuma bastırarak verdiği vasiyetinin içeriğini o günden bu yana, her geçen gün daha derinden anlayıp kavrasamda, benim bütün bunları sözcüklere dökecek dilim ve gücüm henüz oluşmadı... 

Cahide arkadaşın vasiyeti. Başkan Apo'nun insanlığı savunmalarıyla gerçekleşti! Savunmalarımızın üstünde ve ötesinde, bizim sözümüz ve eylemimiz olamaz. 

İşte bu yüzden ben, kesinlikle çok iyi anlayıp kavradığıma inandığım Cahide arkadaşın vasiyetini, burada söze döküp yazıya dönüştürmekten sakınıyorum. Bunun yerine şunları söylemekle yetiniyorum: 

Cahide arkadaş, yaşamda ve mücadelede, hiyerarşik olarak öne çıkmayan, bu anlamda görünmeyen sade, mütevazı bir kişiydi. 

Güç içinde, genel yetki ve komuta onda olmasada, buna rağmen yaşamda ve mücadelede bizim asıl gerçek öncümüz o'ydu. Bütün birlik hepimiz, Cahide arkadaşa doğal, derin, köklü ve çok güçlü ama örtülü bağlarla sıkı sıkıya bağlıydık. Ben bu gerçeğimizi çok sonraları, zaman içinde hem kendimde, hemde öteki arkadaşlarda hayretle görüp anladım. 

O zamanlar belkide hiç birimiz, Cahide arkadaşla olan bu derin ve köklü bağlarımızın ve ona olan örtülü 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bağlılığımızın ayrımında bile değildik. Ona ne çok bağlı olduğumu, ondan ne kadar çok aldığımı, ona nasıl sığındığımı ve onun bana, sürekli her alanda ve hiç karşılıksız ne kadar çok verdiğini, şimdi geriye dönüp o günlere baktığımda daha iyi görüyor ve anlıyorum! 

Cahide arkadaş, bizim yaşam eksenimizdi! O, bizim Kar Tanrıçamızdı! 

Biz ayrımında olmasakta. Kar Tanrıçamız mücadele yaşamımızın ekseni, çekim merkeziydi. Her türlü sorunumuzu doğrudan yaşamımıza girerek paylaşma temelinde çözmeye çalışırdı. 

Zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak içimizde, aramızda tam ortamızda sapasağlam, kararlı, sıcacık, candan duruşuyla hepimizi kucaklar, dengelerdi. 

Kar Tanrıçamız, bizim eğitimcimizdi: Eğitim denilince, bizde yaygın olarak anlaşılan teorik bilgi, ders verme, bu temelde öğrenim anlaşılmasın. Koşullar elverdiği sürece, sistemli olarak düzenlediği Türkçe'den Kürtçe'ye çevirmeli, teorik ders ve talimat, çözümleme öğretimlerinin yanı sıra, kar tanrıçamız bizi asıl yaşamda, doğrudan yaşamımıza girerek, her türlü sorunumuzu paylaşma temelinde eğitirdi. 

En keskin savaş koşullarımızın belirlediği, o en dişli yaşam ve mücadele ortamında, ihtiyaç duyduğumuz her zaman ve her koşulda, kendine özgü yaklaşım ve yöntemleriyle elimizden tutan, acılarımızı, sevinçlermizi, sıkıntılarımızı paylaşan, korkularımızı yatıştıran Kar Tanrıçamızın eğitimi, köklü ve kalıcıydı. 

Uçak ve kobra saldırıları altında, içine bandığı Barahince-Ramuran suyunda saatlerce kaldıktan sonra, ateş yakmak için sırılsıklam ıslanmış halde, kar üstünde havanın kararmasını beklerken; üzerindeki giysileriyle birlikte, içinde donan böbreklerinin teneke yırtığı, cam ve jilet kesiği balkıyan sancılarına rağmen. Kar Tanrıçamızın güzel yüzünün bir kez olsun burkulup, somurttuğunu görenimiz olmamıştır. Hasta böbreklerindeki hançer saplantılı keskin sancılarını, ince sızılarını, canını dişine takarak yüreğine 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gömen Kar Tanrıçamız, ışıltılı bakışları, sıcacık gülüşleriyle hepimizi bağrına basarak, içimizi ısıtırdı. 

Barahince-Ramuran suları içinde, sırılsıklam ıslandıktan sonra, kar üstüne çıktığımızda, ateş yakmak için (görüntü vermemek için) akşamı beklerken; giysilerimizle birlikte içimizin, ruhumuzun bile buzkesip katılaştığı anlarda; ya da Ramuran suyunun içinde, gece boyunca saatlerce yürüdükten sonra, Herekol'un ağaç seviyesinde (1800m. yüksekte) bir kayalıkta ısınmak için güneşin yükselmesini beklerken; herkes için sevgi üretebilmek ve onu herkesle paylaşabilmek, herkesin harcı değildi. 

Yaşam eksenimiz Cahide arkadaş, bunu doğası gereği kolaylıka üretiyor ve paylaşıyordu. Onun bu koşullarda bizi, hepimizi kucaklayan ışıltılı bakışı, sarıp sarmalayan sıcacık gülüşü bize yetiyordu. İhtiyacımız olan buydu. 

Dediğim gibi farkında olmasakta, hepimiz muhtaç ve bağlıydık Kar Tanrıçamıza. 

KarTanrıçamızla benim, çok özel bağlarım, ilişkilerim vardı. O zamanlar, okumayı biraz sökmekle birlikte, kendime yeterli okuryazarlığım yoktu. Buna rağmen bir yönetici olarak. Önderliğe ve üst yönetime raporlar sunmam, çevre birliklerimizin yönetimlerine, göreve giden arkadaşlara görev notları yazmam gerekiyordu. 

Her zaman ve her koşulda kalemi,kâğıdı olan Kar Tanrıça-mızm yazılı ifade gücü yüksek, edebiyatı belagatliydi. İhtiyacım olduğu her zaman gönül rahatlığı içinde yanma gider, boynumu bir yanıma bükerek: 

"Heval Cahide, yazılması gereken bazı şeyler var," derdim. 

Kar Tanrıçamız hemen kalemini, kağıdını çıkarır dudaklarında, bana her rapor ya da not yazımında beliren: "Hımm, söyle bakalım neymiş o bazı şeyler," gülücüğüyle beklerdi. Bu koşullarda, ben raporumun ya da notun ana temasını izaha çalışırdım. O yazarken, her defasında havalarda uçuşan, sağa sola kaçışan düşüncelerimi, ifadelerimi derleyip toparlamak, eksiklerimi tamamlamak için: 
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"Heval Cafer, şunu şöyle söylemek daha iyi olmaz mı? 
Sence de bu biraz ağır değil mi? Sen bilirsin fakat şunlarıda eklemekte yarar var/'derdi. 

Elbetteki her defasında Kar Tanrıçamız ne derse, nasıl isterse öyle olurdu. Bilge anamızın bilge kızının dediği ve istediği her şey, benim için yerinde, kavratıcı ve kalıcı bir eğitimdi. 

Eğitimlerde, not yada rapor yazımlarında; Ramuran suyuna banıp iliklerimize kadar ıslandıktan sonra, ateş yakmak için havanın kararmasını, kar üstünde beklerken; gece boyu suda yürüyüp sabah güneşinin yükselmesini iple çekerken, kar tanrıçamızın beni ve bütün arkadaşları candan sevdiğini bilir ve bunu yüreğimde yaşardım. Dediğim gibi, o koşullarda herkes için sevgi üretmek ve bunu herkesle paylaşmak, herkesin harcı değildi. 

Anlattığım gibi: Kar Tanrıçamız, elim elindeyken gitti sonsuzluğa. Benim elim hala onun elindedir. Yaşadığım sürecede onunla hep böyle, el ele olacağız. 

Yaşam eksenimiz. Kar Tanrıçamız Cahide arkadaşın Ramuranda sonsuzluğa gidişinden sonra, zaman içinde bende bir alışkanlık peyda oldu. Kimilerine batıl gelsede olsun, söyleyeceğim: 

O günden sonra, ne zaman zora girsem, dara düşsem hiç ayrımında olmadan, kendiliğinden parmaklarımın tırnak uçlarını, onun elimdeki elinin içine, avucuna bastırırım. İşte o zaman zihnim ışır... İçim aydınlanır, yüreğim ferahlar, bilincim bilenir... Daha güçlü ve iyi olurum... 

Özgürlük hareketimizin cins bilinçli öncülerinden Kar Tanrıçamız, yaşam eksenimiz Cahide Çelik arkadaşın, mücadele yaşamı ve kişilik özellikleri başlı başına bir eğitim konusudur. 

KAR TANRIÇAMIZ VE MELEKLERİ 

O kış Ramuran'da, yaşam eksenimiz olan Kar Tanrıçamız Cahide arkadaşın yanında: Sosun (Şırnax), Nujin (Xırbıke-Bestalı-Vesile), Mahabat (Rojava), Menal ve Nefel 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(Avyan) arkadaşlarda vardı. Cahide arkadaşın çevresinde kenetlenmiş olan bu kadın arkadaşlarda Kar Tanrıçamızın melekleriydiler. 

Kar Tanrıçamız ve melekleri, o kış Ramuran'da kendi cinslerinin yüz akı, onum olarak, kadının gerçek ruhsal ve fiziki gücünü, direncini açığa çıkarıp, gösterdiler. 

Örgütlü egemen zihniyet ve onun cinsiyetiçi, sınıflı yaşam sisteminde kadın, ruhsal, fiziksel her bakımdan zayıf, güçsüz, aciz görülür ve gösterilir. Egemen zihniyete göre kadın, korunup kollanmaya muhtaç olduğu gibi, aynı zamanda gözetilip denetlenmesi, zaptırapt altında tutulması gereken, tehlikeli bir cinstir... Egemen erkek, kendi egemen zihniyetinin ters yüz edilmiş biçimi olan, karılık olgusunun kumpası içine bastırıp sıkıştırarak, kendindeki egemenlik olgusunu tersinden zorla içselleştirip tanınmaz hale getirdiği kadını, kendi ahlaksız zorbalığının sonuçlarıyla tanımlar. 

Cins bilincinden yoksun, örgütsüz halde, erkeğin hizmet kölesi ve haz avadanlığı olarak, karılık kıskacında kıvranan biçare kadın karşısında bildiğini okuyan egemen erkek zorbaları, o kof kabadayıları doğrusu o kış bir de Ramuran'da görmek gerekirdi. Kar Tanrıçamızın ve onun meleklerinin cins biliçli, onurlu, saygın direnişlerine karşın, bu eğe men zorbaların durumu ne olurdu? Kendisini dört metre karla gösteren doğa karşısında panikleyerek çıldırırlar; daha ilk kobra saldırısında da ödleri patlayarak ölürlerdi! 

Oysa o kış Ramuran'da, kar Tanrıçamız ve melekleri, doğaya ve düşmana karşı direnişte, yaşamda ve savaşta ruhsal ve fiziksel yetersizlik gösterip sorun olmak bir yana, yaşamda doğaya, savaşta düşmana karşı sarsılmaz bir eksen olarak duruşlarıyla, biz erkeklere sürekli çok güçlü bir yaşam ve mücadele gücü ve dayanağı oldular. 

Yönetim ya da tek tek erkek arkadaşlar olarak, kadın arkadaşlara yaşam da ve savaşta elden geldiğince korumacı yaklaşıyor, kendimizce onları koruyup kollamaya çalışıyorduk. 
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Ramuran'da dört metre karla kendini dayatan doğa karşısında, kadın, erkek fiziki açıdan hepimiz eşitlenmiştik. 
Yaşamda ve savaşta dört metre karın içinde kimsenin kimseye korumacı yaklaşımı, fizik desteği mümkün değildi. 
Ancak ruhsal olarak birbirimize moral destek verebilirdik. 

Kar Tanrıçamız ve melekleri o koşullarda kendi kendilerine yettikleri gibi, düşmanın hava saldırılarında üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Sayısal olarak ezici çoğunlukta olan erkek arkadaşlardan ve yönetimden, herhangi bir fizik yardım ve ayrıcalık "Pozitif ayrımcılık" talebinde bulunmadılar. Erkek arkadaşların, mesela gece su içinde yapılan zorlu yürüyüşlerde, silah ve öteki ağırlıklarını geçici olarak taşıma önerilerini asla kabul etmediler. 

ÖZGÜÇİLKESİ 

Sabah erken saatlerde başlayıp, öğleye kadar süren kobra saldırısını suyun içinde savuşturduktan sonra, akşama kadar kar üstünde bekleyip, ardından gece boyu Ramuran suyunun içinde Herekol'un ağaç seviyesine tırmanışlarımızın birinde; Cahide arkadaşa usulca yaklaşıp, omuzundan silahını almak istediğimde (istesem vermezdi), o da usulca elimi tutarak beni geri çevirdi. 

Gece yürüyüşünün ardından, o gün Herekolda gizlendiğimiz kayalıklarda, o gece boyu donmuş giysilerimizle iliklerimizi, Herekol üzerinde yükselen kış güneşinde ısıtarak çözerken, yanıma gelen Kar Tanrıçamız: 

"Akşamki tavrımdan dolayı gücenme sakın. Özel olarak sana karşı ve seninle ilgili değiT'dedikten sonra: " Koşullar ne olursa olsun, kadının kendi gücünü açığa çıkararak, kendiişlerinin ve sorunlarının üstesinden gelerek, kendi ayakları üzerinde durmayı başarması gerektiğini; kadının ancak bu temelde yeniden özgürleşebileceğim; iyi niyetli dayanışmaların bile kabulü halinde, bunun kadının erkeğe tarihsel bağımlılığını besleyip güçlerndireceğini" ifade etti. 
Sonrada: 
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"Eğer bir gün çok zorlanırda artık taşıyamaz hale gelirsem, silahımı taşımanı, ben senden kendim isterim. Senin, silahımla birlikte gerektiğinde benide hiç karşılıksız sırtında taşıyacağını biliyorum," dedi. 

Kar Tanrıçamız ve onun melekleri, cinsiyetçi, sınıflı yaşam dünyasında kadına yüklenen zayıf, aciz, yük, ayak bağı, bela vb. nitelemelerin örgütlü erkek egemenlerin kadına karşı yürüttükleri tarihsel cins mücadelsinde uydurdukaları, sinsi ve alçakça yalan ve iftiralar olduğunu, Ramuran'da sergiledikleri pratikleriyle kanıtladılar! 

BİR TUTAM ÇİLO İLE BİR PARÇA NAYLON 
ARASINDA 

Yürüyüşlerde, birliğimizdeki bayan arkadaşlar, korumacı bir tedbir olarak birlik içindeki takımlara dağıtılırdı. Ramuran suyunun içinden geçip, Herekol'a tırmandığımız uzun ve meşakkatli yürüyüşlerin ardından, biz erkek arkadaşlar, kar üstüne serdiğimiz çilolarm (kuru yapraklı dalların) üzerine, mangalar halinde sekiz- on arkadaş sırt sırta vererek açtığımız naylon altında, birbirimizin vücut sıcaklığıyla ısınarak yatıp uyurduk. 

Böylesi durumlar da, her bayan aradaş bulunduğu takımın konumlandığı noktada, uygun bir yerde kar üstüne serili bir tutam kuru çilo üzerine tek başına kıvrılarak, üzerine çektiği bir parça naylonun altında uyumaya çalışırdı. 
Dört metre karla örtülü Herekol'un üzerinde, bir arkadaşın vücut ısısından yoksun halde, bir tutam kuru çilo ile bir parça naylon arasında tek başına kıvrılıp yatarak uyumak nasıl bir şeydir? Bunu ancak yaşayan bilir. 


r (Sor) 


Cafe 
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RUKEN (ZER) ARKADAŞ 

Çatışma başladıktan bir süre sonra, Spivyana saldırı kollarımızdan birinde yer alan Rııken arkadaş, cihazda beni arayarak tekmil verdi. Önünde kendi vurduğu yaralı bir subay olduğunu söyledi. Bende: 

"Esir al getir onu!" dedim. 

Bir süre sonra yeniden arayan Ruken arkadaş, öfke 

içinde: 

"Heval Cafer, bu çok üslupsuz! Ben bununla uğraşamam!" dedi. Bende Ruken arkadaşa: 

"Sen bilirsin heval Ruken, uğraşma, kalsın..." dedim. 

Çatışma Spivyanm içinde bütün şiddetiyle sürerken, düşman muhaberesi TRT'deki üstüne: 

"85 kodun'un" öldüğünü bildirdi. TRT'deki rütbeli: 

"Nasıl yani? Komutanınızı koruyamadmız mı?" diye haykırarak, kışla göreneğini gösterip, ağız dolusu küfür etti. 

85 kod, Ruken arkadaşın çatışmada vurduğu subaydı. 
Belli ki adam bir kadın tarafından, kendi birliğinin başında vurulup esir alınmayı erkeklik gururuna yediremeyip, ağzını bozarak, erkekliğini konuşturmuştu. Ruken arkadaşta gereğini yapmıştı. 

Bunu anlayınca, Ruken arkadaşın şahsında kadına olan güvenim ve inancım artarak pekişti. 

Ruken (Koçer Siirt) arkadaş, daha önce bir timle Gabardan Cizre merkezine inerek partinin belirlediği bazı cezalandırmaları gerçekleştirmişti. 

Ruken arkadaş benzer bir görevle, yanında Azime (Rojava) arkadaşla birlikte ikinci defa Cizre'ye indi. 
Gabardan Cizreye inen Ruken ile Azime arkadaş, Cizre'nin Bane Senefisiye semtinde JİTEM çetelerinin bulunduğu hedefe yöneldiklerinde, kendilerini erken fark eden düşmanla girdikleri çatışmada şehit düştüler. Önderlik durumu öğrendiğinde Xebat arkadaşı çok ağır eleştirdi. 
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Cafer (Sor) 


GURDULA PERİLERİ 

Fena halde soğuk bir gündü. Öğle üzeri nöbetçi subay arkadaş yanıma gelerek: 

"Heval Cafer iki yeni katılım var," dedi. 

Gidip baktığımda, henüz 16-17 yaşlarında, birbirinden güzel iki peri kızıyla karşılaştım! O soğuk havada, kar içinde saatlerce yürümekten ikisininde yanakları al al, burun uçları ve parmakları pespembe olmuştu. Saydam güzel yüzlerinden, pırıltılı gözlerinden, insanlık sevgisiyle çarpan yürekleri; yerleşik yaşam uygarlığını yaratan Kürt analarının, toplumsal kültürel genleriyle yüklü ruhları görünüyordu. 

İşimi bırakıp, onları mangaya aldım. İçeride yanmakta olan sobaya uzak bir yere buyur ettim. Çok üşümüşlerdi. 
İkisinede kendi elimle bol şekerli sıcak birer çay verdim. 

İçimden koyu bir sevince kapılmıştım. Arkadaşlara bildirdikleri geliş nedenlerini, istek ve amaçlarını bildiğim halde, içimde kapıldığım sevincimi göstermemeye çalışarak, tatlı sert: 

"Siz ne arıyorsunuz buralarda? Niye geldiniz?" diye sordum. 
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Nöbetçi subay arkadaşa bildirdikleri nedenlerini, istek ve amaçlarını birde kendilerinden duymak istiyordum. Pek dilbaz ve doğal öncü olanı, düpedüz: 

"PKK'yi arıyoruz! Katılmaya geldik!" dedi. 

Bu sözleri bu açıklık, bu sadelik ve bu doğrudanlık içinde duyunca, içimde kapıldığım sevincim, katlanıp derinleşerek büyüdü. 

Nereden geldiklerni sordum: 

"Dergul'den," dediler. 

Dergul ile Gurdula'da bulunduğumuz nokta arası, yaz mevsiminde yürüyerek en az beş saatlik yoldu. Kışın kar içinde bu süre çok daha fazla çekerdi. Kendi başlarına aldıkları bir kararla düşmanı, doğayı, ailelerinin baskı ve tepkilerini aşarak, buralara kadar gelip bizi bulmuşlardı. Bizi nasıl bulduklarını sordum. 

"İzlerinizden," dediler. 

Açıkgöz ve becerikliydiler. Buna ayrıca sevindim. 
Ailelerini sordum. İkisininde aileleri tanıdıktı. Düşmanın 1994'te uygulamaya koyduğu, alan tutma konspti ile köylerini yakıp, evlerini başlarına yıkarak zorla metrepollere savurduğu ailelerimizdendiler. Gurdulalı bazı aileler, köyleri yakılıp yıkılınca, Gabar'dan inip Dergul'e sığınmışlardı. 

Güzeller güzeli bu iki Gurdula perisi kaynaklarına, ana komlarma dönmüşlerdi. 

Ana komlarma dönen bu Gurdula perilerimizin, bunca riski göze alarak partiye, gerillaya katılımlarını, bazıları: 

"Canım ne olacak işte, ergenlik çağının davranış bozukluğu. Bu çağlarında kafalarında kavak yelleri esen gençlerin ne yapacakları hiç belli olmaz. Macera peşindedirler. Bunların ki de öyle..." diyebilir. 

Asla! Eğer öyle olsaydı, bu gençlerin arayış alanları ve yönleri dağ ve gerilla olmazdı. Adana, mersin, İstanbul, İzmir, Ankara gibi cinsiyetçi, sınıflı yaşamın anaforlu çekim merkezleri olurdu. 

Gurdula perilerimizi bize, partiye, gerillaya çekip getiren özgürlük ha reketimizin yarattığı sarsıntıyla, onlarda bilince vurmaya başlayan, derin cins kayıgılari; cins 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çelişkileri, cins bilinçlerinin itilimiyle cins özgürlüklelerini arayış çabalarıydı. 

Sorumlu kadın arkadaşları çağırıp, onları tanıttım. 
İkisinide alıp mangalarına götürdüler. Fazla sürmedi. İki gün sonra tepeci arkadaşlar cihazda: "Dergul'den gelen, halktan bir gurubun bizimle görüşmek istediğini" bildirdi. Gelenlerin isimlerini sordum. Aralarında milisimiz Erdal da vardı: 

"Yanlızca onu bırakın gelsin," dedim. 

Milisimiz Erdal gelir gelmez, heyacan içinde: 

"Durumlar çok ciddi heval Cafer! Kızları bu tarafa, dağa gelirken görenler var. Düşman sadece aileyi değil, bütün halkı tehdit ediyor. Kızlar geri dönmezse, halka zulm edecekler! Ana babaları da geldi, tepenin eteğinde bekliyorlar," dedi. 

Ben düşündüm: Doğru, halkı ezdirmemek gerekirdi. 
Fakat bizde bu arkadaşlara 'gidin' diyemezdik! Kendi başlarına aldıkları bir kararla, gelip kendi örgütlerine, kendi hareketlerine katılmışlardı. Erdal'a: 

"Erdal arkadaş, sen doğru söylüyorsun. Halk zorlanır, onları ezdirmemek gerekir. Fakat ben burada bölge sorumlusu olarak, örgütün işlerini, onun ölçü ve ilkelerine, talimat ve perspektiflerine göre düzenleyen bir yöneticiyim. 
Benim bu iki genç arkadaşın iradelerine müdahale etme hakkım, yetkim ve gücüm yoktur! Bu örgüt onların kendi örgütleri, bu yerde onların kendi yerleridir! Ben onlara 'gidin yada kaim' diyemem. Kişisel olarak bana sorarlarsa, eve dönmelerini hiç tavsiye etmem. Karar kendilerinindir," dedim. Erdal: 

"Heval Cafer ben kendileriyle bir konuşayım," dedi. 

Geride aileler vardı. Erdal'a: 

"Olur, konuş," dedim. 

İkisinide çağırttım, geldiler. Erdal benden biraz ileride, ikisiyle konuştu. Onlara, eve dönmeleri için dil döktü. 
Fakat ne dediyse ikna edemediği Gurdula perileri, Erdalı orada yalnız bırakıp, koşarak yanıma geldiler. Erdal da yanımıza gelince, bana: 
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"Heval Cafer, durum gerçekten ciddi! Düşmanın ne yapacağı hiç belli olmaz. Beni dinlemediler, kızlarla birde anaları görüşsünler," dedi. Bende: 

"Olur, gelsin görüşsünler," dedim. 

Ben bunları söylediğim anda 'sözcü'olanı, bana: 

"Bir torba un veriyorlar diye, bizi geri verip, teslim mi edeceksin?" dedi. Gurdula perisinin bu sözleri bana söylerken, o güzel yüzündeki koyu hüzün; gözlerindeki derin kaygı ve düş kırıklığı içinde, kırgın yakarışı hala içimde, gözlerimin önündedir. Onun bu yargılayan sözleri, yakaran bakışları karşısında kapıldığım karmakarışık duygular içinde, bir an allak bullak oldum, ne diyeceğimi bilemedim. 
Kendimi toparlaymcada onlara, içimden geldiği gibi: 

"Siz, burada Başkan Aponun kızlarısınız! Sizin saçınızın bir tek teline dünyaları değişmez o! Bende burada onu temsilen, kesip attığınız tırnağınıza bile kurban ederim onları!" diyemedim. 

Resmiyetin o ruhsuz, kupkuru, zorunlu kisvesi içinde: 

"Öyle değil heval! Buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben yada bir başkası, hiç kimse sizi buradan yollayamaz da alamazda. Siz nasıl istiyorsanız öyle olur," diyebildim. 

Gurdula perilerini analarıda ikna edemedi. Fakat kızlarını kucaklayıp bağırlarına basarak, onlarla vedalaştıktan sonra benden hatır alırlarken, ikisininde gözlerinin içi gülüyordu. İkisindede, yavrularından kopan ana kaygısından eser yoktu. Hatır alırken, gülen gözleri sanki bana: 

"Sıtar ondan (Başkan Apo) ve sizden razı olsun! 
İkiside yanmazdayken kaygılıydık. Şimdi yerlerini buldular.Yüreklerimiz ve dualarımız her an sîzlerledir," der gibiydiler. 

Gurdula perilerimiz, her şeyi göze alarak döndükleri ana KOM'larmda kaldılar. Arkadaşlar onların birine Havin, ötekine Agiri dediler. Hangisinindi şimdi hatırlayamıyorum, Gurdula perilerimizden birinin evdeki adı 'Sise' (Beyaz) 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idi.Yapı içinden bazı arkadaşlar, arada bir kuralsızlık ederek, ona: 

"Hevala 'Siso' diye takılıyorlardı.Tekmillere mi gelmişti, yoksa ortamda kulağıma mı çalınmıştı? Bunuda pek ayrıştıramıyorum. 

Havin ile Agiri arkadaşlar, o günden sonra Başkan Apodan aldıkları cins bilinçlerinin öngördüğü doğrultuda, insanlığın cinsiyetçi, sınıflı yaşam tarihi boyunca yaşadığı, bütün temel insanlık sorunlarının esas kaynağı olan cins çelişkisinin kalıcı çözümü ve cins özgürlükleri için savaşa atıldılar! 

Gurdula perilerinden Havın arkadaş, 2010 yılında Botan'm Katoye 

Jirka bölgesinde, düşmanla girdiği bir çatışmada şehit düştü. 

Cafer (Sor) 


VESİLE 


1989 Haziran sonunda Eruh gücümüz, Cudi 
gücümüzün bir bölümü ile Bestler gücümüzde yanımıza 
geldi. Anabirlik, Eruh, Bestler ve Cudi güçlerimiz olarak 150 
kişiden fazlaydık. Bu günlerde arkadaşlar, Xırbıke Bestadan, Vesile adında 14-15 yaşlarında bir kızı, askerlik yasasıyla alıp getirdiler. Mergomardaki noktamıza geldiklerinde Vesile, iki gözü iki çeşme, burnunu çeke çeke ağlıyordu. 
Bahar şıvğmları gibi ince, narin, bir damla çiğ tanesi gibi saydamdı. Onu böyle içli içli ağlarken görünce içim ezildi, çok üzüldüm... Vesile, iki gözü iki çeşme, gün boyu ağladı. 


265 



Benim bildiğim, aserlik yasasıyla alman ilk kız olan Vesilenin, ağlamasına vesile olacak okadar çok şey vardı ki: 

Vesile henüz 14-15 yaşındaydı... Dağda, mergomarda hiçbirini tanımadığı onlarca erkeğin içinde, cins olarak tekti, kendi cinsinden hiçkimse yoktu... Geride kalan ailesinden, annesinden, babasından, kardeşlerinden kopmuştu... Başına neler gelecekti? Onları bir daha görebilecekmiydi? Bütün gün, bir kenarda hıçkırık tikleriyle ağlamaktan göz pınarları kuruyan Vesile, ancak birkaç gün içinde sakinleşti. 

Buna karşın. Vesile bize ve ortama hemen uyum sağladı. Vesilenin aramızdaki varlığı, hepimizin üzerinde çok iyi, çok hoş bir etki yaratı 

yordu. Hıçkırık tikleriyle, minyon, hokka burnunu çeke çeke ağlayan bu bir damla Vesilenin, aramızdaki varlığıyla üzerimizde yarattığı etki gerçekten büyük ve derindi. Çok iyi anımsıyorum. Kendimde dahil, hepimiz düşünüp taşınmadan, tamamen kendiliğimizden, kendimizi ve birbirimizle olan ilişilerimizi artık Vesileye, onun aramızdaki varlığına göre ayarlayıp, düzenliyorduk... 

Daha önce Aysel ve Zeynep arkadaşlar, kısa bir süreliğine bizimle kalmışlardı. Fakat onlar noktanın hemen yakınında, dışımızda bir yerde konumlanmıştı. Ortamda, İsmail arkadaşın yanında görünen Vesile, ağlamayı kesip uyum sağlayarak aramıza katıldığından itibaren davranış eksenimiz olmuştu. Vesile, insanlığımızın Vesilesiydi. 
Vesileyi hepimiz saygıyla seviyorduk. Onun varlığıyla, arkadaşlar olarak birbirimize karşı daha makul ve iyiydik... 
Bütün bunlar, elbetteki kendi başına Vesilenin şahsıyla açıklanabilecek şeyler değildi... Bunlar, ancak kadın cinsin özgün doğası, cins niteliğiyle açıklanabilirdi. O zamanlar bunu, yani Vesilenin bir damla çiğ tanesi olarak bize, hepimize davranış ekseni oluvermesini anlayamazdık, çünkü henüz cins bilincinden yoksunduk. 

Vesileye Hatice kod adı verildi. Xırbike Bestalı Hatice arkadaş sonraki yıllarda kod adını Nujin olarak değiştirdi. 

Nujin arkadaşı iki yıl sonra, 1991 de Garısada Biksici olarak gördüm. İki yıl içinde serpilip gelişmiş, tıpkı adı gibi. 
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yeni yaşamın kendisi kadar güçlenip, güzelleşmişti! Nujin arkadaşla aynı yıl kışın Herekol Ramuranda, dört metre kar içinde düşmana ve doğaya karşı birlikte direndik. 

Xırbıke Bestanm Vesilesi, Kadın Hareketimizin Nujini, insanlığın temel sorunu cins çelişkisinin kalıcı çözümü ve cins özğürlüğü için verdiği mücadelesinde, 1998 Ekim ayında Kato Marinosta çıkan büyük bir çatışmada şehit düştü. 


Cafer(Sorı) 


BERİVVAN 


Erdal arkadaş, komutasındaki güçle Bermire'de üslenmişti. 
Biz de Aşimli'deki kararğahtaydık. Agit arkadaşın şahadet yıl dönümü, 27 Mart gecesiydi. Gecenin geç saatlerinde beni uyandıran görevli arkadaş, Erdal arkadaşın yolladığı bir kuryenin, acil bir not getirdiğini söyleyerek, notu verdi. 
Erdal arkadaş notunda: "Berivan ile Zozan kaçtılar. Biz yer değiştiriyoruz. Sizin yerinizi de biliyorlar. Siz de hemen yer değiştirin," diyordu. 

Yanımda, cüssesi benim üç mislim Koçer Bani, her nefeste adeta kükreyerek uyuyordu. Onu güçlükle uyandırdım. Uyku sersemi haliyle: 

"Ne var, ne oldu?" diye homurdandı. El fenerini üzerine tutarak: 

"Berivan kaçmış," dedim. 

Koçer, dev gibi cüssesinin derinliklerinden gelen bir: 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"Oh be!" çekti. Ardından da: 

"Çıqas xweş e! Parti büyük kar etmiş. Biz de artık ortamda rahat ederiz," dedi. 

Sonra da, kafayı vurup geri yattı. 

"Kalk Koçer, yatma zamanı değil! Hemen nokta değiştirmemiz gerek," dedim. 

Kalıbının hakkını veren, gerçek bir savaşçı olan Koçer Bani, aciz kalmış belalı bir sesle, potansiyel egemen dağarcığında birikmiş yakası açılmadık cinsiyetçi küfürler eşliğinde: "Kaçtıktan sonra da rahat vermiyor..." diyerek kalktı. 

Hızla toparlanıp nokta değiştirdik. Sabaha karşı yeni noktamıza yerleşirken, gece terk ettiğimiz noktaya yağmur gibi obüs topları yağmaya başladı. Bu arada Berivan ile Zozan'm kaçtıkları noktada dövülüyordu. 

Berivan, düşmana ulaşır ulaşmaz bize karşı faaliyetlere girişti. Kısa bir süre sonra düşmanın Bestler'e yönelik operasyonunda, kontra olarak yer aldı. Cihazdan arkadaşlara teslimiyet çağrısı yapan azılı bir kontra oldu. 

Berivan, savaş, kadın ve cins gerçeğimizin karmaşık bir örneğiydi. Berivan'm savaş sorunu yoktu. Girdiği sayısız çatışmada, dört defa yaralanmıştı. Savaş konusunda Berivan, bir kadın olarak özellikle örnek biriydi. Ancak Berivan'm yaşam sorunu vardı... 

Bizim savaşımız, sınıf mücadelesi zemininde, iktidar savaşı değildi. Biz bunun dışında ve buna karşı cins çelişkisinin kalıcı çözümü için savaşıyorduk. Cins bilincinden yoksun olan Berivan, cinselliğin kaba güdüsel yanı dışında, cinsiyetinin ayırımında ve bilincinde değildi. Parmakla gösterilebilecek nitelikte örnek bir savaşçı olmasına karşılık, nefsine hakim olamayan, güdülerini denetleyemeyen Berivan, gittiği her yer de, gözüne kestirdiği her erkeğe musallat olarak yaşamı bozuyor. Partinin bin bir güçlük ve meşakkatle oluşturup düzenlediği ilişkileri altüst ederek, çürütüp çökertiyordu. 

Bizim parti yaşamımızda cinsler arası özel ilişki, uğruna savaştığımız yaşam ilkelerimiz ve savaş gerçekliğimizden dolayı, dondurulmuştu. Bunun dışında Parti-savaş 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yaşamımızda kadın ve erkek arkadaşlar, yaşamın ve mücadelenin her alanında bir, beraber ve eşitti. Berivan, niçin savaştığını ve Partinin cinsler arası özel ilişkiyi dondurma nedenini anlayamayanlardandı. 

Örgütlü egemen zihniyet ölçülerine göre, fiziği, endamı alımlı, güzel bir kadın olan Berivan, kendisini bu özellikleriyle ifade ediyordu. Cinsiyetçi, sınıflı yaşamda kendisine yüklenen "Değerli, güzel meta, haz avadanlığı" algısını. Partinin kendisine sunduğu imkanlara rağmen aşamayan Berivan, Parti saflarında bir kadın arkadaş olamadı. Hep cisiyetçi, sınıflı yaşam daki gibi hafif bir kadın olarak kaldı. Savaşarak kazandığı. Partinin bu temelde kendisine verdiği değeri ve yetkiyi ucuz, basit yaşam arayışlarına alet etti. Erkek arkadaş yapısı içinde açığa çıkmış yada örtülü (potansiyel) arayış ve eğilimlerle buluştu, onları ayartıp, örgütledi. Onların odağı olarak, savaşma güç ve isteklerini kırdı. Beriwan'm albenisine kapılıp, çekim alanına giren savaşçılarımız, niteliklerini yitirerek, tanınmaz hale geldiler. 

Besta'da katıldığım bir yönetim toplantısında Beriwan'da vardı. Divanda, Cemal arkadaş konuşuyordu. Birden konuşmasını keserek, (...) arkadaşa: 

"Kuralsız! Nereye bakıyorsun sen? Akim nerede senin?" diye çok sert çıkıştı. 

(...) arkadaşın gözü de, aklida çaprazında oturan Berivan'daydı. Gözünü budaktan sakınmayan, yiğit bir savaşçı olan (...) arkadaş, Berivan'm pençesine düştükten sonra, yaşamda ve mücadelede tükendi. 

Cemal arkadaş, Beriwan'ı en son Ana Kararğahtan Gabar'a, bizim yanımıza gönderdi. Beriwan'ı bize yollarken, herhangi bir perspektif vermemiş, insiyatifi bize bırakmıştı. 
Beriwan, geldiği yerde kadın yönetimindeydi. Durumunu Erdal arkadaşla görüşüp, tartıştık. Sonunda, Beriwan'm bu "Kadınlık" durumlaryla, hiçbir düzeyde yönetimde yer alamayacağı kararma vardık. Aldığımız karar temelinde Beriwan ile görüştüm. Burada, şimdilik kendisine görev veremeyeceğimizi, sadece bir şervan olduğunu söyledim. 
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Kararımızdan duyduğu büyük şaşkınlık içinde, bana: 

"Öyle mi?" diye sordu. Bende: 

"Öyle..." dedim. 

Berivan, Gabar'da da yetki bekliyordu. Bu olmayınca kaçtı. Sonuçta olan biraz da Zozan'a oldu. Berivan onun aklını çelmeseydi, Zozan saflarda kalır, belli bir gelişme de sağlardı. 


Cafer (Son) 


HACI GURÎ 

Onu, güneydeki kalabalık Hiror kampımıza, kuzeyden geldiğimiz ilk günlerde, bir sabah içtimasm da gördüm. Üç yüzden fazla arkadaş, göğün henüz demir grisinden, çelik maviye çaldığı sabahın alacakaranlığında, içtima sahasındaki yerimizi yeni almıştık. Sırtındaki geniş parkasının içine sinmiş, uzun boylu, ince, zayıf, sakallı, ilk bakışta 50 -55 yaşlarında gösteren biri; bir elinde bakır bir ibrik, koltuğunun altın da dürülmüş bir namazlıkla, içtima alanına girdi. Elindeki ibriği ile koltuğunun altındaki namazlığını, yan tarafta yükselen çiğnenmemiş karların üzerine bıraktıktan sonra, usulca gelip ön sıranın başında, benim yanımda saf tuttu. Onu içtima sahasında görünce çok şaşırmıştım. O şaşkınlığımın üzerine, gelip birde tam yanı başımda saf tutunca, büyük bir merakla birlikte, acıma. 
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utanç ve eziklik gibi, karmaşık duygulara kapıldım. Kimdi? 
Belli ki sabah namazından kalkıp, içtima ya gelen bu insanın, burada ne işi vardı? Bu yaşlarda, hatta daha yaşlı milislerimiz vardı. Fakat işleri gereği aramız da oldukları sürece, bizim gündelik yaşam ve disiplin kurallarımızdan muaf ve serbesttiler. 

İçtimaya katıldığına, önümüzdeki görevli subay arkadaşında bunu olağan karşıladığına göre, demek ki bu bir kadroydu, arkadaştı. Gözümle gördüğümü, yüreğim kabul etmiyor, aklım almıyordu. Kapıldığım büyük şaşkınlık ve üzüntü içinde, içtima süresi boyunca omuzumun üzerinden onu süzmekten kendimi alamadım. Görevli subay arkadaş, "Arkadaşlar serbesttir" dediğinde, içtima sırasından yine tıpkı geldiği gibi, gidip karların üzerindeki bakır ibriği ile namazlığını alarak mangalara doğru gitti. Onun içtima alanına girişi, yürüyüşü, içtima boyunca yanı başımda duruşu, bana kahır yüklü gelmişti. Silah yerine, elinde taşıdığı bakır ibriği ile koltuğunun altında dürülü namazlığı, zaten başlı başına bir tepkiydi sanki. 

O, geldiği gibi yine sessizce mangasına giderken, bende büyük bir merak ve üzüntü içinde, arkadaşlara sordum: 

"Kim bu arkadaş? Bu yaşta ne arıyor burada?" soruma karşılık: 

"O, Hacı Guri'dir," diyen arkadaşlar, onun kendisinden dinledikleri, gerillaya katılışının öyküsünü anlattılar bana: 

"Bizim Çoxsor Federasyonuna bağlı, Duderan aşiretinden olduğunu öğrendiğim Hacı Guri, 1989 yazında, Faraşin zozanlarmda ki zomunda oğlunun düğününü yapıyormuş. Daha önce belirtiğim gibi, 89 baharında. Kani Botki de yapılan askeri konsey toplantısında, üst yönetimdeki görevlerinden alman Hogir ile Ebubekir, birer takındık güçle Colemerg (Hakkâri) tarafına propaganda faaliyetlerine yollanmışlardı. Aynı süreçte TahteReş konferansının hazırlıkları sürmekteydi. Tahte Reş konferansını, kendilerinde tarihsel olarak gerçekleşmiş 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potansiyel egemenlik olgusunu. Önderlikten ve örgütten aldıkları güç ve yetkiyle, örgütlü egemenlik olgusuna dönüştürme çabalarının hesaplaşma zeminine dönüştüren, dönemin önde gelen çeteci unsurlarından Hogır de, aynı alanda konferansa hazırlık faaliyetlerini yürütüyordu. En fazla şervanı, en fazla silahı ve en fazla parayı toplayarak konferansta insiyatifi ele geçirip, örgütte iktidar olma hevesinde olan Hogır, Faraşin zozanlarmda bu amaçla yöneldiği halkı kasıp kavurmuştu. 

Faraşin zozanlarmda, düğün günü Hacı Gurı'nin zomuna gelen Hogir, sürmekte olan düğünün damadını, zorunlu askerlik yasasıyla gerillaya almış... Hiçbir anlam veremediği bu durum karşısında, neye uğradığını bilemeyen Hacı Guri, düğün sahibi olarak Hogır unsurunun önüne çıkmış ve ona: 

"Bu, benim tek oğlumdur, bu düğünde onun düğünüdür. Onu götürürsen ben gelinimin, ailesinin ve ahalinin yüzüne bir daha bakamam. Bu zomdaki işlerin içinden, tek başıma çıkamam, onu bırak karşılığında, benden ne istersen vereyim," demiş. 

Hogır, Hacı Guri'nin sözlerini ve durumunu dikkate almamış. Sürmekte olan düğünün damadını alarak, gitmek istemiş. Oğlunun düğün günü alınıp götürülmesini engellemek için başka çare bulama yan. Hacı Guri: 

"O, daha tecrübesiz bir gençtir. Onu bırak beni al. Ben iyi silah kullanırım," demiş. 

Hogır, Hacı Guriye kuşku içinde: 

"Sen Kaçarsın... " demiş. Hacı Guri: 

"Bizde, söz ağızdan çıkar, tutulmak için verilir!" 
demiş. Hogir: 

"İyi düşün, yanlış hesap yapma. Şu Faraşin suyu ne zaman tersine akarsa, sende o zaman geri zomuna dönersin..." demiş. 

Hacı Guride, Hogire: 

"Mesele değil. Oğlumu bırak, bu düğün kaldığı yerden devam etsin, biz yolumuza gidelim," demiş. 
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Hogır, düğünün damadını bırakmış, onun yerine babası. Hacı Guriyi alıp gitmiş. 

Elli yaşından sonra, zorunlu askerlik yasasıyla gerillaya bu şekilde katılan Hacı Guri, 1989 güzünde Tahte Reş konferansına hazırlık sürecinin hengâmesi, hercümerci içinde, kış üstlenmesi eğitim devresine katılacak güçlerimizle birlikte. Güney Kürdistan'a, Hiror kampına aktarılmış. 

Yaşını başını almış, işinde gücünde, namazında niyazında olan Hacı Guri, ibadetleri sırasında, bu uygulamayı kendisine reva gören Hogır'e tanrıdan neler diliyordu bilinmez... Fakat Hacı Guriye reva gördüğü bu uygulamadan dolayı Hogır Hirorde, yönetim ve yapı içinde ağır sözlerle eleştirdiği gibi, aleni küfürlerle anılıyordu... 

Hiror de. Hacı Guriye askeri yaşam ve disiplin kuralları dayatılmıyordu. Yönetimin serbest kıldığı Hacı Gurinin, Hirorde yönetim ve yapı üstü, kendine özgü bir yeri ve konumu vardı. Nöbete ve mutfağa çıkarılmıyordu. 
Eğitime ve içtima ya isterse katılıyordu. Yaşamda, bize katılarak uyum sağlamaya çalışan Hacı Guri, her sabah erkenden, sabah namazının ardından içtima ya çıkıyor, sonrada eğitime katılıyordu. Fakat her sabah eğitime katılan Hacı Guri, genellikle ilk aradan sonra bir daha görünmüyordu. Doğrusu bu ya. Hacı Guri gibi bir yaşlı Koçer için, bir yerde sessizce oturup, saatlerce hiç anlamadığı konuşmaları dinlemek, bir tür eziyet hatta zulümdü. Aynı federasyondan bir Sora koçeri olarak, ben onu bütün kalbimle anlıyordum. 

Hacı Guri, "Baharda karlar eriyip te yollar açılınca, evine yollanacağı", kendisine bildirildiği halde "Oğlunun yerine katılırken verdiği sözün gereği olarak" içtima ya, eğitime ve yaşama katılıyordu. Hacı Guri, Hogirin parti adına kendisine reva gördüğü alçakça uyğulamaya rağmen, Hirorde tanıdığı arkadaş yapısına ve örgüte derin bir saygı duyuyor, büyük değer biçiyordu. Hacı Guri, Hogiri ve mücadeleyi ayrıştırarak, ayrı ayrı ve gerektiği gibi anlıyordu. 
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Ben, kamptan ayrıldığımda Hacı Guri oradaydı. 
Onunla ikinci kez, dört yıl sonra Gabar'da karşılaştık. 

1994'te Bölge sorumlusu olduğum Gabar'da, Hacı Guride, Hawar (Gabari) arkadaşın komutasındaki milis grubumuzla faaliyet yürütüyordu. Görüşemediğimiz süre içinde başından geçenleri anlatırken, onu büyük bir hayranlık ve şaşkınlık içinde dinledim: 

"Hacı Guri, baharda kendisini evine yollamak isteyen kamp yönetimine: 'evine gitmek istemediğini, saflarda kalarak mücadeleye hizmet etmek istediğini' bildirmiş 

Arkadaşlarda, mücadeleye hizmet kararma saygı duydukları Hacı Guriyi, milis olarak Garzana yollamış. 
Hirorden Garzana giden Hacı Guri, orada Otomatik Mervan (Aydın Aslan) arkadaşın komutasında ki gücümüze milis olarak hizmet etmiş. 

1991'de, Mervan arkadaşın şehadetiyle sonuçlanan bir çatışmada, arkadaşlardan kopmuş, Siirt kırsalında düşmana esir düşmüş. Düşman Siirtte yakaladığı Hacı Guriyi Adana ya götürmüş. Hacı Guri burada ağır işkence altında kaldığı zindan öncesi gözaltı sürecinde, hücre arkadaşlarının ziyaretçilerinden temin ettiği bir demir testeresiyle, hücre penceresinin demir parmaklıklarını keserek kaçmayı başarmış. Mersinde yaşayan, eski bir arkadaşı üzerinden partiye ulaşan Hacı Guri'nin durumu, Çukurova Bölge yönetimi tarafından önderliğe bildirilmiş. Önderliğin özel talimatıyla sahaya çıkartılmış. Sahada, Önderlik kendisine büyük değer vermiş. Sahada bir süre kalan Hacı Guriyi, Önderlik ülkeye yollamış." 

Botan ve Garzanda faaliyet yürüten Hacı Guri, 1995 
kışında Siirt -Efan köyünde, kendilerini yurtsever olarak gösteren işbirlikçiler tarafından, zehirlenerek katledildi. 
Hacı Guri, örgütlü egemen zihniyete ve onun cinsiyetçi-smıflı yaşam sistemine hiç bulaşmamış, katıksız asli bir Kürt'tü. 

Cafer (Sori) Musa Dayan 
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İHSAN (SERHAT) ARKADAŞIN ANLATIMI 

MARDİN’Lİ PİROZ ARKADAŞ 

Mardin'in Qoser (Kızıltepe) ilçesinden olan Piroz arkadaş, saflara 1990 katılımlıydı. 1992'de Güney Kürdistan'dan Serhat'a, takım komutanı olarak geldi. 

Duruşu sağlam, üslubu ve davranışları rahat ve netti. İlkesel yanlışlara göz yummazdı. Rojhat arkadaşın komutasında bir grupla, 1993’te Ağrı Dağı’nın Korhan mıntıkasında bir zoma gittik. 
Aramızda Piroz arkadaş da vardı. 

Bizi sevinç içinde karşılayan zom sahibi, hepimizi tek tek öptü. Saçlarını kısa kesen Piroz arkadaşın kadın olduğunu, ancak Onu da öptükten sonra fark eden zom sahibi, pek mahcup oldu. Öyle ki, Piroz arkadaşın önünde ne yapacağını, ne diyeceğini bilmez halde ezilip büzüldü. Piroz arkadaş, onun koluna girerek: 

-Ne olmuş yani, ben arkadaşım. Bunda bir şey yok ki, diyerek, zom sahibine çok olgun bir yaklaşım gösterdi. 


1992'de Kire Hallac'da, erzak taşımak için halktan iki eşek aldık. İçinde Piroz arkadaşın da bulunduğu bir grup arkadaş, erzakımızı çektik. Hepimiz yorulmuştuk. İşimiz bittikten sonra dönerken, ben eşeklerden birine bindim. 
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Öteki arkadaşların arasından çıkıp gelen Piroz arkadaş da, yanımdaki eşeği tutup bindi. Ben, yarı şaka: 

-Heval Piroz, Kürt'lerde kadının eşeğe binmesi görülmüş şey değil... Ayıp karşılanır, dedim. 

Piroa arkadaş: 

-Niye size ayıp olmuyor da, bize ayıp oluyor? Varsın ayıp olsun! O ayıp, bu ayıp, ayıpların arasında kaybolduk... 
Yeter artık! dedi. 

Piroz arkadaşın bu tavrı, benim pek hoşuma gitti. Eşeklerimizin üzerinde, yan yana köye kadar gittik. Köyün girişinde ben eşekten indim. Daha ben uyarmadan, o cevap verdi: 

-Hiç boşuna söyleme, ben inmiyorum! dedi. 

Köyün içini de erkek, kadın köylülerin alttan ve yandan süzen bakışları altında, eşeğin sırtında geçti. 


1992 Haziran'm da, Kafirköy karakolu baskını için 
düzenlemeler yapılırken, Piroz arkadaş kendini saldırı koluna önerdi. Arkadaşlar uygun görmedi. Bu yaklaşıma çok sinirlenen Piroz arkadaş, bütün yapının önünde, düzenlemeyi yapan yönetimden arkadaşlara: 

-Ben, sizin babanızın tarlasında ırgatlık yapmak istemiyorum. Özgürlük savaşımızda, saldırı kolunda yeralmak istiyorum heval! Buna engel bir durumum varsa, açıklayın da bilelim! Eğer yoksa, o zaman engel olmayın! 
dedi. 

Piroz arkadaşın bu tavrı karşısında afallayan Piro ile Rojhat arkadaş, sessizce Piroz arkadaşın saldırı kolunda yer almasını onayladılar. 


İhsan (Serhat) 

ROJİN ARKADAŞ 


Istambul'dan katılan Rojin arkadaş, evli ve bir çocuk annesiydi. Yavrusunu, eşini, yuvasını bırakıp özgürlük 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hareketine katılmıştı. Yirmi dört, yirmi beş yaşlarında, orta boyluydu. Onu, gerilla olmak bir yana; Ağrı dağına, Nuh'un gemisini aramaya gelen bir turist olarak görenlerin bile, içinden: "Senin ne işin var buralarda, a'be kadın!" demekten kendilerini alamayacakları kadar şişmandı... 

Rojin arkadaşın İsanbul'dan gelip, Ağrı dağında aramıza katılışından bir kaç gün sonraydı. Yeni şervanlarla konumlandığımız Kirikor'daki noktamıza, kararğahtan: "Kapsamlı bir operasyonun çıktığını, arkadaşların daha güvenli bir yere çekilmelerini" bildiren bir talimat geldi. 

Bulunduğumuz yerden daha güvenli bir yer, Ağrı dağının zirvesindeki buzulun eteğinde bulunan, Küpgölünden başka yer olamazdı. Gece toparlanarak, etekteki Kirikor'dan, zirve buzulunun bitişiğindeki Küpgölüne doğru hareket ettik.Yolda bir yerde, geriden bize yetişen artçı arkadaşlardan biri: 

-Rojin arkadaş düştü, yürüyemiyor, dedi. 

Geri dönüp, Rojin arkadaşın yanma gittim. İstanbul'un pembe kaldırımlarına alışmış fakat Ağrı dağında göğe doğru tırmanmaya hiç elverişli olmayan Rojin arkadaşın ayakları, bedeninin ağırlığına daha fazla dayanamayıp, isyan etmişti. 
En son tıknefes olup, kendisine isyan eden ayaklarının üzerine yığılarak düştüğü yerde,çok mahcup ve derbeder, perişan bir halde oturuyordu... Gün ağarmadan, bütün güç uyğun bir noktaya ulaşarak, konumlanmak zorundaydık. 
Bunu başaramayıpta, sabah görüntü verirsek operasyonda olan düşmana açık hedef olurduk. 

- Heval Rojin, yürüyelim mi? dedim. 

Utanç yüklü, kısık bir sesle: 

-Ben bittim, tükendim... Bende yürüyecek takat kalmadı heval, dedi. 

Uyğun bir üslupla, yürümek zorunda olduğumuzu belirterek, ısrar ettim. O da, aynı çok mahçup, utanç yüklü üslubuyla "Artık yürüyemeyeceğini" tekrar ifade ederek: 

-Beni bırakın, siz gidin... dedi. 

Nereden baksan, yetmiş-seksen kilo döven Rojin arkadaşı, aramızda, omuzunun bir dalma yüklenip, Ağrı 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Dağı'nda Küpgölüne tırmanacak bir Rüstem-i Zal'ımız yoktu... Dediği gibi, onu orada bırakıp gidemezdikte. Ne yapacaktık? Çaresizlikten, bütün sinsiliğimle: 

-Heval Rojin, buralarda vahşi-yırtıcı kurtlar; çok iri ayılar var... Burada kalırsan, gelir seni yerler... dedim. 

Benim, kurtlar ve ayılar tarafından "Yenilme" bülöfüme kanmayan Rojin arkadaş, kaderine boyun eğmişlere özgü bir umarsızlık içinde: 

-Olsun... dedi. 

Arkadaşı sırtımızda taşıyamayacağımız gibi, burada da bırakamazdık. Cihazla Kirikor'daki noktadan, demir borulu çadır sedyemizi istedim.Bu arada Rojin arkadaşa şeker, limontuzu, su karışımı "Gerilla kokteyilimizden" verdik. 
Arkadaşlar sedyeyi getirdiler. Sedyeyi gören Rojin arkadaşın utancı, ezikliğe dönüştü... İçtiği gerilla kokteyilinin etkisiylede ayağa kalktı, kimseye birşey demeden, sessizce yürüdü... 

Operasyon çekildikten sonra, sınırdan geçiş için gerekli düzenlemeler yapıldığında, Rojin arkadaşı da bir gurupla Ağrı Dağı'ndan, Doğu Kürdistan'a yolladık. 

Aradan bir yıl geçti. Bu süreçte, mücadele tarihinimizin dönüm noktalarından biri olan. Güney savaşı (Eylül-Ekim 1992) gerçekleşti. Güney savaşından sonra, Zele'ye (Güney Kürdistan'm İran sınırında bir kampımız) çekilen güçlerimizden, yüz seksen kişilik bir güç. Serhat eyaletine takviye olarak geldi. 

1993 yılının bahar sonu, yaz başında Ağrı Dağı'na 
gelen takviye gücümüzün düzenlemeleri yapılırken, yüzünde ta yürekten, kocaman ve sıcacık bir gülümsemeyle, karşıma dikilen bir kadın arkadaş: 

-Merhaba İhsan arkadaş! Nasılsınız? dedi. 

Ben, karşımda durmuş, gözlerimin içine bakarak gülen arkadaşın uzattığı elini tutarken, teşekkürle yanıt verdim. Tokalaşırken: 

-Beni tanımadınız mı? diye sordu. 

Dikkatle baktım. Kadınlar için ne denilir? Nasıl tanımlar kullanılır? İnsan zorlanıyor. Ne diyeyim? 
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Karşımdaki, özgür ve güzel bir Kürdistan sıtarıydı! Fakat ben onu tanımıyordum. 

-Ben sizi tanıyamadım heval. Kusura bakmayın, o kadar çok arkadaş gelip geçiyor ki... dedim. 

Karşımdaki: elinde silahı, belinde raxtı, gerilla giysileri şal-şapik içinde alımlı, özgür ve güzel; kendine güvenli, kararlı duruşuyla, gerçek bir Kürdistan sıtarıydı. 
Kendisini ne bir yerde görmüşlüğüm, ne de bir yerde birlikte kalmışlığımız vardı... 

Karşımdaki kadın arkadaş benden umudu kesince,peksinsi ve kısık bir sesle: 

-Hani, buralarda çok vahşi, yırtıcı kurtlar, çok iri ayılar varmış... Yolda düşüp kalanları "Ham ederlermiş!" 
dedi. 

Tıpkı benim taklidim olan bu sözleri duyunca, karşımdaki "Star" zihnimde, imgemde, göktenkaydi; yere, Ağrı Dağı'na indi... O anda, şaşkınlıktan ağzım yarı açık halde: 

"Ey star! "dedim, kendi kendime: "Bu karşımdaki, yerde sürünen o, unçuvalı mıydı?"Şaşkmlıktan çarpışmış bir halde: 

-Sizmisiniz, Rojin arkadaş? diyebildim. 

-Evet, ya! Benim, İhsan arkadaş! dedi, gururla. 

Sevincim, şaşkınlığımı bastırdı. Bir insan, üstelik bir kadın, bu kadar zamanda, böylesine değişip, dönüşebilir miydi? Daha bir yıl önce, Ağrı Dağında yerlerde sürünen "Unçuvalı” bir yıl içinde, pırıl pırıl parlayan, gerçek bir Kürdistan sıtan olmuştu! Başkan Apo'nun önderliğindeki özgürlük hareketimiz, nelere kadirdi... 

Sıcak sohbetimizden, Rojin arkadaşın takım komutanı olduğunu öğrendim. Bir yıl önce yanımızdan ayrıldıktan sonra. Güney Kürdüsta'nm Haftanin bölgesinde, katıldığı eğitim devresi sürerken patlayan Güney savaşında savaşmış. Savaştan sonra, Zeleye çekilmişler. Oradanda düzenlemesi buraya, Serhat'a olmuş. 
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Takviye gücümüzün gelişinden iki ay sonra, Sultantop sınır taburuna düzenlenen eylemde, ben savunmada görev aldım. Rojin arkadaş saldırı grubunda görev aldı. Sultantop taburu on dakikada düştü. Saldırı grubumuz, ele geçirdiği taburdan dönerken, Rojin arkadaşı gördüm: Sırtında, namluları omuzlarından yükselen dört tane G-3 ferdi silah vardı. Elinde kendi silahı, sırtında, düşen taburdan kaldırdığı silahlarla yürürken, çevresine güç ve güven veriyordu. Yürüdüğü yer, bir yıl önce İstanbul'dan geldiğinde yürürken, yığılıp düştüğü aynı yerdi. 

Özgür Kürdüstan sıtan Rojin arkadaş, 1994 kışında takımıyla konumlandığı Gire Sitila mıntıkasında, düşman operasyonu sırasmdaçıkan çatışmada, uzaktan suikastla vurularak şehit düştü. 

Aslen Mardin'li olduğunu bildiğim Rojin arkadaştan, bende kalanlar bunlar. Bütün bunları Önderliğe, halka ve kadın hareketimize karşı, tarihsel yükümlülüğümün bir gereği olarak yazarken; aynı zamanda Rojin arkadaşın, özgürlük hareketine katılırken geride bıraktığı, biricik yavrusunuda düşünerek yazdım... 

Annenin mücadele arkadaşı olarak, bende kalan bu bir demet anısını, olduğu gibi kaydettim. Ondan sana kalan değerlerin, bütününü arayıp bulman, anlaman için bu gerekliydi... 

Senin annen, cins bilinçli özgür bir kadındı. Bütün kadınların ve bütün çocukların, dolayısıyla bütün insanlığın özgürlüğü için savaştı! Ve bu özgürlük savaşında canını verdi. Çünkü annen, seni ve öteki bütün çocukları, canından çok seviyordu! 

Eğer yaşıyorsan, her kim ve her neredeysen, bunu bil ve anla çocuk. 


îhsan(Serhat) 
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ROJDA ARKADAŞ ÇOK YORULUNCA 

Ağrı Kirikor'dan Sinega'ya giderken, arazinin en zorlu geçiş hattı, Zore zozanlarıydı. Grubun öncüsü olarak, bildiğim arazide en güvenli geçiş güzergahlarını seçiyordum. 
Zore zozanları, Güngörmez ve Aslanlı dağ silsilelerinin üzerindeydi. Sinega'ya, bu dağ silsileleri üzerinden geçmek zorundaydık. Zore zozanlarmda iki gece yürüdük. Gece, kuş uçmaz, kervan geçmez sarp kayalıklar üzerinde, uçurumlardan teğet geçtik. Bu yalçın kayalık dağları geçişimizin son etabı, en az 10-11 saat sürdü. 

Zore zozanlarını, böylesine zorlu bir yürüyüşle geçtikten sonra, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte verdiğimiz molada, nöbetçiler dışında herkes kendisini yere atü. Ben, bazı düzenlemeler için uğraşırken, karşılaştığım Ararat arkadaş, yüzünde yorgunluğuyla ekşimiş mayhoş, muzip bir gülümsemeyle: 

-İhsan dayı, bak sana ne diyeceğim: Biz hem yoldaş, hem de akrabayız. Haberin olsun, Rojda arkadaş sana karşı, ölümcül planlar kurarak, diş biliyor, dedi. 

-Neden, ben ne yapmışım ona? dedim. 

-Elçiye, aracıya zeval olmazmış İhsan dayı. Sizin köylü annem böyİe derdi... Rojda arkadaş, senin için: 

"Bu ihtiyar, inatçı pezkuvi (yabani keçi), iki gündür bizi perişan etti. Koca Kürdistan'da başka yol yokmuş gibi, bizi pezkuvilerin uçurumlarından geçirdi. Arkadaş olmasaydı eğer, bir punduna getirip, boğarak kurtulurduk bu ihtiyar inatçı pezkuviden..." diyor. 

Gerillaya, doğup büyüdüğü Almanyadan katılan, anrşist ruhlu Ararat arkadaşın annesi, bizim İğdır, Goma Hacodan akrabamdı. Bu nedenle, parti üslubuna rağmen 


281 






bana "Dayı" diyenArarat arkadaş bunları, iki eliyle çapraz boğma işareti yaparak söylediğinde, ona: 

-Peki o bütün bunları söylerken, anası benim köylü akrabam olarak, sen ne yaptın orada? diye sordum. 

Ararat, benim bu soruma bütün benliğiyle, ağız dolusu gülerken: 

-Dinledim! Sonra da aldım, sana getirdim dayı, dedi. 

-Bu kadar mı? diye sorduğumda, Ararat: 

-Sana da hiç iyilik yaramıyor dayı! Daha ne yapayım? 
Öyle olmaz, böyle olur diye, Rojda'yı mı boğsaydım? derken, gülmekten katıldı. 

-Nerede o? diye sorduğumda, eliyle işaret ederek, arkamda olduğunu söyledi. 

Dönüp baktım. Rojda arkadaş, orada, sırtını kayaya vererek, silahını dizlerinin arasına sıkıştırıp, oturmuştu. 
Besbelli ki "Mola" dediğimizde, kendini külçe gibi attığı yerdeydi. 

Ona doğru giderken, kendi kendime: 

"Hımm... Bu bana inatçı, yaşlı pezkuvi...' (yabani keçi), yani düpedüz 'yaşlı teke' demiş. Bu kadarla da kalmamış, üstelik beni 'boğarak' öldürmeyi arzu etmiş!" diyerek,gerekli soyutlamaları yaptım. 

Yanma yaklaştığımda, baktım ki Rojda arkadaş, dizlerini kırıp, sırtını kayaya vererek oturduğu yerde, gözlerini yummuş; yeni doğan güneşin ilk huzmeleri altında demlenerek, şekerleme yapıyordu. Bilirdim bu anları: yürüyüş boyunca, yürekten delice pompalanan kan, şimdi artık damarlarda Med-Cezir'le çalkanır. Ağdalı yorgunluk, içine işlediği iliklerden sağılarak boşalır. O an, insanın dinginlikten mest olduğu, gerilla emeğinin mayalandığı, uçkun bir andır... 

Doruklarında, sadece kartalların dönendiği, yabani keçilerin fing attığı Zore silsilesinin, patikasız uçurum çıkıntıları, yalçın kayalıklarını tırmanırken; delice artarak yükselen kan basıncıyla albasmış yüzü, doğan güneşin taze huzmelerini emince, çocuklara özgü pembemsi bir saydamlığa bürünmüştü... 
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Defalarca attığı terle ıslanmış saçının birkaç teli, kendi cinsinin ve insanlığın kurtuluşuna adanmış ruhunun özlü yansıması, dışa vurumu olan, çocuksu saydam yüzüne yapışmıştı. Onu böyle görünce, bana söylediklerinden dolayı, bu güzel ruhlu, güzel yüzlü özgürlük savaşçısına kızmak bir yana, tersine bundan tatlı bir seviç ve kıvanç duyduğumu hissettim... 

Özgürlük hareketimizin güzel ruhlu, güzel yüzlü peri kızını, daldığı o doyumsuz şekerlemesinden uyandırmaya kıyamadım. Dönüp giderken, o beni fark edip seslendi. 
Yeniden döndüğümde: 

-Nasılsın Rojda arkadaş? dedim. 

-Biraz yorgunluk var ama iyiyiz İhsan arkadaş, dedi. 

-Benimle ilgili bazı dileklerin, planların olduğunu duydum (!) dedim. 

-Bu fesatlığı sana, Ararat mı yaptı? diye sordu. 

-Doğru! Aramızda kalsın, o'nun bizim köylü anası da böyleydi! Goma Haco'yu, birbirine düşürürdü. Bu konuda, tpkı anasına çekmiş, dedim. 

Yorgunluğuna rağmen, kahkahalarla güldü. Usulca yanma ilişerek: 

-Bizim, başka yolumuz yok Rojda arkadaş... Bin yılların vebalini yüklenip, faturasını ödemek öyle kolay değil! 
Zoru değil, imkansızı başarmak zorundayız! Zorun üzerine gitmek, ona alışmak zorundayız, dedim. 

-Çok yoruldum hevel İhsan, kırdım mı seni? diye 

sordu. 

-Yok, yok. Doğru tespit etmişsin... Ben, zaten biraz "Benzettiğin" gibiyimdir, dedim. 

Rodaj arkadaş, hiç hali yokken, buna da çok güldü. 
Yanından kalkıp giderken, yorgunluktan zorlanarak gülüşü, arkamdan duyuluyordu. Onun yorğun gülüşünü dinlerken, kendi kendime: 

"Bizim ki de iş değil, resmen insafsızlık! Sıkışıp, naçar kaldığında, bir ayıyla boğuşabilecek güçteki Celal arkadaş ile Başkan Apo'nun şu bir damla kızma aynı ağırlığı, aynı yükü yüklüyoruz, " diye düşündüm. 
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Erkek ve kadın her arkadaşın üzerinde: bir tane Kaleşnikof silahı (4 kg.), bir sermilikli raxtı, raxtma takılı altı tane dolu şarjörü, iki el bombası ( 6 kg.), sırt çantası içinde yedek cephanesi, bir miktar erzak ve kişisel eşyaları (15 kg.), yelek, şütük, şal-şapık ve mekap ayakkabı vardı (6 kg.). 
Bütün bunların toplam ağırlığı: 32 kg. yükü vardı. 


NUSAYBİN’Lİ ROJDA İLE MAZLUM 
ARKADAŞLAR 

Zore Zozanlarmdan Ağrı Dağına, kararğaha dönünce, cephe örgütümüzle bağlantı için İğdır Ovasına indim. 
Ovadan dönüşte, görev tekmilimi verdiğim Piro arkadaş, bana neredeyse kızğm, soğuk bir ifadeyle: 

-Git, Rojhat ile pratiğinizin sonucunu görmek için platforma katıl, dedi. 

Kaygı içinde, platformun yapıldığı yere gittim. Ağrı'lı Newal ile Dicle arkadaşlar divanda oturmuşlar, yanlarında Rojda arkadaş, platformda ayakta duruyor, öteki bütün arkadaş yapısı da onların karşısında oturmuşlardı. 

Arkadaşların arasına girip oturdum. Bir süre dinleyerek, olanları anlamaya çalıştım. Newal arkadaş, en son toparlama ve kapanış konuşmasını yapıyordu. Rojda arkadaşın, "Yaşadığı iddia edilen ahlaki sorunlardan dolayı," yargılandığını ve tutuklanmasına karar verildiğini anladım. 
Söz istedim, Newal arkadaş: 

-Heval İhsan, sonuna geldik. Sen geciktin, zamanımız kalmadı. Bütününü sana sonra aktarırız, dedi. 

Bu arada, dikkatle izlediğim Rojda arkadaşın içindeki, ruhundaki titreme, fiziğine vurmuştu. Dizleri titriyordu ve besbelli ki ayakta zor duruyordu. Rojda arkadaşı iyi tanıyordum, hakkmdaki iddialar kaba birer ön yargıdan ibaretti. Dar kafalı kuşkuculuğun ürünü olan, bu ön 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yargıların nedenlerini de biliyordum. Rojhat arkadaş ile birlikte, kendisiyle konuşmuş, "Biz öyle olmadığını biliyoruz, fakat yapı içinde bazı ön yargılara, kuşkulara zemin oluyor, dikkat et" diyerek, uyarmıştık Rojda arkadaşı. 

Rojda arkadaşı, asla hak etmediği halde, arkadaş yapısı karşısında bu denli ağır ve hassas bir itham altında, böyle yaprak gibi titrerken görünce; içim burkuldu, yüreğim sızladı. Rojda henüz 18-19 yaşındaydı. Newal arkadaşa: 

-Heval, ben görevden yeni döndüm. Rojhat arkadaş ile benim yokluğumda ortaya çıkan bu durum, yönetim olarak bizim sorumluluğumuzda olan ve arkadaşların mücadele yaşamlarıyla ilgili, ciddi bir durumdur. Bizi dinlemeden, karar alıp sonuca gitmeniz doğru değildir, dedim. 

Ben bunları söyleyince, Newal arkadaş, divanda ayağa kalkarak, platform gündemine ve varılan sonuçlara ilişkin, beni bilgilendirdi: 

"Sinega'ya gidip, gelen gücümüz içinden, Ali ile Xebat arkadaşlar, Rojda ile Mazlum arkadaşları ahlaki sorunlar yaşadıkları; Rojhat arkadaş ile benim de bu durumu görmezden geldiğimiz yönünde, yönetime rapor yazmışlar. 
Yönetim de bizim yokluğumuzda bu raporu dikkate alarak, Rojda ile Mazlum arkadaşları soruşturmaya almış. Ardından da yapı önünde platformda yargılamışlar. Daha önce platformu yapılan Mazlum arkadaş, ahlaki sorunlardan tutuklanmış. Rojda arkadaşın da tutuklanması gündemdeydi." Platformuna yetiştiğimde tutuklanma kararı alınmıştı. Newal arkadaş bu bilgileri verdikten sonra, ben: 

-Heval, arkadaşlar üzerindeki iddialar tamamen asılsızdır, ön yargıdan ibarettir. Bu arkadaşların, öyle iddia edildiği gibi bir durumları söz konusu değildir. Benim önerim, platforma burada ara verilsin. Konuyu yönetimle görüşelim. Orada durumu izah edebilirim, dedim. 

Rojda ile Mazlum arkadaşlar 18-19 yaşlarındaydılar. 
İkisi de ağırbaşlı, ölçülü, çok zeki ve duyarlı arkadaşlardı. 
Çalışkan, fedakar ve sorunsuzdular. Tek sorunları, çok genç ve tecrübesiz oluşlarıydı. Bundan dolayı da insanlar sorumlu tutulamazlardı. 
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Rojda ile Mazlum arkadaşlar, yaşama gözlerini açtıkları Nusaybin'de, aynı mahalle ortamında, komşu çocukları olarak birlikte büyümüşler, çocukluk arkadaşı olmuşlardı. İkisi de partiye-gerillaya o ortamda, birlikte tartışıp karar vererek, birlikte katılmışlardı. İkisinin arasında, belirttiğim bu koşullardan doğan doğal, güçlü, temiz ve güzel bir yakınlık vardı. Ali ile Xebat arkadaşları "Ahlaki sorunlar" ile ilgili kuşku ve ön yargılara iten neden buydu. Asla hak etmedikleri halde, maruz kaldıkları bu uygulama, her ikisi için de derinden incitici, hatta kişilik kırılmalarına neden olabilecek boyutta sarsıcıydı. 

Sevgili Rojda arkadaşın platformda, yapı önünde ayakta durmaya çalışırken ki hali, onun nasıl incindiğini ve böylesine ilkesel ve hassas bir konuda yargılanarak, mahkûm olmanın dışlayıcı sonuçlarından ne çok korktuğunu açıkça gösteriyordu. Onun orada, arkadaşların önünde, ayakta durmaya çalışırken, gencecik yüreğinin nasıl palazıdığım, içinin ve dizlerinin nasıl titrediğini, belirttiğim gibi, içim burkularak görüyor ve anlıyordum. 

Divan, önerimi dikkate alarak, platformu erteledi. 
Newal ve Dicle arkadaşlarla yönetime, Piro arkadaşın yanma gittik. Orada arkadaşlara, Ali ile Xebat arkadaşların, raporlarında öne sürdükleri iddiaların tamamen kuşku ürünü, ön yargılardan ibaret olduğunu; bu kuşku ve önyargılara zemin olan, Rojda ile Mazlum arkadaşların yakınlıklarını, geçmişleriyle birlikte anlatarak izah ettim. 

Rojhat arkadaşla ikimizin, Rojda ve Mazlum arkadaşlardan her bakımdan memnun ve razı olduğumuzu; onları yaşamda ve pratikte takdir ettiğimizi vurgulayarak; her iki arkadaşın da yeni bir toplantı platformunda aklanarak, serbest bırakılmalarını önerdim. 

Yönetim olarak: Piro, Newal ve Dicle arkadaşlar, kendilerine sunduğum bilgileri ve önerimi dikkate aldılar. 
Durumu, bu temelde yeniden ele alarak değerlendiren yönetim, ertesi gün düzenlediği toplantıda, Rojda ile Mazlum arkadaşlar üzerindeki uygulama ve kararları kaldırdı. Her 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ikisi de uyarılara rağmen, kuşku ve ön yargılara zemin oldukları için eleştirilerek, serbest bırakıldılar. 

Ardından, rapor sahipleri Ali ile Xebat arkadaşların, tehlikeli yaklaşımları aynı toplantıda ele alındı. Bu iki arkadaşın platformuna dönüşen toplantıda, Piro arkadaş ikisinin üzerine çok sert gitti. Onlara: 

-Genç arkadaşların yaşamlarıyla oynayamazsınız! 
Yoldaşlık hukukuna sığmayan, bu tür yaklaşımlara izin vermeyiz! dedi. 

Ali ile Xebat arkadaşlardan, bu yaklaşımlarının kişiliklerindeki temellerini açacak nitelikte, kapsamlı rapor istendi. 

Burada, yaşam ve mücadele gerçekliğimizin, bazı boyutlarına ışık tutmak için belertelim: 

Özgürlük hareketimizde, cinsler arası özel ilişki ve yaşam, cinslerin kendi cins gerçekliklerini ve karşı cins gerçekliğini görüp anlayabilmelerinin zorunlu ön koşulu olarak, dondurulmuştur. Erkek egemen cinsiyetçi. Sınıflı yaşamın, şu ya da bu versionu içinde gerçekleşmiş, kadın ve erkek cins gerçekliklerinin aşılabilmesi; bunun için öncelikle "Verili erkeğin kırılıp, öldürülmesi; cinslerin, cins bilincini edinme temelinde özgürleşebilmeleri ve bu temelde özgür yaşam ve özgür ilişkilerini kurup geliştirebilmeleri için, birbirlerinden kopuşarak, uzak durmaları, zorunlu ön koşuldur! 

Cins bilinçli kadının doğaya, topluma, insan ilişkilerine bilimsel bütünlüklü bakış açısının ifadesi olan, kadın ideolojisini özümseyerek bu temelde cins bilincine eriştikten sonra, yetişkin cinslerin, gönüllülük temelinde nasıl ilişkilenip yaşayacaklarına, kendileri karar verirler. 
Ebeveynlerin, imamın, papazın, hahamın, belediye reisinin ve devletin, cins bilinçli cinsler arasındaki özel ilişkilerine karışma, hükmetme, alış veriş konusu etme vb. durumları asla kabul edilemez! Cins bilinçli iki yetişkin insan arasındaki ilişkide, özel ya da tüzel, üçüncü kişiye halt etmek düşer! Bu temelde, insanlığın bütün temel sorunlarının nedeni, kaynağı, cins çelişkisini kalıcı çözüme kavuşturmak 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için mücadeleye atılmış olan, özgürlük hareketinin öncüleri, cinsel perhize ilkesel olarak zorunludurlar. Bu, mücadelenin çözmeyi hedeflediği temel çelişki olan, cins çelişkisinin görülüp tanınması, kişiliklerde denetim altına alınarak, aşılabilmesi için zorunlu ön koşuldur! 

Serbest kaldıktan bir süre sonra, Rojda arkadaş yanıma geldi. Daha karşıdan gelirken, gözlerinin içi gülüyordu. O kadar mutlu ve sevinç içindeydi ki, yanıma geldiğinde bir süre karşımda durdu. Önünde kavuşmuş elleri, içinden gelen bir şeyi yapmasını engellemek için, birbiriyle cebelleşiyordu. Parmaklarını birbirinin arasına kenetliyor, olmuyordu... Sonunda ellerini arkasına saklayarak: 

-Heval İhsan... diyebildi. 

O anda, azıcık yüz versem, kesinlikle hemen boynuma atılarak, sımsıkı sarılacaktı bana... Deli kız, hiç uslanmamış... Bu defa da ikimiz platformluk olacaktık (!) Hiç yüz vermedim, gayet resmi: 

-Buyurun heval Rojda, ne vardı? dedim. 

Halbuki, ben de Rojda arkadaşı sevgiyle kucaklamak, gözlerinden öpmek isterdim. Aramızda yirmi yaş vardı. 
Platform öncesinde de, yoldaşlığın yanı sıra, birbirimizi baba-kız gibi severdik. Hiç açığa vurmasak ta, ikimiz de bunun böyle olduğunu bilir, anlar ve örtülü olarak yaşardık. 
Umudu kırılmış olarak, toparlanan Rojda arkadaş: 

-Sana minnettarım... dedi. Bütün hinliğimle: 

-Fırsatını bulsaydm beni boğacaktın ama... dedim. 

Ben bunu söyleyince, Rojda arkadaş, iki gözü iki çeşme, sulu-sepken halde: 

-Ay İhsan heval, ben çok kötüyüm! Öyle bir şey aklıma nasıl geldi? diye yerindi. 

-Bu platform, sana son uyarı olsun. Dersini aldın mı? 
diye sordum. 

-Aldım heval İhsan! Sana söz veriyorum, bir daha zemin olmayacağım, dedi. 

Rojda arkadaşa: 
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-Bana değil, Rojda arkadaş, önderliğe ve kendine söz ver! Bana ya da herhangi birine değil, ona bağlan! dedim. 

Bu sözlerime karşılık, o güzel yüzlü, dik başını kesin bir kararlıkla sallamakla yetindi. Bu kalıcı bir gelişmenin, ilerlemenin ifadesiydi. Sevgili Rojda, bu haliyle şimdi eskisinden daha güzel, daha sevgiliydi. 

Aynı nedenle, teşekkür amacıyla Mazlum arkadaşta geldi yanıma. Rojda arkadaşla olduğu gibi. Mazlum arkadaşla da konuştuk. O da dersini almıştı. 

Nusaybin'li, iki güzel ruhlu çocukluk arkadaşından Rojda arkadaş, 1993 kışında üslendikleri küçük Ağrı Dağı'nda, düşmanın geliştirdiği kış operasyonunda, Şikefta Şili yakınlarında çatışırken, uzaktan suikastla vurularak şehit düştü. 

Mazlum arkadaş da bir yıl sonra, 1994'te Ağrı Dağı'nda bir çatışmada şehit düştü. 

Gelecekte sağlanacak cins bilinçli özgür yaşam, özgür ilişki ve gerçek aşk için, Rojda'larımızm, Mazlum'larımızm, yaşamlarının baharında ödedikleri can pahası bedelleri bilelim ve onları asla unutmayalım! 


İhsan (Serhat) 


CENK ARKDAŞ’IN ANLATIMI 

BİR MEVZİDE İKİ CİNS 
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1995 yılının bahar sonu, yaz başıydı. Pale (Mardin) 
arkadaşın komutasında, Gabar-Mişari gücü olarak Çiyayi Süskede konumlanmıştık. Ben, henüz bir aylık savaşçıydım. 
Orman noktasında düşmanla karşılaşan güvenlikten gürevli tepeci arkadaşlar, konumlandığımız noktaya döndüklerinde, sökmekte olan şafakla ortalık alaca karanlık omuştu. Yapılan genel keşifte, düşmanın gece boyu karşımızdaki sırtları ve tepeleri tuttğu anlaşıldı. Düşman gücüyle, bir vadinin iki yakasında, karşı karşıyaydık. 

Bu durum karşısında, komutanımız Pale arkadaş, gücümüzü bulunduğumuz sırt arazide yayarak, hızla mevziledi. Sırtın ortasındaki bir mezide, Azime (Siverek) arkadaşla birlikte konumlandık.Manga komutanı Şevger (Amed) arkadaş, Azime arkadaşla konumladığımız mevzinin 
30 metre yan tarafına konumlandı. 

Bu benim ilk çatışmamdı. Doğal olarak, ilk çatışmanın kaçınılmaz psikolojisi içindeydim. İlk çatışma deneyinde insanın içinde, yaşam ve ölüm içgüdülerinin nesnel tepkilerinden oluşan, sarmal bir duygu kasırgası oluşuyor... 
İnsanın karnına sancı, midesine kramp giriyor... Su içesi ve su dökesi geliyor... Bir savaşçı, düşmandan önce, ilk sınavını içinde nesnel ve kaçınılmaz olarak kopan bu kasırgaya kapılıp, kapılmamakla veriyor... Ben, yaygın tanımı "Korku" olan bu kasırgayla başetmeye çalışırken; yanı sıra, birde bir kadınla aynı mevzide olmanın tuhaf ve tanımsız sıkıntısını yaşıyordum...Bu mevzide, hemcinsim bir erkekle birlikte olsaydım, hiç duymayacağım bu sıkıntı, içimde kopan ilk çatışma kasırgasına rağmen, ayrıştırarak duyduğum bir sıkıntıydı... 

Bu tür "Cinsiyetçi" sorunları olmayan Azime arkadaş, elindeki telsiz cihaz üzerinden, koordine Pale arkadaşla gereklibağlantıları kurup, sürdürürken; aynı anda beni de mevzinin içinde konumlandırdı. Üstüstedizilmiş mevzi taşları arasında, namlunun geçeceği ve karşı sırttaki düşman hedeflerini görebileceğim kadar bir aralığa silahımı yerleştirdi ve bana: 
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"Başını mevzinin üzerine çıkarma. Namlunun bulunduğu aralıktan, karşıda görünen hedeflere nişan alarak, tek, tek sık. Sadece dümanm hareketini izli, onu vurmayı iste ve bunu en hızlı nasıl yapabileceğini düşün, tamam mı heval," dedikten sonra, olağan bir ortamdaymışız gibi, yüzünde rahat bir gülümsemeyle, bir elini omuzuma koyarak "Serkeftin," dedi. 

Azime arkadaşın duruşu, davranışı, üslubu kararlı, rahat; insana güç ve güven vericiydi. İçimde kopan nesnel kasırgaya (Korkuya) karşı, o an, orada her şeyden çok ihtiyacım olanda buydu. Ben, onunla aynı mevzide bulunmaktan (Cinsiyetinden dolayı) nesnel ve tuhaf bir sıkıntı duyarken; O, benim için, içimde kopan ilk çatışma kasırgasına karşı, sağlam bir dayanak ve sığmak, bilinçli bir öncü ve eksendi. 

Yeni doğan güneşle ortalık aydınlandığında, çatışma başladı. Önceden hazırlanan saldırı kollarımız, düşmanın karşı yamaçtaki stratejik tepe ve noktalarına saldırdı. 
Bulunduğumuz mevziden, arkadaşların saldırılarını görüyorduk. 

O gün, düşmanın tutuğu sırttaki stratejik tepe ve noktaların çoğu, defalarca el değiştirdi. Çatışmalar çok yoğun ve şiddetliydi. Azime arkadaş, beni mevzilediği gibi mevzilendiği hemen yambaşımda, soğukkanlı, sakin; bana söylediği gibi hedefi görerek tek, tek ateş ediyordu. Bende ona öykünerek, çatışmaya katılıyordum. Sabah, gün doğumuyla başlayan çatışma, yoğunlaşıp, yayılarak sürdü. 

Öğleden sonra saat dört sularında, bizim mevziin 30 
metre yan tarafında mevzilenerek çatışmakta olan Şerger (Sor) arkadaş, vurularak yaralandı. Bu durumu gören Azime arkadaş, yaralı halde açıkta kalan Şerger arkadaşı, bizim mevziye çekmek için, sürünerek mevziden çıktı. Durumu fak eden düşman, onu taradı. Bu taramadan yara almadan, sürünerek geri mevziye dönen Azime arkadaşa: 

"Heval Azime, ben gideyim," dedim. Bana: 

"Olmaz heval, sen kal," diyen Azime arkadaş, mevziden tekrar çıkarak Şerger arkadaşa doru sürünerek 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ilerledi. Azime arkadaş, Şerger arkadaşa birkaç metre kadar yaklaştığında, üzerine yoğun bir tarama oldu. Bu taramayla vurulan Azime arkadaş, bir an sarsılarak, bir süre yerinde hareketsiz kaldı. Ardından bütün gücünü toplayıp, sıçrayarak Şerger arkadaşın üzerine atıldı. Yerinden sıçradığı anda, yeniden taranan Azime arkadaş, bedenine saplanan mermilerle sarsıldı; aynı anda, uzun siyah saçları dalgalanarak savruldu ve öylece Şerger arkadaşın üzerine düştü. Düşman, ikiside açık hedef olanAzime ve Şerger arkadaşları yoğun taradı. Arkadaşların ikiside orada şehit düştüler. 

O gü yaşadığım bu gerçekler, benim zihnimde, ruhumda yerleşik erkek eğemen cisiyetçiliği, bilinen erkekliği ve kadınlığı yıktı... Gerçek kadın, Azime arkadaştı! 
Benimse, gerçek erkek olabilmek için, Azime arkadaştan o gün aldıklarımı geliştirerek, dönüşmem gerekiyordu. 

Soraki yıllarda, gerillada her türlü zoluk içinde, pek çok şey yaşadım. Fakat bulardan hiçbiri, beni Azime arkadaşla yaşadığım bu deney kadar etkileyip eğitmedi. 
Komutanım Azime arkadaş, içimdeki "Eğemen erkeği" bir daha onulmaz olarak sarsıp, yıktı... 


Cenk (Serhat) 


JIYAN (AMED) ARKADAŞ'ıN ANLATIMI: 

YARIM KALAN DÜĞÜN 
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Amed de ki evimizde annem, ağabeyim ve ben; kendi halimizde durgun bir yaşam sürüyorduk. On yedi yaşımdaydım. Bu yaşta bir genç kız olarak, sürdüre geldiğimiz o renksiz, tatsız, tuzsuz durgun yaşama karşıt hayallerim, düşlerim vardı... 

Hani o çağlarmdayken herkesin, her akşam başını yastığa koyduğun da kapılıp gittiği hayalleri; artık kurmaktan yorgun düşüp de uyuyakaldığında, rüyalarında sürdürdüğü türden düşlerivar ya? Hah, işte öyle... 

Ah, tabi! O çağda sevgilisiz hayal, aşksız düş olur mu? Aşk neydi? Sevgili kime denebilirdi? Hiç bilmiyordum. 
Fakat her ikisini de istemekten de öte; kendi gizil iç dünyamda yaratmaya ve yaratabildiğim kadarıyla da yaşamaya çalışıyordum... 

Benim düşlerimin de bir sevgilisi vardı. Fakat yaşadığım ortamda, çevremde; televizyonda, sinemada; dar anlamıyla kimseleri beğenip sevemediğimden olsa gerek; benim hayallerim ve düşlerimdeki sevgilimin tipi belirgin değildi. Yani benim bir "Tipim" yoktu. Nedense, benim için Özel sevgi ve aşk, bir tip sorunu değildi. Ben, hayallerim de, düş dünyam da, birilerinin belirlediği, içinde yaşadığım geleneksel topluma ve ortama uygun ölçülere göre bir tip, bir koca arayışında değildim. Bende hiç olmadı bu. 

Hala çocuk olan o halimle, o aklımla paylaşılabilir her şeyimizi karşılıklı serbestçe paylaşabileceğimiz biriydi benim istediğim... 

Nasıl biri? Sorusunun karşılığı bende dış görünüş, fiziksel özellikler değildi. Bu gün olduğu gibi o zamanda metelik vermediğim para-maddiyat arayışında da değildim. 

Benim için, bu sorunun karşılığı: yaşamda duruş, bakış, davranış, üsluptu... O çağımda böyle kavrayıp, ifade edemesem de; düşlerimin sevgilisini, hayallerimin aşkını yaratırken yüklediğim niteliklerin içeriği, özü böyleydi. 

O çağımda hayallerimin aşkına, düşlerimin sevgilisine, hiç anlamadan kendiliğinden, içimden geldiği gibi yüklediğim özelliklerin, niteliklerin; bana kimsenin 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gösterip anlatmadığı, öğretip kavratmadığı; çevremde somut olarak örneklerini görmediğim ölçülerin, ahlakın kaynağının, toplumsal- kültürel genlerim olduğunun bilincindeyim artık! 

O çağlarında herkesin hayalleri, düşleri; doğru, iyi ve çok güzeldir. Ben buna içtenlikle inanırım! 

Fakat toy, ham ve örgütlü egemen zihniyete karşı (cins bilincinden yoksun olduğundan) tamamen bağışıksızdır. Örgütlü egemen zihniyetin, cinsiyetçi, sınıflı toplum sisteminde, o güzelim düşlerin, hayallerin hiç birisi yaşam bulamaz, yaşayamaz. 

Bir insan olarak; gelişme çağının bu aşamasında tomurcukken çiçeğe duran, çiçek açan kadın; geleneksel erkeğin sürekli taciz ve tecavüzüne maruz kalır. Ortamda, sokakta, çarşıda, pazarda, düğün de, bayramda, cenazede her yer de kadının bedenine yapışan, ruhuna saplanan mülkiyetçi, kapkaç'çı, sünepe bakışlar, yalın güdüsel yılışmalar, laf atmalar, el atmalar... Pek iğrenç ve zalimcedir! Cinsiyetçi, sınıflı yaşamların tümünde egemen zihniyetle donanıp güdümlenmiş erkekler, bu gibi durumlar da bal tabağına üşüşen karasineklerden beterdirler! 

O koşullarda bir genç kız olarak ben bu tür mülkiyetçi, kullanıp atmacı, alıp kapatmacı beğenilmeleri asla beğenmedim. Böylesi istenilmeler büyük hakaretti benim için. Büyük öfkeyle karşıladığım bu tür yaklaşımların egemen zorbalıktan ve züppelikten kaynaklı sünepelikler olduğunu bilip anlamasam da, bir tür tiksintiyle seziyordum. 
Bütün bunlar bana pek iğrenç ve alçakça geliyordu. 

Bütün gayretlerime, candan istençlerime rağmen bir türlü tamamlayıp bütünleyemesem de, düşsel çabalarımda, bir yerden sonra çaresiz kalsam da, benim düşlerimin sevgilisi bambaşkaydı. O günlerde biri bana: "Nasıl?" diye soracak olsaydı, ona: "Şöyle..." diye bir tanımlama yapamazdım. Fakat buna rağmen yine de başkaydı işte! 

Düşlerimin tanımsız sevgilisi, bir gün kendisi çıktı karşıma, hem de Kendi evimizde! O gün akşam ağabeyim 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yanında bir arkadaşıyla birlikte geldi eve. Yemekten sonra çaylar içilirken, ağabeyim annemle bana: 

"Hebun arkadaş siyasidir. Bir süre bizde kalması gerekiyor," diyerek, konuğumuzu tanıttı. 

Siyasal bilincim hiç yoktu. Siyasi olmak ne demekti? Doğrusu hiç bilmiyordum. O zaman sorulsaydı siyasiler için, en fazla: "Devletle araları kötü, bizimle iyi olan insanlardır," diyebilirdim. O süreçte kendisi de yeni, yeni politikleşen ağabeyimin, ev ortamında kendiliğinden gösterdiği yaklaşımlar ile dışardan edindiğim kulak dolgunluğu dışında her hangi bir teorik bilgim ve pratik deneyimim de yoktu. 

Siyasi konuğumuz, bir hafta kadar kaldı bizde. Bu süre boyunca evden dışarıya hiç çıkmayan konuğumuzu, başlangıçta herhangi biri olarak algıladım. Annemle birlikte, ona gereken hizmeti sunduk. 

Benden birkaç yaş daha büyük olan konuğumuz, genç bir erkek olarak ta dikkatimi çekmedi, öyle algılamadım. Gün boyu evin içindeydik. Bazen baş başa kaldığımız da oluyordu. 

Bu anlarda baktım ki, o da beni, işte ne bileyim salt bir kadın olarak algılamıyordu. Ağabeyime ve anneme yaklaşımının özü neyse, bana yaklaşımının özü de aynıydı. 
Siyasi konuğumuzun bu gerçeği hemen dikkatimi çekti. 
Bundan çok etkilendim. Bana karşı ve benimle rahattı... 
Bende ona karşı ve onunla rahat olduğumu fak ettim... 

Şimdi düşünüyorum da, siyasi konuğumuzla ben, cinsiyetlerimizden önce iki insandık. Ve aramızda, farklı cinslerden olmamızdan kaynaklanan bir ayrım yoktu. 
Duruşta, davranışta, bakışta, seste-üslupta, cinsiyetlerimizin ayrı olduğunu gösteren, çağrıştıran hiç bir şey yoktu. O çağlarımızda "Ateşle barut" değil, dedim ya iki insandık! 

Hayallerimde ve rüyalarımda yaratmaya çalıştığım, fakat verili geleneksel yaşamdan hiçbir şey katamadığım; hep kendimden, ruhumun ve bilincimin sonsuz derinliklerinden, yani toplumsal kültürel genlerimden el 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yordamıyla, sezgilerimle bulup çıkardığım değerlerle, siyasi konuğumuzun duruşu, bakışı, yaklaşımları çakışıyordu. 

Siyasi konuğumuz gittiğinde, benim düş dünyamda kalıcı yer edindiğini bilmiyordu... Benim düşlerimin sevgilisi, hayallerimin aşkı oydu! Bunlar, bin dokuz yüz doksan sonunda oldu. 

Hebun arkadaş, 1991 yılı başlarında da bize aralıklarla gelip gitti. Bu süre içinde onu daha iyi tanıdım. 
Doksan bir yılında hem dışarısı, hem de bizim aile ortamı inanılmaz bir hızla politikleşti. O kadar ki, ağabeyime: "Örgüte katılmak istediğimi," söyledim. O da bana: "Olur, ben arkadaşlarla konuşurum," dedi. Bu bir geçiştirmeydi tabi. 

Bu koşullarda Hebun arkadaşa olan duygularım netleşti. Onu seviyordum ve bunu (duygularımı) ona açmam gerekiyordu. Ağabeyimle yürüttükleri çalışmalar nedeniyle evi telefonla arıyordu. Onun telefonu da bizde vardı. 
Kararımı verdikten sonra bekledim, o günlerde bize gelmedi. 
Bende açtım telefonu, hal hatırdan sonra: 

"Ben, seninle arkadaş olmak istiyorum," dedim. 

Yanıt olarak bana: 

"Biz zaten arkadaşız," dedi. 

Ben de ona: 

"Yok, hayır öyle değil, ben seni seviyorum..." dedim. 

Ben yüreğimdekini pat diye söyleyiverince; aramızdaki telefon hattı değil ama öteki hat, birden bu kadarını kaldıramaymca koptu... Uzun ve derin bir sessizlik oldu... Ben epeyce bekledikten sora: 

"Alo..." dedim. 

Ancak o zaman yanıt geldi. Biraz karıncalı, fakat çok tatlı bir sesle: 

"Biz seninle bu konuyu bir görüşelim," dedi. 

Ben de sevinç içinde: 

"Olur," dedim. 

Buluştuğumuz da, ikimizde sevinçli ve mutluyduk, 

bana: 
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"Hala çok şaşkınım, kendime gelebilmiş değilim... 
Sen nasıl oldu da, böyle bir teklifte bulunabildin bana? 
Yanlış anlama, çok sevindim. Çok iyi oldu. Beni mutlu ettin, bak mutluyum. Benim de seni mutlu edeceğimden kuşkun olmasın. Fakat inan bana, ben asla sana böyle bir teklifte bulunamazdım. Sana olan sevgim içim de kalırdı," dedi. 

O gün, gittikçe Artan bir coşku içinde, her konuda konuştuk; meğer benim üzerimde ciddi hesapları varmış. 
Benim için, kendi kendine: 

"Bu çok çalışkan, hareketli, dağa dayanır. Örgütleyip katalım bu arkadaşı," diyormuş. 

Dediği gibi de oldu. Bundan daha iyisi, daha güzeli ve daha değerlisi, daha anlamlısı olamazdı! Elbette cinsler arası özel sevgi ve aşk üzerine konuştuk. "Çevremizde saman alevi gibi bir den parlayıp sönen sevgilerden, yıldırım aşklarından söz ettik. Düştükleri gönülleri harabeye çeviren, yıldırım aşklarının çevremizdeki sayısız kurbanlarından örnekler verdik. Bunları kabul etmediğimizi, böyle olmak istemediğimizi, olmayacağımızı söyledik," birbirimize. 

Yeni doğmuş bir aşkımız vardı ama onu geliştirip özgürce yaşayabileceğimiz bağımsız bir yurdumuz; özgür bir kimliğimiz ve kişiliğimiz yoktu... Gerekeni yaratarak kazanmak için dağa çıkacak, gerillaya katılacaktık! Yurtsuz sevgi, kimliksiz aşk olamaz, yaratılamaz, yaşanamazdı! Bizim aşkımızı o tanımladı: 

"Bizim aşkımız volkan olmalı, patlamalı," dedi. 

O, bir çalışandı (cephe çalışanı), ilişkimizin örgüte açılması gerekiyordu. Durumu arkadaşlara açtığında: 

"Biz, birbirini seven iki insan olarak, örgüte ve mücadeleye, birbirimize olan sevgimizden alacağımız güçle hizmet edeceğiz," demiş. 

Arkadaşlarda: 

"Öyleyse olur, uygundur," demişler. 

Örgütün onayından sonra ailelere açıldık: Hebun arkadaşın, daha önce çevreden kız gösterip kendisini evliliğe zorlayan, fakat her defasında başarısız kalan ailesi, durumu öğrenince: 
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"Eh, oğlanın başı bağlanıyor; böylece siyasetten de kopar..." diyerek çok sevinmiş. 

Bizde de, konu annem ve ağabeyime açıldığında; ağabeyim durumu olumlu karşıladı. Fakat annem: 

"Kızım, o yarın dağa çıkarsa ne olacak?" diyerek, kaygılarını ifade etti. Bende: 

"Birlikte çıkarız, anne," dedim ona. 

Annem, o zaman bana hiç inanmamış mıydı? Yoksa inanmak istememiş miydi? Hiçbir şey diyemeden: 'sen ve dağ' (!) şaşkınlığı içinde, öyle bakakaldı bana... 

Düşlerimin sevgilisi, hayallerimin aşkıyla, doksan bir baharında sözümüz kesildi. Hebun arkadaşın ailesi bir ev aldı. Evi döşerlerken, benden mobilya seçmemi, hah, perde beğenmemi, mutfağı dizmemi vs. vb. bir yığın şey istiyorlardı. Ey Sıtar! Bu özel ev kurumunun inşasında, ortaya çıkan sayısız ayrıntı içinde yitip giderdi insan... Oysa ve neyse ki, bizim kararımız kesindi. Biz gerillaya katılacaktık! 

Aile bana, takı olarak neler istediğimi sordu. Ben de: 

"Ben takı istemem. Buna hiç gerek yok," dedim. 

Benim bu yaklaşımıma, Hebun arkadaşın annesi, yakınları alındılar. Hebun arkadaş araya girerek: 

"Olur mu? Al, al!" dedi. 

Ben: "Kalktılar ev aldılar. Biz gerillaya katılacağız, bunca masraf niye?" düşüncesiyle, yine "Gerek yok" deyince; o zaman Hebun beni salondan, ailenin yanından mutfağa çağırdı ve orada: 

"Al yahu! Niye almıyorsun? Al, Partiye takarız..." 

dedi. 

Bu çok hoşuma gitti. O zaman salona geçtim ve aileden takı istedim. Ben takı istemeyince aile de huzursuz olmuştu. Oğulları beni içeride, mutfakta ikna edince, buna onlarda sevindiler... Ailenin imkanları vardı, geleneler gereği bana bir yığın altın takı aldılar. 

Arkadaşlarla birlikte düğün günümüzü belirledik: Buna göre düğünümüz. Başkan Aponun Önderliğinde, 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halkımızın yeniden diriliş için atılım günü olan 15 Ağustos 
1991 günü olacaktı. Düğün hazırlıklarımıza başladık. 

Düğün günümüz gibi, düğün davetiyemiz de anlamlıydı. Tek parça davetiye kartımızın üzerinde: dağda halkımızın özgürlüğü için savaşan gerilladan dökülen kan... 
Ve o kanın üzerinde açmış kan gülleri görünüyordu... Tek karttan oluşan davetiyemizde başka hiçbir yazı, vb. şey yoktu. Tam sayısını anımsamıyorum fakat binlerce bastırdığımız davetiyelerimizi dağıttık. Bütün yurtseverler davetlimizdi. 

Düğün hazırlıklarımız çerçevesinde: 15 Ağustos Yeniden Diriliş Atılımımız üzerine bir bildiri yazılıp basılarak çoğaltıldı. Parti ve cephe bayrağı getirdik. Tiyatro grubu ve oyun hazırlandı. Biz bütün bunlarla uğraşırken, ailelerde geleneksel bir düğünün bütün hazırlıklarını yaptılar. 

Bin dokuz yüz doksan bir yılının 15 Ağustos günü, sabah düğünümüz başladı. Düğünümüze binlerce davetlimiz geldi. Düğün evimiz Hebun arkadaşın Ali Pınar semtindeki evleriydi. Evin tam karşısında geniş bir düzlük, alan vardı. 
Bu alan ve evin içi binlerce davetlimiz tarafından tamamen doldurulmuştu. Gün boyu düğün oldu. Takılar takıldı. 

Akşam meydanı dolduran davetlilere, 15 Ağustos diriliş atılımımız için daha önce hazırladığımız bildiri okundu. Parti ve cephe bayrakları açıldı. Davetliler saygı duruşunda bulundular. 

Tiyatro oynandı. Oyun, gerilla mücadelesi ve gerilla yaşamı üzerineydi. 

Düğün sürerken, gece saat onda siyasi polis geldi. Ne yaptığımızı sordular: 

"Düğün yapıyoruz," dedik. 

Polisler: 

"Bunun neresi düğün? Bu düğün değil! Siz 15 
Ağustosu kutluyorsunuz... Bu düğünü size zehir edeceğiz," diyerek gittiler. 

Siyasi polisin gidişinden hemen sonra, çevik Kuvvet Güçleri gelerek davetlilerimize saldırlar. Burada altmış yurtsever davetli tutuklandı. Ali Pınar semti ablukaya 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alındı. Düğünümüz bu şekilde sona ererken, ben gelinliğimin içinde annemlere gittim. Bu defa bizde gizlenmesi mümkün olmayan Hebun arkadaş, başka bir yerde gizlendi. 

Bizim eve siyasi (sivil) polis, baskın yaptı. 
Yanlarında bir de kontra vardı. Bu kontra bana: 

"Vay! Damatsız gelin..." diyerek, sırnaştı. Bu düşküne: 

"Damatsız olan bir ben değilim, o kadar çok ki... " 

dedim. 

Sahibinden aldığı güçle havlayan köpek, bana: 

"Senin dilin çok uzamış, biraz kesmek lazım," dedi. 

O günlerde Hebun arkadaşla gizlendiği yerde 

buluştuk. Amed'in Ofis Semtinde (.nm) eviydi. 

Düşlerimin sevgilisi, hayallerimin aşkıyla; dağ yolu ayarlanmcaya kadar altı gün kaldık burada. Bu sürede dağ yolu ayarlandı. Kuryemiz Kulplu İsmail'di. Ev sahibinin arabasıyla gece geç saatlerde Amed şehir merkezinden çıktık. Sabah erken saatlerde, kırsalda arkadaşlara ulaştık. 


AMED EYALET KARARĞAHINDA GÖREVLİ ŞÜKRÜ ARKADAŞIN HEBUN VE JİYAN ARKADAŞLARIN KATILIMINA İLİŞKİN ANLATIMI: 

Bin dokuz yüz doksan bir yılının Eylül başıydı. Amed kırsalında, bulunduğumuz nokta da ben kahvaltı hazırlarken, kargo Süleyman da hemen önümde dürbünle arazi keşfi yapıyordu. Sabah erken saatlerdi. Kargo dürbünü gözünden indirmeden: 

"Bizim milis İsmail, yanında iki yeni katılımla geliyor," 

dedi. 

Noktaya, yanımıza ulaştıklarında. Milis İsmail'in yanında biri kadın, biri erkek iki genç arkadaş vardı. Dedim ya, kahvaltı sofrasının üzerine gelmişlerdi. Merhabalaştıktan sonra, karşılıklı hal hatırı sofrada sorduk. 

Kahvaltıdan sonra, görevli olarak bu iki genç arkadaşla, ortamda ben görüştüm. Görüştüm dediysem öyle resmi- kuru bir görüşme değil. Daha ben kendilerine: "E, 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heval xerhatm," der demez: önce kadın arkadaş, özenle sarılıp paketlenmiş büyükçe bir karton-mukavva kutu uzattı bana. Ben de, kutuyu gayrı ihtiyari alıp, orada açtım. 
Şehirden katılan arkadaşlar, gelirken yanlarında bize; tatlı, çerez vb. hediyeler getirirlerdi. Bu tür hediyeleri yönetime götürmek doğru değildi. Bu hediyeleri arkadaşların içinde açıp, birlikte tadıyorduk. Kadın arkadaşın elime tutuşturduğu kutuyu açıp içini görünce, gözlerim fal taşı gibi açıldı. Kutunun içi altın, ziynet takıyla doluydu. 

Ben, baklava, kadayıf beklerken karşılaştığım bu göz kamaştırıcı altınların şaşkınlığını yaşarken, bu kez de erkek arkadaş; ceplerinden çıkardığı demet, demet kâğıt para destelerini, avucumda tutuğum ziynet paketinin yanma, kollarımı birleştirerek oluşturduğum kucağıma yığıldı. 

Gördüğüm bu pek zengin manzara karşısın da iyice afallamış halde: 

"Ne yaptınız heval... Siz kuyumcu falan mı soydunuz?" 
diye sordum. 

Benim bu tuhaf sorum kaşısın da, ikisi de başlarını önlerine eğip sustular, hiç yanıt vermediler. İçine düştüğüm bu merak ve şaşkınlıktan beni, milisimiz İsmail kurtardı: 

"Soygun değil heval Şükrü. Bu arkadaşlar düğünlerinden hemen sonra katıldılar. Bunlarda, düğün takıları hediyeler, hepsini partiye takıyorlar," dedi. 

İsmail'in bu açıklamalarından sonra, bu kez de bu duruma çok şaşırdım. Kendi çapında bir serhıldana dönüşen düğünlerinden sonra, o köhne egemen "Dünya" evine girmek yerine, parti evine girmeyi yeğleyen bu insanlarımıza büyük saygı duydum. 

Aramıza katılımlarından sonra ilk günler de, ortamda Hebun arkadaş, Jiyan arkadaşa uzak duruyordu. Bir gün Jiyan arkadaş yanıma geldi ve bana: 

"Heval Şükrü, Hebun arkadaş benden uzak duruyor..." diye, dert yandı. 

Jiyan arkadaşa, bizim yaşam ve ilişki anlayışımızı, anladığım ve dilim döndüğünce izah ederek anlatmaya çalıştım. Sonra, başımı kaldırıp ona bahtım: o kadar saf ve 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şaşkındı ki... Onu bu halde görünce, anlattıklarımdan bir şey anlamadığını; ya da, bütün çabalarıma, kapsamlı sayılabilecek izahlarıma karşın, benim ona bu konuda hiçbir şey anlatamadığımı anladım... 

Karargâh yönetimine götürdüm sorunu. Hebun arkadaşı çağırıp konuştuk onunla. O da yaklaşımını düzeltti. 

Hebun arkadaş, katılımından kısa bir süre sonra Eyalette etkili eylemler yaptı ve hızla sivrildi. Yapı ve kitle içinde tanındı ve çok sevildi. Ve elbette düşmanın gözüne battı... 1992' Mayısında bir eylemde yaralandı. Gundi Sine de tedavi görüyordu. Köy korucuydu. 

O günlerde Berbe Sivi deydim. Sabah ve akşamları düzenli cihaza çıkıyordum. Bir gün Eyalet komutanı Zeki cihaz da, "Hebun arkadaşın durumuna ilişkin bilgi istedi. 
Kiminle, hangi arkadaşla görüştüğünü anımsamıyorum. 
Verilen bilgiler üzerine, değerlendirmeler yaptılar. 
Mücadelenin askeri mantığına, ilkelerine göre çok anlamsız ve ilkesiz bir durumdu bu. O zamanda ve o koşullarda bunu görüp anlayabilecek durumda değildim. Şimdi geriye dönüp baktığımda şunu artık açıkça ve rahatlıkla görebiliyorum: Hebun arkadaş gibi tuttuğunu koparan, öncü komuta kişilikleri, düşman için olduğu kadar. Zeki içinde çok tehlikeliydi. Düşman ile saha komutanımız Zekinin çıkarları bu noktada uyuşup ortaklaşıyordu. 

Zeki, muhtemel rakiplerini düşmana katlettiriyordu. 
Böylesine hassas konuları düşman tarafından aralıksız ve pür dikkat izlenip dinlendiği bilinen cihazda bu kadar dillendirmek, sorunu, cihazda ele alıp tartışmak, düşmana doğrudan bilgi vermekten başka anlam taşımazdı. 

Nitekim bu cihaz görüşmesinden sonra hemen ertesi gün, Hebun arkadaşın yaralı halde gizlendiği Sine köyü düşman tarafından basıldı. Hebun arkadaş, tedavi gördüğü evde katledildi. 

O cihaz görüşmesinde Zekinin, Hebun arkadaş için arkadaşlara "Onu, oradan çıkarın" talimatını verdiğini de anımsıyordum. Bunun içeriye bir "Talimat" mı? dışarıya, düşmana hedef gösteren bir "Rapor mu," olduğu. Zeki 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alçağının bugün bulunduğu yere bakınca daha iyi anlaşılmaktadır. 


Dağda, arkadaşlarla iki ay kaldım. Zeki "Kadın, dağda olmaz" diyordu. Oysa özgürlük hareketinizin başından beri kadın arkadaşlar, erkek arkadaşlarla birlikte dağdaydılar! 
Önderliğe rağmen "Olmaz" diyen Zeki ye karşı çıkan olmadığı için. Zekinin talimatıyla tekrar Amede, eve döndüm. 

Dağdan döner dönmez, Hebun arkadaşın ablasıyla birlikte tutuklandım. 26 gün buyunca soruşturmada kaldım. 
Bu süre içinde, her türlü işkence ve ölüm tehditleriyle, bana teslimiyeti dayatan düşman, sonuç almayınca kendi denetimindeki yerel "Meydan Gazetedesin" de, benim adıma "MÜTHİŞ İTRAFÇI KADIN" başlığıyla, düzmece bir haber yayınladı. Çıkarıldığım ilk mahkemede tahliye oldum. Çünkü beni kendi yasalarına göre yargılayabilecekleri hiç bir dayanakları yoktu. 

Hebun arkadaşın ailesiyle kalıyordum. Benimle ilgili düzmece "İtiraf" haberinin yer aldığı "Meydan Gazetesi" nin ilgili sayısı dağa da ulaşmıştı ve hedef orasıydı zaten. 

Bu sorun üzerine Hebun arkadaşın Amed' te ki arkadaşlara (örgüte) yolladığı notu, arkadaşlar bana da gösterdiler. Notta, benim için: "Onun, böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Bu, olsa olsa düşmanın bir oyunudur," diyordu. 

Onun bu birkaç satırlık notunu okuduğum an, yaşamının en mutlu anlarından biriydi. 

Bu sürede, Hebun arkadaşın bir notu da bize geldi. Bu notunda bana: "Bizim sevgimiz, patlayan volkandır... Şehit düşersem cenazemi orada toprağa verin. Fakat bundan önce yarım kalan düğünümü tamamlayın. Yarım kalan düğünümde elime kına yakamadım. Elime kınamı yakın. Kınamı, sarıkırmızı-yeşil bezle bağlayın," diye vasiyet ediyordu. 
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Hebun arkadaş, böyle bir vasiyete neden gerek duydu? Orada, Zekinin kendisine yönelik olarak gördüğü, sezdiği bir durum mu vardı? Bilmiyorum fakat yaşama ve mücadeleye bu denli bağlı birinin, bu kadar erken vasiyette bulunması, beni hep kuşkulandırdı. Sanki başına bir şeyler geleceğini, erken şehit düşeceğini biliyor gibiydi. 

Nitekim bu vasiyeti üzerinden çok geçmeden, şahadet haberi geldi. Şahadetinden kısa bir süre önce, beni telefonla aradı ve bana: 

"Önderlik beni istemiş. Çatışmalara girmeden, doğrudan yanımıza gelsin demiş. Ben, şeninde Önderlik sahasına gelmeni istiyorum, bunu düzenleyeceğim," dedi. 

Bu telefon görüşmemiz Hebun arkadaşla son görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizden sekiz gün sonra şahadet haberi geldi. 

Şemdin (Zeki), Önderliğin: "Çatışmalara girmeden, doğrudan bize ulaşsın" talimatına rağmen, onu korucu köyü Sine ye eyleme yollamış. Burada çatışmada yaralanmış, birkaç gün sonra yaralı haldeyken düşman tarafından katledilmiş. 

Şahadetinden iki gün öncesine denk gelen günde, bir rüya gördüm, rüyamda: "Hebun arkadaşın cenazesi, bizim siyah taksinin içinde, bir battaniyeye sarılı halde evimizin avlusuna getirilmişti." Bu rüyam olduğu gibi gerçekleşti. 

Hebun arkadaşın cenazesini, bizim siyah taksi içinde, bir battaniyeye sarılı halde ağabeyim getirdi. Tıpkı rüyamda olduğu gibi, ağabeyimin kullandığı siyah taksi, içinde bir battaniyeye sarılı Hebun arkadaşın cenazesiyle geldi, bizim avluya girdi. 

Vasiyeti üzerine kına yoğurduk. Eline kına yaktık. 
Kınasını da yeşil, sarı, kırmızı bezlerle bağladık. Düşman bütün mahalleyi abluka altına aldı. Düğünümüz yine yarım kaldı... Hiçbir girişime izin vermeyen düşman, Hebun arkadaşın cenazesini hastaneye (morga) götürdü. 
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Savcı, adli rapor için cenazeyi kontrol ederken, Hebun arkadaşın eline yaktığımız kınayı sormuş. Hebun arkadaşın babası da savcıya: 

"Oğlumun bir işi çıktı, düğünü yarım kaldı. İşini bitirip geldi; eline düğün kınasını yaktık. Bu o dur..." demiş. 

Düşman, Hebun arkadaş için cenaze törenine izin vermediği gibi, bir hafta boyunca Mezarının başında nöbet tutarak, kimseyi ziyarete de bırakmadı. Buna rağmen Hebun arkadaş Amed de kepenk kapatılarak uğurlandı... Hebun arkadaş için düzenlenen taziye bir ay boyunca sürdü. 

Hebun arkadaş gerillaya katıldıktan bir kaç ay gibi çok kısa bir zamanda, Amed Eyaleti 4. Bölge komutanı oldu. 
Yakın geleceğin en güçlü gerilla komutanlarından biri olacağı kesindi. Önderlikte, onda bu yeteneği gördüğü için, yanma çekip, eğitmek istemişti. 

Düşman bana yöneldi. Gizlendim. Zeki Amed ten ayrılınca, onun yerine Eyalet koordinesi olan Cemal ( Amed) arkadaşa başvurdum. Cemal arkadaş "Gel " dedi. Yeniden ama bu kez kalıcı olarak gerillaya katıldım. 

Benim tıpkı on yedi yaşımda olduğu gibi şimdi, bugünde hayallerim, düşlerim var... Fakat bu defa gerçeklerle sıkı sıkıya bağlı ve toplumsa nitelikli hayaller ve düşler. 

Bizim düşlerimiz, hayallerimiz: tarihte yitirdiğimiz geçmişimiz ve gelecekte olmasını istediğimiz gerçeklerimizdir. Hayallerimiz ve düşlerimiz için yaşıyor ve savaşıyoruz! Geçmişimizle bu günümüzü ve geleceğimizi buluşturmadan, yaşamın başka türlüsü haramdır bize! 


Not: Hebun arkadaşla yarım kalan düğünümüzün kameraya alınmış iki kaseti (...) verilmişti. O da çok baskı olduğu gerekçesiyle, iki kaseti koruyamayıp yakmış (!) 


Jiyan (Amed) Kandil-2007 
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AZİZ (BAŞKALE) ARKADAŞIN ANLATIMI: 

ALACAĞIN OLSUN ÇARÇELA 

Doksan iki eylül başıydı. T.C. ordusu, korucular, KDP ve YNK peşmergelerinden oluşan yüz elli bin kişilik bir güç, bütün hava-kara tekniği ve ağır silahlarıyla, güneyde 
üzerimize saldırdı. Düşmanın bu gücüne karşı, toplam 1500 
kişilik bir gerilla gücümüz, büyük ve tarihsel bir direniş gösterdi. 

Güneyde savaş bütün şiddetiyle sürerken. Medeni Arkadaşın komutasında, yirmi arkadaştan oluşan bir takımlık güçle Güney sınırının bitişiğinde. Herki mıntıkasın da, Çarçella'nm Kuzeye bakan eteğindeydik. Burada, Bezele köyünde yerleşik T.C. Karakolunu bastık. Karakolda konumlanan bir taburluk düşman gücüyle sabaha kadar çatıştıktan sonra çekildik. Çekilme hattımız Mîros ta, KDP güçleri üzerimize geldi. Yüzden fazla araç konvoyundan oluşan KDP gücüyle akşama kadar çatıştık. Bu çatışmada Sason (Afrîn), Haşan Çawîş (Serhat), Cîgerxwîn (Bazîd) ve Nûrşîn arkadaş ile isimleri şimdi anımsayamadığım iki arkadaş yaralandılar. 

Bütün gece Bezele karakolunda T.C. Güçleriyle, bütün günde KDP güçleriyle çatıştıktan ve verdiğimiz yaralılardan dolayı yıpranmıştık. Gece çekilmek zorundaydık. 
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Yaralılarımızı yanımızda götürmemiz imkansızdı. Bazı yaralı arkadaşları daha sonra gelip almak üzere, Mîros köyü yakınlarında bir noktaya bıraktık. İmkânlar ölçüsünde ilk müdahalelerini yaptığımız yaralı arkadaşların başında görevli olarak, takım lojistikçimiz Berxwedan (Şirnex) arkadaş kaldı. Akşam biz çatışarak çekilirken, onları bıraktığımız yeri tespit eden KDP güçleri, bu arkadaşların hepsini katletti. Daha sonra yaptığımız araştırmada, biz yaralı arkadaşları taşırken, Mîroslu bir köylünün durumu görerek gidip KDP ye ihbar ettiğini öğrendik. 

Yaralı arkadaşların KDP tarafından hunharca katledilmeleri karşısında, hiç bir şey yapamamanın derin acısı ve öfkesi içinde, gece boyu Çarçela'ya çekildik. Çarçela sırtındaki Tuve köyü yakınında bir noktada olan, sorumlumuz Zırvan arkadaşın komutasındaki gücümüzle buluştuk. Bir kaç gün sonra Zırvan Arkadaş kış üslenmesine hazırlık için düzenleme yaptı. Hawar (Gewaş), Serxwebûn (Bazîd), Egît (Muradiye), Kazım (Qaşûra), Ramazan (Afrîn), Çiya (Patnos), Arif (Malazgirt), Demhat (Fargîn), Mehmed (Kobane), Ercan (Dersim) arkadaş ve benden oluşan birliğimiz, kış üslenmesi için sığmak yapıp, erzak sağlamakla görevlendirildi. 

Kış üslenmesi için sığmağımızı, Herkî köyünün yukarısında, Erdevilde bir noktada yapacaktık. Görevli on bir arkadaş Tuve den Erdevîl'e geçtik. Erdevîl, Türkiye- Irak sınırının üzerinde yükselerek, kuzeye ve güneye açılan Çarçela'nm tam karşısında, sınırın sıfır noktasında; bastığımız Bezele karakoluna 14'lük doçka mesafesinde bir yerdi. Erdevîl de sığmak çalışmalarımıza başlamadan önce, çevre köylere inerek, kışlık erzak listelerimizi milislerimize vermeyi kararlaştırdık. Biz sığmağı hazırlarken, buralardaki milislerimizde gerekli erzakı hazırlarlardı. Bu düşünceyle Çarçela'nm çevresindeki köyleri dolaşarak, gerekli erzak listemizi buralardaki milislerimize dağıtmaya giriştik. 

Erdevil tarafındaki Herkî, Bedew ve öteki köyleri dolaştıktan sonra, Çarçela'nm öte yakasına geçtik. 
Çarçela'nm bu yakasındaki Reşîda, Baya Benbo köyleri 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korucuydu. Düşmandan silah almışlar, bize karşı savaşıyorlardı. Bütün çabalarımıza rağmen bu köylerden erzak için sonuç alamadık. Bedeveye geri döndüğümüzde peşmergelerle karşılaştık. KDP, buralara yığmak yapmıştı. 
Kış üslenmesi için sığmak yapacağımız nokta ve geniş çevresi, KDP güçlerinin yakın denetimine girmişti. 

Bu durumu bildirmek ve sığmak yapmaya uygun yeni bir yer belirlemek için Zırvan arkadaşla cihaz bağlantısı kurmaya çalıştık, kuramadık. Zirvan Arkadaşın komutasındaki birliğimiz Çarçela'nm güneyindeydi. Bizde Çarçela'nm kuzey tarafmdaydık. Aramızda yükselen Çarçela ses dalgalarının önünü keserek, cihaz bağlantımızı engelliyordu. Bu durumda güneye, Xakurke Karargâhına geçmemiz gerekiyordu. 

Biz, Çarçela'nm kuzeyinden, güneyine geçmeye hazırlanırken, BBC Türkçe radyo haberlerinden güney savaşının, varılan bir anlaşmayla sona erdiğini öğrendik. 
BBC: "Dönemin üst yönetiminden Ferhat (Osman) unsuruyla yapılan görüşmeler sonunda varılan anlaşmaya göre, PKK silah bırakıyor..." diyordu. 

Herkîye inip bir katır aldık, yol için erzakımızı ve öteki malzemeleri katıra yükledik. O gün öğleden sonra, Çarçela'nm eteğinden yola çıktığımızda, artık iyiden iyiye soğumuş olan hava, cıncık gibi pırıl pırıl açıktı. Gökyüzünde tek bir bulut lekesi yoktu. 

Çarçela'nm sırtında. Deriye Kera'ya doğru yarım saat kadar yürüdük. Burada, aniden kapanıp bozan havayla birlikte, kar atıştırmaya başladı. Boğaza ulaştığımızda, üzerinde yürürken iz bırakacak kalınlıkta kar tuttu. Çıktıkça artan kar yağışı altında. Deriye Kera boğazını geçerek, Çarçela'nin içine girdik. Çarçela'ya çıktığımızda, akşam üzereydi. Ve bu defa tamamen kapanmış olan hava, demir grisiydi. Gökte ki bir çuvaldan boşaltılan naftalin gibi üzerimize yağan kardan, görüş mesafemiz nerdeyse sıfırlanmış, önümüzü ve çevremizi göremez hale gelmiştik. 
Çarçela'nm akşam ayazıyla, bu kar açıkta kalan ellerimizi, yüzümüzü tırmalayarak üşütüyordu... 
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Yolu bildiği için önde yürüyen, gurup komutanımız Hewar arkadaş: 

"Önümüzde Herki ve Beda köylerinin zomları var. 
Oraya ulaşınca mola verelim," dedi. 

Zom yerine vardığımızda, ortalığa göz gözü görmez bir karanlık çökmüş, aralıksız yağan kar yerde diz boyu olmuştu. Ulaştığımız zom yeri, bel hizasına kadar, derme çatma örülmüş taş duvarla çevrili açık bir yerdi. Üzerimizde parka, ayağımızda yün çorap gibi kışlık donanımımız yoktu. 
Yazın giydiğimiz yelek, gömlek, şalwardan oluşan gerilla giysilerimiz içindeydik. Panço yağmurluklarımız vardı. 

Zomdaayaküstü, karanlıkta sürekli artan bir hızla yağan kar ve hava durumu üzerine tartışarak, değerlendirme yaptık. Serxwebûn arkadaş: 

"Geri dönelim," dedi. 

Ben, memleketim Başkalede ki deneyimlerimden, bu havaları iyi bildiğimden, Serxwebûn arkadaşın önerisine katıldım. Fakat gurupta, bu öneriye başka katılan olmadı. 
Gece zom yerinde kalıp, sabah yola devam etme kararı alındı. Karar üzerine zom yerinde, kar altında kalmış çit ağaçlarını ve çitilleri toplayarak bir ateş yaktık. O gece zomda kaldık. 

Çarçela üzerinde geçmemiz gereken yol, normal koşullarda dört-beş saatlik bir yoldu. Bu koşullarda biraz uzasa da, Çarçela yı geçerdik. 

Kar, hiç hız kesmeden sabaha kadar, aralıksız yağdı. 
Zom yerinde yakacak çok azdı. Ağaç seviyesinin üzerine çıktığımızdan, çevrede ağaç, yakacak odun yoktu. Zomun çit kazıkları ve çitillerinden gece kar atında bulabildiklerimizle yaktığımız ateşin, azıcık közü başında üşüyerek sabahladık. 
Erzağımız olmasına rağmen, nedense o gece hiç bir şey yemedik. Sanırım şiddetli soğuktan canımız istememiş, aklımıza bile gelmemişti. Sabah yola koyulurken, yarı belimize kader kar içindeydik. Kar, durmak bir yana, hız kesmeden yağıyordu. Bu koşullarda Herki ve Bedeve zonalarından, Nîgayîla ve Bezeve zonalarına doğru yürüdük. 
Bu zomlar arasında ki mesafe, normal koşullarda iki saatti. 
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Biz bu iki saatlik mesafeyi, hız kesmeden aralıksız yağan kar altında, o gün akşama kadar, bin bir meşakkat içinde ancak kat edebildik. 

Akşam Nîgayîla -Bezeve zonalarında, artık göğsümüze çıkan kar altından, yakacak çit kazığı ve çitil çıkarmaya çalışırken, birden şiddetli bir fırtına patladı. Bu zomlarda da, kapalı bir mekân yoktu. Üstleri açık, yarım metre- kırk beş santimlik derme çatma taş duvarlarla çevrili açık yerlerdi. 
Fakat burada bol miktarda kaim hezen ve kütük bulduk. 
Bulabildiğimiz bütün hezen ve kütükleri üst üste yığarak, ansızın patlayan kar fırtınasının ortasında, büyük bir ateş yaktık. Kar fırtınası çok şiddetliydi. Öyle ki, bir kaç tonluk hezen ve kütük yığınından oluşan ateşimizin yalımları, sağa sola ejderha dili gibi savrularak uzanıyor, ardından boğularak sönüyordu. Biz büyük güçlükler içinde, ateşi tekrar tutuşturuyorduk. Tekrar aynı durum yaşanıyordu. 
Parlayan ateşin ejderha dili alevleri dört bir yana uzanıyor, ardından fırtına tarafından boğularak sönüveriyordu. Kar fırtınasının yönü yoktu. Hortum anaforu gibi her yerde ve her yönde çılgın, delirmiş bir öfkeyle esiyordu. 

Hepimiz gün boyu yolda, sabah yola çıkarken belimizde olan ve göğsümüze doğru yükselen kalınlıktaki kar içinde yol almaya çalışırken, defalarca terleyerek, sırılsıklam ıslanmıştık. Kar hala yağıyor, fırtına ateşi boğuyordu. Bizde inatla yeniden tutuşturuyorduk, ateşe ihtiyacımız vardı, onsuz bu koşullarda yaşayamazdık. Bu koşullarda hiç birimiz bir şeyler yemeyi düşünmedik. Kar fırtınasına yenik düştük, ateşi yakamadık... Terden ıslak içimiz ve aç karnımızla, azgın kar fırtınasının içinde, ayakta dikili kaldık... Oturamazdık, oturmak, donma öncesinin ölüme davetiyesi, yani intihar olurdu... Yol boyu göğsümüze çıkan kar içinde, sırayla yol açarak yürürken döktüğümüz terlerle ıslanan iç çamaşırlarımız, elbiselerimiz üzerimizde dondu, emaye kaplama gibi olduk. Şiddetli soğuktan şişip, moraran ellerimiz, alet işlevlerini yitirdi. Ellerimizle hiç bir şey yapamıyorduk. Artık donuyorduk. Bu gerçeği kavrayınca. 
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hep birlikte marşlar söyleyerek, yüksek tempolu govend tuttuk: 

"Apo Seroke me, PKK partîya me, ARGK Arteşa me. 
Em hemî Şer Ezdin, Şer ezdin! Berxwedan Jiyane, berxwedan Mazlum me". Marşlarımız, o gece Çarçela'nm doruğunda, o koşullarda bize yaşama sevinci ve direnci verdi. İçimizden, o zamana dek kendimizin bile ayrımında olmadığımız mucizevi güçler açığa çıktı. Bununla kar fırtınasına direndik! Moralimiz çok yüksekti. Hiç birimizde en küçük bir kaygı, korku yoktu. Birimizde bile bu yönde azıcık bir eğilim olsaydı, hepimiz o karanlıkta bunu hemen sezer ve anlardık. Ortam öylesine hassastı. Çarçela da diri diri kara gömülüyorduk... Donuyorduk... Hiç bir umarımız yoktu. Buna rağmen çok yüksek bir moral ve coşku içindeydik. 

Sabah olduğunda, hepimiz gündüz gözüyle görülmeye değer bir durumdaydık; kalınlığı artık boyumuzu aşan kar, bizi yutmuştu! Fırtınadan yakamadığımız hezen ve kütük yığınının çevresinde oluşmuş bir kar çukurunun içindeydik. 
Gurup komutanımız Hewar ile Egît arkadaşlar sakallıydı. 
İkisinin de bıyık uçlarında, ağız kenarlarında kıtıklaşmış buz torbacıkları oluşmuştu. Bütün arkadaşların saçları, kaşları, kirpikleri ince bir kar tozuyla kırağılanarak örtülmüştü. 

Kar hala yağıyordu. Geceki hızından bir şey yitirmeyen kar fırtınası, bütün şiddetiyle sürerken, ararada bir diniveriyor, hemen ardından yeniden patlıyordu. Kar fırtınasına yakalandığımız Nîgeyle ve Bezene zonalarından sonra, normal koşullarda önümüzde bir buçuk saatlik bir yolumuz kalmıştı. Bu mesafeyi geçtiğimizde, Çarçela dan çıkmış olacaktık. 

Hepimizin, şişip morarmış ve artık katırımızda yüklü erzak dengimizi bile çözemeyecek kadar işlevsiz hale gelen ellerimiz dışında, görünürde ciddi bir sorunu yoktu. 
Yanmazdayken, engel olma çabalarımıza rağmen, karın yuttuğu katırımızı, üzerindeki erzak dengimizle birlikte orada bırakarak, Reşîda Köyüne doğru yola koyulduk. 
Fırtınanın bir an için kesiliverdiği, kısacık anlarda. 
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Komutanımız Hewar ve Kazım arkadaşlar yön belirlemeye çalışıyorlardı. Yakın çevremizde karın yutamadığı yükseklikteki kaya kütlelerinin üzerine çıkarak, belirledikleri yönde ilerlemeye çalışırken, arkamızda iki metreden fazla derin bir kar kanalı oluşuyordu. Bizi yutan kar deryasının içinde boğulmamak, kar tipisinde donmamak için doğayla boğuşuyorduk. Doğa karşısında insan, yalın haliyle gerçekten çok aciz. Bütün hantallığı üzerinde, miskin bir kaplumbağa bile normal ortamda, bizden daha hızlı ilerlerdi... Bizi yutan o kar deryasının içinde, üzerimize çullanan çılgın kar fırtınasıyla boğuşarak ileri bir adım atmak, hepimiz için bir zülüm haline gelmişti. İçinde yittiğimiz kar deryasında, tek sıra halinde yürüyorduk... 
Dışarıdan, uzaktan bakan biri bizi öyle görürdü. Fakat biz artık, yürümekten ziyade, canımızı dişimize takmış, sürünerek ilerlemeye çalışıyorduk. Sıramız geldiğinde öne geçip, boyumuzu aşmış karı tepeleyip-çiğneyerek yol açma görevimizi, artık hiç birimiz bir kaç metreden fazla sürdüremiyorduk. Normal koşullarda gerilla yürüyüşü temposuyla, azami bir buçuk saatte, rüzgâr gibi geçebileceğimiz bu yolda, o gün akşama kadar, bir anlık kesilip hemen yeniden patlayan kar fırtınasıyla ve bizi yutan kalınlıktaki karla boğuşarak yürümeye çalıştık. 

Adeta sürünerek ilerlerken (normal arazide yüzükuyun sürünerek daha hızlı ilerlerdik) sık sık öne geçip, yol açma ve açılan yoldan ilerlerken, kan dolaşımımızı hızlandırmak için hareketli olma zorunluluğu, aramızda daha önce görülmeyen durumlara neden olmaya başladı. 
Üzerimizdeki yazlık gerilla giysileri donarak, teneke gibi olsalar da, donmamak için yüksek tempolu hareket zorunluluğundan dolayı, bedenimiz sıcak ter atıyordu. 
Ellerimiz donmuştu. Ayaklarımız duyularını çoktan yitirmişti. 

Birde, böylesi kar fırtınalarında ve kar içinde, küçük ya da büyük tuvalet ihtiyacının giderilmesi, en tehlikeli durumlardan biriydi. Ben bunu Memleketim Başkalede, İrandan gündelik geçimimiz için küçük çaplı kaçakçılığa başladığımda, tecrübeli kaçakçılardan Ape Abdurrahman 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dan (Şehit Emin Arkadaşın babası) öğrenmiştim. O zaman, sınır üzerinde yolda gelirken yakalandığımız benzer bir kar fırtınasında, ben ihtiyaç gidermek istediğim de, Ape Abdurrahman beni şiddetle azarlayarak, buna engel olmuştu. Daha sonra fırtınadan kurtulunca, Ape Abdurrahman bana: 

"Fırtınada açıkta kaldıysan, durmak ölümdür! Birde, insanın en nazik yerleri, cinsel organı ile pöçüğüdür. 
Fırtınada kendini açarsan, oralarından içini üşütür, donarsın! Fırtınada insanın açıkta kalan eli ve kar içindeki ayağından sonra, en nazik yerleri donar. Sen artık kaçakçısın, sözlerim kulaklarına küpe olsun. Şimdi git ihtiyacını gider," demişti. 

Ape Abdurrahman dan aldığım bu kaçakçılık dersini, yolda arkadaşlara aktararak, ihtiyaç için kendilerini açmamalarını, nedenleriyle izah ederek anlatmıştım. Buna rağmen bazı arkadaşlar ihtiyaç için kendilerini açtılar ve gurupta ilk ciddi zorlamalar bu arkadaşlarda baş gösterdi. 

O günde, kalınlığı boyumuzu aşan kar ve kar fırtınasıyla, gün boyu akşama kadar boğuşarak ilerlemeye çalıştık. Ulaşmak istediğimiz Reşîda zomlarma yarım saat mesafedeki boğazın, on- on beş dakika altına kadar 

geldiğimizde, Memed arkadaş: 

"Serxwebûn düşmek üzere. Ben ona yardım edeyim, siz durmayın. Biz peşinizden geliriz," dedi. 

Memed arkadaş, hemen önümüzdeki kayalık boğazdan sonra zomlara ulaşacağımızı biliyordu. İkisi geriden gelmeye çalışırlarken, biz artık gücümüzün son zerrelerini içimizden söküp harcayarak, dirseklerimizin ve dizlerimizin üzerinde sürünerek, boğazı aştık. Oradan da rampa-iniş aşağı 

sürünerek,zom yerine geldik. Zom, arazide oluşmuş genişçe bir çöküntünün, çökeğin içiydi. 

Ulaştığımız yer, Çarçela'nm güney zirvesinin altında bir noktaydı. Zom yerinin, güneye doğru hemen altı derin bir uçurumdu. Sarp uçurumun karşısında, ta aşağıda, 

Çarçela'nm eteğinde Reşîda Köyü vardı. Gündüz açık 

havada, Reşîda buradan gözle görülebilirdi. Üzerinde 


313 






bulunduğumuz uçurumun kıyısında, hala sürmekte olan fırtına, artık biz onu nerdeyse hiç hissedemez hale gelmiş olsak da, daha şiddetliydi. Bu onun kudurgun sesinden anlaşılıyordu. 

Zom yerine ulaştıktan çok kısa bir süre sonra, belki de ulaştığımız anda, havada insanın gözünü kamaştıran şimşekler çaktı. Gök, şiddetle çatırdadı. Hemen üzerimizde yükselen Çarçela'nm dorukları, tepelerine düşen yıldırımlarla sarsıldı. Yukarıda, bizim hala dışına çıkamadığımız Çarçela'nm zirve sahasında, şiddetli fırtına eşliğinde kar yağarken, aşağıda Çarçela'nm sırtlarına ve eteklerine yağmur yağıyordu. 

Zom yerinde bir ateş yakmak için, dirseklerimizle bedenimizin arasına sıkıştırdığımız silahlarımızın namlusuyla ve ayaklarımızın ucuyla deştiğimiz karın altından, yakacak bir şeyler devşirdik. Bileklerimizden aşağısı ellerimiz, parmaklarımız adeta takma- proteze dönüşmüştü. Var ama işlevsizdiler. Istırap içinde toplayabildiğimiz çit kazıkları ve çitilleri, büyük bir çaba içinde bileklerden yukarıya, kollarımızın arasına sıkıştırıp tutarak, özenle yerleştirdik. 
İçimizin teriyle nemlenmiş kibrit çöplerini tutup ezvaya sürtecek becerimizi yitirmiştik. Bunu yapacak alet olan ellerimiz, işe yaramaz haldeydi. Bu işi ağzımızla, kibrit çöpünü dişlerimizle ısırıp sıkıştırarak ezvaya sürtmeye çalıştık. Hepimiz defalarca denememize rağmen bu işi başaramadık. El ve ayaklarımızda ki kan tamamen iç organlarımıza çekilmiş, kandan yoksun kalan bu uzuvlarımız donmuştu. 

Ateş yakmayı başaramayınca, ilk defa belirgin bir moral bozukluğuna uğradık. Birbirimizin yüzünü göremeyecek kadar karanlıkta olmamıza ve kibriti ezvaya ağzımızla sürtme çabalarımız sırasında kısa, kesik sözlerimizin dışında, hiç konuşmamamıza rağmen, hep birlikte uğradığımız moral bozukluğunu derinden hissettik. 
Bunu hissettiğimiz o an, zihinsel ve fiziksel gücümüzün artık tükendiği, iradi direnişimizin kırıldığı andı... 
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Ve o anda, karanlıkta birbirimizi görmeden, tek bir söz söylemeden, sezgilerimizle zımnen anlaşarak, o an bulunduğumuz yere usulca çöküp, ölüme yattık. 

Ben yağmurluğumu üzerime çekip, kefiyemi de başıma sarıp sırt üstü uzanmıştım. Bu halde yattığım yerde, bir süre kollarımı ve ayaklarımı hareket ettirdiğimi anımsıyorum. Yine, karanlıkta uzandıkları yerde bazı arkadaşlarında, benzer hareketleri yaptıkları kalmış aklımda. Hala uyanıktık... Ve sonra, o doyumsuz tatlı, ölümüne çekici bir uykuya, donma sürecinin ölüm uykusuna daldık... 

Donarak ölürken yaşanan "Ölüm uykusu" kadar tatlı, çekici bir uyku türü olamaz sanırım. İnsan, tanımsız ve doyumsuz bir hazla dalıyor ölüm uykusuna. Ve derler ki: donmakta olan birinin bu uykuya dalması engellenmezse, bir daha uyanamaz... Neden ve nasıl oldu bilmiyorum, bu günde izah edemem. Fakat arkadaşlarla hep birlikte dalıp gittiğimiz, o dayanılmaz derecede çekici ölüm uykusunun dipsiz derinliğinde bir yerde, ta içimden, dipten gelen tepkime ve bir silkinişle uyanarak, kendime geldim. İçimden, ta derinliklerimden gelen silkinme, yekinme, kalkma isteğim, üzerime çökmüş bir ağırlığa çarparak beni sarstı. Bu sarsıntıyla gözlerimi açtığımda, sırt üstü yatığım yerde, yüzümde de benzer bir ağırlık hissettim. İçimden gelen bir çabayla yekinip kalkmak istediğim halde, kalkamıyordum. 
Fakat bu çabamla tamamen kendime gelmiş, ortamın ve kendimin ayrımına varmıştım. Yattığım yerde, o halde bilimcimde kendimi hissetmeye çalıştım. Tam olmamakla birlikte, sınırlıda olsa kendimi hissedebiliyordum. Bütün gücümü toplayarak, son bir hamleyle üzerimdeki ağırlığı atmak için yekindim. Ve bu defa başardım. Ölüm uykusuna yatarken, başımla birlikte, yüzüme de sardığım kefiyem ve üzerime örtüğüm yağmurluğum, gece boyu yağan karla yüklenmişti. Kendime geldiğimde, üzerime çöktüğünü hissettiğim ağırlık buydu. Gece boyu yağmaya devam eden kar, üzerimizi körlemişti. Kar altında kalmıştık. Üzerimde biriken kar kütlesini silkerek, başımı kefiyenin içinden 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çıkarmayı başardığımda, adata yeniden doğmuş gibi oldum... 
Ancak o zaman, hala hayatta olduğumu, yaşadığımı kavradım... 

Üzerimdeki ağırlığı atıp, kendime geldiğim anda, hemen karşımda yükselen, akkor halinde, yeni doğmuş güneşi gördüm. Hava tıpkı Çarçela'nm kuzey eteğinde, yola çıkarken olduğu gibi yine cıncık gibi, pırıl, pırıldı. 
Gökyüzünde küçücük bir bulut lekesi yoktu. 

Konuşmak, bir şeyler söylemek istedim. 

Konuşamadım. Bütün isteğim ve çabama rağmen, sesim çıkmıyordu. Beynimle dilim, ağzım, dudaklarım arasındaki kumanda ve sinir sistemi çökmüştü sanki. Söylemek istediklerim, söz olarak beynimde yankılanıyor, fakat ağzımda sesli ifadeye dönüşmüyordu. Yanı başımda, çevremde üzerleri karla körlenmiş, kar altında kalmış arkadaşların, çantaları üzerindeki kefiye sarılı başlarını görüyordum. Bedenleri, gece yağan karla körlenmişti. 
Söylemek isteyip, söze dönüştüremediğim, beynimde 

yankılanıp kalan sözlerim onlarla ilgili, onlara çağrı ve soru niteliğinde sözlerdi. Daldığım ölüm uykusunun derinliğinden beni uyandıran, içimden gelen yekinip kalkma, silkinme isteğim, bu defa beynimde yoğunlaştı. Kendime ısrarımın sonunda konuşmayı da başardım. Doğrulup oturduğum 

yerde, çevremde ölüm uykusuna dalıp gitmiş arkadaşlara "Heval! Heval!" diye seslenmeyi başardım. Fakat 

duyduğumda kendime bile tuhaf ve tamamen yabancı gelen sesimi, ölüm uykusuna dalmış arkadaşlar bir yana, aynı mesafeden uyanık ve sağlıklı kimselerde duyamazlardı. 
Çağrılarıma yanıt alamayınca kayğıya kapıldım. Bu defa derin bir kaygıyla haykırdım: "Heval! Heval!" haykırışlarıma bir tek Hewar arkadaş, oda yerinde hafifçe kımıldayarak yanıt verdi. Hemen yanı başımda yatan Hewar arkadaşın üzerine atıldım. Sarsarak uyandırdım onu. Ölüm uykusundan uyanarak, oturumuna gelen Hewar arkadaşla birlikte çevremize baktık. 

Öteki tarafımda, Rezan (Efrîn) arkadaşın başını gördüm. Kar altında hareketsiz yatıyordu. Çıplak 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olduğundan kar tutmamış yüzü, kül rengi gri ve mora bürünmüştü. Oturduğum yerde üzerine eğilip, omuzundan tuttuğum Rezan arkadaşı, bütün gücümle sarstım. Hiç bir yaşam belirtisi göremeyince, dirseğimle yüzüne vurdum. 
Rezan arkadaş buna da hiç bir tepki göstermeyince, o zaman onun artık yaşamadığını, şehit düştüğünü anladım. 

Rezan arkadaşın şehadet durumunu anlayınca, içinde bulunduğumuz durumun vahametini kavrayarak, telaşla ayağa kalkmaya çalıştım. İlk bir kaç çabamdan sonuç aİamadım. Bir kaç defa yere düştüm. Sonunda ayağa kalkmayı başardım. Bu büyük başarımdan sonra, hemen çevreme baktım. Benimle birlikte üç arkadaşın daha ayakta olduklarını gördüm. Bunlar Hewar, Kazım ve Demhat arkadaşlardı. Hiç konuşmadan bir araya gelerek, bir birimizin ayaklarını çiğnemeye çalıştık. Bakışlarımızla anlaşarak giriştiğimiz, bu kan dolaşımını hızlandırma çabasından sonra, yine hiç konuşmadan, bakışlarımızla anlaşarak, hala kar altında yatan, kalkmayan arkadaşların durumlarını öğrenmek için onların üzerlerine gittik. 

Grubumuzun Biksicisi Çiya (Patnos) arkadaş, içi biksi mermisi dolu çantası sırtında, biksisi kucağında, omuzunu bir taşa verip oturmuş halde, orada öylece donarak şehit düşmüştü. 

Egît (Muradiye), Rezan (Efrîn), Arif (Malazgirt) ve Ercan (Dersim) arkadaşlarda, akşam ölüm uykusuna daldıkları yerde, donarak şehit düşmüşlerdi. 

Serxwebûn (Bazîd) ile Memed (Kobane) arkadaşlar, peşimizden boğazı aşarak zomun otuz, kırk metre yakınma kader gelmeyi başarmışlar; fakat orada son güçleri de tükenince, birbirlerinin vücut ısısından yararlanabilmek için sırt, sırta vererek ölüm uykusuna daldıkları yerde, donarak şehit düşmüşlerdi. 

Çarçela da artık ne kar yağıyor, nede kar fırtınası esiyordu. Masmavi bir gökyüzünde, yeni doğmuş pırıl pırıl bir güneş vardı. Durulup, dinginleşmiş Çarçela ya: 

"Alacağın olsun Çarçela..." demekten başka ne diyebilir, ne yapabilirdik... 
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Hayatta kalan dört arkadaş, yakındaki bir kayalığın dibinde toplandık, orada biraz güneşlenerek kendimizi toparlayamaya çalışırken, durumu kısaca değerlendirdik. 
Şehit arkadaşların silahlarını kaldırıp, naaşlarmı toprağa verecek gücümüz, durumumuz yoktu. Bunları yapmak bir yana, ayakta zor duruyorduk. Kendi silahlarımızı taşımakta zorlanıyorduk. Fizik olarak tükenmiş olduğumuz gibi, zihinsel melekelerimiz, irademiz de tam yerinde değildi. 
Düzenli ve bütünlüklü düşünemiyor, birbirimizin söylediklerini tam algılayamıyorduk. Kendimizi yeterince ifade edemiyorduk. Fiilen ölmüş fakat her nasılsa yeniden dirilmiştik... Ölüm, kolaydı da... Yaşama yeniden dönüş, kolay ve hemen olmuyordu... 

Bulunduğumuz noktanın biraz altında, Çarçela'nm sırtlarından başlayıp, Şemzinan'a kadar uzanan Bembo Vadisi vardı. Bu vadinin üzerinde bulunan Bembo, Derya ve Derbun köyleri, korucu köyleriydi. Hemen karşımızda görünen Reşida köyü de korucu köyüydü. Bu köylerden, Bembo dışındakilere korucu olmalarına rağmen giriyor ve destek alıyorduk. Bu köylerdeki ilişkilerimizi ele alıp gözden geçirdik. Sonunda bize en yakın mesafede olmasından da etkilenerek, Reşîda köyüne girmeye; buradaki ilişkilerimizden arkadaşların naaşlarmm defnedilmesi ve silahlarının (daha sonra almak üzere) saklanması için destek istemeye karar verdik. 

Reşîda köyünün yakınma indiğimizde, bitkin düşmüştük. Bu durumda köye gündüz giremezdik. Olası bir yönelim ve çatışma durumunda, donmuş, işlevsiz kalmış ellerimizle silahlarımızı kullanamayacağımız gibi, ayakta duracak, etkin harekette bulunacak gücümüzde yoktu. Köy yakınında bir kayalıkta, havanın kararmasını bekleyerek dinlendik. Akşamüzeri yağmur yağmaya başladı. Toparlanıp köye girdik. Köyün girişinde ki çeşmenin başında karşılaştığımız bir grup kadın, bizi görünce sessizce dağılıp, evlerine gittiler. Köyde, rastgele önümüze çıkan evlerin kapılarını çalmaya başladık. Kaç kapı oldu anımsamıyorum fakat kapılar bize açılmıyordu. Sonunda bir kapı bize açıldı. 
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Kapısını açıp da karşısında bizi gören ev sahibi afalladı. 
Adam haklıydı, dört gerillanın elini kolunu sallayarak bir korucu köyüne girişi anlaşılır ve inanılır gibi değildi. Aynı köye biz en az bir bölük güçle girip çıkıyorduk. Adam bizi evine almadı. Fakat bize köyden, şimdi Cemil olarak anımsadığım bir isim vererek: 

"Ona gidin, o sizin dostunuzdur," dedi. 

İçeriden genç oğlunu çağırarak ona, bizi Cemil'in evine götürmesini söyledi. Gençle Cemil'in evine gittiğimizde, kapıda bizi gören biri içeri kaçtı. Kapı açık kalmıştı. Biz açık kapıdan içeri girdik. İçerde orta yaşlı, esmer, çenesi öne çıkık biri, bizi dostça karşıladı: 

"Keremkin heval," dedi. 

Biz oturduk. Evdeki yetişkinlerde bizi iyi karşıladılar. 
İçerideki odun sobası gürül gürül yanıyordu. Sobanın söndürülmesine rica ettik, daha fazla ısıya karşı dayanıksız düşmüştük. Hemen sofra kurdular. Bu, Çarçela'nm öte yakasından yola çıktığımızdan beri ilk yemeğimizdi. Çok aç olmamıza rağmen bir kaç lokma atıştırmaktan başka yiyemedik. Ellerimiz normal işlevini kazanamamıştı. 
Çiğnemek ve yutmak, sanki daha önce hiç yapmadığımız şeylermiş te, beceremiyormuşuz gibi bir durumdaydık. 
Yemekten sonra Hewar Arkadaş Cemil'e: 

"Durumumuzu görüyorsun. Yukarıda, zom yerinizde cenazelerimiz var. Onları kaldırmanızı, silahlarını da saklamanızı istiyoruz. Köyde pek çok kişi bizi gördü, onları uyarın, bizi ihbar etmesinler," dedi. Cemil: 

"Ben gidip bir görüşeyim," diyerek çıktı. 

Yarım saat sonra döndüğünde, bize karşı tavrı değişmişti. 

Bize: "Kalkıp gitseniz iyi olur," dedi. 

Durumu Cemil'e yeniden izaha çalıştık. Bize: 

"Evimden çıksanız iyi olur," dedi. 

Biz, durumu anlamıştık. Cemil değil fakat gidip görüştüğü korucu çeteler, bizi düşmana teslim etmek istiyordu. Hewar Arkadaş, Cemil'e: "Tamam, biz gideriz. 
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Fakat bize karşı bu tutumunuzu da bir gün size hatırlatırız," dedi. 

Çıkarken, iki battaniye, çaydan, bardak, şeker, çay, ekmek ve kibrit istedik. Cemil isteklerimizi, ekmeğin arasına katık da koyarak karşıladı. Aslında Cemil özlü bir yurtseverdi fakat henüz yeterince olgunlaşıp, güçlenmemişti. Cemil'e: 

"Biz köyden çıkarken, düşmanı uyaracak silah atılmasın," dedik. Fakat köyden çıkar çıkmaz, düşmana uyarı atışı bir yana, hedef alınarak tarandık. 

Yağmur yağıyordu. Her yer zifiri karanlıktı. Arazi balçık olmuştu. Arkamızdan yapılan taramayla birlikte, karanlıkta yatarak koştuk. Köyün beş yüz metre dışında bir gov'a (hayvan barmağı-ahır) rastladık. Gece bu gov da kaldık. Sabaha karşı, gov dan çıkarak ormana girdik. Gün boyu ormanda kaldık. 

Burada durumu yeniden değerlendirdik ve Derîya köyüne gitmeye karar verdik. Derîya, aslında yurtsever bir köydü, düşman sürekli şantaj ve tehditle zorlayınca, içlerinden bir kaçı silah almak zorunda kalmıştı. Derîya ya. 
Çete köyü Benbo daki köprüden geçerek gitmek zorundaydık. Akşam, caddeye hâkim bir kayalıkta konumlanarak, köprüden geçiş için uygun bir anı kolladık. 
Köprü çetelerin denetimindeydi. Bu sırada, karşı taraftan gelip köprüyü geçen bir araba bize doğru geldi. Bizde, arabayı çevirip köprüyü onunla geçelim dedik. Köprüden geçerken çeteler, bu arabayı durdurmamıştı. 

îki arkadaş güvenliği aldı, Hewar arkadaşla ikimiz yola inerek, arabayı durdurduk. Şoför, isteğimizi kabul etmedi. Biz ısrar edince: 

"Alın anahtarı, kendiniz gidin," dedi. Hewar 

arkadaşta: 

"Olur! Ver anahtarı. Ben şoförüm, gideriz," dedi. 

Şoför: 

"Heval yapmayın! Bizi köprüde çevirmediler. Şimdi dönüp, köprüyü ters yönde geçersek şüphelenir, çevirirler," dedi. 
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Şoför doğru söylüyordu. Biz henüz toparlanamadığımızdan, şoförün görüp, bizi uyardığı gerçeği anlamıyor, işin kolayına kaçarak, kuralsızlık yapıyorduk. 
Bunu görünce, Hewar arkadaş şoföre: 

"Sen haklısın," dedi. 

Şoförle kısa görüşmede, adını sordum. Adi: Fuat Taşkındı. Öteki arkadaşlarda gelmişlerdi. Köprüden sonraki ilk virajın içindeydik. Arabanın arkasında ne olduğunu sorduk: Şoför Fuat: 

"Her şey var heval. Ne isterseniz alm," dedi. 

Arabanın arkasındaki malzemeler arasında Mekap ayakkabılarda vardı. Çarçela dan Reşîda ya inerken, ayağımdaki ayakkabımın teki, karda saplanıp kalmış. Ben bunu ancak, karlı alandan çıktıktan sonra arazide yürürken, ayağımın tekini yalın, çıplak görünce anlayabilmiştim. 
Reşîda da Cemil, yırtık bir lastik teki vermişti. Onunla yürüyordum. Öteki üç arkadaşın ayaklarında da sağlam ayakkabı yoktu. Fuata: 

"Birer çift mekap alacağız," dedik. 

Fuat: "Alm heval," dedi. 

Candan söylüyordu. Ayaklarımıza göre mekapları alıp giydik. Bu koşullarda bulunmaz nimetti. Arabada Ceviz ve armutta vardı. Biz: 

"Bunlardan da biraz alacağız," dedik. Fuat, yine: 

"Alm heval, ne isterseniz, ne kadar isterseniz alm," 

dedi. 

Bunlardan da ceplerimize koyduktan sonra, Hewar arkadaş Fuata: 

"Borcumuz ne kadar?" diye sordu. Fuat, çok alınmış, mahcup olmuş halde: 

"O nasıl söz heval! Paraya ne gerek var? dedi. 

On iki milyon lira paramız vardı. Hewar arkadaş, paranın tümünü şoför Fuat'a uzatarak, içinden borcumuzu almasını istedi ve bunda ısrar etti. Şoför Fuat: 

"Olurmu heval! Ma, ben sizden şimdi paramı alacağım? Siz kimsiniz, ben kimim?" dedi. 
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Bunu derken, sesinden kendini neredeyse hakarete uğramış hissettiği anlaşılıyordu. Bunu anlayınca Hewar arkadaş, teşekkür ederek: "Bunları, sizin mücadeleye 

katkınız olarak kabul ediyoruz," dedi. 

Şoför Fuat Taşkınla böyle ayrıldık. Gece, köprüyü ayağımızda yeni mekaplarla yürüyerek, sorunsuz geçtik. 
Arazide uygun yerde konumlandık. Ceplerimizdeki armutlar ve özelikle cevizler o gün çok makbule geçti. Çünkü başka yiyecek hiç bir şeyimiz yoktu. 

Derîya ya ulaştık. Köyde altı, yedi evin kapısını çaldık. 
Hepsinde de kadınlar, sanki söz birliği etmişçesine, kapının arkasından "Evin erkeği evde yok" diyerek, kapıyı açmadılar. 
Kürdistan da, "Eski köye, bu yeni adet" nereden gelmişse... 
Kürt, kapsma gelen misafir, düşmanı da olsa kapısını sonuna kadar açarak, onu içeri buyur eder ve imkânları ölçüsünde, en iyi şekilde ağırlardı. Fakat biz o gece Derîa da bize bu gerekçeyle kapıları açmayan kadınların, bunları, eski Kürt köyüne bu yeni adeti getiren, yanlarındaki kocalarının gözlerinin içine bakarak, söylemek zorunda kaldıklarını biliyor ve anlıyorduk. 

Düşman arazide operasyondaydı. Bunu, araziye aralıklarla atılan aydmlatma-ışıldak mermilerinden anlıyorduk. Bu koşullarda kimseyi zorlamanın bir anlamı yoktu. Köy dışında bir gova gittik. O gece, son nöbetçi arkadaş uyuyup ta bizi sabaha karşı araziye çıkmak için uyandırmadığından, hepimiz uykuda kaldık. Govdan çıkamadık. Sabah uyandığımızda Derîya köylüleri, govun önündeki bahçelerine gelip çalışmaya başlamışlardı. Bağ bozumu, hasat zamanıydı. Patates çıkarıyorlardı. Arkamız dağdı. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk en az on kişi, içinde kaldığımız govun devamı bahçede çalışıyorlardı. İçinde bulunduğumuz gov ile gov sahibi olduğu anlaşılan bu insanlar arasındaki mesafe, yirmi metreden fazla değildi. 
Govun içinde, diken üzerindeydik. Dışarıya, araziye artık çıkamazdık. Tarlada akşama kadar çalışan bu insanlar, öğleyin yemeklerini de bahçede yediler. Govlarma gelmek bir yana, hiç biri, bir kez olsun dönüp bakmadı bile. 
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Akşamüzeri bir araba geldi. Çıkardıkları patateslerini yükleyip gittiler. Gov sahipleri, içeride olduğumuzu biliyorlardı. Sanırım biz uykudayken üzerimize gelmişler, arkadaş olduğumuzu görünce, rahatsız etmeden işlerinin başına dönmüşlerdi. 

Hava kararınca bizde govdan çıktık. Buradan, Darabana köyüne geçtik. Köyün girişinde, havaya uyarı ateşi açıldı. Bununla bize " Köye girmeyin" deniliyordu. Döndük. 
Yine yağmur yağıyordu. Arazide bir gova girdik. Sabah govun penceresinden, karşıdaki yoldan 20-25 cemselik düşman konvoyunun geçtiğini gördük. Düşman operasyondaydı. 

Biz, yoldan geçen konvoyu dikkatle izlerken, govun kapısı zorlandı. Silahlarımızı kapıya doğrulttuk. Bu sırada açılan kapının eşiğinde, silahlı iki korucu göründü. 
Bunlardan birini kapıp, hızla içeri çektik. Öteki kaçtı. 
Dereban 30, 40 hanelik yurtsever bir köydü. Kapıda kapıp, içeri çektiğimiz korucu: "Operasyondan geldiklerini; gönüllü değil, zorunlu kaldıkları için silah aldıklarını; düşmanın bizim arazide olduğumuzu bildiğini ve bizi aradığını; bu gova, operasyon komutanını yanlış tarafa yönlendirerek, özellikle geldiklerini; kendisinin yurtsever olduğunu" söyledi ve "Heval, beni bırakın arkadaşıma ulaşıp, onun durdurayım. 
O da yurtseverdir. Fakat beni böyle tutarsanız, yanlış anlayabilir. Akşam köye gelin. Bu halde dışarıda kalamazsınız. Dinlenin, ihtiyaçlarınızı karşılayalım, sonrada nereye isterseniz götürelim sizi," dedi. Bunları söylerken, çok duygusal, ağlamaklı, dolu gözlerle bakıyordu bize, samimiydi. 

Durumu, aramızda hızla değerlendirdik. Onu bıraktık. 
Kaçan, durumu zaten biliyordu. Yağmur hala yağıyordu. 
Durumumuz hiç iyi değildi. Çarçela da ölüp, yeniden dirildikten sonra derinden sarsılan sağlığımızı yeniden kazanma imkânı bulamamıştık. Gerçekten zorlanıyorduk. 
Akşama kadar gov da kaldık. 

Akşam Derabana girdik. Önümüze çıkan ilk evin kapısını çalmak için dokunduğumuzda, kapı ardına kadar 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açıldı. İçeri girdik. Girişte ev sahibine seslendik, üst kattan: "Kermke, keremke," denildi. 

Merdivenlerden üst katta çıktık. Orada yaşlı bir çift vardı. Anayı selamladıktan sonra, ona bizi tanıyıp tanımadığını sorduk. 

Ana: "Tanıdım, tanıdım. Tanımaz olur muyum? Siz bizimkilersiniz..." dedi. 

Ana, bize çok candan, sıcak bakıyordu. Bizi nereye buyur edeceğini bilemiyordu. Yaşlı eşinin sağır ve dilsiz olduğunu öğrendik. Üzerimizde Önderliğin, Mele Abdullah ile çekilmiş fotoğrafları vardı. İkisine de bu fotoğraflardan birer tane verdik. Sağır ve dilsiz ihtiyar, işaret diliyle bize "Kim bu?" diye sordu. Bizde, elimizi başımızın üzerine götürerek "Serok" işaretini yaptık. Hemen anladı. O da, elini kaldırıp iki parmağıyla zafer işareti yaptı. Ana bize yemek hazırladı. Sofradayken oğulları geldi. O da yurtseverdi. 
Durumu ona açarak, yardım istedik. Bir yere gidip geldi. 
Olumsuzdu, çekiniyorlardı. Zorlamadık. 

Derebandan, Deman köyüne geçtik. Deman da çaldığımız üçüncü, dördüncü kapı açıldı. Kapıdaki ana bize: 

"Buyurun, girin kurban olduklarım," dedi. İçerde durumumuza bakan ana: 

"Size ne olmuş böyle, niye perişansınız," diyerek ağladı. Kazım arkadaş, duvardaki bir resmi göstererek: 

"Bu bizim Deman arkadaş!" dedi. 

Ana bunu duyunca, gelip hepimiz tek tek öptü. 

"Demanımı tanıyorsunuz, öylemi? Nasıldır Demanım, durumu iyimidir?" diye sordu. 

Ana bize sofra kurdu. Yemekten sonra: "Demanımmdır" diyerek getirdiği kocaman bir valizden, hepimize elle örülmüş yün kazak ve yün çoraplar verdi. 

Demandanda sonuç alamadık. Melaya gitmek üzere çıktık. Durumumuz iyice ağırlaşıyordu. Çarçela da yattığımız ölüm uykusundan beri, kaldığımız govlarda, nöbet arlıklarında kestirmeler dışında uyku uyuyamamıştık. 
Sürekli arazideydik, yürüyorduk. Aşırı yorulmuştuk. Öyle ki, artık ayakta sallandığımız anlar oluyordu. Yolda sık sık 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düşüyorduk. Güvenilir bir yerde, günlerce uyuyabilirdik. 
Melaye ulaştığımızda, köyün çıkışında son evin kapısını çaldık. Cin gibi bir genç çıktı karşımıza. Biz daha kendisine hiç bir şey demeden, o bize şöyle bir bakıp: 

"Heval, bizim yukarıda bir govumuz var. Gelin sizi oraya götüreyim, dinlenin. Ben sizin nöbetinizi tutarım," dedi. 

Artık arkadaşların bulunduğu alandaydık. "Olur" dedik, govda dinlendik. Hava kararırken genç bize. Tise yolunu tarif etti. 

Tise de, kapsmı çaldığımız evin sahibi, içerden: 

"Degekî Heval," dedi. 

Bekledik, açan olmadı. Kapıyı yeniden çaldık, yine aynı ses: 

"Degekî Heval," dedi. 

Yine bekledik, kapı yine açılmadı. Bir böyle, üç böyle, bu bir dakikanın biteceği yoktu. Bu defa kapıyı sertçe çaldık. 
O zaman kapı şak diye açıldı. İçeri girdik, tek odadan ibaret bir evdi. Bir kadın, bir köşede oturuyor, yerde bir battaniyenin altında da biri yatıyordu. Hewar arkadaş ev sahibi erkeğe, yatanı götererek: 

"Hastanızmı var?" diye sordu, o da: 

"Yakınımız bir kadındır. Hamiledir, yatıyor..." dedi. 

Hewar arkadaş, adamın adını sordu, adam: 

"Nave mm Sîso," cevabını verdi. 

Köşede oturan kadını sordu, Sîso: 

"Hanımımdır," dedi. 

Hewar arkadaşın, soruşturacağı tutmuştu: 

"Eee.. Hevale Sîso. Bu hanımın, peki bu yatan kadın neyin oluyor?" diye sordu. 

Hewar arkadaşın bu sorusu karşısında zorlanan Sîso, açıktan telaşlandı... Sîso'nun telaşını gören Hewar arkadaş, onun cevabını beklemeden, yerde yatanın üzerindeki battaniyenin bir ucunu hafifçe kaldırıp baktıktan sonra, Sîso ya dönerek: 

"Hevale Sîso, bu kadın deği, erkektir (!)"dedi. 

Sîso çok utandı... Ezilip, büzülerek: 
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"Heval, ben sizi askerlik yasasını uygulamaya geldiniz sandım. Tek oğlumdur, sakladım..." dedi. 

Hewar arkadaş, gülerek: 

"Hevale Sîso, biz kaç gündür kendimizi çıkaramıyoruz! Senin oğlunu ne yapacağız?" dedi. 

Çayımızı içerken, Hewar Arkadaş Sîso ya: 

"Sîso, sen bizi kandırdın, cezalısın! Ceza olarak bizi Şkeftane ye götüreceksin!" dedi. 

Sîso, sıkıntı içinde: 

"Heval, bizim Mele var, onu çağırayım. Belki oda bizimle gelir," dedi. 

Sîso gitti, meleyî getirdi. Gelen, bizim Herkî den milisimiz. Mele Necmeddîn di. Bizi görünce hemen tanıdı. 
Şimdi burda, Sîs te Melelik ve milislik yapıyormuş. O ak saçlı, güngörmüş yaşlı insan bizi dinlerken, durumumuza bakıp kendini tutamadı; hıçkırıklara boğularak ağladı... 

Mele Necmedîn, köyden üç kişi daha alarak, bizi Şkeftena ye götürdü, burada bir eve yerleştirerek geri döndü. 

Burada bize bir genç kurye verdiler. Genç, bize: 

"Bende hevalım, heval!" dedi. 

Bu genç daha sonra partiye katıldı. Heval, bizi Şedan Dolunun üzerine kadar götürdü. Burada gümrükçü arkadaşlar vardı. Kuryemize bir ERNK rozeti vererek vedalaştık. 

15, 20 gün sonra Önderlik birimizi çağırdı. Telefonda Önderliğe rapor vermek üzere ben gittim. Durumu rapor ettim. Bir gurup arkadaş gönderildi. Gidip arkadaşların cenazelerini ve silahlarını kaldırdılar. 


Azîz (Başkale) Qendîl- Balaya 2007 yazı 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BIJÎSEROK APO! 


VVaşington ve NATO Gıladyosunun örgütlemesiyle 12 
Eylül Askeri Faşist Darbesini gerçekleştiren maskeli beşler çetesinin, İsrail de düzenlenen Mossad toplantısında belirlenen lideri Kenan Evren, 15 Ağustos 1984 te gerçekleşen yeniden diriliş atılımımızdan sonra, atılımın halk üzerindeki etkisini kırmak için Kürdistan gezisine çıkmış. 
Danışmanlarının verdiği perspektif gereği, gezi boyunca insancıl kisvesine bürünmesi gereken çete başı, bunun için gittiği her yerde çocuklara özel ilgi göstermeye çalışmış. Bu amaçla Mardin'in bir köyünde bir Kürt çocuğuyla diyalog kurarak ona: 

"Sen okula gidiyor musun?" diye sormuş. 

Kürt çocuğu: "Gidiyorum," demiş. 

Çete reisi Kenan Evren, bir elinin işaret parmağını havaya kaldırarak, Kürt çocuğuna: 

"Peki öyleyse, söyle bakalım bu kaç?" diye sormuş. 

Çocuk: "bir," demiş. Aldığı yanıta karşılık çocuğa, bir zorba aferini çeken çete reisi, bu defa havada duran işaret parmağının yanma şahadet parmağını da dikerek: 

"Peki ya bu? " diye sormuş. 

Kürt çocuğu o anda: 

"Bijî Serok Apo!" diye haykırmış. 

Yeniden diriliş atılımmm etkisini kırmak için çıktığı Kürdistan gezisinde, Kürt çocuğundan aldığı bu yanıt karşısında mosmor olan Çete başı, ne diyeceğini, ne yapacağını bilemeden apışmış kalmış. Yanındaki beslemeleriyle orayı terk etmiş. 


Anonim. Aktaran Jehat GEVER 
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REMZİ AMED) ARKADAŞIN ANLA TİMİ: 

KOSIPI (AKDAĞ) 

Amed te, 1993 yılının Aralık ayı sonunda, 63 kişilik bir takındık güçle Gorsi bölgesinde bir noktada üslenmiştik. 
Çoktandır aralıklarla yağan kar kalınlğı, aşağılarda bir metreden başlıyor, yukarı doğru çıktıkça sırtlardaki ağaçları yutarak üç buçuk, dört metreye kadar ulaşıyordu. Dağda, dört metre karın içinde, koynuna sığındığımız doğa kendini gösteriyor; kış çok zorlu geçiyordu. Kış üslenmesindeydik. 
Dört metre kar altındaki sığmağımızda, sınırlı imkanlarımızla eğitim yapıyorduk. 

Aralık ayı sonunda, dönemin Başbakanı Tansu Çillerin Amede geleceği tuttu. Tansu Çilleri " Gerektiği gibi karşılama" kararı alan Amed eyalet yönetimi, dört metre kar altında, kış üslenmesinde eğitim gören eyalet güçlerine eylem talimatı verdi. 

Birliğimizin komutanı, Amed Eyaleti Dicle Bölge sorumlusu Dr. Aliydi. Birlik yönetimi, eyalet yönetiminden gelen talimat doğrultusunda, eylem için hazırlık çalışmalarına girişti. İçinde bulunduğumuz ağır kış koşullarında, talimat gereği kısa sürede yapılması gereken bir eylem için fazla seçenek yoktu. 

Görsi bölgesinde, üslendiğimiz noktaya iki saat mesafede, bize karşı devletten silah almış Ömeran ile Soman korucu köyleri vardı. Birlik yönetimi eylem için hedef olarak bu iki köyün korucularını belirledi. Hemen keşif grupları çıkarıldı. Keşif sonuçlarına göre planlama ve düzenlemelere gidildi. 
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Henüz bir kaç ay önce, sonbaharda kumlan birliğimizin çoğunluğu, yeni katılan genç arkadaşlardan oluşuyordu. O sırada 32 yaşımdaydım, birliğin en yaşlısı bendim. Arkadaşların çoğunluğuyla, henüz isimlerini aklımda tutabilecek kadar bir tanışıklığımız olmamıştı. 

Takım komutanımız Karker (Mehmet Salih) arkadaş 
ile amca çocuklarıydık. Karker arkadaş ile Dr. Ali dışında, 63 
kişilik birliğimizden yalnızca Xemğin, Çeko (Ergani-Çepo), Karker, Fidel, Lezgin, Pasur ve Özğür arkadaşların adlarını anımsayabiliyorum. Bugün de saflarda mücadelesini sürdüren Xemğin arkadaş dışında, hepsi özgürlük mücadelemizin şehitler kervanına katılmış olan bu arkadaşları saygıyla anıyorum. Birlik komutanı Dr. Ali, yoz yaşam zaaflarından dolayı parti tarafından 2007 yılında saflardan kovuldu. 

Eylem planlamasına göre yapılan düzenlemede birlik gücü, Ömeran ve Soman köylerine yönelik olarak iki gruba ayrıldı. Ben manga komutanıydım. Bizim manga, Ömeran köyü korucularına karşı saldırı grubunda yer aldı. Bizim grubun sorumlusu birlik komutanı Dr. Ali oldu. 

Akşam hava karardıktan sonra Ömeran ve Soman korucularına karşı iki grup halinde Gorsiden indik. Yoğun karla kaplı arazide, Ömeran köyüne sızmaya çalışırken, bizi fark eden nöbetçi korucular üzerimize ateş açtılar. Bizde bulunduğumuz yerde, kar içinde mevzilenerek karşılık verdik, çatışma başladı. Her an hazırlıklı oldukları anlaşılan Ömeran korucuları bize karşı direndiler. Sabaha karşıda, en yakın karakoldan takviye aldılar. Ömerana gelen düşmanın takviye gücü, bizi havan topuna tuttu. Üzerimize yağan havan gülleleri altında, akşamüzeri gün batınıma kadar çatıştık. 

Hemen arkamızda yükselen Kosipi'nin (Dımılıca: Akdağ) gölgesi çoktan üzerimize inmişti. Otuz saatten fazla bir süredir çatışıyorduk. Tek, tek somut hedefe sayarak 
sıktığımız mermilerimiz tükenmek üzereydi. Kar üstünde 30 
saattir genzimizi yakarak kavuran barut kokusundan başka, hiç bir şey tatmamıştık. Aç ve yorgunduk. Üşümüştük. 
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Üzerimize aralıksız yağan havan güllerinin, sağımızdan, solumuzdan, başımızın üstünden, kendine özgü tınısıyla vınlayarak geçtiği her defasında, kendimizi yüzükuyun yere atarak, kara kapaklanıp kalkmaktan, düşmanın mevzi ve sızma hareketlerini izlemekte zorlanıyorduk. 

Bu koşullarda, birlik komutanı Dr. Ali, benimde aralarında bulunduğum bir grup arkadaşı, savunma için mevzide tutarak, öteki arkadaşlara geri çekilme talimatı verdi. Arkadaşlar köyün girişindeki ağıllardan aldıkları dört yüz baş keçi sürüsünü de önlerine katarak, geri çekildiler. 
Biz, hava tamamen kararmcaya kadar savunmada kalarak, düşmanla çatıştık. Arkadaşlar arkamızda ki Kosipi eteklerine doğru yeterince çekilip te hava iyice kararınca, bizde arkadaşların peşinden geri çekildik. Önceden belirlediğimiz Kosipi eteğindeki buluşma noktamızda arkadaşlara ulaştığımızda. Somana köyü korucularına yönelen grubumuzda, bizden önce oraya gelmişti. Burada, birliğin geniş yönetimi durumu değerlendirdik: 1994'ün yılbaşı. 
Ocak ayının ikisi ya da üçüydü. Akşamın keskin ayazıyla donmuş, bir buçuk metreden fazla kar üstünde, Kosipinin 
eteğindeydik. Çatışmalarda kayıp vermemiştik. Aralıksız 30 
saat boyunca kar üstünde, üzerimize yağan havan güllerinin altında çatışmıştık. Genzimizi yakan keskin barut dumanının içimize kavuran hararetini söndürmek için, arada bir yerden avuçlayıp yediğimiz kar dışında, hiç bir şey yememiştik. 
Yanımızda, kar üstünde birbirine sokularak yatan keçiler dışında, yiyecek hiç bir şeyimiz yoktu. En kötüsü, hepimizin toru topu bir kaç atımlık cephanesi kalmıştı. Düşman, arazide ki varlığımızı ve hareket alanımızı biliyordu. Sabah erkenden, karda bıraktığımız izleri izleyerek, karadan ve havandan üzerimize gelecekti. Sığmağımız, karda yürüyen 
63 kişinin iziyle deşifre olmuştu ve zaten düşman o hattı 
tutmuştu. Bu durumda ve açık arazide, kar üstünde düşmanla çatışmayı göze alamazdık. Düşman, elbette arazideki varlığımızı ve yerimizi, çevredeki güçlerine bildirerek, bize karşı harekete geçirecekti. Bu koşullarda, açık alanda, kar üstünde kapana kısılmıştık. Önümüzde, 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sadece gece boyu zamanımız vardı. Bu koşullarda ve bu zaman zarfında ne yapabilirdik? Geniş yönetimde bu durum tartışmaya açıldı. Fakat üzerinde tartışacak fazla seçeneğimiz olmadığı gibi, zamanımızda yoktu. Ya bu alanda, arazide 63 kişi gizlenebileceğimiz bir yer bulmak, ya da gece boyu alandan, arkamızda iz bırakmadan çıkmak zorundaydık. Bunca karda, arkamızda iz bırakmadan başka bir alana geçme ve gizli sığmak imkanı yoktu. Buna rağmen tartıştık; tartışmak, bir çözüm, çıkış yolu bulmak zorundaydık. Tartışmada çeşitli öneriler geldi. Hiç biri itibar görmedi. 

Tartışma sürerken, bir arkadaş: "Eteğinde 

bulunduğumuz kosipiye tırmanarak, dağın öte yakasına geçmeyi," önerdi. Bu çılgınca bir öneriydi! Bu çılgın öneriyi yapan arkadaş kimdi, bunu anımsamıyorum. O koşullarda,imkansızı başarmak anlamına gelen bu çılgın öneriyi, geniş yönetim olarak oybirliğiyle onayladık. 

Bizim yaptığımızı düşman yapamaz, Kosipi de peşimize düşemezdi. Sabah, karla kaplı arazide düşmanla karşılaştığımızda, karda uçamayan kekliklerin, avcı karşısında ki durumuna düşecektik. Düşman, ilk çatışmadan sonra mermilerimiz tükendiğinde bizi, tıpkı avcının kekliği yakaladığı gibi, kar içinde elle yakalayacaktı... Ne kadar çılgınca olursa olsun, dört metre karla örtülü kosipiye, üstelik gece tırmanmanın içinde umut, her zaman vardı! 

Çılgın öneri onaylanınca, Kosipiye tırmanmak için yürüyüş düzeni aldık. Bu sırada bazı arkadaşlar, yanımızdaki sürüyü bırakmayı önerdi. Birliğin en yaşlısı olduğumdan, bu gibi konularda karar vermeden önce görüşümü alan arkadaşlar sorduğunda: 

"Hayır, sürüyü bırakmayalım. Yanımızda götürelim. 
Açız ve daha çok aç kalacağız, " dedim. 

Yanımıza aldığımız sürüyü, yürüyüş kolunun ortasına yerleştirdik ve o karanlıkta Kosipiye yürüdük. Akşam ayazında donarak, kaskatı kesilmiş kar üzerinde başlayan yürüyüşümüz, bir süre sonra gittikçe yükselen bir tırmanışa dönüştü. Bir yerden sonra artık öncü arkadaşların, silah 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dipçikleri ve kasaturalarıyla açıp, ayak topuklarıyla şekillendirdikleri basamaklara basarak tırmanmaya başladık. 

Tırmandığımız Kosıpmm doruklarından kopup gelen bir tipi, neredeyse yalvarıp-yakaran, incecik-tiz bir sesle, sanki bizi: "Ne olur yapmayın, dönün..." diye uyarıyordu. 
Yalvarışlarını dikate almadığımızı gören tipi, Kosıpmm doruk sırtlarından sıyırıp getirdiği, altın tozu gibi incecik kar zerreciklerini başımıza çalıyor, suratımıza çarpıyor; yöremizde anafor kıvraklığıyla dolaşarak: "Siz delisiniz... Ne haliniz varsa görün!" diyordu. 

Bazı yerlerde, öncü arkadaşların silah dipçikleriyle, kasaturalarıyla yararak açtıkları basamaklara basarak, Kosıpmm sırtında adım adım göğe tırmanıyorduk. Ben, bazen önde, bazen ortada ya da arkada yürüyordum. 

Yalçın kayalıkların, uçurumların cambazları keçiler bile, doğanın o ince, zarif ayaklarına, kıvrak bileklerine ve bastığı her noktayı mıknatıs gibi tutan tırnaklarına yüklediği mucizevi yetilerine rağmen, bu yürüyüşte zorlanıyorlardı. 
Kürtlerin bu en eski totemleri keçiler, gittikçe dikleşen donmuş kar üstünde tutunmak için, bütün maharetlerini gösteriyorlardı. Buna rağmen, yürüyüş sırasında tutunamayıp düşen birkaç keçi, donmuş kar üstünde çığlık çığlığa meleyişler içinde, k,Kosıpmm sırtından aşağı kayarak, karanlıkta yitip gitti. 

Bütün gece boyunca, sabaha kadar bu şekilde Kosıpıye tırmandık. Kosıpmm doruğundaki düzlüğe ulaştığımızda şafak çoktan sökmüş, sabah olmuştu. Burada, çok şiddetli bir tipiyle karşılaştık. Akşamdan başlayıp, gece boyu sabaha kadar en az 12-13 saat tırmanmıştık. 

Kosıpmm zirvesindeki düzlükte, bir noktada toplandık. 
Sürümüzde, yanımızda birbirine sokularak toplanmış duruyordu. Tipi öylesine şiddetliydi ki, birbirimizi ancak burunlarımızın dibine kadar sokularak zor seçebiliyorduk. 

Dört yüz baş keçiden oluşan sürü, tipinin şiddetiyle birbirlerine sokulup kenetlenerek, yek pare -tek vücut olmuşlardı. 
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Dr. Ali sayım istedi. Sayım alındığında, bir arkadaşın eksik olduğu anlaşıldı. Özgür yoktu. Geri dönüp onu aramaya, Kosipinin sırtlarına kimse gönderilemezdi. Birlik yapısının içinde soruşturuldu. En son Kosıpmm eteğinde, tırmanıştan önce görülen Özgürü, daha sonra gören olmamıştı. Özgürhakkmda: 

"Tırmanıştan önce kaçıp düşmana gittiği" yönünde iddialar oldu. Özgürün akıbeti, daha sonra yapılan araştırmalarda da netleştirilemedi, meçhul kaldı. 

Kosıpmm zirvesinde ki düzlükte, görüş mesafesini neredeyse sıfırlayan, nefesleri kesen şiddetli tipinin ortasında, 62 insan ve 400 baş keçiden oluşan sürü, yan yana iki grup halinde duruyorduk. Tırmanış sırasında bizi çok zorlayan tipi, zirvede insana göz açtırmıyor, normal nefes aldırmıyordu! Ağızlarımızdan çıkan ılık nefeslerimizin nemi, bıyıklarımızın uçlarında asılı buz torbacıklarına dönüşmüştü. Sakallarımız, kaşlarımız, kipriklerimiz, incecik kristal kırağı tabakasıyla örtülüydü. Açıkta kalan saçlarımız, çoktan ağarmıştı... Burun uçlarımız, ellerimiz donmaya başlamıştı. Parmaklarımız duyularını yitirmiş, adeta kuru tahta çıtalara, çitillere dönüşmüştü. Üzerimizdeki giysilerimiz kontra plak, tenek gibi olmuştu. Üzerimizde kışlık ciddi hiç bir donanımımız yoktu. Aramızda birkaç arkadaş dışında, sırtında parkası olan yoktu. Ağır ağır donuyorduk. Ağaç seviyesinin üzerine çıktığımızdan, çevrede yakacak hiç bir şeyde yoktu. Kaldı ki olsaydı bile, bu şiddetli tipide ateş yanmazdı. 

Tırmanışa kıyasla, daha kolay ve kısa süreli olsa da; Kosıpıden aşağıya, yine de saatlerce sürecek bir yürüyüşte donardık! Gerillada, belki de içine düşülebilecek en kötü durumlardan biriyle yüz yüze kalmıştık. Düşmanla savaşmadan, donarak ölmekle yüz yüzeydik. Bu şekilde şehit düşersek, önderlik "ucuz Şahadet" olarak niteleyeceği bu durumumuzu, kesinlikle kabul etmezdi. 

İçinde bulunduğumuz bu koşullarda, en zor durumda olan, üzerinde ki sorumluluğundan dolayı, doğal olarak birlik komutanı Dr. Aliydi. Büyük bir çaresizlik içinde, adeta 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kıvranıyordu. Benim sürekli yanında olmamı istiyordu. 
Birliğin en yaşlısı, yaşam deneyimi en fazla olan bendim. 
Gücüm yerinde, moralim yüksekti. Arkadaşların hemen tümü, henüz 17-20 yaşlarındaydılar. Dr. Ali, beni kolumdan tutup guruptan uzakta bir kenara çekerek, çar-naçar, çaresiz bir üslupla, tipinin uğultusunu bastırıp, sesini duyurmak için bağırarak: 

"Ne yapacağız Remzi arkadaş. Ne diyorsun? Bu arkadaşların tümü, hepimiz burada böyle donacağız... Bir şeyler düşün, bir şeyler söyle! " dedi. 

Parti adına hepimizden sorumlu olduğundan, yükü çok daha ağır olan Dr. Ali, artık taşıyamayıp, altında ezildiği bu ağır yükümlülüğünün basıncıyla, yaşadığı çaresizlik, kapıldığı acı ve öfke içinde, bir ayağıyla yeri tekmeliyor, bir yandan da yumruklarıyla başını dövüyordu. Dr. Alinin, insana nefes aldırıp, göz açtırmayan şiddetli ve sürekli kar tipisinin içinde, benimle burun buruna mesafede dövünüp, tepinerek çırpınışı, moral bozucu ve umut kırıcıydı. 

Bana: "Bir şeyler düşün, bir şeyler söyle!" diye çırpınırken, ılık nefesini yüzümde hissediyordum. Dr. Aliye, aynı çaresizlik içinde, iç geçirmekten başka yanıt veremedim. Buna karşın, o gün Kosıpmm doruğunda, dondurucu kar tipisinin ortasında, bütün çaresizliğime rağmen hiç umutsuzluğa kapılmadım. Umut, benim Dimili ruhumda, yaşamın ve mücadelenin öteki adıydı! Bir Dimili için, yaşam sürdüğü sürece, koşullar ne olursa olsun umutta sürerdi! Yaşamın olduğu yerde umut da vardı! 

O gün kosıpmm doruğunda, o koşullarda umudumu yitirmeyişimi ben, kişisel gücümle, cesaretimle vb. değil, bunların hepsinin özünü bana veren Dimili ruhumla, özümle açıklarım! Verili Kürt toplumsallaşmasının, toplumsal, kültürel kök hücresi olan Dımılılar, kadın eksenli yerleşik yaşam uygarlığını yaratırlarken, her koşula dirençli umudu da yaratıp geliştirdiler. 

Yanımdan çaresizlik içinde ayrılıp giden Dr. Aliye bakarken, gözüm bir an yanı başımızda, birbirlerine kenetlenerek tek vücut olmuş sürüye ilişti... Sürüyü bu 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halde görünce, belleğimde çok sevgili ve sevinçli bir anım ışıdı... Belleğimde ışıyan bu anımla birlikte, zihnim aydınlandı! Çok zorlanmış ve gerilip daralmış olmalıydım ki, birden elimde olmadan: 

"Buldum! Buldum! Kurtulduk! " diye haykırmaya başladım. 

Haykırışlarım üzerine, hemen dönüp yanıma koşan Dr. 
Ali: 

"Ne buldun? Söyle! " diye haykırdı. 

Babam, çocukluğumda akşamları yatmadan önce bize çeşit, çeşit masallar anlatırdı. Onun, kendine özgü şıralı, şeker şerbet üslubuyla ballandıra, ballandıra anlattığı bu masallardan biri, gözüm sürüye ilişince bütün canlılığıyla belleğimde belirivermişti. Bu Masalda: 

"Bir kış günü. Dimilinin birinin ineği ölmüş. İnek Dimili komünün. Dimili evinin iki temel direğinden biridir. 
Dimili komünün iki temel direğinden biri toprak-bağ-bahçe, öteki de evcil hayvan, özellikle inektir! Temel yaşam-geçim gereksinimlerinden olan süt, yoğurt, peynir, torak (çökelek), yağ gibi değerlerin üretim kaynağı inekten yoksun Dimili komu düşünülemez! 

Kış ortasında evinin -komünün direği yıkılan Dimili, yeni bir inek aramış. Kendi köyünde bulamayınca da komşu köylere gitmiş. Komşu köyden aldığı yeni ineğiyle köyüne dönen Dimili, yolda tıpkı Kosıpmm zirvesinde, bize göz açtırmayan kar tipisi gibi bir tipiye yakalanmış. Tipide donmak üzereyken ineğiyle birlikte bir gova ulaşan Dimili, burada donmamak için ne yapacağını bilmeden, çaresizlik içinde kıvranırken, meğer buzalacı (gebe) olan yeni ineği, orada buzağılamış (doğurmuş). Yerde yatan ineğinin buzağılamasına yardım eden Dimili, ellerinin arasında ki buzağının kendi bedenini ısıtarak hayat veren sıcaklığının farkına varmış. Bunu anlayınca da, yeni doğan buzağıyı kollarının arasına alarak, donmakta olan kendi bedenine bastırmış, kucağında buzağıyla, ineğin yanma oturarak sırtını da onun karnına dayamış. Babamın anlattığı masalda ki Dimili, o şiddetli kar tipisinde donmaktan bu sayede 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kurtulmuş. Babamın, şirin üslubuyla süsleyerek anlattığı masalın özü buydu. 

Artık tamamen donmak üzere olduğumuz Kosıpmm doruğunda, bizim yapmamız gereken de, masalda ki Dimilinin yaptığıydı. Sürüde ki hayvanları kucaklamak, bedenlerimizi onların bedenleriyle birleştirerek donmaktan kurtulmalıydık. 

Dr. Aliye bunu söylediğim de, şaşkınlık içinde bana: 

"Nasıl?" diye haykırdı. 

Bende: "Hep birlikte sürünün içine girerek, keçileri nasıl kucaklamamız gerektiğini" izah ettim. Bu defa beni anlayan Dr. Ali, aynı şeyi talimat olarak bütün arkadaşlara bildirip, izah etmemi istedi. Ben, kısa talimat izahımı, tipinin uğultusunu bastırabilmek için haykırarak söyleyip bitirdiğimde, donmak üzere olan bütün arkadaşlar sürünün üzerine koştu. Herkes önüne gelen, gözüne kestirdiği bir keçiyi, benim kendilerine izah ettiğim gibi, hayvanın ön ayaklarını iki omuzuna atarak, onu bütün samimiyetiyle kucakladı. Dizlerini kırıp çömelerek sırtlarını da birbirine dayadı. Böylece 62 insan, 62 keçiyle sarmaş dolaş, can ciğerkuzu sarması olarak bütünleştik. Dondurucu tipiye karşı, bir direniş mevzii oluşturduk! Hayvanlar, bizim kendilerine gösterdiğimiz bu beklenmedik ve aşırı samimiyetimizi hiç yadırgamadılar. Bize aynı samimiyetle yanıt vererek, hiç sorun çıkarmadılar. Sürüden kucakladığımız hayvanların dışında kalan öteki hayvanlar da, sürünün ortasında 62 insan ve 62 keçiden oluşan karma grubumuza sokularak, bizimle bütünleşip kaynaştılar... Öyle ki, bunlardan bazıları, aşırı samimiyetten üzerimize tırmandı. Bu esnada arkadaşlardan biri, tipinin uğultusuna rağmen, hepimizin duyabileceği bir sesle püskürdü. Ardından da: 

"Amma da tuzluymuş mirati!" nidasıyla birlikte, tiksinti öğürtüsü yükseldi. 

Arkadaşın, tipinin uğultusunu bastıran nidası ve öğürtüsü üzerine yapıdan, yine tipinin uğultusunu bastıran bir kahkaha tufanı koptu. Herkes durumu hemen anlamıştı. 
Isınmak için bize sokulurken, üzerimize tırmanan keçilerden 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biri, bu arada tepesine çıktığı bir arkadaşın yüzüne gelecek şekilde "Küçük su" dökmüş, arkadaşta ağzına kaçan sidiği, gürültüyle püskürtmüştü. Yapıdan kopan kahkaha tufanı, donmaktan kurtulmanın, ısınmanın ifadesiydi. 

1994 yılının Ocak ayı başında, Kosıpmm doruğunda, 
dondurucu kar tipisinin içinde, keçilerimizle sarmaş-dolaş halde, donmaktan kurtulup toparlanmcaya kadar kaldık. 
Atmış iki kişi hayatlarımızı, halkımızın egemen tarih öncesi, kadın eksenli kendi gerçek tarihinde totem olarak kutsadığı keçiler sayesinde kurtardık. Keçilerimizle sımsıkı vücut temasıyla ısınarak donmaktan kurtulup, Kosıpmm öte yakasına aşağı inecek güce böyle kavuştuk. 

Yeterince ısınıp, toparlandıktan sonra, Kosıpmm öte yakasına inmek için yürüyüş düzeni aldık. Kosıpmin silsilesi olan sırtlarından, Ape Musa Bölgesine geçmek istiyorduk. 
Kar tipisi bütün şiddetiyle sürüyordu. Tipinin yerden sıyırıp, süpürdüğü kar tozu görüş mesafemizi nerdeyse sıfırlıyordu. 
Gece tırmanışı kadar olmasa da Kosıpıden, gündüz inişte kolay değildi. Çünkü tipinin yerden sıyırıp havaya savurduğu kar tozu içinde yön belirlemek, gideceğimiz yönü kestirmek çok zordu. Buna rağmen hayvanlardan aldığımız ısıyıenerjiyi iyi değerlendirerek, zirveden aşağı hızlanmak, bu dondurucu tipi alanından hızla çıkmak zorundaydık. 

Tırmandığımız yönün tersine doğru, Kosıpmm doruğundan aşağı inmeye başladık. Bir süre indik. Dorukta, inişe geçmede önce tahmini olarak belirlediğimiz yönü yitirdik. Şiddetli tipinin içinde yön belirlemek bir yana, burun buruna birbirimizi seçmekte zorlanıyorduk. Kosıpmm doruk sırtlarında fiilen kaybolmuştuk. Buna rağmen hızla aşağı inmek zorundaydık. Yoksa kar tipisinin içinde kesinlikle donardık. Yön kaygısını aşarak, hızla inmeyi sürdürdük. 

Sonunda bir yerde, şiddetli kar tipisinin etki alanından çıktık. Görüş mesafemiz açıldı. Önümüzde uzanan balıksırtı bir silsilenin üzerine inmiştik. Çevremizde, sırtın iki yanında boydan boya, kar tarafından yutulmuş ağaçların en uç dalları, şıvğmları görünüyordu. Açlıktan gözü dönmüş 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keçiler, kar üstünde sivrilen bu şıvğanlara saldırdılar. 
Yürümek zorundaydık. Hayvanları müthiş bir iştahla saldırdıkları bu şıvgınlardan büyük güçlükle çekip kopararak yolumuza devam ettik. 

Zirveden iniş ne kadar sürdü şimdi bilemiyorum. 
Sırtta bir süre ilerledikten sonra mola vermek için uygun bir yer bulmamız istendi. Biz bir grup arkadaş, önde mola için uygun bir yer bakarken, arkadan bazı arkadaşların dondukları haberi geldi. Hemen arkaya koşarak gidip baktık. 
Sekiz arkadaş fiilen donarak, düştükleri kar üstünde yatıyorlardı. Hepsi de, donmanın en belirgin göstergelerinden biri olan ölüm uykusuna dalmış, ya da o uykuya dalma öncesinin rehavetiyle sersemlemişlerdi. 
Arkadaşların uzuvlarından iç organlarına çekilerek, artık oralarda da donma noktasına gelerek, durmaya yüz tutan kanın dolaşımını, yeniden sağlayıp hızlandırarak, onları ölüm uykusundan uyandırmak için yapılacak tek şey vardı, onu 
yaptık: kar üstünde donarak, şehit düşmek üzere olan 8 
arkadaşın ayaklarını, baldırlarını, kalçalarını, sırtlarını, dipçik ve tekme darbeleriyle dövmeye başladık. Arkadaşları epeyce dövdükten sonra, zaten zorunlu olarak mola verdiğimiz yerde arkadaşlardan, en az üç metre kar altından çilo ve odun çıkarmalarını istedik. Ergani'nin Çırto köyünden Çeko arkadaş ile ben, arkadaşların büyük meşakkatlerle üç metre kar altından çıkardıkları çılolarla ateş yakmaya çalışırken; bir grup arkadaştan da hayvan kesmelerini istedik. 

Ne var ki, ne Çırtolu Çeko arkadaş ile ben, avucumuzun içinde, parmaklarımızın arasında tuttuğumuz çakmağı çakabildik, ne de arkadaşlar, ellerinde ki bıçakla hayvanları kesebildiler... İnsanın en eski ve en işlevsel aleti ellerimiz, soğuktan en basit hareketleri yapamayacak hale gelmiş, kötürümleşmişti. Yakılacak çilolarm başında aciz kalmıştık. Parmaklarımla ateşlemek için, avucumun içinde duran çakmağın çarkına basamıyordum (!) hepimizin elleri aşırı soğuktan işe yaramaz, işlevsiz hale gelmişti. Çaresizlik içinde kıvranırken, hayvanları kesmeyi başaramayan 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arkadaşlardan biri "Yakınımızda bir yerde bir pmar-kaynak olduğunu" söyleyerek: 

"Kışın, pınar suları ılık olur. Gidip ellerimizi pınar suyunda tutalım, donu çözülür," dedi. 

Arkadaşın bu akla yatkın önerisi üzerine, gidip ellerimizi pınar suyuna bandık. Bu kadar yoğun yağışa rağmen gözesi kar tutmamış, açıkta olan pınarın suyu, gerçekten "Sıcacık" denilecek kadar ılıktı. İçine bandığımız ellerimiz kısa sürede canlandı, yeniden güç kazandı. 

Pınarın başından tekrar işimize döndük. Fakat bu defa da toplanan odunları tutuşturma sorunu çıktı. Kar altından çıkarılan ardıç ağaçları donmuştu. Altında tutuşan kuru çilo yapraklaıyla ısınınca, donu çözülen ardıç ağaçlarından su sızıyor ve tutuşan çilo yapraklarını, ateşi söndürüyordu. 
Çeko arkadaşla ne kadar uğraştıysak olmadı, sonuç alamadık. 

Ateş hepimiz için yaşamsal önemde ve hemen gerekliydi. Çeko arkadaşın ayaklarında cizlavet kara lastikler vardı ondan, ateşi tutuşturmak için ayaklarında ki lastiklerden birini vermesini istedim. Çeko arkadaş bana tepki göstererek, lastiğini vermek istemedi. Ona: 

"Heval Çeko, sekiz arkadaş dondu! Bu ateşi yakamazsak, hepimiz donacağız!" dedim. 

Ben bunları söyleyince Çeko arkadaş, lastik ayakkabılarından birini ayağından çıkararak, sessizce bana uzattı. Çeko arkadaş yaklaşık iki metre boyunda, gürbüz biriydi. Ayak numarası 45'in üzerindeydi. Onun kocaman lastik ayakkabısını, çilo yaprakları ile dalların altına yerleştirdim. Petrol ürünü cizlavet kara lastik tutuşunca, ataş alev, alev yandı ve üzerinde ki odunları da tutuşturdu. 

Çeko arkadaşı, kar üstünde çıplak ayakla bırakamazdık. Dr. Alinin ayağında, dizlerine kadar çıkan kaim yün çoraplar vardı. Ondan, Çeko arkadaş için çoraplarını istedim. Dr. Ali Çekoyu çıplak ayakla görünce, hemen çoraplarını çıkartıp ona verdi. Çorapları üst üste giyen Çeko arkadaşın ayağı kardan kesildi. 
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Ateş yakılıp hayvanlar kesilirken, yolda aralıklarla donarak düşen 8 arkadaş, noktaya taşınmıştı. Arkadaşları böyle donmuş halde ateşe yaklaştıramazdık. Böyle bir durumda, donmuş uzuvlarının tümü kangren olurdu. Onları hemen, kesilen hayvanların sıcak postlarına sardık. 
Arkadaşların, karın, bel, sırt ve göğüslerine sımsıkı sardığımız postları, şütüklerle dolayarak bastırıp pekiştirdik. 
Ayaklarını ve ellerini de aynı postlarla sardığımız arkadaşları ateşten uzakta beklettik. Böylesi donma durumlarında yeni yüzülmüş hayvan postunun, hayat kurtarıcı işlevini biliyorduk. 

Biz de, donma durumlarında, yeni yüzülmüş hayvan postuna sarmanın yanı sıra, donmuş boyun, yüz gibi hassas yerlere, ana rahminde henüz ruşeym halinde olan koyun cenini çıkarılarak, buralara sürülüp sarılırdı. Ruşeym halindeki koyun cenini insanın yüz, boyun vb. karda yanmış hassas yerlerine sürülüp, sarıldığında, kar yanıklarını iz bırakmadan iyileştiriyordu. 

Biz, kendilerini yeni kesilmiş hayvanların sıcak poslarma sararken, dipçik ve tekme darbeleriyle döverek, güçlükle engellediğimiz ölüm uykularının eşiğinde, kendilerinden geçmiş halde olan arkadaşlar; postların içinde bir süre sonra kendilerine geldiler. Bir kaç saat sonra onları, postların içinde bağlanmış halde közün başına taşıdık. Bu arada, közde külbastı cız- biz yaptığımız etle karnımızı doyurduk. Eti arasına yatıracak ekmeğimiz olmadığı gibi, üzerine serpecek tuzumuzda yoktu. Ekmek neyse de, tuzu içimiz çekiyor, adeta özlemle aranıyorduk. Özellikle böylesi zorlu yürüyüşlerde tuz ve şeker gibi mineraller, bünyenin temel ihtiyaçları olarak öne çıkıyordu. 

Kendilerine gelip toparlanan arkadaşları, poslarm içinden çıkardığımız da geceydi. Donmak üzere olan kanları, poslarm içinde yumuşayıp çözülen arkadaşlar, kendilerini ateşe vererek kurunup ısındılar. 

Sabah yürüyüş için toparlandık. Dediğim gibi, Ape Musa Bölgesine geçmek istiyorduk. Fakat bunun için gitmemiz gereken yönü bilmediğimiz gibi, o anda nerede 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olduğumuzu da bilmiyorduk! Kosıpının içinde kayıp durumdaydık. Bildiğimiz tek şey Kosıpıye tırmandığımız yönün tersine bir yönde aşağı indiğimizdi. Ne kadar inmiştik, nereye inmiştik, bilmiyorduk. 

Bir tane küçük muhabere cihazımız vardı. O da Dr. 
Alinin cebinde, kar tipisinde donmuştu. Dr. Ali, tutmam için bana verdiği cihazın mandalına ve tuşlarına, artık hükmedemediği parmakları yerine, iki avucunun arasında sıkıştırdığı bir çomakla bastırarak çalıştırmaya uğraştı. 
Fakat cihazın mandalıda, tuşları da çalışmadı. Kaldı ki, cihaz çalışsa da arkadaşlarla bağlantı kursaydık bile, kimse Kosıpıyı çıkıp bizi arayamazdı! Çünkü Kosipinin içinde, nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Bir yerleşim yeri, köymezra bulup, oradaki insanlardan nerede olduğumuzu ve Ape Musa Bölgesine gidiş yönü ve yolumuzu sormak zorundaydık. 

Doruğunda ki gibi olmasa da, aralıklarla kopan kar fırtınası ve dondurucu soğuk bizi zorluyordu. Bereket versin ağaç seviyesindeydik. Çevremizde her yer, kar altında kalmış ormanın uç dalları, şıvğmlarıyla doluydu. Ateş yakma imkanımız ve etimiz vardı. Bizi donmaktan kurtaran bunlardı. 

O gün, gün boyu aralıklarla kopan kar fırtınasının içinde yürüdük. Daha doğrusu neredeyse el yordamıyla dolaştık. Bir ara, bir vadiye indiğimizi anımsıyorum. Bütün gün dolaşmamıza rağmen, yerleşik yaşama ve insana özgü hiç bir belirtiye, ize rastlamadık. 

Donmuş karın üzerine uzanıp, kulaklarımızı yere dayayarak çevreyi dinledik. Yakınlarda bir yol, hareket halinde bir araçtan yayılan ses dalgalarını duyabilirdik. 
Çevreye pür dikkat kulak kesildik. Bir evcil hayvan sesi, köpek havlaması, eşek anırması, inek böğürmesi, horoz ötüşü duyabilirdik... Hiç biri olmadı. Çmıl, çmıl sessiz doğanın ortasında, bizden başka kimse yoktu! Vahşi hayvanlar bile terk etmişlerdi buraları. Donmaya karşı önlem olarak, molalarda ateş yakıp et yiyerek, gün boyu yürüdük. 
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Nereye gelmiştik, bunu bilmiyorduk. Şiddeti, bazen Kosıpının doruğundaki kar tipisini aratmayan fırtınanın içinde, aynı çevrede dolaşmışta olabilirdik. Durum çok riskli ve çok meşakkatliydi. Bünyesi zayıf arkadaşlar peş peşe donabilirlerdi. Akşam bir kaç yerde birden büyük ateşler yaktık. Hayvanları da birer ikişer yanımıza çekerek, ateşlerin çevresinde toplandık. O geceyi de böyle ateş başında geçirdik. Çatışmadan sonraki dördüncü gündü. Fırtınanın dindiği, görüş mesafesinin bir kaç yüz metreye çıktığı bir sırada, kulaklarıyla yerden ses alabilen duyarlı arkadaşlardan oluşan bir grup, kopma riskine karşı fazla açılmamak kaydıyla, çevrede keşfe çıktı. Güç, ateşlerin başında kaldı. Bir süre sonra, daha uzaktan sevinç çığlıkları atarak dönen arkadaşlar, yakınlarda bir yerlerden, eşek anırmaları ve köpek havlamaları duyduklarını söylediler. 
Arkadaşlar seslerin geldiği yönü iyice tarif ettiler. 

Dr. Ali, benimde içinde yer aldığım öncü bir grup oluşturdu. Kendisi de grupla geldi. Biz, önden belirlenen yöne hareket ettik, arkadaşlar geriden bizi izlediler. Bir süre sonra 15 hanelik küçük bir köye ulaştık. Köy de önümüze çıkan ilk evin kapısını çaldık. Hiç unutmam: bize kapıyı açan güler yüzlü ev sahibinin, bir elinin parmakları yoktu. Bizi candan karşıladı. Arkadaş olduğumuzu hemen anlamıştı. 
İçeride ev sahibine köyün adını ve nerede olduğumuza sorduk. Ev sahibi: köyün "Sayar (ya da Seyar) köyü olduğunu. Hani- Çevlig- Genç üçgenin de bulunduğumuzu; Çevlige daha yakın olduğumuzu" söyledi. 

Dr. Ali, ev sahibinden "Köy muhtarı ile köyün önde gelenlerini çağırmasını" istedi. Muhtar ile yanında bir kaç ihtiyar geldi. Dr. Ali, onlara genel bir propaganda konuşmasının ardından: 

"Biz burada olduğumuz sürece, kimse köyden dışarı çıkmasın. Fazla kalmayacağız," dedi. 

Muhtar ve heyet gittikten sonra, arkadaşlar köye ulaştılar. Evlere dağıldık. Nöbetçiler çıkardık. Sonunda ev sahibimizin hazırladığı yemeği beklerken, gürül gürül yanan 


342 



odun sobasının ısıttığı sıcacık odada içimiz geçmiş, hepimiz oturduğumuz yerde sızıp uyuya kalmışız. 

Ertesi gün sabah bizi uyandıran ev sahibimiz, telaş 

içinde: 

"Köyden birinin Çevliğe doğru gittiğini," söyledi. 
Hemen bir grup arkadaşla bu kişinin peşine düştük. Köyün dışında yetişip yakaladığımız adam. Dr. Alinin çağırtıp kendisine "Biz köyde olduğumuz sürece, köyden kimse dışarı çıkmasın," diye uyardığı köy muhtarıydı. Bu gereksiz kişilik, bu kışta kıyamette Çevliğe, elbette ki bizi ihbar ederek, düşmandan ödül kazanmaya gidiyordu. Köye dönüş yolunda, bu niyetini bize itiraf eden muhtar "Beni öldürmeyin..." diye yalvardı. Kendi canı bu kadar kıymetliyken, kişisel hiç bir beklentisi, çıkarı olmadan halkın davası için canlarını ortaya koyan 62 kişinin canını, düşmana pazarlamaya giden bu alçağı, köyde bir odaya kapattık, başına da bir nöbetçi diktik. Sonrada durumunu değerlendirdik. Bu küçük köyde herkes birbirine yakın akrabaydı. Hepsi bir aşiretin mensubuydu. Biz bu alçağı cezalandırsak, köydeki akrabalarını ve aşiretini karşımıza almış olurduk. Alçak cezalandırılmayı hak etmişti fakat böylede bir durum vardı. 
Birde bu alçak, yapmaya kalkıştığı işin anlamını kavramayan, sonuçlarını göremeyen, sadece alacağı üç-beş kuruşluk ödülü gören ve bunun peşinde olan basit bir kişilikti. 

Değerlendirme sonunda, insiyatifi köy halkına bırakmayı daha uyğun bulduk. Bu yönde karar aldık. Köy halkını toplantıya çağırdık. Toplantıda muhtarı karşılarına çıkararak, içine girdiği durumu halka açıkladık: 

"Bunun cezasını siz verin. Siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun," dedik. 

Halk, hiç beklemedikleri bizim bu katılımcı, demokratik yaklaşımımız karşısında uğradığı şaşkınlık ve sevinç içinde, muhtarın durumunu, kendi arasında tartışarak değerlendirdi. Sonuçta: 

"Doğrudur! Bunun yaptığı hainliktir! Her şey bir yana insan, düşmanı da olsa misafirine ihanet etmez! Bu bizim 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töremize, ahlakımıza uygun değildir! Bu ahlaksızlıktır! 
Amma velakin, bu adam eskiden böyle değildi. Her bakımdan bizim insanımızdı, bizden biriydi. Düşmanı bile olsa evine gelip misafir olanı ağırlar, onu gözü gibi korur, üzerine ordu da gelse saklar, kimseye de teslim etmezdi! Biz bu adamı köyümüze muhtar yaparak, devlete bulaştırdık... 
Bizi temsilen devlet dairelerine, karakollara gide gele bozuldu, bu hale düştü! Hırlı-hırsızla, it-uğursuzla düşüp kalkarak; başkalarının sofrasında beslene beslene, bizden biri olmaktan çıktı! Onlar gibi oldu... Bunun bu hallere düşmesinde, bizimde böyle bir mesuliyetimiz, payımız oldu... 
Bunları da nazarı dikkate alarak: biz deriz ki, bir defaya mahsus olmak üzere, bunu affedelim. Yeniden özüne, bize dönmesi için, bu kendisine bir ders ve şans olsun. Buna rağmen hainlikte ısrar ederse, o zaman şimdi hak ettiği cezasını biz verelim!" dediler. 

Bizde halkın bu kararma saygı duyduk. Halkın huzurunda, beti-benzi atmış, kül gibi olmuş, itten-köpekten pişman muhtar; evine dönerken, olanlara ve hayatta kalışına inanamayan bir şaşkınlık ve utanç içindeydi. 

îki gün kaldığımız Sayer (Seyar) köyünde, dinlenip toparlandık. Halk, iki gün boyunca neleri var, neleri yoksa çıkarıp bizi özel olarak besledi. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Bize bal, kaymak, otlu peynir, ceviz içi yedirdiler. 
Yanımızda ki sürüden kestikleri hayvanların etiyle, çeşit çeşit yemekler pişirdiler. 

Cihazımızı tamir ettik. İkinci gün akşamı, köyün bütün çevresini, gidiş yollarını ( bu arada Ape Musa Bölgesine gidiş yönünü ve yolunu) öğrendik. 

62 kişi iki gün boyunca, bu küçük köyün bütün 
hanelerinde barınmış, sofralarında yiyip içmiştik. Bu ailelerin hepsi, imkanları son derece sınırlı, yoksul ailelerdi. 
Bu nedenle, yanımızdaki sürüden, bütün ailelere eşit sayıda hayvan yardımında bulunduktan sora, köyden çıktık. 

Köyde belirlediğimiz yönde yürürken, yine kaybolduk. 
Çok yoğun sis vardı. Bir vadinin içinde mola verdik. 
Cihazımız çalışıyor fakat bulunduğumuz yer elverişli 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olmadığı için çekmiyordu. Arkadaşlarla cihaz bağlantısı için yüksek bir tepeye çıkmak gerekiyordu. Bu görev için içimizde fiziği en zayıf olan Pasur rkadaşla ikimiz gönüllü olduk. O karda bir tepeye tırmanmak kolay değildi. Pasur arkadaşla tepeye sorunsuz tırmandık. Fizik güç her şey değildi. Dışarıdan bakıldığında avurdu avurduna geçmiş, bir deri bir kemik kalmış, zafiyet geçirdiği sanılan Pasur arkadaşta, görünmez ve inanılmaz bir irade gücü, inanç ve kararlılık oluşmuştu. Bu, önderliğin ve özgürlük 

hareketimizin yarattığı bir sonuçtu! 

Tepede cihaz, açık kanaldan yayılan bir frekansı yakalayarak hışırdadı. Hemen o kanala çağrı yaptım. 

Çağrıma yanıt veren cihazda ki sesi tanıdım. Licenin 

Hüseynik köyünden, öncü Mehmed arkadaştı. Öncü Memed arkadaş beni tanıyınca, merak ve kaygı içinde: 

"Heval, bir haftadır neredesiniz? Arkadaşlar sizi şehit ilan edeceklerdi!" dedi. 

Memed arkadaş yerimizi sordu. Ona yerimizi, nerde olduğumuzu bilmediğimizi, fakat Sayar köyü yakınlarında kaybolduğumuzu söyledim. Memed arkadaş: 

"Çevrende ne görüyorsun?" diye sordu. 

İçinde bulunduğumuz vadiden minare gibi göğe yükselen dik, sivri bir kayalık vardı. Bunu tarif ettim. Öncü Memed arkadaş: 

"Ben biraz sonra seni arayacağım, bekle," diyerek cihazı kapattı. 

Tekrar aradığında: 

"İki saat sonra yanınızdayız, o kayalıkta bekleyin," 

dedi. 

Pasur arkadaş ile tepeden inip, durumu yönetime bildirdik. Arkadaşlarla bağlantı kurulduğunu öğrenen yapı sevinç içinde govende kalktı. 

Öncü Memed arkadaş, cihazda söylediği gibi, iki saat sonra yanında bir grup arkadaşla bizi almaya kayalıklara geldi. Hepimizin sevincine diyecek yoktu. 
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Remzi (Amed) 


APE KAMİL 

Asıl adı, Necmi Odabaşı olan Amed-Çermik'in Alos köyünden Ape Kamil'i, 1993 yılında doğrudan Karargaha bağlı olarak cephe faaliyetlerini sürdürdüğü sırada tanıdım. 
Tanıştığımız da Ape Kamil 55 yaşındaydı. 

Önderliğe, partiye sarsılmaz bağlılığını, Apocu yaşam ve mücadele pratiğiyle kanıtlayan Ape Kamil, dönemin OHAL valisi Hayri Kozakçıoğlu ve mahiyetine karşı intihar eylemi görevini üstlendi. Belinde sarılı bomba düzeneğini, hedefi imha edecek bir noktada, kendinde patlatmak için, ave süse (meyan kökü suyu) satıcısı kılığına girdi. Ape Kamil'i eyleme böyle uğurladık. 

Bundan sonrasını, Ape Kamil ile birlikte eyleme gözcü olarak katılan arkadaşlar anlattı: 

"Ape Kamil, belinde sarılı bomba düzeneğinin üzerinde yerel giysileri, sırtında ave süse güğümü ile Amed stadyumunda oynanan bir futbol maçında, şeref tribününde oturan Hayri Kozakçıoğlu ve mahiyetinin yakınma kadar sokulmuş. Ape Kamil, burada belinde sarılı bomba düzeneğini patlatmak için kabloların temasını defalarca sağladığı halde, bomba patlamamış. 

Ape Kamil, bütün çabalarına rağmen bombayı patlatamaymca, arka sıralarda bir yerde kendisini 'görevli gözcü' olarak izleyen milisimizin yanından geçerken, ona bir bardak ave süse verdikten sonra, büyük bir üzüntü ve çaresizlik içinde: 

"Patlami ha... Nidek?" diye, fısıltıyla hayıflanmış. 
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Eylem için, Ape Kamil'in beline sarılan bomba düzeneği, bizim yanımızda hazırlanmıştı. Bu konuda hiç bir sorumluluğu olmayan Ape Kamil, eylemde üzerine düşeni, yaşamını ortaya koyarak yerine getirmişti. Eylemin başarısız olma nedeni, bomba düzeneğinin yanlış kurulmuş olmasıydı. 
Ape kamil'in geri getirdiği bomba düzeneği üzerinde yapılan incelemede bu durum tespit edilmişti. 

Arkadaşların teknik yetmezliklerinden kaynaklı hatalarıyla başarısızlığa uğrayan eylemin ardından, kızıyla birlikte gerillaya katılma kararı alan Ape Kamil dağa, gerillaya gelirken yolda düştükleri bir düşman pususunda, kızıyla birlikte vurularak şehit düştü. 


Remzi (Amed) 


BIXWIN BIXWIN! LALIKE ME Jl BIXWIN! 

1996 da cephe çalışmalarmdaydım. Dönemin Amed 
eyalet komutanı Amed arkadaş, bizim birimle görüşmek istedi. Görüşme için, Lice'nin Keli köyünü belirledik. Keli de temel yurtseverlerimizden Cezayir'in ailesi yemekli hazırlık yaptı. 

Amed arkadaş, yanında bir grup arkadaşla geldi. 
Cephe çalışmalarımız üzerine toplantıdan sonra hep birlikte, hazırlanan sofraya oturduk. Evde Cezayir'in, aralarında birer yaş olan, yedi-sekiz tane çocuğu vardı. Bu çocuklar da, yemek yediğimiz salonda yaş sırasına göre bir kenarda yan yana dizilmiş, bizi izliyorlardı. 

Gerillanın artığı, çöpü olmaz. Sofrada, önünde artık bırakmaz. Bizde o gün Cezayir'in evinde kurulduğumuz sofrada, önümüzdeki tabaklarda bulunan yemeği, yanı başımızda bizi izleyen çocukların bakışları altında, yedik 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bitirdik. Ben, mücadeleye katıldıktan sonra her arkadaş gibi pek nadir bulabildiğim bu sofrada, en son bir parça ekmekle tabağımın yağını güzelce bir sıyırıp, kalayını parlatarak, son lokma olarak ağzıma attım. Tam bu esnada, bizi izleyen çocuklardan en büyüğü, hırsından ağlamaklı bir sesle: 

"Bixwin, bixwin! Lalike me jı bixwin! ( Yiyin, yiyin! 
Tabaklarımızı da yiyin! ), dedi. 

Çocuğun bu sözleri üzerine, hepimiz sofranın başında donduk kaldık... Son lokma ağzımda büyüdü, yutamadım... 
Yediğimiz yemek içimize oturdu, dert oldu... 

Yediğimiz et yemeğiydi. Ancak bayramdan bayrama et yüzü gören yoksul Cezayir'in çocukları, gözlerinin önünde yediğimiz ete umsunmuşlar... Canları çekmiş, imrenmişlerdi... Biz bu durumu önceden görmemiş, onları dikkate almamıştık... 

Gelenek, görgü gereği çocuklar, konuk sofralarına oturtulmaz, onlara ayrı sofra kurulurdu. Ben, malzeme alırken, çok yakından tanıdığım Cezayir'in ailesini, çocuklarını da hesaba katmıştım. Yurtsever Cezayir'in de bizi, yaşam ve mücadele koşullarımızı çok yakından tanıyıp bildiğini ve bundan yola çıkarak "Gerillanın rızkını, çocukları da olsa kimselere yedirmemek" gibi bir kural uyğuladığmı, ancak bu nahoş deneyden sonra anladık... 

Yemeğini bitirdiği halde, çocuğun sözleri üzerine sofradan kalkamayan Amed arkadaş, sıkıntıyla: 

"Gidin, bir yerden bir hayvan satın alıp kesin, çocuklar yesin," dedi. 

Hemen gidip, komşu evlerden birinden bir keçi satın alıp getirdik. Cezayir bunu da "Göz hakkı olarak" çocukları için kesti. 

Bu durum, Amed arkadaşın o kadar içine vermişti ki, gitmeden önce bir toplantı daha yapıp, içine düştüğümüz bu durumu değerlendirerek: 

"İçine düştüğümüz durum, gerçekten çok ağır. 
Mücadele amaçlarımızın özüyle çelişen bir durum. Ahlaken yanlış yaptık! Bize hiç yakışmadı. Halka doğru yaklaşım ilkemizi her alanda ve herkese karşı titizlikle uygulamalıyız. 
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Bugün içine düştüğümüz bu durumdan, bu sonucu çıkaralım ve dersimizi alalım," dedi. 

Kısa toplantının çıkışında, Amed arkadaşın kendine öfkeli ve mahcup halde, sesli olarak kendi kendine: 

"Nasıl oldu da böyle bir şey yaptık?" diye söylenerek hayıflandığını hatırlıyorum. 


Remzi (Amed) 


DATO 

Ergani-Kme arasında gerçekleştirdiğimiz bir yol denetim eyleminden sonra geri çekilirken, gecenin geç saatlerinde. Kine köyünün içinden geçiyorduk. Bütün köy uykudaydı. Güvenlik için, yürüyüş kolunun dışında, çevreyi gözetleyerek yürüyordum. 

Köyün içinde bir yerde, elinde bakır bir ibrikle 70 
yaşlarında, aksakallı bir ihtiyar belirdi. Gökyüzünde dolunay vardı. Yürüyüş hattımızda beliriveren ihtiyarın çok yakın mesafeden, yürüyüş kolunda ilerleyen arkadaşlara bakışı dikkatimi çekti. 

Yakınında bir noktada durarak, bende ihtiyarı izlemeye başladım. Sabah namazı için abdest almaya çıktığı anlaşılan aksakallı ihtiyar, önünden geçen arkadaşların her birini, başını omuzunun bir ucundan öbür ucuna kadar çevirerek, olağan dışı bir ilgiyle izliyordu. Yürüyüş kolunun sonunda bir kaç arkadaş kaldığında, yanma giderek: 

"Merhaba dato, hayırlı geceler," dedim. 

Selamıma ve iyi dileğime cevap vermeyen aksakalı ihtiyar, çok açık bir şaşkınlık içinde: 

"Siz kimsiniz, necisiniz?" diye sordu. 

"Biz Apocuyuz! PKK gerillalarıyız dato," dedim. 
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Benden aldığı bu yanıt üzerine ihtiyar adam, şaşkınlıktan yuvalarında büyüdüğü, ay ışığında bile belli olan gözlerini bana dikerek, bir süre öylece baka kaldı... 

"Neyin var dato, ne oldu?" diye sordum. Dato, şaşkınlıktan iyice afallamış bir halde: 

"Hani, sizin kuyruğunuz, boynuzunuz nerede?" diye 

sordu. 

Kadın eksenli Dimili ahlakında, yalan ve yalancılık yoktur. Dimili ahlakında insanın özü ile sözü özdeştir. 
Cinsiyetçi, sınıflı egemen yaşama hiç bulaşmamış dato gibi Dimili insanı da, herkesi kendisi gibi görür, öyle bilir. Dimili ahlakında insanın kedisi gibi, sözü de muteberdir. 

Mücadelemizin iyice keskinleştiği bu süreçte, amaç için her türlü yol, yöntem ve aracı mubah görerek, hava alır, su içer gibi yalan söyleyen; amaç için, İslamiyet kisvesine bürünmüş Fettullahçı fitneler, bizi kendi insanımıza "İnsan olmayan, boynuzlu ve kuyruklu şer yaratıkları" olarak tanıtmışlardı... Bunları kendisine anlatanın, kendisi gibi bir "İnsan" olduğuna inanan datoda, ilkesel olarak muteber gördüğü bu " İnsanlara" inanmıştı. 

Sonuçta, bu durumdan sorumlu olan dato değil, kendi insanımıza ulaşarak kendimizi, davamızı anlatıp kavratamadığımız için, bizdik! 

Fetullah Gülen ile örgütlü ekibinin, İslam dinini kendi yoz yaşam çıkarlarına alet ederek, Pensilvanya dan Türkiye'yi her gün ekonomik, siyasi ve kültürel olarak nasıl boynuzladığını; bunun için, Atlantiğin iki yakasında boynuzlarıyla kurduğu köprüyü, hareketimiz hakkında yaydıkları kuyruklu yalanları, halkımıza gösterip kavratamadığımız için, ortaya çıkan bu durumların sorumlusu bizdik! 

Ona bütün bunları, o gece orada anlatacak zamanım yoktu. Yürüyüş kolunun sonundaki arkadaşlarda geçiyorlardı. Ona Dımılıca, sadece: 

"Dato! Ezı Dimili vu! Dimili pıron ez hacek rau! Ezı Apocu vu! Ezı gerilla vu!" diyebildim. 
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Yanından ayrılırken kendisinden hatır istediğimde, Fettulahçı zebanilerin, hakkımızda söylediği kuyruklu yalanlarla, o anda gördükleri arasına sıkışmış ve kafası fena halde karışmış olan Dato, hala üzerinden atamadığı şaşkınlığı içinde, Dımılıca: 

"Uğurlar olsun evladım," dedi. 

Datoyu, böyle elinde bakır ibriğiyle hala şaşkın, orada bırakıp, Kmerden çıkmak üzere olan arkadaşlara yetiştim. 


Remzi (Amed) 


HOMBAZ MUSTAFA 

O sıralar 50 yaşını çoktan aşmış olan Ape Mustafa, Amedte halk arasında ve gerillada Hombaz (Dımılıca: arkadaş) Mustafa olarak ünlenmişti. Çermikli olan Hombaz Mustafa, özgürlük hareketimizin grup dönemi kadrolarından, Mustafa Marangoz arkadaşın kardeşiydi. 
Onun "Mustafa" kod adı, bu kardeşinden geliyordu. 

Hombaz Mustafa'nın, arkadaşlarla katıldığı bir pusu pratiği, gerilla yapısı içinde değerlendirmelerle, tartışmalara konu olmuş, ünlenmişti. Amedte sürdürdüğü cephe çalışmalarının yanı sıra, ihtiyaç duyulduğunda gerillayla pratiğe de çıkan Hombaz Mustafa, bir görev için geldiği Kararğahta yanımızda olduğu bir sırada, bir grup arkadaşla, önceden planlanan bir pusu eylemine katıldı. 
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Grup, eylemden döndüğünde Hombaz Mustafa, birlikte eyleme çıktığı arkadaşlara ateş püskürüyordu. Gitti, kararğah yönetimiyle görüştü. Yönetime içini döküp, Amede döndü. 

Hombaz Mustafa'nın eylem tekmilini yönetim, genel toplantılarda gündem yaparak değerlendirdi. Resmiyetin dışında Hombaz Mustafa'yla eyleme giden arkadaşlardan dinledik: 

"Pusu grubu arazide epey yürüdükten sonra, sarp bir tepeye tırmanmış. Tepenin başında grup komutanı arkadaş, grubu: 

"Pusu noktamız burası heval," demiş. 

Grup, pusu noktasında mevzilenmiş. Hombaz Mustafa da mevziin bir kenarında yerini almış. Beklemeye başlamışlar. Fakat pusu grubu mevziinde, sigaralarını yakıp tellendirerek, pür neşe bir hoş sohbete dalmış... Hombaz Mustafa, çok şaşırdığı bu durumu anlamak için bir süre sessizce izlemiş... Durumu kavrayınca da, top gibi patlayarak: 

"Bire gereksizler! Siz bu pusuyu düşmanı vurmak için mi, yoksa içinizdeki kurtları dökmek için mi kurdunuz? Siz kimi kandırıyorsunuz? Allahın defettiği, bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde düşman ne arar? Sizin bir Davulunuz, dümbeleğiniz; bir de düdüğünüz, zurnanız eksik! Siz buraya eyleme değil, eğlenceye gelmişsiniz!" demiş. Sorumlu arkadaş: 

"Fakat, hombaz Mustafa..." diyecek olmuş. 

Hombaz Mustafa, iyice küşümlenerek: 

"Sus! Sus! Birde konuşuyor! Alırım şimdi ayağımın altına seni! Pusu buraya değil, daha o yola kurulur!" diyerek, ta aşağıdan geçen yolu göstermiş. 

Durumları Hombaz Mustafa tarafından açığa çıkarılıp, radikal bir şekilde yüzlerine vurularak teşhir edilen pusu grubu, toparlanarak kös kös geri karargaha dönmüş. 
Hombaz Mustafa'nın bilgilendirmesiyle açık soruşturmaya alman pusu grubundaki arkadaşlar, yaşadıkları bu durumu ballandıra ballandıra anlatıyorlar ve sonunda: 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"Bize, Hombaz Mustafa gibi komutanlar gerek! Bizi ancak Hombaz Mustafa gibi komutanlar ıslah edebilir!" 
diyorlardı. 

1993 te giriştiği intihar eyleminde, kendisini fark 
eden düşman tarafından yakalanan Hombaz Mustafa hala zindandadır. 


Remzi (Amed) 


YAZ KOMUTANI 

Gerillaya katıldığım günlerde, Dicle Bölge karargahında tanıştığım ilk arkadaşlardan biride, karargah üçüncü takım komutanı olan Kulplu Zerdeşt arkadaştı. 
Yaklaşık iki metre boyunda olan Zerdeşt arkadaş, zafiyet derecesinde çelimsiz ve zayıftı. Yaşamı genel olarak ironik bulan, her dem nüktedan olan Zerdeşt arkadaş, dağda kış koşullarına dayanamıyordu. Bu gerçeğinden dolayı, karargah yönetimi de onu kışın cephe faaliyetlerine, kitle içine yolluyor; yazın dağa çekiyordu. 

Arkadaş yapısı içinde Zerdeşt arkadaş, bu nedenle: "Yaz komutanı" olarak önlenmişti. Lakabı kulağına fısıldandığında hoşnut, hazla gülerek: 

"Gerçekten öyle mi diyorlar? Vay kuralsızlar..." derdi. 

Aradan geçen, neredeyse 20 yıllık meşakkatli mücadele sürecinde bir gram olsun kilo alıp etlenemeyen Zerdeş arkadaş, artık yaz, kış HPG saflarında savaşıyor. 

Remzi (Amed) 
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ARIGOR SUYUNDA 


1994-95 kışında. Bölge gücü olarak bölükler halinde Ape Musa alanında üslendik. Ben, Rojhat arkadaşın komutasında ki karargah bölügündeydim. Bölge komutanı Dr. Aliydi. Karargah gücü olarak, kavak noktasına üslenmiştik. Son derece sağlam yapılmış sığmağımızın içine odun sabası kurmuştuk. Erzak ve yakacak odun sorunumuz yoktu. 

Bütün bölge güçlerinin düzenli tekmilleri, karargah olarak bizim kavak noktasına geliyordu. Öteki ihtiyaçlarla birlikte, geliş, gidişler yoğun olduğundan, düşman bizim noktada görüntü alan düşman kış ortasında noktayı bastı. 

Nöbetçilerimizin bir sabah erken saatlerde, yoğun sis içinde, güçlükle tespit edebildiği düşmanın operasyon gücü noktaya girmek üzereyken, biz sığmağı son anda terk ettik. 

Bütün arazi iki metre karla örtülüydü. Bu koşullarda düşmanla çatışmayı göze alamazdık. Üzerimize gelen düşmanın operasyon gücü sorun değildi. Onlarla çatışırken gelecek takviye güçleri, özellikle helikopter ve uçaklar karşısında, iki metre kar içinde açık hedef durumuna düşerek imha olurduk. 

Üstelik kar, yakıcı nitelikteki en tehlikeli toz kardı. İki metrelik kara rağmen düşman çemberini aşsak ta, bu toz karda yanardık. Biz, yoğun kar içinde, olabildiğince hızlı yürüyerek, Aligor suyunu indiğimizde, düşmanda boşalttığımız sığmağımıza girmiş olmalıydı. 

Sığmaktan çıktıktan sonra, iki metre kar içinde hızlı hareket edemeyeceğimiz gibi, hangi yöne gidersek gidelim, karda bir bölük güçle çiğneyerek oluşturacağımız derin iz, karadan ve hava hemen görülürdü. Aligor suyunun içi-yatağı hem iz bırakmadan, hem de en hızlı yürüyebileceğimiz tek yerdi. 
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Aligor suyunun içinde, su yatağının enğebelendiği, suyun şelaleye dönerek yol vermediği yerlerde kıyıya çıkıp dolaşarak, bir suyun içinde, bir karın içinde, zozanlara doğru gün boyu saatlerce yürüdük. Hava, kesif sisle kapalıydı. 
Yürüyüş boyunca üzerimize kırağı gibi incecik bir toz kar yağdı. Doğanın derinliğinde, düşmanın bize ulaşamayacağı uygun bir yerde, Aligor suyundan çıktık, toz kar üstünde mola verdik. Mola verdiğimiz yerin rakımı ağa. seviyesiydi. 
Buradan sonrası, ağaç seviyesinin ötesi zozanlardı. 

Hemen ateş yakmaya koyulduk. Keçilere yedirilmek için güzün kesilerek, ağaçların çatallarına yüklenmiş çıloları indirdik, üzerini kaim kuru dallarla besledik. Tutuşan kuru çılolardan yükselen turuncu alevler, üzerimize kapanmış sisin içinde oynaşmaya başladığında, bütün arkadaşlar bir anda büyüsüne kapıldıkları ateşin başına üşüştüler. Bu durumda bütün arkadaşların çoktan donmuş olan el ve ayakları kangren olur, kesilirdi. Arkadaşlara, ateşten uzak durmaları için yaptığımız sözlü uyarılar, fiili engelleme çabalarımız sonuç vermedi. Çoğunluğu gerillaya yeni katılmış olan genç arkadaşlar, bizim kendilerini engelleme çabalarımıza bir anlam veremediler... Aslında bir süre sonra, donma derecesinde soğuk ile ateş ısısı, tenlerinde buluşup çatıştığında, ince sızlama ve zonklamalarla kendini gösteren dayanılmaz acılarla kendileri ateşin başından kaçacaklardı... 
Fakat Aligor suyu ile toz kar içinde gün boyu yürümekten donmuşlardı. Alevleri görünce, bizi de dinlemeden iradelerinin dışında, ateşin başına koşmuşlardı. Genç, tecrübesiz arkadaşları zapt edemeyince, sorumlu Dr. Aliye giderek, duruma müdahale etmesini istedik. Dr. Alı gelip " ateşten uzak durulması" talimatını verdiğinde, aradan kısada olsa bir süre geçmişti. Arkadaşların çoğunluğu, talimattan sonra, ateşin uzağında toplandıkları bir yerde, Aligor suyu ile toz kar içinde donmuş ya da donmakta olan ayaklarının balkıyan sızısı içinde kıvranıyorlardı... Durumları nispeten iyi olan arkadaşlar, sızısı şiddetli olan arkadaşların ayaklarını, ayak topuklarımız ve silah dipçilerimizle vurarak, ezmeye giriştik. Ağaçlardan kestiğimiz esaslı değneklerle. 
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arkadaşların ayakkabılarının içinden büyük acı ve zahmetlerle çıkarabildikleri ayaklarının tabalarını falakaya çektik. Üzerindeki çoraplarını da çıkararak falakaya çektiğimiz bu ayaklara, ateş sıcağının etkisiyle kan oturmuştu. Kar üstüne sırt üstü yatırarak, arkadaşlar tarafında kaldırılarak tutulan, artık siyaha çalan morarmış ayaklarının tabanlarına attığımız falaka dayağı altında, genç arkadaşların ellerinde olmadan attıkları çığlıklar, ucu bizede dokunan savurdukları küfürler hala kulaklarımda çınlar... 

O koşullarda bu arkadaşlara yapılabilecek başka hiç bir şey yoktu. Dışarıdan döverek, donarak pıhtılaşmış kanın damarlarda yeniden dolaşımını sağlamak, ancak böyle bir müdahaleyle mümkündü. Bu gibi durumlarda, parmaklarda ki kılcal damarlara oturan pıhtılaşmış kanın akıtılması hayatidir. 

O gün, Alıgor suyu ile toz kar içinde gün boyu yürümekten ayakları donan arkadaşların sayısını hatırlayamıyorum. Fakat ayak topuklarımız ve silah dipçilerimizle ayak ezmekten, esaslı değneklerle tabanlara falaka çekmekten, o havada yorgunluk teri attığımızı hatırlıyorum. 

Yaktığımız ateş köze dönüştüğünde, arkadaşlara, belli bir mesafede olmak kaydıyla ateşin çevresinde durma izni verildi. Bir kaç metre mesafeden de olsa o koşullarda ateşin çevresinde olmanın, insanın içini ısıtan psikolojik bir etkisi vardı... 

Çoğunluğu yeni şervan, genç arkadaşların arasında en yaşlı ve tecrübeli olan bendim. Fiziğimde güçlüydü. Genele göre deneyimli ve güçlü bir kaç arkadaş, ateşi yakmak ve durumları kritik olan arkadaşların ayaklarını topuk ve silah dipçileriyle ezmek, tabanlarına falaka çekmekten, kendi durumumu dikkate almamıştım. Arkadaşlarla birlikte ateşin çevresine toplandığımızda, ayak parmaklarımın ucundan içime, ciğerime işleyen, beynimde zonklayan bir sızıyla kıvranmaya başladım. Sanki, etimle tırnaklarım arasına, bambu kıymığı saplanıyordu. 
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Ayaklarımın ikisi de yanıyordu. Bende falakalık olmuştum. Arkadaşlardan ayrıldım. Bir yere oturdum. 
Ayaklarımdan daha iyi olsalar da, yine de güçlükle hükmedemebildiğim ellerimle, ayakkabılarımı çıkarmcaya kadar akla karayı seçtim. Aligor suyuyla toz kar, ayaklarımda alçı olmuş, ayakkabılarım ayağımın doğal parçası, uzvuna dönüşmüştü. Silahımın dipçiğiyle ezerek, ağaç gövdesini tekmeleyerek, adeta kötürüm, çont olmuş ellerimle ayakkabılarımı ayağımdan çıkarmayı başardığımda, çoraplarımı çıkaramadım. Değnekle döverek buzlarını çözdükten sonra ancak çıkarabildim. İçime işleyen o ince sızı, artık tamamen beynimde zonklayan derin bir sancıya dönüşmüştü. 

Ayaklarımın her iki tarafı, serçe parmaklarımdan, topuklarıma kadar mosmor olmuştu. Daha önce arkadaşlara yaptığım gibi, bu defa değnekle kendi ayaklarıma vurdum. 
Arkadaşların ayaklarına vurduğum kolaylık ve rahatlıkla, kendi ayaklarıma vuramıyor, kendime kıyamıyordum (!) O zaman arkadaşları çağırdım. Bana esaslı bir falaka çektiler. 

İşin aksi tarafı, sırım gibi genç arkadaşların vurduğu, yüreğimi hoplatan darbeler altında bağıramadım... O koşullarda, genç arkadaşların önünde yakışmazdı... Şimdi ki aklım olsa avaz avaz bağırır, rahatlardım! Ayaklarım yanmaktan bu sayede kurtuldu. Fakat bütün çabalarımıza rağmen, bazı arkadaşların ayakları, o gün orada, Aligor suyunun kıyısında yandı. Adlarını ve sayılarını hatırlayamadığım bu arkadaşlar, cepheci arkadaşlar tarafından götürüldüler. Cepheci arkadaşların tedaviye götürdüğü bu arkadaşların, tedavi imkanına kavuşamadan, yolda kongren olan ayak parmakları ve ayaklarının kesildiğini öğrendik. 

O kış Aligor suyundan öteye, zozanlara çıktık. 
Zozanlarda iki metreyi aşan kar altında naylon açtık. Kışın geri kalanını kar altında, naylon içinde geçirdik. Doğaya karşı verdiğimiz mücadele kimi zaman, düşmanla göğüs göğüse çatışmaktan çok daha zordu... 
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Remzi (Amed) 


SOFİ HACI 

Haniye bağlı Cevz nahiyesinde, devletten bize karşı silah alan korucular vardı. 1994 baharında, cevz korucularına karşı, silah bıraktırmak amacıyla caydırıcı eylem kararı alındı. 

Korucularla doğrudan çatışmaya girmemiz, düşmanın her fırsatta istediği ve aradığı bir durumdu. Korucularla doğrudan çatışarak, onlara silah bıraktırmak mümkün değildi. Onlarla her çatışma, aramızda kan davasına dönüşerek sorunu derinleştirirdi. 

Korucuların çevrelerine ulaşmak, sorunu ve amaçlarımızı onlara anlatıp izah etmek, onlar üzerinden korucuları etkileyerek silah bıraktırmaya ikna etmeye çalışmak en sağlıklı yoldu. 

Bu düşünceden hareketle, bir grup arkadaş Hani-Cevz yolunu kestik. Yolculara yaptıımız genel propağandanm ardından Cevz arabasındaki yolcular arasından, nahiyenin önde gelen yaşlılarından birini yanımıza aldık. Adını Sofi Hacı olarak anımsadığım aksakallı ihtiyara: " Bir süre konuğumuz" olduğunu söyledik. Yanımızda Sofi Hacı ile arazide uyğun bir yere konumlandık. 

Koşullarımız konuk ağırlamaya hiç elverişli değildi. 
Konuk ağırlamak bir yana, içecek su ve yiyecek yavan ekmek gibi en temel zorunlu ihtiyaçlarımızı bile düzenli temin edemiyor, çoğu zaman bulamıyorduk. Buna rağmen, konuğumuzu en iyi şekilde ağırlamak için seferber olduk. 
Belirttiğim gibi, biz kendimiz içecek su bulmakta zorlanırken namazında, niyazında, kalbi inanç sahibi olan konuğumuzun, günde beşvakit namazını kılabilmesi için gereken abdest 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suyunu, hiç aksatmadan sağladık. Sofi Hacı ya gereken her türlü hizmeti ve hürmeti gösterdik. Ona saygıda asla kusur etmedik. 

Yanımızda kaldığı süre içinde, mücadele amaçlı yaşam koşullarımızı bizimle birlikte yaşayacak gören Sofi Hacı, o koşullarda kendisine gösterdiğimiz hürmet ve hizmetten çok etkilendi... 

Yanımızda kaldığı 10 gün boyunca kendisine, mücadele amaçlarınızı, anlayabileceği bir dille izah ederek anlattık. Her defasında, derin sessizliğinin ardında, artan bir merak ve ilğiyle bizi dinleyen Sofi Hacı, konuğumuz olduğu süre boyunca bize hiç bir şey demedi. Fakat kendisini aldığımızda doğal olarak kapıldığı, saklamayı başaramadığı için bizimde gördüğümüz korkusunun ve öfkesinin yerini, büyük bir şaşkınlık almıştı. Bunu her an görüyor ve izliyorduk. 

Sofi Hacı, ortamda en çok, aramızdaki Beriwan ile Dicle arkadaşlara, onların ortamdaki duruşlarına, bizimle olan olağan ve rahat gündelik ilişkilerine dikkatle bakıyor ve bu duruma şaşıyordu... Ortamda söz konusu iki kadın arkadaş ile erkek arkadaşlar olarak bizim aramızda, ortak yaşam ilişkilerimizde kötü, çirkin, yoz hiç bir şey olmadığını görüp anlıyor ve buna çok şaşıyordu... Sormaya cesaret edemesede, şaşkınlığını gizlemiyordu. 

Ona izah etmeye çalıştığımız Kürt ve Kürdistan davamızın, bunun için geliştirdiğimiz özğürlük hareketimizin gerçekliği Sofi Hacıyı sarsmıştı. 

Bütün bunların ışığında Sofi Hacıya devletin, Kürt ve Kürdistan davamıza ve özğürlük hareketimize karşı geliştirip uyğuladığı koruculuk politikasını açarak anlattık. Çevz korucularının, düşmandan aldıkları silahları bize karşı kullanmamaları, bırakmaları gerektiğini vurğuladık. 

Sofi Hacıyı, 10 gün boyunca imkanlarımızı zorlayarak yanımızda konuk ettikten sonra, Cevz nahiyesinin yakınında bir yerde evine uğurladık. Sofi Hacı, evine giderken de bize hiç birşey demedi. Fakat onu bıraktıktan sonra, biz arazide gözden yitinceye kadar, orada bıraktığımız yerde kalarak 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arkamızdan bize baktı. Gözden yitinceye kadar arada bir bakarak. Sofi Hacmin bu durumunu izleyip aramızda konuştuk. Bu olumlu bir durumdu. Sofi Hacı Cevze, evine döndükten kısa bir süre sonra, Cevzdeki 30 korucudan 20'si silahlarını ve koruculuğu bıraktı. 

Sofi Hacıyla bir daha karşılaşmadık. Fakat Sofi Hacmin bizi tanıyıp anladığından ve ibadetlerinde tanrıya bizim başarımız için de dua ettiğinden eminim! 

Remzi ( Amed) Maxmur 2010 


NA VDAR AMED) ARKADAŞIN ANLA TİMİ: 

ZİLAN (ZEYNEP KINACI) ARKADAŞLA 

1995 yaz sonuydu. Dr. Hawar (Varto) arkadaşın 
komutasında ki bölüğümüzle, Mazgirten Nazimiye'ye geçtik. 
Burada, dokuz kayalar bölgesinin Bazik Ormanında, bölüğümüzün kış üstlenmesi için kış kampı hazırlıklarına giriştik. Hazırlıklar sürerken, bazı görev ve ihtiyaçlar için. 
Doğu Dersim bölge Karargâhına gidiyorduk. Bu gidiş, gelişler sırasında, saflara o günlerde katılmış olan Zilan isminde bir kadın arkadaşla tanıştık. Sıcakkanlı, girişken, hayat dolu bir arkadaştı. Zilan arkadaşı. Doğu Dersim Bölge Karargâhında böyle gördüm ve tanıdım. 

Bazik Ormanında, kış kampı için gömme mangalarımızı yaptık. Bir bölük güç için, imkanlar dahilinde sağlayabildiğimiz kışlık erzakımızı kampa çekerek, uygun 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yerlere erzak gömmelerimizi yaptık. Erzakımızın çoğunluğu buradaydı. Bu arada kış bastırmıştı. Karargahta tanıştığımız Zilan arkadaşın düzenlemesi de bizim bölüğe oldu. 

Şimdi hatırlayamadığım bir nedenle, tabur komutanımız Hamza Piran ve komutasındaki karargâh bölüğümüzde bizim kampa yerleşti. Artık kış bastırdığı ve kar yağdığından, ikinci bölük için erzak sağlayamadık. Onlar için gereken gömme mangaları yaparak kış üstlenmesine geçtik. 

Bölüğümüzde, aralarında Zilan arkadaşında bulunduğu on kadın arkadaş vardı. Bunlardan takım komutanı Tanya (Dersim), Peyman (Rojava), Koçerin (Bitlis), Beritan (Dersim), Beriwan (Dersim) ve Bertin arkadaşları hatırlıyorum. 

Erkek arkadaşlardan: takım komutanımız Navdar (Kırşehir), Mazlum (Piran), Şahin (Mardin), Xemgin (Semsûr), Mazlum (Amed), Baran (Hazro), Sinan (Serhat), Cotkar (Amed), Hogir (Amed), Militan (Ergani), Masiro (Çevlig), Eriş (Demanan), Welat (Siirt), Haydar (Kobani), Mervan (Sedo) arkadaşlar ile daha sonra saflardan kaçan Xorto, Kirin ve Suat vardı. 

Öteki bölüğümüzden, bölük komutanı Bûrûsk (Lice), Şevger (Kovancılar-Çevlig), Çerkez (Gorsi), Ulaş, Umut, Çeko, büyük Çeko, Çiya, Cafer, Delil, Şevger, Baver (Warto), Sinan (Hazro), Şiar (Canik) arkadaşları hatırlıyorum. 

O süreçte ben, sağlık sorunlarımdan dolayı yönetimin yanında kalıyordum. Arkadaş yapımızın çoğunluğu, bir önceki kış (94-95 kışı) Batı Dersimde Ali Boğazındaki kış kampında kalmışlardı. O kış boyu Zeki (Şemdin Sakık) unsurunun, "İradeyi güçlendirme" adı altında uyguladığı, kontra-özel savaş rejimini yaşayan arkadaşlar, aradan geçen bir yıl içinde o sürecin etkilerini üzerlerinden atıp toparlanamamışlardı. Ali Boğazındaki kış kampında. Zekinin dayattığı kontra- özel savaş rejimini yaşayan arkadaşlar, 
1995 süreci boyunca bütün Dersim Eyaletinde düşmana 
karşı savaşı geliştirememiş, içe kapanarak adeta bunalıma 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girmişti... Ali boğazındaki kış kampında kalan arkadaşlar, yaşamda hala ciddi boyutlarda sorunluydular. 

Zeki unsurunun 1994-95 kış üslenmesinde. Batı Dersimde Ali Boğazında, daha sonra Zapta "İradeyi güçlendirme" adına uyguladığı kontra-özle savaş rejimi özet olarak şöyleydi: 1994-95 kışında Ali Boğazında altı yüz kişilik bir güç üslenmişti. Kuzey Saha komutanı Zeki de karargâhını Ali Boğazına kurdu. O kış, ben yine Doğu Dersimdeydim. 

Ali Boğazında üslenen gücün erzak gömmelerini yapan görevli arkadaşların verdikleri bilgiye göre, 600 kişilik gücün kışlık ihtiyacının iki katı erzak gömmesi yapılmıştı. 

Kış kampına geçildikten hemen sonra. Zeki yaptığı ilk toplantıda "Devrimci iradenin güçlendirilmesi amacıyla" aldığı kararları ve uyulması gereken kuralları açıklamış. O kış Ali Boğazında kalan arkadaşların, her fırsatta ayrıntılarıyla anlattıklarına göre: Zeki bütün güce fazlasıyla yeterli olan erzakla oynamıştı. Onun talimatıyla, en az on kişilik olan mangalara günlük olarak: bir elin avuç içi kadar tütün, şeker ve çay verilmişti. Ekmek gırikleri (bezeleri) bir lokmaya indirilmişti. Yemek adına, içine biraz yağ ve salça bulaştırılmış, lalik içinde kaşıkla aranıp bulunabilen birkaç fasulye tanesiyle yapılmış, "Sade suya kuru fasulye" yemeği veriliyormuş. 

Genel mutfak, derenin karşı tarafına, mümkün olduğunca uzağa bir noktaya kurulmuş. Eğitim saati ile yemek saati neredeyse aynı zamana denk ayarlanmış. 
Mutfak görevlileri uzaktaki mutfaktan yemeği getirinceye kadar, çoğu zaman yemek zamanı bitiyor, eğitim zamanı başlıyormuş. 

Yarı aç- yarı tok eğitime giren yapı, Zeki'nin, "Temel güdülerin keşfi ve kışkırtılmasından ibaret,"sosyalleşme zırvalarını dinlemek zorunda kalıyormuş. Zeki'nin esasta "Temel güdülerin keşfinden ve kışkırtılmasından ibaret sosyalleşme zırvasının esası" pratik ve teorik boyutlarıyla böyleymiş. 
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Kış boyu açlığa dayanamayanlar, kendi aralarında buluşup örgütlenerek, lojistiğin katırlarını kesip yemişler. 
Katırların kurtlar tarafından değil de "İradeyi güçlendirme rejimine" dayanamayanlar tarafından gizlice kesilip yenildiği anlaşıldığında Zeki, duruma müdahale edilmesini engellemiş. Amacı, yapıyı bu duruma düşürmek olan Zeki, olanları hoş görmüş... 

Zeki 1994-95 kışında. Batı Dersimde Ali Boğazı kış kampında "İradeyi güçlendirme rejimini" uygularken, düşman kış boyu- bahara kadar Ali Boğazına hiç yönelmedi... 
Arkadaşların verdiği bilgilere göre: düşman kış boyu Ali Boğazına hakim bir tepeye bir keşif birimi çıkarmış, durumu fark eden arkadaşlarda düşmanın bu birimini vurmuş: bir ölüsünü bırakıp kaçan düşman kış boyu, bahara kadar bir daha hiç görülmemiş. Aynı kış, bizde aynı Dersim Eyaletinin Doğu bölgesinde üç ayrı noktada. Doğu Dersim bölge gücü olarak kış üslenmesi yapmıştık. O kış boyu Batı Dersimde Ali Boğazına hiç yönelmeyen düşman. Doğu Dersimdeki üç kampımıza da seri operasyonlarla yöneldi. Biz, üç metre kar içinde düşmanın operasyonlarından dolayı üç defa nokta değiştirdik. Bir kampımızda dört şehit verdik. Son yerimizde naylonumuz kalmadığı için, bahara kadar arazide açıkta kaldık. 

Düşman Ali Boğazına kış sonu- bahar başında, güç kamptan-kış üstlenmesinden çıkarken saldırdı... "Kamptan pratiğe çıkarken, kış boyu yetersiz beslenmeden dolayı, diz bağlarımız yürümekte zorlanıyordu. Hepimiz çok ağır bir moral çöküntü içindeydik. Zeki karargâh gücüyle çıktı gitti. 
Biz düşmanla o koşullarda girdiğimiz birçok çatışmada kayıplar verdik." diyen arkadaşlar, aradan geçen bir yıla rağmen hala toparlanamamışlardı. 1995 pratiği içinde yapılan düzenlemelerle, eyaletin doğu- batı güçleri karıştırılmıştı. 1995 yılı boyunca düşmana karşı bir türlü savaşı geliştiremedik... Bu durum. Zekinin Ali Boğazında iradeyi güçlendirme adına uygulandığı kontra özel savaş rejimiyle iradeyi kırma çabasının sonucuydu. 
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Zilan arkadaş, Zeki'nin kontra özel savaş rejimiyle iradesi kırılmış bir yapının içine gelip katılmıştı. Katılım öncesi düzenden getirdiğimiz kişilik ve yaşam sorunlarımız. 
Zekinin uyguladığı kontra özel savaş rejimiyle palazlanıp güçlenerek öne çıkmıştı. Arkadaş yapısı olarak yaşamda ciddi sorunlarımız vardı. Zeki'nin uyguladığı özel savaş rejiminin sonuçları öylesine ağır ve derin olmuştu ki, bir yıl önce Ali Boğazında kalan arkadaşlar, bir yıl sonra ki kış kampımızda da aynı uygulamaların olacağı kaygısıyla, kış kampına girmektense saflardan kaçmayı düşündüklerini, bunu kendi aralarında görüşüp tartıştıklarını, bize sonradan söylediler. 

Tabur komutanımız Hamza arkadaşta, o yıl Ali Boğazında kalmıştı. Yapının oradan kaynaklı psikolojisini görüp anladığı için, gündeme geldiği her defasında: 

"Ben burada Ali Boğazını yaşatmayacağım!" diyerek yapıyı rahatlatıp moral vermeye çalışmıştı. 

Ali Boğazından çıkan yapının duruşu sarsılmıştı... 
Kaygıları vardı... Ali Boğazında derinden sarsılan arkadaşların kişiliklerindeki zayıflıklar, yetmezlikler, olumsuzluklar öne çıkmış, yaşamda, ortamda, gündelik ilişkilerde davranışa dönüşmüştü. 

Zilan arkadaş işte böyle bir ortama gelmiş, böyle bir yapıya katılmıştı. Kış kampımızın ilk günlerinde onun yaşamda, ortamda gördükleri, duydukları karşısında şaşkınlıktan neredeyse afallamış halini hatırlıyorum... 
Ortamdaki görüşmelerimizde, tartışmalarımızda esef içinde, bize: 

"Heval, siz adanmış insanlarısınız... Bu üslup ve yaklaşımlar size yakışmıyor... Bunlar ancak düzende yaşanabilir..." diyordu. 

Zilan arkadaşın bu uyarılarına karşılık yapıdan arkadaşlarda ona: 

"Seni de görürüz... Daha yenisin, bir süre sonra sende bizim gibi olursun. Yeni geldiğimizde, bizde senin gibiydik... 
" diyorlardı. 


364 





Arkadaşların bu sözlerini duyunca, şaşkınlığı öfkeye dönüşen Zilan arkadaş: 

"Bunları nasıl söylersiniz heval? Olurmu öyle şey,"diyerek Önderlikten alıntılarla bizi çizgiye çekmeye çalışıyordu. 

Zilan arkadaşın bu yaklaşımları, arkadaş yapısından kendisine karşı yoğun tepkilere neden oluyordu. 

Zilan arkadaş yaşamda, ortamda ki genel ilişkilerde ve tartışmalarda son derece olgun ve tamamen ciddiydi. 
Buna karşın, arkadaş yapısı olarak biz, şaka kisvesi içinde, tartışmayı sulandırıyor, onu alaya alıyorduk... Bu durumda çaresiz kalıp zorlanarak ortamdan uzaklaşan Zilan arkadaşın ardından: 

"Küçük burjuva Malatya kişiliği..." diye, basit değerlendirmeler yapılıyordu. 

Ben o zamanlar, kişilik özelliklerim itibarıyla içe dönük, sessiz biriydim. Yaşamda-ortamda ya da resmiyette, ancak sorulursa cevap verirdim. Genel olarak susar, dinlerdim. Bu temelde daha çok dinleyici olarak katıldığım ortamdaki tartışmalarda, Zilan arkadaşa karşı yapılan değerlendirmeleri, bende sessizliğimle onaylayarak kabul ediyordum... Doğrusu Zilan arkadaşı bende anlamıyordum ve onu aşırı radikal buluyordum. 

Zilan arkadaşın sürekli-sistemli ve yoğun olarak Önderlik çözümlemeleri okuduğunu, aynı mangada birlikte kaldığı kadın arkadaşlar, ortamda söylüyorlardı. Zaten Zilan arkadaşta resmiyette, toplantılarda, eğitimde ve ortamda katıldığı tartışmalarda, belirttiği görüşlerini, sunduğu eleştirilerini ve önerilerini, hemen her defasında Önderlik çözümlemelerinden yaptığı alıntılarla temellendiriyor, ete kemiğe büründürüyordu. Yaşam da ve mücadelede her konuyu ve sorunu, somut ya da teorik her düzeyde. 
Önderliğin bakış açısından göstermeye çalışıyordu. Bizse onu anlamadığımız gibi, ortamda bazı arkadaşların sanki bir eksiklik, yanlışlıkmış gibi, hiçleştiren bir üslupla, onun sırtında taşıdığı çantasının tıka basa Önderlik çözümlemeleriyle dolu olduğu; çantayı her yerde ve her 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koşulda sırtında taşıdığı anlatılıyor, bizde bunları itirazsız dinliyorduk. 

Zilan arkadaşın çantasının Önderlik çözümlemeleriyle dolu olduğunu anlatan arkadaşlar, kış üslenmesine girmeden önce, bir yürüyüş sırasında tanık oldukları şöyle bir durumu anlatıyorlardı: 

"Kış kampına girmeden hemen önce çıkılan yürüyüşlerde, Zilan arkadaş saflara yeni katılmış bir şervan olarak, arkadaşların yürüyüş temposuna ayak uydurmakta çok zorlanıyor, her yürüyüşte sürekli geride kalarak, gruptan koptuğu için arkadaşları da zorluyormuş. Gerilla saflarına yeni katılan Zilan arkadaşın, henüz fiziği açılmadığı gibi, üstelik gerilla yaşamı ve pratiği için çok ciddi bir fizik özrü de varmış. Yeniden diriliş için atılım komutanımız Egid arkadaş gibi, Zilan arkadaşın ayakları da düztabanmış. 

Şehir yaşamından çıkıp dağa gelerek, saflara yeni katılmış, henüz fiziği açılmamış ve üstelik düztaban biri için, deneyimli gerilla grubuna yürüyüşte ayak uydurma çabası, zordan da öte, hem fiziksel hem de manevi olarak, ancak yaşayanın anlayabileceği tarifsiz bir ıstırap kaynağıdır... 

Bu durumuna rağmen, yürüyüşlerde çantasını kimseye vermeyen Zilan arkadaş, yüksek tempolu bir gece yürüyüşünde, yine arkada kalıp gruptan kopunca, artçı arkadaşlar bütün karşı çıkış çabalarına rağmen, Zilan arkadaşın sırt çantasını sırtından almışlar. Fakat çantayı alan arkadaş, Zilan arkadaşa yaptığı bu "İyiliğe" bin pişman olmuş... Çünkü silah, raxt ve çanta gibi, kendi ağırlıklarının üzerine yüklenen Zilan arkadaşın çantası, saf dökme kurşun yüklü gibi ağırmış! Kendi ağırlıklarının üzerine aldığı Zilan arkadaşın çantasının altında, adeta ezilen artçı arkadaş, ilk molada yorgunluktan iflahı sökülmüş halde, çantasını Zilan arkadaşın önüne bırakırken: 

"Bu nedir heval Zilan! Ne var bunun içinde?" diye, yakınarak sormuş. Zilan arkadaşta 

"Önderlik çözümlemeleriyle, birkaç parça özel eşyam var heval," demiş. 
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"Benim" diyen gerillanın, savaş ağırlıklarıyla kendini taşımakta zorlandığı bu dağlarda, düztabanıyla kendisini taşıması zor bir yeni savaşçı kadının sırt çantasını, önderlik çözümlemeleri bile olsa kitapla doldurmasına, o koşullarda dar savaş mantığıyla bir anlam veremeyen arkadaşlar bu durumu, MalatyalI yeni şervanm "Küçük burjuva hobisi, aydın gösterişi" olarak algılamışlar... Bu algılarından hareketle Zilan arkadaşa: 

"Heval Zilan, hızlı hareket etmek zorundayız. 
Zorlanıyorsunuz. Çantanızı alan arkadaşta zorlanıyor. 
Kitaplarınızı buraya, uygun bir yere gömelim. Daha sonra uygun bir zamanda gelinip alınır," demişler. 

Zilan arkadaş, içi Önderlik çözümlemeleriyle dolu olan çantasına sımsıkı sarılarak, buna şiddetle karşı çıkmış. 
Bütün ısrarlarına rağmen gömmek için çantasını Zilan arkadaştan alamayan arkadaşlar, sonunda aciz kalarak ona boyun eğmişler. Zilan arkadaş, içi silme Önderlik çözümlemeleriyle dolu çantasını sırtlayarak, düztabanıyla arkadaşlara ayak uydurma çabası içinde yürüyüşünü sürdürmüş. 

Arkadaşlar bunları ortamda, Zilan arkadaşın "Küçük burjuva kişiliğinin aydın gösterisi, boş gururu" olarak anlatıyorlardı ve bizde öyle algılıyorduk. 

Oysa, o zamanda gerçeğin hiçte öyle olmadığı, Zilan arkadaşın Önderlik çözümlemelerini "Aydın gösterişi" için değil, yaşam ve mücadelesinde temel zihinsel beslenme kaynağı olarak taşıdığı, en ağır koşullarda bile sırtında taşıdığı Önderlik çözümlemelerini, sistemli ve sürekli okuyup özümseyerek beslendiği açıktı. Bunun en çarpıcı, somut göstergesi daha öncede belirttiğim gibi, Zilan arkadaşın genel toplantılarda, eğitimlerde ve ortamdaki tartışmalarda, öne sürdüğü görüşlerini, önerilerini ve eleştirilerini, hemen her defasında Önderlikten yaptığı alıntılarla temellendirip açımlamasıydı. 

Zilan arkadaşın her fırsatta ısrarla dikkat çekerek gündemleştirmeye çalıştığı, hareketimizin ve mücadelemizin dönem gerçekliğiydi. Zilan arkadaş: 
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"Heval, Önerlik kendimizi tekrar ettiğimizi söylüyor! 
Bu tarz, tempo ve duruşumuzun tehlikeli bir durum yarattığını vurguluyor! Kendimizi aşmalı, sürece cevap verecek yeni bir mücadele tarzı, temposu geliştirmeliyiz!" 
diyordu. 

Bu temelde ki konuşmalarını, her defasında: 

"Heval, Önderlik tehdit altında! Ona layık olma temelinde. Önderliği sahiplenmeli, onu korumalıyız!" diye bağlıyordu. 

Biz genel toplantılarda, eğitimlerde, ortamda Zilan arkadaşı dinliyor, fakat anlamıyorduk... Şimdi geriye dönüp baktığımda, Zilan arkadaşın Doğu Dersim'de, Nazimiye'nin Bazik ormanındaki kış kampımızda, kış boyu hareketimiz için hayati derece önemli gerçekleri bize gösterip kavratabilmek için adeta çırpındığını görüyorum... 

Zilan arkadaş eğitimliydi. Beli bir teorik-entelektüel birikimi, altyapısı ve düzeyi vardı. Kendi başına pek bir şey ifade etmeyen, mücadele zemininde ve genel yaşamda, çoğu zaman sahibinin başına bela, sırtına kambur olan bu özelliklerini, Zilan arkadaş çözümlemelerden kendi başına, kendi emeği ve çabasıyla kavradığı Önderlik çizgisiyle mayalayıp yoğurmuştu! Zilan arkadaş, bu temelde aydınlanmıştı ve çevresini de aydınlatıyordu! Biz yapı olarak çoğunluğu 

muz, genel eğitim birikimimiz, alt yapımız olmadığı gibi, kendi kendimizi yetiştirme yönünde de bir çabanın ve kazanımın sahibide değildik. Birkaç yıllık gerillalar olarak, parti de, sürekli yoğun savaş ortamında bizleri henüz yeterince eğitememişti. Partinin, olağanüstü koşullarda hesapsız bedeller ödeyerek yarattığı eğitim imkânlarıkoşulları da. Zeki alçağının Ali Boğazında ve ardından Amed'te, Zapta yaptığı gibi, kontra özel savaş rejimi uygulamalarıyla, düşmanla sübjektif işbirliği içinde heba ediliyordu. 

Arkadaş yapısı içersinde eğitimli olanımız sınırlıydı. 
Yönetimden tabur komutanımız Hamza arkadaş ile takım komutanımız Navdar arkadaş eğitimliydiler. Zilan arkadaş 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ortamda daha çok Navdar arkadaş ile rahat ve kapsamlı tartışırdı. Kırşehir Kürtlerinden olan takım komutanımız Navdar arkadaş, ana yurttan savrulmuş sürgün Kürt gerçekliğinin yarattığı dezavantaja rağmen, düşmanın asimilasyon çarkında ufalanmamış, düzen okullarında gördüğü eğitimin birikimini, mücadele amacının hizmetine sunmayı başarmış, sade, mütevazı anlayan ve uygulayabilen. 
Önderliğe, partiye, halka ve mücadeleye bilinçli bir bağlılık içinde gelecek vaat eden bir arkadaştı. Şimdi düşünüyorum da Navdar arkadaş bizim aksimize, Zilan arkadaşta ki özü, cevheri görüyor ve onu anlıyordu. 

Zilan ve Navdar arkadaşların ortamda geliştirdikleri tartışmalardan çok şey alıyorduk. Her iki arkadaş, eğitimlerde hem divanda komisyon olarak verdikleri eğitimlerle, hem de tartışma bölümlerindeki yoğun ve nitelikli katılımlarıyla ön açıcı, kavratıcı ve geliştirici oluyorlardı. Bizim, yapı olarak kaba, hatta kırıcı yaklaşımlarımıza karşı Navdar arkadaş, Zilan arkadaşa karşı her zaman dikkatle dinleyen, anlamaya çalışan takım komutanı olarak, ortamda ve resmiyette onu koruyup kollayan bir yaklaşım içindeydi. 

MALATYA DERSİM KIRŞEHİR 

Zilan arkadaşın, eğitimlerde, genel toplantılarda ve ortamda, önderlik çözümlemelerinden yaptığı alıntılarla temellendirerek geliştirdiği eleştiriler, arkadaş yapısının genelini zorluyordu... Bunların hepsi tamamen doğru ve yerinde eleştiriler olmakla birlikte, yapı olarak bizim gerçekliğimizle, düzeyimizle çelişen radikal eleştirilerdi. 
Açıkçası kaldıramıyorduk... Eleştirilerin niteliğinin ve radikal tarzının yanı sıra, bu eleştirileri aramıza daha dün katılmış birinin, ayağının tozuyla yapıyor olması ve elbette ki cinsiyeti, yani bir kadın olması da yapıda örtülü ve açık tepki yaratıyordu... Zilan arkadaşı anlayamıyorduk, o bizden ilerideydi. Ve biz bunu kabullenemiyorduk. Bu nedenle, onun aslında bizi, kendimizi tekrar sürecini aştırmaya yönelik. 
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köklü eleştirileri karşısında zorlanıyor, daralıyorduk. 
Önderlik çizgisinin, doğru yaklaşan herkes tarafından, kişisel yoğunlaşmalarda kavranıp uygulanabilecek kadar sade ve gerçek bir çizgi olduğunu, aramızda kaldığı kısa yaşam ve mücadele pratiği ve bundan hemen sonra hareketimizin kendini tekrar sürecini aştıracak nitelikteki eylemiyle gösteren Zilan arkadaşı küçümsüyor, hor görüyorduk. Aramıza daha dün gelmiş bir kadındı... Açıkça söylenmese de yapı olarak ortak bilinçaltımızda bu vardı... 
"Kendini beğenmiş küçük burjuva Malatya kişiliği... Zaten bu Malatya kişiliği Kürt kişiliğine uzaklaşmış, asimile olmuş kişiliktir..." gibi ağır değerlendirmeler, kimi zaman ortamda alenen arkadaşın yüzüne söyleniyordu. 

Bu durumlarda gözleri dolan, ağlamaklı olan Zilan arkadaşı en çok zorlayan Malatyalılık yorumuydu. Ortamda yine böyle bir durumda, Zilan arkadaş zorlandığında, araya giren takım komutanımız Navdar arkadaş durumu kurtarmak için: 

"Heval Zilan, sizinki de iş değil. Malatya nerede. 
Dersim nerede? Ta oralardan kalkıp buralara, dört metre karın içine gelmişsiniz..." dedi. 

Navdar arkadaşın bu sözleri, elbette ki Zilan arkadaşa bölgeciliği dayatan arkadaşlara ve buna seyirci kalan arkadaş yapısının geneline, hepimizeydi. Navdar arkadaşın bu kinaye yüklü sözlerini hemen anlayan Zilan arkadaş, kinayeyle yüklü olarak: 

"Hewal Navdar, Malatya dediğin yer şuradan şura. 
Sen kalkıp ta Türkiye'nin Kırşehir'inden gelmişsin... Dersim nere, Kırşehir nere?" dedi. 

Zilan arkadaş, görece olarak böyle taşı gediğine koyunca, biz pek keyiflenerek kahkahalarla güldük. O arada takım komutanımız Navdar arkadaş ile Zilan arkadaşta bize katılarak gülmüşlerdi. Fakat onlar bizden tamamen farklı nedenlerle gülüyorlardı. Ben bunu daha sonraları anladım... 

PUSU DERSİ 
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Kış kampımızda imkanlar elverdiğince askeri eğitimde yapıyorduk. O günkü askeri eğitim konumuz pusuydu. 
Navdar arkadaşın komutasında bir gurup arkadaş pusu kuracaktık. Kadın arkadaşlarda pusuya düşmeden geçeceklerdi. Belirlenen alanda harekete geçtik. Yaklaşık dört metre karın içinde, karşı guruba izimizi göstermemek için belirlenen saatten çok önce, tan yeri ağarmadan araziye çıktık. Çok geniş bir kavis çizerek kadın arkadaşların önceden belirlenmiş geçiş hattında pusumuzu kurduk. 
Navdar arkadaş: 

"Ben ateş etmeden, kimse ateş etmesin" diye talimat 

verdi. 

Grup pusuya girdiğinde, üzerlerinden havaya ateş edecektik. Kadın arkadaşlar tek sıra yürüyüş kolu halinde, yaklaşık dört metre karı büyük bir meşakkat içinde çiğneyerek açtıkları yolda ilerlediler. Zilan arkadaş yine gurubu en arkasmdaydı. Yürüyüş kolunun tümü silahları 

mızm namlularının altına girdi. Biz, Navdar arkadaşın ilk atışını bekledik. Navdar arkadaş tabancasıyla gelmişti. 
Başının üzerinde tutup havaya kaldırdığı tabancasının tetiğine ne kadar bastıysa, tabanca ateş almadı. Duruma canı sıkılan Navdar arkadaş, tabancasını kontrol etti. Çulunu çekti, şarjörünü söküp taktı. Yeniden havaya kaldırıp tetiğine bastı. Tabanca yine ateş almadı. Bu arada kadın arkadaşlar, önümüzden geçip gidiyorlardı. Atış menzilimizde ilerleyen arkadaşlara bakan Navdar arkadaş: 

"Hiç dikkat etmenden, gaflet içinde geçip gidiyorlar. 
Kuralsızlık bu. Şu an da gerçek bir pusuda olsalar, hepsi ilk ateşte tasfiye olurlardı," dedi. 

Ardından bir arkadaşın silahını alarak havaya ateş etti. Bizde silahlarımızı aynı şekilde ateşledik. 

Kampa dönünce tekmillerimizi verdik. Ardından pusu eğitimi üzerine değerlendirme yaptık. Navdar arkadaş: 

"Kadın arkadaşlar, pratik pusu eğitimi öncesi alman dersleri dikkate almadan, pusumuza girdiler, namlularımızın altından geçtiler. Bu gerçek bir pusu olsaydı, arkadaşların hepsi imha olurdu," dedi. 


371 







Zilan arkadaş, Navdar arkadaşın bu eleştirisine: 

."Bizi gafil ve kuralsız olarak niteleyen Navdar arkadaş, pusu sırasında konuştuğu gibi, tabancası da tutukluk yaptı. Ateş almadı. Neden acaba? Arkadaşların bize eleştirileri yerinde olmakla birlikte, kendi eksik ve yanlışlarını da ortaya koyarak, özeleştirilerini vermemeleri doğru değil," dedi 

Zilan arkadaş, Navdar arkadaşın tabancasının tutukluk yaptığını gördüğü gibi, onun kendileri için söylediklerini de duymuştu. Aradaki mesafeye rağmen bu durum, Zilan arkadaşın duyularının çok duyarlı ve keskin olduğunu gösteriyordu. Bu duruma hepimiz çok şaşırmıştık. 
Navdar arkadaş, Zilan arkadaşın bu eleştirisine karşı hemen orada samimi özeleştirisini verdi. Zilan ve Navdar arkadaşların bir araya geldikleri her defasında gösterdikleri, özlü yaklaşım ve tutumdu bu. Bu arkadaşlar bir birilerinin eksik ve yetmezliklerini, arkadaş yapısı önünde ortaya koyuyor, kendilerini görmekten sakınmıyor, kendilerini yakalayıp aşmaya çalışıyorlardı. 

YAŞAMI UĞRUNDA ÖLECEK KADAR ÇOK SEVENLERİMİZDEN BİRİ OLARAK ZİLAN ARKADAŞ 

Daha öncede belirttiğim gibi, ben kişilik yapılanmam itibarıyla içe dönük, sessiz biriydim. Zaman içinde oluşmuş bir hukukumuzun olmadığı kimseye, bir merhabadan öte bir şey demezdim. 

Zilan arkadaş, yapı içinde benim gibi "Sessiz dünyalara..." özel ilgi ve yaklaşım gösterirdi. Bu temelde benimle de ilgilenip, dilimi çözmeye çalışmıştı. Tepe nöbetinden birlikte dönerken, bana yoldaşça bir içtenlik ve canlılık içinde: 

"Heval, şu doğanın güzelliğine bak! Doğru yaşamasını bilene, sonsuz bir sevinç ve mutluluk kaynağı!" dedi 

Oysa, cinsiyetçi-smıflı yaşamda gerçekleşmiş, ortalama reel bir kişilik için "Allahın defettiği", kuş uçmaz, kervan geçmez, ıssız bir yerde, kar deryasının içindeydik. 
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Kesinlikle böyle düşünmemekle birlikte, bende koynunda barındığımız doğanın durumu, niteliği üzerine bir düşünce ve duygu yoğunluğuna sahip değildim. 

Yaşama ve doğaya hayranlık düzeyinde bağlı olan Zilan arkadaş, içinde bulunduğumuz doğayı derinden duyumsayıp, yaşayarak anlıyordu. Zaten o "Yaşamı, uğrunda ölecek kadar çok sevenlerimizden" biri olduğunu, artık kendini tekrar ederek tıkanan mücadele sürecimizde yeni bir dönem açan eylemiyle kanıtladı. 

O gün tepe nöbetinden dönerken, bir grup arkadaşın içinde, dışarıya kapadığım iç dünyamın kapılarını açmak için, özel olarak bana söylediği bu güzel sözlere karşılık, bende Zilan arkadaşa: 

"Hayat, buz dağları gibi de olsa, bizde yanardağ olup patlayarak buzları eritiriz," dedim. 

Zilan arkadaş, benim dışa kapalı iç dünyamın kapısını açmıştı. Ona söylediğim bu sözler, benim için, epeydir kendimce yazmaya çalıştığım ama kimselere gösteremeden gizlediğim şiirlerimden bir dizeydi. Başka biri olsa, bu dizemi asla okumazdım. Zilan arkadaşa okudum. Çünkü hislerim, onun doğru, iyi ve güzel ruhlu biri olduğunu fısıldıyordu bana... Meğer daha o zamandan. Başkan Apo'nun kızıymış o! Aramıza, Başkan Apo'nun kızı olarak gelmiş! 


SENİ SEVİYORUM 

Kış ortasıydı. Bölge komutanımız Zap Kemal arkadaş, on kişilik bir grup arkadaşla yanımıza geldi. Arkadaşlar 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yolda, kardan çok zorlanmışlardı. Yol boyu başlarından geçenleri, karşılaştıkları zorlukları anlatırlarken, heyecanla birbirlerinin sözünü ağzından alarak kendi hissettiklerini anlatıyorlardı. Bu duruma müdahale eden Zap Kemal arkadaş: 

"Dağda yaşam böylede olsa, seveceksin! Ben yolda, artık dizimde fer kalmayıp yere düştüğümde, üzerine kapaklandığım patikanın kulağına "Seni seviyorum" diye fısıldarım... 

Bir tepeye tırmanırken, gücümün tükendiği yerde, tepenin zirvesine bakarak, içimden "Sana ulaşacağım! Bekle kavuşacağız..." derim. Başka türlü olmaz heval. Bizim yaşamımız ve mücadelemiz bir sevgi ve aşk sorunudur..." 
dedi. 

Bölge komutanımız Zap Kemal arkadaşın bu değerlendirmesine, coşkulu bir içtenlikle katılan Zilan arkadaş. Önderlikten alıntılar yaparak, Kemal arkadaşın değerlendirmelerini temellendirip, paylaştı. 

Zilan arkadaş, genel olarak çok sevdiği doğanın, Kürdistan parçasına aşıktı! Zap Kemal arkadaşın böylesine incelikli bir duyarlılıkla dile getirdiği zorluklarımız, gerçekten esaslı zorluklardı. Yaklaşık dört metre kar adlmdaydık. Yakacak odunumuzu, bu karın altından çıkarıyorduk. Tedbir olarak birbirine mesafeli yaptığımız erzak gömmelerimizden erzak çıkartıyorduk. Mutfağa ve firma çıkıyorduk. Yirmi dört saat kamp içi ve tepe nöbetlerimiz vardı. Her gün düzenli eğitim görüyorduk. 
İmkanlar ölçüsünde askeri eğitimimiz vardı. Tekmilİerimiz, toplantılarımız vardı. Bir bölük (50 kişi) için yapılan erzak gömmemizi, iki bölük (yüz kişi) idare ediyorduk. 
Beslenmemiz çok yetersizdi. Koşullar, özellikle yeni katılan arkadaşlar için fazlasıyla ağırdı. Zilan arkadaşın bu koşullardan zorlandığına dair hiçbir sözünü ve davranışını hatırlamıyorum. İnsanlar söz ve davranışlarıyla dışa vurmasalar da, eğer zorlanırlarsa kış kampı gibi dar bir ortamda bu mutlaka hissedilir. Zilan arkadaş, zorlanmak bir yana aramızda en mutlu olanımızdı. 
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Onu, yaklaşımlarımızla biz zorluyorduk. Bir de yürüyüşlerde, düztaban engelinden dolayı, elinde olmadan zorlanıyordu. Zilan arkadaş yürüyüşlerde elinde olmadan engelinden dolayı zorlanıp, yürüyüş kolunuda zorladığında, görevli arkadaşlardan defalarca özür dilerdi. Zilan arkadaşı zorlayan yaşam değil, bizdik. 

EĞİTİMCİMİZ ZİLAN ARKADAŞ 

Gerillada kış kampları, gücün kendi alanında kendini koruyarak sürekliliğini sağlamasının yanı sıra, gerillanın pratik içinde imkan bulamadığı eğitim ihtiyacını sağlama zeminiydi. Genel teorik bilgi birikiminin yanı sıra. Önderlik çözümlemeleri üzerinde bireysel yoğunlaşmalarıyla, partinin yaşam ve mücadele çizgisini özümseyen Zilan arkadaş, kış kampımızın eğitimcilerinden biriydi. Öteki bazı derslerin yanı sıra "Kadın ve aile" dersini de bize Zilan arkadaş verdi. 

Kadm-aile dersini hazırlayan komisyon sözcüsü olarak Zilan arkadaş, divanda dersi anlatırken, eğitim yapısının içinde gülenlerimiz oluyordu... Kadın ve aile sorununa, sorunun varlığını bile bilmeme düzeyinde yabancıydık. Bu sorunu hepimiz iliklerimize kadar yaşayıp ve bu sorunlarla yoğrulmuş olsak ta, gerçeğimiz buydu. Örada, Zilan arkadaş bu dersi bize verirken, can kulağıyla dinleyerek anlamak yerine, ille de duygularımızla bir tepki göstermemiz gerekli olsaydı; eğitimcimiz Zilan arkadaşa ve konuya gülmek yerine, oturup kendi halimize ağlamak en doğrusu olurdu! 

Resmiyet ve ciddiyet sınırları bu şekilde zorlanıp aşılınca, eğitimi izlemekte olan tabur komutanımız Hamza arkadaş, divandaki Zilan arkadaştan söz alıp, arkadaşları sert bir üslupla uyararak, ciddiyete davet etmişti. 

Zilan arkadaş, verdiği "Kadm-aile" dersinin anlatım bölümünü bitirip, tartışma bölümünü açtığında, Bawer (Muş) arkadaş söz aldı. Zilan arkadaşa, katılım öncesi özel yaşamına ilişkin sorular sordu. Zilan arkadaş Bawer arkadaşın sorduğu sorunların tümüne çok net ve rahat yanıtlar verdi. Baver arkadaş Zilan arkadaşa: 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"Siz evliminsiniz?" diye sordu. Zilan arkadaş evli olduğunu söyledi. Bawer arkadaş bu defa: 

"Eşinizi seviyor musunuz?" diye sordu. Zilan arkadaş: 

"Seviyorum," dedi. Bawer arkadaş: 

"Evliyseniz, eşinizi de seviyorsanız, burada ne işiniz var? Evinizde kalsaydmız," dedi. 

Bawer arkadaş çok gençti. Bu soruları Zilan arkadaşa yöneltirken, hiçbir art niyeti yoktu. Hiç tanımadığı kadın ve aile gerçekliğine, doğal bağlılığının ve özleminin ifadesi olarak, kendi adına ve aynı zamanda Zilan arkadaşın iyiliği için söylüyordu bunları. Öylede olsa, böylesi bir eğitim platformunda, arkadaş yapısının önünde Zilan arkadaşı inciten bu sözler, aramıza katıldığından beri yapı olarak, onu aşırı zorlamalarımızda bardağı taşıran son damla olmuştu... 

Bawer arkadaşın sözlerine hiçbir şey demeyen Zilan arkadaşın, divanda gözleri doldu... Tabur komutanımız Hamza arkadaş, duruma yeniden müdahale ederek, Bawer arkadaşa ve bütün yapıya çok sert yöneldi. Çok ağır sözlerle eleştirdi: 

"Neden burada, bu dağ başında, bu kar altındayız? 
Buradaki varlık nedenimizi ve amacımızı daha ne zaman görüp anlayacağız? Bawer! Bu partinin düzenlemelerini, ne zamandan beri sen yapmaya başladın? Arkadaşlarının geçmişlerine, özel yaşamlarına burnunu sokma hak ve yetkisini, gücünü sen nereden alıyorsun? Ya siz heval? 
Bawer kendini konuşturuyor... Siz onu neden ve nasıl onaylıyorsunuz," diye yüklenerek, bizi gerçekten sarsan uzun bir konuşma yaptı. 

Elanıza arkadaş konuşmasının sonunda, Zilan arkadaşa: 

"Buyurun, devam edin heval Zilan, sizi dinliyoruz," diyerek, sözü tekrar Zilan arkadaşa verdi. Hamza arkadaşın güçlü desteğiyle toparlanan Zilan arkadaş, dersini sürdürdü. 


UTANGAÇ COTKAR 
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Gerillaya katılımından önce, yaşam mücadelesini fırıncı olarak sürdüren Cotkar (Amed) arkadaş, kamp fırınımızda sabit kürekçi olarak görev almıştı. Ekmeğimiz bittikçe, sırası gelen arkadaşlar, yeterli gruplar halinde firma çıkıyorlardı. Cotkar arkadaş bütün grupların sabit kürekçisiydi. Zilan arkadaşında aralarında bulunduğu bir grup kadın arkadaş fırın görevine çıktıklarında, bende o gün kamp subayıydım. Fırında işlerini bitirip çıkan görevli arkadaşlar, bana tekmillerini verdikten sonra Cotkar arkadaş, gülümseyerek yanıma yaklaştı. Birlikte ayaküstü sohbete başladık. Bu durumu gören Zilan arkadaş, mümkün olduğunca abartılı bir şaşkınlık içinde: 

"Aa... Cotkar arkadaşın dili varmış, konuşuyor! Üstelik insanın yüzüne bakıp gülümsüyor da (!) dedi. 

Ben, şaşkınlık içinde: 

"Ne oldu ki heval Zilan?" diye sordum. Heval Zilan: 

"Cotkar arkadaşla, gün boyu birlikte fırında çalıştık. 
Ağzından bir çift söz çıkmadığı gibi, bir kez olsun dönüp yüzümüze de bakmadı! Biz de arkadaşı dilsiz sandık..." dedi. 

Zilan arkadaş bunları söyledikten sonra, Cotkar arkadaşa: "PKK'de böyle bir durumun kabul 

edilemeyeceğini," Önderlikten alıntılarla temellendirerek anlattı. Cotkar arkadaş o günden sonra, en azından Zilan arkadaşla konuşup görüşmekten kaçınamadı. Çünkü Zilan arkadaş ona, ortamda yakaladığı her fırsatta: 

"Madem bir diliniz var, öyleyse gelin biraz konuşalım Cotkar arkadaş..." diyerek, onunla diyaloga geçiyor, Cotkar arkadaşın, kimbilir nerelerde, hangi travmalarla kırılarak içine kapanmış kişiliğini açmaya çalışıyordu. 

ÜŞÜREM 

Aramızda, Kendal arkadaş soğuktan zorlanıyordu. 
Ortamda, eğitimde, toplantılarda kolları sürekli göğsünde çapraz kenetli, elleri koltuklarının arasında sıkışık, omuz 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başları kulaklarına yapışık olarak, tortop büzülmüş halde otururken, iliklerine kadar efileyerek, sık sık: 

"Üşürem..." derdi. 

Büyük olasılıkla anemi (kansızlık) sorunu olan Amed'li Kendal arkadaşın, bu sömürge-asimilasyon Türkçesiyle ifade biçimine, Zilan arkadaş her defasında özel bir ilgi duyar ve ona: 

"Hewal Kendal! Hadi, ne olur bir daha söyle!" derdi. 

O da Zilan arkadaşı kırmayıp, yeniden: 

"Üşürem..." dediğinde, Zilan arkadaş. Dersim Bazik Ormanında, dört metre kar atında, sıcacık, şefkatli bir sevgiyle: 

"Heval Kendal, sen böyle dedikçe, nedense benim içim ısınıyor..." derdi. 

KAMP HOROZUMUZ 

Çoğu zaman, günde iki öğün buğday kaynatarak, hedik yiyorduk. Yapı içinden Çerkez Gorsi arkadaş, günde iki öğün hedik yemeye duyduğu tepkisini, her sabah içtimadan önce, alaca karanlıkta, kampın ortasında gerçek bir horoz gibi öterek gösteriyordu. 

Bizim Çerkez "Horozumuzun" ötüşünü duysaydı, Denizli'nin çil horozu hasetinden çatlardı... Çerkez Gorsi arkadaş o kadar gerçek ve güzel bir ötüşün sahibiydi. Öyle ki, kampımıza dışarıdan gelen bir arkadaş, Çerkez Gorsi arkadaşın kendisini görmeden ötüşünü duysa, şaşkınlık içinde, kendi kendine: 

"Çava çi bu mirati? Gerillanın kış kampında horozun işi ne? Bunlar sivilleşmeye özenip "Kampta kümes hayvancılığına mı başladılar..." demekten kendini alamazdı. 

Zilan arkadaş, kamp "Horozumuz" Çerkez Gorsi arkadaşa ortamda, hepimizin önünde: 

"Sesinizin hayranıyım Gorsi arkadaş! Her sabah bu kadar güzel bir sesle uyanmak, hepimiz için büyük bir zevk ve şanstır! Gırtlağınıza sağlık, ciğerleriniz dert görmesin," dedi. 
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ZILAN ARKADAŞ GÜNDEM YAPILDI 


Sağlık sorunlarımdan dolayı yönetimin yanında kaldığımı belirtmiştim. Yönetimin kamp tekmillerini değerlendirme toplantılarına, Hamza arkadaş beni de katıyordu. Bu toplantıların birinde, kadın arkadaşların takım komutanı Tanya arkadaş, kadın arkadaşların tekmilleri çerçevesinde, Zilan arkadaşı gündeme getirdi: 

"Zilan arkadaş yaşamı, yapıyı ve yönetimi beğenmiyor. 
Bizi zorluyor," dedi. 

Tabur komutanımız Hamza arkadaş, kadın yönetimini çağırdı. Onları uyararak: 

"Arkadaş, saflarımıza yeni katıldı. Yeni katılan her arkadaş için, bu gibi durumlar olağandır. Anlamaya çalışın, güç verin," dedi, 

Hamza arkadaşın bu uyarılarına rağmen kadın yönetimi, Zilan arkadaşı yeniden gündeme getirdi: 

"Kendisini büyük görüyor. Bizi küçümsüyor," denildi. 

Hamza arkadaş, kadın yönetimini yeniden uyardı: 

"Arkadaş katılalı daha birkaç ay oldu. Biz ne verebildik? O ne kadarını alabildi? Her şeyi hemen beklemeyin..." dedi. 

Fakat kadın yönetimi, Zilan arkadaşı üçüncü defa aynı gerekçelerle tekmil toplantısında gündem yaptılar. 
Toplantıdan sonra Hamza arkadaş, takım komutanlarımızdan Havar arkadaşa: 

"Kadın mangasına gidip, arkadaşlarla konuşarak, duruma bir bakın," dedi. 

Havar arkadaş, kadın arkadaşların mangalarına giderken beni de götürdü. Birlikte gittiğimiz kadın arkadaşların mangasında Havar arkadaş, daha çok Zilan arkadaşla sohbet etti. Bu sohbette Zilan arkadaş buruktu... 
Belli ki, kadın yönetiminin "Kendilerini zorladığını" söyleyerek gündemle ştirdikleri Zilan arkadaş, kadın yönetimi tarafından zorlanmıştı... Havar arkadaşın çabalarıyla, Zilan arkadaş açıldı. Mangadaki genel durumu. 
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yaşanan sorunları dürüst, dobra bir yaklaşımla ve derin bir kavrayışla açarak, ortaya koydu. Her zaman ve her konuda olduğu gibi, yine Önderlik çözümlemelerinden yaptığı alıntılarla temellendirerek çözüm önerilerini sundu. 

Zilan arkadaşın bu kavrayış derinliği ve çözüm önerileri karşısında, Havar arkadaşla ikimiz gerçekten şaşırdık. Zilan arkadaş, tekmillerde kadın yönetiminin resmiyete yansıttığı gibi değildi. Henüz birkaç ay önce, yaz sonunda saflara katılmış olmasına rağmen, Zilan arkadaş Önderliği kurumsal olarak çizgi boyutuyla tanıyor ve büyük oranda kavrıyordu. Zilan arkadaş çizgi boyutuyla kumrusal olarak tanıyıp kavradığı Önderliği, onun yaşam ve mücadele çizgisini kavradığı oranda, kendi çapında ödünsüz bir kararlılıkla uyguluyordu. Doğaya, topluma, insan ilişkilerine, oradaki olgulara ve olaylara, bir tütün olarak yaşama ve mücadeleye Önderlik çizgisinden bakmayı başaran Zilan arkadaş, ilkeli, kararlı ve kendi deyimiyle adanmış bir arkadaştı. Nihayetinde, erkek egemen cinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminden yeni kopup gelmiş biri olarak, Zilan arkadaşında bazı yöntem ve yaklaşım sorunları vardı. Tabur komutanımız Hamza arkadaşın, kadın yönetimini uyarırken belirttiği gibi, bunlar mücadeleye yeni katılan herkeste görülen kaçınılmaz durumlardı. 

Havar arkadaş, kadın yönetiminin resmiyete taşıdığı eleştirileri ve Zilan arkadaşı yerinde görüp anlamak için, başta Zilan arkadaş olmak üzere kadın arkadaşlarla sohbetini sürdürürken, arkadaşlar bize, sarı ile kahverengi arası, sonbahar gazelleri renginde çay ikram ettiler. 
Gömmelerdeki çaylarımız çoktan bitmişti. Belli ki, kadın arkadaşlar, daha önce mangada demledikleri, kendi paylarına düşen çayın posasını dökmemişler, kurutup biriktirerek, yeniden demliyorlardı. Bize ikram ettikleri çay, ikinci beklide üçündü dem çayıydı... 

Hawar arkadaş ile kadın arkadaşların mangasından, ikimizde Zilan arkadaştan etkilenmiş olarak ayrıldık. İkimiz de aynı görüşteydik: Zilan arkadaş, tekmil toplantılarda, resmiyette yansıtıldığı gibi değildi! Kadın yönetiminin 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arkadaş hakkında getirdiği eleştiriler yersiz ve haksızdı. 
Hamza arkadaşa tekmilini bu temelde veren Havar arkadaş, Zilan arkadaşın "Bilinçli, güçlü ve mütevazı bir arkadaş olduğunu," belirterek: 

"Önü açılırsa, örgüte yararlı olacak bir arkadaş. 
Gelişmeye açık ve kararlıdır. Arkadaşında hepimizin hala yaşadığı gibi, bazı yaklaşım ve yöntem sorunları var. Bunlar resmiyete yansıtılacak ve bu düzeyde eleştiri konusu yapılacak sorunlar olamaz," dedi. 

Kadın arkadaş yapısı içinde, Zilan arkadaştan daha yeni olan, kış kampına gireceğimiz günlerde katılan Bertin arkadaş vardı. Tabur komutanımız Hamza arkadaş, Havar arkadaşın tekmilini alınca, hemen orada: 

"Bu Zilan arkadaşı, birde şu Bertin arkadaşa sorun. 
Fakat yine dolaylı olsun," dedi. 

Havar arkadaş. Bertin arkadaşı çağırdı. Ben yine Havar arkadaşın yanındaydım. Bertin arkadaş çok gençti ve çok yeniydi. On altı yaşında ancak vardı. Evinden, ana kucağından çıkıp geldiği kış kampımızda, kesinlikle ve her bakımdan çok zorlanıyordu. Karşılıklı hal hatır sorulduktan sonra, Havar arkadaş: 

"Mangada yaşam nasıl gidiyor Bertin arkadaş? En çok kiminle alıp veriyorsun?" diye sordu. 

Mangada yaşamın iyi olduğunu belirten Bertin arkadaş "En çok Zilan arkadaşla alıp verdiklerini," söyledi. 
Ardından da Havar arkadaşın başka soru sormasına gerek kalmadan, Zilan arkadaşı anlatmaya başladı: 

"Zilan arkadaş, kendisiyle her konuda yakından ilgileniyordu." 

"Zilan arkadaş ona. Önderlik çözümlemelerinden bölümler okuyor ve yaşamdan somut örnekleriyle izah ederek tartışıyordu." 

"Zilan arkadaş, genel eğitim konularını, eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında, kendisiyle değerlendirip tartışıyordu." 

"Zilan arkadaş, günlük görevlerinde kendisine yardımcı oluyordu." 
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"Zilan arkadaş kendisiyle sohbet ediyor, şakalaşıyordu." 

"Geceleri, zaten yanında yattığı Zilan arkadaş, üzeri açıldığında battaniyesini üzerine çekiyordu." 

Zilan arkadaştan söz ederken, gözleri derin bir sevgi ve minnetle parlayan Bertin arkadaş, sanki içinden kavurucu bir özlemle aradığı annesinden söz ediyor gibiydi. Yaşça kendisinden ileri olan Zilan arkadaşın, her bakımdan zorlanan Bertin arkadaşı, yaşamda kanatlarının altına alıp bağrına bastığı besbelliydi. Usulen uygun olmadığı için söyleyemese de. Bertin arkadaş Zilan arkadaşı çok sevmişti. 
Onu, bu en zor günlerinde bağrına basan Zilan arkadaşı her zaman sevecekti. Bertin arkadaş mangasına dönerken, Hamza arkadaşla, Zilan arkadaş hakkında bu defa şaşırmakla kalmadık, Berfin arkadaşın ardından birbirimize bakarak, sevinç içinde güldük. O zamanlar zorlu kamp yaşamlarında böyle anlar ve duygular az yaşanır şeylerdi. 
Tabur komutanımız Hamza arkadaş, Zilan arkadaş hakkında bu bilgileri de aldıktan sonra, tekmil toplantısında kadın yönetiminin üzerine çok sert gitti: 

"Bizde bu süreçlerden geçtik. Sizlerde öyle heval! 
Arkadaşın bazı yaklaşım ve yöntem sorunlarından başka sorunu olmadığı anlaşılıyor! Bundan dolayı, arkadaşa bu kadar yönelerek onu gündemleştirmeniz doğru değil! 
Katılımdan bunca zaman sonra da, hepimizin benzer sorunlarımız hala var! Arkadaş kendisine gösterildiğinde, bu sorunlarını da görüp aşabilecek güç ve beceriye sahiptir," dedi. 

Daha öncede belirttiğim gibi, Zilan arkadaş çözümleri üzerinden Önderliği tanıyor ve başlangıç için gerçekten şaşırtıcı düzeyde, yaşamda her şeyin bizden daha fazlasını ve derinliğini görüyor ve anlıyordu. Başkan Apo'nun davaya adanmış kızı olarak, yaşama ve ilişkilere, Apo'cu ilkeler temelinde müdahale ediyordu. Buna karşın yapı olarak biz Zilan arkadaşı anlamıyorduk. O bizi değil, biz onu küçümsüyor, hor görüyorduk. Zorlayan o değil, bizdik, zorlanan biz değil oydu! Zilan arkadaşın her defasında 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Önderlik çözülmelerinden alıntılarla temellendirerek, bize yönelttiği yapıcı eleştirilerini, bizi Önderlik çizgisine çekme çabalarını, kendimize yönelik baskı ve hatta saldırı olarak algılıyorduk. Zilan arkadaş bizim katılım öncesi cinsiyetçi, sınıflı egemen sistemde, kişiliklerimize yüklenmiş, bizim farkında olmadan edindiğimiz alışkanlıklarımıza, olumsuz kişilik özelliklerimize ve sorun 

larımıza yöneliyordu. Biz de kendimizde görüp yakalayarak, aşmamız gereken bize ait olmayan bu olguları sahiplenip savunarak direniyorduk. Zilan arkadaş bu gerçeklerimizi bize eleştirel olarak gösterince aciz kalıyor, ona tepkileniyorduk... 

Zilan arkadaş, henüz bütünü kavrama sürecinde olduğu gerçek yaşam ve mücadele zemininde, çizgiye göre ideal ve mükemmel olanı arıyordu ve bunu bizden de bekliyordu. Zilan arkadaşın mükemmeli, çizginin yaratıcısı Önderlikti! Kendisi çözümlemelerinden tanıdığı Önderliği anladığı, kavradığı oranda uygulamaya çalışıyordu. 

Zilan arkadaşın bizden beklentisinin aksine, çoğunluğumuz Önderlik çözümlemelerini kendimize göre "Haklı" nedenlerle okumuyorduk. Eğitimlerde işlenen çözümlemelerin çoğunluğunu anlayamıyorduk. Zilan arkadaş ile yapı arasındaki sorunların karşılıklı kaynakları biraz bunlardı. 

Hamza arkadaş bu gelişmelerin ardından, Zilan arkadaş ile konuştu. Bu görüşmede Hamza arkadaş, Zilan arkadaşta gördüğü yöntem ve yaklaşım sorunlarını açıkça göstermiş olmalıydı ki, görüşmeden sonra ki süreçte Zilan arkadaş hızla toparlandı. Yöntem ve yaklaşım konusunda daha duyarlı davrandı. Eleştirilerini daha dikkatli yapmaya başladı. 


YENİ SAYFA 

Zilan arkadaş, eğitim platformlarında ve ortamdaki tartışmalarda ısrarla: 
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"Mücadelede yeni bir sayfa açılmalı. Mücadele tarzımız, tempomuz düzeyimiz, yöntemlerimiz sürece cevap vermiyor! Yöntem, tarz, tempo ve düzey olarak kendimizi tekrar ediyoruz. Daha ileriye, amaca böyle ilerleyenleyiz!" 
diyordu. 

Zilan arkadaş, sürekli ve sistemli olarak okuduğu Önderlik çözümlemelerinden edindiği bu görüş ve değerlendirmelerini. Önderlik çözümlemelerinden yaptığı alıntılarla temellendirerek bize de kavratmaya çalışıyordu. 

Zilan arkadaşın. Önderlik çözümlemelerinden özümseyerek kavradığı bu mücadele gerçeklerimizi, biz deneyimli gerilla yapısı olarak 1994 sürecinden beri fiilen yaşıyorduk. 

1994'te düşman, Çille-Ağar-Güreş çetesiyle, İngiltere'den icazetli olarak, hareketimize karşı "Alan tutma konspti" adı altında, topyekün bir saldırı başlatmıştı. Yeni saldırı konseptiyle birlikte düşman, yöntem, tarz, tempo ve düzeyini tamamen değiştirmişti. Köylerimizi yakıp yıkıyor, halkımızı metropollere savurarak, Kürdistanı boşaltıyordu. 
Legal alanda faaliyet yürüten güçlerimizi "Faili meçhul cinayetlerle" tasfiye ediyordu. Teknik donanımını geliştiren düşmanın etkili operasyonlarına karşı, bizde sürece uygun tarz, tempo ve yöntemler geliştirmeliydik. Önderlik bütün bunları bize, derin ve kapsamlı çözümlemeler ve talimatlarla gösteriyor faka biz içinde yaşadığımız halde göremiyor, anlayamıyorduk. Aramıza henüz birkaç ay önce katılmış, pratik deneyimi olmayan Zilan arkadaş, genel durumu ve yapılması gerekenleri Önderlik çözümlemelerinden özümseyerek kavrıyordu. Zilan arkadaşla aramızda ki fark buydu. 

Zilan arkadaşı anlamıyorduk. Zilan arkadaşın bize mücadele gerçekliğimizi, kendimizi gösterme çabalarını, daha öncede belirttiğim kaba ve basit yaklaşımlarla, yorumlarla geçiştiriyor ve onun buna rağmen ısrarına tepki duyuyorduk. 
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ÖNDERLİK TEHDİT ALTINDA 


Zilan arkadaş, eğitim platformlarında ve ortamda, mücadele gerçeğimize ve somut durumumuza ilişkin bu görüş ve değerlendirmelerini, önerilerini ortaya koyup bize kavratmaya çalışırken, hemen her defasında sözlerini: 

"Heval, Önderlik tehdit altında! Önderliği korumalıyız! 
Önderliği korumanın tek yolu mücadelede tarzımızı, yöntemlerimizi, ihtiyaçlara göre değiştirip geliştirerek, tempoyu ve düzeyi yükseltmektir!" diyerek bağlıyordu. 

Doğu Dersim'in Nazmiye Bölgesinde, Dokuz Kayaların Bazik Ormanında, dört metre kar altındaki kış kampımızda, 
1996 yılının kış sürecinde bize bu gerçeklerimizi gösterip 
kavratabilmek için çırpman Zilan arkadaş, 1996 Şubat ayı sonunda, Hamza arkadaşın komutasında kış kampından çıkan ilk grubumuzla bizden ayrıldı. Mart sonunda, Nazimiye yakınında iki bölük buluştuk. Zilan arkadaş oradaydı. Birkaç gün birlikte kaldık. Sonra biz bölük olarak ayırdık. Zilan arkadaşı bir daha görmedim. 

Zilan arkadaştan ayrıldıktan bir hafta sonra, altı Mayıs 
1996 günü. Önderlik sahasında, doğrudan Önderliğe yönelik 
büyük bir saldırı gerçekleşti. Global emperyalist Gladyonun, Türk gladyosundan Çiller-Güreş-Ağar çetesinin eliyle gerçekleştirdiği saldırıda, bir minibüs dolusu patlayıcı. 
Önderliğin temel çalışmasını yürüttüğü Akademi zemini çiftliğin önünde patlatıldı. Önderlik saldırı anında orada değildi. Sezgiden de öte, somut olarak önceden gördüğü bu durumun gerçekleşmesi, Zilan arkadaş üzerinde, elbette ki onu anlamaktan uzak kalan bizlerin kavrayamayacağı kadar derin bir etki yaratmış olmalıydı... Bu derin etkiyle sarsılan Zilan arkadaş, düşman karşısında kendini tekrara düşen mücadelemizde, yeni bir tarz, tempo, yöntem ve düzeyle, yeni bir sayfa açan tarihsel eylemine, önderliğe kasteden bu saldırıya cevap temelinde karar vermiş olmalıdır. 

ZİLAN ARKADAŞIN TARİHSEL EYLEMİ 
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Zilan arkadaştan ayrıldıktan sonra, bahar sürecini çok sancılı geçirdik... Bölük olarak bir yerde, düşmanın nokta baskınına uğradık. İki arkadaş şehit düştü. İki kişi kaçma teşebbüsünde bulundu. Kadın arkadaşlardan biri, bir kadın arkadaşı kazayla vurdu. Peş peşe gelen bu durumlarla cebelleşirken, bahar bitip yaz geldiğinde. Haziran ayma kadar düşmana karşı hiçbir eylem gerçekleştirememiştik. 
Sanki üzerimize ölü toprağı serpilmiş, devrimci basiretimiz bağlanmıştı... Sanki içimize, ruhumuza çöreklenmiş bir şey, üzerimize abanarak bizi geriye, dibe itiyor, bizi içimizden çökertiyordu... Çok iyi hatırlıyorum: yönetim ve yapı olarak sinirlerimiz bozulmuştu... Gündelik yaşamın basit sorunları arasında boğulmuş halde, birbirimizle uğraşıyorduk... 
Düşman bize doğrudan yönelmediği halde, biz kendi içimizde zorlanıyorduk... 

Böylesine tıkanıp kilitlendiğimiz o günlerde, eyalet komutanımız İsa arkadaş yanımıza geldi. Demenan da bir toplantı yaptı. 1996 Haziran ayıydı. İsa arkadaş toplantıda yaptığı genel konuşmanın ardından, yapıyla diyalog yapmak istedi. İlk diyalog içinde beni kaldırdı. Soruları üzerine, İsa arkadaşa kendimi tanıttım. Tanıtımın ardından, İsa arkadaş ilk soru olarak: 

"Komutanlarınla aran nasıl?" diye sordu. Bende: 

"Heval, evdeyken ağalardan nefret ediyordum. Burada da komutanlardan nefret ediyorum!" 

dedim. Benden aldığı bu yanıt ve üslup karşısında şaşkınlıktan bir an afallayan İsa arkadaş, bölge komutanımız Zap Kemal arkadaşa dönerek, öfkeyle: 

"Ne diyor bu? İn midir, cin midir, kimdir bu?" diye 

sordu. 

Fakat İsa arkadaş, Zap Kemal arkadaşın yanıtını beklemeden aynı öfkeyle bana dönerek: 

"Sen anarşist misin?" diye sordu. Ben: 

"Heval, anarşist nedir? Ben bilmiyorum. Fakat terörist gibi bir şeyse eğer doğrudur, ben anarşistim!" dedim. 
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Sorusuna karşılık benden aldığı bu cevap karşısında iyice aciz kalan İsa arkadaş: 

"Bölük komutanı kim bunun?" diye gürledi. 

Ayağa kalkan bölük komutanımız Havar arkadaşa: 

"Nedir bunun durumu?" diye sordu. Hawar arkadaş: 

"Sorunsuz, iyi bir arkadaştır. Fakat Kemal arkadaşla (bölge komutanımız) bazı sorunları oldu," diyerek beni savundu. 

Doğruydu. Hawar arkadaşın belirttiği gibi, bölge komutanımız Zap kemal arkadaşla bazı sorunlarımız olmuştu. Fakat bu sorunlar, benim eyalet komutanımız ve toplantı platformunun önündeki, artık çığırından çıkmış bu durumumu izaha yetmezdi. Benim bu durumum, özünde bütün yapı olarak, derinliğine yaşadığımız kendimizi tekrarın yarattığı tıkanmanın, kilitlenmenin, çözümsüz kalmanın bendeki dışavurumuydu... Kaynağını, nedenlerini kavrayamadığım sıkıntıdan, bunalımdan artık gözüm dönmüştü... İçimizde biriken safra, bende patlasa da, aslında 
bütün yapı içinde biriken bu safrayla zehirleniyorduk. 1996 
yılının Haziran ayının başında, benim ve benim şahsımda arkadaş yapımızın, genel güçlerimizin, hareketimizin ruh hali, durumu buydu! Bu ruh haliyle, bu durumda amaca doğru yürümemiz mümkün değildi! 

Örgütsel işlerlik ve askeri disiplin gereği, aslında benim durumumun, hemen orada bulunduğumuz toplantı platformunda ele alınarak, gereğinin yapılması gerekirdi. 
Fakat İsa arkadaş bunu yapmak yerine, adeta diş bileyerek, bana: 

"Hele gidin, işinizi görün. Seninle sonra görüşürüz.." 
demekle yetindi. 

Benimle başlattığı "Yapıyla diyalog" girişimi, en baştan böyle olunca "Baltayı taşa vuran" İsa arkadaş, diyalogdan vazgeçti. Toplantının sonuç bölümüne geçti. 
Eyalet yönetimi, eylem kararı almıştı. Fakat somut bir eylem hedefi yoktu. Dersim şehir merkezine yakın bir noktaya konumlanarak, düşmanın araziye çıkmasını bekleyecektik. 
Bu temelde belirlenen planlamaya göre, biz yirmi kişilik bir 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güçle Demenan köyüne konumlandık. Demenan köyü Dersim şehir merkezine çok yakındı. 

Demenan köyüne konumlandığımız gecenin ardından gelen gün içinde. Dersim şehir merkezinden bir patlama sesi geldi. Çok net olarak duyduğumuz patlamanın devamı gelmeyince, biz bu patlamayı "Arazide mayın patlaması" olarak değerlendirdik. Dersim şehir merkezinden gelen patlamayı, aramızda tartışarak böyle yorumladık. 
Patlamadan bir gün sonra, sabah erken saatte nöbetteydim. 
Radyodan haberleri dinliyordum. Spiker: 

"Tunceli şehir merkezinde, askerlere yönelik bir intihar saldırısının olduğunu; saldırıda altı askerin öldüğünü, yirmi dört askerinde yaralandığını" söyledi. Ardından eylemi gerçekleştirenin kimliğini, sicilini açıklayarak; 

"Zilan kod adlı Zeynep Kınacı," dedi. 

Ben, eylemin bizim olduğunu anladım fakat durumu kavramadım. Hemen noktaya koşarak, bu haberi arkadaşlara bildirdim, geri nöbet yerime döndüm. Nöbet noktam bir dut ağacının altıydı. Yerden topladığım dutları atıştırarak, araziyi gözlüyordum. Bir ara karşımdaki boğazda hareket gördüm. Düşman araziye çıkmıştı. Noktaya inerek durumu arkadaşlara bildirdim. Toparlandık. Boğaza doğru sızma yaptık. Fakat düşman çekildi. Arazide konumlanan öteki güçlerimizle, iki boğazı da tuttuk. Düşman ikinci gün bizim tuttuğumuz Pilbeng boğazından geldi. Gelen düşman gücünü vurduk, üç silah kaldırdık. Fakat düşmanın operasyon gücü çok kalabalıktı. Çekildik. Düşman altı gün boyunca, ısrarla üzerimize geldi. 

Altı gün sonra, düşmanın operasyon güçleri araziden çekildi. İsa arkadaşlarla Kutu derede buluştuk. İsa arkadaş tekmilleri aldıktan sonra düzenlediği toplantıda, bize: 

"Zilan arkadaşı tanıyor musunuz?" diye sordu. 

Yapı içinden hiç birimiz, Zilan arkadaşı hatırlayamadık. İsa arkadaş sorusuna hiçbir yanıt alamayınca, kapıldığı şaşkınlık ve öfkeyle: 

"Nasıl tanımıyorsunuz heval! Kış kampında, aylarca birlikte kaldınız!" dedi. 
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İsa arkadaş bunları söyleyince, hepimiz çarpılıp, sarsıldık! Başımız önümüze düştü... Utanç, şaşkınlık, eziklik, heyecan, coşku... İçimizden kendiliğinden sökün eden duygu karmaşası içinde alabora olduk... 

Zilan arkadaşın, yeni bir tarz ve yöntemle gerçekleştirdiği eylemiyle, ruhlarımızda yarattığı fırtına, tufan, yaşadığımız tıkanmayı, kilitlenmeyi açarak, bize kendimizi aştırdı! Bu sadece bizim için değil, bir bütün olarak özgürlük hareketimiz için böyle oldu! 

ÖNDERLİKLE ARAMIZDAN ÇEKİLİN! 

İsa arkadaş toplantıda, Zilan arkadaşın tarihi eyleminin bütün süreçlerini bize şöyle anlattı: 

"Dersim şehir merkezinde, düşmana karşı bu eylemi gerçekleştiren Zilan arkadaşımızdır. Önderliği derin yaşayan bir arkadaşımızdı. Zilan arkadaş Önderlik üzerine yoğunlaşmalarını pratiğe dökmek için, bize yeni tarzda bir eylem önerisinde bulundu. Eylem önerisi, eylem tarzı ve planlaması, tamamen arkadaşın kendisine aittir. Biz, arkadaş önerdiğinde, bu tarz bir eylemi kendisiyle ve yönetim olarak aramızda tartıştık. Eylemi onaylamakta tereddüt ettik. Bizim bu tereddüt'ümüze karşı, arkadaş: 

"Heval, Önderlikle aramızdan çekilin!" diyerek, bizi sert bir şekilde uyardı. 

Arkadaşın bu uyarısına rağmen, biz "Bir arkadaşı, göz göre göre, bilerek ölüme yollama durumun da olmayalım..." 
diyerek, arkadaşa karşı çıktık. Fakat arkadaş bize: 

"Hewal, Önderliğe ancak bu tarz bir eylemle layık olabiliriz! Önderlikle aramıza girmeyin!" diyerek, bizi yeniden uyarıp, önerisinde ısrar etti. Bizde arkadaşın eylem önerisini ve planını olduğu gibi onayladık." 

İçimizdeki düşman Zeki unsurunun, 1994'te Ali Boğazında, ardından Amed ve Zapta "İradeyi güçlendirme" adına, iradeyi kırmak için uyguladığı kontra özel savaş rejimiyle içeriden sarsıp, dibe çekerek, kendini tekrar durumuna düşürdüğü gerilla yapımızı ve hareketimizi. 
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kendini tekrardan kurtarıp, yeniden kararlı ve nitelikli bir 
aşamaya sıçratan yaratıcı eylemini, Zilan arkadaş 30 
Haziran 1996 günü gerçekleştirdi. 

Zilan arkadaşın, aynı zamanda Önderliğe kasteden alçakça saldırıya cevap olarak gerçekleştirdiği bu tarihsel eyleminin niteliğine ve yarattığı sonuçlarına ilişkin ayrıntılı gerçekler, Zilan arkadaşın tarihsel eylemine giderken. 
Önderliğe yazdığı mektubunda ve Önderliğin Zilan arkadaşın eylemine ilişkin çözümlemelerinde vardır. 

Bu çözümlemelerin içinde Önderliğin yaptığı "İKİ-Z" çözümlemesi özellikle önemli ve anlamlıdır. Bu çözümlemede, içimizdeki düşman Zeki unsurunun, bizi içeride düşürdüğü yerden kaldırıp, yeniden sonuç alıcı mücadeleye sevk edenin, cins bilinçli öncümüz Zilan arkadaş olduğu gösterilir! 


ARTIK POLİSTENDE ASKERDENDE 

KORKUMUYORUM 

"Otuz Haziran 1996 günü, Dersim'de düşmana yönelik eylem gerçekleştiğinde. Tufan arkadaş Amed zindanındaymış. Haberlerde eylemin ayrıntılarını dinlerken, koğuş arkadaşlarından (...) arkadaş şoka girmiş. Bir süre ranzasında kendisine sorulan sorulara yanıt vermeden öylece kalmış... Şoktan çıkıp toparlandığında, arkadaşlara: 

"Dersim'de eylemi gerçekleştiren Zeynep Kmacı arkadaş, benim eşimdi," diyerek durumunu izah etmiş. 
Arkadaş, daha sonra koğuştaki arkadaş ortamında, Zilan arkadaşa ilişkin pek çok şey anlatmış. 

Zilan arkadaş üzerine anlattıkları arasında, onun nitelikli kişilik özellikleriyle çelişen bir durum ve bu durumu aşması, herkesin dikkatini çekmiş. Arkadaşın verdiği bilgilere göre: 

"Zilan arkadaş, çözümlemeler üzerinden Önderlikle ve hareketle tanışıp, buluşmadan önce, polisten ve askerden çok korkarmış. Öyle ki, sokakta olağan koşullarda, kendi 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halinde sıradan bir polis ya da askerle karşılaştıklarında bile, Zilan arkadaş yolunu ve yönünü değiştirirmiş. Zilan arkadaşın bu polis- asker korkusu, zaman zaman aralarında gündem olurmuş. Bu durumundan dolayı Zilan arkadaşı eleştirir içten içe küçümsermiş onu... 

Zilan arkadaş. Önderlikle ve hareketle tanışıp buluştuktan sonra, hiç gündem olmadığı halde bir gün kendisine: 

"Artık polisten de, askerden de korkmuyorum!" 

demiş. 

Sokakta, kendi halinde bir polise-askere rastladığında yolunu-yönünü değiştiren Zilan arkadaşın bu sözlerine, o zaman gülüp geçerek, anlam vermemiş. Onun şimdi kendisini yüzlerce askerin üzerinde patlatması karşısında şoka uğramış... Arkadaşın verdiği bilgiye göre: " Zilan arkadaş çok yoğun Önderlik çözümlemesi okurmuş." 
Çözümlemeler üzerinden Önderlikle buluşup bütünleşen Zeynep, yeniden doğarak Önderliğin kızı Zilan olmuş! 


Navdar (Amed) 


NAVDAR ARKADAŞ 

Navdar (Kırşehir) arkadaş ile 1994 güzünde, Erzurum eyaletinde tanıştık. Zeynel arkadaş komutasındaki taburumuzla Amed den Dersim'e geçiyorduk. Kuzey Saha Komutanı Zeki'nin(Şemdin Sakık) komutasında, Dersim'e 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geçmek için Serhat'tan gelen gücümüzle, Erzurum'da buluşmuştuk. Navdar arkadaş, Serhattan gelen gücümüzün takım komutanlarmdandı. Serhat gücümüzle Erzurum'da buluşarak, Dersim'e geçtik. Burada Dersim gücüyle birleşerek, genel eyalet gücünü oluşturduk. Zeki'nin komutasında Serhat'tan gelen gücümüz, moral olarak kırılmıştı. Dersimde çok zorlanmışlardı. Pek çoğu Serhat'ta uğradıkları kırılmanın sonuçlarını, Dersim'deki koşullarla izah ederek başka eyaletlere geçme önerisinde bulundular. 
Başka eyaletlere geçen bu arkadaşlarımızdan pek çoğunun, artık kaldıramadıkları Zeki'nin yozluklarından kaçtıklarını daha sonra fark ettik. 

Yaşanan sorunların kaynak nedenlerini gören ve bizlere de gösteren Navdar arkadaş, Dersim'e kısa sürede uyum sağladı. Burada yapılan genel düzenlemelerde Navdar arkadaş, yine takım komutanı oldu. Ben de onun takımında yer aldım. Takım olarak Doğu Dersim'de görev aldık. Doğu Dersim'e geçtiğimizde kış gelmişti. 1994- 95 kışında. Doğu Dersimde Nazimiye Hikis köyü yakınlarında bir noktada kış kampımızı kurduk. Toplam 75 arkadaşla birlikte burada kış üslenmesine geçtik. Üslenme noktamızı tespit eden düşman, bize yönelik operasyon düzenledi. 17 Aralık'ta, yaklaşık üç metreyi bulan kar içinde, kış kampımızı terk etmek zorunda kaldık. Ağır kış koşullarında Nazimiye'den Haydaran'lara geçtik. 

Navdar arkadaşla bu görev alanımızda çok değişik görev ve faaliyetlerde bulunduk. Yaşam ve mücadelenin her alanında yoğun paylaşımlarımız oldu. Bizden daha gelişkin ve ileri bir arkadaş olarak, daha çok o bize verdi. Özgürlük hareketinde yetki, komutanlık ve sorumluluğun özlü gerçeği de buydu. Navdar arkadaş, daha o yaşlarda gelecek vadeden özlü bir komutandı. En derin paylaşımlar, en yoğun alış verişler, düşmanla doğrudan çatışma içinde olur. Savaşın yalın gerçeklerinden biri de budur. Navdar arkadaşın komutasında pek çok çatışmaya girdik. Bunlar arasında beni en çok etkileyen, 27 Haziran 1995'te, Dokuz Kayalarda düşmanla girdiğimiz çatışma oldu. Aynı mevzide yan yana 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çatıştığımız Navdar arkadaş, kolundan aldığı bir mermiyle ağır yaralandı. Çatışma içinde bir kolu işlevsiz kalan takım komutanımız Navdar arkadaşı, geri hatta güvenli bir noktaya çekmek istedik. Düşmanın kalabalık operasyon gücüyle iç içeydik. Navdar arkadaş bunu kabul etmedi. 

Çatışmalar geniş bir alanda bütün şiddetiyle sürüyordu. Navdar arkadaş, fiilen savaşamaz duruma gelmiş olsa da, bütün mevzileri tek tek dolaşarak, arkadaşlara verdiği perspektif ve moralle gücü toparladı. Düşmanla karşılaştığımız ilk çatışmada Çiya (Xmıs), Bengi (Erzincan-Çayırlı), Dersim (Dersim) ve Sidar (Mardin) arkadaşlar şehit düşmüşlerdi. 

Takım komutanımız Navdar arkadaşın bu tavrından aldığımız güç ve moralle toparlandık. Düşmana karşı misilleme saldırısı düzenledik. Bu saldırıda 19 düşman askeri öldü. Altı tanede silah kaldırıldı. 

1997 Nisanında, Mazgirt yakınlarında bir 
noktadaydık. Bölük yönetimi Velyan köyündeki düşman 
karakoluna eylem kararı aldı. Eylem için bölük içinden 10 
kişilik bir grup seçildi. Grup komutanımız Navdar arkadaştı. 
Benim de içinde yer aldığım eylem grubumuzda: Dıjwar (Amed), Xebatkar (Amed), Selim (Afrin), Bagok (Wan), Aram (Amed), Şexmus (Muş), Çiğdem (Dersim), Ve Dılşah (Mardin) arkadaşlardan oluşuyordu. Bölüğümüzün bulunduğu noktaya iki günlük mesafede bulunan Velyan köyü karakolunun keşfini yaptık. Geniş bir düzlükte kurulu karakola sızmak için uygun hattı belirledik. Tamamen düz sızma hattımız, tümüyle karla kaplıydı. Gece karla kaplı düzlükte, karakola doğru sürünerek sızarken, nöbetçilerin yanındaki köpekler bizi fark etti. Karakola vuruş menziline giremeden, nöbetçilerin açtığı yoğun A-4 ateşi altında geri çekilmek zorunda kaldık. Uygun bir noktada konumlanarak durumu değerlendirdik Eylem için iki günlük (Gerillada iki gecelik yürüyüş ) yoldan gelmiştik. Hedef karakol bu tarz bir eylem için, düz arazideki konumundan dolayı uygun değildi. 
İlk hamlede bizi fark eden düşman, doğal olarak şimdi tedbir almış, intişar halindeydi. Yanımızda bir parça mayasız ekmek 


393 




dışında, hiç erzakımız yoktu. Bu koşullarda karakola ikinci bir eylem hamlesinin 'İntiharvari bir girişim olacağına' dair grup olarak aldığımız ortak karar ile bölüğe döndük. ,, 

Takım olarak verdiğimiz tekmil sonuçlarına rağmen. 
Tabur Komutanı Zap Kemal arkadaştan:"Hemen gidip, o karakolu vurmamız" yönünde talimat aldık. 

Bu kesin talimat gereği, yeniden Velyan'a gitmek üzere hemen yola çıktık. İki gecelik yürüyüşün sonunda, Velyan suyuna ulaştık. Velyan suyunda, dere yatağının kıvrılıp kavislendiği bir noktada, düşmanın kurduğu pusuya düştük. Pusudaki düşmanın ilk ateşinde, karanlığın da yardımıyla kayıp vermeden, derenin içinde dağıldık. 
Grubumuz ikiye bölünmüştü. Navdar arkadaşın içinde bulunduğu grubumuzla aramızda, derenin kavis çıkıntısı vardı. Kavis çıkıntısının üzerinde pusuya yatmış olan düşman, kavisin ötesinde kalan grubumuza yöneldi. Burada Navdar arkadaş ile yanında bulunan dört arkadaş çember içinde kaldı. Biz düşmanın ilk ateşinde, kavisi geçip yukarı çıkmıştık. Dere yatağında yukarıya doğru çekildik. Gün ağarmak üzereydi. Sürmekte olan çatışmaya, alanda bulunan düşman gücünün tümü gelecekti. Açık alanda, çember içinde kalan arkadaşlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Bu kahredici bir durumdu. 1997 yılının Nisan ayının 15. günüydü. Velyan suyunun dere yatağındaki kavisinde, çember içinde kalan takım komutanımız Navdar (Kırşehir) arkadaş ile Dıjwar (Amed), Xebatkar (Amed), Selim (Afrin) ve Bagok (Wan) arkadaşlar, düşmanla çatışarak şehit düştüler. 

O zamanlar benim kod adım Rojhattı. Bir defasında. 
Doğu Dersim'de bir noktada mola vermiştik. Ortamda öylesine söyleşirken, nedense arkadaşlarla birbirimize: "Şehit düşersen bana ne bırakacaksın?" diye soruyorduk. 
Ben de takım komutanımız Navdar arkadaşa: 

"Heval Navdar, şehit düşersen sen bize ne bırakacaksın?" diye sormuştum. 

Navdar arkadaş her zamanki olgun, ciddi ve içtenlikli yaklaşımıyla: 
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"Heval Rojhat, üzerimdeki her şey parti değeridir. 
Benim, bir adımdan başka hiç bir şeyim yok. Eğer şehit düşersem sana ancak adımı bırakabilirim," demişti. 

Navdar arkadaşın orada söylediği bu sözler, içimde yer etmişti. Arkadaş şehit düşünce de,Rojhat olan adımı değiştirerek, onun adını aldım. Onun şehadete ulaştığı 1997'den beri, benim adım Navdar'dır. 

Soykırımların ardından, sürgünlerle kaynağından savrulan halkımızın, kaynağa bağlılığının örneği olan Navdar arkadaş, her bakımdan bir APO'cuydu. Önderliğe, partiye ve halka, APO'cu yaşam ve mücadele ilkeleri üzerinden bağlıydı. Kaynaktan savrulmuş bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, ana dilini bizden daha iyi ve akıcı konuşuyordu. 
Yetkiyle kendini yitirenlerden değildi. Özlü bir parti hizmetkarıydı. Kendisinden çok şey aldığım Navdar arkadaşı, bu gün de özlemle anıyor ve arıyorum. Zilan arkadaşa ilişkin anlattığım kış üslenmesi anılarımda da, takım komutanımız Navdar arkadaşın, Zilan arkadaşa en zor dönemlerinde nasıl destek olduğunu anlatmıştım. Aramızda adeta bunalıma giren Zilan arkadaşın güç ve destek aldığı, dayanıp tutunduğu bir APO'cuydu Navdar arkadaş. 

Navdar (Amed) 


1993 ATEŞKES SÜRECİNDE ÇİFT TARAFLI 
PROVAKASYON 

1992-93 kışında, Zeynel ( Celal Barak) arkadaşın komutasında bir taburluk güçle, Amed- Gençte kırsalında 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üslendik. Tabur yönetiminde. Karargah Bölük Komutanı Hamza ( gözlüklü) ile Bölük Komutanları Serhat ve Yılmaz vardı. 

Adı "Şehit Ayhan", cihaz kodu "Şerafettin" olan taburumuz 133 kişiydi. Aramızda yalnızca iki kadın arkadaş vardı. Bunlardan biri özgürlük hareketimizin kurucu öncülerinden M. Hayri Durmuş arkadaşın kız kardeşi Yıldız Durmuş (Jiyan), öteki de Bertin ( Batman) arkadaştı. 

Tabur yapısından: Hogır (Mardin), Aslan (Siirt-şehit), Xebat(Şırnax), celal (Amed), Sinan (Siirt-şehit), Rohat (şehit), Pılmg (Amed-şehit), Krımo (Ergani), Cemal (Ergani), Mazlum (Piran-şehit) Remzi (Amed-zindanda), Serhıldan (Antep-şehit), Amed (Amed-şehit), Bagok (Mardin-şehit), Delil (şehit), Xelit (Semsur-şehit), Siyabend (Amed), Zuhat (Egıl-şehit), Herbıjı (Piran-şehit), Avareş (Piran-şehit), Kamil (Afrin), Dıjwar (Çewlig-şehit), Enver (Eruh-şehit), Delil (Rojava-şehit), Bırmdar (Mardin), Şergıran (Çewlig-şehit), Remzi (Erganı-zmdanda), Rodı (Amed-şehit), hebun ( Lice- şehit), Ali Batal (Mardin-şehit), Zmar ve Rezan (Erganıkardeşler-şehit), Bedran (Amed-şehit), Demhat (Egıl), Xemgm (Çewlig) arkadaşları anımsıyorum. 

1993 kış sonu, bahar başında Amed Eyalet konferansı 
yapıldı. Konferansta, o sırada Amed Eyaletinde konumlanmış 
9 taburdan birinin Dersim Eyaletine geçmesi kararlaştırıldı. 
Bu karar doğrultusunda, bizim taburun Dersim Eyaletine geçmesi uygun bulundu. Konferanstan sonra, tabur gücü 
olarak Amedten Dersime geçmek için hazırlanırken, 20 
Martta önderlik tek taraflı "Ateşkesi" ilan etti. Tek taraflı ateşkes koşullarında hazırlıklarımızı tamamlayarak. Dersime geçiş için hareket ettik. 

Murat suyu üzerindeki Ziver köprüsü yakınlarında bizi fark eden düşman, burada önümüzü kesti. Fakat nedense, düşman bizimle çatışmaya girmekten sakındı. Bunun yerine, baharla birlikte erimeye başlayan kar sularıyla iyice yeğinleşip, coşmuş olan Murat suyu üzerindeki tek geçiş yolumuz Ziver köprüsünü havaya uçurarak, bizim suyun öte yakasına geçişimizi engelledi. O bölgede, Murat suyunu 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geçebilmek için başka köprü vb. imkan yoktu. Murat suyunu geçmek için, tren köprüsünün bulunduğu Palu tarafına yöneldik. 

Tren köprüsünün keşfi için çıkan bir bölük güçte bende vardım. Keşif sırasında, bizden önce köprüyü tutmuş olan düşman güçleriyle karşılaştık. Düşmanla burada, öğleyin çatışmaya girdik. Akşama kadar süren çatışmada, kayıp vermeden akşam geri çekildik. Düşmanın kayıpları vardı. 

Tabur kararğahıyla bağlantı kurduk. Tabur komutanımız Zeynel arkadaşın köyü olan Karavelyan köyü yakınlarında tabur gücümüzle buluştuk. Burada bir süre kaldık. 

Tek taraflı ateşkes koşullarında düşman, tek taraflı saldırılarla üzerimize geliyordu. Ateşkesin ilanından sonra Botan ve Amedte 30'un üzerinde arkadaş şehit düşmüştü. O süreçte biz ateşkesi, düşman üzerimize saldırdığında kendimizi savunmak için çatışmaya girmenin ötesinde, düşmana hiç yönelmeme olarak algılıyorduk. Düşman bize saldırdığında, doğal olarak çatışmaya giriyor, kendimizi savunuyorduk. Fakat saldırıdan sonra düşmana misilleme hakkımızın olduğunu bilmiyor, anlamıyorduk. Böyle algıladığımız ateşkes koşullarında, üst üste verdiğimiz genel kayıplar, hepimizde büyük bir rahatsızlık ve daralma yaratıyordu. Bu psikoloji içinde, yaşanan durumun sonuçlarını kendi aramızda, resmiyette ve ortamda 

tartışıyorduk. Tartışmalarımız sitem ve öfke yüklü oluyordu " Böyle olmaz, böyle gitmez..." diyorduk. 

Karavelyan köyü yakınında, ormanlık ve düz bir mıntıkada, takımlar halinde konumlanmış bekliyorduk. 
Murat suyu üzerinde ki iki köprüde önümüzü kesen düşman, burada üzerimize gelmiyordu. 

Kısa bir süre sonra üslupsuz Şoreş arkadaşın komutasında ki taburumuzda yanımıza gelerek, aynı mıntıkaya konumlandı. İki tabur gücü (260 kişi) birleştikten sonra, birlikte eylem hazırlıklarına başladık. Bizim takımın genel güvenlik görevleri olduğundan, doğrudan 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hazırlıklarına katılmadığımız eylemin hedefi Hani ilçe merkeziydi. 

Hani ilçe merkezini basmak için hazırlıklar sürerken, üstten gelen bir talimatla hemen yakınımızda ki Çevlik-Elaziz karayolunu kesmemiz istendi. Yeni eylem hedefinin açıklandığı genel toplantıda, bütün yapı olarak, böyle bir eyleme karşı çıktık. Yol kesme eylemi, düşmana ağır darbe vurma imkanının olmadığı, daha çok halk ve genel olarak sivillerle muhatap olunan bir eylem türüydü. Biz, yapı olarak düşmandan intikam alabileceğimiz, esaslı-ciddi bir eylemden yanaydık. Savaşçı yapımızın genel isteği-beklentisi bu yöndeydi. 

Toplantıda bunun için yoğun çaba harcadık. Bu çabalarımızdan sonuç alamayınca, tabur komutanımız Zeynel arkadaşın yanma gittik. Komutanımız Zeynel arkadaş her zaman bizimle ve bizden biriydi. İstediğimiz her zaman yanma gidebilir, her türlü sorunumuzu kendisiyle paylaşabilirdik. Sadece yönetim kapısı değil, onun yüreğinin kapısı da, her zaman bize açıktı. Bizi her defasında can kulağıyla dinler, mesafe koymadan arkadaşça sorunları tartışır, kararlara bizi de katarak her şeyi paylaşırdı. Yanma gittiğimizde, Zeynel arkadaşa: 

-Heval Zeynel, eylem için daha anlamlı bir hedef belirlenmeli. İki tabur güçle yol kesme eylemi fazla anlamlı değil, dedik. Zeynel arkadaş yanıt olarak bize: 

-Eylem hedefini biz değil, Amed Saha komutanlığı belirledi. Talimat bize oradan geldi. Bizim insiyatifimizi aşar, tartışamayız, dedi. 

Eyalet saha komutanı Zeki (Şemdin S akik) unsuruydu. 
Yol kesme eyleminin talimatı ondan geliyordu. 

Talimatın gelişi ile uygulanması arasında çok kısa bir süre vardı. Adeta koşturarak, paldır-küldür bir toparlanma ve hazırlık çabasının ardından, hazırlanmış olan genel bir eylem planlamasına göre, düzenlemeler yapıldı. Hemen ve hızla harekete geçtik. 

Elaziz-Çevlik karayolunu kesme talimatı bize, 22 ya da 
23 Mayısta verildi. Biz 24 Mayıs günü Elaziz- Çevlik 
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karayolunu kestik. Planlamaya göre belirlenen iki noktada yolu kestiğimizde akşamüzeriydi, henüz gün batmamıştı. 
Ortalık aydınlıktı. 

Yapılan düzenlemede ben, yolu Elaziz tarafından kesen gücün ön hattında, yola hakim bir noktada konumlanan pusu grubundaydım. Görevimiz, Elazizden gelecek düşmanın müdahale gücünü vurmaktı. 

Yol kesilerek, eylem başladıktan sonra, ne kadar sürdü; biz, kesilen yola hakim pusu noktamızda ne kadar bekledik, bunu net olarak kestiremiyorum. Fakat biz pusu noktamızda saatlerce kaldık. Önümüzde, iki yanımızda uzanan asfalt yolda Elazizden gelen araçlar, peş peşe durup birikirken, belirttiğim gibi, henüz gün batmamıştı, ortalık aydınlıktı. Gün battı, hava karardı. Önümüzdeki yolda farları, kedigözü reflektörleri yanan araçlar peş peşe dizilmiş, Elaziz şehir merkezine doğru uzayıp gidiyordu. Görevli arkadaşlar, araçlarda kimlik kontrolü yapıyorlardı. 

Görevlerini tamamlayan arkadaşlar, karanlıkta geri çekildiler. Geri çekilme boyunca da biz pusu noktamızda kaldık. Arkadaşlar belirlenen noktalara güvenli olarak geri çekildikten sonra, bizde pusu noktamızı terk ederek geri çekildik. Ancak saatlerle ifade edebilecek bu süre boyunca, çok yakın olan Elaziz şehri merkezinden (orada düşmanın üçüncü ordusu vardı), her hangi bir düşman mücadelesi gelmedi. Saatlerce süren yol kesme eylemimizin düşman tarafından fark edilmemesi, anlaşılmaması mümkün değildi. 
Düşman bir yana, büyük olasılıkla şehir merkezinin girişine dayanmış olan araç kuyruklarından Elaziz sakinleri de durumu öğrenmiş olmalıydılar. 

Görevli arkadaşlar geri çekilirken, cihazdan bize:" 50 
askerin yakalandığı" bilgisi verildi. Başlangıçta, uygun bulmayıp küçümsediğimiz böyle bir eylemde, 50 askerin yakalandığını öğrenince çok şaşırdık, aynı zamanda çokta sevindik. 

Geri çekilen güçlerimizin peşinden giderek, bizde Karavelyan köyünün girişinde bir noktaya konumlandık. 
Yolda yakalanan askerler köyde sorgulanıyordu. Biz güvenlik 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olarak sorgulamanın yapıldığı evin yakınındaydık. Geceydi. 
İlerleyen saatlerde, bizim taburdan takım komutanı Kamil (Rojava) arkadaşın komutasında bir güvenlik birimi, sivil giyimli kalabalık bir grupla önümüzden geçti. 

Grup, önümüzden geçerken Kamil arkadaşa: "Bu sivillerin kim olduğunu, onları nereye götürdüklerini" sorduk. Kamil arkadaş, ancak bizim duyabileceğimiz şekilde, usulca: 

-Bunlar, yolda yakaladığımız askerlerin bir bölümü. 
Toplam 33 kişiler. Yukarıdan, infaz edilmeleri talimatı geldi. 
İnfaza götürüyoruz, dedi. 

Sivil olmaları bizim tuhafımıza gitse de, bunun hiç üzerinde durmadık. 

Güvenlikçi arkadaşlar ve sivil giyimli askerler önümüzden geçip, karanlıkta yittikten en fazla on, on beş dakika sonra, karanlığın içinden, hemen yakınımızdan yoğun tarama sesleri geldi... Bulunduğumuz mıntıkaya, halk arasında "Yado Çeşmesi" deniliyordu. Elaziz-Çevlik asfaltına yakın bir noktaydı. 

Kısa bir süre sonra bize ulaşan infaz birimiyle birlikte, bizde oradan çekildik. Çekildiğimiz noktada arkadaşlar bize "Yatıp uyuyun, dinlenin. Sabah çatışma var" dediler. Biz 
yatıp uyumadık. Çünkü yolda yakalanan sivil giyimli 50 
askerden infaz edilmeyen 17 asker, bulunduğumuz noktadaydılar. Onları merak ediyor, görmek istiyorduk. Yatıp uyuyarak, dinlenmek yerine, gecenin bir hayli ilerleyen saatinde, esir askerlerin yanma gittik. Bunlar Kürdistan doğumlu ya da Kürtçe bilen askerlerdi. Zaten bu nedenle infaz edilmemişlerdi. Aralarında Karslı olduğunu anımsadığım emekliye ayrılmış bir subay da vardı. Sohbet niteliğinde geçen, esir askerlerle görüşmemizde, onlara: 

-Nasıl oldu da bu kadar çok sayıda ve tedbirsiz, silahsız, korumasız yola çıktınız? diye sorduk. Askerler yanıt olarak: 

"Askerliklerinin bittiğini, terhis olduklarını," belirterek "Elazığ dan yola çıkarken, bu durumu bizde üstlerimize söyledik. Silahsız, korumasız yola çıkmamızın 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tehlikeli ve yanlış olduğunu belirttik. Güvenlik istedik. Fakat üslerimiz bize: "PKK ateşkes ilan etti, yolda güvenlik sorunu yok," diyerek, bizi bu halde yola çıkardılar," dediler. 

Yol kesme eylemi 24 Mayısta gerçekleşti. Eylemden 
kısa bir süre önce, eylemin gerçekleştiği mıntıkada, 133 
kişilik tabur gücümüzle önce Ziver köprüsünde düşmanla karşılaştık. Sonrada Palu tren köprüsü yakınında düşmanla saatlerce çatıştık. Bu durumların hemen ardından Şoreş arkadaşın komutasında ki taburumuz yanımıza geldi. Yol kesme eyleminin gerçekleştiği aynı mıntıkada, 260 kişilik güçle arazide konumlandık. Eylem hazırlıkları, genel güvenlik, lojistik vb. işler için aynı mıntıkada bu güçlerimiz, sürekli ve yoğun hareket halindeydi. Düşman bizim bu mıntıkada ki varlığımızı biliyor, hareketimizi, niceliğimizi görüyordu. Bu gerçeklikten hareketle, askeri mantığın gereği olarak, düşmanın bizi izliyor olması gerekirdi. Biz, Murat suyunu geçip Dersime gidecektik. Düşman Murat suyu üzerindeki Zıver köprüsü ve Palu-tren köprüsünden geçişimizi, üstelik köprüyü uçurarak engelledi... Fakat üzerimize gelmedi... Düşman, bizim orada kalmamızı istedi... 
Kaldık ve bu gelişme yaşandı... 

Terhis edilen askerlerin güvenlik kaygıları ve itirazları üzerine, üstlerinin gösterdiği, "PKK ateşkes ilan etti, güvenlik sorunu yok" gerekçesi, askeri mantık açısından anlamsız ve tamamen sübjektif bir niyeti gizlemenin kılıfından başka bir şey değildir. Bu durum, düşmanın Elazizden terhis ettiği askerleri bilinçli olarak, korumasız yolladığının göstergesidir. Zaten daha sonra, Elazığ ordu komutanının. Zeki unsuruna: "Size, yolunmuş kuşlar yolluyoruz..." dediği ortaya çıktı. 

Noktada kendileriyle görüştüğümüz esir askerler, yanlarından alınıp götürülen arkadaşlarının infaz edildiğinden habersizdiler. 

Sabah erkenden, düşmanla çatışma başladı. Arazide geniş bir alana yayılan çatışma, akşama kadar sürdü. 
Öğleden sonra ismini anımsamadığım, yanımdaki bir arkadaş kolundan yaralandı. Tabur gücümüzden koptuk. Çok 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şiddetli bir yağmur yağıyordu. Yaralandığı için silahını aldığım arkadaşla, düşmanla iç içe girdiğimiz arazide güçlükle ilerleyerek, arkadaşlara ulaşmaya çalışırken arazide bir yerde, gece kendileriyle sohbet ettiğimiz esir askerlerle karşılaştık. Bardaktan boşalırcasma yağan yağmurda, perişan bir haldeydiler. Onları görünce, kaçtıklarını düşünerek silahımı üzerlerine doğrulttum: 

-Durun! dedim, durdular. Yanlarına gittiğimde, bana: 

"Kendilerini, Hamza arkadaşın salıverdiğini," söylediler. Hamza arkadaş, Karslı emekli subay ile iki askeri yanlarında tutarak, geri kalan 14 askeri salıvermişti. Onlara, arkadaşları sordum. Geldikleri yönde geri çekildiklerini söylediler. 

Artık yoğunluğunu yitirmiş olsa da, çatışmalar hala sürüyordu. Bütün alanı tutmuş olan düşman, aldığı her görüntüyü yoğun ateşle vuruyordu. Yaralı arkadaş ile güçlükle ilerlediğimiz arazide, hemen yan tarafımızda bir düşman avcı kolu hareket halindeydi. Serbest bırakılan askerlere: 

"Arazide görüntü vermeden, köye, (Karavelyan) ulaşmalarını" söyledim. Gün batmış, artık akşam ouyordu. 
Askerler, köy etrafına doğru ilerlerken, arkamızda ki düşman kolu onları fark etti ve hemen yoğun ateş altına aldı. 
Ateşle birlikte askerler kendilerini yere attılar: 

"Biz askeriz! Bize ateş etmeyin!" diye haykırıyorlardı. 
Fakat üzerlerine mermi kusan silahların tarrakaları arasında yitip giden sesleri karşıya ulaşmıyordu. Olanları çok yakın mesafeden, alaca karanlıkta izliyorduk. Sonunda aralarından biri, bir sopanın ucuna taktığı beyaz bir gömleği başlarının üzerine kaldırarak dalgalandırdı. Beyaz bayrağı görünce ateşi kesen askerlerden biri: 

-Komutanım teslim oluyorlar! diye haykırdı. 

Avcı kolu, esir askerleri almak için harekete geçtiğinde bizde oradan uzaklaştık. Bu durum bizimde işimize yaramıştı. Tabur çekilmişti. Arazide kimseye ulaşamadık. Yağmur bütün şiddetiyle sürüyordu. Arkadaşın kolundaki yara ağırdı. Pansuman malzemesi almak ve 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taburla bağlantı kurabilmek için gece köye girdik. Köyün girişinde, daha ilk evin önüne geldiğimizde, bir kadın beni kolumdan tutarak, hızla evin içinde çekti. Ne olduğunu anlayamadan girdiğimiz evin içinde, kadın bize: 

-Askerler yakınımızdaki evde! dedi. 

Yaralı arkadaşı bırakıp ben nöbete çıkmak istedim. 
Yurtsever kadın: 

-Köpekler sana havlarsa, askerler durumu fark eder, diyerek beni bırakmadı. 

İki çocuğunu kapıda ve evin çevresinde gözcü çıkardı. 

Evde, arkadaşın yarasını pansuman ederken, TV'yi de izledik. Haberlerde: "Elazığ-Bingöl de kaçırılan askerlerin kurtarıldığı" söyleniyordu. Hamza arkadaşın salıverdiği askerler canlı yayma çıktılar, bırakıldıklarını söylediler. 
Sabah şafaktan önce köyden çıktık. O gün arkadaşlara ulaştık. 

Yanımızda, biri emekli subay ve iki askerle, tabur gücü olarak Dersime geçmek üzere hareket ettik. Düşman bu defa yolumuzu kesmedi... 


Navdar Amed - 2012/ Mahmur 


XEBAT (ŞIRNAX) ARKADAŞIN ANLATIMI: 
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CEPHECI 


Dışarıda aralıksız esen fırtınanın uğultusuna eşlik eden bir höpürtüyle şilanmdan bir yudum alan Xebat arkadaş, bana dönerek: 

"Ben sana bir şey söyleyim mi? Bu şilan ilaçtır! Ben bunu Dersim de, pratikte tecrübe ettim. Bilirim, şilan ilaçtan da öte, yeri geldiğinde ab-ı hayat suyudur!" dedi ve sürdürdü: 

"Doğu Dersim de Cephe faaliyetlerine bakıyordum. 
1996 - 97 kışıydı. O yıl. Cephe Kadroları olarak önceki 
yılların aksine, sığmaklara girip kış üslenmesine çekilmedik. 
Alanda halkın içinde kalıp, cephe faaliyetlerimize devam ettik. Çok işimiz vardı. 

Durumu yakından izleyen düşman da, bizdeki bu değişik uygulamayı görünce kış ortasında, o karda kıyamette operasyona çıkmış, arazinin stratejik geçiş noktalarını, köyler arası yol kavşaklarını tutmuş. Benim bu durumlardan haberim yok. Kafam da bir yığın sorun; kiminle ne yapsak, hangi sorunu nasıl çözsek diye düşüne taşma, karla kaplı arazide tek başıma yürüyorum. Düşman aklımda bile değil. 
Büyük hata! Çünkü "su uyur, düşman uyumaz..." 

Xudan köyünün üstünde, bir sırta çıkıp yürümeyi sürdürdüğüm de, bir köpek havlaması duydum. Havlamanın geldiği yana bakınca ne göreyim... Düşman, hemen yan tarafımdaki tepeyi tutmuş. Düşmanla birbirimizi, köpek havlamasıyla aynı anda görmüştük. Sabah saat beş sularıydı. 
Askerler, tuttukları tepede ısınmak için yaktıkları ateşin başmdaydılar. 

Aramızdaki mesafe çok yakındı. Kaleşnikof menzili içindeydim. Hızla geri dönüp, yandan aşağı inmeye başladım. 

Aşağıda, vadinin içinde Canik köyü tarafından gelip, Xudan ile Suisni köylerinden geçerek Peri suyuna dökülen, Kardere Çayı geçiyordu. 
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"Ben sana bir şey söyleyim mi? Böyle durumlarda kafan zehir gibi çalışacak. Yoksa hayatta kalamazsın! Öyle tabi..." 

Geldiğim yönde hızla aşağı inerken, beni gören düşmanın çoktan peşime düştüğünü biliyordum. Düşmanla aramızdaki mesafe kısa, zamanım da çok dardı. Bütün arazi karla kapalıydı. Hangi yöne, nereye gidersem gideyim, arkamda iz bırakacaktım. Peşimdeki düşman da izimi sürecekti. Sağa, sola gitmenin anlamı yoktu. Hızla ve dosdoğru Kardere'ye indim. Arazide iz bırakmadan kaybolmanın tek yolu, derenin içinde, suda yürümekti. 
Akıntıya ters yönde yukarı doğru derede hızla yürüdüm. 

"Düşman peşimden gele durusun: ben sana bir şey daha söyleyim mi? Bizde, kafa ancak sıkışınca, üstelik zehir gibi işliyor; fakat olağan koşullar da, nedense tık yok..." 

Şunu hiç unutmam: Ben daha küçüktüm, babamla arada bir gittiğimiz Şırnax şehir merkezinde, çarşının ortasında acayip bir araç görmüştüm. Uzun ve yüksekçe olan bu aracın altında alev, alev ateş yanıyor; bir genç de aracın önün de, bir ucu aracın içine girmiş "Z" gibi bükülü bir demiri, öteki ucundan çevirip duruyordu. Mevsim kıştı. Ben merak içinde aracı ve genci izlerken, birden bire bir "tak, taka!' koptu. O anda, aracın çevresindekiler sevinç içinde:"hah, işte çalıştı!" dediler. 

Bizim kafalarda tıpkı, sonradan otobüs olduğunu öğrendiğim bu araç gibi, külüstür ve donmuş olduğundan, yanma raddesine kadar ısınmadan çalışmıyor... Önderlik bizim bu kafalarımızı çalıştırmak için neler çekiyor. Sen şimdi içinden, "Şilan bunun neresinde?" diyorsun dur... 
Yakmmdasm, hele sen bir bardak şilan daha ver, ben Karderede ki o hızımla şilanada gelirim, merak etme," dedi. 

Xabat arkadaşın şilanım tazeledim. Daha ilk yudumla birlikte, yine Doğu Dersim de, Kardere içindeydi: 

"Karderenin içinde, gerektiği kadar ilerlediğime inandıktan sonra, bu kez derenin her iki yanma dikkatle bakarak, gizlenecek bir yer bulmaya çalıştım. Sonun da derenin akış yönünde sağ, bana göre sol tarafında, üzeri 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karla kapılı kum otlarla örtülü olduğundan, güçlükle seçilebilebilen, daracık bir yarık-kovuk buldum. 

Buraya, üzerindeki otları ve kar örtüsünü bozmadan, dikkatle girip, birikmiş suyun içine çömelerek oturduğum da, saat en fazla sabahın altısı olmalıydı. Daracık yarıkta oturduğum yer de, buz gibi kar suyu, göğsüme kadar çıkmıştı. Bundan sonrası sabır işiydi. Gerillada uzun ömürlü olmanın, düşmana karşı uzun süreli savaşmanın en büyük sırlarından biri de sabırdır. Eğer taşı çatlatacak bir sabrın sahibi değilsen, gerillada ömrün çok kısa olur. 

Daracık yarıktaki suyun içinde sessiz, sabırlı oturdum. Kısa süre sonra, dere boyundan kesik, kesik G-3 taramaları başladı. Hemen anladım: peşimden gelen düşman, dere kenarında gizlenebileceğimi var saydığı noktaları tarıyordu. 

Sonunda düşman, yanında köpekleriyle karşıda, suyun öte yakasın da göründü. Tam hizamdan geçerlerken, üzerimdeki kuru otlardan ve kardan daha sessiz ve hareketsiz, oturduğum yerde nefes bile almadım. Aramızda Kardere aksa da, köpekler nefesimin kokusunu alabilirlerdi... 

Bunlar bir grup arama timiydiler. Gövdemi ve hiçbir uzvumu kıpırdatmadan sadece göz hareketimle, otların arasından çaprazlama bakarak sayabildiğim altı asker ile iki köpek görebildim. Operasyon güçleri karşı sırttan paralel ilerliyor olmalıydı. Tim beni geçtikten sonra, yukarıda da taramalar oldu. 

Arama timi, epey sonra, tekrar aynı hattan geri geldiler. Köpekleriyle aradılar, silahlarıyla taradılar fakat beni bulamadan geri dönüp gittiler. 

Ben yine üzerimdeki kuru otlar kadar sessiz ve hareketsiz, darıcık yarıktaki suyun için de oturdum. Gün batıp, hava kararmadan dışarı çıkmak kuralsızlık olurdu. 
Gerillada kuralsızlık birinde, ikisinde değilse de ötekin de, insanı mutlaka saf dışı bırakır. Öyledir! 

O gün kar dere çayında, o daracık kovuktaki buz gibi kar suyunun için de, çömüdümde oturduğum yerde; gün 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boyu neler geçti aklımdan, neler hissettim, neler yaşadım? 
Ben sana bir şey söyleyim mi? Böyle durumlarda insan, aciz kaldığından mıdır nedir, müthiş duygusallaşıyor mira ti... 

Korku? Olmaz mı? Oluyor tabi biraz... Yinede, insan uğruna atıldığı mücadele de eğer amaca bağlıysa, başına gelebilecek olasılıkları genel olarak önceden bildiğinden, korkusuna yenik düşmüyor. Asıl olan korkmak değil. Ma insan korkmaz mı? Asıl olan insanın korkusunu yenebilmesidir. İnsan korkusunu kendinde-içinde bir kez yendi mi, yenildiği yerin bir daha semtine bile uğramaz korku. Bir de korkuna yenik düşersen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Git o zaman evinde otur! Ne kendini rezil et, ne başkalarına zarar ver! 

Buna karşın, yaşamının ve mücadelenin bir tutam kuru ota bağlı kaldığı böylesi koşullarda, insan kendisinden beklemediği, kendisinin bile şaştığı dokunaklı duygulara kapılıyor... 

Düşmanın eline burada, bu halde sağ geçmek, hiçbir nedenle ve hiçbir biçimde düşünülemez! Beni bulurlarsa çatışma kesin, şahadet olağan bir akıbettir! 

İşte ölümün böylesi insana pek dokunuyor: böyle bir durumda parti, arkadaşlar akibetimi, direnişimi bilmeyecek. 
Ailem, çocuklarım da öyle... Kimse, akibetimi bilmeyecek. 

Oysa işte bak, düşman bana ulaştığında hiç tereddütsüz gireceğim son çatışmam da, düşmanın suratına haykıracağın sloganlarımı bile özenle hazırladım ve bunları beynimde, içim de sayısını bilmediğim kadar tekrarlayarak prova ettim! 

"Bıji Serok Apo!" 

"BıjiPKK!" 

"Bı can! Bı xum! Em te rene ey Serok!" 

Bir de ahdetmişim: Teslimiyet asla düşünülemeyeceği gibi, öyle ucuz şahadette yok! 

Dişe diş, kana kan! Düşmandan, götürebildiğim kadarını, yanımda götüreceğim! 

Oysa biliyorum, bu daracık kovukta düşmanla çatışarak şehit düşersem, akibetime dair elde somut bilgi 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olmadığından, şahadettim bile kabul ve ilan olunmayacak. 
Resmiyetin kuralı bu. Bu olasılık beni kaygılara sürüklüyor... 
Bizde böyle yaşanmış pek çok durum var. 

O koşullarda, benden önceki Cephe Çalışmalarından sorumlu Konyalı Savaş ile Mardinli Beriwan arkadaşları anımsıyorum. Aynı benim bölgemde, benden önce operasyon için de kalıp çıkamamışlar, gizlendikleri yerde yakalanıp, düşman tarafından yakılarak katledilmişlerdi. Dönemin bölge sorumlusu Ekrem unsuru da partiyi "Örgüt değerlerini de alarak, birlikte kaçtılar" diye bilgilendirmişti. Bu iki değerli arkadaşımız uzun süre "hain" olarak anılmışlardı. 

Arkadaşların şahadetlerini daha sonra halktan öğrenmiştik. Ben burada şehit düşsem buna tanıklık edecek halktan kimse de yoktu. 

Birde ailem, çocuklarım var... Mirati, ne şıralı şeyler bunlar böyle... Onlarla ilgili olarak içimden o ana dek pek tanımadığım derinliklerimden sökün edip gelen bu şıralı duygularımı denetlemesem, her şeyin, hatta mücadele duygularımın, direniş gücümün önüne ve üzerine çıkacaklar... Bereket ki biliyorum, bu Önderlik, bu örgüt ve bu mücadele olmasa, bizim çocuklarımızın yüzüne bakabilecek yüzümüz varmıydı, olur muydu? Yoktu, olamazdı! 

Burada şehit düşersem, yürüttüğüm çalışmalar yarım kalacak; bahar da katılım için hazır bekleyen ilişkiler, yurtsever bağlantılar, milislerimiz, maliye, erzak, cephane bağlantıları... Herkesi ve her şeyi hayalimde canlandırıyorum... 

Bu arada, içinde tortop olduğum kar suyu "Çivi gibi" dedikleri kadar soğuk. Suyun içinde soğuktan uyuşan, göğsümden aşağı bedenimi hissetmiyorum. Giderek daha sık kapıldığım titreme nöbetlerinde, birbirine çarpan dişlerimin takırtısına, istesem de engel olamıyorum... 

Kış ortası olduğundan hava erken kararıyor. O koşullarda önemli bir imkan. Beni perdeleyen kuru otların arasından sızan gün ışığı kesildiğinde, saat dört buçuk beş 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sularında, gerçekten büyük bir çaba ve ızdırap içinde, sürünerek güçlükle çıkabildim dışarıya. 

Dışarıda kar üstünde, kovuktaki kar suyu için de gün boyu büzülmekten tutulmuş eklemelerimi açmak için, rast gele hareketler yaparken, bir yandan da "nereye gitsem acaba?" diye düşündüm. 

Çevre de en yakın yer, bir buçuk saat ötedeki Canik köyüydü. Bu kış gecesin de iliklerime kadar ıslak ve yarı yatalak halimle uzak mesafelere gidemezdim. Tedbirli hareket etmem gerektiğinden çevreyi kollayarak, üç saatte ulaşabildim Canik'e. 

Hava soğuktu. Üzerimdeki giysiler, saçlarım, bıyıklarım donmuştu. Bütün eklemelerim ince sızıyla yanma arası ağrılar içindeydi. Gün boyu kar suyunun için de kalıp, üstüne akşamın ayazını çekince, soğuk iliklerime işemişti. 
İçim üşüyordu... 

Ferhat - Botan çetesiyle kaçan, Canikli bir Şiar vardı. 
O zaman arkadaştı. Onların evine gittim. Kapıyı açan Şiarın babası beni görünce, telaş içinde: 

"Heval Xabat, köyün için de, çevrede özel timler var. 
Büyük operasyon çıktı, araziyi de tuttular. Ne yap, yap bölgeden çık, kurtar kendini!" dedi. 

Bu gibi durumlarda öğüt ve uyarı, ihbardan iyidir... 

Canikten çıktım. Kıştı. Geceydi. İliklerime kadar ıslaktım. Düşman alanı tutmuştu. Fazla seçeneğim yoktu. 
Hemen bir yere girip kurunmak zorundaydım. Yoksa düşmana değilde doğaya yenik düşecek, donarak ölecektim. 

Yine en yakın köye, bu kez Kuteriş köyüne yürüdüm. 
Kuterişin Canikle arası iki saatti. Tedbiri elden bırakmadan, Kuterişe ulaştığımda saat gecenin kaçıydı bilmiyorum. 
Üzerimdeki elbise, bol dökümlü şal olmasına rağmen,hareket etmekte zorlanıyordum. Kumaş tamamen buz tabakasına dönüşmüştü. 

Köye ulaştığımda gerçekten perişan bir haldeydim. 
Daha fazla yürüyecek gücüm, takatim kalmamıştı. Kendimi sürüyerek ulaşabildiğim ilk evin kapsısmı çaldım. İçeriden bir kadın önce Kürtçe, ardından Türkçe: 


409 




-Ev kiye? Kim o? diye sordu. 

Ben kapının önünde bu soruya yanıt vermek için, zihnen davrandığım da, zihnimden geçeni söze dönüştürmeyi başaramadım. Ancak o zaman, artık konuşamaz hale geldiğimi, konuşma yetimi yitirdiğimi anladım. Bütün isteğime ve çabama rağmen, içeriden gelen soruya karşılık olarak "arkadaşım-benim" diyemiyordum. Dışarıda benden ses çıkmayınca, kapı açıldı. Beni görünce ürken ev sahibi kadın, korku içinde: 

"Ben seni tanımıyorum, evde kimse yok!" dedi. 

Ben onu hiç duymamış gibi, ayaklarımı sürüyerek kadının üzerine gittim. Kadın korkuyla kenara çekildi. Ben bu haldeyken bir açık kapı bulmuştum. Kapı yüzüme kapanmadan içeri girmem gerekiyordu. İçeriden yetişkin bir kız geldi. İkisi de bana bakıp, arkadaş oİduğumu anlayınca rahatlayıp, sakinleşerek, beni içeri odaya, sobanın yanma götürdüler. 

Oda da, onlara işaretle, yerdeki kilimi kaldırmalarını, karşıdaki sandalyeyi getirip sobadan uzak bir yere koymalarını istedim. Ana, kız ikisi de hemen gerekeni yaptılar. Sandalyeye oturdum. Ana, kıza, yine işaretle: "Rahat olun, sizde oturun," dedim. Ana, kız karşımdaki minderlerin üzerine, nerdeyse birbirine yapışık halde oturarak, büyük bir hüzün, kaygı, merak ve korku içinde bana baktılar. Kadın bir süre sonra, akima bir şey gelmiş gibi: 

"Başka kimse var mı?" diye sordu. 

Bende, oturduğum yerde, başımı usulca iki yanıma sallayarak "hayır," diye yanıtladım onu. Kadın kalktı, sabanın üzerindeki çaydan dan, büyükçe bir bardağa kahverengi bir şey doldurup bana uzattı. İşaretle "sonra," dedim 

İçerisi sıcacıktı. Sandalyede oturduğum yerde geçen zaman içinde, önce buz tabakasına dönüşmüş giysilerim; ardından iliklerim, en sonunda da dilim çözüldü... 
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Oturduğum yerde, üzerimden sızan sular, beton zemine akmış, ortalığı göllemişti. Bu süre içinde, tamamen sağlığıma ilişkin bir kaygıyla beni izleyen ana, kıza: 

"Heval merhaba, durumlar nasıl?" diye sordum. 

Ben böyle dillenip, konuşuverince, ikisi de birbirine bakıp sevinerek, hemen ayağa kalktılar. Kadın, daha önce içemeyeceğim için almadığım, kahverengi sıvıdan bir bardak daha verdi. Bu kez aldım. Bir yudum içtim. Bir daha, bir daha derken, bir bardağı tükettim. O ana dek beni izliyor olmalıydı ki, elinde çaydan la karşımda beliriveren kız, bardağımı yeniden doldurdu. Ben bunu da içtim. Kıza fırsat vermeden kalktım üçüncü bardağı kendim doladurdum. 
Yaşam iksiri şilandı bu! Sanki doğrudan damarlarıma akıp, kanıma karışarak, üşümüş içimi yeniden ısıtıyordu. Serum gibiydi... 

Sobayı odunla besleyerek, ateşi gürleştirdiler. Ben sandalyeden kalkıp sobanın önünde ayakta giysilerimi kuruturken dördüncü, beşinci bardak şilanı da içtim. O gün, o bardak bardak içtiğim şilan suyuyla geldim kendime. 

Ana, kızın hazırladığı mükellef sofrada karnımı doyurduğum da, gün ağarmak üzereydi. Hemen çıkmam gerekiyordu. Çıkmak istediğimde ev sahibi kadın: 

"Kal, dinlen, seni gizleriz," dedi. 

Olmazdı, hepimiz için riskliydi. Operasyon alanmdaydık. Bu insanlarımızı yersiz risklere sokmamalıydım. Onlar görevlerini yapmışlardı. Hele o şilan, ne kadar makbule geçmişti. Cephe çalışmalarında bir kuralımızda, kaldığımız yeri, mümkünse kimseye bildirmemekti. Bu, güven, güvensizlik değil bir ilke sorunuydu. 

Ev sahibi kadın, ben söylemeden hazırladığı erzağımı elime tutuşturdu. Onlara teşekkür edip çıktım. 

Köyün için de, daha önce olası durumlar için gözüme kestirdiğim bir samanlığa girip, samanların içine yattım. 
Yanımdaki erzakla iki gün kaldım burada. 
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Ev sahipleri, benden haberi olmadığından, gelip samanlarını alırlarken ev hali sorunlarını konuşuyorlardı aralarında. Neyse, onlar bende kalsın." 

"Ben sana bir şey söyleyim mi? Bir Şilan daha olsa içerim," 

dediğinde, sobanın üzerinde tmğır tmğır kaynamakta olan çaydanlığı alıp, bardaklarımızı şilanla doldurdum. 


(Şırnax) 


Xebat 


MAZLUM ARKADAŞIM 


1993 Son baharında. Doğu Dersimde Haydaran 
bölgesinin Hmgırvan mmtıkasmdaydım. Amed' ten yanımıza, 16-17 yaşlarında otuz portatif (Yaşı küçük savaşçı) arkadaş geldi. Aralarında iki Kendal vardı. Bu ikisini yanımızda bıraktık, yirmi sekiz portatifi Batı Dersime yolladık. Bizde kalan Kendallardan küçüğüne Mazlum adını verdik. 

Hmgırvan da kırk arkadaştık. Aramızda en küçüğümüz Mazlumdu. Çalışkan, dürüst, sadık ve çok sevimliydi. Bütün arkadaşlar, hepimiz Mazlumu çok sevdik. 
Kış üslenmesinde yanımızda kalan Mazlum arkadaş çok özlüydü. 

Mazlum arkadaşla bizim aramız, biraz daha sıcaktı. 
Yok, öyle ahbap çavuşluk olarak değil de... 
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Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1988 de bir gece, partiye katılmak için, analarının yanında kıvrılıp uyuyan beş yavrumun üzerine bir battaniye çekerek, bir daha dönmemek üzere evden çıktığımda, onlar henüz dokuz, sekiz, yedi, altı ve beş yaşlarındaydılar. 

2006 yazında Kandil-Süredi de, mangada oturmuş 
ter (heybe) tamir ediyordum. Bir arkadaş kapıdan eğilerek: “Heval Xebat, sivil ziyaretçin var,” dedi. 

Ben daha çuvaldızı çekip, teri toplarken, kapıda dalyan gibi bir genç belirdi. Bir elimde çuvaldız, ötekinde ter; manganın ortasında oturduğum yerde, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor... Hayatta birbirini ilk gören, iki yabancı gibi, öyle bakışıyoruz... 

Maşallah enine, boyuna serpilmiş, dalyan gibi bir genç ki, kapıyı kaplamış. Manga'nm içi loş, kör olmayası gözlerde, bir yaştan sonra yakma karardığından, tam seçemiyorum... 
Karşımdaki de sivil olunca, aklım hepten karıştı. Saflara katıldığım seksen sekiz yılından beri, sivil birinin beni araması; arasa da bana ulaşması mümkün olmadığından, bir ihtimalde geçmiyor zihnimden. Ta içimden, çok derinlerden bir olasılık seziyorum... Fakat yıllar önce kendime yasakladığım o olasılığı, öyle bastırmışım ki içime; zaman içinde çok dibe, en dibe çökmüş... Ora da depreşiyor fakat zihnime, bilincime çıkamıyor... 

Bir türlü "sen misin?!" diyemiyorum. Bu yüzden, ayağa da kalkamadım. Sonunda kapıdaki delikanlı, aramızdaki sessizliği bozarak: 

“Tanınmadın mı beni?” diye sordu. 

Ancak o zaman, sesini duyunca, derinlerde depreşen sezgilerim zihnime sıçradı, bilincime çıktı. Elimdeki çuvaldızı, teri atıp; sevincin galebe çaldığı karmaşık duygular içinde ayağa kalkarken, heyecandan titreyen sesimle: 

“Sen hangisisin? Adın ne senin?” diyebildim. 

Adını söyleyerek, boynuma atıldı. Manganın ortasında kucaklaşıp, koklaşarak, sımsıkı sarıldık birbirimize. 
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İşte bu Mazlum arkadaş, 88 de bir gece yarısı, analarının yanında yan yana kıvrılmış uyurlarken, üzerlerine bir battaniye çekerek bıraktığım yavrularımdan, beni görmeye gelen bu en büyüğüyle aynı yaştaydı. 

Özlü oluşunun yanı sıra, bir de bu yüzden, bu Mazlum arkadaşa benim kanım ılıdı, içim ısındı. Arkadaş ortamında, böylesi iyi değildi ama yine de oluyordu işte. Bizim Mazlum arkadaşla ilişkilerimiz, bu nedenle biraz daha farklı ve sıcaktı. 

Ortamda, görevde, nöbette hep yanımda tutuyordum onu. Dedim ya, sıcakkanlı, güleç yüzlü, pek sevimliydi. Ben sorardım, o anlatırdı. Bu yüzden ailesini, kısacık öz geçmişini şimdi de ezbere biliyorum: 

O sırada on altı yaşında olan Mazlum arkadaş, Amed'in Ergani ilçesindendi. Babası lise öğretmeniydi. Hele dur bir dakika... 

Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın da, biz yaşlanmışız mira ti... Babası öğretmen olmayabilir, aklım da böyle kalmış fakat emin değilim. Ailenin tek erkek çocuğuydu. Her fırsatta özlemle andığı kız kardeşleri vardı. 
Birde dayısını çok seviyordu. Özel bir bağlılık ve sevgiyle söz ettiği dayısının Mazlum arkadaş üzerin de, onu yaşamda ve mücadele de yönlendiren, büyük ve kesin bir etkisi vardı. 
Kumral, kahverengi gözlü, güleç yüzlü ve yaşma göre olgun bir arkadaştı. 

Ben bölgenin lojistik sorumlusuydum. Mazlum arkadaşa, paketinden yeni çıkmış Rus marka, sıfır bir karnas suikast silahı vermiştim. Bu silah işlevi gereği, onu yakın mesafe çatışmalardan uzak tutardı. 

Doksan dört baharında yapılan düzenlemelerle Mazlum arkadaş, Bedran arkadaşın komutasındaki bölüğümüzle pratiğe çıktı. Bundan sonra Mazlum arkadaşı zaman, zaman gördüm. 

Bin dokuz yüz doksan dört, doksan beş kışında Gözlüklü Hamza arkadaşın yanındaydı. Doksan beş yılı yaz sonunda, Axvanus vadisinde düşmanla kıran, kırana bir çatışma oldu. Eyalet komutanı olacak Zeki unsurunun da 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(Eyalet Karargahıyla) bulunduğu Axvanus vadisine düşman 
80 bin kişilik bir güçle yöneldi. Eyalet Karargahının ve o 
Zeki unsurunun korunup, oradan çıkarılması uğruna çok büyük fedakarlıklar yapıldı, kayıplar verildi. Belki de hiç biri bir daha anımsanmayacak direniş destanları yaratıldı. 
Axvanus çatışmalarının ardından o zaman çok şeyler anlatıldı. 

Axvanus çatışmaları üzerine anlatılan onca direniş ve kahramanlık öyküleri arasında, en yaygın anlatılanı Mazlum arkadaşın direniş öyküsüydü. Axvanus vadisindeki bu kıran, kırana çatışmada bulunan değişik arkadaşlardan hep aynı şeyleri dinledim. Mazlum arkadaşın bulunduğu mevzide son mermisine kadar kahramanca direnişi ve şahadet biçimi, o günlerde yapı içinde dillere destan olmuştu. 

Axvanus çatışmaların da Mazlum arkadaş, Amed'li Hacı arkadaşın mangasında, manga komutan yardımcısıydı. 
Yaşamayanlar bilmez. Savaşta, özellikle bizdeki gibi tekniğe değil, insan iradesine yüklü savaşlarda, savaşın esas yükü Manga Komutanlarıyla, yardımcılarının omuzlarmdadır. 

Axvanus, çok dar, derin ve çok sarp, asi bir vadidir. 
Mazlum arkadaşın altı kişilik mangası, çatışma içinde karargah gücünün korunmasıyla görevliymiş. Bu görevle tuttukları mevzilerde, yanındaki arkadaşları uzun süre çatışarak teker, teker şehit düşmüşler. Düşmanın yoğun saldırıları karşısında, Axvanus vadisinin sarp kayalıkları arasında direnen bir Mazlum arkadaş kalmış ve orada son mermisine kadar savaşmış. Mazlum arkadaş, son mermisini de sıktığında, kendisini kuşatmış olan düşmanın "Teslim ol" çağırışına muhatap olmuş. Düşmanın teslim ol çağırışına karşı, mermisi tükenen silahını kayalıklarda parçalayan Mazlum arkadaş, teslim olmak yerine, kendini bulunduğu kayalıklardan üç yüz metre derinlikteki Axvanus vadisine atarak, şahadeti kucaklamış! 

Axvanus ta büyük kayıplar veren düşman çekildikten sonra, bütün aramalara rağmen Mazlum arkadaşın cenazesine ulaşılamadı. Fakat kahramanca şahadetinden 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hemen önce, düşmanın eline geçmemesi için kayalara vurarak parçaladığı Karnas silahının parçaları toplanıp bana getirildi. 

Kürt halkına, anne babasına, kız kardeşlerine ve bir de hep öykündüğü sevgili dayısına bildiririm. 

Bu biçim de ve bu kadar da olsa. Mazlum arkadaşı anmak istedim. Okuyucularda, kendi yüreklerinde bir yer açıp; onu orada yaşatırlar umarım. Çünkü Mazlum arkadaş, aramızda yaşamayı her bakımdan en fazla hak edenlerimizden biriydi. 

Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşamının baharında, gözünü kırpmadan kendini Axvanus uçurumlarına atabilen bu gencecik arkadaşları anımsadıkça; onların bu yüce şahadetlerine rağmen, hala hayatta ve yaşıyor olmak hiç kolay değil... Çünkü böylesi hiç adil gelmiyor insana... 

Xebat (Şırnax) 


ALTI BÖLÜK KOMUTANI 

1995 yazında. Doğu Dersin de kırmız dağdaydık. 
Düşmanın bir yıl önce, 1994 baharında "Alan Tutma Konsepti" ile başlattığı, tamamen kurasız yeni tarz topyekün saldırısına; Önderliğin bütün talimat ve uyarılarına rağmen, eski tarzla kendimizi tekrarlayarak cevap verme çabalarımız sonuç vermediği gibi, moralimizi bozarak bizi atalete sürüklüyordu. Bu yüzden, alanda bir süredir eylem çıkmıyordu. 

O günlerde bir grup arkadaş, gittikleri bir eylemden düşmanı vuramadan döndü. Arkadaşların başarısızlıkla sonuçlanan eylem girişimleri üzerine, karargah yönetimi genel toplantı yaptı. Kırmızı dağda yapılan bu toplantı da, karargah yönetimi toplantı yapısına (bize) çok ağır bir üslupla yöneldi. Hepimizi "Korkaklıkla, savaş kaçkmlığı ile 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suçladı" ve "Siz, düşmanın üzerine gidemezsiniz!" diyerek, yapıyı tahrik etti. 

Toplantıdan sonra, müthiş tahrik olmuş yapı içinden Bölük komutanı altı arkadaş. Dersim şehir merkezinde düşmana karşı eylem önerisinde bulundu. Nevşehir Cezaevinden kaçan Şiar (Hüseyin Yıldırım), Halil (Amed), Serdar ve isimlerini anımsayamadığm öteki üç takım komutanı arkadaşın tamamen duygusal, kendilerini ölüme yatıran tepkisel önerileri, karargah yönetimi tarafından uygun görülerek onaylandı. 

Önerileri onaylandıktan sonra, altı bölük komutanı arkadaş. Dersim merkezine eyleme giderlerken. Serhat arkadaş ortamda bize: "Bir daha dönemeyeceğiz..." dedi. 

Karargah yönteminin onayından ve hazırlıkların tamamlanmasından sonra, bu arkadaşları eylem için Dersim Merkeze, o sırada Dersim Cephe koordinatörü olan Çektar unsuru götürdü. 

Bu süreçte Zeki (Şemdin Sakık) unsuru da Dersim de Eyaletteydi. Aynı yılın baharında yoz ilişkiye giren Çektar unsuru, tutuklanarak, o zaman Batı Dersim de Ali boğazın da olan Zekinin yanma. Ana karargaha yollanmıştı. Orada, örgüt hukukuna göre soruşturularak, yargılanıp cezalandırılması gereken (suçu sabitti) Çektar unsurunu, mahkum etmek yerine ödüllendiren Zeki unsuru, onu Dersim Eyaleti Genel Cephe Koordinatörlüğü görevine getirmişti. 

Dersim merkeze eyleme giden bölük komutanı altı arkadaş, eylem öncesi Çektar unsuru tarafından konumlandırıldıkları evi basan düşmanla çatışarak şehit düştüler. Çatışmada üç özel tim elemanı da öldürüldü. 

Bu arkadaşlar karargah toplantısında tahrik olup intihara gitmişlerdi. Karargah yönetimi de, tahrik ettiği bu arkadaşları, üstelik Çektar unsurunun eliyle intihara yolladı. 

Karargah toplantısında yönetimin tahrik edici üslubu, onun kendi yetmezliğine verilse bile; daha sonra, aynı karargah yönetiminin altı Bölük Komutanını, sonu başından belli böyle intiharvari bir eyleme yollaması, normal örgüt 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işlerliği ve askeri kurallar çerçevesinde anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum değildi. 

Arkadaşların, Dersim merkezde Çektar unsurunun kendilerini yerleştirdiği evde, eyleme geçmeye fırsat bulamadan, düşman tarafından basılarak katledilmelerinde Çektarı unsurunun belirleyici rolü açıktır! Bu rolün derinliğinde Zekin unsurunun olduğu da açıktır! 

Bir eyalette altı bölük komutanın birden kaybı, kendi başına esaslı bir tasfiye olduğu gibi, bu tasfiyenin eyalet genel yapısı ve halk üzerindeki sonuçları görüldüğünde, birilerinin 'iyi' hazırlandığı ve 'iyi' çalıştığı anlaşılmaktadır... 

Önderliğin, sahada kendisine "senin gözlerin niye böyle namussuz bakıyor..." dediği Çektar unsuru, geri çekilmede Dersimden Başur Kürdistan'a geldiğimizde, konumlandığımız Kandil-Şehit Harun kampından kaçtı. 
Sübjektif ajan olduğu anlaşılan Çektar unsuru, daha sonra Parti tarafından Rojavada cezalandırıldı. 


Xebat (Şırnax) 


GERİGERİ YÜRÜYÜŞ. 

1994 - 95 kışında. Doğu Dersim de Dokuz kayalarda 
üslendik. Aynı kış. Batı Dersim de Zeki'nin (Şemdin Sakık) komutasında üslenen güçlerimizi görmezden gelen düşman; iki ayrı noktada üslendiğimiz Doğu Dersim de, kış boyu bize nefes aldırmadı, üzerimize operasyon üzerine operasyon yaptı. Öteki noktada üslenen arkadaşlar, kış boyu üç ayrı yer değiştirmek zorunda kaldılar. Operasyonlar da kayıpta verdiler. Biz dokuz kayalarda kayıp vermedik ama kış boyu 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altı ayrı yer değiştirdik. Kışın 75 kişilik güçle yer değiştirmek, yeniden yer yapmak, çok zor iştir. Biz o kış, altı kez (75 kişilik) yeniden yer yaptık. 

Bunlardan Xmgırvandaki yerimiz deşifre olunca, buradan da çıkmak zorunda kaldık; ok kış - kıyamette yer değiştirmek bir mesele, bunu karla örtülü arazide iz bırakamadan, görüntü vermeden başarmak ayrı bir meseleydi. 

Xengirvanm yamacındaki tepeden, hiç iz bırakmadan Rabata geçerek, orada üslenmemiz gerekiyordu. Çok kar vardı. İz bırakmadan Xengirvandan Rabata geçmek imkansızdı. Arkadaşların tümü Dersime, Serhat ve Amed Eyaletlerinden yeni gelmiş, araziyi hiç tanımayan arkadaşlardı. Araziyi bilen bir ben vardım. Düşündüm, taşındım, bütün araziyi zihnimde defalarca dolaştım; yok heval, yok, nereden baksan imkanı yoktu, iz bırakmadan geçilmezdi! Yerimizi hemen terk etmek, Rabata da mutlaka iz bırakmadan, hemen geçmek zorundaydık. Rabata, yeni noktamıza iz bırakarak geçmenin, yer değiştirme açısından hiçbir anlamı ve gereği yoktu. Çünkü düşman havadan ve asfaltdan sürekli devriye geziyordu. 

Xengirvandan asfalta indik. Asfaltta Teşnik'e kadar yürüdük. Teşnikten Rabata geçmemiz gerekiyordu. 
Tamamen karla kaplı, bir saatlik yoldu. Buradan Nazimiye'nin Dest ormalarıma geçmeyi tasarlıyorduk. Fakat Teşnik - Rabat arasında arazide iz bırakırsak, gündüz hem asfalttan, hem de havadan helikopterle düzenli devriye gezen düşman, bu izleri kesin görürdü. Gece buradan çıkmak ve iz bırakmamak zorundaydık. Xengirvandan beri yol boyu düşünmüştüm. Şimdi burada, Teşnikte düşünüyordum. Avucumun içi gibi bildiğim arazide, ne içinden iz bırakmadan geçebileceğimiz bir sığ dere, ne üzerlerine basarak geçebileceğimiz kayalıklar vardı. Ma, buradan oraya uçamazdık ki mirati... Ben böyle, arpacık kurusu gibi düşünürken, sonunda zihnimde bir kıvılcım çaktı. Evet, öyle tabi! Teşnikten, Rabata bütün yolu geri, geri yürümeliydik! Aklıma geleni hemen arkadaşlara bildirdim: 


419 






"Heval, buradan (Teşnikten) Rabata kadar, hep birlikte geri, geri yürüyelim. Sabah, kar üstündeki izleri gören düşman, bizim Teşnikten Rabata değil. Rahattan Teşnike geçtiğimizi sanır..." dedim. 

Önerimi çok beğenen arkadaşlar, hemen uygulamaya koydular. 75 arkadaş hep birlikte, Teşnikten Rabata kadar (düz yürüyüşle bir saatti) geri, geri yürüdük. Sabah izleri görüp inceleyen düşman, bizim Teşnikten Rabata değil, Rabattan Teşniğe yürüdüğümüzü sanmış olmalıydı ki, Rabatta yeni yerimize yönelim olmadı. 

Xebat (Şırnax) 


GERİLLAYA ÇIKIŞ 

Cephe çalışmalarına başladığımda, bizim Nawyanda yürüttüğüm örgütlenme çalışmalarında, Beriwan gerillaya katılma kararı aldı. Buna rağmen, kararını vermiş Beriwanı gerillaya çıkaramıyordum. 

Kızlarının gerillaya katılacağını fakeden aile, Beriwanı 
24 saat sıkı denetime almıştı. Beriwanı gerillaya çıkarmak 
için yaptığım her hamlede, daha köyün içindeki buluşma noktamızda, AiledenBeriwanıkorumakla görevli birileri karşımıza dikiliyor, kızlarını alıp gidiyorlardı. Beriwanı gerillaya çıkarmak için, aklıma gelen her yolu denedim, hep aynı sonuçla karşılaştım. İçeride örgütlenmiş kalabalık ailenin bütün fertleri, gözlerini dörtaçmış, gece, gündüz Beriwanı gözetip kolluyorlardı. 
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Bir biçimde bunları atlatsakta, kızlarını korumakta kararlı olan aile, daha biz köyü çıkamadan peşimize düşecek;Beriwan yanımda, arazide karşılaştığımızda, sorunu "Namus meselesine" dönüştürerek, bize yönelecekler ve hiç istenmeyen nahoş şeyler olacaktı. 

Beriwanı gerillaya çıkarmak için, ne yapacağımı bilmez halde ortamı kollarken; bir gün, iki katlı bir evde düzenlenendüğünde, aralarında Beriwan ile ailesininde bulunduğu, davetli kalabalığını kaldıramayan üst kat çöktü. 
O sırada bende, davetli erkeklerle birlikte davul, zurna eşliğinde, çöken düğün evinin önünde dilandaydım. Üst kat çökünce hepimiz eve koştuk. Eve koşarkeniçimden kendi, kendime: 

"Beriwanı gerillaya çıkarmanın tam sırası..." dedim. 

Eve ulaştığımda, kesif toz bulutu ve moloz yığını arasında yankılanan çığlıklar, feryat figanlarla ortalık ana baba günüydü.Fakat durum hiçte göründüğü kadar ağır değildi. Nihayetinde, iki metre yüksekten, kendilerini taşıyamayıp parçalanan birkaç çürük hezen ile çoğu toza dönüşmüş bir miktar toprağın arasında kalmışlardı. 
Çığlıkların, feryat figanların asıl nedeni, çökütüyle düşerken yaşanan korkuydu. Hepsini dışarı çıkardıktan sonra, damaklarını kaldırıp, bir şaplak atarak, birer bardak su verilsin yeterdi. 

Durum böyle olunca, bende düğün evinde yaşanan bu dramı fırsata dönüştürerek, değerlendirdim. Hala şok halindeki kazazede kalabalığının içinden, Beriwanı kolundan tutup dışarı çıkardım. Üstü başı, eli yüzü toz, toprak içinde, hala kendine gelememiş olan Beriwana: "Bu fırsat bir daha elimize geçmez... Kimsenin ciddi bir şeyi yok fakat hekes gibi sizinkilerde perişan, kendilerine gelip topapalanmadan çıkalım!" dedim. 

Durumu hemen kavrayan Beriwanla, köyü hızla terkettik. Toz, toprak içindeki elini, yüzünü arkadaşların üslendiği noktaya ulaştığımızda yıkayabilen Beriwan, gerillaya böyle katıldı. 
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Xebat (Şırnax) 


121. HAVAN MERMİSİYLE KUANTUMA 

Global Batılı Egemenlerin, Önderliğe karşı 

düzenledikleri "Uluslararası Büyük Komplonun" devamı olarak, iki bin yılının güzünde üzerimize saldıran YNK'ye karşı yaptığımız ikinci hamleden hemen sonraydı. 

Doğu cephesinde. Şehit Harun ile şehit Ayhan kamplarımızın arasında, Mamend dağ silsilesine bakan Şehit Kahraman tepesinde mevzilenen, Azad Çeli'nin komutasında ki bölüğümüzün maymcısıydım. 

YNK'yi, Asos tan, Balakatiye kadar bütün Kandil den söküp atmıştık. Onun, bunun aklıyla yaptığı hesap Kandilde tutmayınca, bütün mevzilerini ağır kayıplarla terk edip, çekilmek zorunda kalan YNK güçleri, geride bol miktarda çeşitli cephane bırakmıştı. Birileri, bizi imha etsin diye YNK'yi ihya etmişti. Doğrusu, bizimde ciddi boyutlarda cephane sıkıntımız vardı. Bu cephaneler içinde ki atmışlık havan mermilerini, el bombasına dönüştürmeyi kararlaştık. 

Bunun için: Atmışlık havan mermilerinin başlıklarını söküp, bunların içlerindeki hantal fitilleri, elektrikli fünyelerin içine yerleştiriyorduk. Bu işlemin sonunda, atmışlık havan mermileri, altı saniyede patlatılabilir el bombalarına dönüşüyordu. 

YNK güçlerinin kaçarlarken, ağırlık olarak mevzilerinde bıraktıkları bu mermilerin yüzlercesini, arazide uygun bir noktaya topladık. Çalışmada, bana yardımcı olan Akif arkadaşla işe koyulduk. Wan-Gevaşlı olan Akif arkadaş kısa bir süre önce, geri çekilmede Kuzeyden-Dersimden gelmişti. Akif arkadaş, bu işlerin tekniğinden anlamıyordu. 
Mermilerin toplanması ve ayrıştırılması işlerini yapıyordu. 

Belirttiğim yöntemle, bu mermilerden yüz yirmi tanesini el bombasına dönüştürdüm. Aynı işlem için, yüz yirmi birinci havan mermisini elime aldığımda, bu merminin 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o ana dek el bombasına dönüştürdüğüm yüz yirmi mermiden farklı olduğunu gördüm. Elimdeki 121. havan mermisinin başlığı çelik, kovanı fosforlu plastiktendi... 

Daha önce, benzerlerine hiç rastlamadığım bu mermi ilgimi çekti. "Bu, neden böyle? Nasıl bir şey?" diye, elimde inceleyerek, ötekilerden farkını anlamaya çalıştım. Merminin ucundaki fünye kapağı, çelik başlığı elimle çevirerek açtım. 
Kapağın altında, bu merminin de ötekiler gibi normal fünyesi vardı. Mermiyi elimde çevirerek, fünyesini inceledim. 
Normal fünyeydi. Fakat fünyesini çıkarmak istediğim de, uğraştım ama çıkaramadım. Normal değildi. Bu durum tuhafıma gitti. Fünyesini yeniden dikkatle incelediğim, elimdeki bu yüz yirmi birinci havan mermisinden hiçbir şey anlayamadım. 

Bütün çabama rağmen fünyenin çıkmayışı, beni kuşkulandırmıştı... Kuşkum, merakımı körükledi... Merminin mekanizmasını daha bir yakından ve dikkatle, yeni baştan inceledim. Ancak o zaman, elimdeki merminin görünürdeki (sökemediğim) fünyesinin sahte (göstermelik) olduğunu; bunun, görünmeyen gizli bir fünyesinin bulunduğunu anladım... 

Bunu anladığım andan itibaren, 121. havan mermisinin elimde patlayabileceği kaygısına kapıldım... Bu kaygı içinde, Akif arkadaştan,yanımdan hemen uzaklaşmasını istedim. Akif arkadaş yanımdan uzaklaşırken, ben de elimdeki 121. havan mermisini bırakmak için, onu sarsmadan usul, usul yere doğru eğilmeye başladım. Fakat 
121. havan mermisi, onu anlama çabam sırasında, yeterince sarsılmıştı... 

Ötekilerden tamamen farklı, gizli fünyeli, plastik fosfor yapılı bu 121. havan mermisi, ben daha onu yere ulaştıramadan; elimle yer arasında, bir gümleme duydum. 
Ellerimin arasında gerçekleşmesine rağmen, nedense bana çok uzaklardan ve derinlerden gelen bir gümlemeydi bu. 
Gümlemeyle aynı anda, keskin bir "Aah!" çığlığı duydum. Ve uzaktan, derinden gelen gümleme ile keskin çığlığın ardından bağrışmalar, koşuşturmalar algıladım... 
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Bütün bu algıladıklarımla aynı saniyelerde, iç sürecimde: zihnimde, bilincimde, daha önce yaşamım boyunca hiç tanımadığım bir algılama alanı ve sistemi açılarak, devreye girdi. 

Görme duyumu yitirmiştim, hiçbir şeyi görmüyordum. 
Buna karşın, öteki duyularım, daha önce hiç yaşamadığım bir yoğunluk ve duyarlılık kazanmıştı; her şeyi derinden ve inanılmaz bir netlikle algılıyordum. 

Kucağında atmışlık havan mermisi patlayan birinin biyolojik-fiziki ve psikolojik bütün sistemlerinin çökmesi, işlevini yitirip devre dışı kalması gerekir. Bende böyle olmadı. 

Gümlemeyle birlikte duyduğum "Aah!" çığlığının, adeta içime saplandığını ve bana derin bir acı verdiğini, o halimle yaşayarak hissediyordum... Çevrem de oluşan kargaşayı: bağrışmaları, koşuşturmaları, her şeyi bütün ayrıntılarıyla algılıyordum ve bütün bunlar bende, ta içimden, derinden gelen büyük bir heyecan ve telaş yaratıyordu... Bu telaş, beni çevremde olanları görüp anlamaya itiyordu. Yine derinden gelen bir dürtüyle çevreme bakmıyordum. Fakat hiçbir şey göremiyordum. 

Özelikle yüzümde, daha önce hiç tatmadığım, tanımadığım ama her an yoğunlaşıp derinleşerek içime işleyen bir sıcaklık duyuyorum. 

İçimden gelen ve gittikçe büyüyen bir merak ve istekle, yalın bir bilinçle çevreme bakıyorum. Özellikle, gümlemeyle birlikte duyduğum çığlığın sahibini görmeye ve çığlığının nedenini anlamaya çalışıyorum. Fakat bunu bir türlü başaramıyorum. Çünkü gözlerimi açamıyorum, gözlerim hiçbir şey görmüyor. Körüm! 

Çevremde olup bitenleri görme, anlama çabamdan sonuç alamayınca kendi, kendime: "Ne oldu?" sorusunu yöneltiyorum. Bu soru zihnimde parlak ve etkili bir şekilde doğuyor: "Ne oldu?" 

Bütün bu çevremde olanları görme, anlama istek ve çabam; bundan sonuç alamayınca kendi, kendime: "Ne oldu?" sorusunu sormam; olağan pratik yaşamda 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kullandığım irademin dışında, onun altında ve derininde bulunan başka bir mekanizma ile kendiliğinden gerçekleşiyor. Çevremde olup bitenleri görme, anlama çabamdan sonuç alamayıp, kendime "Ne oldu?" sorusunu sorduğum anda, gösterime giren bir film gibi, olanları en başından görmeye başladım. 

Fakat bu, olağan yaşamda gerçekleşen, olağan bir görme durumu değildi. Belirttiğim gibi, gözlerim görmüyordu. İç dünyamda; beynimin kıvırmalarında, zihnimde bir yerde, daha önce gerçekleşirken, yaşarken çıplak gözle göremeyeceğim yaşanmışlarımı, bütün boyutlarıyla olduğu gibi, çok net ve ayrıntılarıyla görüyor, izliyordum. 

Olağan pratik yaşamda, bakarak görebileceklerim den çok fazlasını; gözlerimle, göz açımla görmem olanaksız olan, ön-arka, alt-üst, sağ-sol bütün boyutlarıyla, yaşanmışlarımın eksiksiz bir kaydıydı bu. Bir kaç dakika içinde yaşarken; içimde-beynimde bir hazneye olduğu gibi çekilmiş olan, kendi belgesel kaydımı izliyordum. Görmediğim, göremediğim yaşanmışlarımın toplamını, görme imkanım olduğunda asla göremeyeceğim bütün boyutlarıyla izliyordum: 

"Elimde fünye kapağı açık, fosforlu plastik kovanıyla, yüz yirmi birinci havan mermisi; yere yarı eğilmiş haldeyim. 
Ellerimin arasında tuttuğum mermiden turuncu alevler püskürüyor, fışkırıyor... Ellerim, ellerimin arasındaki merminin üzerine eğilmiş olan yüzüm, gövdem mermiden fışkırıp, püskürdükten hemen sonra, hızla yoğunlaşıp, yayılarak büyüyen turuncu alev topu içinde kayboluyor. 

Gözlerim görmüyor. Görse bile, onlarla kendimi ve olanları böylesine bütün boyutları ve bütün ayrıntılarıyla, bu kadar nesnel görebilir miyim? Verili pratik yaşam da, bir insan için bu olasımı? Hayır! Verili pratik yaşamda insan, gözleriyle kendini, kendi yaşadıklarını bu denli ayrıntılı, bütün boyutlarıyla bütünlüklü, bu denli nesnel göremez. 

Benim o anda gördüklerim, görme duyumla pratik yaşamda görebileceğim olgulardan hem boyut hem ayrıntı 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olarak çok, çok öte olgulardı. Kendimi ve kendimle ilgili olanları gözlerimin ya da bir kameranın görüp algılayabileceği her hangi bir boyutta değil, bütün boyutları ve bütün ayrıntılarıyla görüyordum. 

Kendimi ve olanları; ellerimin arasında 121. havan mermisi ile yere iyice eğilmiş halde, gözlerimin bakış açısından gördüğüm gibi, yine yere eğilmiş halde önden, arkadan, yanlarımdan ve yukarıdan ayrıntılı ve çok net görebiliyordum. 

Bütün boyutlarından ve bütün ayrıntılarıyla gördüğüm olay benim olayım; olayın içindeki kişi de bendim. Fakat aynı zamanda bütün bunları, bütün boyutlarından bütün ayrıntılarıyla, bütünlüklü ve nesnel olarak görende bendim... 
Yani hem olayı yaşıyor, hem de yaşadıklarımı, yaşarken hiçbir biçimde göremeyeceğim bütün boyutları ve bütün ayrıntılarıyla görüyordum. Hem içinde hem dışındaydım. 
Hem oradaydım, hem başka yerde... Bütün bunlar, gözlerim fiilen körken oluyordu... 

"Ayakta, yere doğru yarı eğilmiş halde, alevler içindeydim. Üzerimdeki askeri giysilerim tutuşmuş alev, alev yanıyorum... Özelikle yüzüm ve bütün gövdem de tenim kavruluyor... Bu durumda, hızla koşmaya başlıyorum. Ben alevler içinde koşarken, peşimden bağırmalar, koşuşturmalar yoğunlaşıyor. Fakat uzaktalar. 

Bu an, birkaç dakika önce yaşadıklarımla, o anda yaşamakta olduklarımın kesişip birleştiği an... Artık yaşanmışlarımı değil, yaşamakta olduklarımı izleyerek görüyorum. 

Gümlemeyle duyduğum bu kargaşanın, koşturmaların benimle ilgili olduğunu kavrıyorum. Bilincim açık olduğu gibi, tamamen ve son derece diri. Bütün bağırmaları, koşuşturmalardan çıkan düzensiz ayak seslerini, tapırtıları tek, tek algılayıp ayrıştırabiliyorum: 

"Battaniyeyi getirin, battaniyeyi!", "Su getirin!"/'Hemen yere yıkın! Üzerine toprak atm, toprağa gömün!" diyen haykırışlar var. Bunlarla beraber, bunlarla iç içe, korku çığlıkları, anlamsız haykırışlar var... Bütün bu 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haykırışlarla birlikte duyduğum koşuşturmalar, ayak sesleri yakınıma, üzerime doğru geliyor. Ben, çılgın gibi koşuyorum. 

Şu ilginç: Haykırışları, koşuşturmaların ayak seslerini duyuyorum. Fakat uzakta olduklarından olsa gerek, bunların sahiplerini göremiyorum. Kendimi, olayı, çevremi, araziyi görüyorum. 

Ne kadar koştum, bilmiyorum. Belki yüz, iki yüz metre. Peşimden koşanlar bana ulaşamadan yere düştüm. 
Yüzüstü yere kapaklanmış haldeyim. 

Karamsarım... Karamsarlığım gittikçe derinleşip, yoğunlaşıyor... Tamamen açık olan bilincime, ölüm duygusu hakim oluyor. Yüzüstü kapaklandığım yerde, dizlerimle ayak bileklerim arasında bir seğirme, silkme başlıyor... Bu seğirmeler, silkmeler, kafası kesilen bir hayvanın can çekişirken gövdesinde oluşan seğirme, silkinme ve ayaklara doğru yoğunlaşan atışların, çırpınışların aynısı... Demek ki can çekişiyorum... Ölüyorum... 

Can çekişirken, bilincimde zayıflayarak sönüyor... 
Yaşam güneşim batıyor... Bilincime, iç dünyama nüfuz eden karamsarlık, an be an yayılıyor... İç dünyama bir loşluk hakim oluyor... 

İşte bu loşluğun karanlığa dönüşmesine ramak kala, son anda bilincimde, iç dünyamda birden bire bir yaşama isteği oluştu, yaşama sevinci doğdu. 

Öleceğimi derinden hissediyordum. Hatta ölmekte olduğumu anlıyordum... Ölüm, benim isteğimin dışında gelişen bir durum fakat ben ölümü istemiyorum. Ölüm, kendisi geliyor. 

Buna karşın içimde, bilincimde doğan yaşama isteği ve sevinici, benim tutkulu isteğimdi. Hızla artan bir tutkuyla yaşamak istiyordum... Ben ölümü değil, yaşamı istiyordum. 
Ölümle yaşam ikileminin arasında, içimden, kendi kendime: 

"Yaşayacağım! Yaşayacağım!" diyorum. 

Ölüm, öyle ürkütücü değil... Fakat çok anlamsız, boş, yavan ve soğuk geliyor bana... Ölmeyi hiç istemiyorum. 
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Yaşamaksa, tanımsız güzellikte, tanımsız bir tat, sonsuz derinlikte bir haz; büyük bir heyecan ve coşku veriyor bana. Ben, yaşamak istiyorum! 

İçimde, bilincimde gelişen bu tutkulu yaşama isteğim ve sevincim ölüm karamsarlığını, duygusunu bastırıp geriletiyor... 

İçimde, kendimle böyle cebelleşirken birden dibe batıyorum. Bir boşluğa düşüyorum. İçine düştüğüm boşluk, bir hiçlik... Bu hiçlikte her şey kararıyor... Bilincim siliniyor... 

YİRMİ BEŞ GÜN BOYUNCA 

Her şey yeniden aydınlandığında, babamlayım. Biraz ötemde, karşımda duruyor. Elini uzatmış: 

"Gel oğlum, gel!" diye, ısrarla beni çağırıyor. 

Ben gitmek istemiyorum. Elimi ona uzatmıyorum. 
Çünkü ölmek istemiyorum. Her nasılsa babama gitmenin, babamla gitmenin ölüme gitmek, ölmek olduğunu biliyorum. 
Ben gelmeyince, babam gidiyor... 

Ardından, annemi görüyorum: annem, bir yer de sırt üstü uzanmış, dizlerinden kırılmış bacakları, iki yana ayrık doğum yapıyor. İnleyip kıvranıyor. Al basmış yüzü, ter içinde. 

Annemin başında dört kadın var. Bu kadınların dördüyle de, pratik yaşamda doğrudan hiç bir ilişkim olmadı. 
Bu anİamda, dördünü de tanımam. Fakat ben şimdi bunların dördünü de tanıyorum: 

Biri, Zeri (Zarife): uzun boylu, yapılı, yüzünde büyük bir siyah beni var. 

Beriki, Fate (Fatma): kısa boylu, tombul denilecek kadar etine dolgun. 

Öteki, Sebu (Sabahat): o da kısa boylu, şişman, kocaman, kocaman iri göğüsleri var. 

Sonuncusu, Adule: Hepsi çok yaşlı olan kadınların en yaşlısı. Yüzü gül kursu gibi kırış, kırış olmuş, pörsümüş. 
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Bu dört kadın, aralarında doğum sancıları içinde inleyerek, kıvranan anneme ebelik yapıyorlar. Annemi doğurtmaya çalışan bu dört yaşlı kadın, aynı anda kendi aralarında konuşup tartışıyorlar. Konu doğacak bebeğin cinsiyeti. Kız mı olacak, erkek mi? 

Adule : "Kız olacak"diyor. Fatma:"Erkek olacak" diyor. 
Bu arada bebek geliyor. 

Doğan benim... Doğanın ben olduğumu biliyorum... Ve kendi doğumumu görüyorum... Bebek, çığlıklar içinde ağlıyor, benim çığlığım, ağlayışım bunlar... 

Biri, beni ellerine alıyor: "Bu, pek gürbüz bir çocuk maşallah" diyor. Annemi doğurtan ebeler, bu defa aralarında bana bir isim için tartışıyorlar. 

Biri: "Tahsin olsun" diyor. Bir başkası " Yasin olsun" 

diyor. 

Doğumumun ardından, çocukluk arkadaşlarımı görüyorum. Tek, tek parçalı kareler halinde bilinç ekranıma çıkıyorlar. Slayt gösterisi gibi. Hemen hepsini, oynadığımız oyunlarımız içinde, sokakta ve evde görüyorum. 
Görüntülerin hepsi, daha önce bilincimin oluşmadığı dönemler de yaşadıklarımdan oluşuyor. En sevdiğim arkadaşlarımla her şeyi yeniden yaşıyorum. Ve bundan çok büyük bir sevinç duyuyorum. Moral ve güç alıyorum. 

Sonradan ayrıştıramadığım, daha bir yığın şey görüyorum. Ve bütün bu süre boyunca dış dünyayla hiçbir ilişkim yok. Neler oldu? Yaşıyor muyum? Öldüm mü? 
Nerdeyim? Hiç bilmiyorum. Fakat kendimi, geçmişimi, parçalar halinde görüyorum... Gördüklerimin tümü bilincimin oluşmadığı dönemlerime özgü şeyler... 

Sonra görüntüler birden kesiliyor, doğrudan pratik yaşama dönüyorum. Gözlerim açıldığında, baktım yataktayım. Şehit Harun Hastanesini tanıyorum. Yaşama döndüğümü gören arkadaşlar, sevinçle başıma toplanıyorlar. 
25 gündür komada olduğumu, onlardan öğreniyorum. 

YİRMİ BEŞ GÜN SONRA 
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121. havan mermisinin elimde patladığı noktanın birkaç yüz metre altında, taburun kampı vardı. Patlamadan sonra, ben alevler içinde yanarak kaçarken, peşimden koşan arkadaşlar buradan gelmişler. Yüzüstü yıkılıp, düştüğüm yerde beni söndürdükten sonra tabura taşımışlar. O anda hiç umutsuz, tanınmaz ve felaket bir haldeymişim. 

Hemen, Dr. Agiri ile Dr. Kerimi çağırmışlar. Beni muayene eden doktorlar: 

"Yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu arkadaş şehittir," diyerek, bana "Ölü raporu" vermişler. Ertesi gün beni toprağa vermek üzere, iki arkadaşı şehitliğe, mezarımı kazmak için yollamışlar. 

Sabah, tören için cenazemi hazırlamaya gelen arkadaşlar, vücudumun hala sıcak olduğunu fark edince, yaşadığımı anlamışlar. Bunun üzerine beni, mezarlık yerine hastaneye götürmüşler. 

Hastanede yapılan ilk müdahalede, vücuduma saplanmış 38 parça tespit edilmiş. 121. havan mermisi fosforlu olduğundan, parçaların saplandığı yerlerde, yara içlerinde, vücudum yanmaya devam ediyormuş. 

Fosfor yanığı sürdükçe, doktorlar parçaların saplandığı yerlerde için için yanan etlerimi kesmişiler. 

Birçok yerimden kırılan ayaklarım, kaburgalarım, ellerim alçıya alınmış. Ve ben bu halde, tam 25 gün komada kalmışım. 

Komadan çıktıktan sonra, yerimden hiç kalkamadan, tam sekiz ay boyunca yatakta kaldım. 

Yanımda, bana yardım eden Akif arkadaş, hafif yaralı kurtulmuş. Patlama anında, yakınımızdan geçmekte olan Numan (Amed) arkadaş, kalbine isabet eden tek parça ile hemen orada şehit düşmüş. Elimde patlayan yüz yirmi birinci havan mermisinin, bana derinden gelen gümlemesini bastıran "Aah!" çığlığı, onun çığlığıymış. 

Ben, Şehit Harun hastanesin de yatarken, durumu haber alan ağabeyim ziyaretime geldi. Doğumuma ilişkin. 
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burada anlattıklarımı olduğu gibi ağabeyime de anlattım. 
Benden 16 yaş büyük olan ağabeyim, anlattıklarıma çok şaşırdı. O şaşkınlık için de bana: 

"Senin doğumunu biliyorum. Annem seni doğururken bende evdeydim. Söylediklerinin hepsi doğru. Senin doğumunda, anneme ebelik yapanlar: yakın komşularımız, Adule, Fatma, Zarife ve Sabahat teyzelerdi. Tipleri de tıpkı senin tarif ettiğin gibiydi. Yaşamdaki varlıklarını, adlarını, yakın komşularımız olarak ortamdan duymuşsundur, diyeceğim... Fakat doğumda anneme ve sana ebelik yaparlarken orada olmalarını, tiplerini, davranışlarını bilmene çok şaşırdım. Normalde bunları senin bilmen imkansız; çünkü bu insanların dördü de, sen daha birkaç yaşındayken öldüler. Hayret! Adının Tahsin olmasını da bu ebeler istedi. Aralarında senin adının, Tahsin ya da Yasin olmasını tartıştıklarını; babamdan, sana bu iki addan birini koymasını istediklerini; babamın da onların bu isteği üzerine senin adını Tahsin koyduğunu hatırlıyorum. Bunların hepsi doğru. Fakat bütün bunları sen nerden, nasıl biliyorsun? 
Buna çok şaşırdım..." dedi. 


Rızgar (Tahsin Patnos.) 

2003 Kandil. 


431 



SERBEST REZAN (EFRİN) ARKADAŞIN 
ANLATIMI: 

YARALANMA 

1996 baharında Hakurke-Lelikan da, iki tabur ve 
karargah gücü birlikteydik. Bizim tabur komutanı Fideldi. 
Öteki tabur komutanı da Sofi Nureddin arkadaştı. Hedefi bize henüz bildirilmemiş bir eylem için Çemçoya geçtik. 
Burada Ahmet Malazgirt arkadaşın komutasında bir tabur gücümüz vardı. 

Biz Çemçoda eylem için beklerken, kalablık bir uçak filosunun hava saldırısına uğradık. Bu saldırıda, Çemco tabur gücümüzden Cemşit arkadaş şehit düştü. 

Hava saldırısından sonar üç tabur Çemçodan Govendiye geçtik. Burada anakararğahtan, düşmanın Bezele karakoluna yönelik eylem talimatını aldık. Bu eylemi üç tabur birlikte gerçekleştireçektik. Üç taburluk güç olarak 
(250 kişi) Govendin altında ki. Hanı mıntıkasında konumlandık. 

Düşmanın, sabit güçlerle tuttuğu iki güvenlik tepesi vardı. Eylemin keşfi ve planlaması önceden yapılmıştı. Tabur komutanı Fidel gece beni çağırdı. Araziyi tanıdığım için, bir manğa güç alarak tepeci çıkmamı istedi. O gece bir manğa güçle tepeci çıktık. Sabah dürbünle keşif yapmak için Bezele tarafına, karşımızda ki güvenlik tepelerine baktığımda, her iki tepeninde karınca gibi asker kaynadığını gördüm. Tepeci olarak yaptığımız sabah keşfinin sonuçlarını cihazla görevli subay arkadaşa bildirdim. 

O gün akşam üzeri saat dörtte aşağı indik. Yolda, hedef karakolun güvenlik tepelerinden birine saldırı grubumuzla karşılaştık. Grup komutanı Rubar jahro yu bir kenara çekerek: 

"Tepelerde çok yoğun asker var ve olağan dışı bir hareketlilik içindeler," dedim. Rubar: 
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"Bir şey olmaz, sorun değil, " dedi. 

Biz noktaya indik. Grup tepeye saldırıya gitti. Noktada bir takındık güç kalmıştık. Aradan bir saat geçti. Cihazdan bize: "Savunma için tepeye bir manga güç yollamamız; kalan arkadaşlarıda arkamızdaki Botan tepesine çekmemiz" talimatı geldi. Rubarm komutasında şikar tepesine saldırıya giden grubumuz, bizden ayrıldıktan bir saat sonara düşmanın pususuna düşmüş ve eylem sabote olmuştu. 
Güçlerimiz geri çekiliyordu. 

Ava basyan, mam Pesa tarafına geçtik. Burada üç tabur yönetimi "Eylemin sabote olması" üzerine bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, benim sorumluluğumdaki tepeci manga "Düşman tepesinde ki askeri yoğunluk ve hareketi bildirmediği için" eylemin sabote olmasından sorumlu tutulmuştu. Manga komutanı olarak benden de rapor isteniyordu. 

Ben toplantıya katılmamıştım. Toplantıya katılan, (tepede ki durumu kendisine cihazda bildirdiğim ) subay arkadaş ile tepeden inişte yolda karşılaştığımız saldırı grup komutanı Rubar jahro, toplatıda hakkımızda alman karara karşı sessiz kalmışlardı. 

Noktada kalan Bölük komutanımız Kurdo Başur'a, güvenlik tepelerinde ki yoğunluğu ve hareketi rapor etmiştim. Bütün bunlara rağmen eylemin sabote olmasının sorumluluğu bana yıkıldı. Tepeci mangada ki arkadaşların verdiği somut bilgilerde dikkate alınmadı. İlğinçtir, bu konuda bana resmi hiç bir bildirimde bulunulmadı. Benden resmen istenilen ve kendilerine sunduğum raporda, durum açığa çıkacağından, işleme konulmuyordu. Tabur yönetimleri, eylemin sabote olmasından birbirlerini sorumlu tutuyorlardı. 

Taburlarımız bu koşullarda ayrıldı. Ayrılırken, bizim tabur komutanı Fidel: 

"Eylemi sabote eden bizsek, nasıl eylem yapılacağını göstereceğiz," dedi. 

Hemen eylem kararı alan tabur yönetimimiz, bizim bölüğü de keşif için, Gerdiya bölgesine yolladı. Gerdiya Beroj 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da, Museka taburunun güvenlik için tuttuğu Museka tepesine saldırı için keşif yapacaktık. Bölük olarak Hope köyü yakınlarında bir noktaya konumlanarak lojistik hazırlıklarımızı yaptık. Bir gün sonra, keşfini yapacağımız Museka tepesinin karşısındaki çiya merge tepesine çıkarak, buradan hedef tepenin keşfini yaptık. Üçüncü gün tepeye biraz daha yaklaşarak, değişik açılardan yeniden keşfettik. 
Her şey olağandı. Tabur gücümüzü çağırdık. Güç gelince, yaptığımız keşif sonuçlarına göre eylem planlaması yapıldı. 

Dörder kişilik iki ayrı saldırı grubu oluşturuldu. Saldırı gruplarımızın komutanı Murat (Mardin) arkadaştı. (Murat arkadaş 98 de Garede KDP komplusunda şehit düştü). 

Öndeki 8 kişilik saldırı grubumuzun arkasında biksi, bisivingle donanmış 9 kişilik saldırı-savunma grubumuz vardı. Bende bu grubumuzda görevliydim. Grubumuzda Felat ( Mardin ), Memo (Mardin ), Sabri (Kobani ), Hozan ( Şırnex ), Haydar ( Rojhılat ), İhsan ( Gever ) ve ismini anımsamadığım iki arkadaş vardı. Genel savunma, sağlık ve koordine grubumuz da Agıd ( Kayseri ) komutasında bizim arkamızda konumlanmıştı. Bulunduğumuz nokta ile hedef tepe arası iki saatlik bir mesafedeydi. Akşam hedefe doğru hareket ettik. 

Çıya Merği sırf kaya ve ormanla örtülüydü. Öylesine kayalıktıki, üzerinde patika açılmıyordu. Arazinin her yeri birbirinin aynıydı. Tanımayan, bu arazide yolunu bulamaz, kaybolurdu. Gece arazide yön bulmakta zorlandık. Henüz hedef tepeyi göremeden, yer ve yön tespiti için bir yerde mola verdik. Molada, saldırı grubumuzun komutanı Murat yanıma gelerek, fısıltıyla: 

"Heval Serbest, önümüzde pusu var. Sen öne geç, geldiğimiz yönde geri çekilelim," dedi. 

Ben öne geçmek için ayağa kalktığımda, çok yakın mesafeden lav silahıyla vurulduk. Aynı anda üzerimize yoğun tarama oldu. Lav silahının basıncıyla bir kaç metre geriye savrularak düştüm. Düştüğüm yerde toparlanarak silahıma davrandım. Silahım yoktu. Benimle birlikte silahımda savrulmuştu. Karanlıkta ellerimle çevremi yokladım, silahımı 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bulamadım. Dizlerimin üzerine geldim, kasığımdan iki baldırımdan aşağı bir akıntı hissettim. Bunun ne olduğunu anlamak için kasığıma götürdüğümde elim, kasığımda açılmış derin bir yaranın içine gömüldü. Şarapnel parçaları kasığımı, baldırımı saparçalamıştı. Yaralarımdan ılgıt, ılgıt kan akıyordu. Ellerimle gövdemi yokladım. Bağka yaram yoktu. 

Karanlıkta yeniden silahımı aradım, bulamdım. 
Şarapnel parçalarının kasığımda açtığı yaralar derin ve ağırdı. Yoğun kankaybı ve yaraların soğumasıyla birlikte, dizlerimin üzerinde duracak gücüm kalmadı, yere düştüm. 
Yerde otururken, bir arkadaş yakınımdan koşarak geçti. 
Hemen onun ardından: 

"Heval! Heval! Ben yaralıyım, bana yardım et!" diye bağırdım. 

Sesimi duyan arkadaş karanlıkta yanıma geldi. Kendal ( Efrin ) arkadaştı. Onun gelişiyle moral aldım. Ona: 

"Silahımı yitirdim heval Kendal. Onu bul!" dedim. 

Aradı, silahımı oda bulamadı. Kendal arkadaş yarama baktı. Raxtımı, yeleğimi çıkardı. Beni kaldırıp sırtlamak istedi. Fakat hemen geri bırakmak zorunda kaldı. Çünkü bütün hızıyla süren çatışmada, düşman sürekli aydınlatma (ışıldak) mermileri atıyordu. Aydınlanan ortamda ikimizde hedef olarak taramaya alındık. Düşman görüntü aldığı her noktayı yoğun tarama altına alarak cehenneme çeviriyordu. 
Beni kendi başına götürme imkanı olmayınca, Kendal arkadaş bana: 

"Sen bekle, ben arkadaşlardan yardım isteyeyim," 

dedi. 

Üzerimizde yanmakta olan ışıldağın sönmesiyle birlikte, Kendal arkadaş karanlıkta kayboldu. Aynı anda, karanlıkta iki gölğede benden yana koştu, onlara sesledim. 
Yanıma geldiler. Bunlar Cotkar ile Rızgar arkadaşlardı. 
Onlara durumumu anlattım. Arkadaşlar şütüğümle yaralarımı bastırarak sarmaya çalıştılar fakat faydasızdı. 
Cotkar arkadaş cihazla durumumu arkadaşlara bildirdi. 
Cihazda, yaralı kodumuz "Mazlum"du. Kendal arkadaş 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benim için arkadaşlardan yardım istediğinde, arkadaşlar ona bir başka yaralı arkadaşı vererek: 

"Sen bu yaralı arkadaşı karargaha ulaştır. Biz Serbes arkadaşa ulaşırız," demişler. 

Cotkar ile Rızgar arkadaşlar, koltuk altlarımdan ve ayaklarımdan tutup kaldırarak, beni uygun bir yere taşımaya başladılar. Fırlatılan bir ışıldağın aydınlığında, düşman namlularına hedef olduk; aynı anda tarandık. Yoğun taramayla birlikte cotkar ve Rızgar arkadaşlar beni bırakarak kendilerini yere attılar. Bir daha onları görmedim. 

Kaybettiğim yoğun kanla birlikte, durumum giderek ağırlaşıyordu. Bundan sonra olanları, parçalar halinde, kesik, kesik anımsıyorum. Bayılıp kendime gelmeler halinde, gel-gitler yaşıyordum. 

Bir ara başımda kalabalık bir arkadaş grubu oluştu. 
Beni kaldırıp götürüyorlar fakat bir kaç metre gidince, patlayan bir ışıldağın aydınlığında gerçekleşen yoğun taramayla birlikte, oraya çakılıp kalıyorduk. Zaman geçiyordu, hava aydınlanmadan arkadaşların geri çekilmeleri gerekiyordu. Arkadaşlara: 

"Heval beni bırakın, çekilin!" dedim. 

Arkadaşlar beni bırakmadılar. Bundan sonra bayılmışım. Ayıldığımda yalnızdım. Çatışma sürüyordu. 


KURALSIZ WELAT 

Karanlığın içinden biryerden Welat ( Kurtalan ) arkadaş çıktı geldi. Welat arkadaş, henüz ayrımına varamadığı genel kişilik kırılmaları ve parçalanmalarından kaynaklı sorunlarıyla, taburun püsküllü belasıydı. Yönetimi ve yapıyı zorlayan kuralsızlıklarıyla, yapı içinde "Gereksiz" görülür, yaşamda dışlanırdı. Welat arkadaş boynuma sarılarak, durumumu sordu. Ona durumumu anlattım, "Arkadaşların beniçıkaramadıklarım; kendisininde hemen gitmesi gerektiğini" söyledim. Welat arkadaş buna çok duyğulandı, boynuma sarılarak: 
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"Ben seni bırakmayacağım heval Serbest!" dedi. 

Welat arkadaşın bu sözleri, yaklaşımı bana çok büyük moral verdi. Ona: 

"Geç kalma git, hemen git heval welat! Bir grup arkadaş uğraştı beni çıkaramadı. Sen tek başına çıkaramazsın," dedim. 

Welat arkadaş inat etti. Beni çıkarmak için tek başına uğraştı. Yine aynı şeyler oldu. Patlayan ışıldaklar altında görüntü alan düşmanın yoğun taramalarıyla beni bırakarak, kendini yere atmak zorunda kalan Welat arkadaş, sonunda kendi başına beni çıkarmayı başaramayacağını kavrayınca, hırsından ağlamaklı halde, bana: 

"Heval Serbes, sana söz veriyorum! Güç alıp geleceğim ve seni çıkaracağız!" dedi ve gitti. 

Çok sonra arkadaşlar anlattı: Benim yanımdan gittikten sora, benim çıkarılmam için, yine kuralsızlık yapan Welat arkadaş, arkadaşlara silahını çekerek: 

"Eğer gelmezseniz sizi vururum(!) " demiş. 

Welat arkadaş söz verdiği gibi, bir gurup arkadaşla yeniden yanıma geldi. Dört, beş kişilik bir grub arkadaş beni çıkarmak için çok uğraştılar. Fakat onlarda, beni peş peşe patlayan aydınlatma fişeklerinin ışığında üzerimize yağan tarama mermlerinin altında, kendilerini yere atıp yeniden kalkarak, beni en fazla 50 metre kadar götürebildiler. 
Sonunda bu arkadaşlarda, düşmanın artık aralıksız olarak, üzerimize boşalttığı mermi sağanağı altında tutunamayarak, beni bırakıp karanlıkta kaybolmak zorunda kaldılar. Welat arkadaş gitmedi. Yeniden, sürünerek yanıma geldi. Beni bırakmak istemiyordu. Ona: 

"Sende git heval Welat! Benim çıkışım artık olanaksız!" diyerek, ısrar ettim. 

Gündelik yaşamın o umarsız, kuralsız VVelatı, hıçkırıklar içinde boynuma sarılıp ağlayarak: 

"Hayır! Seni bırakmam Serbes heval! Bende burada seninle kalacağım! Birlikte çıkamazsak, birlikte şehit düşeriz!" dedi. 
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Bunları bana söylerken, karanlığı dağıtan ışıldak fişerklerinin fosforlu ışığında, Welat arkadaşın gözyaşları yanklarmdan aşağı sicim gibi iniyordu. 

Welat henüz 18-19 yaşlarında, genç bir arkadaştı. 
Taburda hereksin "İllallah edip, yaka silktiği" kuralsız Welat, insanlığın en temel kuralı, insanın insana bağlılık kuralına ölümüne bağlı kalıyordu! 

Arkadaşlar çekiliyorladı. Welat arkadaşa kesin bir 

üslupla: 

"Heval welat, hemen git! Burada benimle kalman doğru değil! Git ve arkadaşlara söyle! Önderliğe, partiye ve onlara bağlılığımla şahadete gidiyorum. Şehadetim ucuz olmayacak! Hemen git ve bunları arkadaşlara söyle!" dedim. 
Ardmdanda: 

"Bıjı Serok Apo! Biji PKK!" sloganlarını attım. 

Benim bu tutumumdan çok duyğulanan Welat arkadaş, yeniden boynuma sarıldı; hıçkırıklar içinde ağlayarak beni öptü. Bende onu öptüm. Ardmdanda ellerimle iterek: 

"Git artık..." dedim. 

Böylece benden kopan Welat arkadaş, hala sürmekte olan düşmanın mermi sağanağı ve ışıldakların altında sürünerek gitti. 

DÜŞMANIN İÇİNDE YARALI VE TEK BAŞINA 

Welat arkadaş gittikten sonra bulunduğum yerde, aydınlatma fişeklerinin ışığında çevremi keşfettim. Geniş ve yekpare kayalık bir düzlükteydim. Hemen yakınımda, bir insanın ancak yanlamasına sığabileceği kadar genişlikte bir yarık vardı. Kankaybmdan hiç dermanım-ferim kalmamştı. 
Aralıksız akan kanımla birlikte canım çekiliyor, aralıklarla bayğm, yarı bayğm haller yaşıyordum. Son bir gayretle kendimi yakınımda ki o yarığa sürükledim. Kendimi yarığın içine attığımda çok keskin bir acı duydum. Bu acıyla elimde olmadan keskin bir çığlık attım. Orada, yarığın içinde yan 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yatmış halde duyduğum son ses, bu kendi çığlığım oldu. 
Bundan sonrasını anımsayamıyorum. Çünkü bayılmış. 

Ne kadar bayğm kaldığımı, aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Bayıldığım ana kadar olup bitenler 13- 
14 Mayıs gecesinde gerçekleşti. 

Taramaya alınmış silah tarrakaları ve havan patlamalarıyla ayılarak kendime geldiğimde, sırılsıklam ıslanmış olduğumu gördüm. Yan yattığım yarığın içinden görebildiğim gökzyüzü aydınlıktı. Bayğmken üzerime yağmur yağmıştı. Tek silahım olarak elimde bir bombam kalmıştı. Onu, üzerime gelecek düşmanla kendim de patlatmak için elime alıp hazır tuttum. 

Bu arada ayrıştırabildiğim, karşılıklı çatışma sesleri on dakika kadar sürdükten sonra patlayan bir el bombası sesiyle birlikte kesildi. ( Daha sonra arkadaşlara ulaştığımda, bu çatışmanın Sabri arkadaş ile düşman arasında gerçekleştiğini, son mermisine kadar düşmanla çatışan Sabri arkadaşın, mermisi tükenince el bombasını kendisinde patlatarak şahadete gittiği öğrendim.) 

İçinde bulunduğum yarığın yakınından sesler duydum. 
Üzerime doğru gelenler vardı. Bombamı avucumun içinde daha sıkı kavradım. Yarığın derinliği gövdemin enine eşit düzeydeydi. Başımı usulca kaldırıp, seslerin geldiği yöne baktım. Kısa kollu yazlık komando giysileri içinde, başları Amerikan traşlı, ellerinde G-3 silahları olan üç düşman askeri gördüm. İçlerinden birinin elinde bir telsiz vardı. Tim komutanı olduğu anlaşılan telsizli, yanındakilere: 

"Geriye doğru, her tarafı iyice arayın!" dedi. 

Yarığın içine çekilerek, iyice sindim. Bütün dikkatimi içinde bulunduğum yarığa doğru, üzerime gelen iki düşman askerinin, düz kayalıkta yürürken oluşturdukları postal titreşimlerine verdim. İçinde bulunduğum yarığa, bana on metre kadar yaklaştılar. Birden fırlayıp, üzerlerine atlayarak, bombamı patlamayı düşündüm. Fakat bu düşüncemi uyğulayacak gücüm yoktu. Bekledim: " Üzerime gelip, yarığa baktıkları anda bombamı patlatabilirdim." Başka hiç bir şansım yoktu. 
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Fakat askerler, yarığa kadar gelmediler. Birkaç metre mesafede durup çevreye öylesine bir göz atarak, oradan geri dönüp gittiler. Beni görememişlerdi. Bu inanılmaz durumu, düşmanın dikkatsizlğinden çok, baygınken yağan yağmura borçluydum. Yağmur, yaralandığım yerde ve oradan yarığa kadar sürünürken, kayanın üzerine akan yoğun kan izlerini silmişti. Eğer yağmur olmasaydı bu kan izleri, gece en son oturduğum noktaya kadar gelen düşmanın gözünden asla kaçmazdı! Çünkü çok yoğun kan kaybetmiştim. Oturduğum ve süründüğüm yerler, kesinlikle kanrevan içindeydi. 
Yağmur hepsini paklamıştı! Yoğmurun yanı sıra, gizlendiğim yarığın çok dar olmasıda bu sonuçta etkili olmuştu. 

Bir elimde bomba, öteki elimde pim halkasında, düşmanı beklerken anımsayabildiğim ilk karelerinden o ana kadar yaşanmışlarımın tümü: doğup büyüdüğüm yerler, çocukluğum, ailem, annem, babam, kardeşlerim, oyun arkadaşlarım, mücadeleye atılışım, önderlik, parti ve mücadele yaşamım ve arkadaşlar.... Herşey bir filim şeridi gibi zihnimden, imgemden tekrar geçiyordu... Düşman dönüp giderken, beynimdeki nesnel yaşam kaydımm görüntüleride son buldu. 

Güneş iyice yükselmişti. Yarığın içinde, elimde bombayla yattığım yerde, üzerime gelen olmadığı gibi, çevrede artık ses seda da yoktu. Bundan emin olunca, bombamın piminden elimi çekerek rahatladım. Bulunduğum yarığın kenarlarından tutunarak, güçlükle doğrulup çevreme baktım. Arazide mola verip vurulduğumuz noktanın, saldıracağımız tepenin zirvesine yüz, yüz elli metre mesafede olduğunu gördüm. Pusuya düşmemiştik; sabit mevzilerindeki düşmanın içine girmiştik. 

Tepenin sıfır noktasında, üçü yerde oturan, biride ayakta el kol hareketleriyle onlara bir şeyler anlatan dört asker vardı. Çevrede başka görüntü, hareket, ses yoktu. 
Yeniden yarığın içine çekilerek uzandım. Hala kanayan yaralarımın üzerinde ki şütük sarğılarmı kontrol ederek, sıktım. Havanın kararmasını bekledim. 
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Gün batınımda, büyük meşakkatle yarıktan dışarı çıktım. Daha önceden tanıdığım araziyi genel olarak görüp, nerede olduğumu ve ne yöne gitmem gerektiğini belirlemek için keşif yapmam gerekiyordu. Düşman araziden çekilmşti. 
Keşfimi yaptım, yönümü belirledim. Ve orada yatarak, havanın iyice kararmasını bekledim. Hava yeterince kararınca, kafamda belirlediğim yönde gidebilmek için, bütün gücümü toplayarak ayağa kalktım. Bunu çok derin bir acı ve ızdırap içinde başardım. Fakat, ayakta durabilmek ve yürüyebilmek, daha derin bir acı ve ızdırap kaynağıydı. 
Neredeyse "Daydayla" güçlükte ayakta durabiliyordum ve ayaklarımı sürüyerek, paytak adımlarla yürüyebiliyordum. 

Kasıklarımdan beynime saplanan keskin sancılar içinde, ne kadar zamanda ne kadar yol kat edebildiğimi; kaç kez düşüp kalktığımı bilemiyorum. Bir yerde acıyla sarsılın beynimde, sanki bir şartel iniverdi. Benliğimde düştüğüm bir karanlığa gömüldüm.... Beynimdeki şartel indiğinde dışarısı aydınlıktı. 

Kendime geldiğimde yine kayalık bir yerdeydim. Sırt üstü yattığım yerde, gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm, üzerimde parlayan, gökyüzünde ki yıldızlar oldu. 
Susuzluktan içim yanmış, kavrulmuştum. Bütün hücrelerim ayaklanmış "Su! Su!" diye, haykırıyordu. İçimde, susamışlık ile arkadaşlara ulaşma isteği birbiriyle cebelleşiyordu... Bu cebelesmenin yarattığı iç çarpıntısıyla bir an düşüp uykuya dalıyor (belkide bayılıyor) dum. Sonra susuzluktan içim yanarak yeniden uyanıyordum. Su yoktu. Zaten olsaydıda, ağır yaralı ve bu kadar kan kaybetmiş durumda, asla su içmemem gerektiğini; içtiğimde öleceğimi bildiğimden içemezdim. Bu gerçeği bilince çıkardığımda düşmandan uzaklaşıp, arkadaşlara ulaşma, onlara kavuşma isteği susamışlığımı bastırıyor; bunu düşünüyor, bunun hayalini kuruyordum. Bu düşünce, bu hayal bana güç veriyor, yeniden kalkıp yürüyordum. Bu böyle, kaç gece boyunca tekrarlandı bilmiyorum, (gündüzleri uygun bir yerde yatıyor, geceleri yürüyordum). 
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Bir yerde, şafak söküpte ortalık ağarınca çevreme baktım. Düşmanın artık beni görüp ulaşamayacağı bir bölgeye ulaştığımı anladım. Çevremdeki dallardan kendime bir baston yaptım. Kafamda belirlediğim yönde hedefe ilerlemek, arkadaşlara kavuşmak için yeniden ayağa kalktım ve bu defa gündüz yürümeye başladım. Hedefe, yani arkadaşlara ulaşmaya kilitlenmiştim. Öyle ki bu istek, susuzluğumu bastırmıştı. Arkadaşları imğemde canlandırıp görüyor, onların taburda, takımda, mangada benimle ilğili neler düşündüklerini, neler yaptıklarını hayal ediyordum. Bu hayallerimde: tabur yönetimi beni şehit ilan ediyordu... 
Mangada arkadaşlar benden söz ediyorlar, beni konuşuyorlar, hep iyi yönlerimi dile getirerek beni anıyorlardı. Onlar böyle beni anarlarken, ben noktaya ulaşarak üzerlerine geliyordum... Arkadaşlar beni karşılarında görünce... Bu böyle sürüp gidiyordu. 

Bütün bu hayallerim, imğesel çabalarım, kendi içinde bir bütünlükten ve süreklilikten yoksundu. Bunu sağlayacak, enerjim, gücüm yotu. Hayal kurarken bir yerde "Film" kopuveriyor, o zaman ya düşüp bayılıyordum, yada oturup dinleniyordum. İçimde, bana sonsuz görünen bir güç kaynağı vardı... Bu kaynak beni besliyor ve yürütüyordu. 

O gün ileride, sınırın üzerinde yükselen Govend dağının çevresinde helikopterler dolaştı. Govendin üzerine havan atışılan oldu. Gopalıma dayanarak yürümeye çalışırken, ya da düşüp kaldığım yerlerde, yenilebilir otları arıyordum. Mevsim bahar, üstelik Mayıs ayı olduğundan, bol ot buluyordum. Hepsi şifalı taze otlar, açlığımı giderip beni beslediği gibi, bundan daha baskın olan susuzluğumuda gideriyordu. 

Otla örtülü bir alana ulaştım. Otların içinde, kalabalık bir grubun geçtiğini gösteren izler gördüm. Bu izleri izleyerek ilerledim. Bir kayalığa ulaştım. Kayalığın çevresini dolaşıpta öte yanma geçince, hemen aşağıda, vadinin içinde gördüklerim karşısında şok oldum! Aşağıda, vadinin geniş tabanında ki düzlükte Rubarok ve Cirana köyleri ile buralarda kurulu düşman taburları görünüyordu. Yani bu 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durumda, güneye gitmem gerekirken, tam tersine dönerek, kuzeye geçmiştim! 

Kendime öyle kızdım, öyle öfkelendim ki... İçimde kopan bu duygu fırtınasına kapılarak oturup hırsımdan ağladım... Umudum sarsılmış, boşluğa düşmüştüm. Orada, bir an kendimi tutamadım, hırsımdan hıçkırıklara boğuldum.... 

Akşam havanın kararmasıyla birlikte içim duruldu, hafifledim. Duyğularım çeşitlenerek öfkemi yendi. Bir yandan ağlarken, bir yandan gülmeye başladım. Yarı bayğm hallerimde geçmemişti. Kendimden geçmeye başladığım anda, geçmiş yaşamım otomatik olarak vizyona giriyordu. O zaman imğemde, annemin bana dokunuşları, öpüşleri, babamın şakaları, kardeşlarim ve arkadaşlarımla oyunlarımız, kavğalarımız, evimizin ücra, izbe köşeleri samanlık, ahır, ineğimiz, köpeğimiz, misafir odamızın duvarında asıllı ayna, aynanın bir kıyısındaki fotoğraf, karma karışık, montaj sız bir film gibi, peş peşe görünüp yiten slayt kareleri halinde gözümün önünden geçiyordu. Bayğınlık hallerimde hala geçmişe ait görüntüleri görmem, ölüm olasılığımın, ölüme yakın oluşumun; görüntülerin düzensizliği, karmaşıklığı da yaşama tutunmamın ifadeleri, sonuçları olsa gerekti... 

Kendime geldiğimde bir sıtran mırıldanıyordum. 
Bildiğim bir arazide 180 derece ters yöne gidişime gülüyor, kendimle alay ediyordum. Gece geç saatlerde yeniden toparlandım. Yaşama bağlanma ve arkadaşlara ulaşma isteğim baskın çıktı. Arkadaşlara, yaşama ve mücadeleye yürümeye karar verdim.! 

Sabah yönümü belirledim. Bir daha yolumu şaşırmamak için, oturduğum ve yattığımda, bastonumu gidiş yönüme doğru uzatmayı kararlaştırdım. Yürümek için harekete geçtiğimde, önce bastonuma bakacak, yönümü ona danışacaktım. 

Belirlediğim yönde, bastonuma dayanarak yürüdüm. 
Susuzluğum yine had safhadaydı. İçim kavruluyodu. 
Neredeyse yanıp tutuşacak gibi hissediyordum kendimi. 
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Ağzımın içi kurumuştu. Dilim, damağım, dudaklarım birbirinden ayrı ve cansız gibiydiler. Bulduğum yenilebilir otları yiyordum. Fakat bir süre sonra, yeniden şiddetle su isteyen içim yanıyordu. Kaya diplerinde sabah çiğleriyle bezeli yosunları yaladım, emerek somurdum, ağaç kabuklarını sıyırıp, kambakları, yalamukları yaladım, nafile.... İçim, illede su, hemde kana kana bol, sonsuz su istiyordu! 

Dördüncü yada beşinci gün olmalıydı. Kasıklarımda ki derin yaraların keskin sancıları dinmişti. yaralarımın içinde karıncalanma ve giderek kaşıntılar, kıpırtılar oluşuyordu. 
Ben bunları yaralarımın iyileşmesine yordum ve buna sevindim. 

O gün öğle saatlerinde, çevreyi keşfetmek için, önüme çıkan ve sağlam bir insanın normal merdiven basamaklarını çıkarken atacağı adımlarla çıkabileceği bir kaya kütlesinin üzerine çıktım. Kaya kütlesinin ortasında, içi su dolu geniş bir yalakla karşılaştım. Suyu görür görmez yalağın üzerine kapaklandım. İçtim! İçtim! Kana, kana içtim! Ne kadar içtiğimi bilemeden, başım hala yalağın içinde içerken kendimden geçmişim. 

Kendime geldiğimde baktım, o geniş yalağın içinde ki bütün suyu son damlasına kadar somurarak içmişim! Sonra karnımın üzerinde, elimde olmadan sağa, sola yaylandığımı hissettim. Bulunduğum yerde sırtüstü döndüm. O zaman baktım ki, karnım yanğmda telef olmuş bir golik (Dana) karnı gibi şişmiş, ayaklarımda iki yana epeyce gerilmişti. 
Kısacası çatlama raddesinde aşırı su içmiştim. 

Her şeye rağmen su çok iyi gelmişti. Kendimi daha güçlü ve zinde hissediyordum. Toparlanıp kayalığın üzerinde çevreyi keşfettim. Arazide hareket yoktu. Çevreyi keşfederken bir noktayı tanıdım. Burası eylem için planlama ve düzenleme yaptığımız yerdi. Buna çok sevindim. Çünkü orada, arkadaşlara ulaşacağım patika ve kesin yön vardı. 
Kayanın üzerinden inip o yöne doğru yürüdüm. 

Noktaya ulaşıncaya kadar yol boyunca, orada eylem öncesi arkadaşlarla yaşadığımız her şey belleğimde 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kendiliğinden vizyona girdi. Her şeyi adeta yeniden yaşadım. 
Noktaya ulaştığımda, kendi mangamızın yerini, öteki arkadaşların kaldıkları yerleri, tek tek gezdim. Onların görüntülerini, seslerini, kokularını; yeniden gördüm, duydum, alğıladım... Eylem öncesi, mangamızda yaşananlardan, gözümde canlananlardan biri de Baver arkadaşın durumuydu: 16-17 yaşlarında ki Baver arkadaş saralıydı. Buna rağmen eyleme katılmak için kendisini dayatmıştı. Bizde "Olmaz" demiştik. Bizden sonuç alamayacağını anlayınca, Baver arkadaş bize küsmüştü. 
Noktayı dolaşırken, bir avuç kadar kuru ekmek kırıntısı topladım, cebime koydum. 

Noktaya, Deriye Hope çıkışı, normal yürüyüşle 15 
dakikaydı. Oradan aşağısıda Hope köyüydü. Normal patikada yürümeye başladım. Kendimi daha iyi hissediyordum. Gece Merki dağının Deriye Hope çıkışma ulaşıp, aşağıdaki Hope köyüne indim. Hope, Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında, ırak tarafında, 1995 te boşaltılmış bir köydü. Köy çeşmesinde elimi-yüzümü yıkadım, biraz su içtim. Çeşmenin betonuna uzanıp yattım. 

Hope boşaltılmadan önce KDP denetiminde bir köydü. 
Daha önce erzak için defalarca gelmiştim. O günleri, yattığım yerde herşeyi ayrıntılarıyla anımsadım. Sonra birden kayğıyla toparlandım. Çünkü köy sınır üzerindeydi. 
Çetelerin (korucu), askerlerin, kaçakçıların yol güzerğahmdaydı. Bu kayğıyla köyün dışına çıkarak, uyğun bir yere gizlendim. Gizlendiğim yerde düşündüm, kendime bir hareket planı oluşturdum. Hopenin yanında, eylem öncesinde hazırlık yaptığımız bir yer vardı. Oraya çantalarımızı saklamıştık. Xemğin arkadaşla çantalarımızı birlikte aynı yere saklarken birbirimize, içimizden geldiği gibi: 

"Heval Serbes ben şehit düşersem çantamı sen al" " Heval Xemğin ben şehit düşersem çantamı sen al." Diyerek aynı anda aynı şeyi söylemiştik. Murat arkadaşta aynı yere çantasını saklamaya gelmiş, biz aramızdaki sözleşmeden dolayı Murat arkadaşa: 
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"Heval Murat sen git, çantanı başka bir yere sakla," demştim. 

Murat arkadaş dönüp giderken arkasından bu defa: 

"Yok, sen yedi canlısın! Sana hiç bir şey olmaz. Getir senin çantanı da buraya koyalım. Fakat sende bizim sözleşmemize katıl, bize söz ver. Şehit düşen arkadaşın çantası hayatta kalan arkadaşa aittir. Söz ver," dediğimde, Murat arkadaşta söz vererek çantasını, çantalarımızın yanma koymuş, üç çantayı birlikte saklamıştık. 

(Xemgin arkadaş üç ay sonra, 96 Ağustosunda Çele de, Maroke eyleminde şehit düştü.) 

Noktada çantalarımızı sakladığımız yere gittim. 
Çantalar alınmıştı, yoktu... Çantalarımızı bulamayınca içim bir tuhaf oldu. Oraya oturdun, sözleşmemizi düşündüm. 
Demek ki, arkadaşlar şehit düşmemişlerdi. Buna çok sevindim! Benim çantamı almışlardı... Öyleyse, demeki beni şehit biliyorlardı..." Sevinç ve hüzünü birlikte yaşadım... 
Arkadaşlar sözleşmemizin gereğini yapmışlardı. 

Kendiliğinden sızan gözyaşlarımı silerek kalktım, kendimi toparladım. Artık güneydeydim. Arkadaşlara ulaşmak, umuttanda öte kesindi. Bulunduğumuz noktaya yarım saat mesafede "Tifo noktası" dediğimiz bir yer vardı. 
Oraya yöneldim. Yolda bir yerde dinlemek için küçük bir ağacın altında mola verdim. Ağacın altına sırt üstü uzandığımda baktım, dallar badem çağlaları yüklü. Hemen geri kalktım. Bastonumla çağla çırptım. Dökülen çağlaların tümünü yerden toplayıp ceplerime doldurdum. Orada ve yol boyu yediğim ekşi badem çağlaları bana ilaç gibi geldi. 

YARALARIM KURTLANDI 

Tifo noktasına ulaştım. Nokta boştu, kimse yoktu. 
Hemen mutfağa gittim, orada elimle ocaktaki külü yokladım. 
İnce kül tabakasının altı köz doluydu. Bu duruma çok sevindim. Ocakta, köz bu kadar canlı olduğuna göre, arkadaşlar buradan yeni ayrılmışlardı. Buralarda bir yerde olmalıydılar. Noktanın değişik yerlerinde: 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"Hevaaal! Hevaaal!" diye arkadaşlara seslendim. 
Yanıt alamadım. 

Bu noktada 95 arkadaş tifoya yakalanmıştı. Bu yüzden buraya " tifo noktası" diyorduk. Tifo noktasında, içinde ki kıvıltılar artık vmğır vmğır kaynamaya dönüşmüş olan yaralarımı, kaygı ve merak içinde açtım. Şalımı sıyırıp eğilerek apış arama baktığımda, gördüklerim karşısında fena oldum! Yaralarım vmğır vmğır kurt kaynıyordu. İnce beyaz kıl kurtlarıydı. Yere oturdum, bir cöp aldım. Yaralarımın içinde kaynaşan bu kıl kurtlarını ayıklamaya başladım. 
Önümde neredeyse birleşik iki avuç dolusu, tepeleme kurt birikti. Yaralarımın içi hala kurt doluydu. Bıraktım, kalktım. 

Tifo noktasından, kaçakçı noktası dediğimiz yere geçtim. Burasıda boştu. Kaçakçı noktasında otururken derinden bir ses duydum. Sesin geldiği yöne dikkat kesilince, 500 metre kadar ötemde bir çoban olduğunu fartkettim. 

PEŞMERGE HACI 

Çobanın yanma gittim. Çoban beni görünce telaş 

içinde: 

"Yaralısın!" dedi. Ona: 

"Yaralıyım heval, kuzeyde yaralandım. Bana yardım et," dedim. 

Çoban, aynı telaş içinde azık torbasını önüme koyarak: 

"Ye, ye!" dedi. 

Ben yerken, çoban yakınlarda bir yere: 

"Hacı, hacı gel! Yaralı bir heval var!" diye seslendi. 

Yakında ki ağaçların arasından başında takkesi, elinde baltası, omuzunda kaleşnikof silahıyla elli yaşlarında bir adam geldi. İhtiyar adam bana dikkatle baktı, hiç bir sey demeden geri işinin başına döndü. Oradan balta sesleri geliyordu. Çoban bana: 

"Heval, sürüyü toplayıp geliyorum," diyerek gitti. 

Bir daha da dönmedi. Bende yakındaki Hacmin yanma gittim. Odun kırıyordu. Yanında bir katır vardı. Hacıdan 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yardım istedim. Sessiz kalan Hacı bana kaş altından, yan gözle kötücül bir bakış atmakla yetindi. Ben: "Kuzeyde çatışmada yaralandığımı" söyleyerek, tekrar bana yardım etmesini istedim. Eski bir peşmerge olduğu anlaşılan Hacı, bu defa buz gibi soğuk ve kuru bir sesle: 

"Dökülen kanımız hala sıcakken, sen benden nasıl yardım istersin?" dedi. 

Bir yıl önceki 95 KDP savaşını kastediyordu. Bir yıl önce KDP, T.C. ile işbirliği içinde bize saldırmış fakat çok kayıp vererek ezilmişti. Ben bu konuya hiç girmeden, ihtiyar adama: 

"Hacı, eğer sen Kürtsen, yurtseversen; bende bir Kürdüm, yurtseverim! Bana yardım et. Beni yinede bir düşman olarak görüyorsan; bir insan olarak senin yanma geldim. Bir Kürt düşmanıda olsa, kendine gelen bir insana yardım eder," dedim. 

Bu sözlerimden etkilenerek, toparlanıp kendine gelen Hacı, başını önüne eğerek: 

"Olur... Şu dalları hestire deste yapayımda, Pendru ya (Köye) gidelim," dedi. 

Daha önceden bildiğim Pendru köyüne geldik. Köyün girişinde bir erkek ile bir kadın tarlada çalışıyorlardı. Kadın bizi görünce. Hacıya beni sordu. Hacı: 

"Yaralı bir PKK' li," dedi. Kadın Hacıya: 

"Neden yanında götürüyorsun? Üzerine bir şarjör boşalt gitsin!" dedi. Hacı gülerek, kadına: 

"Yok, olmaz öyle şey! Sen işine bak," dedi. 

Anlaşılan, kadın bizimle çatışmalarda yakınını yitirmişti. Köyün içinde, başımıza bir grup genç toplandı. 
Benim PKK'li olduğumu ürenince, onlar da Hacıya: 

"Hacı, kafasına sık bir tane, at bir kenara," dediler: 

Hacı gençlere, can sıkıntısı içinde: 

"Gidin buradan gereksizler!" dedi. 

Gençler gittiler. Köyün ortasına geldiğimizde, çoluk çocuk, erkek, kadın, yaşlı genç bütün köy basımıza üşüştü. 
Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ben, artık iyice fenalaşınca: 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"Siz hiç insan görmediniz mi? Gidin başımdan!" diye bağırdım. 

Bu arada silahlı iki peşmerge geldi. Peşmergeler başımda ki kalabalığı dağıttı, bana: 

"Heval, sende gel bizimle," diyen peşmergelerle bir eve girdik. 

Bir süre sonra elinde bir defterle bir peşmerge daha geldi. Bana: "Adımı, memleketimi, nereden geldğimi, neden buraya geldiğimi, nereye gitmek istediğimi, bir yıl önceki KDP-PKK savaşında nerede olduğumu" sordular. Bende, gerekli bilgileri verdikten sonra "kuzeyde T.C. güçleriyle çatışmada yaralandığımı, arkadaşlara gitmek istediğimi söyledim." Bir yıl önceki PKK-KDP savaşında Hakurkede, KDP'ye kaşı savaşmıştım. Elbette bunu söylemedim. Bunun yerine, "bir yıl önce, savaş sırasında doğuda (İranda) olduğumu söyledim. 

Yanıma görevli bir peşmerge bırakarak gittiler. 
Yanımda görevli kalan peşmergenm adı Serdardı. Serdar bana: 

"Açmısm?"iye sordu. 

"Hayır," dedim. Serdar: 

"Yaralısın, çok kan kaybetmişsin. Beş gündür arazide ne yedin?" dedikten sonra, dışarıda bir görevliye: 

"Sofrayı hazırla," dedi. 

Görevli, elinde üzeri dolu bir tepsiyle geldi. Uzun ve geniş bir kayık tabak tepeleme pirinç pilavıyla doluydu. 
Yanında geniş bir tas nohut yahni yemeği, iki büyük lavaş ekmek ve dörde bölünmüş bir baş soğan vardı. Tepsiyi alıp önüme koyan Serdar: 

"Hadi, ye heval," dedi. 

Gerçekten yiyesim yoktu, canım istemiyordu. Fakat sofra gelmişti. Yememek ayıp olurdu. Bir kaç lolma aldım, çekildim. Serdar ısrar etti, ben teşekkür ederek yemedim. 

İçeride baş başa olduğumuz Serdar bana sorular soruyor, bende yanıtlıyordum. Bu arada odaya girip çıkan peşmergelerin bazıları bana öfkeli, düşmanca bakıyorlardı. 
1995 yazında belirttiğim gibi KDP ile kıyasıya savaşmıştık. 
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KDP bu savaşta, insan, toprak, prestij her bakımdan çok büyük kayıplar vererek yenilmişti. Bu yüzden peşmergelerden çekiniyordum. Birileri intikam almak isteyebilirdi. 

Bir süre sonra iki görevli daha geldi. Birinin elinde yine büyük boy bir defter vardı. Bir önceki soruları, biraz daha genişleterek yeniden sordular. Bende aynı yanıtları verdim. Farklı olarak bunlar, "Dağdaki durumumuzu, doktorlarımızın olup olmadığını da" sordular. Bende: 

"Dağda durumlarımızın gayet iyi olduğunu, doktorlarımızın ve tedavi imkanlarımızın olduğunu" söyledim. Bu görevliler bana: 

"Durumunu Selahaddine (KDP merkezinin bulunduğu Hevler kenti) bildirdik. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz," dediler. Ardından: " ne yapmak istediğimi" sordular. Ben: "arkadaşlara gitmek istediğimi" söyleyince bana: 

"Burada kal," dediler. Ben: 

"Hayır, arkadaşlara gitmek istiyorum," dedim. 

Sorumlu olan. Serdara: 

"Buna bir şal ver," dedi. Ben kabul etmek istemedim. 

"Al, al. Şalın sanada, bizede kokuyur," dedi. 

Serdar bir köylü şalvarı getirdi. Emdiği yoğun kanla kayış gibi olmuş ve gerçekten çok kötü kokan şalımı çıkardım. Serdarın getirdiği şalı giydim. 

MESUL 

Bir kaç saat sonra dışarıdan bir araba sesi duyuldu. 
Serdar: 

"Mesulumuz ( sorumlu) geldi," dedi. 

Mesul yanında iki peşmergeyle geldi. Elinde aynı büyük boy defter vardı. Mesul, sert bir uslupla aynı soruları sordu. Bende aynı yanıtları verdim. Mesul: 

"Sen, yalan söylüyorsun! Arkadaşların seni köyün yakınma bıraktılar. Sende buraya tedavi için geldin! Hani silahın, raxtm nerede?" dedi. 

Mesulün bu sözleri benim çok zoruma, ağırıma gitti. 
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"Çatışmada düşmanın içinde yaralı kaldım. Silahlımda çatışmada yitirdim. Beni bulamadılar. Ben Kürdüm! Buraya, sizde Kürt olduğunuz için geldim. Yoksa gelmezdim. 
Arkadaşları bulamadım. Bana yardımcı olun arkadaşlara ulaşayım," dedim. 

Ben bunları söyleyince yanında ki, mesulü dirseğiyle dürterek uyardı. Bu uyarı üzerine mesul yumuşadı. 
Yumuşayan mesul bu defa bana tamamen farklı bir yaklaşım gösterdi: 

"Burada bizimle kal. Seni evlendirelim, iş verelim. 
İstersen burada yanımızda kal, istersen Zaxoya git. Ailene haber verelim, onlarla görüş," dedi. 

"Hayır, sizden hiç bir şey istemiyorum. Tedavide istemiyorum. Beni arkadaşlara ulaştırın yeter," dedim. 

Ötekiler çıktılar. Yalnızca mesul ile Serdar kaldı. 

Mesul bana: 

"Heval, biraz konuşalım seninle," dedi. 

"Olur," dedim. 

Mesul, dostane bir havada, çok farklı sorular sordu. 
Bende yanıtladım. Sonunda mesul bana: 

"Heval, burada sana zorla hiç bir şey yaptırmayız. Hiç çekinme, korkma, rahat ol. Selahaddine durumunu bildirdik. 
Senin için doktorda istedik. Yarın hem Selahaddinden haberin, hemde doktorun gelir. Başka bir ihtiyacın, isteğin varmı?" dedi. 

Mesule teşekkür ettim. Mesul çıktı. Ardından makarda (karakol) görevli 6-7 peşmerge odaya geldiler. Her biri bana, kendine göre bir dizi sorular sormaya başladılar. Onların soru yağmuruna cevap yetiştirmeye çalıştım. İçerisi tam bir köy odasına dönmüştü. Ortam ısımpta biraz samimiyet havası esmeye başlayınca peşmergeler beni, kendileriyle kalmaya ve bu köyden evlenmeye davet ettiler. Bana: 

"Bu gençlik bir daha ele geçmez... Gençliğine, kendine acı, yaşa onu..." diyorlardı. İçlerinden biri: 

"Sen neden hep "Arkadaşlar, arkadaşlar" deyip duruyorsun? Ne var o arkadaşlarında? Bak seni ne hale getirmişler?" dedi. Bu peşmergeye: 
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"Bizim Önderliğimize, örgütümüze, şehitlerimize ve halkımıza verilmiş sözümüz var. Sözümüz şahadetimize kadar geçerlidir. Biz Kürtlerin ve Kürdiatanm özgürlük davasının peşindeyiz! Bu dava hal olmadan, bireysel yaşam bize haramdır!" dedim. 

Bana som soran peşmerge, benim bu sözlerimden etkilenerek: 

"Helal olsun sana heval! Vallahi helal olsun!" dedi. 

Çok etkilenmiş ve duygulanmıştı. Benim bu bağlayıcı sözlerimden sonra, peşmergelerden başka soru gelmedi. 
Bana: 

"Geçmiş olsun heval" diyerek, birer ikişer gittiler. 

Onlar gittikten sonra Serdar, bizm yaşamımıza ilişkin sorular sordu." Dağda kışın, o karda, soğukta nasıl kalıyorduk? Yemeğimizi kim yapıyor, çamaşırımızı kim yıkıyordu? Kadınlarla içiçe kaldığımız doğrumuydu? Evli miydim? Sevğilim varmıydı? Vb." daha bir dizi soru. 

Serdarın sorularını yanıtlarken, evlilik ve sevğili sorularına karşılık: 

"Benim iki sevğilim var. Biri Kürdistan, ötekide Kürt halkıdır! Onlar özğürleşmeden, bireysel sevği, aşk ve evlilik mümkün değildir," dedim. 

Bütün sorularını özenle yanıtladığım Serdar, en çok bu yanıtımdan etkilendi. Ve bana içtenlikle: 

"Parası olmasa, bende peşmergelik yapmam. Fakat ailem var. İş yok, mecburum..." dedi. 

Ve dalğm fakat çok duyğulu bir üslupla: 

"Sizinki çok zor bir iş heval Serbes..." diye ekledi. 

Akşam mesul ( adı Şakirdi). Yeniden geldi. Çok sıcak, samimi bir havada sohbet ettik. Sohbet sırasında: "Peşmergelerden birisinin bana öfkeyle baktığmı"söyledim. 
Mesul: 

"Kim, hanğisi?" diye sordu. Tarif ettim. Serdar: 

"Ömer olmalı," dedi. 

Ömer adını duyunca, mesul Şakır güldü: 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"Öfkeyle bakar tabi! Ömerin babasıyla ağabeyi, geçen yıl sizinle savaşta öldüler. Fakat korkma, sana burada hiç bir şey yapamaz. Serdar yanında, sana sahip çıkar," dedi. 

Mesul çıkarken, cebimden bombamı çıkarıp ona uzattım, mesul şaşkınlık ve korku içinde bombayı elimden alırken: 

"Bu üzerinde miydi? Seni kimse aramadımı?" diye sordu. Ben: 

"Hayır, kimse aramadı," dedim. 

"Neden veriyorsun?" diye sordu. 

"Size güvendiğim için," dedim. 

Mesul Şakir, elimden aldığı el bombamı, götürüp oda penceresinin önüne koyarak: 

"Giderken buradan alırsın," dedi. 

Bu çok hoşuma gitti. Demek ki oda bana güveniyordu. 
Mesul çıktıktan sonra Serdar yeniden sorular sormaya başladı. "Peşmergeyle gerilla arasında ki fark neydi? Kadın arkadaşlarla ilişkilerimize, yaşamamıza ilişkin söylediklerim gerçek miydi?" 

Serdarın kafasını kucalayan bu soruları, yeniden ve öncekinden daha kapsamlı, anlayabileceği bir dille anlatarak izah ettim. Özellikle kadın arkadaşlarla yaşamımız bağıntısında söylediklerimi dinlerken çok etkilendi. Kadın ve erkek arkadaşların dağda ya da başka mücadele alanlarında, parti içinde özel ilişkileri, özel yaşamları yoktur. Biz birbirimizi kadın ve erkek olarak görmeyiz, öyle bakmayız. 
Aramızda birbirini öyle görenler çıkabilir. Fakat bu bizim ahlakımız değildir. Bunun dışında, yaşamın ve mücadelenin her alanında kadın ve erkek arkadaşlar birlikte ve beraberiz, eşitiz," dedim. 

"Ben böyle olduğunu bilmiyordum heval Serbes. Bize tam tersi anlatılıyor. Sizler melekmişsiniz," dedi. 

Serdar Kürdistan tarihini sordu. Bende, parti eğitimlerinden edindiğim bilğilerle. Serdarı bu konuda aydınlatmaya çalıştım. Serdar anlattığım herşeyi, gece boyu elindeki bir deftere notlar alarak, dikkatle dinledi. Sonunda saat gece yarısını geçerken. Serdar: 
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"Heval Serbes böyle çok iyi de, sen yaralısın. Yatıp dinlenmen gerek, çok geç oldu," dedi. 

Odada tek ranza vardı. Serdar yatmam için beni oraya buyur etti. Ben kabul etmedim. Serdar çok ısrar etti, ben kabul etmedim. Sonunda o ranzasında, ben de yere serilen yatakta yattım. 

O gün öğleye doğru doktor geldi. Mesul Şakirde yanındaydı. Doktor yanıma geldi, yaramı açtı. Yaralarımı görünce şaşkınlıktan afallayan doktor: 

"Sen nasıl yaşıyordun böyle?!" diye ünleyerek çığlık 

attı. 

Doktor yaralarımı pansuman ederken bir yandan da bana sorular soruyordu: "Kaç yaşındaydım? Ailem var mıydı? 
Sevğilim varmıydı?" doktorun sorularını yanıtlarken son sorusunu, yan tarafta oturan Serdara bakarak: 

"Evet var! Hemde iki tane! Kürdistan ve Kürt halkı!" 

dedim. 

Doktor pansumanı bırakıp bana bakarak, ağır ağır başını salladı. Sonra pansumanı sürdürdü. Bu defa doktor işine daha titizdi... Doktorun adı Kawaydı. Pansuman bittiğinde bana: 

"Benimle Zaxoya gel. Seni orada ben tedavi edeceğim," dedi. 

"Teşekkür ederim, ben arkadaşlara gideceğim," dedim. Doktor Kawa, Mesul Şakire bakarak: 

"Bunların hepsi, iflah olmaz serden geçtiler! Teklifime ne cevab verdiğini duydun mu? Bu yaralarla arkadaşlarına, dağa gidecekmiş..." dedi. 

Yaralarımdan bir yığın kurt çıkaran doktor, pansumanı bitirip çıktı. Mesul Şakir, elini omuzuma atarak: 

"Durumun, moralin nasıl?" diye sordu. 

"İyiyim," dedim. Mesul Şakir gülerek: 

"Daha iyi olsun; bu gün Selahaddinden haberinde geldi. Seni arkadaşlarına götüreceğiz," dedi. 

Ben çok sevindim. Mesul Şakir: 

"Nerede istersen, orda verelim seni arkadaşlarına," 

dedi. 
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"Miros en yakın yer, beni oraya götürün," dedim. 

"Olur, nasıl istersen. Çıkalım öyleyse," dedi. 

Mesul Şakirle çıktık. Dışarıda mesul Şakir, Serdara: 

"Siz köyün dışına doğru yürüyün. Köyde ajanlar var. 
Türklere haber verirler. Köyün dışında arabayla alacağım seni," dedi. 

Biz Serdarla yürüyerek köyün dışına çıktık. Yolda araba bekliyordu. Vedalaşırken Serdar boynuma sarıldı: 

"Seni çok sevdik kak Serbes. İnşallah bir yerde yeniden görüşürüz," dedi. 

Ben arabaya bindim. Mırosa ulaştık. Noktada arkadaşlar yoktu. Mesul Şakır: 

"Köye dönelim," dedi. Ben: 

"Gelirler, ben burada kalacağım," dedim. 

Mesul Şakir ve yanında ki peşmergeler: 

"Olmaz, seni böyle bırakamayız!" dediler. Ben: 

"Olur, buradalar! Ben kalacağım. Bakın erzak yüklü bir katır var," dedim. 

Katır araziye bağlanmış, orada otluyordu. 
Peşmergeler ısrarla "Olmaz" dediler. Ben: 

"Siz üzerinize düşeni yaptınız, sağolun. Arkadaşlar buralardalar. Ben kalıyorum. Teşekkür ederim," dedim. 

Yanıma yiyicek bıraktılar, vedalaşarak gittiler. 
Peşmergeler gitikten bir süre sonra, akşam gün batınımda, yakınlardan bir ses duydum. Heyecanla ayağa kalkarak var gücümle: 

"Hevaaal! Hevaaal!" diye bağırdım. Karşıdan bir ses: 

"Bu köylü ne bağırıyor böyle?" dedi. Ona: 

"Benim heval! Ben Serbes!!!" diye haykırdım. 

Adımı söyleyince, bir grup arkadaş üzerime koştu. 
Ağaçların arasından çıkıp önden yetişenler beni kucakladılar. Sonra arkadan gelenler sarıldılar. 
Kucaklayanlar, sarılanlar hep birlikte bir sevği yumağı olduk. Nokta, hemen sırtın arkasındaymış. Beni sarmaş dolaş oraya götürdüler. Önce cihazla, ardından silah sıkarak gelişimi kararğaha bildirdiler. Kararğahta silah sıkarak gelişimi selamladı. 
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Serbes-Rezan (Afrm) 


DOĞAN (KERBORAN) ARKADAŞIN ANLATIMI 


HAYRET BABA ETEĞİNDE 

Orhan (Amed), Berxwedan (Mahabad), Çekdar (Elaziz), Doğan (Kerboran), Xalid (Elaziz), Peyman (Afrin), Dicle (Kobani), Zeynep (Çewlik), Kendal (Siirt), Zafer (İzmir) ve Ferhat (Siirt) 'ten oluşan 11 arkadaş. Batı Dersim Ovacık alanı eylem gücüydük. Eylem gücümüzün sorumlusu Orhan arkadaştı. Kendal, Zafer ve Ferhat arkadaşlar da alan cephe birimimizdi. 2005 yılının Mayıs ayıydı. Eylem gücü olarak. 
Dersim merkeze yakın. Aşağı Ovacık'a indik. Neynıkan-Hayret Baba'da üslendik. İkinci gün Cepheci üç arkadaş, konumlandığımız noktaya iki saat mesafede bir ilişkiye, bazı ihtiyaçlar ve bilgi - istihbarat için gittiler. İhtiyaç üstesini ilişkiye verip dönen Cephe birimi, üçüncü gün tekrar giderek, ihtiyaçları alıp geldi. Yukarı Ovacık'taki kış üslenmesinden çıktıktan sonra, arazideki ilk hareketimizdi bu. Alanda başka hareket etme, görüntü verme durumumuz olmamıştı. Neynıkan'dan Hayret Baba'ya geçerek nokta değiştirecektik. Dördüncü gün, iki arkadaş keşifçi olarak önden çıktı. Mayıs ayının 12. günüydü. Akşam saat sekiz sularında noktayı terk ederek, önümüzdeki keşif gücümüzle buluştuk. Durum normaldi. Hayret Baba'ya çıkış için önümüzde biri dik ormanlık, öteki de üzerinde eski bir mezarlık bulunan, etekten dolambaçlı düz bir hat vardı. Çok 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duyarlı ve deneyimli biri olan, güç komutanımız Orhan arkadaş. Hayret Baha'ya, dik ve ormanlık hattan geçmeyi planladı. Daha önceden kaldığı alanı tanıyan Cephe birimi sorumlusu Kendal arkadaş: "dik hattan çıkıp yorulacağımıza, düz mezarlık hattından dolanarak çıkalım" dedi. Kendal arkadaşın bu önerisini grup olarak, ayak üstü aramızda tartıştık. Öneri genel kabul gördü. 

Akşam saat 8:30 sularında, düz mezarlık hattından dolanarak. Hayret Baba'ya çıkmak üzere hareket ettik. Gece zifiri karanlıktı. Orhan arkadaş, yürüyüş kolunda mesafeyi önce yirmi metre olarak belirledi. Ardından on beş metreye, en son da on metreye indirdi. Eski mezarlığı çıktığımızda, tek sıra yürüyüş kolu mesafemiz on metreydi. 
Mezarlığı geçip düzlükte yürürken, önümüze Hayret Baha'dan inen bir dere yatağı çıktı. Kendal arkadaş: "Patika burada bitti, aşağıdan devam ediyor, oraya inelim," dedi. 

Dere yatağının geçit verdiği noktadan, patikanın devamına inerken, kaşı yamaçtaki sırtta pusuya yatmış olan düşmanın yoğun ateşi altında kaldık. İlk toplu taramada, Orhan ve Peyman arkadaşlar vuruldular. Yoğun taramayla kendimizi yere attığımız anda, aralıksız seri halde atılan ışıldaklar (aydınlatma fişekleri), dere yatağının karşı yamacında yükselen sırtın üzerindeki pusu noktasına yerleştirilmiş araba farları ve özel projektörler yandı. Zifiri karanlık gündüz gibi aydınlandı. İlk taramayla kendimizi attığımız yerden geri çekilebilecek durumda değildik. 
Kendimizi attığımız düzlükte kaya, ağaç, zemin engebesi gibi siperlik hiçbir yer yoktu. Hemen önümüzdeki dere yatağı da, üzerindeki pusu gücü tarafından ağır silahlarla taranarak vuruluyordu. Dere yatağına girmek imkansızdı. Oraya giren imha olurdu. Kendimizi yere attığımız düzlükten, düşmana ateşle karşılık verdik. Düşman bizi, ışıldaklar altında lazerli silahlarla suikast peşindeydiler. Lazerli silahların kırmızı benekleri çevremizde ve üzerimizde dolaşıyordu. 

Düşman "teslim ol" çağrıları yapıyordu. Buna karşılık biz de silahlarımızla karşılık veriyorduk. Bu koşullardaki çatışma bir saat kadar sürdü. Düşman, karşımızdaki sırtın 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üzerinde V şeklinde mevzilenmişti. İlk taramayla birlikte kendimi yere atıp çatıştığım yerde, yanımda, yürüyüş kolunda arkamdan gelen Zafer arkadaş vardı. Düzlükte yüz üstü yattığımız yerde. Zafer arkadaşın başıyla, benim ayaklarım neredeyse birleşti. Bulunduğumuz yerin hemen yan tarafında yükselen Hayret Baba sırtlarına doğru, arazi kavislenerek engebe kazanıyordu. O kavisli engebelere ulaşabilirsek. Hayret Baba'nm zirvesine doğru çekilebilirdik. 
Hayret Baba sırtları kayalık ve ormanlıktı. Zafer arkadaşla birbirimizi koruyarak, engebelere ulaşma konusunda anlaştık. 

Zafer arkadaş, düşmanı ateş altında tutarak beni korurken, ben engebelere doğru sürünerek ilk hamleyi yaptım. Hamleyle birlikte aynı anda, sol ayağımın bilek üstünden bir G-3 mermisi aldım. G-3 mermisi vücuda girdiği yerde, içeride patlıyordu. Mermi ayağıma girdiği yerde içeride patlayınca, ayak etim parçalandı. Buna rağmen hızla sürünerek ulaştığım ilk kavisli engebenin içine girmeyi başardım. Orada, kefiyemle ağımdaki yarayı sardım. Zafer arkadaşın da kavisli yere girebilmesi için, düşmanı ateş altına aldım. Bu sırada hamle yapan Zafer arkadaş "heval Doğan, ben vuruldum," dedi. Arkadaşın başı, engebenin çıkıntısı üzerindeydi. Kendisine seslenerek, durumunu sordum. Engebenin içinde, karnımın üstünde dönerek. Zafer arkadaşla baş başa geldim. Kendisine seslenerek, yeniden durumunu sordum. Yanıt vermedi. Başını ellerimin arasına alarak, onun başını, yüzünü yokladım. Avucum, Zafer arkadaşın gırtlağından akan kanla doldu. Boğazından vurulmuştu. Boynundan kefiyesini çekip, yarasını sardım. 
Üzerimizdeki projektörlerin aydınlığında. Zafer arkadaşın avuçlarımın içindeki yüzünü çok net, bütün ayrıntılarıyla görüyordum. Ağzından yoğun olarak köpüklü kan akıyordu. 
Zafer arkadaş bu haldeyken, bana: 

"Heval Doğan, ben şehit düşüyorum," dedi. Bu sözlerinin sonunda, başı avuçlarımın arasında şehit düştü. 
Onun, avuçlarımın içindeki başını Dersim toprağına 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bırakarak, engebenin içine çekildim. Çatışmanın ilk yarım saati geçmişti. 

Çatışma, düşmanın lazer suikastları ve teslimiyet çağrılarına, arkadaşların ateşle verdikleri cevaplarla sürüyordu. Hayret Baba'nm sırtlarına doğru döndüm. 
Arazideki engebelerin arasında çatışarak süründüm. Yoğun atışlardan isabet almadım. Birkaç metre aralıkla, gittikçe sıklaşıp, derinleşen kavisli engebeler beni koruyordu. Çıplak, fakat gittikçe derinleşen engebelerin arasında. Hayret Baba sırtlarında üç yüz metre kadar sürünerek ilerledim. Buradaki seyrek kayalara ve ağaçlara ulaştığımda, artık pozisyonum güçlenmiş oldu. Ayağımdaki yara soğuduğundan, yürüyemeyecek hale gelmiştim. Hayret Baba'nm zirvesine kadar, bu halimle sürünerek çıktım. Zirvede, yakınlarda bir yerde, düşmanın gözcüleri oldukları anlaşılan, birilerinin sesleri geliyordu. Gittikçe kötüleşen ayağımdaki yaram, sürünürken beni zorluyordu. Çıktığım zirveden pusu noktasına ters yönde, sürünerek Hayret Baba'dan indim. 
Gidiş yönüm, Neynıkan'daki çıkış noktamıza doğruydu. Bu noktamıza yüz metre mesafede, ormanın içinde bir yere gizlendim. Noktaya ulaştıktan kısa süre sonra, tan yeri ağarmaya başlamıştı. Güneş doğarken, çevreye hakim bir sırttaydım. Bulunduğum yerden, içinden geçtiğimiz eski mezarlığı, aşağıdaki tek evi ve karşı sırtların tümünü görebiliyordum. 

Doğan günle birlikte düşman, geniş bir çevrede, arazinin belli noktalarına, helikopterlerle indirme yapmaya başladı. Bazı düşman grupları, tek evin bulunduğu yere indi. 
Sabah saat yedi sularında, şehit arkadaşların cenazeleri üzerine gitti. Araziyi tutarak arama yapan askerler, elli metre kadar bana yaklaştılar. Öğleye doğru toparlanan düşman, araziden çekildi. Çevremde gidebileceğim tek yer. 
Batı Dersim gücümüzün Haçeli'deki karargahıydı. Araziyi tanımıyordum. Fakat gücümüzün bulunduğu nokta, alanın en yüksek tepelerinden biri olan. Sincik tepesinin yakınındaydı. Bulunduğum yerden Sincik tepesini görebiliyordum. Daha önce kaldığım Karargah noktasının 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yerini biliyordum. Çevrede, bağlantı kurup, destek alabileceğim, halktan bazı ilişkiler vardı. Fakat bunu uygun ve gerekli görmedim. Böyle bir girişim, hem kendim için hem de o ilişkiler için çok riskliydi. Ayağımdaki yara da oldukça ağırlaştırmıştı. Ayak bileğimin üzerindeki geniş yara, G-3 mermisinin ikinci kez yara içinde patlama özelliğinden dolayı büyük tahribat görmüştü. Bütün sol ayağım, kalçama kadar, neredeyse gövdeme eşit düzeyde şişmişti. Bu durumda, sürünerek ilerleme imkanım da kalmamıştı. Ovacığın ormanı sıktı. Gizlendiğim yerde, kısa mesafelerle sürünüp yer değiştirerek, dört gün buralarda kaldım. Ormanlık alanda bolca bulunan yabani maydanozla beslendim. Bilinçli olarak hiç su içmedim. Özellikle sabahları, üzerleri çiy damlalarıyla ıslanmış maydanozları yiyerek su ihtiyacımı giderdim. 

Hala kanayan yaram, sargı ve dezenfekte etme imkanı olmadığından, kurtlandı. Bu halimle benden türeyip, beslenen bu kurtları ellerimle temizledim. Dört gün sonra. 
Sincik tepesine doğru sürünerek, harekete geçtim. Orman içinde, harekete geçtiğim nokta ile Sincik tepesi arasındaki mesafe, olağan koşullarda, gerilla yürüyüş temposuyla beşaltı saat kadar ancak sürerdi. Ben bu mesafeyi, ormanlık arazide sürünerek üç günde ancak aşabildim. Sincik tepesinde karargah noktasına ulaştığımda, beni gören arkadaşlar şok geçirdiler. Arkadaşların daha sonra halktan edindikleri bilgilere göre, benim dışımda bir de Zeynep (Çewlik) kurtulmuştu. Başından yaralanan Zeynep, benim gibi arazide sürünerek çatışma alanının dışına çıkmayı başarmış, burada kendisini bulan halk tarafından gizlenerek korunmuştu. Zeynep, daha sonra gizlendiği yerden Avrupa'ya çıkarıldı. İkimizin dışında dokuz arkadaş şehit olmuştu. Halkın ilettiği kadarıyla, bu çatışmada beş düşman askeri öldürülmüştü. Halkın içinde olanları anlatan düşman subayı: "Biz, pusuda üç kişi bekliyorduk, kalabalık bir grup çıktı. Biri de Hayret Baba sırtlarında kayboldu," demişti. 

Bölge örgütü bu olayın soruşturmasını yaptı. Somut bir sonuç çıkmadı. Grup olarak bizim, Orhan arkadaşın 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Hayret Baba planlamasına karşın, mezarlık hattından dolanmak, cephe biriminin iki gün üst üste tek eve gidip gelmesi gibi, duyarsızlıklarımız olmuştu. 

İhtiyaç listemiz için hareket eden üç kişilik cephe birimimiz, düşmana görüntü vermiş olmalıydı. 

Doğan Kerboran - 

2012 - Mexmur 


JEHAT (GEVVER) ARKADAŞ!NANLAT!M! 


UÇUŞUNUZ BİR OLSUN 

Gever İlçe Merkezimizin kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, HEP Genel Merkezine Ankara'ya gitmiştim. Mutlu bir tesadüf, Ape Musa'da oradaydı. Her zaman, her yerde ve her koşulda olduğu gibi, insanı kucaklayıp bağrına basan, büyülü çekimine kapılarak yine onun çevresinetoplanmış, başına üşüşmüştük. O gün Ape Musanm çevresindeki kalabalıktan Hamit Geylani, Fak Hüseyin ve birde Ape Musanm, şimdi ismini anımsayamadığım bir yeğeni kalmış aklımda. 

Gözüm, kulağım ve yüreğim hep ondaydı. Her zaman olduğu gibi, halimizi, hatırımızı, geldiğimiz yerlerdeki genel durumları soruyor, yaşam ve mücadelede insanın kulağına küpe niteliğinde dersler veriyordu. Bir ara yanında oturmakta olan yeğenine dönen Ape Musa, herkesin duyabileceği tonda: 
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"Nedir, ne var? Gene ne oldu, ne istiyorsun?" diye 

sordu. 

Ezilip, büzülerek kendisine doğru sokulan yeğeni, kulağına, yalnızca onun duyabileceği bir şeyler fısıldadı. 
Yeğenini dinlerken kapıldığı öfkeyle parlayan Ape Musa: 

"Ha, demek şimdide boşanmak istiyorsun? Ben sana en başından: "Olmaz bu iş, siz anlaşamazsınız, ayrılırsınız," demedim mi? O zaman, amcan olarak beni dinlemedin evlendin. Şimdi, avukatın olarak seni boşayıp, kurtarmamı istiyorsun öyle mi?" dedi. 

Yeğenine duyduğu öfkesini, ona gürleyip, esip yağarak boşaltan Ape Musa, bu defa bize dönerek, evlilik ve aile üzerine şu ibretlik dersi verdi: 

"Evlilik ve aile kurumak ciddi işlerdir. Biz Kürtlerin şimdiki durumunda, bu işler çok daha ciddidir... Bizi inkar ve imha etmek isteyenlerin, üzerimizde sonuç alıcı politika geliştirerek oynadıkları en hassas yanlarımızdan biride, evlilik ve aile gerçeğimizdir. 

İstanbul da Hukuk Fakültesinde okurken, kaldığımız öğrenci yurdunun yakınında bir Hemşirelik Okulu vardı. 
Gençtik, beş yüz kişilik bu okuldan bazı kızlarla görüşüp, birlikte çıkıyorduk. Devlet, Hemşirelik Okulundan mezun olan beş yüz genç kızın tümünü, Kürdistan da ki hastanelere hemşire, sağlık ocaklarına ebe olarak tayin etti. Okuldan tanışıp görüştüğümüz kızlar, veda görüşmemizde bize: 

"Milli Eğitim Bakanlığından gelen yetkililerle, okul yönetiminden oluşan bir kurulun, mezun olan bütün kızlarla özel olarak yaptıkları görüşmede, kendilerine: 

"Bu devlet sizi okutup eğiterek, meslek sahibi yaptı. 
Bunun karşılığında, bir vatan görevi olarak sizden tek bir şey isteniyor. Doğuda, gittiğiniz yerde bir Kürt'le evleneceksiniz. 
Böyle bir evliliği gerçekleştirdiğiniz anda, tayininiz derhal batıya yapılacaktır," denildiğini anlattılar. 

Hemşirelik okulundan mezun olan yüzlerce genç kız, o yıl Kürdistan'm dört bir yanma, hemşire ve ebe olarak gittiler. Bu gerçeği ben, gereksiz bir ilişkimden edindiğim bu bilgiyle öğrendim. Devlet, Kürtleri asimile etmek için 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Kürdistan'a daha ne kadar genç hemşire, ebe, öğretmen gönderdi? Şimdi durum nedir? Devlet, Kürtler üzerinde, benzer ve daha başka hangi asimilasyon politikaları uyguluyor? Bunları görüp, anlamak ve karşı tedbirlerini almak zorundayız!" 

Bize bunları anlatan Ape Musa, yanında "Süt dökmüş kedi gibi" duran yeğenine dönerek: 

"Kafasında sürekli kavak yelleri esen şu benim yeğenimin, hala dünyadan haberi yok! İzah ettiğimizde de bizi mesmeleye bile almıyor, başkalarının kendisine öğrettiğini yapıyor... Oğlum, zamanında Türk kızıyla yaşadığını söylediğin aşkın, başka ellerce zehirlenmiş olduğunu, ben sana söyleyip, izah etmedim mi? Ne oldu şimdi? Benim, Kürtlerle Türklerin evliliğine karşı olduğum anlaşılmasın. Ben, evlilik kurumunun asimilasyona alet edilmesine karşıyım," dedi. 

Ardından: 

"Bu mesele, çok köklü ve derindir..." diyerek, kıssadan hisse için, bize şu masalı (fabl) anlattı: 

"Karga ile Keklik, tıpkı benim yeğenim olacak bu sığ akıllı ile kız gibi, birbirlerini sevip aşık olmuşlar. Ömür boyu bir dalda sarkmak, bir kayalıkta sekmek için evlenmeye karar vermişler. Bu hülya ile kendi hukukları içinde bu işlere bakan Baykuşa gitmişler, ona: 

"Biz evlenmeye karar verdik, bizi evlendir!" demişler. 

Baykuş, her şeyi kapsayan kocaman gözleriyle, kargayla kekliğe şöyle bir baktıktan sonra: 

"Hay, hay! Ben sizi evlendiririm fakat siz uyuşup, anla 

şamazsmız; daha 'cicim ayında' ayrılırsınız..." demiş. 

Baykuşun bu sözlerine şiddetle karşı çıkan karga ile keklik: "Birbirlerine deliler gibi aşık olduklarını" söyleyerek: 

"Biz, ölürüz de ayrılmayız! Sen evlendir bizi!" diyerek ısrar etmişler. 

Baykuş bakmış ki, bunların akılları bir karış havada. 
Kendilerinin ve birbirlerinin gerçeklerini göremeyen karga ile kekliğe, gerçeklerini kendi deneyleriyle göstermekten başka çare yok. 
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"Peki, tamam! Fakat sizi bir şartla evlendiririm," demiş. Karga ile keklik: 

"Neyse şartın, çabuk söyle! Hemen yerine getirelim!" 
demişler. Baykuş, karga ile kekliğe: 

"Şu karşı tepenin başına kadar birlikte uçarak, oraya konup, birlikte geri buraya geleceksiniz. Bunu başarırsanız, sizi hemen evlendiririm," demiş. 

"Bundan kolay ne var!" diyen, karga ile keklik, uçarı bir heyecan, sevinç ve mutluluk içinde hemen havalanmışlar. 
Süzülerek uçan karga, tepeye bir başına konup dönmüş. 
Fakat daha yolun başında, kargadan kopan keklik, tepeye ulaşıp dönünceye kadar, defalarca konup kalkarak uçabilmiş...Karga ile kekliğin uçuşlarıböyleymiş... 

Baykuş, karga ile kekliğe: 

"Sizin uçuşunuz bir değil... Ben sizi evlendirsem de, sizin evliliğiniz yürümez," demiş. 

Ape Musa, karga ile kekliğin hüzünlü hikayesini bitirdikten sora, yeğenini işaret ederek: 

"Ben buna, evlenmeden önce, baykuş gibi şart koşmadım fakat ta o zaman söyledim: olmaz oğlum, sizin evliliğiniz yürümez... Sizin yaşam tarzınız, düşünme biçiminiz, ahlakınız bir değil... Siz, evlenseniz de ayrılırsınız, dedim, beni dinlemedi, gitti evlendi. Şimdide gelmiş 'beni kurtar' diyor! Evlilik ve aile, insan yaşamını tepeden tırnağa, baştan sona belirleyen çok ciddi işlerdir. Bununla oyun olmaz! Evlenecekseniz, uçuşunuz bir olsun..." dedi. 


EBE MUAZZEZ İLE ABDULVAHAP 


İnsan, Ape Musa dan aldığı dersle çevresine baktığında, daha önce anlam veremediği durumlaranlam kazanıyor, anlaşılır oluyordu.Ape Musa'nın, İstanbul da ki öğrencilik yıllarından örnek verdiği, devletin "Hemşirelik Okulu" uygulamasının gerçekleştiği 1960'lı yıllarda, bizim Gever'in Delizi köyünden Abdul Vahap Özdemir ile Delizi 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köyü Sağlık Ocağına gelen Türk kızı Ebe Muazzez evlenmişlerdi. 

Anamın köyü olan Delizi, her fırsatta gittiğim, oradaki herkesi ve her şeyi yakından bildiğim bir yerdi: 

Delizi Sağlık Ocağına yeni atanan Ebe Muazzez, yirmili yaşlarında, genç bir Türk kızıydı. Çiroz gibi, sıska denilecek kadar zayıf, asabi yapılı, esmer biri olan Ebe Muazzez; iyicil ve güzel ruhlu olmaktan uzak, kompleksli, şirret denilecek kadar geçimsiz biriydi. Köyde kadın, erkek bir biçimde ilişkilendiği herkesle çekişen, sorunlu bir kişilikti. Dışrıdan gelmiş bir kadın olduğu için, birde karakol arkasında olduğundan, herkes Ebe Muazzez'in kaprislerine katlanır, onu idare ederdi. 

Delizi'li Abdul Vahap, Ebe Muazzez'in her bakımdan zıddı bir kişilikti. Zağros doğasında yetişmiş, gürbüz ve yakışıklı bir delikanlı olan Abdul Vahap, kişilik olarak iyicil ve uysal bir Kürt genciydi. 

Abdul Vahap hiç Türkçe bilmezdi. Oyun ortamında kendisini rahatız ettiğimizde, bizi: 

"Toza, toza yapmayın!" diye uyarırdı. 

Bizde, okuldan öğrendiğimiz Türkçeyle, Abdul Vahab'm Türkçe'sini " tiye" alır, onunla alay ederdik. 

Nasıl olduysa, oldu... Ebe Muazzez ile Abdul Vahap evlendiler. Bu evliliğin hemen ardından. Muazzez Ebe'nin tayini "doğudan, batıya", Kürdistan'dan, Türkiye'ye oldu. 

Hatırladığım kadarıyla: Abdul Vahap, Ebe Muazzez ile evliliğini, Delizi de kimseye nasip olmayan bir tür ayrıcalık olarak görüyor ve bununla övünüyordu... 

Muazzez ile Abdul Vahap Ozdemir çifti, aradan geçen yıllar içinde, her yaz bir hafta, on günlüğüne Gevere-Delizi'ye tatile gelirler; bu süre içinde Ebe Muazzez, kışlık erzaklarını denkleştirip yükünü tutunca, bunları yüklenip Türkiye'ye, evlerine dönerlerdi. 

Ebe Muazzez ile evlendiğinde, "toza, toza yapmaym"dan başka, hiç Türkçe bilmeyen Abdul Vahap, bülbül gibi Türkçe şakımaya başlamıştı... Abdul Vahap, 


465 





yazları Delizi'ye geldiğinde bile bizimle hiç Kürtçe konuşmuyor, artık Türkçe konuşmayı tercih ediyordu... 


Jehat (Gewer) 


ÖYLE DİYENLER... 


1988 yılıydı. Gewerden arkadaşım Avukat Hikmet 
Güngör evime geldi. Okul arkadaşı Colemerg Kültür Müdürü'nün TRT 'ye yapacağı "Ermeni katliamı" üzerine bir program için, kendisinden yardım istediğini; katliama tanık olmuş yaşlılara ihtiyaç olduğunu belirterek: 

"Sen bilirsin, katliama tanık olmuş Gewerin en yaşlısı kimdir?" diye sordu. Ben de hiç düşünmeden: 

"Geverin en yaşlısı. Sofi İsip'tir. Bu konuyu en iyi o bilir," dedim. 

Arkadaşım Hikmet'in ricası üzerine. Sofi Yusuf'a (biz ona Sofi İsip diyorduk) gittim, konuyu kendisine açarak onu "Ermeni katliamı" üzerine söyleşi yapmaya ikna ettim. 
Devletin kendisine verdiği kafakağıdma göre, o sırada 103 
yaşında olan Sofi İsip bedenende, zihnen de hala diri ve dinçti. 

Hikmet, Sofi İsip ile söyleşide tercüman olmamı da istedi. Olur dedim. Devletin Colemerg Kültür Müdürü Colemergliydi fakat, Gewer ile Colemerg Kürtçesi arasında, önemli lehçe farkı vardı.Ben Gewer lehçesine hakimdim. 

TRT ve devlet gerçeğini görmeden, programın içeriğini, amacını sormadan, arkadaşlık gereği olarak her şeye. Hikmet için olur dedim. Gewer eski Belediye Başkanlarmdan, Muhyeddin Güngör'ün oğlu Hikmet benim 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arkadaşımdı. Colemerg Kültür Müdürü, Hikmetin okul arkadaşıydı. Sofi İsip program için söyleşiyi, benim hatırıma kabul etmişti. Dördümüzün ortak paydası 

"Kürtlüğümüzdü"... Devletin TRT kurumunun (Ermeni sorunu gibi en hassas) işleri, Gewer gibi bir yerde, dört Kürt arasında arkadaşlık, dostluk, hatır-gönül ilişkileri üzerinden, tıkır tıkır yürüyordu... 

Belirlenen günde. Kültür Müdürü ve çekim ekibi Colemergden gelince. Sofi İsip'in evine geçtik. Çekim ekibi gerekli hazırlıkları yaptı. Sofi İsip kameranın karşısında, çekim için uygun yere oturtuldu. Tercümanı olarak, bede Sofi İsip'in yanında yerimi aldım. 

Her şey hazır olunca, Colemerg Kültür Müdürü programın giriş-açış konuşmasını yaptı. Yukarıdan hazırlanıp, dikte edilen bir metni ezberinden okuduğu anlaşılan Kültür Müdürü, kameraya öyle şeyler söyledi ki... 
O anda ne yaptığımı ve nelere alet olduğumu anlayarak, çok rahatsız ve pişman oldum. 

Colemerg Kültür Müdürünün anlattıklarına göre özet olarak: " Ermeniler, 1915-1918 yılları arasında, Colemerg ve Geverde, Müslüman olan silahsız, savunmasız, masum sivilleri toplu katliamdan geçirmişti (!) Çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden yakaladıkları herkesi camilere doldurup, diri diri yakmışlar; genç kızlara ve kadınlara tecavüz etmişlerdi (!) 

Müdür konuşmasını: "Sayın seyirciler, ben şimdi sözü bölgemizde yaşanan Ermeni mezaliminin canlı tanığı, yaşayan tarih Sayın Sofu Yusuf'a bırakıyorum..." diyerek bitirince; pat-çat Türkçesi ile yarım yamalak anladığı bazı şeylerden huzursuz olan Sofi İsip, kuşku içinde bana: 

"Ne diyor bu?" diye sordu. 

Bende, Colemerg Kültür Müdürünün söylediklerinin tümünü, olduğu gibi Kürtçeye çevirerek. Sofi İsip'in taktirine sundum. Beni dinlerken, kapıldığı öfkeden kanı beynine sıçrayan Sofi İsip, o sırada çekim halinde olan kameranın yanında duran Colemerg Kültür Müdürüne bakarak: 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"Eve ved dıbeje g... xariye! (Öyle diyenler, b... 
yemişler!)" diye patladı. 

Sofi İsip böyle patlayınca, kendisine "Öyle dedirtilen" müdür, panik halinde kameramana: 

"Stop! Stop! Durun, böyle yapamayız!" diye haykırdı. 

Sofi İsip işaret parmağını, devletin Colemerg Kültür Müdürüne tehditle sallayarak: 

"Bu, yalan söylüyor! Bunun söylediklerinin tümünü, Ermeniler bize değil, Türkler ile (onların ganimetle kandırdığı) bazı Kürtler Ermenilere yaptılar!" dedi. 

Ardından da: "Ermeni katliamından önce, varlıklı bir Gewerli Ermeni'nin yanında çobanlık yaptığını," söyleyen Sofi İsip; Gever ve Colemerg çevresinde doğrudan tanık olduğu, duyduğu Ermenilere karşı soykırım olaylarını anlattı. 
Bölgeden toplanan Ermeniler, kendi kiliselerine kapatılıp diri diri yakılırken, bunların mal varlıklarının yanı sıra, aralarındaki kız çocuklarının ve genç kızların da yağma ganimeti olarak, yağmacılar arasında pay edildiğini, örnekleriyle anlattı. 

Bunları anlatırken, artık dizginlerinden boşalarak öfke seline dönüşen duyguları içinde, hışımla Av. Hikmet Güngör'e dönerek: 

"Şimdi sizin o tarlaya niye "Zeviye kaşe (papazın tarlası)" deniliyor biliyor musun? Senin baban kaşe (papaz) mi? O tarla, Gewer kilisesi papazının tarlasıydı! Bütün Ermeniler katledildikten sonra, devlet buralarda kendisine bağlı olanlara, Ermenilerin mülklerini dağıtarak, onlara tapuladı. Senin Belediye Başkanı babanın babası deden, buraların önde gelenlerindendi. O tarla babanın değil. 
Ermeni papazın tarlasıdır!" dedi. 

Sofi İsip, üzerinde bu kadar oynanarak çarpıtılan tarihsel gerçeği hepimizin, özelliklede Colemerg Kültür Müdürünün temsil ettiği tüzel-kurumsal kişiliğinde, devletin yüzüne kamçı gibi vurunca, çocukluk arkadaşım Hikmetle derinden sarsıldık... 

Sofi İsip'in yüzlerine haykırdığı Tarihsel gerçekler karşısında, şaşkınlıktan afallayarak apışıp kalan Colemerg 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Kültür Müdürü ile TRT çekim ekibi, tasını tarağını topladı gitti. 

Daha sonra, Colemerg çarşısında karşılaştığımızda Kültür Müdürüne: 

"Ne oldu müdür? Program yarım kaldı, bir ara gel de tamamlayalım şunu..." diye, takıldığımda. Müdür: 

"Sofi Yusuf'un gerçekleri anlattığına inanıyorum. 
Fakat onun dile getirdiği gerçekleri TRT adına çekip, program yapamayız. Öyle bir şey yaparsam, devlet ekmeğimi elimden almakla kalmaz, beni de imha eder!" dedi. 

Jehat (Gewer) 2011 - Maxmur 


APE NEVVROZ 

Kürrdistan Ulusal Meclisine seçilen delegeler, 1993 
Baharında Zelede toplandık. Aramızda en yaşlı olan, Gabar delegesi Ape Newroz 80'ini aşmıştı fakat göğsüne inen aksakalıyla, pek çoğumuzdan daha dinçti. 

Ulusal Meclis oturumları için hazırlıklar sürerken, İran-Irak sınırının sıfır noktasının. Irak tarafında bulunan kampımızım karşısındaki köylerde, Ape Newrozu dolaştırarak, propaganda toplantıları yapmanın etkili olacağını düşündük. Bu düşünceyle, bir grup delege arkadaş, aramıza Ape Newrozu da alarak, yakın çevredeki Doğu Kürdistan köylerini dolaşmaya başladık. Düşündüğümüz gibide oldu. Gittiğimiz her köyde toplanan halk, konuşmacımız Ape Newrozu Büyük bir sayğı, hayranlık ve şaşkınlık içinde, cankulağıyla dinleyerek çok etkileniyordu. 
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Bir köyde, her köyde olduğu gibi, Ape Newrozun etkili konuşmasının ardından, genel sohbet faslına geçildiğinde, köylülerden biri Ape Newroza "Kaç yaşında olduğunu" sordu. Ape Newroz bu soruyu, gayet doğal bir eda ve üslup içinde: 

"Ben, 23 yaşındayım..." diye yanıtladı. 

Ape Newrozun bu yanıtı üzerine, odadaki kalabalıktan kesif bir kahkaha tufanı koptu. Bu durumu hiç üzerine alınmayan Apo Newroz, kendinden emin, vakur bir ede içinde, sözleri karşısında kendinden geçip, makaraları koyveren kalabalığın, kendine gelmesini bekledi. 

En az on porsiyonluk pirzolaya tekabül eden kahkahalarına doyup, toparlanan kalabalığa, bir süre sessizce bakan Ape Newroz, onlara: 

"Biliyorum, inanılması güç ama ben, gerçekten 23 
yaşındayım! Çünkü ben PKK ile buluşalı 23 yıl oldu. Gerçkte, ben o zaman, yani PKK ile buluştuğumda yeniden doğdum! 
PKK ile buluşmadan önce, benim bir kimliğim, kişiliğim, onurum yoktu! PKK' den önce, şu gördüğünüz ben, ben değildim! PKK'den önce ben, yaşayan bir ölüydüm... Ben, PKK ile yeniden dirilerek doğdum! PKK ile buluştuğum andan bu yana, 23 yıldır hakiki Kürt kimliğim, kişiliğim ve onurumla yaşıyorum! Gözlerinizde, benim diriliğime, sevincime ve coşkuma, içinizden hayıflanarak imrendiğinizi görüyorum... Bende aramayın, bunların kerameti bende değil, beni yeniden dirilten PKK dedir! Sizde, PKK ile buluşun, yeniden dirilerek doğun!" dedi. 

Ape Newrozun bu sözleri üzerine, odaya öyle bir sessizlik çöktü ki...Odadaki herkes, uğradıkları derin bir iç sarsıntının ardından, sevinçli bir şaşkınlık içinde öylece kalakalmıştı... Ape Newrozun sözleri, odadaki dinleyiciler kadar bizide sarsmıştı... Ape Newrozun herkesi derinden sarsan bu sözlerinden sonra kimseden "Çıt" çıkmadı... Onun, morötesi ışınlar gibi insanın içine işleyen bakışları altında, bir süre sessizce oturduk. Yine sessizce kalktığımızda, köylülerle vedalaşırken, usulen söylenmesi gerekenler ile birde köylülerin Ape Newroza, allahm adını vererek "Burası 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şenindir, her zaman bekleriz, neolur yine gel..." yakarışları bozdu sessizliği. 

Zeledeki çalışmaların sonunda, Kürdistan Ulusal Meclis Üyesi olarak, çalışma alanı Gabara dönen Ape Newrozu, düşman helikopterden aşağı atarak katletti. 

Jehat (Gewer) 


TEK AYAKKABI SORUNU 

Gever çarşı merkezinde yürüyordum. Önünden geçtiğim dükkanından koşup gelerek önümü kesen ayakkabıcı Siirt'li Haşan Arıkan: 

“Süleyman, geçerken camdan gördüm. Seni Allah gönderdi! Allahını seversen içeri gelde, şu delinin elinden kurtar beni! Bu meseleyi ancak sen çözersin,” diye, yalvardı. 

"Hayrola Haşan, mesele nedir?" diye, sordum. 

"Hafsonun deli Selim içeride. Sabahtan beri, anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi. Sabrım tükendi, elimden bir kaza çıkacak; delisine hayran bu Gever ahaliside beni Oramara, araziye sürecek..." dedi. 

"Nevar, ne oldu? Ne yaptı Selim?" diye, sordum. 

"Ayakkabı istiyor," dedi. Ben, Haşana kızarak: 

"Ver istiyorsa! Neden vermiyorsun?" dedim. 

"Veriyorum Süleyman, vermezmiyim. Fakat mesele başka, gelde gör," diyerek, beni dükkana çekti. 

Dükkana girdiğimizde beni, elinde bir cizlavet lastik ayakkabı tekiyle karşılayan Hafsonun uyumsuz Selim, bu defa benden güç alarak (biz. Selimle pek uyumluyduk ve birbirimizi pek severdik), ayakkabıcı Haşana çok ağır 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beddualar, intizarlar ederek, içini döktü. Selimde daralmıştı. 
Ayakkabıcı Haşan: 

"İşte gördün mü? Bu defada senden yüz buldu, yine uğursuzluğunu üstüme kustu. Sabhtan beri bana etmediği beddua kalmadı. Dükanm bereketi kaçtı. Böylelerinin bedduası tutar derler... Allahını seversen kurtar beni," dedi. 
Araya girerek, sorunu anlamaya çalıştım: 

Selimin ayağındaki cizlavet kara lastik ayakkabılardan tekinin altı delinip, yırtılmış. Dükkana gelerek. Haşana: 

"Bana, bir tene ayakkabı ver," demiş. Haşanda: 

"Dükkan şenindir Selimim! Hangisini istiyorsan seç, beğen, al," demiş. 

Selim, dükkandaki ayakkabı çeşitleri içinden ayağındaki eskilerle aynı model, içi kırmızı astarlı cizlavet kara lastiklerden birini beğenmiş. Altı yırtılan tek ayakkabısının yerine, beğendiği cizlavetin tekini almış. 
Haşanda: 

"Selim, ikisinide al giy. Öteki ayakkabını da at, oda eskimiş," demiş. 

Selim, kirtişikleri silinmiş fakat henüz yırtılmamış ayakkabısının tabanını. Haşana göstererek: 

"Bu daha yırtılmadı, idare eder! Bana, tek ayakkabı lazım!" demiş. 

Aralarında çözemedikleri tek ayakkabı sorunu, ikisinide daraltıp, bunaltmıştı. Selim, omuz başları kulaklarına çatık, kolları gövdesine, dirsekleri beline dayalı, birinde tek ayakkab olan elleri iki yanma açık, faltaşı gibi gözlerinde basit bir konuda anlaşılamamaktan uğradığı şaşkınlık içinde: 

"Bana bir tek ayakkabı lazım..." diyor, beğendiği cizlavetin tekini alıp, ötekine ihtiyacı olmadığı için almıyordu. 

Selimin "İhtiyacına göre ve ihtiyacı kadarını tüketme" ahlakmı,kavrayışmı, onu "deli diye" hiçleştirdiği içinanlamayan Haşan: 

"Süleyman, bu Selim tabanı baklava yufkası gibi incelmiş öteki ayakkabısıda yırtılınca, gelip yine bana 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musallat olacak. Şimdi "ikisinide al" diyorum, beni dilemediği gibi, bana beddua ve eziyet ediyor," diyordu. 

Hafsonun Selim ile ayakkabıcı Haşanın arasındaki sorun buydu. Aralarındaki "tek ayakkabı sorunu" dışında bir konuşma kapısı açtığım Selimle konuşurken, ilindeki yeni tek cizlavet ayakkabıyı aldım, tezğahta ki eşiyle birliştirip, ayaklarının dibine atarak: 

"Selim, hele çıkar ayağındaki eskileride, giy şunları," 

dedim. 

Selim, yeni konuşma konumuzda bana birşeyler anlatırken, aynı anda kendisinden istediğimi yaparak, ayağındaki eskileri çıkardı, yenileri giydi. Daha sonra gelip "ver benim sağlam tek ayakkabımı, diyerek" Haşana musallat olmasını engellemek için, çıkardığı eski ayakkabılarımda çöpe atmak için poşete koyup, yanıma aldım. Sonrada Selime: 

"Selim, gel gidelim, karnımızı doyuralım," dedim. 
Selimle biz lokantaya gitmek üzere dükkandan çıkarken. 
Haşan şaşkınlık ve kuşku içinde gülerek, bana: 

“Süleyman, sende de var... Vallahi sende bunlardansın! Sen bunların önde geleni, pirisin...” dedi. 

Kapıldığı asimilasyon çarkında ufalanarak, Kürt özünden çok şey yitirdiği için Selimi anlayamayan; bana "sende onun gibi delisin" diyen Haşana gülüp geçtim. 

Hafsonun Selime herkes "deli..." diyordu. Temel güdüleri oynanarak kışkırtılan insanın, basit bir tüketim aracına dönüştürüldüğü; doğadaki ve toplumdaki maddi ve manevi her şeyin kar, daha fazla kar ve bunun için iktidar amacıyla, çılgınca yağmalanarak tüketildiği; doğanın ve parçası insanlığın, göz göre, göre imhaya sürüklendiği dünyada, Hafsonun Selim: toplumsal üretimin ve tüketimin, değerlere doğru yaklaşımın, toplumsal özüne bağlılık temelinde ihtiyaca göre ve ihtiyacı kadar tüketim ahlakını, eşyanın insan için anlamını, önemini, kullanım değerini, (kadın eksenli Kürt nitelikli, toplumsal kültürel gen aktarımı üzerinden), öğrenmeden bilen ve bunu kendince tutarlı, ödünsüz olarak uyğulamaya çalışan bir uyumsuzdu. 
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Hafsonun Selimin gösterdiği bu en temel kadın eksenli ahlak ilkesi; egemen zihniyetin cinsiyetçi, sınıflı yaşam sisteminin merkezindeki modernist "akıllıların" tüketebildikleri kadar tüketmelerinin yanı sıra, insanlığada tükettirebildileri kadar tükettirmeleri ahlaksızlığına karşı, "delilik..." olarak görülüyordu (!) 

Oy sa, Hafsonun Selimde "tek ayakkabı sorunu" olarak görünen bu gerçeklik, onun toplumsal-kültürel genlerine yüklü kadın eksenli Kürt ahlakının kendiliğinden, doğal dışa vurumuydu. 

Burada, gerçek akıl nerede ve kimdeydi? Gerçek ihtiyacına göre ve ihtiyacı kadar tüketim ahlakına sahip olan Hafsonun "deli (!)" Selimde mi? Yok sa egemenlerin, temel güdüleriyle oynamalarına boyun eğerek, modernist tüketim sisteminin pençesinde tükettikleri her şeyle birlikte kendisinide tüketen modernist "akıllı (!)" insanlıkta mıydı? 

Hafsonun Selim, psişik bir yetmezlik içinde, ayakkabıcı Haşandan yalnızca ihtiyacı olan bir "tek ayakkabı" istiyordu. Haşan, ona bir çift ayakkabı veriyordu. 
Fakat o ihtiyaç duymadığı için İkincisini almıyordu. Haşan bütün dükkanı verse, onun alacağı yine sadece bir tek cizlavet ayakkabıydı. Çünkü Hafsonun Selimin ihtiyacı buydu. 

Oy sa Haşan verse, modernist tüketim sisteminin pençesinde ahlaken tükenmişher modernist "akıllı", bütün dükkanı yüklenir götürürdü... Filipin faşişit diktatörü, halktan zor ve hileyle gaspettiği 4 milyar dolar servetiyle, 
1976 da ABD'ye kaçtığında, karısının yanında götüremediği 
altı yüz çit ayakkabısı. Mandadaki sarayda kalmıştı... 

Bir "deli (!)" olarak Hafsonun Selimin özünde (toplumsal-kültürel genlerinde) değerlere doğru yaklaşım, toplumsal değer kaygısı, ihtiyaca göre ve ihtiyacı kadar tüketme ahlakının bilisi vardı. Buna karşın, insanlığın artık tehlikeli boyutlarda uyum sağladığı modernist egemen zihniyet ve onun yaşam sisteminde, değerlere doğru yaklaşım, toplumsal değer kaygısı, ihtiyaca göre ve ihtiyacı 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kadar tüketimbilisi yok edilmiş, bunun yerine "tüketebildiğin kadar tüket!"ahlaksızlığının bilinci hakim kılınmıştı. 

Sahi, egemen zihniyetin kendisi ve onun modernist yaşam sistemi toplumsal mıydı?Toplumsallığı yaratan cinsin mensubu anasının adıyla anılan Hafsonun Selimin, tek ayakkabı sorunundaki toplumsallığından kim kuşku duyabilirdi? 

Yakından tanıdığım Hafsonun Selim, sadece tek ayakkabı sorununda değil her konuda toplumsaldı! 

Modernist insanlık gibi, toplum dışılığa, modernist yabaniliğe, vahşete ve gayri ahlakiliğe akıl erdiremeyip,uyum sağlayamadığı için kırlmış olanHafsonun Selim, her şeye inat bu haliylede toplumsallığı ve onun özü olan ahlakı yaşıyor ve yaşatıyordu. 


Jihat (Gever) 


ANALAR KOBRA DOĞURMUYOR 

İki milis arkadaşla, bir görev için buluştuğumuz Antep'in İran garajında, bir oteldeydik. Akşamüzeri odamıza, aşağıdan çay istedik. Görevlinin getirdiği birer bardak çay kesmedi. Boşları almaya geldiğinde görevliden, bu defa bize bir demlik dolusu çay getirmesini istedik. Ben, boşları verip odaya döndüğümde, arkamdan kapı tekrar çalındı. Geriye dönüp açtığım kapının önünde, 20-25 yaşlarında, güler yüzlü, duruşu insanın içini ısıtan, şeytan tüylü genç bir yabancı duruyordu. Bana, aileden, hısım akrabadan birinin teklifsiz rahatlığı içinde: 

"Doğulu olduğunuzu, kapının önündeki konuşmalarınızdan anladım. Ben de karşınızdaki odada 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kalıyorum, komşuyuz. Benim de canım çay istedi fakat yalnızım. Sizinle çay içmeye geldim," dedi. 

Nedense seviverdiğim, bu sıcak Kanlı, girişken genci içeri buyur ettim. Genç konuğumuz odaya girerken, arkadaşla birbirimize, tedirgin bakışlar fırlattık... Kimdi, neyin nesiydi? Üzerimizde ve odada sakıncalı bir şey yoktu, tedbirliydik. Buna rağmen, tedirgin olmamak elde değildi, mücadelenin bin bir türlü hali vardı. 

Belirsizlik sonucu, elimizde olmadan duyduğumuz tedirginliğin yersiz olduğunu anlamamız uzun sürmedi. 
Çünkü oturması için kendisine gösterdiğimiz yerde, hemen söze giren genç konuğumuz, bizi tedirgin eden kaygı alanımızla hiç ilgili değildi. Bizim doğulu, Kürt olmamızı kendince teklifsiz, içten ve sade bir yakınlık için yeterli gördüğünden olsa gerek, sadece kendisinden söz etti. 
Kendisini anlattıkça anlattı. Bize hiçbir şey sormadı. Bizi seviyor, güveniyordu. 

Otel görevlisinin getirdiği bir demlik dolusu çayı içtikten sonra, bir demlik daha istedik. İkinci demlikte daha da açılan genç konuğumuz kendi ailesinden, en yakın arkadaşlarından bile gizlediği, kimselere anlatamadığı, anlatamayacağı anlaşılan sırlarını açarak, bize içini döktü. 
Bunlar, genç konuğumuzun kendi ortamında ve çevresinde kimselere açamadığı için, içini kemiren sırlarıydı... O akşam, bu sevimli gencin, Antep- İran garajındaki otel odasında bize anlattıklarını herkes bilmeli. Bu yalnızca benim değil ama aynı zamanda genç konuğumuzun bir türlü gerçekleştiremediği isteğiydide. 

Adının Mehmet, kendisinin Türk olduğunu söyleyen genç konuğumuz, Karadeniz'in Kastamonu taraflarmdandı. 
Pazarlamacılık yaptığını söyleyen Mehmed'e "Ne pazarladığını sorduğumuzda," ağzı kulaklarında gülerek: 

"Kadın ve uyuşturucu dışında, bulduğum her şeyi pazarlarım abi," cevabını verdi. 

"Neden buralarda, doğu'da yapıyorsun bu işi?" diye sorduğumuzda, kendinden emin bir sevecenlikle: 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"Doğu'yu iyi tanır, doğuluları iyi bilirim. Buralarda söz senetten, paradan daha değerli. Malımı, canımı benden bile daha iyi koruyorlar. Yabancı olduğumu anlayınca, kandırmak, dolandırmak bir yana, el üstünde tutuyorlar, kolluyorlar. Bizim o taraflar da sözün değeri yoktur. Arkan yoksa ayakaltmda ezilirsin gidersin," dedi. 

Mehmedin anlatıkları, Kürtlere ve Kürdistana olan hayranlığının nedenlerini gösteriyordu. 

Genç misafirimiz, askerliğini Hakkari-Şemzinanda, bir sınır karakolunda yapmıştı. Söz askerlikten açıldığında. 
Millet Vekillerinin o yakınlarda gerilladan teslim aldıkları esir askerler olayını hatırlatarak;kendisinin de o askerlerin esir alındığı karakolda, onlarla birlikte asker olduğunu söylediten sonra, heyecanla anlatmaya başladı: 

"Muhabereci olan Mehmet, görevi ve konumu gereği aynı zamanda. Komutanın emir eriymiş. Köyün korucuları, bir gün karakola gelerek Mehmet'e: "Karakolun gerilla tarafından basılacağını ve tedbir alınması gerektiğini," bildirmişler. 

Komutanına, gelen bilgiyi hemen iletmiş Mehmet. 
Bilgiyi alan komutan, hiç oralı olmayarak, Mehmet'e: 

"Kırolar, korkudan uyduruyorlar. Kimden, nereden haber almışlar ki, boş ver," demiş, gelen bilgiyi önemsememiş. 

Aynı gün akşam nöbetçiler, arazide bazı sesler duyduklarına dair tekmil vermişler. Karakol komutanı bu defa, karakol çevresindeki mevzilere takviye çıkarmakla yetinerek, yanındakilere: 

"Korkmayın, bir şey olmaz," demiş. Anlatımın burasında: 

"Abi, aradan yarım saat geçti geçmedi, bir kıyamet çatırtısı koptu. Abi o anda insanın dizlerinin bağı çözülüyor. 
Göğüs kafesinin içinde sanki bir kuş çırpınıp, palazıyor. 
Ağzının içi kuruyor, dili damağına yapışıyor. Bir de her nedense insanın işeyesi geliyor," dedikten sonra, devamla şu ayrıntıları anlattı: 
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"Basılan karakola, dört bir yandan ateş yağmaya başlayınca; komutanımız savunmayı koordine etmek, karargahtan takviye istemek yerine, nedense hemen havanın başına geçerek, karanlığa rast gele salvo atışlara başladı," ona: 

"Komutanım, durum kötü görünüyor. Merkezden takviye istesek..." dedim. 

Bunun üzerine Komutan, bana dönerek: 

"Aslanım, ben havanı bırakamam. Benim yerime sen ara, takviye olarak iki kobra yollasınlar bize," dedi. 

Muhabereci Mehmet, Komutanı adına bağlantı kurduğu Hakkari'deki Merkez Kararğah Komutanlığına, saldırıya uğradıkları baskınla ilgili, ayrıntılı tekmili vermiş ve komutanı adına, iki tane takviye Kobra helikopter istemiş. 
Cihazdan Mehmet'i dinleyen Merkez Karargah Komutanı, karşıdan: 

"Dişinizi sıkın, dayanın oğlum! Analar Kobra doğurmuyor! Sizi bu günler için yolladık oraya!" demiş. 
Mehmet, bütün bönlüğüyle bize bakarak: 

"Bana böyle dedi abi..." derken, sanki ikinci defa yıkılmış gibiydi. 

Mehmet, Merkez Karargah Komutanlığının cevabını kendisine bildirdiğinde. Karakol komutanı, üstüne, yıllar içinde edindiği kışla kültürünün en sunturlu küfürlerini savurarak, havan atışlarını sürdürmüş. 

"Abi, PKK'lılar bize göz açtırmıyorlardı. Çevremizdeki mevziler birer, ikişer düşmeye başlayınca, baktım olacak gibi değil; karakolun bahçesindeki büyük ağaçlardan birine çıktım. Beni gören bir arkadaşta peşimden ağaca tırmandı," diyen Mehmet, bundan sonra olanları ağacın üzerinden, kuş bakışı gördüğü gibi anlattı: 

"Biz ağaca çıktıktan kısa süre sonra, karakolun son mevzii de düştü. PKK'lılar karakolu tamamen ele geçirerek, içeri girdiler. Karakol içinde ve çevresinde genel arama yaptılar, ağaca tüneyen beni ve arkadaşımı fark edemediler. 
Sadece karakol binasının içinde, mutfaktan bulup getirdikleri üç asker vardı ortada. İşte bunlar. Milletvekili 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Fettullah Erbaş ile yanındaki grubun, daha sonraPKK den teslim aldığı esir askerlerdi. Bennimle birlikte ağaca çıkan arkadaş ve o üç mutfakçının hayatta kalışımıza hala şaşarım. 
Çünkü beşimizin dışında, 55 arsker ve karakol komutanı, çatışma esnasında vurularak ölmüşlerdi." 

Mehmet'in karanlıkta tünediği ağaçtan izlediklerine göre, gerillalar ele geçirdikleri karakol ve mevzilerdeki silahları toplayarak, karakolun önündeki küçük meydana yığmışlar, ardında bu silahların çevresinde, marşlar eşliğinde halaya durmuşlar. 

"Abi, topluca marşlar söyleyip, halay çektikten sonra, üç mutfakçıyı ve silahları alıp gittiler. Onlar gittikten sonra, yanımdaki arkadaşımla birlikte ağaçtan indik, cenazeler arasından geçerek karakoldan çıkıp Şemdinli'ye gittik. 
Durumu üstlerimize bildirdik. Ertesi gün basında olay: "Otuz teröristin ölü ele geçirilip, 15 askerin şehit olduğu..." 
biçiminde işlendi. 

Oysa karakol baskınında, komutanımızla birlikte 56 
kişi ölmüştü. Kırk bir ölü ile esir düşen mutfakçıları, insan yerine koyup anmadılar bile. Sonradan toparlamaya gittiğimiz karakol çevresinde, tek bir PKK'lı cesedine bile rastlamadık." 

Gecenin ilerleyen saatlerinde Mehmet, izin isteyerek gitmek üzere kalktığında, sanki üzerinden büyük bir yük atmış ta, kuşlar gibi hafiflemiş haldeydi. Bize, birbirimizin kanını içirseler bile, yine de birbirimize kanımız ısınmıştı... 
Mehmet, bizi pek sevmiş, ülkemizi de pek beğenmişti. Bizde Memedi pek sevmiştik. Ülkesi, bizim de ülkemizdi... 

Çay için teşekkür ederek, odasına gitti. Mehmet, sabah Antep te "Kadın ve uyuşturucu dışında" ne bulursa pazarlayarak, ekmek parasının peşinde koşacak; bizde, ondan aldığımız moralle özgürlük mücadelemizi sürdürecektik. 

Wanlı milis Abdullah- Maxmur- 2011 
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ÇELİK KARAKOLU BASKINI 

Çelik karakol baskınını, Gabar bölge gücünün Çiyaye Reş bölüğü gerçekleştirdi. Gabarda faaliyet yürüten bir milis olarak, karakol saldırı grubunda yer aldığım eylemin koordinesi, yapı içinde "Panfilov" olarak ünlenen bölük komutanı, Dersim'li Rıza'ydı.Takım Komutanı Hamza, saldırı ve takviye güçlerinin koordinesini üstlenmişti. Bawer Kiçi, düşman takviye gücüne pusu grubunun sorumlusuydu. 
Bir takındık güç de Dicle kıyısında, savunmada konumlandı . 

Dicle nehri. Çelik köyünün içinden geçer. Köyün Botan-Gabar tarafında kalan kısmına Serkar, Mardin tarafında kalan kısmına da Çelik denilmektedir. Karakol işte burada,Mardin tarfmdaki Çelık'teydi. 

Biz, Gabar -Çiyaye Reş'ten Serkar bağlarına indik. İki gün boyunca, bağların içinde kaldık. Üzümler henüz olmamıştı, koruktu. Yanımıza, Serkar'lı elli yaşlarında bir milis geldi: 

-Heval, Çelik karakolunun üzerindeki tepeye asker çıkıyor. Oraya dönük tedbir almazsanız zarar görebilir 

Siniz, dedi. 

Milisin uyarısını dikkate alan yönetim, aralarında benim de bulunduğum küçük bir grup arkadaşı, bu tepeyi keşfe yolladı. Sabah gittik, akşam hava kararmcaya kadar tepeyi izledik, asker çıkmadı. Panfilov Rıza'ya 

tekmilimiz verdik. Milisimizin hazırladığı sal ile Dicle üzerinden karşıya geçtik. Dicle'yi geçtiğimizde milisimiz, bölük komutanımız Rıza arkadaşı yeniden uyardı: 

-Heval, bu gün çıkmamış olabilirler... Belki gece çıkarlar... Asker o tepeye çoğu zaman çıkıyor, tedbir almak şart. Aksi halde zarar görürüsünüz, dedi. 

Panfilov Rıza milisi, bir kadroya, bir komutana asla yakışmayacak çok ağır küfürlerle tersledikten sonra: 

-Bu adam bizim karakolu vurmamızı istemiyor. Bunun evi nerde, önce onu vuralım, dedi. 
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Rıza'nm bu çirkin tavır ve üslubuna çok kırılan milis, sessizce bir kenara çekildi. Biz köyün önünden geçip, karakola yönelirken de evine gitti. 

Bizim, sal ile Dicle'yi geçtiğimiz nokta Çelik köyünün kuzeyindeydi. Kıyıya çıktığımız noktaya göre köy, Dicle'nin akış yönüne doğru güneyde, karakol da köyün hemen sonunda, Dicle kıyısmdaydı. Karakolu basabilmemiz için. 
Çelik köyünü Dicle Nehri kıyısı boyunca geçmemiz gerekiyordu. Sal üstünde defalarca ala-bora olma tehlikesi atlatarak karşı kıyıya çıktığımızda, RojavalıRedur arkadaş: 

-Heval, eğer şehit düşersem cenazemi Dicle'ye atm. 
Diclebeni bizim köye kadar götürür... dedi. 

Dicle nehri Rojavaya ulaştığında, tıpkı Çelik köyünde olduğu gibi, Redur arkadaşın Derik tarafındaki köylerinin içinden geçiyormuş. 

Diclenin kıyısı, gece sular çekildiğinde Çelik köylülerinin küçükbaş hayvan sürüleriyle dolardı. 
Kumsaldaki hayvanların arasından, tek sıra halinde koşarak. 
Çelik köyünü boydan boya geçtik. Altına kadar sokulduğumuz Çelik karakolu, Dicle kıyısında yükselen bir sırtın üzerine kuruluydu. Karakol ile köy evleri arasında, sadece baharda ve bir de aşırı yağmurlarda su tutan kuru bir dere yatağı vardı. Bu dere yatağına çekilmiş beton setin yanında konumlandık. Önümüzde, üzerinde karakolun bulunduğu küçük sırt yükseliyordu. 

Savunma gücümüz, Panfilov Rıza'nm komutasında, Çelık'li milisin ısrarla "orada asker var" diye uyardığı tepeyle, karakol arasında bir noktaya, hemen üzerimize konumlanmıştı. Karakola ilk vuruşu onlar yapınca, biz de saldırıya geçecektik. 

Rıza'nm komutasındaki savunma gücümüz karakola ilk Bisiwing atışını yaptığında, bir gün önce gün boyu izlediğimiz halde hiçbir hareket göremediğimiz tepeden aşağıya, savunma gücümüzün üzerine ateş yağdı. Tepeden yağan ateş,derenin içinde mevzilendiğimiz yerde bizi de etkiliyordu. Savunma gücümüz. Rıza ile birlikte kendini yan taraftaki köy evlerine atarak tamamen saf dışı kaldı. Ağrı'lı 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Şiar arkadaş burada şehit düştü. Bisiwing ateşi ve tepecilerin karşı ateşiyle birlikte karakol gücü toparlanarak, savunma konumuna geçti. Tepeden aşağı üzerimize yağan ateş, bizi savunma gücümüzden daha fazla etkiliyordu. Hem bu ateş altında hem de çoktan toparlanıp alarma geçerek, elleri tetikte bekleyen mevzideki düşmana saldırmak, akıllıca bir iş değildi. Konumlandığımız nokta ile karakol arasında 50-60 metrelik, tamamen çıplak bir sırt vardı. Bu sırt karakolun projektörleriyle gündüz gibi aydınlatılmıştı. 
Saldırı grubumuz içinde, bu durumda eylemin sabote olduğu yönünde söylem ve tartışmalar baş gösterdi. Bazı arkadaşlar geri çekilmeyi önerdiler. Durumun tamanen sarpa sardığı, geri çekilmekten başka yapılabilecek somut hiçbir şeyin olmadığı bir anda, peş peşe iki önemli gelişme yaşandı. 
Önce, savunma gücümüzün BKC'cisi Ferhan arkadaş, kendi inisiyatifiyle tepeyi vurabileceği bir nokraya konumlanarak, tepedeki mevzii BKC'siyle baskı altına alıp düşman ateşini kırdı. Biz derenin içinde rahat bir nefes alarak neler yapabileceğimizi düşünüp, tartışırken, bu defa da bizim tarafta hiç beklenmedik bir şey oldu. Saldırı gücümüzüniçinde, dönemin Siirt Belediye Başkanı, Selim Özalp'in kardeşi Sinan arkadaş da vardı. Gabar'm Çiyaye Reş- Mışare bölgesinde, Gova Şir (Sütahırı ) köyünden olan Sinan arkadaş, orta boylu, sarışın, yirmili yaşlarda, gösterişten uzak, ağır başlı, sadık bir arkadaştı. Saldırı grubumuz o koşullarda kararsızlık yaşarken Sinan arkadaş, hepimizin şaşkın bakışları arasında karakol mevzii ile aramızdaki 50-60 metrelik, dik ve çıplak sırtı inanılmaz bir hızla koşarak geçti ve el bombasını düşman mevziinin içine attı. Böylesi bir saldırıyı hiç beklemedikleri anlaşılan mevzideki askerler, ateş bile edemediler. İçeride patlayan bomba ile mevzi engel olmaktan çıktı. Üzerine çokça konuşulan fakat az rastlanan kahramanlık buydu işte! Bu kahramanca saldırının ardından, bizde karakola saldırdık. 
Sinan arkadaşın düşürdüğü mevzii geçip sırtın üzerine çıktığımızda, karakol nizamiyesi önümüzdeydi. Saldırı kol kutanımız Hamza arkadaş, karşımızdaki nöbetçi kulesini 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Bisiwing'le vurup yıktı. Böylece başlayan çatışma fazla uzun sürmendi. Karakol düştü. Çelik Karakolunun komutanı astsubay dışında, bütün personel tasfiye olmuştu. Bunu bize, karakol düştükten sonra yanımıza gelen savunma gücümüzün sorumlusu, bölük komutanı Rıza söylemişti. 
Çatışma boyunca düzenli olarak dinlediği düşman cihazında, karakol komutanı astsubay: 'Benden başka sağ kalan yok' demişti. 

Rıza, genel sayım istedi. Bargıran arkadaş şehit düşmüştü. Şehit düşerse cenazesinin Dicleye atılmasını isteyen Rojavalı Redur arkadaş ağır yaralanmıştı. Tepe ateşiyle yaralanan savunma grubundan Ağrı'lı Şiyar arkadaş ta ağır yaralıydı. Sinan arkadaş yoktu. Onu karakolun içinde, çevresinde, her yerde aradık. Ancak sağ veya şehit, izine rastlayamadık. 

Kaldırılabilecek silah ve malzemeler toplanmıştı. 

Hemen Dicle'yi geçip geri çekilmemiz gerekiyordu. 

Rıza geri çekilme talimatı verdi. Talimata karşı, Sinan arkadaşın bulunması gerektiği yönünde itirazlar oldu. Bunun üzerine Sinan arkadaşı tekrar aradık. Onu en son bir dehlize girerken gördüklerini söyleyen arkadaşların belirttikleri yere de tekrar bakıldı. Orada iki asker cesedi vardı, Sinan arkadaş yoktu. Zamanımız sınırlıydı. Sinan arkadaş için yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamıştı. Dicle'yi bu sefer Çelik köyünün sallarından biriyle geçtik. Dicleyi geçip Çiyaye reş eteğindeki Niwiya köyü yakınlarına ulaştığımızda, ağır yaralılarımız Şiar ve Redur arkadaşlar şehit düştüler. Bu arkadaşların ikisi de kan kaybından dolayı şehit düştüler. Eğer bölüğün bir sağlıkçısı ya da kan durdurucu bir iğne olsaydı, belki de kurtulacaklardı. Derik'li Redur arkadaşın cenazesi, vasiyeti üzerine arkadaşlar tarafından Dicle suyuna bırakıldı. Daha sonra bu konuda arkadaşlar eleştirildi. Ama sonuçta arkadaşın cenazesi Dicle suyuna verildi. Şiar arkadaşın cenazesini Niwiya köyünün mezarlığında toprağa verdik. 

Eylemden sonra düşman, operasyonda bize yönelmek yerine, çevredeki bütün işbirlikçi ajanlarını topladı, hepsini 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diri diri ateşe atarak yaktı. Düşmanın bu şekilde yaktığı altı kişi arasında Hacı Dikran'da vardı. Düşman, kendi ajanlarının baskını bildikleri halde haber vermedikleri ve ikili oynadıklarını düşünmüştü. Bu bir vahşetti. Altı işbirlikçisini yaktığı ateşte düşman, mezarından çıkardığı Şiyar arkadaşın naaşım da yaktı. Düşmanın yaptığı resmi açıklamaya. Çelik karakolu baskınında: 16 asker ölmüş, altısı da yaralanmıştı. Tamamını ele geçirdiğimiz bu karakoldan 
10 adet ferdi silah, bir adet M-G-3 otomatik tüfek ve askeri 
malzemeler kaldırdık. 

Hewar GABARİ - Mexmur 


FERHAT KİŞİLİĞİ 

1993 yılında Kürdistan Ulusal Meclis çalışmalarını yürttüğümüz 
Zele de, Ferhat (Osman) genel kamp sorumlusuydu. Ferhatın 92 savaşın da ve Zele kamp pratiğinde, ağır yaşam soruları ve çete pratiği ortaya çıktı. 
Önderlik, tutuklanarak soruşturmaya alınması taimatı verdiğinde, Ferhat Zeleden Doğu Kürdistana kaçtı. Bizde o sırada, Yurtsever Dindarlar Birliği adına Doğu Kurdistanda faaliyet yürütüyorduk. 

Urmiyede bir evde, Ferhatla karşılaştık. Kısa görüşmemizde, kocaman adam önümüzde burnunu çeke, çeke zır, zır ağladı... Ferhat, ağlarken bir yandan da: “Benim durumum ne olacak, ben ne yapacağım?” 
diyordu. 

Zele de, örğüt sorumlumuz olarak tanıdığımız Ferhatı böyle biçere, zavallı sümsük bir durumda görünce, kapıldığımız şaşkınlık içinde, onu yatıştırıp teskin etmeye çalıştık. Biz onu toparlamaya çalıştıkça, iyici dağılan Ferhata: 

-Ferhat, madem öyle neden katıldın bu örğüte? Sen katıldığında yetişkin bir insandın. PKK de yaşamın ve mücadelenin zorluklarını bimiyormuydun? diye sorduk. 

Ferhat, bizim bu sorumuz üzerine, artık daha yüksek sesle, hörültüyle ağlayarak, dudaklarını çömelte, çömelte: 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-Ben mi katıldım! Örgüte katılmak, benim aklımdan bile geçmiyordu! Öğretmenliğimi yaparak, kendi hayatımı yaşıyordum. Bir gün ağabeyimden ( Önderlikten) bir telefon geldi. Telefonda bana: “Bu halkın çocukları birbiriyle yarışarak ölüme gidiyor! Sen orada paranın peşinde koşuyorsun, hemen çık gel, dedi.” Bende partiye katılmak zorunda kaldım, dedi. 

Biz evden ayrılırken Ferhat, salya sümük hala ağlıyordu. 


Melle Ali Demir 

2009/ Maxmur 
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